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Kaskı tak, eldivenleri giy, yükleme tuşuna bas ve hop Matrix gibi bir dünyanın içindesin. 
Koşuyorsun, uçuyorsun, ellerinle cisimleri havalandırıp Babil kulesi inşa ediyor, en üst katında Penthouse keyfi yaşayıp alt katları kiraya veriyor, yüz binlerce dolar kazanıp gerçek hayata geri dönünce kapıya Lamborghini çekiyorsun. Kulede canın sıkılınca zindanlara giriyor, canavarları kesiyor, oyun ve eğlence bitince iş arkadaşların ile dijital toplantı odalarında sanal avatarlarınız eşliğinde dünyanın gıda ve sağlık problemlerini çözüyorsunuz ve bunun adı metaverse oluyor! 


Bir grup insan ahirete göçmüş, bunlara sormuşlar “nereye gitmek istersiniz? Seçim yapın, cennet mi yoksa cehennem mi?” Gezip görelim karar verelim diye düşünmüş bizimkiler. 
Önce cehenneme gitmişler; alemler, partiler, herkes eğleniyor. Sonra cennete gitmişler; herkes ibadet ediyor, tamam huzurlu bir ortam ama hiç eğlence yok. Hemen karar verip cehennemi seçmişler. Cehenneme girip kapılar arkadan kapanınca bir bakmışlar kazanlar kaynıyor, zebaniler insanlara işkence ediyor “Allah! Biz nereye geldik yahu?” Şaşırmışlar. Dönüp kendilerini itekleyen zebaniye “Biz yanlış yerdeyiz herhalde? Bize hiç böyle gösterilmedi burası.” diye sormuşlar. Zebani de yapıştırmış cevabı: “Siz ziyaret ederken reklam kuşağı oynuyordu.” 


Metaverse reklamları bittiğinde kafanıza takmanız gereken kaskların ne kadar pahalı, kullanılmasının ne kadar meşakkatli, vücudunuz sabit dururken beyninize uçup kaçma bilgisi 
göndermenin ne denli sağlıksız olduğunu anlayacaksınız. Diğer yandan bu teknolojiler son 20 
senedir mevcut, son 10 senedir nihai tüketicilerin erişebileceği kadar yakın ve son 5 senedir her eve girebilecek kadar yaygın ancak ne olduysa metaverse çılgınlığı ortalığı sarmış 
durumda. Beklentiler yeni bir galaksiye ulaşmak, gerçekler ise halıya takılıp düştüğünüz 10 
metrekarelik bir salon. Gerçeklere hoş geldiniz! 


Peki nedir bu metaverse? 


İnternet gibi zengin bir bilgi dünyasında kavramın ne olduğunu bir kez daha papağan gibi tekrar etmenin bir anlamı yok. Bir zahmet Wikipedia'ya bakıverin. Gelecekte bir gün insanlar bugün hayalini kurduğumuz standart bir metaverse evrenine girebilir ancak bugün kavramı farklı bir açıdan ele almak gerekiyor. Metaverse, Web 3.0 ile dijital varlıkların sahipliğinin bireylere verildiği ve bireylerin bu dijital varlıkları üretildikleri projelerden çıkarıp diğer projelere taşıyabilme özgürlüğüdür. Bunu yapmanın tek yolu ise şimdilik blockchain teknolojisini kullanmaktan geçiyor. Zira dijital dünyada verinin sahipliğini, merkezi yapılara ihtiyaç duymadan, bireylere veya organizasyonlara hatta algoritmalara mutlak şekilde veren teknolojidir blockchain. 


Metaverse kavramını sadece blockchain altyapısı ve dijital varlıklar ile sınırlandırmak haksızlık olur. Gerçek dünyadaki varlıkları da metaverse'e taşımak mümkün olabilir. Peki nasıl? Evinizin tapusunu, arabanızın ruhsatını düşünün. Cep telefonunuzdan market siparişi verirken kullandığınız kredi kartını düşünün. Hepsi gerçek ve fiziksel nesneler ile ilişkilendirilmiş veriler. Bu verileri dijital dünyaya taşıdığımız anda gerçek dünyadaki emtiaları ve iş süreçlerini de metaverse konseptinin içine uyarlamak mümkün olabilecek. 


Fikren ve teknolojik altyapı olarak metaverse dünyasının kapısı açılmıştır ancak bugün bizlere sunulan reklamlara aldanmamak gerek. Eğer bu reklamları atlatmayı başarabilirsek bu yeni ve devasa dünyanın üreticisi olabiliriz, en azından boynumuza geçirdiğimiz yularları başkalarının eline vermek yerine kendi özgürlüğümüz ve özgünlüğümüz için ürettiğimiz değer ve tükettiğimiz kaynakları kendimiz yönetebiliriz. Aksi takdirde modern medeniyet anlayışının ışıltılı cazibesiyle; endüstriyel çiftliklerdeki tavuklardan, ömrünü daracık bir kafeste yem yiyerek süt veren ineklerden bir farkımız kalmayacak. 


Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye'nin 118. sayısında yayımlanmıştır. 
METAVERSE YALANI ÇÖKTÜ! 
26.12.2021- https://Wwww.tumhaber.com/metaverse-yalani-coktu 


Son günlerde Metaverse ile ilgili birçok haber konuşuluyor. Ancak sadece özendirmekten ibaret yüzeysel anlatım ve yorumların arkasınd abaşta Zuckerberg'in video lansmanı olmak ne var? Gerçekte olan ne? Bu konulara hiç değinmeden bir efsane yaratılmış durumda. 


Başta Travis Scott ve ardından Justin Bieber konserleri, Nike ve Gucci gibi dünya devi markaların katılım haberleri, dünya üzerinde İstanbul?da dahil birçok metopol şehirdeki arsa satış haberleri derken hayatımızda ciddi bir öneme kavuşturulmuş Metaverse evreni ile ilgili uzmanlar farklı görüşler bildirmeye ve aslını araştırmaya başladılar. 


Basit tabiri ile Metaverse ya da sanal evren, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın artırılmış sanal gerçeklik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evren olarak anlatılıyor. 


Ancak uzmanlar Metaverse'in abartıldığını ve içi boş bir balon olduğunu, sadece içinde avatarınızla var olabileceğiniz zengin bir oyun evreni olduğunu dile getirmeye başladılar bile. 


Aslında özünde yıllar önce milyonlarca insan tarafından oynanan Sims ve Second Life oyununa benzetilen Metaverse, 2000'li yılların başında son derece gelişmiş evrenlerle zatenalternatif bir hayat deneyimlendiğini ancak sonrasında sıkılarak terk edildiğini belirtiyorlar. 


Özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) danışmanı ve doktorasını pazarlama alanında tamamlamış, Koç Üniversitesi, University of Texas ve University of Rhode Island gibi üniversitelerde araştırmalar yaparak dersler vermiş olan Dicle Yurdakul ve yazılarına göre 2015 yılında patlak veren Cambridge Analytica skandalının ardından onlarca farklı skandala daha karışmış, marka güvenilirliği yerle bir olmuş olan Facebook'un, siyasi baskı altında da hayatını sürebilmesi, karşı karşıya olduğu tehditler altında varlığının devamlılığını sağlayabilmenin tek yolu olarak ciddi bir PR süreci yürüterek önce adını Meta olarak değiştirdi sonrasında ise ikinci adımı olarak Metaverse projesini ortaya getirdi. 


Yani sadece Metaverse'nin sadece Mark Zuckerberg'in zeki bir hamlesi ve şişirilmiş bir PR projesi olduğuna dikkat çekiliyor. 


Metaverse'te bir çiftin evlendiği haberi, Metaverse'te açılan dünyaca ünlü mağazalar, hatta bir Türk bankasının ilk Metaverse toplantısı haberi tamamen Mark Zuckerberg'in dikkatle geliştirdiği bir PR porjesi olarak iddia ediliyor. 


Tüm bunların yanı sıra Sims oyunu ve benzeri oyunlara karşın Metaverse'in kavramlaştırmasında vaat edilen yenilik ise, şu anda ilkel aşamada olan ve yalnızca AR/VR gözlükleriyle zenginleştirilen duyusal ortam iddiası. Uzamanlara göre eğer Metaverse, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik gözlükleri, eldivenler, beş duyumuz ile beyin arasındaki ilişkiyi sağlayacak yazılımlar içinde yaşayabileceğimiz sınırsız bir evren olarak hayatımıza girerse beklenilen daha doğrusu Metaverse hakkında sanılan ortam gerçekleşmiş olacak. 


Tabi ayrıca bu ortamın sağlanmasına istinaden gerçek dünya ile çarpışacak olma tehlikesi de ayrıca uzmanların değerlendirdiği bir konu. 


KUTSAL KÂSE: METAVERSE 
İsmihan Şimşek-31.01.2022- yenisafak 


Metaverse, tekno-fetişizmin zirve yaptığı evren olarak, manevi terimlerle anılıyor ve varlığına kutsiyet atfediliyor. Mark Zuckerberg Metaverse'i “sosyal etkileşimlerin kutsal kâsesi” olarak tanımlıyor. İnsanlara sonsuz mutluluk vaat eden Metaverse adeta cenneti tasvir ediyor. 
Cennetin anahtarını, kullanıcılarına vereceğini söyleyen Zuckerberg, bir peygamber edasıyla kurduğu sistemin hem tanrılığına hem de elçiliğine soyunuyor. 
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İllustrasyon: Cemile Ağaç Yıldırım 


Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız Metaverse, sanki büyük bir yenilikmiş ve bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerden çok farklı bir şeymiş gibi sunuluyor. Aslında çoğumuzun deneyimlediği teknolojilerin, bir araya getirilerek biraz daha genişletilmiş, imkân ve potansiyelleri artırılmış hale getirilmesinden ibaret olduğunu görebiliyoruz. Tabii şimdilik... 


Belki de Black Mirror ve benzeri dizi / filmlerden aşina olduğumuz sahneler karşımıza çıktığı için “zaten bekliyorduk” diyerek karşıladık Metaverse'ü. Metaverse tanıtıldıktan sonra geçmişteki birçok eserde bu sanal evrene atıflar yapıldığı ortaya çıktı. Dolayısıyla Metaverse'ün şapkadan çıkan bir tavşan olmadığını, adım adım (son yıllarda koşarak) hayatımızın içinde yer almaya başladığını bu hatırlatmalar da göstermiş oldu. 


Serial Experiments Laın Ve Diğerleri 


Metaverse'ten, ilk olarak Neal Stephenson'ın 1992”deki distopik romanı Snow Crash'te bahsedildi. Bu roman aynı zamanda Second Life oyununa da ilham verdi. İnternetin sanal gerçeklik temelli bir biçime evrileceğini öngören romanda insanlar, meta evreni keşfetmek 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için kendilerinin dijital avatarlarını kullanıyorlardı. Ekonomi çökmüş durumdaydı ve dünyayı hükümetler değil birkaç şirket yönetiyordu. Kitaptaki meta evren, şifrelendirilmiş elektronik bir para birimine sahipti. Bu da bize günümüzün kripto paralarını hatırlatıyor. Romandaki meta evrende din bir çeşit virüs olarak anlatılıyor ve Amerikan hükümeti bunun yayılması için büyük çaba sarf ediyordu. 


Bir başka ilham kaynağı ise 1998 yılında yayınlanan bir anime dizisi: Serial Experiments Lain. Dizinin Snow Crash ile benzerlikleri oradan esinlenilmiş olabileceğini düşündürüyor. 
İzleyenler tarafından oldukça karmaşık, zaman zaman anlaşılmaz olarak değerlendirilse de — metafor yoğunluğuna rağmen- bugünün çevrimiçi dünyasına ve Metaverse'e (dizide Kablolu olarak adlandırılıyor) dair oldukça net mesajlarla karşımıza çıkıyor. Felsefi alt yapısının güçlü olmasının yanı sıra gotik anlatım tarzı, Kablolu'nun (meta evrenin) karanlık yüzünü sonuna kadar hissettirmek için oldukça başarılı bir şekilde işlenmiş. 


Sanal ile gerçek arasındaki duvarın tamamen yıkıldığı, gerçeklik algısının kaybolduğu dizide, olduğumuz değil olmak istediğimiz halimizle tüm arzularımızın gerçekleştiği bir sanal evren var. Meta evrenin, insanları bir süre sonra fiziksel varlıklarına gerek duymayacak hale getirip, intihar vakalarına yol açacağına dair işaretler veriyor. Bizi var eden şeyin; insanların bizi biliyor olmasına, varlığımızdan haberdar olmalarına bağlayan argümanın üzerine kurulu diziye göre, fiziksel varlığımız da datadan oluşuyor. (George Berkeley'in sübjektif idealizm felsefesi) Her bölümünde ayrı bir kavramın işlendiği dizi, metaverse ve din ilişkisinin nasıl şekilleneceğini de es geçmemiş. Dizinin kahramanı Lain'i, herhangi biri olduğuna inandırmaya çalışan Tanrı ile Lain'in arasındaki bağ koptuğunda, Kablolu'ya tamamen teslim olması ve Kablolu'nun tanrısı haline gelmesi oldukça ironik. Robotun mu (yapay zekâ) insanlaştığı yoksa insanın mı robotlaştığı sorusu eşliğinde izlenen dizi, Tanrı inancının sorgulanmasına da kapı aralamış oluyor. 


İnanç Tatmini De İtinayla Sömürülecek 


Matrix gibi kült yapımların yanı sıra birçok başka film ve dizide işlenen Metaverse, tekno- fetişizmin zirve yaptığı evren olarak manevi terimlerle anılıyor ve varlığına kutsiyet atfediliyor. Mark Zuckerberg de Metaverse'i sosyal etkileşimlerin kutsal kâsesi olarak tanımlıyor. Facebook'un Zuckerberg”ten sonraki en yetkin yöneticisi Sheryl Sandberg de inançların ve sosyal medyanın birbiri ile uyumlu olduğunu çünkü her ikisinin de varlığını bağ kurmak üzerine inşa ettiğini söyledi. Ona göre Metaverse ile ilgili süreç aynı zamanda manevi bir süreç olarak ilerleyecek. İnsanlara sonsuz bir mutluluk ve tatmin vaat eden Metaverse adeta kutsal kitaplardaki cenneti tasvir ediyor. Ölmeden deneyimlenecek bir cenneti kim istemez, hatta o cennetten kim çıkmak ister ki? Cennetin anahtarını, kullanıcılarına vereceğini söyleyen Zuckerberg bir peygamber edasıyla, kurduğu sistemin hem tanrılığına hem de elçiliğine soyunuyor. 


Metaverse'ün kutsal olanla ilişkisi iki şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. İlki kendisine kutsal bir misyon yükleyip, cenneti, cehennemi, ödül ceza sistemini, ritüelleri ve diğer manevi tecrübeleri yaşatabileceği eklektik bir yapıya sahip ve kurumsal olmayan bir din, bir yaşam biçimi olarak varlığını sürdürmesi olacak. Yani Metaverse'ün kendisi; tanrıları, kanaat önderleri, ritüelleri ve yaşanan deneyimlere yüklediği manevi kimliklerle “diğer dinlere aslında ihtiyacımız olmadığını” gösterecek. Çünkü insanlar bu evrende ikinci bir yaşamı tadacaklarsa sadece oyun, eğlence, iş hayatı vb. ile sınırlı bir evren şüphesiz eksik kalacaktır. 
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Bu eksiklik, insanın tüm ihtiyaçlarını sömürerek gidermeye çalışan bir sistem için kabul edilemez. İnanma ihtiyacı da bir şekilde uygun ücret mukabilinde karşılanacaktır. 


“Avatarıma Kurban Vekâleti Versem...” 


Metaverse ve din ilişkisinin ikinci boyutuna gelirsek; şimdiye kadar internet ve sanal gerçeklik düzleminde yer alan ne kadar dini içerik ve uygulama varsa hepsi Metaverse'e taşınacak. Nitekim daha önce bir avatar aracılığıyla Second Life üzerinde artırılmış gerçeklik ile tecrübe edilen sanal hac ziyareti, Suudi Arabistan'ın pandemi sebebiyle hac ibadetini yapmayı sağlayan bir sanal gerçeklik çalışmasını başlatması, pandemi döneminde hayatımızın parçası haline gelen online ibadet ve dini ritüeller, Metaverse'de avatarlarımızla yer alacağımız bir platforma taşınmış olacak. 


Yakın bir zamanda dünyanın farklı yerlerinde gördüğümüz, Varşova'daki kilise ve Kyoto'daki tapınaktaki yapay zekâ din adamları, Pennsylvania”daki genç papaz D.J Soto tarafından kurulan sanal gerçeklik kilisesi gibi uygulamalar nelerle karşılaşabileceğimize dair bize örnek oldular. Bir tıkla verdiğimiz zekatlar, online hatimler zaten normalleşmiş, online cemaatle namaz kılınır mı gibi başka soruların peşine düşer olmuştuk. Geldiğimiz noktada “Avatarıma kurban vekâleti vermem caiz mi?”, “Metaverse'”te kılınan namaz kabul olunur mu?” gibi bambaşka sorularla karşılaşacağımız da aşikâr... 


Dijital ayak izlerimizi kaydederek bizimle ilgili bizden daha çok şey bilen yapay zekâ, din ile ilişkimize de hâkim olarak onu şekillendirecektir. Metaverse'te tapınaklardaki tanrılarla, peygamberlerle ya da azizlerle karşılaşmak, konuşmak mümkün olabildiği gibi aklınıza takılan fıkhi bir sorunun cevabını direkt olarak Ebu Hanife ya da İmam Şafii”den alabileceğimiz bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Tarikat ve cemaat liderleri her bir mensubu ile bu evrende bire bir görüşmeler yapabilir. Peygamberlerin hayatının ve Kur'an ayetlerinin VR teknolojisi ile canlandırıldığı bir dünyada kendinizi Hz. Nuh'un (as) gemisinde ya da altından ırmaklar akan cennetin gölgesinde bulmanız mümkün. Kayseri’de hayata geçirilen “The Holy Quran VR Experience” projesi ile bunun ilk adımları atıldı bile. 


Metaverse'ün dinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılmasında etkin bir rol oynamasını sağlamak, onu tanımakta geç kalmamakla mümkün olabilir. Dr. Mehmet 

Haberli'nin www.islamvemedya.com sitesine vermiş olduğu röportajdan öğrendiğimiz kadarıyla bunun farkında olan ve teknoloji kullanımında öne çıkan Yahudi bir Hasidi topluluğuna ait Chabad.org, Metaverse'te yer alacak ilk Yahudi dini örgüt olduklarını açıkladı. Avatarla bile olsa Yahudilerin bulundukları her yerde; onları eğitmeye ve yönlendirmeye çalışacaklarını belirten Habad Lubavitch, Metaverse içerisinde MANA adlı bir Habad Yahudi Merkezi kurulacağını söyledi. 


Geçmişte internete, sosyal medyaya tepki ile yaklaşan dini kanaat önderleri ve gruplar sonunda onu kabullenip içinde var olmak zorunda kaldılar. Geldiklerinde de oyunu kurallarına göre oynamaktan başka çareleri kalmamıştı. “Gençlere ulaşmalıyız” diye diye ancak Facebook'ta 60 yaş üstü cemaat amcalarına vaaz verebildiler. Oyunun kurallarını koyabilmek için mesafeli davranmak yerine “bilgi güçtür” mottosundan yola çıkarak bu sanal evrende nasıl var olunacağını ve muhtemel sorunların çözümlerini ortaya koymak gerekiyor. 


Yine Biri “Deccal” mi Dedi? 


Yeni bir yaşam biçimine doğru evriliyoruz. Covid 19 salgını sadece bir salgın olarak değil yaşam pratiklerimizi baştan aşağı değiştiren bir dönem olarak tarihte yerini alacak. Eğitim, ticaret, iş hayatı gibi birçok alanın dinamikleri ve uygulamaları değişti. Elbette dini yaşam pratikleri de bundan nasibini aldı. 


Zaman zaman camiler boşaldı, online mukabeleler arttı, dini vaazlar sosyal medyadan verilmeye başlandı, bol takipçili fenomen vaizler hayatımıza girdi. Cemaatler mensup oldukları toplulukların liderlerini sosyal medyadan takip etmeye başladılar ve daha da ötesi, önceden tanımadığımız, varlığını internete borçlu olan başka sanal cemaatler oluşmaya başladı. Bu (bir çoğu ezoterik içerikli) cemaatlerin nasıl bir yozlaşmaya sebep olduğu, inanç kodlarıyla nasıl oynadığı hakkında ise yetkililer tarafından hiçbir çalışma yapılmadı. 


Her şey o kadar hızlı ilerledi ki İslam Dünyası yine şeytan taşlamaktan namaz kılmaya vakit bulamadı. Bugüne kadar hemen hemen tüm dinlerin kanaat önderleri yeni olana karşı gardını alarak yaklaştı. Önce televizyona, sonra internete, şimdi de Metaverse'e “Deccal” diyerek gözlerini kapatmayı tercih etti. Önüne geçemedikleri bu değişimleri nasıl yöneteceklerini de bilemediler. Bir süre sonra akıntıya kendilerini de bırakıp orada bir rol kapmaya çalıştılar ama ne bir dönüşüm sağlayabildiler ne de yön verebildiler. Sonrasında “gençlik elden gidiyor” naraları atılmaya başlandı ve bugün kendimizi agnostik gençleri tartışıyorken bulduk. 


İnsan Bilmediğinin Düşmanıdır 


Gerçek şu ki insanlar inanmaktan vazgeçmiyorlar. Evrene mesaj göndermeye, burçlara, uzaylılara, meditasyona inanıyorlar. Çünkü kendi gerçeğinden kopmak istiyorlar. İnançlarına yön verecek güçlü her etkiye açıklar. O etki kimler tarafından sağlanırsa, kazananlar onlar olacak. “Meta”laşmış inançlardan oluşan sistemler yani Kur'an'daki tabirle su köpüğü ( Rad- 
17) hakikatle karşılaşıncaya kadar varlığını sürdürebilir. Hakikat kendini gösterdiğinde köpük yok olup gidecektir. Bizim o hakikati göstermek için akıntıyla sürüklenen değil, suyun kaynağı ve yön vereni olmamız gerekir. 


Evet, biraz ürkmüş, heyecanlanmış, tepkisel davranmış olabiliriz. Parçalar bir bütüne dönüşünce ihtişamı gözlerimizi kamaştırmış olabilir. En büyük tehlikelerden biri ise meta evrendeki dini inanç ve pratiklerin ticari / seküler bir anlayışla sunulacağıdır. Neticede Meta'nın evreninde din de metalaşacak, kendisinden başka bir şeye dönüşecek ve birçok risk ve dezenformasyonu da beraberinde getirecektir. Metaverse ile birlikte LGBT, İslamofobi gibi propagandalara daha çok maruz kalınacağı, etnik ve dini grup çatışmalarının da daha ciddi boyutlara taşınacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Orada yaşananların gerçekte kanlı savaşlara dönüşmeyeceğinin bir garantisi de yok. Buna karşın, Metaverse'te nasıl var olacağımızı planlamak ve gidişatı lehimize çevirmek de elimizde. Avantajlarına odaklanıp riskleri bertaraf etmek ise ancak bilginin gücüyle gerçekleşebilir. Çünkü hep tekrar edilegeldiği gibi “insan bilmediğinin düşmanıdır.” 


DİNİ CEMAATLERİN DİJİTAL MEDYA İLE İMTİHANI 
Mahmut Çelik-31 Ocak 2022-islamvemedya.com/ 


Dijital çağ baş döndürücü bir hızla gelişmeye, insanlar da ona aynı hızda uyum sağlamaya devam ediyor. Yeni yeni sosyal medya mecraları, yeni platformlar uygulamalar derken “metaverse” ile mesele bambaşka bir boyuta evirilecek gibi görünüyor. Bugün çevremizde yapabileceğimiz basit bir gözlemle sosyal medya mecralarını 7?den 77'ye her yaştan ve farklı farklı sosyolojik gruplardan insanların kullandığını tespit etmek mümkün. Kimi mecrayı gençler daha çok kullanırken kimilerini daha ileri yaştaki bireyler tercih ediyor ama hemen hemen tüm sosyolojik gruplara hitap edebilecek bir mecra bulunuyor ve bu mecralar da insanlar her gün saatlerce vakit harcayabiliyor; yani neredeyse yaşamın olmazsa olmazı oldukları kabul ediliyor. Ne kadar benimsemiş, kabullenmiş ve kanıksamışız! Düşünsenize dünyada 2005'ten önce Youtube, 2006'tan önce Facebook ve Twitter, 2010'dan önce ise Instagram yoktu ama algısal anlamda baktığımızda bunlar hayatımızın çok kadim enstrümanları gibi duruyor. Öyle ya da böyle her insanın hayatının bir yerinde yer alabiliyor hatta artık firmaların işe alırken çalışan adaylarının sosyal medya hesaplarına baktıkları, sosyal medyanın bir nevi CV işlevi gördüğü söyleniyor. 


Toplumsal hayatın bu denli merkezinde yer alan dijital medya toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası olan dini hayattan ne kadar uzak kalabilir ki? Öncelikle meseleye kişisel ölçekte baktığımızda bir birey günlük hayatta nasıl bir kişiliğe, dünya görüşüne ve değerlere 

sahipse, dijital dünyasında da büyük oranda onu yansıtıyor. Örneğin dindar bir kişi genellikle sosyal medyasında da dünya görüşüne uygun paylaşımlarda bulunuyor hatta bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarını sadece dini paylaşımlar için kullanabiliyor. Haldun Narmanlıoğlu”'nun [1] “Sanal Cemaatte Çevrimiçi İbadet” isimli makalesinde detaylı bir şekilde anlattığı ve “sanal cemaat” olarak kavramsallaştırdığı üzere dua vb. dini ayinleri sosyal medya mecraları üzerinden gerçekleştiren kişilerin sayısı hiç azımsanmayacak kadar çok. Dindar bireylerin sosyal medyaya uzak olmadığını söylemek hiç de zor değil. Peki, bu konuda dini cemaatler ne durumda? Dilerseniz bu soruya kuruluşundan yakın geçmişine dek medyaya / medya araçlarına mesafe konusunda katı tutumuyla bilinen cemaatlerden biri olan İsmailağa Camiası üzerinden cevap vermeye çalışalım. 


Ben yüksek lisans tezimi İsmailağa Camiası'nın medyaya bakışındaki dönüşüm üzerine yazdım)|2). Nitel bir araştırmamı aralarında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü gibi isimlerin olduğu İsmailağa Camiası'ndan 11 kanaat önderi ile derinlemesine mülakat yöntemiyle gerçekleştirdim. Araştırmanın sonucunda ise İsmailağa Camiası'nın* medyaya bakışında bir dönüşümün yaşandığı lakin bunun fikri plandan ziyade fiiliyatta gerçekleştiği ortaya çıktı. Camianın önde gelen isimleri bu dönüşümü bir fıkıh terimi olan “umümü”! belvâ” ile açıklıyorlar. “Umümü”l belvâ” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde; Toplumda yaygınlaştığı için bilinmemesi, kaçınılması çok zor olan, zarurete dönüşen şeyler olarak tanıyor. İsmailağa Câmiası, medyaya, dijital medyaya uzun yıllar sıkı bir direnç gösterse de toplumda hızla yaygınlaşan akıllı telefonları camia mensuplarının kullanıyor olması ve akıllı telefon kullanıcısı olan müritlerin sosyal medyaya da intibak sağlaması ile zaten ister istemez kendini dijital dünyanın içinde bulmuştu. Mülakat yaptığım kanaat önderlerinden biri bunu “Biz İsmailağa Vakfı olarak resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını açmadan önce camia mensuplarının çoğu zaten interneti ve sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlamıştı.” sözleriyle açıklıyor. 
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Bunun üzerine İsmalağa'nın boş bıraktığı medya mecraları camia dışından kişiler tarafından doldurulmaya çalışılınca camia da dijital medyaya girmeyi bir zaruret olarak görerek hızla bu alanda çalışmalara başladı. “İsmailağa” ismiyle farklı kişi ve kişiler tarafından çok sayıda web sitesi ve sosyal medya hesapları kurulmuştu. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı hukuki yollara başvurarak bunlarla mücadele etti ve 2014 yılında resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını kurdu. 1950'li yıllarda temelleri atılan bir cemaatin medya çalışmalarına bu kadar geç başlaması üzerine düşünülmesi gereken bir konu olarak karşımızda duruyor. Nitekim mülakat yaptığım kanaat önderlerinden çoğu “Biz çok geç kaldık.” minvalinde açıklamalar yapıyorlar. 


Bu ve bu kabilden cümleler derin bir pişmanlık taşırken görüştüğüm kanaat önderlerinin bazıları da tam aksi yönde görüş beyan ediyor. Camianın lideri yani tarikat şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu sağlık sorunları nedeniyle camianın yönetimiyle eskisi gibi ilgilenmediği için irşat, tebliğ, eğitim vb. hizmetlerin yönetimi maksadıyla kurduğu istişare heyetindeki (benim bu yazıda kanaat önderi diye zikrettiğim) hoca efendiler arasında dahi büyük görüş ayrılıkları bulunuyor. Çoğu “Geç bile kaldık, bu dijital dünyanın içinde evvelden beri olmalıydık.” 
derken önemli bir kısmı da “Bu dijital dünya bize uygun değil, faydasından çok zararı var. Biz onu dönüştüremeyiz bilakis o bizi dönüştürür.” diyor. Hakikaten bu mevzunun çok derin bir dilemma olduğunu, uzun uzun, etraflıca ele alınıp, değerlendirilip tartışılması gereken bir sorunsal olduğunu söylemek mümkün. Kanaatimce tümden reddetmek de bu dijital rüzgâra tamamıyla kapılmak da elbette doğru değil. Peki, bu işin mutedil bir çözümü yok mu? 


İslam itidal dinidir. Her işte orta yolu ve dengeyi gözeten ve hayatı o denge ile kuşatan bir dindir ve hayatın içinde bir dindir. [3] İslam”da ruhbaniyet olmadığı gibi bazı istisnai tasavvufi akımlar hariç uzlete de pek rastlanmaz ki onlardaki de geçici / süreli uzletlerdir. 
Günümüzde günlük hayat; evde, işte, okulda ve sokakta olduğu kadar sanal âlemde de akmaktadır. Bir Müslümanın bu gerçekliği göz ardı etmesi ne kadar doğru olabilir? Sonuç olarak dışında olduğumuz hiçbir olguyu yönetemeyiz. Teknolojik gelişmelere geç kalanlar o alanda söz sahibi de olamıyor. Bilindiği üzere dijital medya teknolojilerinin kurucularının hiç biri İslam dünyasından değil dolasıyla İslam dünyası bu alanda söz sahibi olamıyor ve sadece kendilerine sunulanı tüketmekle yetiniyor. Kurucusu veya mucidi olmasak da içerek üreticisi olabilirsek en azından meydanı hepten boş bırakmamış oluruz diye düşünüyorum. Gayri İslami içeriklerle mücadele edebilecek İslami içerikler üretmek, bu konuda bir strateji ve politika sahibi olmak İslam dünyası için önemli bir sınav konusu olarak karşımızda durmaktadır. Bu mesele başıboş kendi halinde bırakılacak bir mesele değil bilakis eğitimleri verilerek profesyonel içerik üreticileri yetiştirilmesinden tutun da daha birçok teknik detayı olan bir alandır. Bu yüzden de sivil inisiyatifin yanı sıra kurumsallaşması gereken bir yönü de vardır. 

*Söz konusu dini grup “cemaat” yerine “camia” kavramını tercih ettiği için yazıda o şekilde kullanılmıştır. 

Dipnotlar: 


[1]Doğan, N. K. Şener ve M. Çamdereli (Ed.), Dijitalleşen Din-Medya ve Din 2, İstanbul: Köprü Kitapları 
(21 Çelik, Mahmut. İsmailağa Cami İlim ve Hizmet Vakfı'nın Medyaya Bakışındaki Dönüşüm Ve Günümüzdeki 


Medya Kullanım Pratikleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisan, 2021. 
[3] Orta yolu tutmam ile ilgili: Buhâri, İmân 29. Ayrıca bk. Nesâi, İmân 28. 


METAVERSE DE BİZİ GÖRECEK Mİ? 
İshak Özen-27 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


İslamvemedya yeni yılla birlikte yepyeni bir dosyayla okurlarının karşısına çıktı, çıkıyor. 
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz Ekim ayı sonunda yaptığı Metaverse'e geçiş açıklamasından bu yana dünya, bu yeni evrenin ne idüğünü anlamaya, öğrenmeye çalışıyor. Merak edilen konulardan biri de bu sanal gerçeklik evreninde dinin yerinin olup olmayacağı, olacaksa nasıl ve ne ölçüde olacağı. 


İslamvemedya, 10 Ocak'tan bu yana Metaverse'ün çok değinilmeyen dini yönünü ortaya koymaya, konuyu farklı bakış açılarıyla okurlarına taşımaya çalışıyor. 


Hakkında henüz kimsenin tüm yönleriyle derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olmadığı bu yeni evrenin dini/uhrevi alanla, özelde İslam ve İslami pratiklerle nasıl bir ilişkisinin olacağını ortaya koymak, koyabilmek önemli. Gelen tebrik ve takdir mesajları İslamvemedya'nın bunu başardığını gösteriyor. Türkiye'de konuyu dini yönüyle ele alan ilk mecra olmak, geniş bir dosya ile okuyucuların karşısına çıkmak, bir boşluğu dolduruyor olmak iftihar vesilesi. 


Konumuz Metaverse ve İslam. Ancak henüz çok yeni ve bilinmeyen bir mecra olduğu için İslam ile ilişkisine geçmeden önce Metaverse'e biraz daha yakından bakmak, onu biraz daha iyi tanımak gerekiyor. 


Son yıllarda ortaya çıkan her yeni teknolojik ürün, uygulama ya da yenilik için hep aynı şey geliyor aklımıza: Ben bunu bir filmde görmüştüm. Yıllarca Vietnam'da nasıl büyük bir zafer (!) kazandıklarını anlatmaya yoğunlaşan Hollywood, sonraki yıllarda kıyamet senaryolarına, dünyayı uzaylı istilasından kurtarmaya ve uzayın fethine yöneldi. Filmlerde karşılaştığımız olay ve olgularla yolumuzun gerçek hayatta daha sık kesişmeye başlamasının ardından, artık her yeni filme biraz da bu gözle bakmaya başladık. 


Yıllardır Hollywood'a bakarak insanlığın başına örülecek yeni çorapları, dünyanın ve teknolojinin nereye evrileceğini anlamaya, dünyayı yönetenlerin zihni yapısına bir kapı aralamaya çalıyoruz. Bu anlamda Metaverse de filmlere konu olmuş, çalışma ve denemeleri çok öncelerden başlamış bir evren aslında. Metaverse için Matrix'te gördüğümüz alternatif evren ya da bilgisayar ile başlayıp internet, sosyal medya, 5G, Blockhain ve yapay zekâ ile devam eden transhümanizm sürecinin son parçası desek yanılmış olmayız sanırım. 


Hakkında Apple, Google gibi birçok şirketin araştırma ve yatırım yaptığı sanal evren konusundaki ilk duyuruyu yaparak öne çıkan Mark Zuckerberg Metaverse'ü şöyle tanımlıyor: 


“Bizler masaüstü bilgisayarlardan WEB’e ve telefonlara ilerledik. Yazılardan fotoğraf ve videolara ilerledik. Ama hikâyenin sonu bu değil. Bir sonraki platform ve ortam çok daha 


sürükleyici olacak. Yalnızca baktığınız değil, deneyimlediğiniz bir şey olacak. Biz buna Metaverse diyoruz. Metaverse'te —neredeyse- hayal ettiğiniz her şeyi yapabileceksiniz. 
Arkadaşlarınız ve ailenizle buluşacak, çalışacak, öğrenecek, oynayacak, alışveriş yapacak, yaratacak ve birçok yeni kategoride bugün telefon ve bilgisayarlarla yapamadığınız şeyleri yapabileceksiniz.” 


Zuckerberg'in bu kısa açıklaması, içinde uzun ve derin anlamlar barındırıyor. İlk ortaya çıktığında televizyonun faydası anlatılırken dile getirilen “dünyayı evimize getirecek” argümanı, Metaverse evreninde “bu dünyanın içinde yer alma”ya dönüşüyor. Vizontele?'de “dünyayı evimize getirecek” denen televizyon için Siti Ana'nın müthiş sorusunu sormanın yeri de tam burası: “Sebep?” 


Bu sorgulamayı diğer yazıda sürdüreceğiz. 


"METAVERSE, ALTERNATİF BİR DİN OLUŞTURAMAZ" 
26 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


Türkiye'de bu yeni evreni doğru anladık mı? Ticari beklentiler nasıl sonuçlanacak? Dahası Metaverse din alanında hangi sonuçları doğurabilir? Prof. Dr. Çetin Kaya Koç cevapladı. 
Metaverse, yeni bir iletişim biçimine olanak sağlarken ülkemizde daha ziyade sanal arsa 


ticaretiyle gündeme geldi. Ancak tıpkı iletişim teknolojilerinin değişiminde görüldüğü gibi, internetin yeni evresi olarak tanımlanan Metaverse'ün kültürel, özellikle de dini alana etkilerini tartışmak gerekiyor. 


Türkiye'de bu yeni evreni doğru anladık mı? Ticari beklentiler nasıl sonuçlanacak? Dahası Metaverse din alanında hangi sonuçları doğurabilir? Prof. Dr. Çetin Kaya Koç cevapladı. 
İslamvemedya.com: Metaverse “çılgınlığı” Türkiye'de sanal arsa alım-satımıyla kendini duyurdu. Bu evrende en fazla arsa satın alan ülke konumundayız. Dilerseniz şu soruyla başlayalım. Metaverse'ü doğru anladık mı? 

“Metaverse, sanal kumar deliliği” 

Çetin Kaya Koç”: “Metaverse'ü nasıl anladığımız önemli değil. Onu nasıl kullandığınız önemli. Önemli olan, bunun bir sanal kumar metodu olduğunu bilmemizdir. Erken giren kazanacağını umut ediyor. Bir saadet zinciri ya da Ponzi mekanizması. Sonradan Metaverse'e girenlerin parasıyla önceden girenler para sahibi olacak. Operatörler daha fazla para sahibi olacak. Sanal kumar deliliği yani. Çok dikkate alınacak bir şey değil. Açık olarak söylemek istiyorum: Dünyada çalışarak kazandığı parasını oraya koyanların, belli bir şey umut ederlerin çok küçük bir kısmı, yani sadece 96 0.01'i para kazanacak: operatörler ve kumarı oynatanlar. 
Geriye kalan % 99.9*u kaybedecekler. Dolayısıyla nasıl anladığın önemli değil, nasıl uyguladığın önemli; ancak olacak olanlar bunlar.” 

“Metaverse'e kolaylıkla yatırım yapılmasına izin verilmesi çok yanlış” İslamvemedya.com: Bu algılama biçimimiz, Metaverse ile ilgili ülkemizdeki ve İslam dünyasındaki politikaları nasıl etkileyebilir? 


Çetin Kaya Koç: Ben bir defa buna engel olması gerektiğine inanıyorum. Yani mesela 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Amerika'da hisse senedi alabilmek için belirli kalifikasyonlara sahip olmak gerekir. Özel bir şirketin hissesini satın almak için, dünyada bir kamusal şirketin, kamuda bilinen, borsada değeri bilinen bir şirketin hissesini satın almak için kurallar farklıdır. Bu, en azından görünüşte bir yatırım olayıdır. Herkes yatırım için kalifiye değildir. Mesela, diyelim ki ev almak için Mortgage kredisine başvuruyorsunuz. Önce bir miktar peşin ödemeniz gerekiyor. 
Ondan sonra da aylık ödemeleriniz var. Amerika'da Mortgage süreleri 15-20 veya 30 yıl oluyor. Bu süre boyunca onu ödeyeceksiniz. Kalifiye olmanız gerekiyor. Adam sizin bütün gelirinize bakıyor, siz deklare ediyorsunuz, onlar araştırıyorlar ayrıca, teyit ediyorlar. Ve bakıyorlar “Acaba bu şahsın, bu mortgage'ı ödeme imkânı var mı?” Bir % 30 kuralı var. Sizin brüt gelirinizin % 30'undan daha fazlasını verecek şekilde borçlanmanıza izin vermiyor sistem. Yani 1 milyon dolarlık bir ev almak için, 200 bin dolar peşin verseniz, geriye kalan 
800 bin dolar borç için aylık 4 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Bu şu demektir: Senin brüt 
gelirin 12 bin doların üstünde olmalı. Yani sağlamanız gereken bir aritmetik var. 


Şimdi bu kadar kural varken kalkıp da insanların Metaverse?'e kolaylıkla yatırım yapmasına izin verilmesi, hiçbir kalifikasyona bakılmaması çok yanlıştır. Türkiye'de yatırım konusunda, böyle ciddi eksikliklerimiz var, kuralları bilme ve uygulama konusunda. Bir defa öncelikle bu problemi çözmemiz lazım. 

“Zero Sum Game” 

Bunun İslami açıdan bakıldığında, zaten yanlıştır, bu bir kumardır. İslam, piyango bileti bile almanın yanlış olduğunu söylüyor. Milli Piyango bile alma diyor. Milli Piyango daha adil. 
Yani 80 milyonda bir kazanma ihtimalin var. Bunu kıyaslamak için söylüyorum. Meşruluk için değil. Bu Metaverse'te operatörler dışında hiç kimsenin kazanma ihtimali yok. Sıfır. Söz konusu olamaz yani. 3'e aldım, 5'e sattım, 2 kazandım gibi hikayeler duyacaksınız. Ama daha fazlasını duymuyorsunuz. Verilenler kadar alınanlar var. Onlar birbirine eşit. Biz bu tür şeylere “Zero Sum Game” diyoruz. Bunların hemen hemen hepsinin özelliği bu. 
Metaversete alternatif bir din yaratılması mümkün değil 

İslamvemedya.com: Peki, sizin de bildiğiniz gibi internet Amerika'da öncelikle bilimsel amaçlarla ortaya çıktı, akabinde askeri amaçlar için kullanıldı. Ve nihayetinde kültürel bir sürece dönüştü. 

Çetin Kaya Koç: Önce bilimsel, sonra askeri, sonra ticari, sonra da kültürel oldu. 
İslamvemedya.com: Bu kültürel süreçte, internetin din alanına temas eden noktaları bulunuyor. Şimdi Meta'nın Horizon adlı projesinin tanıtımında, bu tür içerikler görüyoruz. 
Bir biçimde, manevi hayatı da burada bulacaksınız deniyor. Bunun için neler söylemek istersiniz? 

Çetin Kaya Koç: Siz öyle mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Bence onların reklamları çok düşünülerek yapılmış şeyler değildi bence. Siz bunu bir “alternatif din” yaratılması olarak görüyorsanız, ben öyle göremiyorum. Ama her kültürel aktivitenin arkasında bir görünen bir de görünmeyen amaçlar, kavramlar, planlar var. Böyle şeyler de söz konusu olabilir. O kadar bakmadım ben. Ben aslında özellikle kripto paraya daha dikkatli bakıyorum. Orada öyle bir plan yok. Kripto paranın kuruluş amacıyla, şu andaki kullanılış amacı arasında hiçbir ilişki yok. Dolayısıyla “zamanında bunun için kurdular” demek çok gereksiz bir çıkarım olur. 

Metaverse = Çiftlik Bank 
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Metaverse'ün çiftlik banktan bir farkı yok. Çiftlik Bank eşittir Metaverse; Metaverse eşittir Çiftlik Bank. Birtakım insanları, ellerindeki üç beş bin liradan etmek için kurulan bir sistem aslında. 

İslamvemedya.com: Hocam, geçmişte kaleme aldığınız “Sayısal Nesil” başlıklı bir yazılarınız var. Çeşitli endişeleri dile getiriyorsunuz. Acaba bahsettiğiniz sayısal neslin Metaverse'e ilişkin algısı, kültürel hayatlarını, dini hayatlarını ne yöne sevk edebilir? 

Çetin Kaya Koç: Evet, endişeli yorumlar var. O yazılarda bu endişeleri dile getirmiştim. Ne yazık ki toplumun içerisinde böyle bir akış var. Ama ben tarihin lineer olduğuna inanmıyorum. Yani “şu anda olanlardan daha fazlası yarın; ondan daha fazlası daha sonra” diye lineer bir şekilde artmıyor. Çok ani, keskin dönüşler de söz konusu olabiliyor. O nedenle “ileride neler olabilir” diye konuşmak istemiyorum. Çünkü ileride olacakları, gelecekteki birtakım dinamikler belirleyecek. O dinamikleri önceden görmek çok zor. 
İslamvemedya.com: Hocam, zaman ayırdığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz, eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? 

Çetin Kaya Koç: Ben insanlara şunu diyorum: Senin reel ekonomi içerisinde fiziksel bir çalışman sonucu elde ettiğin parayı, dünyada yüksek enflasyonun yaşandığı bu birkaç yılda korumak için elinden geleni yapmak varken, o parayı birilerine “bana bunun beş katını geri verecekler? diye söylenen bir yalana inanıp göndermen çok büyük bir yanlış. Azıcık kendine, parana ve ahlakına sahip ol. Yapma bunu. İnsanlara bunu diyorum hep. 


Prof. Dr., Iğdır Üniversitesi, Nanjing (NUAA) Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi 


METAVERSE'TE TANRI (!) AVATARLAR 
24 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


Sosyal medyanın inançlara etkisini çalışan Dr. Gülenay Pınarbaşı”na sorduk. Metaverse İslam'a açıldığında, inançları nasıl etkileyecek? 


Web 1.0 ile başlayan süreç, Web 3.0 ile devam ediyor. Ağ tabanlı iletişim teknolojileri siyasi ve iktisadi süreçleri derinden dönüştürdüğü gibi kültürel hayatı da etkiliyor. İnternet ve din arasındaki etkileşimin çeşitli boyutları ve tesirleri bulunuyor. Metaverse'in de önünüzdeki yıllarda bu etkileşime yön vereceği ön görülüyor. 


“Spiritüel Ağ: Sosyal Medya ve Yön Değiştiren İnançlar” kitabında sosyal medyanın etkilerine temas eden Dr. Gülenay Pınarbaşı'na sorduk. Metaverse İslam'a açıldığında, inançları nasıl etkileyecek? 


İslamvemedya.com: Boş vakitlerimizi doldurmak, oyalanmak için yeni medyayı tercih ediyoruz Akıllı telefonlar, sosyal medya, mobil uygulamalar, video paylaşım siteleri... 


Gülenay Pınarbaşı: Radyo, sinema, televizyon, Web 1.0, Web 2.0 derken Web 3.0'a geldik. 


Postman'ın Öldüren Eğlence dediği televizyonlarla hayatımıza giren oyalanma kavramı derinleşerek devam ediyor. 
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1930'larda yazılmış iki popüler distopik roman kurgusu geleceğin nasıl olacağına dair bir izlenim veriyorlardı. Biri George Orwell'in 1984'ü, diğeri ise Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya'sıydı. Her iki roman da, insanların artık okumayacakları veya zihinlerini verimli bir şekilde kullanmayacakları kasvetli bir geleceği tasvir ediyordu. Bu distopik bakış açısının zamanla gerçek olduğunu gördük. Ancak her iki toplum da bunu farklı stratejilerle başardı. 


1984'te, romandaki yönetim, sansür ve insanları yasaklayan katı yasalar kullanarak insanların okumasını aktif olarak engelledi. Cesur Yeni Dünya romanındaki yönetim ise, insanların okumasını ve düşünmesini sansür yoluyla değil, daha çok oyalama yoluyla engelledi. Öyle ki, insanlar aktif olarak yasak olduğu için değil, artık ilgilenmedikleri için okumak istemediler. 
Dikkatleri dağılmıştı. Şimdilerde, aşağı yukarı, Web 2.0 ile bugün geldiğimiz nokta burası. 
Teknolojik manipülasyon 

İslamvemedya.com: Neden bu kadar oyalanıyoruz peki sizce? Eğlendiğimiz için mi? 


Gülenay Pınarbaşı: Bu oyalanmayı daha da dikkat dağıtıcı yapan, bunun sadece bir eğlence olmamasıdır. Aksine, algoritmalar ve yapay zeka sayesinde, sizin ilginiz içeriği sunmak için stratejik olarak tasarlanmıştır. Kişisel tercihlerinizi, ilgi alanlarınızı ve isteklerinizi bilir. İster spor, ister kozmetik, hatta kedi videoları olsun, bu algoritmalar sizi sizden daha iyi tanıyacakları bir noktaya ulaştı. 


Kabul edelim, Web 2.0 ile dürtülerimizi büyük ölçüde hack'lediler ve bizi nasıl bağımlı tutacaklarını biliyorlar. Size her yeni bildirim, yeni bir gönderi, hoşunuza gideceğini bildikleri yeni bir video sunduklarında beyninizden dopamin salgılanıyor. Ve böylelikle ekran kaydırma motivasyonunuz artıyor. Artık doğal, fiziksel yani tabii olan gerçek dünyayla ilgilenmiyoruz. 
Çünkü çevrimiçi yollarla salgılanan dopamin, gerçek hayattan bizi uzaklaştırıyor. 
Duygularımız üzerinde bir etkileri var ve dolayısıyla bu durum inanç dünyamızı da ele geçirme potansiyeli taşıyor. 

Teknolojik dopamin hayatımızın gerçeği haline dönüşecek 

İslamvemedya.com: Metaverse”te durum Web 2.0”dan farklı. Duyguların daha yakın yaşandığı bir iletişim biçimi var. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik teknolojileri bunu sağlıyor. Metaverse hakkında neler söylemek istersiniz? 


Gülenay Pınarbaşı: Web 2.0, sosyal medya devlerine milyarlarca dolar kazandırırken bizi bağımlı kılan, tekrarlayan bir kısır döngü görünümünde. Ticari bakımdan verimi kanıtlanmış bir formül. Doğrusu metaverse ile ilgili sadece bunu daha da ileri götürmeyi planlıyorlar demek şimdilik yeterlidir. Mark Zuckerberg ve ‘Metaverse’ olarak adlandırdığı şey sayesinde, izlediğimiz teknolojik dopamin yakında evimiz, duvarlarımız ve başımızın üzerindeki çatı olacak. 


İslamvemedya.com: Mark Zuckerberg'in Facebook'tan Meta'ya yönelimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar büyük yatırımlar neden sizce? 


Gülenay Pınarbaşı: Metaverse kavramı ilk kez çoklu evren çerçevesinde onlarca yıl önce bilimkurgu yazarı Neal Stephenson tarafından icat edildi. Türkçeye Parazit adıyla çevrilen 
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1992 tarihli bilimkurgu romanı Snow Crash'te insanlar, çevrimiçi dünyayı keşfetmek için 
kendi dijital avatarlarını kullanarak gerçek hayatlarından kaçıyorlardı. Metaverse teşvik edilirken, fiziksel dünyanın ve dijital ekranın bir araya geleceği internetin bir sonraki evresi olduğu söyleniyor. Sosyalleşeceğiniz, çalışacağınız, oyun oynayacağınız ve hemen hemen kişiselleştirilmiş sanal hayat yaşayacağınıza dair bir izlenim pompalanıyor. Kendi sanal evinize, arkadaşlarınıza ve hatta kendi avatar versiyonunuza sahip olacaksınız. Metaverse'in hepimizin kafasını karıştıran bir yönü de dünyadaki yaşam üzerindeki potansiyel etkisidir. 
Özellikle de inançlar ve dinler sahasında. 

Metaverse teki İlk Ruhsal Evren ve Tanrı (!) Avatarları 

İslamvemedya.com: “Spritüel Ağ” kitabınızda yeni dini hareketler ile dijital medya kullanımına odaklanıyordunuz. Metaverse'te de yeni dini hareketlerin etkinlikleri bulunuyor mu? 


Gülenay Pınarbaşı: Bu konunun batıda ilk örnekler mevcut, misal Cardano blok zincirinde inga edilen ilk ruhsal metaverse olan Cardalordz. 


Cardalordz ekibi, şu anda çeşitli dünya dinlerinden Tanrıları ve peygamberleri, NFT'ler şeklinde, sözde sanatsal yorumlarıyla sunuyor. Örneğin, kullanıcı doğu dinlerinin mitolojik tanrıları Shiva, Buddha, Ra, Quetzalcoatl, Zarathustra ve Ametarasu'nun dijital temsilcilerini avatar olarak seçebiliyor. Bu alemde yer edinen kullanıcının katkılarıyla Cardalordz metaverse, bu ruhsal tanrıların ardındaki sözde hikmeti kullanarak inşa ediliyor. Ve her NFT tanrısı ile çeşitli biçimlerde bir karakter olacak biçimde oynama şansı veriyor. 


Dini pratiğin oyunlaştırılması yoluyla Cardalordz, katılımcıları hem kendi dinlerinin hem de diğerlerinin manevi fikirlerini keşfetmeye davet ediyor. Bir adım ötesinde ise ilgi duyulan inancın ilkeleri seçilerek Cardalordz tanrısı aracılığıyla uygulamalara yönlendiriyor. Bu durumun çerçevesi ise etkileşimde bulunmak ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmek dolayısıyla dünya barışına katkı sunmak. Meta evren Cardalordz, NFT sahiplerinin konserlere ve dini törenlere katılmakla etkinliklerin keyfini çıkarabileceklerini, dahası aydınlanmak için tanrılarının kutsal yazılarını diğer tanrıların kutsal yazılarıyla karşılaştırarak seviye atlayabilecekleri çağrısını yapıyor. Arka planda ise bütün dini fikirleri kucaklayan tek bir anlayış olduğu düşüncesini empoze ediyor gibi. 

Metaverseteki dinsel pratikler manevi arayışa cevap veremez 

İslamvemedya.com: Bunlar oldukça büyük iddialar değil mi? 


Gülenay Pınarbaşı: Bu kadar büyük iddialar manevi bir oyalanmayı getirir. Ancak tıpkı Web 2.0'da olduğu gibi metaverse'teki bu oyalanma da anlam arayışına cevap veremez. Doğuştan gelen manevi ihtiyacı karşılaması mümkün gözükmüyor. 

İslamvemedya.com: Neden sizce? 

Gülenay Pınarbaşı: Çünkü, bu evreni sunan mecranın temel dinamiği, kültür endüstrisidir. 
Görsellik ve içerik bakımından çekici- işlevsel çoklu evren kurmak mümkündür, vaatler tıpkı Web 2.0'da olduğu hiper metinlerden oluşacaktır. Belli zaman bu manevi ihtiyaçları karşılayacak gibi görünme ihtimali de vardır. Dışarıya çıkamayan, tabiatla buluşamayan metropol insanı, gözlerini kapatıp nefes almakla yetinmeyecek, bu evrende çeşitli olanaklar da 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bulacaktır. Ama maneviyatın ne olduğunu ve bizim için neyin manevi olduğunu tanımlamaya başladıkları noktada hikâyenin çökme ihtimali daha fazladır. 

İnanca “yatırım? 

Potansiyel olarak muazzam parasal değere sahip benzersiz dijital varlıklar, oyun şirketleri tarafından yaratılan sessiz dünyalardan kurtuldu ve Web 3.0”da kendilerine yer buldu. Kripto ekonomisinin yükselişi bir yanda yaratıcılara yeni para kazanma yolları sağlayarak ve insanları sosyal ve finansal sermayelerini büyütmek için yeni yollar sunuyormuş gibi yapmak bu yeni evrenin arkasındaki en önemli dinamik. Dolayısıyla inançlar sahasına yatırım bu minvalde olacaktır. Diğer yandan şunu unutmayalım modernleşmeye talip toplumlarda dinin fonksiyonları zayıflamıştır. Dünya görüşü ve yaşam tarzı olarak dini kuralları referans alan kişilerin betimlemek için kullanılan dindar kelimesinin içini metaverse ile beraber başka tutumlar doldurmaya başlayacaktır. 

Tasavvuf, mistisizm ve Metaverse 

İslamvemedya.com: Son olarak şunu sormak istiyoruz: Metaverse, İslam'a açıldığında, sizde bu kültür endüstrisinin bir parçası olduğunu düşündüğünüz mecra, tıpkı Web 2.0'ın imkanlarında olduğu gibi, Müslümanların dini hayatında olumlu ya da olumsuz etkiler doğurabilir mi? Söz gelimi, dijital olarak Tanrılar, putlar üretilmesi, kelami açıdan problemler üretmez mi? 


Gülenay Pınarbaşı: Öncelikle mitlerden başlamak istiyorum açıklamaya, bir mit kutsal davranışa-ritüele ilham veren ve onu gerekçelendiren bir kült ile bağlantılıdır. Herhangi bir mit, bir şeyin dünyayı, insanı, hayvan türlerini veya toplumsal kurumun nasıl meydana geldiğini açıklar ve gerekçelendirir. Metaverse'teki avatar tanrıların ve söylencelerinin bir açıklama ya da gerekçelendirme misyonu yok. Aydınlanma çağında ise mitler, bir inanç ve akli araştırmadan ziyade sanat ve edebiyatın incelikli yönünün kaynağını oluşturmaktaydı. 


Bugün sosyal bilimlerde mit kavramı; inanç-bilgi, akıl-hayal gücü, tarih-kurmaca, simgealegori, doğal-doğaüstü, kutsal-dindışı gibi ikiliklere götürmektedir. Web 2.0'de ise bir deneme, tadına bakma kıvamında yer alıyor mitolojik inanmalar. Dolayısıyla daha temelde ayrılıyor. Ancak şunu net söyleyebilirim, modern sonrası insanın metafiziki bir huzursuzluğu var, Web 2.0 teknolojileri bunu çok iyi tespit edip kültür endüstrisine başarıyla adapte etti. 
Metaverse'te bu devam edecektir. 


İslamiyet'e gelirsek şöyle ki dini bakımından modern bir durum olan İslam'ın spritüelliğe uyarlama çabaları yer alacaktır. Misal, adı tasavvufi düşünce duygu olabilir. Ama şunu bilelim ki İslâm tasavvufunu batılı tanımıyla mistisizm çerçevesinde kabul edilmesi oldukça güçtür. Diğer yandan metaversenin temel dinamiklerinden biri kültür endüstrisi, dini meselelerle kafası meşgul olmaya eğilimli ve şahsi bunalım tecrübesi olanları algoritmalarla saptamış ve ona göre bugün tahmin edilemeyen yeni modeller üzerinde de çalışabilir. 


Web 2.0 gibi Web 3.0 de bireysel sorunlara karşı nasihat ve umut üretirken, ezoterik 


meraklara karşı kendi içinde anlamlı izahlar sunmak suretiyle bir anlamda dini hizmet üreteceklerdir. 
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İslamvemedya.com: Gülenay hocam, değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Oyalanma kavramı etrafında, Metaverse'teki "tanrı" (!) avatarları, güncel ve bir o kadar da önemli meseleyi sizden öğrenmiş olduk. 


Gülenay Pınarbaşı: Ben de teşekkür ediyorum. Sağolun. 


METAVERSE, KAPİTALİZM VE 'SPİRİTÜEL DOKUNUŞ' 
23 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


Meta, yeni evreninde spiritüel uygulamaların da yer alacağını belirtmişti. Peki buna neden ihtiyaç duyuldu? 
Metaverse'te arsa, alan satın alma girişimleri İslam dünyasında "sanal bir ibadethane" oluşturmaya neden olabilir mi? Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu cevapladı. 

Facebook, Meta'ya dönüşümünü aktaran bir tanıtım videosunda spiritüel uygulamaların da 


Meta'da tecrübe edilebileceğini aktardı. 
Bu, internet tabanlı uygulamalarda daha önce rastlanmayan bir tanıtımdı. 


Peki, Meta neden “spiritüel bir dokunuş'a ihtiyaç duydu? Batı'da yaygın olan dinler yerine spiritüel akımlardan yoga ve meditasyona, hangi amaçla yer verildi? Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu cevapladı. 


İslamvemedya.com: Facebook'un Meta'ya dönüşümünün devam ettiğini görüyoruz. Bu dönüşümdeki reklam ve tanıtımlarda eskiye nazaran bir farklılık var. O da, Meta'nın reklamlarında “spiritüel”liğe de yer verilmesi. Bu değişimin nedeni nedir? 


Adnan Bülent Baloğlu*: İnternet ve sosyal medya devlerinin internetteki “ayak izleri”mizi takip ederek veri bankaları oluşturduğu ve bunları özellikle reklamcılara pazarladığını artık bilmeyenimiz yoktur. Bu şirketlerin ellerindeki verilerden biri de tüm dünyada spiritüel arayışların giderek artmakta olduğu bilgisidir. 


İslamvemedya.com: Spiritüellikten ne anlamalıyız? 


Adnan Bülent Baloğlu: Spiritüelliği, modern bireyin, kendi iç dünyasını beslemek, hızlı ve yorucu şehir hayatının sebep olduğu huzursuzlukları yatıştırmak amacıyla hiçbir dinsel otoriteye bağlanmaksızın çıktığı arayış yolculuğu olarak tanımlayabiliriz. Kısaca, bireysel ve bağımsız bir ruhsal arayış yolculuğu demek de mümkün. Hatta buna aidiyeti ve mabedi olmayan ruhsallık da diyebiliriz. 


İslamvemedya.com: Peki, dini inanç ile spiritüellik arasındaki fark nedir? 


Adnan Bülent Baloğlu: Dinsel inançla arasındaki temel ayrım, güya dinin “gerçek” huzur ve saadeti öte dünya için vaat ettiği, ama spiritüel oluşumların bunun öte dünyaya gitmeden de bu hayatta pekâlâ mümkün olabileceğini söylemesidir. Modem bireyin algısına göre, dinler bu manada kişiye bir “kurallar ve yükümlülükler” paketi ile gelirken, özellikle spiritüel akımlar yalnızca yoga ve meditasyon ile gelirler. 
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Din hakkında her şey aşağılanırken, yoga ve meditasyon barış ve sevginin sembolü olarak lanse ediliyor 

İslamvemedya.com: Tüm dünyada spiritüel arayışların arttığını söylemiştiniz, bu değerlendirmeyi biraz daha genişletelim mi? 


Adnan Bülent Baloğlu: Sömürü, salgın, yıkım ve ölümlerle dolu bir dünyada spiritüel arayışlar artmış durumdadır. Bu arada dikkat çeken husus, bazen aleni bazen gizli yapılan bir din karşıtı propagandanın kapitalizmin kanatları altında tam hız yol alıyor olmasıdır. Dinle ilgili her şey —fikir, inanç, ibadet, ritüel, sembol vb.- mitlerin ve mitolojilerin dünyasına, şiddet ve savaşın iklimine hasredilip aşağılanırken, yoga ve meditasyon, modernliğin seküler dünyasına barış ve sevginin sembolü olarak monte edilmektedir. Dinler güç, tahakküm ve baskının aracına indirgenirken, spiritüel akımların yoga ve meditasyon gibi araçları içsel enerji, bireysel gelişim ve özgürlüğün sembolleri olarak tanıtılmaktadır. 

Meta, spiritüellikle bir avutma peşinde 

İslamvemedya.com: Meta, bu nedenlerle mi özellikle Yoga'yı merkeze alıyor? 


Adnan Bülent Baloğlu: Öncelikle, insanın ruhsal yanını körü körüne görmezlikten gelen bir dinsizliğin tutmadığını, bu konuda ateistlerin bile yumuşadığını söylememiz gerekir. Yeni Ateizmin öncülerinden olan Sam Harris'in dahi içinde dinin ve Tanrı'nın olmadığı bir ruhsallığa ılımlı baktığını ve kendisinin bununla uyumlu bir tür yoga ritüeli uyguladığını biliyoruz. Diğer taraftan, sivrisineğin kanadından dahi yağ çıkaran kapitalizmin spiritüelliğin pazarlanmasını da göz ardı etmesi düşünülemezdi. Bütün bunlar, kendi sınırları ile bir türlü tatmin ve huzur bulmayan modern insanı, Tanrı'nın düzeninden kurtararak makinenin düzenine teslim eden kapitalist zekânın, tatminsiz ve huzursuz ruhları bir nebze de olsa “avutma” işleminin bir parçası olarak görüyorum. 

“Kapitalizm, Kabe etrafında sanal haccı veya umreyi de kullanabilir mi? Bekleyip göreceğiz” 

Hiper teknolojinin zaman ve mekân kavramlarını köklü bir biçimde dönüştürmesinin son merhalesi olarak bakarsak Metaverse olayına, burada kapitalizmin bir iddiasını daha sezmemiz gerekir. Esasen kapitalizm, dinlerin öte dünyaya ertelediği rüyayı bu dünyada gerçekleştirmenin peşindedir. Bu rüyada fantezi ile gerçeklik birbirine giydirilmiştir. İnsanın tüm beklenti ve hülyalarını bu dünyada gerçekleştirmede kapitalizm elindeki makineye tüm yatırımını yaparken, makinenin sağladığı olağanüstü gelişmelerle de kendi varlığını daha da sağlamlaştırmakta, hızını daha da artırmaktadır. Onun için her türlü araç mubahtır. Yogayı da kullanabilir, yarın Kabe etrafında sanal haccı veya umreyi de. Bekleyip göreceğiz. 


Ama bir şeyden emin olmamız gerekir. Bugün kapitalist sermayedarlar için makine kârı katlamanın en ideal aracıdır. Bir başka deyişle, kâr elde etme ihtimalleri içinde verimlilik yüzdesi en büyük alternatif konumundadır. Neticede, teknik ve teknoloji, sosyal refahı geliştirmek için değil, gücü ve kârı artırmak, milyar dolarları bulan serveti daha da büyütmek için kullanılmaktadır ve kullanılmaya devam edecektir. İnternet ve sosyal medyaya hükmeden dev kapitalist sermayedarların teknik ve teknoloji üzerinden hamleleri devam 

edecektir. 

Metaverse kapitalizmin yeni sahnesi... 


17 


İslamvemedya.com: Bir diğer sorumuz da İslam dünyasıyla ilgili. Bunu konuşmak için çok erken; ancak yine de değinmekte yarar görüyoruz. Metaverse'te sanal bir şekilde arazi, mekan, arsa, yer satın alınması diye bir uygulama var. Bir gün, Müslümanların “sanal bir ibadethanesi” olduğunu görebilir miyiz? İslam dünyasında sizce bir karşılığı olur mu, bir ibadet yeri almanın? 


Adnan Bülent Baloğlu: Sanal âlemi çoktan beridir parselleyen ve hâkimiyetlerini tesis eden internet devlerinin kıyasıya bir yarışın içinde olduklarını biliyoruz, ancak bu amansız yarışın yarınlarda önümüze daha ne gibi yeni gelişmeleri koyacağını bilmiyoruz. Facebook, şu anda Web 3.0 döneminde, sanal gerçekliği gerçek hayat tecrübeleriyle buluşturan yepyeni bir internet anlayışı başlatıyor. Çok farklı sanal uzayları bir araya getiren üç boyutlu bir çevrimiçi evrenin kavramsal karşılığı olan metaverse'in önümüzdeki yıllarda pek çok alanda devreye gireceği ve birçok şeyi değiştireceği kanaati giderek yaygın bir fikre dönüşmektedir. Gerçi metaverse kavramı yeni değil, yıllardır biliniyor. 


Diğer taraftan kapitalizm de her gün yeni bir gelişmeyle kendisini zinde tutmaya devam edecek görünüyor. Kapitalist girişimcilik bir yandan tüketimin ürün yelpazesini alabildiğine genişletir ve çeşitlendirirken, bir yanda da tüketim alışkanlıklarını da köklü biçimde dönüştürüyor ve mevcutlara yenilerini ilave ediyor. Akla hayale gelmeyecek bir ürün yelpazesi çevrimiçi marketlerde zaten mevcuttu. Müzikten moda ürünlerine, giyimden gıdaya, sanat ürünlerinden elektronik mamullerine ve hatta bilginin kendisine kadar her şey zaten çevrimiçinde satılıyor ve alınıyordu. 

Avatarlar, kimliğimizin bir parçası olabilir mi? 

Diyelim ki, karlı, yağmurlu bir havada canınız alışverişe gitmek istemiyor. Böyle bir durumda, sizin kimliğinizi taşıyan avatarınız sizin yerinize sanal mağazanın içinde dolaşarak alışverişinizi yapacak. Avatarınızın ürün ve fiyat bilgilendirmesi eşliğinde tek tek ürünlerinizi seçip sepetinize atacak ve ardından da sanal kasada ödemenizi yapabileceksiniz. Belki yarım saat geçmeden çalan kapı zilinizle birlikte satın aldığınız sanal ürünlerin gerçeği kapınızda sizi bekliyor olacak. Biz zaten sanal alışveriş yapıyorduk, ancak şimdi bir adım öteye gidiyor ve alışverişi avatarımızla mağazanın içinde sanal gezinti ile yapıyor olacağız. Metaverse ile bu alışverişler şimdi kimliğimizin bir parçası olmaya aday avatarlarımız vasıtasıyla olacak. 
Metaversete kripto para... 

Buraya kadar bir sorun görünmeyebilir. Peki, kripto para ile metaverse'te sanal arazi veya sanal emlak almak nasıl bir şey ve bu mümkün mü? Üzerinde gezinmeyeceğimiz, bir ürün ekmeyeceğimiz bir sanal tarlanın, üzerine bir ev veya bina dikmeyeceğimiz bir sanal arsanın, içinde oturmayacağımız bir sanal evin ticaretinin bize kazandıracağı ya da kaybettireceği şeylerin neler olabileceğine dair henüz kesin bir bilgi ve tecrübe sahibi değiliz. Bu işin fetva boyutu da benim alanım değil. Ancak bu işi tasarlayanların kazançlarını katlayacaklarına adım gibi eminim. Aslında olaya biraz daha yakından bakarsanız, kripto paraya yatırım yapmakla sanal arsa veya eve yatırım yapmak arasında pek bir fark yok. Fark şu ki, kripto parayı görmüyorsunuz, ama metaverse yardımıyla alacağınız tarla, arsa veya evin özelliklerini göreceksiniz. Ne var ki, gerçekte böyle bir tarla, arsa veya ev yok, hepsi sanal. Pandemide servetleri ikiye katlanan Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi milyarderlerin ağızlarından çıkacak tek bir söz bu piyasayı dalgalandırmaya hatta sıfırlamaya yetecek 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güçtedir. Şahsen ben böyle bir riski almazdım. 

Katoliklerin Metaverse hakkında fikri... 

Amerikalı siyasetçi Jim McDermott'un, “Mark Zuckerberg bizim hepimizin kendi yarattığı metaversinde yaşamamızı istiyor. Kusura bakmasın, biz Katolikler gerçek dünyayı istiyoruz, metaversi değil.” derken bizim adımıza da konuştuğunu düşünüyorum. Şirketini “soyut” anlamına da gelen “meta” şirket olarak yeniden markalaştığını söylediğinde, kendince, insanın gerçek hayatta yaptığı ve tecrübe ettiği şeyleri üç boyutlu sanal âlemde de yapabileceği ve tecrübe edebileceği müjdesini verdi. İbranicede “meta” kavramı “ölü” anlamına geliyor. Bu, “yok” anlamına da gelir. Kapitalist zekâ size olmayan bir şeyi pazarlıyor. 


Metaverse, Stanislaw Lem'in 1964'te teknolojiye dair kaleme aldığı bir eserde adına “hayalmatik” dediği sanal gerçeklik makinesine çok benziyor. Bu makine, insan zihnini “taklit edilmiş dünyalar”a götürüyor. Kendinizi dağlara tırmanırken, uçurumlardan aşağı kanatlanarak uçarken, oksijen maskesi olmaksızın ayın yüzeyinde yürürken, kuzey kutbunu veya amazon ormanlarını gezerken bulabilirsiniz. Sanal gerçekliğin vardığı en yeni teknolojiyi temsil eden bu gelişme, insanın hayallerini gerçeğine en yakın şekilde gerçekleştirme hedefi güder. John Grey “Saman Köpekler” isimli eserinde bu teknolojik ürünün, gücünü hayallerin “tertemiz” gerçekliğinden aldığını söylerken, insanın gerek insan olmaktan gerekse günlük hayattan kaynaklanan sınırlardan “kaçış” arzusuna bir teselli olduğunu ima eder ki, bence de haklıdır. 


Grey, bunu söylemiş olmakla birlikte, hiçbir teknolojinin insan arzularına denk gelen bir dünya yaratamayacağını da vurgular. Buna gerekçe olarak, saydam düş görmenin “tehlikeli” bir uğraş olduğunu ifade eder ve buna kalkışanların da akıl ve hayallerine gelmeyecek olaylarla yüz yüze gelmeye “hazırlıklı” olmaları uyarısını yapar. 


Nihayette, sanal dünyada arsa zengini olmayı hayal edenler, bir dakikada arsalarının uçuverdiği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalabilirler. 


İslamvemedya.com: Hocam değerlendirmeniz ve verdiğiniz yeni bilgiler için teşekkür ederiz. 
Adnan Bülent Baloğlu: Ben de teşekkür ediyorum. 


Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi 


META-LİFE VE VR DENEYİMİNİN DİNİ YORUMU 
22 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


Metaverse İslam'a açıldığında, VR deneyimi dinin tecrübe boyutuyla ilgili neleri değiştirebilir? Doç. Dr. Şevki Işıklı cevapladı 

Yeni bir yaşam biçimi mi doğuyor? Meta-Life nedir? Meta-Life'ın sunduğu yaşam biçiminden İslam ve Müslümanlar nasıl etkilenebilir? Metaverse İslam'a açıldığında, VR-AR deneyimleri İslam'ın tecrübe boyutuyla ilgili hangi seçenekleri sunabilecek? Müslümanlar bu deneyimleri nasıl karşılayacak? Sanal gerçeklik olgusunun başta İslam olmak üzere din ve inançlar 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hakkında paradoksları bulunuyor mu? Bu soruları ve daha fazlasını Doç. Dr. Şevki Işıklı cevapladı. 

İslamvemedya.com: Metaverse, bir çılgınlık olarak nitelendiriliyor. Sizce de öyle mi? 

Şevki Işıklı*: Evet, şimdilik bir çılgınlık. Ama yakında bu çılgınca şeyin sıradanlaşacağını bilmek daha çılgınca. VR teknolojileri şimdilik yeni ve pahalı. Bu yüzden teknolojik donanımla çok daha havalı görünüyorsunuz, ayrıcalıklı ve elit yani. Apple ve Tesla ürünleri, Oculus VR cihazları, Google Glass gibi ileri teknolojik ürünler, bugünün prestij nesneleri. 
Fakat durum çok hızla değişebilir. Çünkü teknoloji geliştiği aynı hızda ucuzlar ve yayılır; çok geçmeden ayağa düşer. 

Cambridge Analytica Vakasından beri şaibeli olan Facebook'un imajını temizlemek isteyen Zuckerberg, bir taşla iki kuş vurmuş görünüyor: Facebook'u satmak ya da kapatmak zorunda kalmadığı gibi, onu Metaverse Projesinin üstlenici firması ve giriş kapısı haline getirdi. 
Oculus VR teknolojisinin sunduğu Metaverse evrenine Facebook üzerinden, üstelik gerçek kimlik doğrulaması talepleriyle girilebilecek. Karadenizli bir müteahhit kadar kurnaz; henüz temelini bile atmadan mimari projesini tüm dünyaya satan iş bitirici bir müteahhit gibi. Fakat Zukerberg, Metaverse projesi ile herkeste bir heyecan yarattı. Yeni teknolojik vaatler genelde sadece kullanıcılarını heyecanlandırırdı; o herkesi yerinden oynattı. Sanal gerçeklik deneyimine aşina teknoloji kullanıcıları, bu genel heyecan dalgasının çok dibinde kaldılar, medyatik tartışmalarda görünmüyorlar. Akademisyenler, iletişimciler, medyacılar hatta filozoflar hararetli Metaverse tartışmalarına başladılar. Asıl çılgınlık, filozofların bu kadar hızlı sürece dahil olmak istemeleri. 

İslamvemedya.com: Ne tartışılıyor tam olarak? 

Şevki Işıklı: En nihayetinde kaygılı ya da umut dolu gelecek tartışması diyebiliriz. Alternatif gelecekler üzerine odaklanmalıyız, diyen bir tartışma bu. Fütüristler ve filozofların olaya bakışları arasında fark var. Filozoflar gerçeklik, algı ve var oluş boyutuyla ilgileniyor. 
Fütüristler ise sosyo-teknik boyutuyla ilgileniyor; değişen yaşam koşullarına odaklanıyor. 
Örneğin yönetimin dijitalleşmesiyle, siber ilişkilerle falan ilgileniyorlar. 

Yeni bir yaşam biçimi: Meta-Life 

İslamvemedya.com: Fütüristlerin yaklaşımıyla soracak olursak, Metaverse bize daha iyi bir gelecek sunacak mı, siz buna inanıyor musunuz? 

Şevki Işıklı: Sanallaşma kadar, onun yaygınlaşması da sorun olarak görülüyor. Evet, ciddi bir sorun gerçeklikten kopuş. Buna de-realizasyon deniyor. Zihinsel rahatsızlıklarda gözlenen türden mi derseniz, hayır. Bu tarz ruh hastalıkları ile ruh sağlığı arasında çok basit bir kriter vardır: Gündelik yaşamın sorunsuz sürdürülmesi. 

Yaygınlaşmış VR temelli Metaverse yaşamını, buna meta-life diyelim, bu olguyu ele alalım. 
"Meta-life, özünde sanaldır ve yanılsama ve “-mış gibi” hissetme hakikatini askıya alan bir epistemolojik ayraç içinde yaşamaya değerdir" 

120 bin yıldır modern insan için istenmeyen gerçek dünya, “meta-life style”dan ötürü 
özlenen itibarına yeniden kavuşabilir. Biraz ilginç göründüğünün farkındayım. Müsaadenizle açıklayım: Metaverse'te her şey ucuz ve kolay olacağından yoksullar ve orta gelir düzeyindekiler için görece iyi bir yaşam imkanı olarak arzulanabilir ve pragmatik 

kıymet kazanabilir. Fakat Meta-life, özünde sanaldır ve yanılsama ve “-mış gibi” hissetme hakikatini askıya alan bir epistemolojik ayraç içinde yaşamaya değerdir. Metaverse sanal olduğundan, bir kopya dünya olduğundan, tam da ikinci sınıf insanların yaşam evrenine 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dönüşme seçeneğinden bahsediyorum. Yoksulların ve eğitimsizlerin sürgün edildiği bir yapay cennet... Yoksulların içine doğdukları fakat doğduktan sonra bir daha gerçek dünyaya dönemedikleri bir simgesel bir hapishaneye dönüşme ihtimalini hesaba katsak iyi olacak. 
Meta-Life'te alternatif gelecekler... 

Alt kastlardan birinde doğan bir bebeğin, kast sistemi yüzünden adil ve otantik bir yaşama kavuşma olasılığının ona kapalı olduğu Eski Hint kalıcı hiyerarşik sistemini düşünün... Bu türlü bir alternatif gelecekte, belki de simüle edilmemiş gerçek dünyada iyi bir yaşam sürme imkanı, az sayıdaki seçkinlere özel olacak. Gerçek ilişki, gerçek bir seyahat, gerçek bir acı sadece az sayıdaki seçkinin ücretini ödeyerek satın alabileceği, hadi şunu da söyleyeyim, cesaret edebileceği, irade testini kabul edebileceği bir yaşam dünyası olabilir. Bugün fakirlerin kendisinden kaçtığı acılı gerçek dünya, alternatif bir gelecekte seçkin zenginlerin satın alabildikleri ayrıcalıklı, bakir ve otantik bir hayat olarak eski prestijini geri kazanabilir. 
Pek az seçkin insan, gerçek dünyada yaşama masraflarını karşılayabildiği bu alternatif evren, size siberpunk bir distopya gibi görünebilir. Ben buna gerçekliğin bekaretinin korunması diyorum. 


Alternatif gelecekler bununla sınırlı değil. Ama yine de bence çok afilli-havalı olurdu işler böyle gitseydi. Gerçeğin değeri, her yerde ve her an yaşandığı için gözden düşmüş durumda; gerçeğin özündeki cazibesi ancak ölüm anında belirebiliyor. Bu varlığa empati ve sempatiyle bakan benim gibi insanlar için çok üzücü. Varlık, alenen tecavüze uğruyor; onun yerine simüle edilmiş sanal gerçekliği istimlak etmeleri için sunmak, varlığı korumanın hiç de beklenmedik bir yolu olabilir. 

Alternatif gelecekten alternatif gerçekliğe 

İslamvemedya.com: Metaverse sanallaşmasının gerçekle bağımızı koparma tehlikesi var mı? 
Varoluşsal kaygılar ne kadar gerçekçi? 

Şevki Işıklı: VR teknolojisinin gelecekteki ilerlemesi, bizi korkunç sonuçlar üzerinde de düşünmeye zorluyor. İllüzyon ve unutkanlığın o kadar derinindeyiz ki bir simülasyondan yaşayıp yaşamadığımız sorusu kendini daha derinden hissettiriyor. 

Alternatif gelecek nosyonundan alternatif gerçeklik nosyonuna geçebiliriz. Belki de şu an içinde yaşadığımız durum bir bilgisayar oyunudur. Bence rüyada olup olmadığımızı ayırt edecek evrensel bir mantık denetleyicisine sahip değiliz. Fakat Bostrom farklı düşünüyordu. 
“Bir bilgisayara simülasyonunda mı yaşıyoruz?” sorusuna sınırlı üçlü seçenek ile yanıt veren Nick Bostrom'un 2003 yılında yazdığı o meşhur makaleyi hatırlayalım. İlk seçeneğe göre, post-hümanist bir aşamaya geçmeden önce insan türünün yok olması pek muhtemeldir. Bu alternatif bize asla eksiksiz bir VR tasarımına sahip olamayacağımızı söyler. İkinci seçenek ise teknolojik olgunluk hipotezidir: Şu an, post-hümanist uygarlık içinde, insanlığın evrimsel gelişiminin bir parçası olan simülasyon içinde yaşıyor olma ihtimalimiz neredeyse yok diye düşünüyor. Bu alternatif bize bu tarz bir teknolojik olgunluğun şu ana kadar yüzünü göstermesi gerektiğini, göstermediği için de gerçek olmadığını söyler. Bostrom'un az sayıdaki seçenekten sonuncusu yani üçüncü seçeneği ise kesinlikle bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığımız hipoteziydi. Bostrom'a göre bu üçünden biri doğru olmak zorundaydı. 
İslamvemedya.com: İkinci ve üçüncü seçeneği biraz açabilir misiniz? Bu arada hangi seçenek doğru? 

"Metaverse, simüle edilmemiş gerçekliğin parlak bir kopyası olup olmadığını ayırt 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etmenin imkansız olacağı kritik ayrımsızlık eşiğine kadar ilerleyebilir." 

Şevki Işıklı: Bostrom'un sınırlı seçenek teorisi, zaman yolculuğu fikriyle ilgili bu ve oldukça güzel bir argümantasyona sahip. Şöyle düşünelim: Diyelim ki gelecekte zaman yolculuğu icat edildi. Öyleyse gelecekteki zaman yolcuları tarafından bugün ziyaret edilmiş olabiliriz. Gelen zaman yolcuları bugün bizim de zaman yolculuğu yapmamızı mümkün hale getirebilirler. Ve biz de daha gerilere gidebiliriz, daha ilerilere de... Gittiğimiz zamanlara zaman yolculuğu teknolojisini götürmekten bizi alıkoyacak hiçbir engel göremiyorum. Böylece teknolojik olgunluk bize, kuşatıcı VR teknolojisini tüm zamanlar için mümkün kılar. Böyle olsaydı eğer, içinde yaşadığımız dünyanın teknolojik olarak gelişmiş türler tarafından yaratılan sayısız evrenlerden biri olma ihtimali oldukça yüksek çıkardı. Ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla zaman yolculuğu hala mümkün değil. Öyleyse ikinci seçeneğin doğru olamayacağı açıktır. 
Bostrom, orijinal evrende olma ihtimalimizin çok düşük olduğuna inanıyor. Dünyalardan sadece biri biyolojik ve orijinaldir; tüm diğerleri sadece simülasyondur. Bence Metaverse ya da simüle edilmiş gerçeklik, inşa ettiğimiz şeyin, simüle edilmemiş gerçekliğin parlak bir kopyası olup olmadığından ayırt etmenin imkansız olacağı kritik ayrımsızlık eşiğine kadar ilerleyebilir. 


Platon'a sorarsak sanat eserinde yaptığımız aslında tam da böylesine bir kopyalama işlemiydi, üstelik orijinalin bir kopyası bile değildi. İmitasyon esere bakılarak yapılmış kötü bir kopyayız, diyordu. İdeanın yansıması olan bu dünyanın zihnimizdeki tek bir gerçek evrenle, ideal varlıkla karşılaştırıldığında bir yanılsamaya, aldatmacaya, duyu yanılgısına yol açması kaçınılmazdı. 


Bostrom'un, VR teknolojilerinin doğasını anlamak ve bilgisayar simülasyonu içinde miyiz sorusuna yanıt vermek için geliştirdiği fikirlerin arka planında Platon'un birlik — çokluk argümanına rastlamak mümkündür. Çok ilginç biçimde, eğer Platon haklıysa bu yaşadığımız evren zaten orijinal değildir. Hz. Muhammed'e göre insanlar uykudadırlar, ölünce uyanacaklar. Tüm bu şatafat, eza-cefa bir hilekar rüyadan ibarettir. Bizler, ölünce uyanılacak bir geçicilik, yanılsama, yitimlilik içindeyiz. Her şeyin asılları öbür dünyadadır. Platon'un idealar dünyası ile Hz. Muhammed'in öbür dünyasının birbirine çok yakın olduklarını bilmek ilginçtir. 


Sanal ile gerçeği birbirinden ayırt etmekte zorlanmamız normal. Çünkü zaten geçici bir dünyada sanal bir yaşam süreriz. Yaşamlarımızı Metaverse'te bir kere daha kopyalamanın ne tür bir sakıncası olabilir ki! Zaten tek bir geçmişi ve kapalı bir geleceği olan bir tür değiliz, sayısız simülasyon içinde dalgalanıp duran bir algılar toplamıyız. Bilinçlerimiz bile zihnimizin içinde gezinip duran bir sürü odaklanması gibi bir şey değil mi? 

Size her türlü deneyimi yaşatacak bir makine verilseydi bu dünyada yaşamak yerine onun içinde yaşamayı tercih eder miydiniz? 

İslamvemedya.com: Gerçekten de simülasyon içinde olup olmadığımızı bilmek imkansız mı? 
Bostrom'un mantıksal çıkarımlarından başka bir kanıt yok mu? 

Şevki Işıklı: Aslında kişisel bilinçlerimiz ve iç dünyamızda buna dair sezgisel kanıtlar bulabiliriz. Ama önce 1973 yılında Robert Nozick'in tasarladığı o meşhur Deneyim Makinesi adlı düşünce deneyine değineyim. Nozick, biyolojik dünyamızın bir simülasyon 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olup olmadığına karar vermemizi kolaylaştırmak için bu düşünce deneyini tasarlamıştı. 
Nozick'in sorusu şuydu: Size her türlü deneyimi yaşatacak bir makine verilseydi bu dünyada yaşamak yerine onun içinde yaşamayı tercih eder miydiniz? 

Eğer insanlar zevk ve hazzı değil de gerçekliğe değer veriyorlarsa simüle edilmemiş gerçekliği yani bu dünyayı tercih edeceklerdi; aksi halde ise deneyim makinesini. Biraz önce bahsettiğim konuya burada geri dönebiliriz. Acı da olsa gerçeği mi yoksa yanılsamalı olsa da zevk ve haz veren sanal gerçekliği mi tercih edeceğiz? Eğer gerçek, mahza iyi ise, bizatihi değerli ise gerçeklikte kalmayı tercih ederiz. Yok, eğer gerçeklik, varoluşçuların dediği gibi, acılar, sorumluluklar, bulantı, yabancılaşma, kaygı ve uzaklaşma, derin boşluk duygusundan başka bir şey değilse yanılsamalı VR”ı tercih edebiliriz. Bulaşıcı bir virüs, umarsız bir hastalık olan gerçek varoluşa bir son verebiliriz. 


Nozick'in önceki sorusunu, tanıdık bir sahne ile değiştirmek istiyorum: Eğer Ölüm Meleği gelip size ölüm karşılığında Tanrı'nın cennetini müjdeleseydi tam şimdi bu geçici dünyayı terk etmek ister miydiniz? Tersinden soralım: Bugüne kadarki yaşamınız bir makinenin içinde olsaydı makineden çıkmak ister miydiniz? Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden, diyen bir şairin cevabı ne olurdu acaba? Gerçekliğin özünde iyi bir şey olup olmadığını yeniden düşündürten bir soru, değil mi bu? 

Şunu soruyorum aslında: Kendimizi süper güçlerle donatılı hissetseydik simülasyonu yine de tercih eder miydik? Makine dünyasına bağlanmayı seçmeyen bir insan, aynı 

şekilde cennete götüren ölümü seçmeyen bir mümin, insan doğasının salt hedonizme indirgenemeyeceğine inanıyor olmalıdır. Yani acıdan kaçıp hazza yönelmek insanın iç dünyasının nihai gerçekliği olmayabilir. 

VR’ın veya Metaverse'ün cazibesi, bu materyal, mortal ve mahdut dünyanın içsel arzularımıza yanıt vermekteki yavaşlığı ve nazlılığı. Niye Metaverse'e bağlanmayı tercih etmeyelim ki! Eğer dinlerin, örneğin İslam'ın uzun vadede Metaverse'e ne tepki vereceğini anlamak istiyorsak bu soruyu sürekli yeniden sormamız gerekir. Huzur, Metaverse'te mi bunu bilmek istiyoruz. Dünyayla mücadeleye girişen biri için Metaverse iyi bir sığınak ve alternatif olabilir. Kaygılı varoluşundan kaçmak isteyen biri için de. Ama dikkat edin, kaygıdan, kaçmaktan bahsediyorum. Bastırılmış doğamızın rüyalarda ortaya çıkardığı şey tam da bu kaçış değil midir? 

"Metaverse bir rüya illüzyonu yaratıyorsa eğer, buna kolektif rüyalar dönemine giriş diyebiliriz." 

İslamvemedya.com: VR deneyimini açmışken, VR-AR deneyimlerini, rüyalarla kıyaslayabilir miyiz? 

Şevki Işıklı: Gözü açık rüya görmek deneyimi diyelim buna. Rüyayı, gözümüz açıkken görmenin bir yolu bulundu diyebiliriz. VR ve AR teknolojileriyle yaşanan sanallık deneyimini, lucid rüya görme deneyimi ile karşılaştıran Vindenes'in gündeme getirdiği ilişkilendirme, Metaverse'te ne satın aldığımızı bilmemiz için iyi bir analoji olabilir. Lucid rüyalar, rüyadayken rüyada olduğumuzun ve kendimizin bilincinde olduğumuz ve rüyamızı kontrol edebildiğimiz rüyalardır. Normal rüyada yanılsamayı, otantik saf gerçek zannederek yaşarız. Lucid rüyada bu kandırılmışlıktan kendimizi kurtarırız. Tıpkı VR-AR sanallık deneyiminde olduğu gibi, her şeyin bir kurgu olduğunu biliriz. Aslında simüle edilmemiş gerçeklik de bilincimiz tarafından sentezlenmiş olabilir. 
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Berkeley'nin im-materyalizmini hatırlayın. Rüyada olmadığımızdan emin olamayışımız hipotezi ile her şeyin bilincimizin ürünü olduğu hipotez aynı koşullarda çalışır. Sorunumuz şu ki gerçeklik kontrolü için kesin ve güvenilir bir kriter geliştiremedik. Bu yüzden ister rüyada, ister simülasyon evreninde, ister simüle edilmemiş gerçek dünyada, isterse büyük bir bilgisayar içinde olalım fark etmez. Deneyimi güçlendiren tek şey, uyarıcıların kuşatıcılığı, sürükleyiciliği. Bu çok bulanık kriter, kaygan görünüyor. Çünkü AR-VR teknolojileri, lucid rüyalardan bile daha sürekli ve zengin uyarıcılar gönderebilir. Üstelik belleğin gerçek uzay- zaman koordinatına işlenir. 


Metaverse, sanal gerçeklik teknolojileri ile interneti entegre eden kolektif bir alan. Başkasıyla aynı rüyayı görmek, mümkün değildir diyecek kadar nadirattandır. Metaverse bir rüya illüzyonu yaratıyorsa eğer, buna kolektif rüyalar dönemine giriş diyebiliriz. Öyleyse eski inançların gerçekleşmesine tanık olduğumuzu söylesek iyi olacak. 

İslam bakımından sanal gerçeklik... 

İslamvemedya.com: Sanal gerçekliğe karşı İslam'ın tavrı ne olabilir? 

Şevki Işıklı: İslam adına konuşamam ama birkaç noktadan hareketle ilişkilendirmem mümkün. Biraz dolambaçlı olacak fakat şöyle söyleyeyim. İlk mağara resimleri bile bir açıdan sanal gerçeklikti. Düşüncelerin ve olayların yansıtılmasını sağlıyorlar. Aslında bu yansıtma, bir tür yeniden yaratma anlamına gelir. Ortodoks İslam yorumunda (ehli sünnet), resim ve heykel sanatına karşı ılımlı yasak, özellikle boyutlandırılmış görsel ve büstlere karşı mesafe, sanal gerçekliğe karşı tutumu netleştirmek için iyi bir hareket noktası olabilir. 
Platon'un şairleri sevmeyişi ile aynı gerekçeler yüzünden Ortodoks İslam yorumunun, görsel ve dokunsal sanatlara sıcak bakmadığını söyleyebilirim. Resimler ve sözcüklerin ardından büyük oranda bir gerçek temel bulunur: otantik yaşam dünyası. Dil ve sanat, yaşam dünyasının başka bir yere ve zamana aktarılması için bir medya işlevi 

görüyor. Boyutlandırarak görselleştirme çekincesi, yaşamın otantikliğini koruma içgüdüsü gibi görünüyor. Gerçeğin bir kereliğine olup bittiği bu simüle edilmemiş gerçeklik evrenin kaydedilmesine karşı duran bir tutum söz konusu. Gerçeğin yeniden üretilmesi, onun biricikliği tehdit ediyor. Varlığın kendini geri çekmesine yol açma riski olan bu tehdit, İslam'ın bu yorumu tarafından dikkate alınıyor. Bu açıdan bakıldığında gayri meşru görünüyor. 

İslamvemedya.com: Düşüncelerin tasvir edilmesi için de geçerli mi bu söyledikleriniz? 
Şevki Işıklı: Olaylar gibi düşünceler de biriciktir. Fikirlerimizi ve hayallerimizi, görselleştirme, konuşma ve yazı yoluyla dışsallaştırabiliriz. Konuşma, şarkı söyleme, bir veriyi iletmek için yazı yazma biçimindeki dışsallaştırmalar, otantik yaşamın bir uzantısı olarak görülürken, onun taklidi olarak sanat, öyle görülmemiş. 

VR-AR teknolojileri, düşüncelerimizi dışsallaştırılmanın tekniği olmaktan çok farklı. Dünya içinde dünya yaratmanın olağanüstü bir tekniği bu. İkizleştirme iyi değildir. Biricikliği hep tehdit altındadır. Eş zamanlı olarak yok edilir. 


VR-AR deneyimi, gerçeklik deneyiminden ayırt edilemez olması kafamızı çok karıştıracak. 
Çünkü bilincimiz, her şeyin biricikliğine göre antropolojik olarak uyarlanmış ya da ayarlanmış. İkiz söz konusu olunca, özdeşlik duyumu tedirgin oluyor. Özdeşliği ihlal etmeyen 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şiir, yazı veya resimden çok farklı bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Şaşırmamız normal. Fakat bir fırsat var, var oluşumuz hakkında, varlık hakkında, bilinç ve zihin hakkında farklı bir yola girmiş olabiliriz. İkinizi ürettiğimizde ne olacağını merak etmiyor musunuz her şeyin? 
Kendimizle ve gerçekliğin kendisiyle ilişki kurma biçimimizi etkiliyor. Sanal gerçekliğin bizi fantastik dünyalara taşıyan ve dönüştürücü deneyimler sunan sihirli yeteneği yüzünden seviyoruz. VR teknolojileri gerçekliğin yapısına yeni kanallardan nüfuz etmemizi sağlıyor, sadece onu taklit etmiyor; epistemik coşkusunu böyle anlıyoruz. Aynı nedenden ötürü gerçeklikle ilişkimizi bozukluğu için de onu suçluyoruz; suçlayabiliriz de. Suçlamadan önce şunu bir düşünelim: Simüle edilmiş VR deneyiminde, simüle edilmemiş gerçekliğin bir türü ile etkileşime girdiğimiz çok açık. Kant'ın terimlerinde söylemem gerekirse eğer, fenomenin tezahüratlarına dair bir deneyim bu. Benzer şekilde Locke'un deneyim teorisini yeniden hatırlama zamanı gelmiş olabilir. 

VR Deneyimi ile İslam'ın tecrübe boyutu örtüşebilir mi? 

İslamvemedya.com: VR deneyimi ile İslami deneyim nasıl örtüştürülebilir, peki? Bizim de bu konuda yaptığımız bir röportaj vardı. 

Şevki Işıklı: Descartes'ın düalizmi ile Ortodoks İslami yorumun düalizmi, ruhun ölümsüzlüğü açısından aynı şeyi söyler. Bu tür bir düalizm, geleneksel metafizik inançları içeren özne-nesne ayrımıdır. VR’ da nesneler, bilinç nesneleri gibi dururlar. Her ne kadar dışsal uyarıcılar olsa da bunlar Descartes'ın maddi varlığını oluşturan sert ve içine işlemez nesneleri değiller artık. Uzay ve zamanda yer kaplamıyorlar, bir çipin içine sığıyorlar. Toplu iğnenin ucuna sığan binlerce Hristiyan Orta Çağ melekleri gibiler. Bu düalite birçok iletişim sorunu yaratmaktadır. Sert maddi gerçeklik artık VR’ da bulunmadığı halde, foton ve akustik uyarıcılar yüzünden maddi deneyim hala devam ediyor. Dünyevi gerçekliğin yalan olduğunu idrak eden imanlı bilinç, bu aldatıcı yalanı, onu yeniden üreterek ifşa eder. Yalan dünya hipotezi, dini ve mistik deneyimle tecrübe edilebilir. 

"VR deneyimi ile deneyimin dini yorumu arasında bir korelasyon ya da ilişki kurmakta zorlanacağız" 


Tecrübenin doğasına dair dini yorumlar, deneyimleyen özne ile ruhu birlikte ele alma eğilimdeler. Öyleler çünkü beden ile ruh arasında çok eskiden konumlandırılmış kesin ayrımı sürdürmekten yanalar. Rüyalar ruhun deneyimi, düşünceler de öyle. Davranışlar, ruhun isteklerinin bir dışsallaşması. Bu tarz bir okumayla devam edersek VR deneyimi ile deneyimin dini yorumu arasında bir korelasyon ya da ilişki kurmakta zorlanacağız. O yüzden, düşünce ile ruh arasındaki, hissiyat ile zihin arasındaki ilişkiye tekrar bakalım. İyi istenci ile irade ve davranış arasındaki bağıntı, Freudyen bir yoruma, ruhu domine eden geçmiş deneyimlere kapalıdır. Ruh, basitçe yalınlığını her durumda sürdürür. İrade, ruhun bu yalınlığı yüzünden her zaman özgürce iyi ya da kötü bir tercihte bulunabilir. Ödül ve ceza sistemi, bu özgür irade varsayımında anlamlıdır çünkü. 


İnsanlar, gerçek uzay — zamanda gerçekleşmediği sürece, düşüncelerinden ötürü sorumlu tutulmazlar, öyleyse sanal evrendeki VR deneyimlerinden ötürü de suçlanamazlar. Kendi kafamızın içindeki düşünceler kimseye zarar vermiyorsa kendi VR setimizin içinde yaptıklarımızdan ötürü de kimse bizi suçlayamaz. Buraya kadar anlaşılır. Fakat VR teknolojilerinin yarattığı Metaverse simüle edilmiş gerçeklik, kolektiftir ve orada gerçek 


25 


karakterlerin avatarları ile karşılaşırsınız. Aynı lucid rüyayı gördüğünüzde sorumlu tutulacak mısınız sorusu ile aynı soruya gelip çattık. Eğer bedenlerimiz ile gerçeklik arasında teknolojik dolayım giriyorsa deneyimler hala gerçeklik deneyimi olarak kabul edilebilir mi? Bu soruya geldik. Kabul edelim ki zor bir soru. 

"Metaverse'ün sunduğu paradoks, dinler açısından sorun yaratacak" 

Dünyevi gerçekliğin yalan olduğunu idrak etmek, bir tür kişilik olgunluğu seviyesini işaret ettiğinden kutlanacak bir durumdur. Öyleyse Metaverse'teki gerçekliğin sahte olduğunu baştan biliyor olmak bir avantaj olarak kabul edilebilir. Metaverse, kendini gerçeklik olarak sunarken bunun sanal olduğunu söyleyerek sunar yani dürüst davranır. Bu dürüstlük paradoksunun dinler açısından sorun yaratacağını görmek için kahin olmaya gerek yok. 
VR'daki yaşadığımız bu paradoks, “her şey boş aydınlanması”nın sanal versiyonudur. 
Metaverse bilgeliği, her şey sanal aydınlanması yaşatır. İşte size sanal aydınlanmanın karanlık yüzü. Açıkça sorunlu bir alanla karşı karşıya dinler. Dahası var: Beşeri gerçeklikle hiç karşılaşmayan bir meta-yaşamı tasavvur etmek bana oldukça ürkütücü geliyor. 
İslamvemedya.com: Kullanıcıların VR deneyimin gerçek olmadığını bilmeleri neyi değiştirir! 

Şevki Işıklı: Aslında VR kullanıcılarının sanal ortamın gerçek olmadığını biliyor olmaları kritik bir fark yaratmaz. Bedenlerimiz sanal ortama ve orada cisimleştirdiğimiz avatarlara, üstümüze giyilebilir veya içine girilebilir VR-AR teknolojileri aracılığı ile kendiliğinden tepki verir. VR teknolojileri yüzünden beden, deneyimi gerçekmiş gibi algılar ve gerçek tepkiler verir. Uyarıcılar gerçekmiş gibi algılanır. Sinyaller asla uzak mesafeden gelmezler; hemen tenimizi saran, sinir sistemimizin ucuna kadar yakın duran cihazlardan yayılır. Duyu organlarımız bunları doğal uyarıcılar zannederek duyu verisine dönüştürür. Beyin, yapay sinyallerle doğal sinyalleri birbirinden ayırt etme gereği duymadan verileri enformasyona ve bilgiye dönüştürmeye başlar. Bu, sanal gerçeklik deneyimi paradoksudur: Olmadığını bildiği halde gerçekmiş gibi hissetme ve bu hisse kapılmayı isteme. Gerçek olmayan bir gerçeklik yaratarak yanıt verir zihin. Sanal gerçeklik deneyimini belleğe kaydeder, rüyaları hatırladığımız gibi, sanal gerçeklik deneyimleri unutulmaz olabilir. 

"Metaverse'ün seküler karakteri zaten tinselleşecek. Bu tinselleştirme sürecinde aktif rol almak tarihi bir misyon gibi görülebilir." 

İslamvemedya.com: Son olarak konuyu Müslümanlara getirmek istiyoruz, Metaverse İslam'a açıldığında Müslümanlar nasıl davranacak sizce? 

Şevki Işıklı: Müslümanlar, Erken İslam Rönesansı denilen 9-11. Yüzyılarda bugünkü Güney İspanya'da, Cordoba'da ve Asyanın göbeğinde, Buhara'da harika keşifler yaptılar. Tıp, kimya, astronomi, matematik ve en önemlisi sibernetikte. Fakat bilimin seyri, Batı Rönesansı ile farklı bir kulvara girdi. Açıkçası Müslümanlar daha sonraki gelişmeleri takip edemediler. 
Makineleşme ve sanayi devrimini anlamakta zorlanmadılar fakat bugünkü dijital teknolojinin küreselleşme karakteri olmasa, onu anlayabilecek durumda değiller. Harezmi sıfırı icat etse de dijital teknolojilerin 0 ve 1’lerini anlamakta zorlanıyorlar. Şunu anlamaları gerekiyor: Siber uzama göç ediyorlar. Burası yabancıların vatanı. 1960'lı yıllarda başlayan bilgisayar ve internet teknolojilerinin inşa ettiği bir alanda var olmak istiyorlar. Tarihsel açıdan başka seçenek de yok. Göçmenlik psikolojisinin üstesinden gelmek gerekecek. 

Bu arada İslam'ı, “Dijital İslam” olarak yeniden üretecek dijitalleşme girişimleri 

görüyoruz. İnternetin ve Metaverse'ün seküler karakteri zaten tinselleşecek. Bu tinselleştirme 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sürecinde aktif rol almak tarihi bir misyon gibi görülebilir. Bir taraftan kendi müntesiplerine sunacakları VR-AR içerikleri, diğer tarafından siber uzamdaki dini entitilerin sayısal artışı. 
Tabi bunu yapabilmek için sanallığın meşruiyetine dair cevaza hükmedilmiş olması gerekir. 
Ayrıca tüm dini müktesabatı ve dini pratikleri Metaverse aktarmak ve onların ikinizi üretmek konusunda çekinceler için baştan geç kalınmış olabilir. 

İslamvemedya.com: Bize zaman ayırıp düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 


Şevki Işıklı: Ben teşekkür ederim. 
* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 


MANEVİ ARAYIŞTA TEKNOLOJİK YÖNELİM 
20 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


Metaverse İslam'a Açıldığında, manevi arayışa cevap verebilecek mi? Öğretmen ve doktora öğrencisi Hasan Sarı cevapladı. 

İnsanın maneviyat arayışına geleneksel ve yeni medya vasıtasıyla karşılık verme eğilimi, postmodern dönemin ayırt edici özelliği. 


Bilhassa son dönemlerde maneviyat arayışına cevap vermek için internet kullanımı, kurumsal dini organizasyonlardan başlayarak yeni dini hareketlere varana dek geniş bir çerçevede, merkezi bir rol oynuyor. Diğer yandan bireyler, manevi boşluklarını doldurmak üzere yeni 


medyayı tercih ediyor. 


Peki, Metaverse İslam'a açıldığında, maneviyat arayışına cevap verebilecek mi? Doktora öğrencisi Hasan Sarı cevapladı. 

İslamvemedya.com:Metaverse ile henüz yeni yeni tanışıyoruz. Öncelikle genel olarak değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz, metaverse hakkında? 

Hasan Sarı”: Arttırılmış sanal gerçekliğin Metaverse'e evrilmesinin kapitalizmle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle işin içinde sanal paralar da olacaksa. Dünyada hiç kimse, devletler bile böylesine incelikli, uzun soluklu, küresel projelere güç yetiremez. Ancak harcadığından kat be kat daha fazlasını uman teknoloji şirketleri böylesi meşakkatli bir yatırımın izini sürebilir. İnsan ihtiyaçları, korkuları, arzularıyla bilimsel anlamda çözümlenmiş bir varlık. Ne var ki bu tabii yönlerimiz manipüle ediliyor ve edilecektir. 
Metaverse, diğer bir deyişle “ayna-evren” kimilerine göre dünya hayatımıza sığdırdığımız bir cennet olacak. Hatta abartılı bir iddiayla bilinç transferi kazanmış replikalardan bahsediliyor. 
Bir nevi abıhayat. Diğer yandan kimileri bunu özgürlüğün sonu, bilgilerimizden başka davranışlarımızı da kaydeden dev bir hapishane, panaptikon olarak görüyor. Onlara göre son düşünen nesiller olabiliriz. İster ütopya ister distopya diyelim, yeni bir çağın şafağında olduğumuz kesin. Dijitalleşmeyi önümüzdeki yıllarda çok daha fazla konuşacağız. Bir sosyal bilimci olarak benim tavrım olguyu anlamaya çalışmak, içinde yaşadığım topluma dair risk ve 


fırsatları değerlendirmek yönünde. Ne mutlak reddedişin ne de hayalci bir teslimiyetin sağlıklı 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olduğunu düşünüyorum. 

Metaverse dinin işlevini üstlenebilir mi? 

İslamvemedya.com: Metaverse ile din arasında ne tür bir ilişki olacak peki? Metaverse, bir dünya tasavvuru çizerken din algısı bundan etkilenmeyecek mi? 

Hasan Sarı: Bir madde bir de ruh yönümüz var. Gerçek dünyamızda bunun karşılıklı etkileşiminden kişiliğimiz ve kültürlerimiz oluşuyor. Dini düşüncelerimiz ise maddi yoksunluk ve engellere dair bize çözüm sunarlar ki ruhumuz dengede durabilsin. Peki Metaverse dinin işlevini üstlenebilir mi? Bu dünyayı sevimsiz bulanların gözüyle bakalım: Öyle bir alem düşünün ki maddi boyutuyla yok ancak algılanan, deneyimlenen göz alıcı neredeyse kusursuz şekiller çevrenizde dönüyor. Satın aldığınız veya tasarladığınız avatarla aksiyona kendinizi kaptırdınız. Yorulmaksızın sürekli bir hareket ve eğlence... Peki ya sonra? 
İnsan eliyle üretilen her metaın bir kullanım ve doyum eşiği vardır. Dahası insanın tabiatında bir bütün olarak dengede olmak var. Tam da burada moral değerlerin devreye gireceğini düşünüyorum. Hem de çift yönlü bir akışla... 

Dini topluluklar ve dindar girişimciler meta evrenler üretebilir... 

Metaverse evreninde doyuma ulaşan bireylerin fiziki hayatta anlam arayışına tanık olabiliriz. 
Tıpkı madde bağımlılarının bir tarikata girerek kötü alışkanlıklarından uzaklaşmak istemeleri gibi. Diğer yandan gerçek hayatın bir uzantısı olarak maneviyatın Metaverse'e yansıması söz konusu. Her arz kendi talebini yaratır fehvasınca dini toplulukların ve dindar girişimcilerin meta evrenler üretme ihtimalini de buna dahil edebiliriz. İşte burada işler karışıyor. 
Baudrillard'ın dediği gibi medya epeydir bir gösteren olmayı bıraktı. Kendi kendinin göstergesi haline geldi. Nasıl dini anlattığı iddiasıyla medya vaizi temel kaygı olarak aslında kendini ve aidiyetini gösteriyorsa Metaverse'deki mümkün dini kimlikler de otantiklik iddia etse bile muhtemelen orijinalinden çok uzağa düşecektir. Belki de gerçeğini aşan bir sahiciliğe de bürünebilir, bilemem. Sonuçta her şeyin ölçütünün insan olduğunu konuşuyoruz. 
İslamvemedya.com: Kitabınızda, postmodern manevi arayışa temas var. Metaverse'ü postmodern maneviyatla ilişkilendirmek mümkün mü? 

Postmodern manevi arayışın Metaverse'de imkanına dair.. 


xa ce 


Hasan Sarı: Postmodemite şairin dediği “makineleşmek isteyen insan”a karşı doğadaki insanın geri dönüşüdür. Bir nevi obskurantizm, gerileyiş... Modernitenin tarihinden takip edelim. Rasyonel akılla medeniyetin zirvesi diyebileceğimiz ideal bir sistem inşa edilecekti. 
Pozitif aşamaya geçilecek, insanlık topluca refaha kavuşacaktı. Sonrası malum, atom bombaları, insan eliyle toplu yıkımlar, çevre felaketleri... 

Ardından küçültülen hatta aşağılanan manevi dünyalar surda buldukları ilk gedikten 


yaşamımıza geri döndüler. Tabi geri dönen geleneksel anlamda din/ler değildi, bir bakıma 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yeniden üretilmiş, aşınmış din/ler. İnsanın zihni kullandığı aletin fonksiyonlarına göre yeniden yapılanmakta. Aynı anlamı atfetsek de taş sayan, tesbih çeken, zikirmatik kullanan aynı zihin değil.Dijital mabetler kuracak ve orada ibadet edecek bilinç bugünkü dindar bilinç olmayacaktır. 

Her birey zamanın ruhunu da taşır zihninde. Kastım pür teknolojik determinizm değil ama “eski hal, muhal” diyebiliriz. Diğer yandan elimizde tuttuğumuz makine ile kültürel bir çelişki içindeyiz. Ne makinenin konforundan ne de geleneğin nostaljik huzurundan vazgeçebiliyoruz. 
Bu bir sosyalleşme ve kimlik problemi. Metaverse'de aynı çelişkiyi yaşayacağız kanımca. 
Sıradan tüketiciler olarak orada var olurken burada yok olacağımızı, eksileceğimizi er ya da geç fark edeceğiz. Hem kullanacak hem de doğal durumumuzla sanal dünyaya tepki verecek, bu yeni ruh halini taşıyamadıkça maneviyat arayacağız. Bunları konuşmak için çok erken olsa da web 2.0 gibi benzer bir veri kaynağı var elimizde. 


Brikolaj Dindarlık ve Metaverse 


İslamvemedya.com: "Brikolaj dindarlık" kavramı da yer alıyordu kitabınızda. Nedir brikolaj dindarlık? 

Hasan Sarı: Brikolaj, karma ve farklı desenlerin bir arada kullanımı anlamında sanat kökenli bir sözcük. Kurumsal dinden kaç(ın)an modem birey de postmodem bir tepkisellikle brikolaj dindarlıklar inşa ederler. Kendi yaşam alanında tatmin edici, doyurucu bir maneviyat olmadığını düşünüp yeni arayışlara yelken açarlar. Anlamsızlık boşluğuna düşenler, anlam kazanmak için başka anlam evrenlerine firar ederler de diyebilirsiniz. Ancak uğradığı her durağa bir öncekinin izlerini taşıyacaklardır. Derin bir dini hayattan bahsetmiyorum. Hem bulanık hem de sığ. “Şimdi ve burada”yı kurtaran yalıtılmış bir dinsellik. Rasyonel tercihlerle kurulmuş, çatılmış bireysel dindarlık. Ancak kişioğlu/kızı kendi eliyle inşa ettiğine teşnedir çoğunlukla. 

İslamvemedya.com: Metaverse, bu anlamda 'brikolaj dindarlık' zemini olabilir mi? 

Hasan Sarı: Bizi önceki nesillerden farklılaştıran, yaşanan çoklu zamanın -kuantum zamanı da diyebiliriz- farkına varıyor oluşumuz. Küresel köyümüzde premodern, modem ve postmodern zamanlar bir arada ve yan yana yaşanıyor. Birey yakınsak teknolojilerle iş, aile ve eğlence yaşamını aynı ekrana sığdırıyor. İnsan hürriyete aşık derler eskiler, tek sorunla ki bugün elimizde akışkan çok fazla seçenek var. Olasılıkların cazibesi bireyi kendi bireysel- teolojik yolunu inşacı bir mantıkla aramaya zorlamakta. Hiç bitmeyen bir arayış, menzile varmak değil yolda olmak bir yaşam tarzıdır artık. Toplumun tümüne genelleştiremeyeceğimiz bir dini dönüşüm, sekülerleşmenin artması ile görülen bir çeşit reflekstir brikolaj. Öyle ki toplumun üst tabakasında yaygın olduğunu düşünüyorum. Gençlik 


alt kültüründe de benzer bir süreç var. Kitabımda bunu örneklerle anlatmıştım. 
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Metaverse tıpkı internet gibi bu tarz eklektik dindarlıklar için uyumlu bir zemine yol açacak gibi. Zaten bu teknolojilere ulaşım ilk planda her kesim için mümkün olmayacak. Eğer ulaşılırsa bir Japon Şintoist'in “Çağrı” filminde anlatılanları kutlu önderimizin bir yoldaşı olarak deneyimlediğini görebiliriz belki. Diğer yandan Metaverse'de bir sufi acaba Konfüçyüs ile aydınlanma yaşayacak mıdır? Spekülatif, tıpkı kuantum gibi müphem ve kafa karıştırıcı. 
İslamvemedya.com: Peki yeni dini hareketler? 

Hasan Sarı: Yeni dini hareketlerin farklılaşmış bir boyutuna tanıklık edebiliriz. Hatta seküler maneviyatlar eşliğinde kes-yapıştır “kolaj dinler”i de konuşabiliriz. Nasıl Marvel karakterleri aynı hikâyede bir araya gelebiliyorsa benzer şekilde Metaverse?'de geleneksel din anlatılarının bir karması ile karşılaşabiliriz. Matrix filminde böyle bir din felsefesi denenmişti zira. Bunun bir örneğini “Starwars” fanlarının uydurdukları Jedayizm’de de gördük. Azımsanmayacak kadar insan spritüel bir rahatlama düşüncesi ile buna inandı. Hatta jedayist topluluklar oluştu. 
Metaverse'in -popüler manada- patlamasından sonra sönümlenmesini beklersek eğer, karşımıza çıkacak tablo üç aşağı beş yukarı böyledir. Sonuçta secdesiz kıblesiz yaşayamıyoruz. Bilinçaltımız büyülenme ve tapınmaya dair metafizik kodlar üretiyor biteviye. İslam akaidinde buna fıtrat denir malumunuz. 

"İslam, avatar kuşanmış dijital çağ insanın kulağına neler fısıldayacak?" 


İslamvemedya.com: Eklemek istediğiniz başka husus var mı? 


Hasan Sarı: Metaverse adı üstünde meta-aşkın bir dünyayı imliyor. Bu sebeple yerli teknoloji üreticileri ile müslümanların geleceğini düşünen biz ilahiyatçı bilim insanlarının iş birliği imkanları akademik boyutta araştırılmayı hak ediyor. Temel değerlerden sapmadan formel değişimleri göze alabilmeli. Aksi takdirde toplumsal genetiği yeni nesillere aktaramamak gibi bir tehlike bizi bekliyor. Bakalım, içine girdiğimiz bu teknoloji türbülansı ne kadar sürecek? 
Son ilahi mesaj olarak iman ettiğimiz İslam, avatar kuşanmış dijital çağ insanın kulağına neler fısıldayacak? Merakla bekliyoruz. 

İslamvemedya.com: Teşekkür ederiz, değerlendirmeleriniz için. 

Hasan Sarı: Ben de teşekkür ederim. 


* Öğretmen, MEB; Doktora Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi 


METAVERSE VE SİBER MANEVİYAT 


19 Ocak 2022-sebiha yıldız-www.islamvemedya.com/ 
Metaverse: Siber Maneviyatın Yeni Mecrası 
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İnternetin geleceği şeklinde tasarlanan Metaverse hakkında, her geçen gün yeni haberler 


yayınlanmaya devam ediyor. 


Meta'da dini içeriklerin bulunacağına dair bilgiler, Metaverse'ün yeni bir maneviyat alanı olacağına da işaret ediyor. Yani "siber maneviyat"a. 

Yüksek lisans tezinde bu kavramı ele alan Sebiha Yıldız'a sorduk: Metaverse İslam'a açıldığında, Müslümanlar siber maneviyattan nasıl etkilenecek? 


İslamvemedya.com: Yüksek lisans tezinizin başlığı "siber maneviyat" idi. Bu kavramı açıklar 


mısınız? Siber maneviyat internet ile dinin kesişmesiyle ortaya çıkan bir maneviyat mı? 


Sebiha Yıldız*: Aslında siber maneviyat kavramından önce maneviyat kavramını netleştirmemiz lazım. Tezi yazarken yaptığım okumalar neticesinde Türkiye'de bizim bahsettiğimiz, yaşadığımız maneviyat ile Batı'da bahsedilen maneviyatın aynı minvalde olmadığını gördüm. Bu yüzden de tezde ele aldığım oyunları Türkiye örnekleminde inceleyemedim. O zamanlar Batılı kaynaklarda geçen siber maneviyat kavramı bizim ülkemize karşılaştırma yapabilecek kadar girmemişti. 

Maneviyat ve kutsalın öznel tecrübesi 


İslamvemedyacom: Farklı olan ne? 


Sebiha Yıldız: Türkiye'de maneviyat dediğimiz zaman genelde din kaynaklı bir maneviyat anlayışı hâkim. Batı'da ise din ve maneviyat bizden farklı olarak iki ayrı kavram şeklinde ele alınıyor. Bu kavramları iç içe geçmiş, birbirini kapsayan kavramlar şeklinde gören araştırmacılar var; ama 2000 sonrasında din ve maneviyat şeklinde bir kutuplaşmanın olduğunu da görüyoruz. Bu kutuplaşma Batı'da Hristiyanlık özelinde gündeme gelmiş. 
Kilisenin kurumsal yapısından kaçmak isteyenlerin, bireysel maneviyat arayışları neticesinde böyle bir ayrım ortaya çıkmış. Bu bağlamda maneviyatı, varoluşsal bir anlam arayışı, kutsalın öznel olarak tecrübesi ve hayata amaç ve anlam verme şeklinde tanımlayabiliriz. 

Dini maneviyat ve seküler maneviyat ayrımı 


İslamvemedya.com: Maneviyat ve dindarlık arasında da bir ayrım var mı o halde? 


Sebiha Yıldız: Her ikisinde de kutsal olanla bir ilişki, bir bağlantı söz konusu; fakat kutsallık dindarlıkta sadece dine atfediliyor. Maneviyatta ise kutsallığın sınırları çok daha geniş. Dini içerikli bir maneviyatın yanı sıra bir taşı, bir ağacı, bir kuşu, bir nesneyi veya bir evliliği kutsal sayanlar da var. Dolayısıyla dini maneviyat ve din dışı maneviyat (seküler maneviyat) şeklinde bir sınıflandırma yapabiliriz. 


Siber Maneviyat'ın Yeni Mecrası: Metaverse 
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İslamvemedya.com: Peki, siber maneviyatı nereye koyacağız? 

Sebiha Yıldız: İşte siber maneviyatın içeriğini oluşturan maneviyat böyle bir yapıya sahip. İlk sorunuzda söylediğiniz şekliyle siber maneviyat için sadece “internetle dinin buluşması” diyemeyiz. Böyle dersek ben çok eksik kalacağını düşünüyorum. İnternetle dinin buluşması için sanal din, online din veya dijital din diyebiliriz. Yapılan çalışmalardan hareketle siber maneviyatın, maneviyata verilen anlama göre değişmekle birlikte, “internette ortaya çıkan ya 


99 ce 99 ce 


da internete yansıyan maneviyat”, “sosyal medyada maneviyatın varlığı”, “interneti kutsal bir 


mekân olarak kabul eden bir maneviyat”, “internette bağlılık ve bağlantılı olma hissiyle elde 


edilen bir çeşit maneviyat” gibi anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. 


Maneviyatın ortaya çıkmasında küreselleşmenin, sekülerleşmenin, New Age'in etkisi var. 
Siber maneviyat ise teknolojiyle birlikte ortaya çıkmış alternatif bir maneviyat arayışı. 
Metaverse de siber maneviyatın yeni mecrası olacak gibi görünüyor. 2017 yılında hem Türkiye'de hem de Batı'da siber maneviyat konusunu uygulamalı olarak çalışmak, maneviyatın internet ortamında nasıl deneyimlendiğini sanal gerçeklik laboratuvarında gözlemlemek istemiştim. O zamanlar çok gerçekçi ve uygulanabilir değildi. Ama şimdi, Metaverse aradığım sanal gerçeklik laboratuvarını ayağımıza kadar getirdi sanki. Sadece bu değişim bile gelecek hakkında haber veriyor. 

"Metaverse eksenli siber maneviyat, İslam dünyasında da etkili olacak" 

İnternetin yeni evresi Metaverse olarak tanımlanıyor. İnternet erişimi olan her yerde değişim gözlenebilir. Metaverse'in siber maneviyatın yeni mecrası olması, bütün dinleri kapsayacak 


mı sizce? Yoksa, sadece Batıyla mı sınırlı kalacak? 


Sebiha Yıldız: Metaverse eksenli siber maneviyatın sadece Batı'da etkili olacağını sanmıyorum. İslam dünyası da bundan etkilenecektir. Türkiye'de adı konmasa da İslam dışı maneviyatın yaşanmaya başladığını düşünebiliriz. Metaverse, bu süreci hızlandıracak gibi duruyor. Kaynağını İslam'dan alan fakat ondan farklılaşmış bir maneviyat, belki de “din dışı bir maneviyat” bekliyor bizi. “Dijital yerli” ve “dijital göçmen” şeklinde iki kavram var. Biz, Metaverse'ün göçmenleriyiz. Tersine bir akış söz konusu, gerçek dünyada büyükler çocuklara tecrübe aktarırken, dijital dünyada çocuklar büyükleri eğitiyor. Bizim kuşağın somut bir dünyası var. Bu gerçek bir dünya. Biz Metaverse'e gerçek dünyamızdaki inançlarımız, kültürümüz, kişiliğimiz vb. ile göç edeceğiz. Taşıdığımız İslami, ahlaki değerler ve geleneksel kaygılarla Metaverse'te yerli gibi davranamayacağız. Orayı kendi değerlerimize uygun hale getirmeye çalışacağız belki de. Ama bizden sonraki kuşak, bizim çocuklarımız, torunlarımız 


Metaverse'ün içine doğacaklar, yani Metaverse'ün yerlileri olacaklar. Burada bu dünyaya 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özgü hazır değerler bulacaklar, Metaverse'ün biçimlendirdiği değerlerden etkilenecekler, üstelik İslami, ahlaki kaygılar gütmeden belki de. Amerika'da yapılan çalışmalarda çocuklara ve ergenlere “maneviyat nedir?” diye soruluyor ve araştırma grubunun birçoğu “bağlılık hissi, bağlantıya sahip olmak bir çeşit maneviyattır” şeklinde cevap veriyor. İşte bahsettiğim dijital yerlilik bu. Bizim için sanal olan, onlar için gerçek. Metaverse'de yerlilerinin dönemi başladığında siber maneviyatın İslam dünyasına etkileri ile yüzleşeceğiz gibi duruyor. 
İslamvemedya.com: Teşekkür ederiz Sebiha hocam. 

Sebiha Yıldız: Ben de tezimdeki olguyu Metaverse gibi güncel bir konuyla değerlendirmeme fırsat verdiğiniz için size teşekkür ederim. 


* Araştırma Görevlisi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


AVATAR İLE HAC: KURGU MU GERÇEK Mİ? 
17 Ocak 2022-mehmet haberli-www.islamvemedya.com/ 


Metaverse, İslam'a açıldığında Avatarlar ile dini pratikler yerine getirilebilecek mi? Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Haberli cevapladı. 
İnternet ve din etkileşiminin toplumsal boyutları din kavramına bazı sıfatlar eklenerek 


tanımlanmasını beraberinde getirmişti. Sanal din, siber din, dijital din gibi...Bu kavramlar, dini hayatın özellikle pratik yönlerine temas içeriyor. Siber kiliseler, online mezarlar, dijital vaizler, online zekat ve sadakalar... Bütün bu ve bunun gibi uygulamalar veya seçenekler için internette bir kimliğinizin bulunması gerekiyor. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinin ana karakterleri olan “Avatar”lar ise artık hayatımızın bir parçası olacak gibi görünüyor. 


İnternet ve din ilişkisinde en önemli tartışma alanlarından biri de, dini pratiklerin yerine getirilme biçimi. 


Peki, Metaverse İslam'a açıldığında, Avatarlar aracılığıyla dini pratikleri yerine getirmek de mümkün olacak mı? Buna nasıl karşılık vereceğiz? Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Haberli cevapladı. 


İslamvemedya.com: Genel bir soruyla başlamak istiyoruz. Metaverse'in toplumsal hayata getireceği yenilikler nelerdir, sizce? 


Mehmet Haberli*: Metaverse, aslında yeni bir kavram değil. İlk olarak bilimkurgu yazarı Neal Stephenson'ın 1992'de kaleme aldığı ve Türkçede “Parazit” ismiyle yayımlanan “Snow Crash” adlı romanında karşımıza çıkıyor. Bu romanda Metaverse, insanların içinde yaşadıkları distopik gerçeklikten kaçmanın bir yolu olarak keşfe çıktıkları çevrimiçi dünyayı veya sanal gerçekliği temsil ediyor. Günümüzde ise teknolojik birikimlerin sarmal bir şekilde kullanılmasına izin veren, yaşadığımız fiziki dünyanın dijital yansıması olmayı amaçlayan interaktif sanal ve arttırılmış gerçeklik platformudur. İnternet nasıl ki ağların ağı olarak niteleniyorsa, Metaverse'ü de sanal dünyaların hepsini kapsayan ağ olarak nitelemek daha doğru olacaktır. Bu platformda; alışveriş, seyahat, konser, konferans ve benzeri günlük yaşam 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faaliyetleri ile canlı yayın, oyun, kripto para birimleri, sanal gerçeklik benzeri dijital yeniliklerin bir araya geldiği bir sanal dünyadır. İnternette sörf yapma veya sosyal medya kullanımından farklı olarak Metaverse'teki etkinlikler, paralel dijital evrende video oyunu tarzında avatarların kullanılmasıyla gerçekleşir. Dahası, bu etkinlikleri daha gerçekçi hale getirmek için sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) kullanımına dayanır. 
Böylelikle Metaverse dahil olanlar, giyilebilir teknolojiler aracılığıyla korkma, düşme, çarpma benzeri hisleri Metaverse içerisinde deneyimleyebilecek. 

Avatarlar ile internetin "dışında" değil "içinde" bulunacağız 

İslamvemedya.com: “Sanal Din” adlı çalışmanızın üzerinden 10 yıl geçti. Bu aşamada iletişim teknolojilerindeki dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Mehmet Haberli: “Sanal Din” çalışmasını henüz Web 1.0'dan Web 2.0'a geçiş yapıldığı süreçte gerçekleştirdik. Geçen zaman zarfında dijital iletişim teknolojilerinin nitelikleri ve kapsamı oldukça değişti, günden güne değişmeye devam etmekte. Özellikle de Covid-19 salgınının tetiklemesiyle hızlanan dijitalleşme olgusuna şahit olduk. Bu noktada internet ortamının, sanal olarak nitelenme aşamasını çoktan geçtiğini ifade etmem gerekir. Çünkü gündelik hayatımızın rutinleri olan alışveriş, eğitim ve benzeri faaliyetleri önemli ölçüde dijital platformlar aracılığıyla yapmaya başladık. 


Kısa sürede eve teslim alışveriş, Zoom uygulaması üzerinden yapılan dersler, sempozyum ve konferanslar bunun en somut göstergesi. Bu durum sanal ile gerçek arasında ayrım yapmayı oldukça güçleştirdi. Çünkü dijital ortamdaki eylemlerimizin gerçekte bir karşılığı var. 
Alışveriş yaptığınızda evinize ürün geliyor, çevrimiçi ortamda yaptığınız derslerin de sınavlarını aynı ortamda yapabiliyorsunuz. 


Metaverse ise, dijitalleşmeyi daha ileriye taşıyıp daha gerçekçi kılacak. Artık bilgisayar ekranı karşısında dışardan değil de sanal gerçeklik ekipmanları ile (3D gözlük, konsol) bu ortamın içerisine girip kendi sesimiz ve benzer görüntüye sahip avatarlarımızla mağazada dolaşabilecek ya da sanal bir sınıfın masasına oturup ders anlatabileceğiz. Video oyunlar üzerinden örnekleyecek olursak; oyunu mouse ve klavye yardımıyla ekran dışından kontrol etmek yerine, oyunun içerisine girip oyunculardan biri haline geleceğiz. 

Metaverse, İslami pratiklerde dönüşüme neden olabilir mi? 

İslamvemedya.com: Sizce bu değişimin sonucu olarak Metaverse, teknoloji ve din etkileşimini hangi boyutlara taşır? 


Mehmet Haberli: Bilindiği üzere Kabe, kiliseler ve benzeri kutsallık atfedilen mekanların dijital kopyalarının bulunduğu Second life ve benzeri 3D sanal dünyalar aslında Metaverse'ün öncüleri konumundaydı. Second Life içerisinde gerçekleştirilen sanal kiliselerdeki ayinler veya sanal hac benzeri dini tecrübelerin hafife alındığı kanaatindeyim. Ancak pandemi sonrasında, ütopik olarak algılanan sanal ortamdaki bu tarz bir dini tecrübenin aslında göz ardı edilmemesi gereken bir olgu olduğu ortaya çıktı. 


Burada edinilecek dini tecrübenin otantikliğiyle ilgili kaygılar ve tartışmalar saklı kalmak koşuluyla, Metaverse'ün İslami açıdan dönüşümlere sahne olacağı görülmekte. Bu bağlamda 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Metaverse'te yaşanan dini tecrübelerin, pandemiye benzer kısıtlılık hallerinde, bedenen gitmenin mümkün olmadığı ya da çok meşakkatli olduğu durumlarda tercih edileceğini ve daha işlevsel olacağını düşünüyorum. 


Metaverse içerisinde, davetlilerin oluşturdukları avartarlarıyla katılabildikleri nikah merasimleri gerçekleştirilmeye başladı bile. Buna benzer şekilde gelecekte farklı lokasyonlarda bulunan aile üyelerinin bayram ziyaretlelerini avatarları aracılığıyla yapabilecekleri bayramlaşmaların olacağını söylemek yanlış olmaz. 

“Sanal hac, daha gerçekçi olacak” 

Daha önce bir avatar aracılığıyla Second Life üzerinde tecrübe edilen sanal hac ziyareti, arttırılmış gerçeklik sayesinde orda bulunma hissine çok daha yakın bir şekilde deneyimlenebilecek. Hatta Arabistan, Müslümanların Kabe'nin köşesindeki Hacer-ül Esved'e evden çıkmadan dokunmalarını sağlayacak bir sanal gerçeklik çalışması başlattı bile. 
“Sanal Hacer'ül Esved Projesi” olarak adlandırılan bu girişimde, Covid-19 sebebiyle hacı adaylarının sayısının sınırlandığı dönemde, kutsal sayılan bu taşa evlerinden çıkmadan dokunmaları amaçlanıyor. Bu tarz projeler, bir sonraki aşamada Hacer'ül Esved benzeri birçok kutsal objenin veya mekanın, Metaverse içerisinde yerini alacağının habercisidir. 
“Metaverse”te ilk dini örgütler kurulacağı açıklandı. Gelecekte birçok İslami grup veya cemaatin Metaverse içerisinde dini eğitim merkezleri açacaklarını öngörüyorum.” 
İslamvemedya.com: Metaverse'ün dini grup ve organizasyonlar açısından önemi nedir? 


Mehmet Haberli: Dini grup ve organizasyonların, Web 1.0 döneminin yaşandığı 2000'li yıllarda çoğunlukla resmi web siteleri aracılığıyla kitlelerine ulaştıklarını gördük. Sanal Din çalışmamızda zaman içerisinde etkileşimli Web 2.0'ın ortaya çıkmasıyla bu örgütlenmelerin sosyal medya platformlarına taşınacağını düşündüğümüzü ifade etmiştik. Nitekim günümüzde bunun gerçekleştiğine şahit olmaktayız. Bundan sonra da bu örgütlenmelerin, Web 3.0/4.0 
tabanlı Metaverse'e adapte olmalarını; devamlılıkları, misyonları ve faaliyetlerini daha kolay sürdürebilmeleri açısından kaçınılmaz hale geleceğini düşünüyorum. 


Bu açıdan dini organizasyonlar, gerçek zamanlı olarak dini ritüel, toplantı veya vaazlara takipçilerinin avatarlarıyla katılmalarını sağlayabilecekler. Nitekim teknoloji kullanımında öne çıkan Yahudi bir Hasidi topluluğuna ait olan Chabad.org, Metaverse'te yer alacak ilk Yahudi dini örgüt olduklarını açıkladı. Avatarla bile olsa Yahudilerin bulundukları her yerde; onları eğitmeye ve yönlendirmeye çalışacaklarını belirten Habad Lubavitch, Metavarse içerisinde MANA adlı bir Habad Yahudi Merkezi kurulacağını şimdiden deklare etti bile. 
Buna benzer şekilde, yakın bir gelecekte birçok İslami grup veya cemaatin Metaverse içerisinde bu tarz dini eğitim merkezleri açacaklarını öngörüyorum. 


* Dr. Öğretim Üyesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 


METAVERSE'TE İSLAM'IN YETKİN TEMSİLİ 
15 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


Metaverse, İslam'a açıldığında, yetkin bir temsil mümkün olacak mı? Doç. Dr. Muhammet Özdemir cevapladı. 
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Metaverse, internet ve din bakımından yeni bir çalışma sahası olacak gibi görünüyor. İslam'ın çeşitli nedenlerle diğer dinler kadar temsil edilmediği daha önceki bazı çalışmalarda belirlenmişti. Bu, konunun bir tarafıyken diğer yandan da temsilde yetkinlik olgusunun ele 


alınması gerekiyor. 


Metaverse, İslam'a açıldığında, İslam'ın yetkin temsili mümkün olacak mı? Doç. Dr. 


Muhammet Özdemir cevapladı. 


Hocam, Metaverse'ü Müslümanlar açısından nasıl değerlendirebiliriz, bu evrende İslam ve 


Müslümanlar da var olabilecek mi, olmalı mı? 


Muhammet Özdemir*: Modem ve çağdaş dönemlerde başta Batı-dışı toplumlarda denk gelinebildiği üzere, bazı Müslüman insanlar da maalesef önlerine her 

gelene sevgi/hayranlık veya nefret ile yaklaşmaktadırlar. Bunun iki nedeni vardır ve birincisi, önlerine geleni tanımadan ve bilmeden hareket etmeye eğilimli olmalarıdır. Çünkü Ortaçağ ve Yeniçağ şeklinde sonradan adlandırılmış dönemlerde Müslümanların her şeye ayrı ayrı güç yetirmeleri gerekmiyordu. İkincisi, Müslüman toplumların Ortaçağ ve Yeniçağda bilgi, hukuk ve ekonominin merkezi ölçütüyken modem ve çağdaş dönemlerde merkezin oldukça kenarında ve edilgen bir konuma gerilemeleridir. Bu iki nedenin farkında olup da iyileştirmek ve yeniden Ortaçağ ve Yeniçağdaki seviyeye erişmek girişiminde bulunan birçok gayret mevcuttur, ama bu gayretlerin olumlu neticeleri için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Söz 


konusu zaman esnasında hayranlık veya nefretle davranmak doğru olmayacaktır. 


Metaverse olgu ve kavramı da tanınıp bilinerek değerlendirilmesi gereken gerçek bir meseleye karşılık gelmektedir. Dünya literatüründe onu reddetmek veya onu yetersiz bulmak aşamaları geride kalmış olmasa Metaverse şu anda önümüzde olmazdı. Sonucu belli süreçleri bir daha yaşamak Müslümanlara elbette kapsamlı bir bilinçlenme sağlayabileceği için değerlidir, ama o kadar vaktin olup olmadığını da hesaplamak gerekmektedir. 
“Posthuman?ın gerçek zamanlı sanal dünyasına veya yaşamına Metaverse denilebilir” İslamvemedya.com: Çalışmalarınız arasında transhümanizm veya posthümanizm olduğunu 


biliyoruz. Metaverse'ün bu kavramlarla ilgisi var mı? 
Muhammet Özdemir: Tıpkı transhümanizm ve posthümanizm literatürleri gibi Metaverse literatürü de geç 20. yüzyılın ürünü bir literatürdür. 1990'lardan beri kavramsal ve 2000”lerin 


başından itibaren de olgusal nitelikte var olmaya başlayan Metaverse, 2010 yılından sonra bir 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literatür oluşturacak yatırıma evrilmeye başlamıştır. Transhümanizm ve posthümanizm, biyo- teknolojik gelişmelerin, Metaverse ise internet ve yapay zekânın ürünüdür. Bununla birlikte hem transhümanizm ve posthümanizm, hem de Metaverse neredeyse bütünüyle bireyselleşmenin doğal bir ürünü veya evresidir. Posthumanın gerçek zamanlı sanal dünyasına veya yaşamına Metaverse denilebilir. Metaverse'ün kapsamlı tanım, içerik ve işlevine geçmeden önce onun ilk etapta bütünüyle yazılımsal ve oyun mantığıyla tasarlandığını 


bilmekte yarar vardır. 


Peki Metaverse neden ortaya çıktı? Hangi ihtiyaçtan kaynaklandı? Daha açık sormak 


gerekirse, insanın ruhi arayışları etken midir? 


Muhammet Özdemir: Metaverse alanında önde gelen bir yazar olan Wilson J. Davis, 2021 
yılında yayınlanmış kitabında Metaverse'ün, “dünya çapındaki bireylerin bir ağ aracılığıyla birlikte var olmak, sosyalleşmek ve değer alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldikleri, gerçek zamanlı bir sanal alan” olarak tanımlanabileceğini belirtmektedir. Davis, Metaverse'e neden ihtiyacın bulunduğunu da, “Pazarlamacılar ve iletişim profesyonelleri Metaverse'e dikkat etmelidirler, çünkü sosyal medyanın yarattığı devrime benzer şekilde bütün çevrimiçi etkileşimler, pazarlama ve reklamlar burada gerçekleşecek. Bu nedenle Metaverse ile ilgilenmeye ihtiyacınız var” cümlesiyle önce pazarlamacılar, iletişimciler ve sosyal bilimciler açısından gerekçelendirmektedir. Onun analizinden anlaşılabildiğine göre, Metaverse gibi insanların ruhsal anlamda rahatlayabilecekleri ve kendi kabiliyet ve isteklerine uygun insanlarla özgür olabilecekleri bir sanal ortam var olmuştur, çünkü 20. yüzyıl içerisinde her çevreden toplumsal merkeze gelmiş insanlar eldeki çeşitliliğe uygun bir demokratik yaşam yaratmayı başaramamışlardır. Siyasal veya dijital toplum kapitalizmi de kendisi açısından bunu yeni bir ekonomik kaynağa dönüştürmüştür. Olumsuz ihtimaller bakımından yaklaşıldığında, tıpkı sosyal medya gibi, Metaverse'ü sakıncalı veya zararlı yapabilecek olan, onu yöneten, ona katılan ve onu yayan insanların kolay ve acele para kazanma hırs, telaş ve girişimleri olabilir. Çünkü bir şeyin gereksinim ve gerçek olması başka bir şeydir, onun 


suistimali başka bir şeydir. 


Nitekim William Kurth 2017 yılında kaleme aldığı bir kurguda bu ihtimallerin pek çoğunu işlemiştir. Metaverse'te yaşam görsel olsa da, transhümanistlerin 2030 sonrasında zengin insanlar için geçerli öngörülerinin tersine ölüm gerçektir. Ölümün yol açtığı dolayımlar olmasa bizzat Metaverse ne işe yarardı? 


İslamvemedya.com: Konuya İslam açısından yaklaşırsak... 
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Muhammet Özdemir: Konuya İslâm açısından yaklaşmak aslında yenilikçi ve özgündür. 
Çünkü İslâm'ın kutsal kitabı olan Kur'ân-ı Kerim, dünya hayatını, psikolojik/algısal meşguliyet veya oyun-eğlenceden faydalanma şeklinde nitelendirmektedir. Açık bir deyişle Metaverse nötr alındığında İslâm açısından görece mahsurlu bulunmayabilir. Fakat televizyon ve internet gibi onun da katılımcıları, paydaşları, yani şartları belirleyicidir. Şartların belirleyici olması gözetilerek olsa gerek, gerçek zamanlı sanal bir yaşam, iş, pazarlama ve eğlence dünyası olarak Metaverse, 2008'den bu yana eğitimle ilişkilendirilerek de 


incelenmekte ve literatürde bazı simülasyonlar değerlendirilmektedir. 


Bu inceleme ve değerlendirmelere yakından bakıldığında İslâm tarihi, itikadı, muamelatı (hukuk, ekonomi ve ibadetler) ve ahlakının yaşantıya dayalı öğrenme yoluyla Metaverse kullanılarak öğrenilebileceği söylenilebilir. Bu seçeneğin avantajı tıpkı sosyal medyada İslâm dininin anlatılması pratiklerinde denk gelinebilen örneklerdeki gibi- daha aslına uygun temsillerin çocuk ve gençlere sunulması bakımından olabilir. Müslüman insanların da bireyselleşmiş oldukları göz önünde bulundurulduğunda, Metaverse'ün bu imkânı değerlendirilebilir. Çünkü dizi, sinema ve çizgi dizi endüstrilerinde -vaktiyle televizyonun reddedilmesi dolayısıyla- gecikmiş olan Müslüman toplumlar böylece Metaverse'de erken 


davranmış olurlar. 


Öte yandan İslâm'ın bilimsel, teknolojik, tarihsel, etik, ekonomik, siyasi, sosyolojik vb. 
modem ve çağdaş görünümlerinin analizinde de Metaverse doğru temsillerle yeni kuşaklar ve genç kuşaklar açısından yararlı olabilir görünmektedir. Bununla birlikte önemli bir dezavantaj, elektrik ve elektronik gibi enerji kaynaklarının ve Metaverse yazılımı gibi sanal 


dünya içeriklerinin bütünüyle yabancı sermayelere ait olmasıdır. 


Burada ekonomik ve teknolojik tabanlı güven bağlamında bazı mahsur veya tereddütlerden söz edilebilir. Çünkü teknolojinin yabancı para birimlerine bağlı her durumu sadece Türkiye 


değil bütün ülkeler ve kültürler açısından çeşitli handikaplara yol açabilmektedir. 


İslamvemedya.com: Son olarak, baştaki soruyu yinelemek istiyoruz. Müslümanlar, 


Metaverse'te yer almalı mı? Sizin yorumunuz nedir bu konuda? 
Muhammet Özdemir: Müslüman toplumların bilinç zamanları çağdaşlaşmayı mümkün olduğunca erken göz önünde bulundurmalıdır. Burada Metaverse örneğinde kabul etme veya 


reddetmeden önce tanımak, bilmek, avantajlar ve dezavantajlar bakımından yeterli bir 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analizde bulunmak önemlidir. Bana kalırsa, Müslümanlar tanıyıp bildiklerinden ve emek vererek geliştirebileceklerinden sakınmazlar. Bu nedenle kolaycılığı tercih etmek yerine Metaverse'ü vakit ayırarak incelemek ve bu arada onun üzerinden mutlaka gelişecek suiistimallere karşı da hazırlık yapmak gerekmektedir. Bilgisayar ve internet teknolojisinden fazla para kazanmak için nasıl “virüs” ve “antivirüs” gibi kavramlar icat edildiyse, nasıl sosyal medya üzerinden birçok yanlış deneyime tanık olunduysa Metaverse'ün kötüye 


kullanımı da olacaktır ve bu vakıa Metaverse'ün reddedilmesini gerektiremez. 


İslamvemedya.com: Teşekkür ederiz, hocam. 


Muhammet Özdemir: Ben size teşekkür ederim. 

Röportajda zikredilen kaynaklar: 

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures, London, New York: Routledge, 2. Basım, 2002, s. 24-25. 


“The Metaverse could be defined as a multi-user real-time virtual space where individuals worldwide can connect via a network, co-exist, socialize and exchange value.” Wilson J. Davis, Metaverse Explained for Beginners: A complete guide to Investing in cryptocurrency, NFT, Blockchain, Digital Assets, web 3 & Future 


Technologies, Kişisel Basım, 2021, s. 8 (e-kitap). Davis, Metaverse Explained for Beginners, s. 8-9-10. 


* Doç. Dr., Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 


METAVERSE'TE DİNDARLIK 
15 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


Metaverse İslam'a açıldığında, dindarlık nasıl etkilenecek? Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Derviş Dereli cevapladı. 
İnternet ve din arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalarda, dindarlığın yeni bir forma 


büründüğü ifade ediliyor. Sanal dindarlık, dijital dindarlık, sosyal medya dindarlığı, hibrit dindarlık gibi kavramlar, literatürdeki yerini ve güncelliğini koruyor. Peki, internetin yeni dünyası Metaverse, İslam'a açıldığında, dindarlık nasıl şekillenecek? Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Derviş Dereli cevapladı. 


İslamvemedya.com: “Sanala Veda” kitabınızda dijitalleşme ve dindarlık arasındaki ilişkiyi çeşitli yönleriyle ele alıyordunuz. Ve dijital dünyanın artık dindarlığın tecrübe alanı haline geldiğini söylüyorsunuz.. Metaverse İslam'a/Müslümanlara açıldığında dindarlık sizce nasıl etkilenecek, nasıl şekillenecek?” 


Mustafa Derviş Dereli*: Teknoloji dünyasındaki yeni kavramsallaştırmalar, genellikle yazıldığı dönemde aslında pek de etki uyandırmayan bilim kurgu romanları üzerinden yapılıyor. “Metaverse” de Amerikalı yazar Neal Stephenson'ın 1992 yılında kaleme 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aldığı Snow Crash isimli bilim kurgu romanından hareketle yeni bir dönemin habercisi olarak konumlandırılan, son birkaç aydır gündemdeki en popüler kavramlardan biri haline geldi. 
Yeni medyaya geçişin en görünür platformu olarak yeni bin yılın başında Facebook'u kuran Mark Zuckerberg ve ekibinin yakın tarihte sosyal ağlarının marka ismini Meta olarak değiştireceğini açıklamasıyla birlikte de metaverse her türden medya ortamında dile getirilmeye başlandı. 

Metaverse ve “Gerçekçi Etkileşim” 

Metaverse'ü, şimdiye kadar gelişimine ve sofistike hal alışına aşama aşama şahit olduğumuz dijital evrenin çok daha ileri bir seviyeye ulaşması şeklinde tanımlamak mümkündür. “Sanal gerçeklik” (virtual reality) adı verilen teknolojide bu evrene kısa bir süreliğine dahil olan bireyler, arttırılmış bir gerçeklik ortamında bulunduklarının farkındaydı. Fakat metaverse evreninin, bireylerin bu farkındalığını ortadan kaldırarak onları daha uzun süreli, sıradan ve daha “gerçekçi” etkileşim örüntülerine dahil edeceği imasını vermektedir. 

Adlandırılması ilerleyen dönemlerde değişebilir; farklı bir kavram üzerinde uzlaşı mümkün olabilir. Fakat metaverse evreninin bir nevi meydan okurcasına insan olmaktan kaynaklanan bazı özelliklerde değişiklikler yapma teşebbüsünde bulunacağı net biçimde gözüküyor. 
Gündelik hayatın farklı bir yaşam formunda yeniden formatlanmasına yönelik imalar ya da en azından beklentiler barındıran bu yeni teknolojik düzlemde bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik ya da hukuki, hemen her alanda tartışmalar nasıl yoğunlaşacaksa benzeri, hatta daha fazlası din alanında da karşımıza çıkacaktır. 

“Metaverse, fıkhi ve akidevi tartışmalara kapı aralayacak” 

Sorunuzda bahsini ettiğiniz Sanala Veda: Sosyal Medya ve Dönüşen Dindarlık isimli çalışmamızda bildiğiniz üzere gündelik gerçeklik düzleminden kopuk sanal ortamların yerini, çevrimdışı ve çevrimiçi uzamlar arasında yoğun etkileşimlerin görüldüğü akışkan dijital ortamların aldığını öne sürmüştük. Bilhassa genç kuşak üzerinde yaptığımız gözlem ve saha araştırmasından hareketle ulaştığımız bu sonuç, yaşadığımız çağda artık fiziki etkileşimlerimiz ve eylemde bulunuşumuzla çevrimiçi etkileşimlerimizin birbirinden keskin şekilde ayırt edilemeyecek kadar iç içe hale geldiğine dikkat çekmekteydi. Burada konumuzu teşkil eden metaverse evreninin, bahsini ettiğimiz bu iç içeliği çok daha yüksek seviyelere çıkartacağını ve hatta bu yüzden de —belki de çok büyük oranda— insan varoluşu açısından korkutucu bir hal alabileceğini öngörmekteyim. Kimliklerimiz açısından kaçınılmaz bir son gibi gözüken bu durumun hayatın diğer alanlarından farklı olarak din alanında çok daha girift bir mahiyete bürüneceği ve gerek fıkhi gerekse akidevi anlamda önemli tartışmalara kapı aralayacağını söyleyebiliriz. 

Bedensel dini ritüeller, çevrimiçi dini ritüellerin bir tamamlayıcısı haline gelebilir mi? 
Dini otorite, dijital dini kimlik, medya vaizliği gibi dijitalleşme ve din(darlık) bağlamında pek çok yeni problemlerin karşımıza çıkacağını öngörmekle birlikte bu bağlamdaki en ciddi tartışmalar, kanaatimizce çevrimiçi (dini) ritüel konusunda yaşanacaktır. İki yılı aşkın bir süredir yaşamakta olduğumuz pandemi dönemi öncesinde dijital bir cihaz/ortam vasıtasıyla sözgelimi bir imama uyarak namaz kılma konusuna çok daha ironik ve mizahi bir dille yaklaşırken, tam kapatılmayı yaşadığımız süreçte bu hususun ciddi şekilde tartışıldığı ve hatta Diyanet İşleri Başkanlığına konuyla ilgili yoğun şekilde sorular sorulduğu hatırlanacak olursa, çevrimiçi dini ritüel hususunun niçin bu kadar kritik bir konumda yer alacağı çok daha iyi anlaşılacaktır. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar kıble bulma, namaz 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vakitlerini öğrenme, Kur'an-ı Kerim dinleme, hatim takibi yapma, hadislere ve fetvalara çok daha kolay bir şekilde ulaşma gibi pek çok amaçla akıllı telefon uygulamalarından istifade etse de söz konusu dijital platformlar, bedensel/fiziki dini ritüelleri kolaylaştıran veya onu besleyen bir konumdaydı. Metaverse evreniyle birlikte belki de durum bambaşka bir çehreye bürünerek fiziki/bedensel dini ritüeller, çevrimiçi dini ritüellerin bir tamamlayıcısı haline gelecek ya da en azından bu çerçevedeki fıkhi ve akidevi tartışmalar daha görünür olacaktır. 
“Metaverse, insanlığı dini konularda hiç merak edilmeyen yeni meselelerle karşı karşıya bırakacak” 

Dindarlık veya dini kimlik, insanla ve toplumla somutlaştığı için, tarihin her döneminde değişimler yaşar. Fakat teknolojinin değişime hız kazandırdığı dikkate alınacak olursa, yeni medyayla birlikte bu hususlar özelinde yaşanan tartışmaların metaverse düzleminde çok daha farklı bir boyut elde etmesi kaçınılmaz görünüyor. Dini hayat elbette bütünüyle dijital evrende yaşanmayacak, dini gruplar ya da cemaatler bütünüyle bu evrende faaliyet göstermeyecek, ibadetler sadece bu ortamlar aracılığıyla gerçekleştirilmeyecektir. Fakat metaverse evreni, insanlığı, dini konularda bugüne kadar hiç merak etmediği veya öğrenme ihtiyacını dahi hissetmediği yeni meselelerle karşı karşıya getirecektir. 


Dr. Öğretim Üyesi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


SİMÜLATİF GERÇEKLİK VE SEKÜLERLEŞME 
14 Ocak 2022-www.islamvemedya.com/ 


Metaverse, sekülerleşme açısından nasıl bir yön tayin edecek? Dr. Öğretim Üyesi Metin Eken, cevapladı. 
Metaverse; zaman zaman spritüel uygulamaları içerse de ticaret ve eğlence gibi uygulamaların 


ön plana çıktığı bir imaj sergiliyor. Seküler tonlar daha belirgin. Peki Metaverse, İslam veya Müslümanlar ile bir araya geldiğinde, internet ve din arasındaki seküler tema, hangi yöne seyredecek? Dr. Öğretim Üyesi Metin Eken'e sorduk. 


İslamvemedya.com: Dijital dünya ile din arasındaki ilişkiye yansıyan temalardan biri sekülerleşme. Siz de çalışmanızda bu konu üzerinde duruyorsunuz. Metaverse de seküler bir imaj çiziyor. Ne dersiniz, metaverse ile İslam/Müslümanlar bir araya geldiğinde bu tartışmanın seyri hangi yöne gidecek? 


Metin Eken*: William Gibson'ın 1984 tarihinde yayımlanan Neuromancer isimli romanında kullandığı “siber uzam” kavramı nasıl ki sonraları akademik literatürde kendine önemli bir yer bulduysa, “metaverse” kavramı da Neal Stephenson'ın Snow Crash isimli romanıyla gün yüzüne çıktı. Cyberpunk bilim kurgu edebiyatının kavramsal katkıları erken dönemlere tarihlense de bildiğimiz evreni aşmaya dönük muhayyilenin izlerini daha erken modern dönemlerde görmek mümkün. İnsanın teknolojik imkânlar sayesinde hastalık, engellilik, yaşlılık, ölüm gibi üstesinden gelemediği engellerini aşabileceği, tüm zaaf ve kısıtlılıklarından azade evrimleşmiş bir hayat yaşayabileceği yönündeki transhümanist ideallerle de her geçen gün tahkim edilerek genişletilen bir alandan bahsediyoruz. Ancak Facebook'un son günlerdeki isim değişikliğine kadar giden hamleleri metaverse kavramını biraz da popüler bir tonda gündeme getirdi. 

Second Life'tan Metaverse'e yeni yaşam kurgusunda din ve dindarlık 
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Medya ve din araştırmaları perspektifinden bakıldığında, dijital oyunlardan internet tabanlı sanal bir dünya kurgusu olarak da ifade edebileceğimiz Second Life'a, sayıları çoğaltılabilecek pek çok örnek metaverse'ü hazırlayan koşullara ilişkin zengin analizler sunuyor. Ancak betimleme ve tasnif çabalarının ötesinde meseleyi sekülerleşme ekseninde ele alan literatürün hala çok zayıf olduğunu ifade etmek gerekiyor. 


Bu çerçevede Çevrim İçi Dindarlık: M Nesli'nin İnanç Pratikleri isimli kitap çalışmamıza atfen artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin bileşiminde ortaya çıkan ve her geçen gün yeni boyutlar kazanan bu yeni yaşam kurgusunda din ve dindarlığa ilişkin önemli soru ve sorunlar gündeme getirilebilir. 

"Temsil biçimleri, dini öze/muhtavaya galip gelebilme potansiyeline sahip" 

Geleneksel medyanın aksine kullanıcılara bir özne olduğu izlenimini veren web ortamlarının “kullanıcı etkinliğiyle” somutlaşan karakterinin, dünya üzerinde internete bağlı milyonlarca insanı küresel çapta ağın bir parçası hâline getirdiği aşikâr. Ancak modem kültürel süreçlerin ve teknik iletişim araçlarının kendi çerçevesini dayatan karakterinin, etkin ve özgür kullanıcı algısının aksine ağın tüm sakinlerini belli bir kültürel çerçeveye hapsettiğini de yakinen tecrübe ettik. Dini olanın eğlence, gayrı-ciddilik ve popülizm boyutunda medyatikleştiğine dair örneklerle hemen her yerde karşı karşıya geliyoruz. Örnekler, popstar vaizlerden dini kimlikli tüketim elçilerine kadar geniş bir yelpazede çeşitleniyor. 


Bu durum metaverse için de geçerli çok temel bir meseleyi akılda tutmayı gerektiriyor. 
Teknomedyatik mecralar hemen her şeyde olduğu gibi dine ve dindarlığa ilişkin 

de biçimsel bir varoluş zemini sunarken içerik düzleminde önemli etkiler oluşturabilme potansiyelini de içerisinde barındırıyor. Buradaki risk, bu yeni evrendeki inanç pratiklerinin bir kısmının her ne kadar dini bir görünüm arz etse de seküler bir anlayışa içkin olabileceğidir. Dini pratiklerin ve deneyimlerin metaverse'ün kültürel zemininde dolayımlanarak görünürleşmesi, temsil biçimlerinin dini öze/muhtevaya galip gelebilme potansiyeline sahiptir. 

Metaverse'ün kültürel karakteriyle şekillenen popüler dini görünümler... 

Metaverse'ün kültürel karakteriyle şekillenen popüler dini görünümlerin, zamanla yaygınlaşarak gündelik hayatın biçimlenmesine ve devam ettirilmesine yönelik modellere ya da referans çerçevelerine dönüşme potansiyeli de üzerinde durulması gereken bir diğer husus. 
Bu referans çerçevelerinin hakikati parçalayarak simülatif bir gerçeklik olarak yeniden kurması, sekülerleşmeye ilişkin önemli bir sorun alanını işaretler. 


Bu noktada ifade edilmesi gereken en temel hususlardan biri, çoğu kez farkında olunmayan sekülerleştirici etkinin, kullanıcıları niyetlerinin ötesinde bir noktaya ulaştırabilme potansiyelidir. Çevrim İçi Dindarlık isimli kitap çalışmasında sunulan saha verileri; toplumun geniş kesimlerinde, modem kültürel süreçlere sirayet eden sekülerleştirici karakterin ağ bağlantılı ortamlara ve dini ifade biçimlerine ne şekilde sirayet ettiğine yönelik yeterli bir bilinç düzeyinin gelişmediği izlenimini vermektedir. Bu durum, modem kültürel koşulların ve teknik iletişim araçlarının doğasını ve özelliklerini de göz önünde bulunduran bir fıkhın geliştirilmesi ihtiyacını gözler önüne sermektedir. 

*Dr. Öğretim Üyesi, Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi 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HAZRETLİ FİLMLER HAKKINDA İLK KAPSAMLI ÇALIŞMA... 
15 Kasım 2019 —islamvemedya 


Sinema ve din alanında yapılmış akademik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. 


HAZRETİ 
ÖMERİN Çi 
ADALETİ 


Sinema ve din alanında yapılmış akademik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. 


Türkiye'de bir dönem furya haline gelen “Hazretli filmler”, Ayşegül Can tarafından ayrıntılı bir çalışmayla ele alındı. Can, yüksek lisans tezinde Yeşilçam'daki bu akımı, din ve değerler eğitimi açısından değerlendirdi. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz'ın danışmanlığında yürütülen tez, hazretli filmlerle ilgili ilk kapsamlı çalışma olarak akademik literatürde yerini aldı. 


Can, çalışmasının ön sözünde Türkiye'de 1960'lı yıllardan itibaren popüler olan ve Yeşilçam Döneminde iki kez furya haline gelen Hazretli Filmlerin genel olarak ticari kaygılarla çekildiğini ve sanatsal yönünün zayıf filmler olduğunu dile getirdi. Bu nedenle Hazretli filmlere dair, çalışmaların sayısal olarak düşük olduğunu bildiren Can, “Halbuki bu tür ticari filmlerin tüm yönleriyle tafsilatlı bir biçimde incelenmesi, gelecekte aynı hataların yapılmaması, böylelikle daha başarılı filmlerin ortaya konabilmesi adına önemlidir” ifadelerini kullandı. 


20 film ayrı ayrı incelendi 


Çalışmada 1961-1973 tarihleri arasında gösterime giren 20 film analiz edildi. Ayrıca, söz konusu filmlerin 14 yönetmeni hakkında da bilgiler verildi. Bu çalışmalar için, özel olarak arşiv çalışması yapıldı. İncelenen filmlerin listesi ise şöyle: 


“Hazreti Ömer'in Adaleti (1961), Veysel Karani (1965), Yahya Peygamber (1965), Cennet Fedaileri (1965), Hazreti Eyyub'un Sabrı (1965), İlahi Davet/İbrahim Ethem (1966), Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi (1966), Hacı Bektaş-ı Veli (1967), Allah'ın Arslanı Hazreti Ali (1969), Anadolu Evliyaları (1969), Hazreti İbrahim (1972) Rabia (1973), Rabia İlk Kadın Evliya (1973), Bilal-i Habeşi (1973), Hazreti Ömer'in Adaleti (1973), Hazreti Ömer(1973), Hazreti Yusuf(1973), Sarı Kız/ Kız Evliya (1973), Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana (1973), Gönüller Fatihi Yunus Emre (1973).” 


7 ayrı kategoride değerlendirme yapıldı 


Hazretli filmler, din ve değerler hakkında belirlenmiş 7 ayrı kategori çerçevesinde incelendi. 
Filmlerdeki, inanç, ibaret, değerler, şiddet, cinsellik, hata-bilgi yanlışları ve diğer dinler hakkında iletiler değerlendirildi. Tezin sonuç bölümünde Ayşegül Can, şunları ifade etti: 


43 


İşte sonuçlardan bazıları... 


“Türkiye'de uzun yıllar devlet desteği görmeyen sinema sektörü, daha çok halkın parasıyla varlığını sürdürdüğünden çekilecek filmlerin türü ve içeriğini belirleyen şey, çoğu kez seyircinin zevk ve beklentileri olmuştur. Yapımcı ve yönetmenler de sisteme ayak uydurarak mevcut talepleri göz ardı etmemiş, halk hangi türde filmlere rağbet gösteriyorsa ona göre filmler çekmişlerdir. 


Bunun sonucunda Türk sinemasında -değişik faktörlerin de etkisiyle- birtakım furyalar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de araştırmamızın konusu olan Hazretli Filmler furyasıdır. Türk sinemasında ilk kez 1965 yılında popülarite kazanan Hazretli Filmler, her şeyden önce ticari bir sinema anlayışının ürünüdür. Bundan dolayı çekilen filmlerin çoğu biçim ve içerik olarak özensizdir. Ancak seyirci içerdikleri hatalara rağmen yine de bu filmlere belli ölçüde ilgi göstermiştir.” 


Hazretli filmleri, diğer dini filmlerden ayıran yönler nelerdir? 


“Bir filmin Hazretli Filmler kapsamında değerlendirilebilmesi için filmde geçen olayların tamamen veya kısmen tarihi bir gerçekliğinin olması, karakterlerin tarihi gerçekliğinin bulunması, filmde mutlaka bir din büyüğüne yer verilmesi ve bu din büyüğünün filmde dini kimliğiyle ön planda olması gerekmektedir. Ayrıca Hazretli Filmleri birçok dini konulu filmden ayıran bariz iki vasfı ticari gayelerle çekilmiş olmaları ve genellikle özensiz yapımlar olmalarıdır. Oluşturduğumuz bu kıstaslar doğrultusunda bir ölçüde “Hazretli Film nedir?” 
sorusunun cevabı irdelenmiştir. 


Melodram ve dram ön planda 


“Hazretli Filmler türlerine göre incelendiğinde birçoğunun içeriğinin melodram ve dram türüne yatkın olması sebebiyle filmlerin çoğunun bu türde çekildiği tespit edilmiştir. Bununla beraber şiddet sahnelerinin yoğun olduğu Hazretli Filmlerde macera-aksiyon filmlerinin, didaktik yönü ağır basan az sayıda filmde de belgesel türünün tipik özelliklerine rastlanmaktadır. 


Hazretli filmleri ortaya çıkaran sebepler 


“Hazretli Filmlerin ortaya çıkışında Türk sinemasının mevcut ekonomik yapısı en temel etken olmuştur. Buna göre Ramazan ayında boşalan sinema salonlarını doldurma gayesiyle 1950'li yıllardan itibaren dini temalı Mısır filmlerinin ithal edilmesi, bu filmlerin rağbet görmesi üzerine yerli dini filmler çevrilmesi sonucu Hazretli Filmler ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan 196'lı yıllardan itibaren Türk sinemasında giderek dozu artan müstehcenlik aile seyircisini sinemadan uzaklaştırmıştır. Böylece dini filmler yapılarak müstehcen filmler nedeniyle sinemaya gitmeyen seyirciyi tekrar sinema salonlarına çekmek hedeflenmiştir.” 


Hazretli filmler tarihçesi 
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“1956 yılında çekilen Âşıklar Kâbesi Mevlânâ'nın Hayatı, ilk Hazretli Film örneği kabul edilebilir. 1961 yapımı Hazreti Ömer'in Adaleti ve 1964'te ilk kez bir peygamberin başkarakter olduğu Hazreti İbrahim (1964) filmi de sinemamızdaki ilk Hazretli Film örneklerindendir. Fakat bu filmlerin moda haline gelmesi 1965'te Muharrem Gürses'in çektiği Hazreti Yusuf'un Hayatı ile olur. 1969 yılına dek etkisi azalarak da olsa sürdüren bu furya 1969'da Allah'ın Arslanı Hazreti Ali ve Anadolu Evliyaları filmleri ile son örneklerini verir. Birkaç yıl sonra Asaf Tengiz'in daha önce çektiği Hazreti İbrahim'i renkli olarak yeniden çekmesi ve filmin Anadolu'da olağanüstü ilgi görmesiyle Hazretli Filmler yeniden popüler hâle gelir. Râbia el-Adeviyye, Yunus Emre gibi bazı din büyüklerinin hayatının birden fazla yönetmen tarafından filme alınması sonucu yapım şirketleri arasında problemler yaşanır. 10 Hazretli Filmin çekildiği 1973 yılından sonra Türk sinemasında uzun yıllar bir din büyüğünün hayatını konu alan film çekilmez.” 


Filmlerde inançla ilgili neler tespit edildi? 


“Hazretli Filmlerde yer alan inançla ilgili iletiler incelendiğinde melek ve kutsal kitap inancı dışındaki iman esaslarına dair iletiler tespit edilmiştir. Bunlar içerisinde en çok vurgulananlar 
23 ileti ile Allah ve 21 ileti ile peygamber inancıdır. Ayrıca çeşitli filmlerde başkarakterin 
yaşadığı zorluklar sebebiyle kader mevzusu da 11 sahnede işlenmiştir. Bu üç inanç esası dışında diğer konulara yeterince yer verilmediği söylenebilir. Nitekim ahiret inancına dair yalnızca 3 ileti tespit edilmiştir. Bunların dışında —altı iman esasına girmemekle beraber- bir sahnede batıl inançların yanlışlığına vurgu yapan bir sahne mevcuttur.” 


Dua, diğer ibadetler arasında bariz biçimde ön planda yer aldı 


İbadetlerle ilgili iletiler incelendiğinde Hazretli Filmlerde dua ibadetine diğer ibadetlere kıyasla bariz bir biçimde daha fazla yer verildiği görülmüştür. Nitekim duaya 85 sahnede yer verilirken; namaza 13, Kur'an okumaya 5 ve hac ibadetine 4 sahnede yer verilmiştir. Bu durumun sebebi dua sahnelerinin çekiminin daha kolay olmasıyla ilişkilendirilmiştir 


Bazı değerler yeterince işlenmedi 


“Değerlerle ilgili iletiler değerlendirildiğinde bazı filmlerde belli değerlerin öne çıktığı - Hazreti Ömer konulu filmlerde adalet, Hazreti Eyyub'un Sabrı'nda sabır, Veysel Karani’ de anneye, Sarı Kız/ Kız Evliya?'da babaya hürmet vurgulanmaktadır. Bununla beraber cesaret ve yardımseverlik başta olmak üzere, merhamet, affedicilik gibi erdemlerin çok sayıda filmde vurgulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca İslam dininin en önemli ahlaki değerlerinden biri olan güvenilirliğe çok az sahnede yer verildiği, bu bağlamda Hazretli Filmlerde değerlerle ilgili iletilerin nicelik bakımından fazla olmakla beraber bazı değerleri vurgulamada yetersiz olduğu söylenebilir.” 


Değerler hakkında iletilere inanç ve ibadetten daha fazla yer verildi. 


“Hazretli Filmlerde inanç, ibadet ve değerlerle ilgili iletiler birlikte değerlendirildiğinde değerlere inanç ve ibadetlerden daha fazla vurgu yapıldığı görülmektedir. Buna göre filmlerde inançla ilgili 59, ibadetlerle ilgili 107 iletiye yer verilirken, değerlerle ilgili 236 ileti bulunmaktadır. Bu durum değerlerin insan ilişkileri, inanç ve ibadetin ise insan- Allah ilişkisi 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gibi daha özel bir ilişki biçiminden doğan kavramlar olmasıyla ilişkilendirilebilir. Sinemada hikâyelerin ağırlıklı olarak insanlar arası ilişkiler üzerine kurulu olduğunu düşündüğümüzde değerlerle ilgili iletilerin fazla olması son derece tabiidir. Ayrıca inanç konularının soyut ve görselleştirmeye müsait olmamasına karşılık sinemanın görselliğe dayalı bir sanat olması ibadet ve ahlâk konularının daha fazla vurgulanması imkânını tanımaktadır.” 


Tezin tamamına YÖK Tez Merkezi sitesinden, 550831 tez numarasından ulaşmak mümkün. 
HOLLYWOOD'UN EN MEŞHUR KÖTÜLERİ: MÜSLÜMANLAR 
Esra Çevikalpli-10 Ekim 2019-islamvemedya 


Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, Hollywood filmlerinde yer alan olumlu ve olumsuz Müslüman temsilleri anlattı. 


Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, Hollywood filmlerinde yer alan olumlu ve olumsuz Müslüman temsilleri anlattı. 


Hollywood sinemasında Müslüman karakterlerin nasıl bir değişim geçirdiğini ve bu değişimin sebeplerini olumlu, olumsuz veya nötr karakterlere değinerek inceleyen Yorulmaz, bu tipleştirmelerin neden yapıldığına ve bunların nasıl önlenebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. 


Hollywood sinemasında kullanılan olumsuz Müslüman temsillerini üç bölümde inceleyen Yorulmaz'ın Medya ve Din Araştırmaları dergisinde yayınlanan makalesinde dikkat çeken konular şöyle: 


Arap-Müslüman—Allahsız düşman denklemi 


“Öncelikle Hollywood'da Müslüman denilince ilk akla gelenin Arap olduğunu belirtmek gerekir. Müslüman nüfusun yüzde 5'i Arap olmadığı halde, Hollywood için Arap-Müslüman-Allahsız düşman denklemi geçerlidir. Bu nedenle Hollywood filmlerinde Müslüman denilince istisnalar haricinde Arap kadın ve erkekler akla gelmektedir. Sinemanın 
1896 yılındaki başlangıcından itibaren Arap/Müslüman kültürel öteki olarak ve dini kültürel 
temalarla sunulmuştur. 1900'lerdeki filmler Avrupalılar tarafından yazılan karikatürlerden esinlenmiştir: Sakallı Araplar, kılıçlarını sallayıp birbirini öldürür, çölde deve ile gezip batılı kadın kahramanı kaçırır, haremde kadınlarını yarı çıplak tutar ve göbek dansı yaptırırlar.” 


1970 Kırılma Noktası 


“1970”lerde ortaya çıkan petrol krizi, İran devrimi, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgali, İran rehine krizi, 1983'te Beyrut'ta ABD kışlasının bombalanması, 1993'te Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması ile Hollywood çoğunlukla Arap erkeklerden oluşan ve aksiyon filmlerinde yer alan terörist imajını geliştirmiştir. 1920”lerin seksi şeyhi yerini 1970'lerde petrol şeyhlerine ve masum insanları öldürmeden önce dualar eden teröristlere bırakmıştır. 
Sinemadaki şeyh karakterleri kültürsüz, acımasız medya şirketlerini elde etmeye çalışan, dünya ekonomisini batıran, Batılı kadınları kaçıran, İsrail ve ABD'ye nükleer silahlar 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yönelten, dış politikaya tesir eden kişilerdir. Kasıtlı ya da kasıtsız olarak üretilen ve tekrar tekrar sunulan bu imajlar görüşümüzü kısıp gerçeği flulaştırmaktadır. Ekranda Arabın/Müslümanın insani yüzü gösterilmemektedir. O, sonsuz çöller içinde petrol kuyuları, çadırlar, camiler, saraylar, keçiler ve develerle çevrili mistik bir krallıkta yaşamaktadır. Bu karikatürize etme Müslüman kültürünü ve tarihini küçümsemek için bir araç olarak hizmet etmektedir.” 


Animasyon Filmlerindeki Kötü “Müslüman? 


“Bu filmler çocuklara şu dersleri vermektedir: Müslüman Ortadoğulu adam korkunçtur. 
Müslümanlar genelde büyük silahlar taşır ya da sultan, vezir gibi aşırı güce sahiptirler. Tenler kahverengidir. Kaşları çalı gibi kalındır. Uzun sakal ve bıyıkları vardır. Müslüman adam aptaldır. Eşkıya ise komik elbiseler giyer ve kolayca kandırılır. Sultan ya da vezirse kadın, altın, mücevher vs. ile kolayca aldatılabilir. Hızlı öfkelenir ve ölüm cezası verir. Müslüman tembel, gülünç ve kolay kandırılandır. Çalışmaz ve çalışmadığı için de ülkesi geri kalmıştır.” 


İyi Kazandıran Arap Teröristler (!) 


“CBS televizyonundan James Baerg, Müslümanlar hakkındaki tiplerin neden yaygın olduğunu şöyle açıklamaktadır: “Sanırım Arap stereotipi birçok insan için çekici geliyor. 
Yapması çok kolay. Bu birçok izleyicinin gönüllü olarak kabul edebileceği bir şey. Bazıları kolay bir şekilde bu stereotipleri kullanırken bazıları da tembelliklerinden önceden üretilmiş stereotipleri aynen kullanmayı, araştırma yapmamayı tercih etmektedirler. Bazen de yapımcılar para kazanma hırsı ile bu temalara yüklenmektedirler. Çünkü Arap terörist iyi kazandıran bir tema konumunda bulunmaktadır. Diğer bir sebep ise film üreticilerinin İslam hakkındaki cahillik ve bağnazlıklarıdır. Kimisi İslam hakkında öyle derin önyargılara sahip ki stereotiplere düşmeden bir Müslüman karakter oluşturamamaktadırlar.” 


3B Müslümanları 


“Arap Müslümanlar genelde 3B ile tasvir edilmektedirler: Billinaire (Milyoner), Belly dancer (göbek dansçısı) ve Bomber (Bombacı). Hollywood'un Müslümanı ayrıca kâfir, şeytani, medeniyetsiz, modern karşıtı, zalim, düşman, takıntılı, namussuz, barbar, acımasız, kana susamış, hain, sefih, öfkeli, paragöz, şehvet düşkünü, çok eşli, ata erkil ve beceriksizdir. 
Hollywood sadece Müslümanları bu şekilde kötülememekte aynı zamanda onların İslam'ın sapık/deli saçaklarından döküldüğünü iddia ederek doğrudan ana akım İslam inancına hakaret etmektedir.” 

Yorulmaz, makalesinin sonuç kısmında şunları dile getirdi. 


Müslümanların topluma negatif etki ettiği algısı 


“Müslümanlar sinemada kötü Müslüman karakterlerin varlığına itiraz etmemektedirler. İtiraz edilen esas nokta neredeyse tüm Müslüman karakterlerin kötü olmasıdır. Ayrıca bu kötü karakterlerin nesiller boyunca devam etmesidir. Filmlerin etkisi toplumda uzun süreli olmaktadır. Çünkü sinemadan sonra filmin DVD'si çıkmakta ve televizyonlarda tekrar tekrar yayınlanmaktadır. Shaheen'in kendi gözlemine dayanarak bir televizyon kanalında her hafta 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15-20 filmde Arapların “kahraman Amerikalılar” tarafından katledildiği filmler gösterildiğini ifade etmesi de bu durumu göstermektedir. Los Angeles Times'ın yaptığı bir ankete göre halk Hristiyanların genel olarak, Mormon ve Yahudilerin de çoğunlukla topluma iyi etkiler yaptıklarını düşünmektedir. Fakat aynı ankete göre halkın yüzde 30'dan fazlası Müslümanların topluma negatif etki ettiğini düşünmektedir. Bunun sebebi medyada sürekli Müslümanlar aleyhine olan tiplemelerdir.” 


Holllywood'un iki yüzlü tutumu 


“Bu tiplemeler toplum tarafından öyle benimsenmiştir ki artık bir yerde terör eylemi olsa suç hemen Müslümanlara ve İslam'a atılmaktadır. Örneğin Oklahoma da aşırı sağcı bir Amerikalı'nın yaptığı bombalama eyleminde suç hemen Müslümanlara yıkılmıştır. Burada Hollywood'un terör karşısındaki ikiyüzlü tutumu da dikkate değerdir. Hollywood, Oklahoma'lı Amerikalı teröristin hikâyesini filmlerinde kullanmamayı tercih etmektedir. 
Benzer şekilde bir Arap araba bombalarsa terörist olarak adlandırılmakta ama İsrailli yerleşimci Baruch Goldstein bir camiye girip 50 kişi öldürdüğünde ona terörist değil dengesiz/deli denilmektedir. Bu iki örnekte de teröristlerin motivasyonunun Hristiyanlık ve Yahudilikten kaynaklandığı dile getirilmemektedir.” 


İslamofobi ile nasıl mücadele edilmeli? 


“Sinemada yer alan İslamofobi ile Müslümanlar aktif bir şekilde mücadele etmelidirler. 
Öncelikle filmlerde yer alan olumsuz imajlar tartışılmalı, ifşa edilmeli, eleştirmenler, siyasetçiler, akademisyenler tarafından eleştirilmelidir. Bu tür filmlerin yapımcıları ile doğrudan irtibata geçilmeli, şikâyetler iletilmeli ve benzeri filmlerin yapılması önlenmeye çalışılmalıdır. En etkili yol ise Müslümanların medya kuruluşlarına ve film sektörüne yatırım yaparak kendilerini kendi bakış açıları ile ifade etmeleridir.” 


MEDYA, KORONAVİRÜS VE DİNİ HAYAT 
01 Mayıs 2020 —islamvemedya 


Prof. Dr. Talip Küçükcan, islamvemedya.com'un sorularını cevapladı. 


Koronavirüs (Covid-19), ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da etkisini göstermeye devam ediyor. 

Çin'de ortaya çıkarak küresel ölçekte bir salgına dönüşen koronavirüs, bireylerin sağlığına olduğu gibi dini hayatına da tesir ediyor. 


Peki, medyanın ürettiği koronavirüsle ilgili içerikler dini hayatı nasıl etkiliyor? Koronavirüse bağlı olarak kullanımında artış görülen dijital mecralar, sanal dünya, dini hayatı hangi yönlere sevk ediyor? Din, çevrimiçi bir gerçekliğe mi dönüşüyor? İnternet kullanımının yükselişi, dini içeriklerin internette çoğalmasını sağlayacak mı? 


Prof. Dr. Talip Küçükcan ile yaptığımız “Medya, Koronavirüs ve Dini Hayat” konulu röportajda, bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 
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İslamvemedya.com: Koronavirüs dünyanın neredeyse tamamında etkisini gösterdi. 
Dolayısıyla insanlığa tesir etti desek yanlış olmaz. Bu doğal olarak toplumsal hayatı da etkiledi. Ne dersiniz, yeni bir toplumsal yapı mı doğuyor? 

Talip Küçükcan: Koronavirüs bundan önceki salgınlardan farklı olarak bütün dünyayı etkisi altına aldı ve daha geniş bir coğrafyada, daha geniş insan kitlesine bulaştı. 1918 İspanya 

grip salgını çok sayıda insanın hayatına mal olmuş ancak koronavirüs kadar coğrafi yaygınlık kazanmamıştı. 

Koronavirüsü önceki salgınlardan ayıran en önemli özellik bu olsa gerek. Diğer yandan yayılma hızının da fazla olduğunu görüyoruz. Zira küreselleşme ile birlikte insan hareketliliğinin arttığına, dünyanın giderek küçüldüğüne, mesafelerin kısalması ve ulaşım imkanlarının artmasına bağlı olarak fiziki temasın daha da yoğunlaştığına tanıklık ediyoruz. 
Bir başka bakımdan koronavirüs salgınının sağlık başta olmak üzere ekonomi, üretim ve tüketim biçimleri ve alışkanlıkları, çalışma hayatı, hayatın günlük akışı, eğitim, aile, boş zaman aktiviteleri, sosyalleşme ve kamusal alanın kullanımı, medya, iç ve dış siyaset üzerinde derin etkiler yaptığı da gözleniyor. Dini hayat ve kurumlar da etkilenen yapılar arasında yer alıyor. 

Koranavirüs salgını, dini yapıları nasıl etkiliyor? 

İslamvemedya.com: Nasıl etkileniyor? Bir adaptasyon süreci diyebilir miyiz? 

Talip Küçükcan: Sosyal ve fiziki izolasyon, eğitim ve çalışma hayatının okul ve ofislerden eve taşınması, ibadethanelerin geçici bir süre için de olsa topluca ibadete kapalı olması toplumsal ve kurumsal yapılarda bazı değişikliklerin olabileceğine işaret ediyor. Bu anlamda toplum olarak hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan ekonomi, siyaset, eğitim, hukuk, kültür, aile ve din gibi temel yapı ve kurumlarda yeni sosyal gerçekliğe uyum 

sağlanmasını gerektiren durumlarda bazı değişiklerin ve adaptasyonların yaşanacağı öngörülebilir. Ancak yeni bir toplumsal yapının doğduğunu söylemek için henüz erken. 
Çünkü toplumsal yapılar uzun bir zaman diliminde oluşur, kökleşir ve tedricen değişir. 
“Salgınlarda insanların dini ve manevi kaynakları hayatına yansıtması son derece doğal” 

İslamvemedya.com: Toplumsal yapıda başat faktörlerden biri de mutlaka din. Bu bakımdan, Koronavirüs salgınıyla birlikte din faktörüne bağlanma, sığınma diyelim, artar mı bu süreçte ne dersiniz? Dini hayat, bu süreçten nasıl etkilenecek? 

Talip Küçükcan: İnsanlar felaketler, kayıplar ve varoluşsal tehditler ile karşılaştığında bunları anlamlandırmak ve açıklamak ister. Çünkü karşılaşılan sarsıcı olaylar ve deneyimler anlamlandırılabilirse bunlarla başaçıkma, olumsuz etkilerini göğüsleme ve bir anlamda maneviyatı güçlendirme yöntemi ile sıkıntıları hafifletme söz konusu olabilir. Bu noktada dini, manevi ve spiritüel duyguları ve dağarcığı güçlü olanlar, karşılaştıkları felaketleri göğüslemede ibadet, dua, teslimiyet ile Allah'a yakınlaşma ve dindaşları ile dayanışma içinde olma yönünde davranışlar sergileyebilir. Din psikologları yaptıkları araştırmalarda dini inanç, dua, ibadet, cemaat ile sosyalleşme ve dayanışmanın stres, gerilim, mutsuzluk ve bazı hastalıklar ile mücadelede etkili olduğunu ifade etmektedir. Pozitivist yaklaşım din-bilim çatışması üzerine kurulduğu için bu iddiayı elbette reddeder; ama yapılan bilimsel araştırmalar dini inanç, ibadet ve dua ile ruhsal sıkıntılarla başaçıkma arasında bir ilişki olduğuna işaret ediyor. Bu açıdan bakıldığında insanların dini referanslara başvurması, bir başka ifade ile dini ve manevi kaynakları hayatına yansıtması son derece doğal. 
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“Dini hayatın akışında bir kesinti meydana geldi” 

Koronavirüs diğer sosyal yapı ve kurumlar gibi dini yapı ve kurumlar ile dini hayatı da görünür biçimde etkiliyor. Öncelikle ibadethanelerin cemaatle ibadet edilen mekanlar olarak bu süreçte geçici de olsa kapandığını görüyoruz. Camiler, kiliseler ve sinagoglar gibi ibadethaneler topluca ibadet edilen dini sosyalleşme mekanları. Aynı zamanda din eğitimi ve öğretimi merkezleri, yardımlaşma ve dayanışma ağlarının canlı olduğu çok önemli toplumsal işlevleri olan mekanlar. Şimdi bu faaliyetler kesintiye uğradı. Cemaatle ibadetin ne zaman başlayacağı da belirsiz. ABD ve İsrail gibi bazı ülkelerde kilise ve sinagogların kapalı olmasına itirazlar yükselmeye başladı ki bu bize dinin bireysel olduğu kadar toplumsal bir olgu olduğunu da gösteriyor. İslam dünyasında da dinin toplumsal boyutu kesintiye uğramış durumda. Camiler topluca ibadete kapalı, bu yaz Kur'an Kursu açılıp öğretim yapılamayacak gibi görünüyor. Ramazan ayında olunmasına rağmen toplu iftarlar yapılamıyor. Bütün bunlar dini hayatı etkileyen unsurlar olarak karşımızda. Bu yıl Hac ibadeti de yapılamayacak. 
Popüler dindarlık açısından önemli olan türbelere ziyaret yapılamıyor. Dini gruplar bir arada zikir yapamıyor. Dini hayatın akışında bir kesinti meydana geldi. 

“Bireysel dindarlıkta artış gözlenebilir” 

Bireysel olarak bakıldığında da çok katmanlı bir manzara ile karşılaşmak mümkün. İnsanlar daha çok evlerinde zaman geçiriyor. Okumaya, tefekküre, iç muhasebeye, ibadet ve duaya daha fazla zaman ayırabiliyor. Bu anlamda bireysel dindarlıkta bir artış beklenebilir. Ancak yaşanan salgının bireysel dindarlık üzerindeki etkisinin ölçülebilmesi için bilimsel yöntemler ile bu konunun araştırılması, veri toplanması ve bunlar üzerinden bir 

değerlendirme yapılması daha sağlıklı olur. 

Medya, dini hayatı nasıl etkiler? 

İslamvemedya.com: Salgını hepimiz, Çin'de ortaya çıktıktan sonra, doğal olarak öncelikle medyadan öğrendik. Geleneksel medyanın virüs üzerine yaptığı haberler, toplumsal hayatta ne kadar etkili olur peki? 

Talip Küçükcan: Medyanın daha doğrusu medyaların (gazete, televizyon, dergi, sinema, müzik, bilgisayar oyunları vb.) izleyiciler ve kamuoyu üzerindeki etkileri uzun zamandan beri araştırılan bir konu. Yapılan araştırmalar medyanın şu ya da bu şekilde tutum ve davranışları etkilediğini gösteriyor. Elbette sınırsız bir etki ve biçimlendirme söz konusu değil ama çocuk ve gençlerin hayran oldukları aktörleri rol modeli olarak görüp onları taklit etmelerinden tutun da sık sık gördüğümüz reklamların tüketim tercihlerimizi etkilemesine değin pek çok alanda medyanın bir etkisi olduğu aşikar. Sosyal medyanın da devreye girdiği, bilgi üretimi, paylaşımı ve tüketiminde önemli roller üstlendiği bir toplumsal gerçeklikte elbette medya algıları tutumları, siyasi, kültürel ve dini kurum ve yapıları etkiliyor. Geleneksel medyaya bakıldığında haber ve yorum programlarının bilgilendirici, ama bir o kadar da endişe verici olduğunu görüyoruz. Aşı bulunmadığı sürece sosyal hayatımızın eskisine dönmeyeceği görülüyor. Toplum bunu medya kanalıyla anlamaya ve kabullenmeye başladı. 

Din, çevrimiçi bir gerçekliğe mi dönüşüyor? 

İslamvemedya.com: Buradan internete geçmek istiyorum izninizle. Sizin de 2005 yılında bir bildiriniz vardı: “Dini Yayıncılıkta İnternet: Sanal Dini Hareketlilik Açısından Yeni Alanlar ve Yeni Stratejiler” başlıklı. İnternet ve din ilişkisini ülkemizde ele alan ilk akademik çalışmalardan biriydi. 
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Koronavirüs sebebiyle tüm alanlarda olduğu gibi, bir yandan dini içeriklere erişim artarken diğer yandan ibadetlerin internete daha fazla taşındığını görüyoruz. Farklı uçlardan örnek verecek olursak örneğin; Papa Pazar ayinini internetten yaptı; Finlandiya'da Cuma namazı sosyal medyadan kılındı; ülkemizde hafızlık eğitimi sürecinde anlık mesajlaşma uygulamaları kullanılıyor... Online Religion'a doğru yaklaşıyor muyuz? 

Talip Küçükcan: Küreselleşme ve yeni teknolojiler ile birlikte gittikçe dijitalleşen bir dünyada yaşamaya başladık. Bu eğilimin yükseleceğini, sizin de işaret ettiğimiz çalışmamızda 
20 yıl önce ifade etmiştik. Nihayet gelişmeler de bu yönde oldu. Her kurum kendini yeni 
duruma göre uyarlamak zorunda. Zira insanların bilgiye ulaşma kaynakları farklılaştı, zenginleşti, yeni alternatifler ortaya çıktı, farklı kurum ve vizyonların rekabeti sanal ve dijital dünyaya taşındı. Zaten yıllar önce sanal vaazlar başladı, sanal dini cemaatler oluştu, inanç ve dinin küreselleşmesi hızlandı, aynı dine mensup müminler arasında iletişim arttı, uzaktan din öğretimi hayata geçirildi. Ama bunların hiçbiri dinin çevrimiçi bir gerçekliğe dönüşmesi anlamına gelmiyor. 

İslamvemedya.com: Bu noktayı biraz daha açar mısınız? “Dinin çevrimiçi gerçekliğe dönüşmemesi ne anlama geliyor? 

Talip Küçükcan: Yani din, yaradan ile kul arasında kurulan bir ilişki olup bunun hem bireysel hem de toplumsal yansımaları var. Bu anlamda din hayattan kopamaz, dini kurumlar müminlerden soyutlanmış olarak varlığını sürdüremez. Bazı ibadetler (zikir, ayin ve dua gibi) sanal ortama taşınabilir ama dinin tarihsel olarak inşa ettiği mekansal bağlamdan kopuk olduğu için aynı etkiyi yapar mı sorusunu sormak gerekiyor. Bazı dini gruplar ve 

cemaatler yeni iletişim teknolojileri, medya ve internet imkanlarından uzun zamandır yararlanıyor. Radyo, televizyon kanalları ve uzaktan eğitim-öğretim kanalları ile dijital kamusal mekanlarda dini kurumlar, gruplar, görüşler ve inançlar temsil ediliyor. Türkiye'de Diyanet TV bu örneklerden sayılabilir. Son yıllarda buna sosyal medya da eklendi. Medyalar daha da çeşitlendi. Dini kurumlar, dini liderler, alimler, vaizler ve dini yayınevleri facebook, twitter, youtube ve instagram hesapları açtı. Kendi müntesiplerini, cemaatleri ve kamuoyunu bu kanallar üzerinden de bilgilendirmeye başladılar. İnternet, dijital ve sosyal medya kuşkusuz din hakkında düşünme, dinle ilgili tartışmalara katılma ve din hakkında öğrenme gibi süreçleri etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Dinin öğretilmesi, dini mesajların yayılması açısından internet ve sosyal medya yeni imkanlar sunuyor. Dini kurum, yapı ve gruplar da bu yeni sosyal gerçekliği dikkate alarak faaliyetlerini planlamak, yeni içerik ve yöntemler oluşturmak durumunda. 

“Koronavirüs salgınıyla çevrimiçi dini içerikler hızla çoğalacak” 

İslamvemedya.com: Son olarak, internete erişimin yaygınlaştığı bu salgın günlerinde, online dini hayat ile gündelik dini hayat arasındaki ilişkiyi sormak isteriz. 

Talip Küçükcan: Dini hayatın on-line yani çevrimiçi özelliği, içeriği ve niteliği nedir sorusu ile bu konuyu açıklamaya başlamak lazım. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi sanal ve dijital dünya ile yeni medyalar her yapı ve kuruma olduğu kadar dini yapı ve kurumlara da geniş imkanlar sunuyor. Bugün evinde internet bağlantısı, elinde taşınabilir telefonu olmayan nerdeyse kimse kalmadı. Dini bilgiler aktarma, din öğretimini gerçekleştirme, dinin görüşlerini yayma, dini kaynaklara erişim sağlama açısından yeni bir döneme girildi. 
Koronavirüs salgını bu trendi daha da hızlandıracak ve çevrimiçi dini içerikler hızla çoğalacak. Camiye, kiliseye ve sinagoga gidemeyenler çevrimiçi içeriklere daha fazla 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yönelecek. Hutbe, vaaz, ayin ve zikirler sanal ortam ve dijital mekanlarda vardı; ama daha fazla yer alacak; bunlara erişenlerin sayısı artacak. Din hakkında daha fazla bilgi edinmemiz ve tartışmalara katılmamız mümkün olacak. Ancak çevrimiçi ve dijital mekanlar bir mümin için ne kadar doyurucu, tatminkar ve gerçek ve iletişimsel mekanı ne oranda ikame edebilir? 
“Dini hayatın bütün yönleri dijitalleşemez” 

Örneğin Ramazan'ın ruhu, topluca iftarlar, camilerde binlerce müminle omuz omuza kılınan teravihlerin; dil, renk, etnisite ve milliyet farkı gözetmeksizin yapılan Kabe tavafı ve Hac ibadetinin manevi hazzını yaşayabilir mi insan sanal ve dijital mekanlarda? Hristiyanlar açısından bakıldığında yeni doğan çocuğun babtizmi veya rahiple yüz yüze yapılan günah çıkarma çevrimiçi ortamda ne kadar mümkün ve manen ne kadar doyurucu? Örnekleri çoğalmak mümkün olmakla birlikte dini hayatın bazı yönlerinin sanallaşması ve dijitalleşmesi mümkün görünmüyor. Ama her halükarda koronavirüs dini kurumların işleyişini, dinin özellikle bilgi boyutu ile ilişkilerimizi etkileyecektir. Ayrıca insanın kendi içine dönmesi, tabiat, çevre ve ailesi, din ve Yaradan ile ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesine vesile olacaktır. 


COVİD-19 VE YENİ MEDYADA DİNSEL YANSIMALARI 
29 Nisan 2020-islamvemedya 


Nihat Oyman yazdı... 


; ii | NİHAT 


COVID-19 
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Nihat Oyman, Koronavirüs (Covid-19) salgının yeni medyadaki dinsel yansımalarını yazdı. 
Konuyu iki başlık halinde değerlendiren Oyman'ın yazısı şöyle: 

1.Yeni Medyada Hastalıkla İlgili Manipülatif Dini Haberler 

Her şeyden önce herhangi bir hastalıkla mücadele etmenin en iyi ve doğru yolu Allah'ın verdiği aklı kullanarak bu bağlamda yöntem ve ilim geliştirmektir. Nitekim Kur'an'ın bilgilerine ve sünnetini kurandan alan Hz Peygamberin uygulamalarına baktığımızda temizliğin önemi ve tedbirin vazgeçilmezliği karşımıza çıkacaktır. Kur'an'ın ilk inen sureleri arasında yer alan Müddessir suresinde: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk artık uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temizle ve pisliklerden korun (Müddessir, 1- 5). ” diyerek insan sağlığı için en önemli olan durumlardan temizliğe dikkat çekilmiştir. 

Kur'an'ı Kerim'in başka ayetlerinde insanın bir sıkıntıyla karşılaşması durumunda Allah'ın verdiği iradeyi ve aklı kullanmasını ve bu doğrultuda tevekkül etmesini önermektedir. Ancak aklı melekelerini yormayan birçok mutaassıp, hastalıklar ve afetler karşısında dini bilgiyi 


manipüle ederek içinde birçok kaygı ve çıkarın olduğu yeni bir alan oluşturmaktadır. 
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Covid 19 hastalığı bütün dünyayı etkileyen küresel bir salgın haline gelmesiyle birlikte bu işin uzmanları olan doktorlar tarafında neler yapılması gerektiğine dair bir dizi önlem gündeme gelmiştir. Bu önlemlerin en önemlilerden biri ise beden ve elbise temizliğidir. İnsanın temel ihtiyaçlarından olan beden ve giysi temizliğinin de İslam dininde ibadet etmenin ilk şartıdır. 
Ancak bütün dinlerde insanların bir kısmı Covid 19 hastalığına karşı bilimsel yol ve yöntemlerden ziyade hurafelerle dolu yöntemleri seçtiler ve bunları da sosyal medya 


ortamında yaydılar. 


Kur'an-ı Kerimde doğru bilgiye ulaşmanın üç temel yolundan bahsedilir. Bunlar; akıl, vahiy ve duyulardır. Akılla gelen bilgi, araştırma, sorgulama ve kıyaslamayla ortaya çıkan bilgidir. 
Vahiy ile gelen bilgi, Allah'ın bizzat ilahi metinde bildirdiği peygamberlerin de buna göre yaşam tarzlarını ikame ettiği bilgilerdir. Duyular ile gelen bilgiler ise insanların duyu organlarıyla şahit olduğu deney ve gözleme dayanan bilgilerdir. Bunların dışında tecrübe edilmiş hiçbir bilginin İslam açısında bir değerliliği bulunmamaktadır. Nitekim Kur'an “Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.” (Hucurat, 6) diyerek 


sahip olduğumuz her bilginin doğru olup olmadığını araştırmamız istenmektedir. 


Nihayetinde Kur'an, yaklaşık altı yüz yerde “Neden aklınızı kullanmıyorsunuz?” diye hitap ederek olaylar karşısında bizi sorgulama ve araştırma yöntemine yönlendirmektedir. Ancak son zamanlarda sosyal medya ortamında dolanan referansını nereden alındığı belli olmayan 


İslami argümanlarla çelişen spekülatif bilgilerin artması gözden kaçmamaktadır. 


Örneğin Tik Tok uygulamasında sıkça paylaşılan videolardaki iddialar arasında yer alan “Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresindeki kıl” günün en çok arananları arasına 

girdi.[1] Paylaşılan videodaki iddiaya göre Kur'an-ı Kerim'de birinci sayfayı açıyorsunuz. 
Daha sonra sayfaları çevirirken sayfalar arasında bir kirpik veya kıl bulacağınız söyleniyor. 
Ardından bulduğunuz bu kılı su dolu bir bardağa atarak ıslanmasını sağlıyorsunuz. Bardaktan aldığınız ıslak kılı tekrar Kur'an-ı Kerim'in arasına koyuyorsunuz. Bunun ardından Koronavirüse karşı korunacağınız iddia ediliyor. Üstelik bu kılın Hz Peygamber'e ait olduğu ifade ediliyor. 

Allah'tan “Bütün pisliklerden korun” emrini alan, tıraş olduktan sonra insanlar rahatsız olmasın ve çevre kirlenmesin diye saç ve sakalını hiç kimsenin göremeyeceği yere gömen Hz Muhammed (s.a.v)'e bunu mal etmek cahillikten ve kötü niyetten başka bir şey değildir. 


İddianın elbette İslam inancının argümanlarıyla bir ilişkisi yok, şifanın Kur'an'dan çıkan kılda 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değil, Kur'an'ı doğru anlamakla olduğunu idrak edemeyenler bu bağlamda kendilerine bir saha oluşturmak istediler. Koronavirüs veya benzeri hastalıklardan korunmak için öncelikle bu işte uzman doktorlar ve bilim kurulu üyelerinin paylaştığı korunma yöntemlerine uyulması, bütün önlemlerin alınmasından sonra tevekkül edilmesi gerektiğinin İslam'ın en temel anlayışlarından biri olduğu unutulmamalıdır. Ancak durum böyleyken bu video sosyal medya 


ortamında binlerce defa paylaşıldı ve beğenildi. 


Başka bir haberde ise Hz. Muhammed'in yaşlı bir kadının rüyasına girip sumaklı suyun virüse karşı iyi geldiğini söylemesi ve bu rüyayı anlatan kişi tarafından özellikle aile WhatsApp gruplarına gönderilmesidir. Bu videonun Whatsapp uygulamasına düştükten sonra sumak satışlarında patlamalar olmuş; çoğu ulusal televizyon kanalında haber olarak gündeme 


gelmiştir. 


İslam'ı gizemli, sırlı, gerçek dışı ve herkesin vakıf olamayacağı bir din ve inanç sistemi haline getirmeye çalışan kişi ve çevrelerin aksine İslam gerçekliğe son derece uygun ve herkesin anlayabileceği şekilde apaçık ilkeleri olan bir dindir. İslam”ı gizemli bir din olarak göstermek isteyen kişiler ve çevreler kendilerine dayanak olarak sundukları şeyler keşf, ilham ve rüyalar üzerinden edinilen bilgilerdir. Oysa Kur'an'a göre rüyanın kendisi mutlak anlamda bir bilgi kaynağı değildir. Gerek bilimsel gerekse dini açıdan neden rüya gördüğümüz ya da rüyalarımızın ne anlamlara geldiğini mutlak manada bilmemiz mümkün değildir. Rüyalardan 


gerçek hayata dair mutlak bilgiler çıkarmak mümkün değildir. 


Geçmişten günümüze bazı kişi ve çevreler özellikle rüyalarında Allah'ı ya da Peygamberimiz'i (s.a.v.) gördüklerini iddia etmişler veya Allah tarafından özel görevlendirildiklerini ya da Peygamberimiz tarafından kendilerine birtakım talimatlar verildiğini söylemişlerdir. Rüyasında Peygamberimizi gördüğünü ve ondan birtakım bilgiler aldığını, Allah tarafından ya da Peygamberimiz aracılığı ile görevlendirildiğini, yazdığı şeylerin bizzat Allah tarafından ya da Peygamberimiz tarafından kendisine yazdırıldığını ya da verildiğini iddia eden kişiler ya insanları kandırmayı amaçlayan kötü niyetli kişilerdir ya da gördüğü kişinin Peygamberimiz olduğunu düşünen ancak bunun mümkün olmadığını bilmeyenlerdir.|2| Peygamberimizi rüyada değil bize bırakmış olduğu Kur'an mesajını ve o mesajdan hareketle tamamladığı örnek yaşamını hayatımıza taşıyarak hayatın içinde görmek 


gerekir. 
Nitekim her şeyden önce Peygamberimiz de bir insandı. Kur “an, “Ey Muhammed! de ki: 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“Ben de ancak sizin gibi bir insanım... (Fusilet, 6) der. Örnek ayette olduğu gibi birçok yerde Peygamberimizin beşeriyetine dikkat çekilmiştir. Peygamberimiz yedi çocuğundan altı tanesini küçük yaşta hastalıktan kaybetmiştir. Kendisi de hastalandıktan sonra vefat etmiştir. 
Peygamberimizin hayatına baktığımızda hastalıklar karşısında tedbir ve tevekkülden başka bir şey yapmadığı görülmektedir. 

Hal böyle iken bu tür marjinal dini görünümlü haberlerin yeni medya ortamında yaygın bir şekilde yayılması ve yeni medya ortamında kontrolsüz spekülatif dini algılar oluşturması elbette birilerin işine gelmektedir. Ancak aklını gerçek anlamda kullanan bir Müslüman bu tür oyunlara gelmemeli; dini Allah'a has kılarak Allah'ın gönderdiği peygamberleri örnek alarak ve doğru kaynaklara dayanarak tedbirini almalı ve doğrultuda duasını etmelidir. 

2. Hastalıkla İlgili Yeni Medya ve Din İlişkisinde Optimist Yansımalar 

Bütün bunlarla birlikte yeni medya ve din arasında etkileşimli farklı bir boyut da ortaya çıkmıştır. Yeni medyada her zaman din hakkında manipülatif haberler yer almaz. Aksine 


postmodern dönemle birlikte dinin en önemli taşıyıcılardan birisi de yeni medyadır. 


Covid-19 hastalığıyla birlikte dinler yeni medyanın imkânlarını sınırsız bir şekilde kullanmaya başladılar. Bu durum ebetteki din ve yeni medya ilişkisi açısında olumlu bir gelişmedir. Covid-19 hastalığının kalabalık ortamlarda daha çabuk bulaşmasından ötürü toplu ibadetler ibadethanelerde değil yeni medya imkanlarıyla da yapılmaya başlandı. İnsanlar yeni medya üzerinde toplu dualar ettiler. Hatta internet üzerinde toplu namaz kılma girişimlerinde bulundular. Yeni medya üzerinde sanal vaazlar ve din öğretimi verilmeye başlandı. Özelikle toplumda önde gelen bazı sanatçılar ve belli karizmatik imajlar, sosyal medya hesaplarında dualar ederek topluma telkinlerde bulundular. Örneğin Amerikalı ünlü Şarkıcı Jennifer Grout[3] hastalığın olduğu süreçte takipçilerini telkin etmek için facebook ve instagram 


hesapları üzerinde Ayetü'l-Kürsi okudu ve belli dualara yer verdi. 


Newsweek dergisi salgınla mücadelede Hz. Muhammed'i örnek gösterdi.|4| Amerikan haber dergisi Newsweek'in internet sitesinde yayınlanan yazıda, Hz. Muhammed'in salgın hastalıklara karşı tavsiyeleri ve sözleri örnek gösterildi. Sosyoloji, İslam ve Hıristiyanlık üzerine araştırmalarıyla bilinen akademisyen Dr. Craig Considine tarafından, Amerikan haber dergisi Newsweek'te kaleme alınan yazı "Hz. Muhammed'in salgınlara karşı aldığı ve alınmasını nasihat ettiği önlemlere yazısında yer verdi. Yazıda salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında İslam Peygamberi Hz. Muhammed salgın hastalık riskine 


karşı, arkadaşlarına yaptığı bir tavsiyede karantina uygulamasına dikkat çekildi. 
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Başka bir örnekte ise Covid-19 hastalığının yaygın olduğu süre içinde İsrail devleti, resmi instagram hesabında namaz kılan bir doktorun fotoğrafını paylaştı.|5J Yıllarca Filistin meselesinden dolayı Filistin'deki Müslümanlara her türlü şiddeti uygulayan İsrail, geçmiş dönemde Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen insanlar engellenmişti. İsrail devleti tarafından oluşturan İslamofobiye rağmen yine aynı devlet tarafından resmi sosyal medya hesabında böyle bir fotoğrafın paylaşılması takipçiler tarafından birçok beğeni aldı. Aynı zamanda böyle bir paylaşımın İsrail'de bulunan Müslüman sağlık uzmanlarının gücünü 


kullanmaya yönelik olduğuna dair yorumlar ve eleştiriler de yapıldı. 


Sonuç olarak bu örneklere bakıldığında dinin yeni medya ortamında farklı şekillerde yer aldığı görülmektedir. Postmodern çağda seküler hayatın ve dinin aynı ortamda varlığını devam etmesi dinin toplumun çoğu alanında varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Yeni medyadaki din, popüler hayat ve bireysel tercihler üzerine kurulu olsa da fonksiyonel anlamda 


varlığını devam ettirdiği açıktır. 


Yeni medya ortamında postmodern çağla birlikte yükselen muhafazakâr anlayışın sosyolojik yansımalarının birçok boyutu vardır. Bu dönemle birlikte sosyal medya hesaplarında paylaşılan dini ve dinimsi örnekler her zamankinden daha fazla artmıştır. Örneğin hem seküler taleplerde bulunup hem de dini ritüellerini yerine getirip kendisini dindar tanımlayıp ve bunu yeni medya ortamında paylaşanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda dönem dönem iç içe geçişler yaşanmaktadır. Yeni medyadaki paylaşımlar yukarıdaki örneklerde olduğu gibi genel olarak ya dini manipüle eden paylaşımlar ya da din-medya 


etkileşimi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 


Toplum var oldukça dini inançlar belki formunu değiştirerek belki de geleneksel tarzını koruyarak varlığını sürdürmekte ısrarlı olacaktır. Modem sonrası modem bir din anlayışının hakim olması, dinin çağlar içinde formunu değiştirerek yeni anlayışlar içinde gelişeceğini göstermektedir. Günümüzde ise bu anlayışlar yeni medya ortamında yükselmektedir. Nitekim 


dönüşen yaşamlar, dini yaşamı veya dindarların yaşamını da etkileyip dönüştürmüştür. 


Yani diğer kurumsallaşmış alanlarda nasıl modem hayatla birlikte bir farklılaşma meydana gelmişse, din ve dini davranışlarda da farklılaşmalar meydana gelmiş ya da geleneksel dindarlık sloganik bir şekilde yeni medya ortamına taşınmıştır. Her ne kadar yeni medya ortamında yükselen dini değer ve davranışların dinin sağlığı açısında tasvip edilmese de 


bunun sosyal bir gerçeklik olduğu unutulmamalıdır. 
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İLİM VE AKIL İMAN ETMEYİ GEREKTİRİR 
27 Şubat 2013 | Yazar İsmet Sezgin-Millicozum 


Sabancı Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu hikmet yumurtlamış: “Darwin'e inanmayan aşı da olmasın!” buyurmuşlardı. Sayın Tosun Terzioğlu, bir matematikçiydi. 1992- 
1997 yılları arasında TÜBİTAK başkanlığı da yapan birisiydi. 


“Darwin'in Doğal Seleksiyon Teorisi, bugünkü bildiğimiz biyolojinin ve bir anlamda sağlık bilimlerinin de temel teorisidir. Sağlık bilimleri için Darwin'in ortaya attığı teorinin gelişmiş şekli de diyebiliriz. Türkiye'de hep “Sen Darwin'e mi inanıyorsun yoksa “Yaratılış Teorisi'ne mi?” diye sorulur. Oysa “Yaratılış” bir teori değil bir inanç biçimidir. “Oysa bilimsel bir teoriye inanıp inanmamak anlamsızdır. Eğer modern biyolojiye veya Evrim Teorisine inanmayan varsa o zaman aşı da olmasın. Yani bu kadar basit. Evrim teorisi olmasaydı aşı olurdu belki, ama biyolojinin bu kadar gelişmesi, yaşamın ne olduğunun bu kadar iyi anlaşılması zor olurdu. Bu çalışmalarda Evrim Teorisinin ve doğal seleksiyon yaklaşımının büyük payı var. Bu teori, Darwin'in ortaya koyduğu zamanki gibi kalmadı, üzerine yeni veriler elde edildi. Bilim asla aynı kalmaz, devamlı gelişir, değişir, çürütülür” diyen Sabancıların rektörü, safsataları bilim diye yutturma çabası içindeydi. 


Üstelik kendi sıraladığı iddialar bile çelişkiliydi. Önce hiçbir teori bilimsel gerçek değildi. 
Sadece birer faraziye ve nazariye idi. Müspet bilim, kesinliği kanıtlanmış, yani ispat edilmiş gerçeklerdi. Sürekli değişen ve çürütülen şeylerin bilim diye sahiplenilmesi tam bir sahtekârlık örneği idi. 


Hiç kimsenin, “kendisinin maymun soyundan ve kör tesadüfler sonucu meydana geldiğine” inanmasına elbette engel olacak değiliz. Ama bu saçmalık ve safsatalara inanmayanları ve yaratılış gerçeğini savunanları: “bunlar bilimin nimetlerinden yararlanmasınlar” diye dışlamak, tam bir densizlik ve edepsizlik alametiydi. 


Ey inkârcı ve özellikle İslam karşıtı zavallılar! 
En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden çok daha ileridir! 


Vücudumuzdaki organların birbirleri ile iletişim kurmaları, hayatımızın devam etmesi için mutlak bir zorunluluk gibidir. Bir organizmadaki hücreler görevlerini yerine getirebilmek için sürekli haberleşir. Hücreler birbiri ile ya doğrudan temas yoluyla ya da sinirsel, elektriksel ve 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kimyasal haberciler aracılığı ile irtibat halindedir. Ancak burada söz ettiğimiz her organelin bir et parçası olduğunu, iletişimi sağlayan habercilerin de yine proteinler, kimyasallar ya da mineraller olduğunu unutmamak gerekir. Birbirlerine bilgiyi aktaran, bu bilgiyi anlayıp uygulamaya geçirenler de yine aynı maddelerdir. Ancak yapılan hareket çok büyük bir şuur ve akıl içermektedir. 


Örneğin bir insanın karaciğerinin bir kısmı kesilip alındığında karaciğerin diğer kısmı kendi kendini yenileyerek eski halini alabilmektedir. Bu sırada hücreler zaman kaybetmemek için çok hızla çoğalıp gelişir. Ama asıl önemli olan hücrenin çoğalmaya ne zaman başlaması ve ne zaman durması gerektiğini bilmesidir. Burada çoğalan ve bölünen hücreler aynı anda durmaya karar vermektedir. Daha fazla ya da daha az değil, daha önce ya da daha geç değil, aynı anda durma kararı alabilmeleri hayret vericidir ve çok büyük bir şuur ve akıl gerektirir. Bunlar hücrelerde bulunmadığına göre, sonsuz akıl ve kudret sahibi bir Zat bunları yönetmektedir. 


Bu hücrelere ilk çoğalma emrini veren, acil bir durum olduğu için hızlı davranmaları gerektiği konusunda onları uyaran, organ eski halini aldığında bunu fark edip, onları durduran kimdir? 
Peki diğer hücreler kimin sözüne itaat edip, çoğalmaya başlamakta, kimin sözüne itaat edip durmaktadırlar? Karaciğer isimli bir et parçasının mı? 


Mide hücreleri de aynı karaciğer gibi mükemmel akıl özellikleri gösterirler. Vücuda besin girer girmez mide hücreleri harekete geçmektedir. Bu hücrelerin bütün amacı besinlerin insan için en iyi şekilde sindirilmesinin sağlanması içindir. Bu amaç için hücreler yapılması gereken işlemleri teker teker başlatıp devam ettirmektedir. Midede bulunan ve mideden başka bir yerde bulunmamış olan hücreler sindirilen besinlerin on iki parmak bağırsağına ulaşacağını bilirler. Bu nedenle bağırsaklara ulaşacak besinin sindirilmesi için gerekli olan enzimleri yine hiç bilmediği başka bir hücreden ister -pankreas hücrelerinden. 


Mide hücrelerinin pankreasa gönderdiği mektup (yani salgılanan hormon) kan yolu ile ulaştırılır. Bu hormonlar kana bırakılan şifreli bir mektup gibi vücut içinde yolculuk yapmaktadır. Bu trafik sonrasında pankreasa gelindiği zaman, pankreas hücreleri mektubu tanıyıp hemen açmaktadır. Burada ilginç bir nokta -kan yoluyla hemen hemen bütün vücudu dolaştığı halde- mektubun diğer organların hücreleri tarafından kesinlikle açılmamasıdır. 
Bütün hücreler bu mektubun pankreas için yazıldığını, kendilerini muhatap almadığını biliyor gibi davranmaktadır. Çünkü mektubun üzerinde özel kodlanmış olarak pankreasın adresi vardır. Mektubun moleküler yapısı yalnızca pankreas hücrelerinin zarında bulunan algılayıcı moleküllerle etkileşecek şekilde özel olarak dizayn edilip yaratılmıştır. Yani mide hücresi şuurlu ve bilinçli bir şekilde ürettiği hormonun üzerine gerçekten bir adres bırakılmıştır. 
Üstelik vücuttaki milyarlarca farklı adres içinden pankreas hücresinin adresini doğru bir şekilde yazmıştır. Bu adresin doğru şekilde yazılabilmesi için mide hücresinin, pankreas hücresinin bütün özelliklerini bilmesi lazımdır. 


Mucize yalnızca adresin doğru yazılması ile sınırlı değildir. Mide hücresinin gönderdiği mektubun içinde bir de mesaj iletilmektedir. İnsan vücudunun derinliklerinde, birbirlerinden çok uzakta bulunan iki küçük canlı (hücre) mektuplaşmakta ve haberleşmektedir. Birbirlerini hiç görmedikleri halde birbirlerinin hangi dilden anladıklarını bilmektedir. Dahası bu haberleşme bir amaç uğruna bilinçli olarak gerçekleşmektedir. İki hücre birlik olmuş ve yediğiniz besinlerin sindirilmesi için plan üretmektedir. Şüphesiz bu gerçek bir mucizedir. 


Elbette, hücrelerin insanların sahip olmadığı derecede üstün şuur ve akıl göstererek karar vermesi mümkün değildir. Bu hücreler var oldukları andan yok olana kadar sabah akşam insanın hizmetindedir. Asla dinlenmez, yorulmaz veya yapması gerekenleri unutmaz. İşte bu üstün akıl ve şuur, âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bu olaylar bize tüm kâinata hâkim olan 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Allah'ın üstün kudretini göstermektedir. Allah düşünmek isteyen insanlar için sayılamayacak kadar çok yaratılış delillerini bize göstermektedir. Böylece, Allah'ın varlığını inkâr edenlerin ve Allah'ın merhametine layık olma şansını yitirenlerin, ahirette 'biz görmemiştik, biz öğretilmemiştik' diyebilecekleri hiç bir gerekçeleri kalmasın diyedir. 


“Böylece, helak olacak kişi apaçık bir delilden sonra (bile bile inkâr edip) helak olsun, diri kalacak kişi de apaçık bir delilden sonra (bilinçle iman ederek ebedi) hayatta kalıp (huzura kavuşsun). Şüphesiz Allah, gerçekten işitendir, bilendir.” (Enfal Suresi, 42) 


Bir DNA'nın marifetleri ve Mucizevi yapısı 


Mendel kanunlarının keşfiyle başlayan 20. yüzyıl "Gen Yüzyılı" olarak anılırken, insan genomunun dizi analizinin kabaca deşifre edilmesiyle başlayan 21. yüzyıl "Genom ve Proteom Yüzyılı" olarak anılacak gibi gözüküyor. Genom, organizmanın bir hücresinde bulunan bütün DNA dizisinin bir takımını tarif ediyor. Genom kendi içinde çekirdek, mitokondri ve kloroplast genomu gibi alt birimlere ayrılıyor. Genom bilgisinin inşasında kullanılan harflerin sıralanmasındaki mükemmel nizamın açığa çıkarılması, 1953—2000 yılları arasındaki teknolojik ilerlemelerle başarılmıştır. Geni anlamak ile genomu anlamak arasında çok muazzam bir bilgi farkı, düşünce ve anlayış sıçraması vardır. Çünkü indirgemeci perspektiften kompleks sistemler perspektifine, mekanik analizden sibernetik analize, temel birimler olan genlerden genom adı verdiğimiz bilgi sistemlerindeki aktif ve dinamik düzenlemelere geçilmesi, biyolojide bir devrim aşamasıdır. Tespih tanelerine benzer, basit gibi görülen genlerden, bilgilerin sanki şuurluymuşçasına işlendiği, neticenin belirlendiği sistemlere ve külli bir ilim gerektiren işleyiş mekanizmasının anlaşılmasına kadar geçen sürede büyük emekler harcanmıştır. Mutasyona sebep olan fiziko-kimyevi ajanlar veya genomun kopyalanması (replikasyon) sırasında, kader kaleminin hikmetli işleyişindeki farklılıklar (varyasyonlar), perde olarak (ki biz buna yanlış olarak çoğu zaman 'hata' diyoruz) mutasyonları ortaya çıkarmaktadır. Bu değişiklikler hücre içinde bir nev'i fıtri genetik mühendisliği yapılmasına yol açarak, her seviyede ayrı bir âlem olan alt sistemlerin yeniden düzenlenmesine sebep olmaktadır. Epigenetik modifikasyonlar olarak isimlendirilen daha üst bir sistemdeki (kromatid ve kromozom hâlindeki genom paketçiklerinin üç boyutlu düzenlenmesi), asla tesadüfi olmayan, küçük faydalı genom mimarisindeki düzenlenmelerin ihtiyaca göre seçilmeleri; onların sınırsız bir ilim ve kudrete perde olduğunun ispatıdır. 
Günümüzde, mutasyonların ve genom düzenlemelerinin 'tesadüf(!) olarak ortaya çıktığı düşüncesinden, bunların iktiran (sebep-netice ve hikmetin birlikte denk düşürülmesi) olarak görülebilecek şekilde, bir plân dâhilinde ortaya çıkarıldığı anlayışına geçiş yaşanmaktadır. 


Genetikte, hücre biyolojisinde ve embriyonikte alınan mesafeler, hücrelerde son derece hassas alıcıların, karşılıklı irtibatların, bilgi-işlem kapasitesinin akıllara durgunluk veren kompleks yapısının varlığını gösterdi. 2001 yılı Nobel Mükâfatı, ökaryot hücrelerin hayat çemberlerinin düzenlenmesinde rol alan moleküler bilgi-işlem ağlarının bileşenlerini tespit eden ekibe verildi. Bilhassa hücrelerde olup biten işlemlerin takip edildiği güvenlik ağlarından gelen bilgilere dayanarak, hücre bölünmesinde ilerlenip ilerlenmeyeceğine dâir kararların verildiği yol ayrımındaki kontrol noktaları kavramına dikkat çekildi. Farklılaşmak üzere ikiye bölünen hücrelerden birisinin kas, diğerinin kemik hücresi olacağına veya kök hücre hususiyetini muhafaza edeceğine ait kararın verilmesindeki sonsuz ilim ve kudretin belgesi olan moleküler inşanın aksamadan yürütülmesi, doku ve organlarımızın yerli yerinde yaratılmasında temel bir işlemdir. 


Genomun tamirinde ve yeniden yapılanmasında rol oynayan hücre içi sistemlerin varlığı, hücreye bakışları değiştirmiştir. Genelde genomun sabit, statik yapı olduğu, sadece tesadüfen 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değiştiği zannedilmiş ve bu değişimlerin de mutlaka zararlı olduğu farzedilmişti. Hâlbuki 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mutasyonlar, hücre seviyesinde çevreye uyum mekanizmasının ortaya çıkmasına vesile olabilecek genetik değişikliklerdir. Aslında nötr kabul edilen mutasyonlar, bulunulan ortama göre, lehte veya aleyhte netice verebilme potansiyelini harekete geçiren değişikliklerdir. Fakat asla doku veya organ seviyesinde bir sistem farklılığına yol açamazlar; yani bir kertenkelenin bacağını kuşun kanadına veya balığın solungacını akciğere çevirme gibi bir duruma sebep olamazlar. Bilhassa DNA tamir sistemlerinin, hücre içinde programlı ve plânlı mutasyon yaptırıcı mekanizmaların, uygun yapıların ve hareketli genetik unsurların (DNA parçaları) keşfi, mutasyon hâdisesini hücrenin biyo-kimyevi işlemlerinin önemli bir parçası konumuna getirmiştir. Fonksiyonel genom açısından DNA biyo-kimyasına, proteinlerin biyo-kimyası kadar son derece dinamik ve önemli fonksiyonlar yüklenmiştir. 


Canlılığa kompleks bir sistem olarak bakmakla, indirgemeci bir anlayışla bakmak arasında çok muazzam bir fark vardır. Çünkü bakış açısı, algı dürbünleri ve niyet, odaklanılan yapı veya hâdisede görüleceklere tesir etmektedir. Sistem bilimi penceresinden, hücreler, bilginin her saniye girift şekilde işlenip karar verildiği bir yapıda yaratılmıştır. Hücrenin her bir bölünmesinde milyarlarca biyo-kimyevi reaksiyon gerçekleştirildiğinden, bunların canlılığa zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 


Kâinatın yaratılışından itibaren zıt kuvvetlerin karşılıklı münasebetiyle ortaya çıkan “tagayyür, tebeddül, tahavvül, tekâmül” gibi nüanslarla ifade edilen değişim, sisteme konulmuş izafi kanunlar ve prensiplerden biridir. Son birkaç asırdır materyalist düşünce akımlarının bilime, hususen biyolojinin felsefi arka planına hâkim olmasından dolayı, biyolojide 'evolüsyon' kavramıyla açıklanan bu değişim, varyasyonların tesadüfen ve kendiliğinden meydana geldiğini îmâ eden mekanizma ve izahlarla yorumlanmaktaydı. Ancak son 20-30 yıldır moleküler biyolojideki gelişmeler ve hücrenin daha hassas metotlarla keşfedilmesi, bunun yanlış olduğunu, hücredeki her bir hâdisenin tesadüfen veya kendiliğinden değil, yaratılışta hücrelerin içine yerleştirilen ve ihtiyaç olduğunda aktif hâle getirilen fıtri genetik mühendisliği araçları ve mekanizmaları kullanılarak meydana getirildiğini ortaya çıkardı. 


Hücre içi hâdiselerde ve organizmalarda çeşitli seviyelerde öngörülebilir ve öngörülemez sebep-netice beraberliği ve eşzamanlılığı (iktiran) sözkonusudur. Hücrelerin bir nev'i kader programı olan genom kütüphanesi, DNA modüllerinden toplanmış sistemler olarak örgütlenmiş hiyerarşik yapılardan oluşur. En temelde nükleotid isimli yapıtaşlarının birleşimiyle oluşan küçük DNA dizi modülleri bulunur. Genomda ilk etapta DNA modülleri, protein kodlayan ve kodlamayan diziler şeklinde örgütlenmesi, mucizevi bir durumdur. 
Protein kodlamayan ve çeşitli sıklıklarda tekrarlanan DNA dizileri, genomu şekillendirici, düzenleyici fonksiyonlarda görev alır. Tekrarlayan DNA dizileri, veriler için fonksiyonel adresler oluşturur. Her organizma türünün genomik sistem mimarisinin şekillenmesinde, protein kodlayan diziler kadar, tekrarlayan diziler de önemli bir fonksiyondur. Tekrarlayan DNA dizilerinin fonksiyonları arasında replikasyon, transkripsiyon, DNA paketlenmesi ve bölünen hücrelere genomun dağıtımı gibi işler hikmet ve kudretle yapılıp durur. DNA polimerlerinin hücre faaliyetlerine katılabilmesi için, RNA ve protein sistemleriyle dinamik olarak etkileşmesi gerekli bir durumdur. Hücrelerin içine yerleştirilen genom, İmam-ı Mübin unvanıyla bilinen kaderi programın görünür âlemdeki küçük bir misâlidir. Kader defterinin levh-i mahv ve isbatı (yaz-boz tahtası) olarak isimlendirilen kudret ve iradenin tecelli ettiği genom değişiklikleri, sisteme yerleştirilen o fitri genetik mühendislik O işlemleriyle gerçekleştirilmiş olur. 


Genomdaki bütün diziler analiz edildiğinde ilk göze çarpan; duplikasyon (eşini üretmesi), gen amplifikasyonu (çoğalıp gelişmesi), genetik modüllerin yeniden düzenlenmesi, mevcut 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genomik sistemlerin farklı şekilde yeniden değerlendirilmesi gibi mucizevi faaliyetler, hücrenin hayatiyeti için olmazsa olmaz moleküler değişiklikler ve uyum sistemleridir. Hücre içindeki fıtri genetik mühendisliği araçları, biyolojik uyarılara çok duyarlı olup, hücrenin cevabının üretilmesinde kendilerine düşen vazifeyi eksiksiz yapar. Dolayısıyla hücre içindeki hiçbir hâdise ve mekanizma rastgele ve tesadüfi olmayıp, her şey kaderi plânın bir yansıması olan genetik programa göre gerçekleştirilmektedir. 


Hücre içine yerleştirilmiş genomik ve biyo-kimyevi devreler, iç ve dış çevrede olup bitenleri algılama kapasitesiyle donatıldıklarından, genom da, gelen uyarılara cevap olarak değiştirilip yeniden düzenlenir. Çeşitli uyarılara bilhassa genomu rahatsız eden stres faktörlerine cevap olarak hücrelerin fıtri genetik mühendisliği fonksiyonları aktive edilir. Genomdaki vücudun bağışıklık sistemine ait genlerin (immünogenom) yeniden düzenlenmesi, akılları durdurucu seviyede kompleks ve plânlı yürütülmektedir. Çünkü genomdaki genetik bilgi sürekli yeniden düzenlenerek, her yabancı moleküle (mantar, virüs, bakteri gibi) karşı hususi bir antikor üretimi gerçekleştirilecek bir genetik şablon üretilir. Hücre içindeki bütün muhtemel değişiklikler, biyo-moleküllere ve genoma belirli şartlar altında ihtimali olarak programlanmış olup, gelen uyarılara bağlı olarak en uygun ihtimal cevap, oluşan şartlara bağlı olarak aktif hâle geçirilir. Meselâ retrovirüslere benzer bir DNA parçası, farklı bir genom bölgesine monte edilirse, bu parçaya sinyal düzenleyici dizi de bağlandığından, bu DNA parçası yerleştiği bölgenin çevresindeki DNA dizilerinin okunmasını değiştirebilir. Bu değişimler, her parçaya ve onun yerleştiği genom bölgesine göre karakteristik olduğundan, burada herhangi bir tesadüfilik yoktur. Ayrıca bağışıklık sistemi moleküllerini kodlayan genlerdeki değişiklikler, DNA'daki hususi sinyallerle veya belli genlerin okunmasının aktive edilmesiyle belirli noktalarda gerçekleştirilir. Hücre içine yerleştirilen fıtri genetik mühendisliği araçlarının ve mekanizmalarının kaynağının ne olduğu konusunda bilim adamları sebeplerle tatmin edici açıklamalar getirememektedirler. Tek söyleyebildikleri şey, bütün hücre ve organizmaların var oluşlarının başlangıcında, bu fitri genetik mühendisliği fonksiyonlarına sahip olduklarıdır(!) Bu misaller, hücrelerin hayatiyetlerinin devamını sağlamak için kendi genomlarını tesadüfe yer vermeksizin, ön görülebilir bir plân ve programla değiştirebilecek araçlarla ve mekanizmalarla donatıldığını ve genomun özelliklerini değiştirebilecek moleküler mekanizmaların sisteme yaratılıştan konulduğunu göstermektedir. Ancak bilinmesi gereken şey, hücrelerdeki hâdiselerin ne tesadüfi ne de katı bir plân ve programla deterministik olarak meydana geldiğidir. Hücrelerdeki hâdiseler levh-i mahv ve isbatın bir numunesi olarak takdir edilen ve belli bir kalıp çizilen genom ve proteom isimli ana program şablonları üzerinde Sonsuz İrade ve Kudret Kalemi'yle sürekli yap-boz şeklinde cereyan etmektedir. 


Hücrelerde mitoz bölünme sırasında kromozomların bölünen hücrelere eşit şekilde dağıtılması, hücredeki haberleşme sistemlerine güzel bir örnektir. Her bir yeni hücrenin iki katına çıkmış her kromozomdan sadece homolog olan bir kopyayı alması, zerre kadar tesadüfi bir hâdise olmayıp, aksine son derece plânlı ve hesaplı bir işlemdir. Eğer hücrede duplike olmuş 46 kromozom bulunsaydı ve bunların yavru hücrelere ayrışması rastgele olsaydı, her yavru hücrenin tam bir seti alma şansı 1/2“ gibi imkânsız hale gelirdi. 


Netice olarak biyolojik çeşitliliğin ve canlıların değişen çevre şartlarına uyum sağlamalarını mümkün kılan mekanizmaların temel kaynakları olan “genomik farklılıkların” hücrede pasif olarak değil, aktif, plânlı ve programlı mekanizmalarla ortaya çıkarıldığı artık ilmen belirlenmiştir. Hücredeki bütün biyo-kimyevi işlemler, bilgisayar tabanlı bilgi-işlem ve kontrol sistemlerine benzer oldukça akıllı ve planlı oluşumlarla kontrol edilmektedir. Bundan dolayı, Darwinci biyologların “tesadüfen', 'kendiliğinden', 'rastlantı eseri' bunlar oluyormuş” şeklindeki ifadeleri temelsizdir, bu bir bilgisayarın tesadüfen ve kendi kendine yapılıp programlandığını kabul etmek gibi bir divaneliktir. 
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Genomun yeniden yapılandırılması işlemi, kromatinin düzenlenmesi, mutasyonlar ve hareketli DNA parçalarının yayılışı gibi hücre içi hâdiselerin hiç biri tesadüfi değildir. Bu tür moleküler hâdiseler, fenotipte çok belirgin değişikliklere yol açabilir. Genom değişikliklerinin yüksek sıklıkta gerçekleşmesi, genelde ait olduğu organizmaya avantajlar üretmektedir. Bu tür değişikliklere uyum sağlayıcı mutasyonlar denir. Meselâ antibiyotiklere direnç sağlayan genlerin sayısı, antibiyotik kullanımına paralel olarak artırılabilir. Çünkü değişen çevre şartlarında bakterilerin hayatiyetinin devam ettirilebilmesi için, genomlarında fıtri genetik mühendisliği işlemleri aktif hâle getirilerek yeniden düzenlemeler yapılabilir. Kısaca: kâinattaki ve bilhassa canlılar âlemindeki değişiklikler, sistemin içine fıtri olarak konmuş genetik mühendisliği fonksiyonlarının her an çalıştırılmasıyla gerçekleştirilmektedir.| 1 | 


Özetle: Çok yüksek ve son sistem bir nükleer santralden, herkese hayranlık veren bilgisayarlı robot teknolojisinden bile, binlerce derece üstün ve harika plan ve projelere sahip bir tek HÜCRE'nin ve içindeki DNA'nın, bunlardan oluşan ve çok muazzam ve muntazam bir fabrikadan daha mükemmel çalışan bir canlının ve hele hepsinden öte, her bir organı ayrı bir mucize olan, ilmi bir gözle ve ibretle seyredeni hayrette bırakan bir insanın; Yüce Yaratıcının ilahi kudret ve hikmetiyle değil de, kendiliğinden ve tesadüfün meydana getirdiğini söylemek, akıldan ve insanlıktan istifa etmektir. O “Doğa Kanunları” denilen tabii ve daimi düzen ise, öyle rastgele ve kendi kendine yürüyen bir sistem değil, her biri ve her an Allah tarafından yaratılıp yönetilen ve sonsuz bilinç ve kudret gerektiren prensiplerdir. Ancak asla unutmayalım ki, hücrelerden sistemlere, zerrelerden kürrelere kadar, canlı cansız her şeyde Yüce Yaratıcının kudret ve hikmet eserlerini görmek ve bilmek, İMAN ve İSLAM için yeterli değildir. Allah'ın kitabındaki hükümlerini ve şeriat prensiplerini, Hz. peygamberin sünnetini ve hayat sistemini de kabul edip, bunların hâkimiyeti gayesini gütmeden asla mümin ve Müslim olunamayacağını bilmemiz gerekir. Faizci ve kan emici kapitalizmi ve dinsiz komünizmi reddetmeden, Siyonist ve emperyalist zalim düzenleri terk etmeden; yani açıkça şeytanın taraftarlığını bırakıp Allah'ın ve Resulullahın safına geçmeden iman şuuruna ve huzuruna erişilemeyecektir! Öyle ya, böylesine yüce bir Allah'ın varlığını bilip de, onun hükmüne itiraz etmek veya va'adine ve kudretine güvenmemek ne büyük çelişkidir. Elbette iman, Allah'a itimat ve inkiyat etmeyi (kayıtsız şartsız teslimiyeti) gerektirir. 


Dipnot: 
[1] Hamza Aydın / Mayıs 2009 www.sizinti.com.tr 


MADDENİN ASLI VE HAYATIN SIRRI 
09 Haziran 2021 | Yazar Milli Çözüm Araştırma Ekibi; Akın Cengiz, Neslihan Bayraktar, 


Kâzım Gülfidan ve Necati Akgül 


Siyasi ve askeri cihadın başarıya ulaşması, nefsi cihadın yapılmasına bağlıdır. Nefisle cihadın en önemli aşaması ise dünya sevgisinin kalpten çıkarılmasıdır. Hz. Peygamber Efendimiz; “Dünya sevgisi bütün hataların başıdır” buyurmuşlardır. Çeşitli arzularımızı, mal ve makam tutkularımızı tabulaştırıp tapınmaktan, bunların uğrunda haksızlık ve ahlâksızlığa kaymaktan korunmak için de, öncelikle dünyalık bütün nimetlerin ve zevklerin fani olduklarını, bunları ebedi ahiret yurdunu kazanmak üzere birer imtihan vesilesi olarak ve emaneten bize sunulduklarını unutmamak lazımdır. Sahip olduğumuzu sandığımız imkân ve fırsatların, gelmesi mukadder olan ve hızla yaklaşan ölümle birlikte elimizden çıkacağını düşünmekten de öte; şu anda bile servet, şehvet ve etiket gibi fazilet ve lezzetlerin maddi asıllarıyla değil, beynimizde oluşan algılarıyla muhatap kılındığımızı bilmek; nefsi, siyasi ve askeri her türlü cihadımızda bize büyük kolaylıklar sağlayacak, Allah yolunda malımızı, rahatımızı, hatta canımızı, daha bir huzur ve şuurla feda etmemizi sağlayacaktır. 
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Önce, Ahmet Akgül üstadımızın şu önemli tespitlerini aktararak konuya başlayalım: 


Erbakan Hocamızın çeşitli vesilelerle buyurdukları gibi: “Bu çoğu materyalist ve Darwinist Batılılar “Madde, Madde!..> deyip duruyorlar. Oysa bunlar “Madde'nin de ne olduğunu bilmiyorlar, bu konudaki sorularımız karşısında şaşırıp-tıkanıp kalıyorlar. Efendim; maddeler moleküllerden, onlar atomlardan meydana gelmiş olmaktadır. Atomlar ise varlığı kabul edilen ama aslında erişilemeyen enerji zerreciklerinden oluşmaktadır. Peki, bu “Enerji'nin kaynağı nedir, aslı-astarı neden ibarettir? diye sorulduğunda hiçbir yanıt veremiyorlar...” 


Evet, Allah (CC) Kendi Nurundan, önce Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. O nurdan da diğer Enbiya-ı izamı, Melaike-i kiramı ve cümle insanları ve diğer mahlükatı varlığa çıkardı. Böylece Hadis-i Kutsi'de buyrulan: “Ben gizli bir hazine idim. 
Bilinmek (kudret ve nimetlerimi göstermek) için; bütün mahlükatı halk eyledim...” hakikatini aşikâr kıldı. 


Elbette maddi olarak da kâinat vardır, tabiat vardır, işte bu cümle mevcudat Allah tarafından yaratılmış harika sanat eserleri konumundadır. “Bu âlem, bu evren yoktur, sadece hayali bir görüntü söz konusudur!” diyen bazı filozof takımı ve sofestai sapkınları yanılmakta ve inkâra kaymaktadır. Ancak insanların; Allah tarafından yaratılan bu mevcudatın ve mahlükatın dünyada iken kendisiyle, yani maddesiyle muhatap olduğunu sanması bir yanılgıdır. Çünkü zahiren gördükleri, işittikleri, temas ettikleri, dokunuverdikleri ve hissettikleri, o şeylerin ve nimetlerin kendileri değil, karanlık beyninde şekillenen enerji seslerin, resimlerin ve lezzetlerin bizzat yaşanmışlık hissine çevrilen algılarıdır. İnsanoğlu ancak Ahirette ve özellikle Cennette bu nimetlerin hakikisine ve bakisine (daimisine) muhatap ve malik olacaktır. Allah (CC) bu imtihan sahasında iken, fani dünyanın geçici ve cüz'i kısmına bile kullarının madden sahip ve malik olmasını, Kendi Zatına ve “Malikül Mülk—mülkün tek ve gerçek sahibi” sıfatına yakışır bulmamıştır. Bu nedenle sadece eşyanın beynimizde oluşan ve gerçek sanılan görüntüleriyle muhatap kılmıştır. 


“O gün onlar (bütün bu olaylar ve yaratılış sırları) orta yere çıkacaktır. Onlardan hiçbir şey Allah'a karşı gizli kalmayacaktır. (Ve Allah soracaktır:) “Bugün mülk ve hükümranlık kimindir?’ (Herkes ve her şey şöyle cevap verip haykıracaktır:) “Bir olan, Kahhâr olan Allah'ındır. (Hüküm ve egemenlik sadece O'nun hakkıdır.)” (Not: Kahhâr: Allah'ın bir ismi olup; mutlak galip gelen, asla yenilmeyen, karşı durulmaz gücüyle her şeyi ve herkesi ezip itaat ettiren, emrini ve takdirini her yerde ve her halde yürüten anlamındadır.) (Mü'min Suresi: 16) ayetinden de anlaşılıyor ki: Bir bakıma Allah, kıyamet-buluşma günü şöyle buyuracaktır: “Ey insan, cin ve melek tüm şuurlu varlıklar, şimdi anladınız mı; ki cümle kâinat, mevcudat, mahlükat, dünya ve tabiat olarak bütün maddi ve manevi varlıkların tek ve gerçek maliki, hakiki ve daimi sahibi olan ancak Kahhâr olan Allah'tır.” 


Tekrar hatırlatıp vurgulayalım ki, elbette ve kesinlikle; Yüce Rabbimizin Mevcudiyetini, Vahdaniyetini, Kudret ve Azametini, Rahmet ve Nimetlerini, Hikmet ve Marifetlerini gösterip yansıtan, harika san'at eserleri konumunda olan canlı ve cansız bütün mahlükat zahiri ve maddi olarak vardır; bu dünya ve tabiat, yüz milyarlarca galaksisi ve trilyonlarca yıldız ve 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gezegenleriyle bütün bu kâinat, İlahi ve sonsuz kudretin muhteşem ve mükemmel sergi sarayı hükmünde bulunmaktadır. 


Ancak biz insanların gördüklerimiz, işittiklerimiz, lezzetlerimiz, hissettiklerimiz, dünyadaki ve uzaydaki varlıkların maddi asılları değil, onların beş duyumuzla (gözle bakma, kulakla duyma, derimizde dokunma, dilimizle tatma, burunla koklama) vasıtasıyla seyrettiklerimizin, dinlediklerimizin, tadıp yediklerimizin, dokunup hissettiklerimizin elektrik sinyallerine çevrilerek ilgili sinirlerle beynimize iletilen enerji kopyalarının oluşturduğu algılar toplamıdır. 
Yani bizim olduğunu sandığımız, tapularıyla gururlanıp tabulaştırdığımız, hatta, Allah korusun aşırı bağlanıp tapındığımız; vücutlarımız, evlatlarımız, hanımlarımız, kocalarımız, dostlarımız, akraba ve arkadaşlarımız, konaklarımız, bağlarımız, arsalarımız, arabalarımız, apartmanlarımız, kasalarımız, paralarımız, masalarımız, makamlarımız, mağazalarımız, fabrikalarımız... Bunların hepsi vardır; ama bizim muhatap olduklarımız, bunların beynimizde şekillenen, sürekli izletilen film kareleri misali görüntülerinin yığınıdır, zahiren sahip olduğumuza inanıp aldandığımız zanlarımız ve kuruntularımızdır. 


Şimdi iz'anla ve insafla tartıp söyleyelim: Bu fani algılar ve duygular için; harama bulaşmaya, haksızlık yapmaya, günahlara dalıp ahiretimizi yıkmaya, kalp kırmaya ve Allah'ın rızasını, rıdvanını, sonsuz ve kusursuz Cennet hayatını elimizden kaçırıp, korkunç Cehennem azabına müstahak olmaya değer mi? Bu akıl kârı mıdır? Çünkü bu dünyada sadece fani görüntüleriyle irtibat kurduğumuz maddi nimet ve faziletlerin, asıl gerçeğine ve ebedi zevkine inşaallah cennette malik ve muhatap olacağız. 


Şimdi de, Harun Yahya müstear ismiyle yazan zatın (ki Adnan Oktar sadece o eserleri yayınlamak için aracı kılınan, ama sonunda şaşırıp ve şımarıp bunları istismar ve suiistimal ederek sapıtan insandır) şu tahlillerine dikkatle kulak kabartalım. Çünkü bunlar hayata, dünyaya ve kâinata bakış açımızı değiştirecek ve yüksek iman ufkuna eriştirecek saptamalardır, asla felsefi bir yorum ve yaklaşım sanılmamalıdır, bilakis aynen hakikattir. 


Maddenin Ardındaki Sır 


Akıl ve vicdan yoluyla çevresini izleyen kişi fark eder ki, evrendeki canlı-cansız her şey sonradan yaratılmıştır. Peki, tüm bunlar kim tarafından yaratılmıştır? Şurası çok kesin ve açıktır ki, evrenin her noktasında kendini belli eden "yaratılmışlık", evrenin kendisinin bir ürünü olamayacaktır. Örneğin; bir böceğin kendi kendisini var etmesi imkânsızdır. Güneş Sistemi, o bitkiler, insanlar, bakteriler, alyuvarlar, kelebekler kendi kendilerini yaratmamışlardır. Tüm bunların "tesadüfen" oluşmaları gibi bir ihtimal de asla söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla şu sonuca varılacaktır: Gözümüzle gördüğümüz her şey yaratılmıştır... Ancak gözümüzle gördüğümüz şeylerin hiçbiri "Yaratıcı" değildir. O halde, Yaratıcı, gözümüzle gördüğümüz her şeyden başka ve üstün bir varlıktır. Kendisi görünmeyen, fakat yarattığı her şeyin Kendisi'nin varlığını ve vasıflarını gösterdiği üstün bir güç vardır; o da Yüce Allah'tır! 


İşte Allah'ın varlığını tanımayanların saptıkları nokta da buradadır. Bu kişiler, Allah'ı gözleriyle görmedikleri sürece, O'nun varlığına iman etmemeye şartlanmışlardır. İşte bu nedenle, evrenin her yerinde apaçık görünen "yaratılmışlık" gerçeğini gizlemek, evrenin ve 


64 


canlıların yaratılmamış olduğunu iddia etmek gafletine kapılmışlardır. Bunu yapmak için akıl almaz yalanlara başvurmuşlardır. Evrim teorisi de bu konuda başvurulan yalanların, sonuçsuz çırpınışların en belirgin olanıdır. İnkâr edenlerin bu temel yanılgısı, aslında Allah'ın varlığını inkâr etmeyen, ancak çarpık bir Allah inancına sahip olan pek çok kişi tarafından da paylaşılır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan bu kişiler, yaratılışı reddetmezler, ancak Allah'ın "nerede" olduğuna dair bâtıl inançları vardır: Çoğu, Allah'ın yalnızca "gökte" olduğunu sanır. 
Bilinçaltlarındaki bâtıl düşünceye göre, Allah çok uzaklardaki bir gezegenin arkasındadır ve çok nadiren "dünya işlerine" karışır. Ya da hiç karışmaz; evreni yaratmış ve öylece bırakmıştır, insanlar kendi kaderlerini çizip durmaktadır! ?.. 


Kimileri de Kur'an'ın Allah'ın "her yerde" olduğuna dair haberini duymuşlardır, fakat bunun anlamını tam olarak kavrayamamışlardır. Bilinçaltlarındaki bâtıl düşünce; Allah'ın radyo dalgaları ya da görünmez, hissedilmez bir gaz gibi (Allah'ı tenzih ederiz) maddeleri çevrelediği şeklinde inanılır. Oysa bu düşünce ve baştan beri saydığımız, Allah'ın "nerede" olduğunu bir türlü çözemeyen (belki de bu yüzden O'nu inkâr eden) düşünceler, ortak bir yanlışa dayanmaktadırlar: Bunlar hiçbir temeli olmayan bir ön yargıyı benimsemekte, ondan sonra da Allah ile ilgili olarak zanlara kapılmaktadırlar. Nedir bu ön yargı?.. Bu ön yargı maddenin varlığı ve niteliği ile alâkalıdır. İnsanların büyük bir kısmı gördüğümüz maddesel evrenin, var olan gerçekliğin ta kendisi olduğu konusunda şartlanmışlardır. Oysa modern bilim, bu ön yargıyı da yıkarak, çok önemli ve etkileyici bir gerçeği ortaya koymaktadır. Biz bu yazımızda Kur'an'da da işaret edilen işte bu büyük gerçeği açıklayacağız. 


Âlemler (Evren) Elektrik Sinyallerinden Oluşmaktadır: 


Yaşadığımız dünya ile ilgili tüm bilgilerimiz bize beş duyumuz aracılığı ile ulaşır. Yani biz gözümüzün gördüğü, elimizin dokunduğu, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı, kulağımızın duyduğu bir dünyayı tanırız. Doğumumuzdan itibaren bu duyulara bağlı olduğumuz için "dış dünya'nın, duyularımızın bize tanıttığından farklı olabileceğini düşünmeye hiç kalkışmamışızdır. Oysa, bugün birçok bilim dalında yapılan araştırmalar son derece farklı bir anlayışı ortaya çıkarmış, algılarımız ve algıladığımız dünya ile ilgili ciddi şüphelerin oluşmasına yol açmıştır. Bu yeni anlayışın çıkış noktası ise şudur: Bizim "dış dünya" olarak algıladıklarımız, yalnızca elektrik sinyallerinin beyinde oluşturduğu etkiler olmaktadır. Elmanın kırmızılığı, tahtanın sertliği, dahası anneniz, babanız, aileniz, sahibi olduğunuz bütün mallar, eviniz, işiniz ve bu yazının satırları yalnızca ve yalnızca beyninizdeki elektrik sinyallerinden ibaret algılardır. Elbette maddi dünya, tabiat ve kâinat vardır, ama duyu organlarımız yoluyla beynimize ulaşan, elektrik sinyalleri olmaktadır. 


Görme, Duyma, Tatma Nasıl Oluşmaktadır? 


Görme olayı oldukça aşamalı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Görme sırasında, herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri (fotonlar), gözün önündeki lensin içinden kırılarak geçerek gözün arka tarafındaki retinaya ters olarak aktarılmaktadır. Buradaki hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülen görme uyarıları, sinirler aracılığı ile beynin arka kısmındaki görme merkezi adı verilen küçük bir bölgeye ulaşmaktadır. Bu elektrik sinyali bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Yani görme olayı, gerçekte 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beynin arkasındaki küçük, ışığın hiçbir şekilde giremediği, kapkaranlık bir noktada yaşanır. 
Şimdi genelde herkesçe bilinen bu bilgiye bir kez daha dikkatlice bakalım: Biz, "görüyorum" derken, aslında gözümüze gelen uyarıların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu "etki"yi görmüş olmaktayız. Yani "görüyorum" diyen bir insan, gerçekte beynimizdeki elektrik sinyallerini seyretmeye başlamıştır. 


Hayatımız boyunca gördüğümüz her görüntü birkaç cm”lük görme merkezinde oluşmaktadır. 
Okuduğunuz bu satırlar da, ufka baktığınızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzara da, bu küçücük yerde meydana gelmiş olmaktadır. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Az önce belirttiğimiz gibi, kafatası ışığı içeri geçirmez, yani beynin içi kapkaranlıktır. Dolayısıyla beynin, ışığın kendisiyle muhatap olması imkânsızdır. Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım: Karşımızda bir mum olduğunu düşünelim. Bu mumun karşısına geçip onu uzun süre izleyebiliriz. Ama bu süre boyunca beynimiz, muma ait ışığın aslı ile hiçbir zaman muhatap olmaz. Çünkü mumun ışığını gördüğümüz anda bile kafamızın ve beynimizin içi kapkaranlıktır. Kapkaranlık beynimizin içinde, aydınlık, ışıl ışıl ve renkli bir dünyaya bakıp durmaktayız. 


Aynı durum diğer algılarımız için de aynıdır. Ses, dokunma, tat ve koku, birer elektrik sinyali olarak beyne ulaşır ve buradaki ilgili merkezlerde algılanırlar. Duyma olayı da böyle ortaya çıkmaktadır. Dış kulak, çevredeki ses dalgalarını kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa taşır, orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne yollamaktadır. Aynı görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşip yaşanır. Kafatası ışığı geçirmediği gibi sesi de geçirmez durumdadır. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessiz bulunmaktadır. 


Koku algımız da böyle oluşmaktadır. Vanilya kokusu, gül kokusu gibi uçucu moleküller, burnun epitelyum denilen bölgesindeki titrek tüylerde bulunan alıcılara gelirler ve bu alıcılarda etkileşime girerler. Bu etkileşim beynimize elektrik sinyali olarak iletilir ve koku olarak algılanır. Sonuçta bizim güzel ya da çirkin diye adlandırdığımız kokuların hepsi; uçucu moleküllerin etkileşimlerinin elektrik sinyaline dönüştürüldükten sonra, beyindeki algılanış biçiminden başka bir şey olmamaktadır. 


Benzer şekilde, insan dilinin ön tarafında da dört farklı tip kimyasal alıcı vardır. Bunlar tuzlu, tatlı, ekşi ve acı tatlarına karşılıktır. Tat alıcılarımız bir dizi kimyasal işlemden sonra bu algıları elektrik sinyallerine dönüştürüp beyne aktarır. Bu sinyaller de beyin tarafından tat olarak algılanırlar. Bir çikolatayı ya da sevdiğiniz bir meyveyi yediğinizde aldığınız tat, elektrik sinyallerinin beyin tarafından yorumlanmasıdır. Yani siz dışarıdaki nesnenin maddesiyle muhatap olmazsınız; çikolatanın kendisini göremez, koklayamaz ve tadamazsınız. 
Örneğin, beyninize giden tat alma sinirleri kesilse, o an yediğiniz herhangi bir şeyin tadının beyninize ulaşması mümkün olmaz; tat duyunuzu tamamen yitirmiş olacaksınız. 


Dokunma duyumuza gelince durum yine aynıdır. Bir cisme dokunduğumuzda dış dünyayı ve nesneleri tanımamıza yardımcı olacak bilgiler, derideki duyu sinirleri aracılığıyla beyne ulaştırılırlar. Dokunma hissi beynimizde oluşmaktadır. Zannedildiği gibi dokunma hissini 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algıladığımız yer parmak uçlarımız ya da derimiz değil, yine beynimizdeki dokunma merkezi olmaktadır. Bizler nesnelerden gelen elektriksel uyarıların beynimizde değerlendirilmesi sonucu sertlik ya da yumuşaklık, sıcaklık ya da soğukluk gibi nesneleri tanımlayan farklı farklı hisler duyarız. 


Yani beynimizin dışındaki maddesel dünyaya ulaşmamız imkânsızdır. Muhatap olduğumuz tüm nesneler, gerçekte görme, işitme, dokunma gibi algıların toplamıdır. Algı merkezlerindeki bilgileri değerlendiren beynimiz, yaşamımız boyunca maddenin bizim dışımızdaki "aslı" ile değil, beynimizdeki kopyaları ile muhatap olmaktadır. Biz ise bu kopyaları dışımızdaki gerçek madde zannederek yanılırız. Bu durum Allah'ın bir mucizesi sayılmalıdır. 


Üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir nokta da uzaklık hissidir. Uzaklık, örneğin bu okuduğunuz yazıyla aranızdaki mesafe, sadece beyninizde meydana gelen bir boşluk hissidir. 
Bir insanın kendisinden çok uzakta sandığı maddeler de aslında beyninin içindedir. Örneğin, insan göğe bakıp yıldızları seyreder ve bunların milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. 
Oysa yıldızlar onun içinde, beynindeki görüntü merkezindedirler. Bu yazıları okurken içinde oturduğunuzu sandığınız odanın da aslında içinde değilsiniz; aksine oda sizin içinizdedir. 
Bedeninizi görmeniz, sizi odanın içinde olduğunuza inandırır. Ancak şunu unutmayın; bedeniniz de beyninizde oluşan bir görüntüdür. Tüm diğer algılarınız için de aynı durum geçerlidir. Örneğin, siz yan odadaki televizyonun sesini duyduğunuzu sanırken aslında beyninizin içindeki sesle muhatapsınızdır. Metrelerce uzaktan geldiğini sandığınız ses de, hemen yanınızdaki kişinin konuşması da aslında beyninizdeki birkaç cm”lük duyma merkezinde algılanmaktadır. Bu algı merkezinin dışında sağ, sol, ön, arka gibi bir kavram yoktur. Yani ses sağdan, soldan veya havadan size ulaşmaz; sesin geldiği bir yön yoktur. 


Algıladığınız kokular da böyledir; hiçbiri uzak bir mesafeden size ulaşmaz. Koku alma merkezinizde oluşan etkileri, dışarıdaki maddelerin kokusu zannedersiniz. Oysa bir gülün görüntüsü nasıl ki görme merkezinizin içindeyse, o gülün kokusu da aynı şekilde koku alma merkezinizin içindedir; dışarıdaki gülün ve kokusunun aslı ile muhatap olmazsınız. Çünkü bizim için "dış dünya", aynı anda beynimize ulaşan "elektrik sinyalleri bütünü"nden başka bir şey değildir. Beynimiz hayatımız boyunca bu sinyalleri değerlendirir. Biz de bunları maddenin dışarıdaki "aslı" sanarak yanıldığımızın farkında olmadan bir ömür süreriz. 
Yanılırız, çünkü bu dünyada algılarımızla maddenin kendisine asla ulaşamayız. Ama tekrar vurgulayalım ki, dışarıda maddi bir âlem elbette vardır, ama Yüce Rabbimiz bir mucize olarak bizleri sadece bunların görüntüleriyle muhatap kılmaktadır. Çünkü mü'minlere gerçek yaşam Cennette sunulacaktır. 


İnsanın Bilgisi Sınırlıdır! 


Buraya kadar anlattığımız gerçeğin ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri, insanın dış dünya hakkındaki bilgisinin aslında son derece sınırlı olmasıdır. Dış dünya hakkındaki bilgilerimiz hem beş duyu ile sınırlıdır, hem de bu duyuların bize algılattığı dünyanın “asıl dünya” ile birebir uyumlu olduğunu gösterecek hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Dolayısıyla asıl dünya, belki de bizim algıladığımızdan çok daha farklıdır. Orada bizim algılayamadığımız 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pek çok varlık ve varlık boyutu vardır. Örneğin, cinlerin ve meleklerin yaşamından haberimiz bile olmamaktadır. Bizim bilgimiz, evrenin en uzak noktalarına ulaşsa bile, yine eksik olarak kalacaktır. Tüm varlıkları eksiksiz ve kusursuz bir biçimde bilen ise, tümünü yaratmış olan Yüce Allah'tır. Allah'ın yarattığı varlıklar, ancak O'nun izin verdiği kadar bilgi sahibi olacaktır. Bu gerçeğe, Kur'an'da pek çok ayetle işaret buyrulmaktadır. 


Bu “Dış Dünyayı” Yapay Olarak Oluşturma İmkânı da Vardır! 


Tanıdığımız tek dünya, zihnimizin içinde olan, orada çizilen, seslendirilen ve renklendirilen, kısacası zihnimizde meydana gelen bir dünyadır. İşte beynimizde seyrettiğimiz bu algıların kimi zaman “yapay” bir kaynaktan bile geliyor olabildiğini de düşünmemiz lazımdır. Bunu şöyle bir örnekle zihnimizde canlandırabiliriz: Önce, beyninizi vücudunuzun dışına çıkarıp, cam bir küpün içinde suni olarak yaşattığımızı düşünelim. Bir de bunun yanına, her türlü elektrik sinyalinin üretilebildiği bir bilgisayar yerleştirelim. Sonra, herhangi bir ortama ait görüntü, ses, koku gibi verilerin elektrik sinyallerini yapay olarak bu bilgisayarda üretelim ve kaydedelim. Bu bilgisayarı elektrik kablolarıyla beyninizdeki algı merkezlerine bağlayalım ve burada kayıtlı olan sinyalleri beyninize gönderelim. Bu sinyalleri algıladıkça beyniniz (bir başka deyimle “siz”), bunların karşılığı olan ortamı görecek ve yaşayacaktır. 


Bu bilgisayardan beyninize, kendi görüntünüze ait elektrik sinyalleri de gönderebiliriz. 
Örneğin bir masada otururken algıladığınız bütün görme, işitme, dokunma gibi duyuların elektriksel karşılıklarını beyninize gönderdiğimizde, beyniniz kendisini bürosunda oturmakta olan bir işadamı sanacaktır. Bilgisayardan gelen uyarılar devam ettikçe de bu hayali dünya devam edecektir. Yalnızca bir beyinden ibaret olduğunu ise hiçbir şekilde anlayamayacaktır. 
Çünkü beynin içinde bir dünya oluşması için beyindeki ilgili merkezlere gerekli uyarıların ulaşması yeterlidir. Bu uyarılar yapay bir kaynaktan, örneğin bir kayıt cihazından ya da daha farklı bir algı kaynağından geliyor olabilir. Maddesel karşılıkları olmayan algıları gerçek sanarak aldanmamız çok kolaydır. Nitekim bu gerçeği rüyalarımızda sık sık yaşarız. Rüyada tamamen gerçek gibi duran olaylar yaşar, insanlar, nesneler, ortamlar görürüz. Ama hepsi birer algıdan başka bir şey değildir. Rüya ile “gerçek dünya” arasında ise temel bir fark yoktur; her ikisi de zihinde yaşanır. 


Peki, Asıl Algılayan Kim Olmaktadır? 


Buraya kadar açıklananlardan, beynimizin içinde yaşadığımızı sandığımız ve “dış dünya” olarak algıladığımız maddesel dünyanın aslında mevcut bulunduğunu, ama bizlerin onun görüntüleriyle muhatap olduğumuzu anlamış olunmalıdır. Ama asıl önemli soru burada ortaya çıkmaktadır: Bildiğimiz bütün maddesel varlıklar gerçekte birer algı ve enerji yığını ise, o halde beynimiz ne konumdadır? Beynimiz de kolumuz, bacağımız ya da başka herhangi bir nesne gibi maddesel dünyanın bir parçası olduğuna göre, o da diğer maddeler gibi bir algı ve enerji yoğunlaşması olmalıdır. Zaten maddeler moleküllerden, moleküller atom zerrelerinden, bunlar da elektrik cinsi enerjiden oluşmaktadır. Rüya ile ilgili bir örnek konuyu daha iyi açıklayacaktır. Şimdiye kadar olan anlatımımıza uygun olarak beynimizin içinde bir rüya seyrettiğimizi varsayalım. Rüyada hayali bir bedenimiz olacaktır. Hayali bir kolumuz, hayali bir gövdemiz, hayali bir gözümüz ve de hayali bir beynimiz bulunacaktır. Rüya sırasında bize, 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“Nerede görüyorsun?” gibi bir soru gelse vereceğimiz cevap “beynimde görüyorum” olacaktır. Ama ortada gerçek bir beyin de yoktur. Sadece hayali bir vücut, hayali bir kafatası ve hayali bir beyin vardır. Rüyanızdaki görüntüyü gören irade ise, rüyadaki hayali beyin değil, ondan daha “ötede” olan bir varlıktır. Rüyadaki ortamla gerçek hayat dediğimiz ortam arasında herhangi bir fiziksel fark olmadığını biliyoruz. Öyleyse, bize gerçek hayat dediğimiz ortamda, “Nerede görüyorsun?” sorusu sorulduğunda da üstteki örnekteki gibi “beynimde” cevabını vermenin bir anlamı yoktur. Her iki durumda da gören ve algılayan irade, bir et parçası niteliğindeki beyin değildir. Buraya kadar hep dış dünyanın bir kopyasını beynimizde izlediğimizden söz ettik. Bunun önemli bir sonucu, dış dünyanın aslını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğimizdir. 


En az bu kadar önemli olan ikinci bir gerçek ise, beynimizde izlediğimiz bu dünyayı izleyen “irade”nin, beynin kendisi olamayacağıdır. Beyin, kendisine gelen verileri işleyen ve görüntüye çeviren bir bilgisayar-monitör sistemi gibidir; ama dikkat edilirse bilgisayarlar kendi kendilerini izlemezler. Varlıklarının şuurunda da değildirler. Bu şuuru aramak için beyni analiz ettiğimizde karşımıza, diğer canlı organlarda da bulunan protein ve yağ molekülleri gibi moleküllerden daha farklı bir malzeme çıkmaz. Yani beyin dediğimiz et parçasında, görüntüleri seyrederek yorumlayacak, bilinci oluşturacak, kısacası “ben” dediğimiz şeyi yaratabilecek bir güç ve yetenek bulunmamaktadır. 


Maddeden başka bir varlığı kabul etmeyen materyalistlerin içinden çıkamadıkları sorunlardan biri budur: Gören, gördüğünü algılayan ve tepki veren bu “içteki göz” kime aittir? 


Şimdi şunu düşünün: Elinizdeki kitap, içinde oturduğunuz oda, kısaca önünüzdeki bütün görüntüler beyninizin içinde görülmektedir. Peki bu görüntüleri atomlar mı görüyorlar? Hem de kör, sağır, bilinçsiz atomlar! Neden atomların bir kısmı bu özellikleri kazanmış da, diğerleri (o kazanamamışlar? Düşünmemiz, kavramamız, hatırlamamız, sevinmemiz, üzülmemiz, bütün bunlar bu atomların arasındaki kimyasal reaksiyonlardan mı ibaret? Bu soruları dikkatle düşündüğümüzde, atomlarda irade aramanın bir anlamı olmadığını görürüz. 
Açıktır ki, gören, işiten ve hisseden varlık, madde ötesinde bir varlıktır. Bu varlık “canlı”dır ve ne madde, ne de görüntü değildir. Bu varlık vücut görüntümüzü kullanarak önündeki algılarla muhatap olur. İşte bu varlık “Ruh”tur! Bu satırları yazan ve okuyan akıllı varlıklar, birer atom ve molekül yığını -ve bunların arasındaki kimyasal reaksiyonlar- değil, “Ruh”tur. 
Ruh ise Allah'ın insana kattığı “SIR” dır. 


Gerçek ve Mutlak Varlık Allah'tır! 


Tüm bu gerçekler, bizi çok önemli bir soruyla daha karşı karşıya getirir: Madem bizim muhatap olduğumuz dünya, gerçekte ruhumuzun gördüğü algılardır, o halde bu algıların kaynağı nedir?.. Bu soruya cevap verirken dikkat edilmesi gereken gerçek şudur; biz maddeyi sadece hayalimizde görürüz, dışarıdaki aslı ile hiçbir zaman muhatap olamayız. Madde bizim için bir algı olduğuna göre, “yapay” bir şeydir. Yani bu algının bir başka güç tarafından yapılması, daha açık bir ifadeyle yaratılması gerekir. Hem de sürekli olarak. Eğer sürekli bir 


69 


yaratma olmazsa, bu algılar da yok olur giderler. Bu, bir televizyon ekranında görüntünün devam edebilmesi için, yayının da sürekli devam etmesi gibidir. 


Peki, kim bizim ruhumuza yıldızları, dünyayı, bitkileri, insanları, bedenimizi ve gördüğümüz diğer her şeyi sürekli olarak seyrettirip durmaktadır? 


Çok açıktır ki, içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir Yaratıcı vardır. Bu Yaratıcı, bu denli görkemli bir yaratılış sergilediğine göre de, sonsuz bir güç ve bilgi sahibi olan Allah'tır. Nitekim O Yaratıcı, bize indirdiği Kitap yoluyla Kendisi'ni, evreni ve bizim neden var olduğumuzu anlatır. O Yaratıcı Allah, Kitabının ismi ise Kur'an'dır! Göklerin ve yerin, yani evrenin sabit ve kararlı olmadığı, sadece Allah'ın yaratmasıyla varlık buldukları ve Allah yaratmayı durdurduğunda yok olacakları bir ayette şöyle ifade buyrulmaktadır: 


“Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar (yok olup yıkılırlar) diye (her an kudreti altında) tutmaktadır. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisinden sonra artık kimse onları (varlıkta) tutamazdı. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır.” (Fatır Suresi: 41) 


Gerçekte Maddi Bir Dünya Vardır! 


Elbette bu ayette maddesel evrenin Allah'ın kudreti altında tutulması anlatılmaktadır. Allah evreni, dünyayı, dağları, canlı cansız tüm varlıkları yaratmıştır ve onları her an kudreti altında tutmaktadır. Allah'ın HÂLIK sıfatı bu maddesel evrende tecelli edip durmaktadır. Allah Hâlık'tır, yani her şeyi yaratan, yoktan varlığa çıkarandır. Bu da bize göstermektedir ki, beynimizin dışında, Allah'ın yarattığı varlıklardan oluşan maddesel bir evren elbette vardır. 
Ancak, Allah bir mucize ve yaratışındaki üstünlüğün ve sonsuz ilminin bir tecellisi olarak, bu maddesel evreni bize bir “hayal”, “gölge” veya “görüntü” gibi izlettirip yaşatır. Allah'ın yaratışındaki mükemmelliğin bir sonucu olarak insan, beyninin dışındaki dünyaya asla ulaşamamaktadır. Bu gerçek ve maddesel evrenin sırrını bilen ise sadece Allah'tır. 


“Dış dünya” sandığımız algıları seyrederken, yani hayatımızı sürerken de, bize en yakın olan varlık, yine Allah'ın Kendisi olmaktadır. Kur'an'da yer alan “Andolsun, insanı Biz yarattık ve (her an) nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu (ve içinden neler geçirip durduğunu dahi) biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız” (Kaf Suresi: 16) ayetinin sırrı da bu gerçekte saklıdır. Bir insan kendi bedeninin sadece “madde”den oluştuğunu zannettiğinde bu önemli gerçeği kavrayamaz. Çünkü örneğin “kendi” zannettiği yer beyniyse, dışarısı olarak kabul ettiği yer kendisine 20-30 cm gibi belirli bir uzaklıkta olacaktır. Ama madde diye bildiği her şeyin zihnindeki algılar olduğunu kavradığında, artık dışarısı, içerisi, uzak, yakın gibi kavramlar anlamsızlaşır. Oysa Allah kendisini çepeçevre kuşatmıştır ve ona “sonsuz yakın”dır. Allah insanlara “sonsuz yakın” olduğunu, “Kullarım Sana Beni soracak olursa (onlara de ki:) muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım...” (Bakara Suresi: 186) ayeti ile de bildirir. Bir başka ayette geçen, “...Muhakkak Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır.” (İsra Suresi: 60) ifadesi de yine aynı gerçeği haber verir. İnsan kendisine en yakın olan varlığın yine kendisi olduğunu sanarak yanılır. Oysa Allah bize, kendimizden bile daha yakındır. “Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz, Biz ona sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz.” (Vakıa Suresi: 83-85) ayetleriyle de bu gerçeğe 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dikkat buyrulmaktadır. Ancak ayetlerde de bildirildiği gibi insanlar gözleriyle görmedikleri için bu olağanüstü gerçekten habersiz yaşarlar. 


Öte yandan, İmam Rabbani'nin ifadesiyle bir gölge varlıktan başka bir şey olmayan insanın, Allah'tan bağımsız bir güce sahip olması da imkânsızdır. Nitekim, “Sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır.” (Saffat Suresi: 96) ayeti yaşadığımız tüm olayların Allah'ın kontrolü altında gerçekleştiğini gösterir. Kuran'da bu gerçek bildirilmekte ve “...Attığın zaman sen atmadın, ama Allah attı...” (Enfal Suresi: 17) ayetiyle, hiçbir fiilin Allah'tan bağımsız olmadığı vurgulanmaktadır. İnsan gölge varlık olduğu için atma eylemini yapan kendisi olamaz. Ancak Allah bu gölge varlığa kendisinin attığı hissini yaşatmakta, hayır ve şer yönündeki tercihlerinden dolayı da sorumlu tutmaktadır. Gerçekte ise tüm fiilleri gerçekleştiren Allah'tır. Gerçek budur. Bir insan bunu kabullenmek istemeyebilir, kendisini Allah'tan bağımsız bir varlık sanmaya devam edebilir, ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. 


Allah (CC) Fani Dünyanın Geçici ve Cüz'i Kısmına Bile Hiç Kimsenin Sahip Olmasına Fırsat Tanımamıştır. 


Açıkça görüldüğü gibi, bizim “dış dünya” ile doğrudan münasebet kuramadığımız, Allah'ın sürekli ruhumuza gösterdiği bir kopyası ile muhatap kılındığımız bilimsel ve mantıksal bir gerçektir. Ne var ki insanlar bunu pek düşünmek istemezler. Bu konuda biraz samimi ve cesur düşünecek olursanız, evinizin, içindeki eşyalarınızın veya antikalarınızın, yazlığınızın, yeni aldığınız arabanızın, ofisinizin, mücevherlerinizin, bankadaki hesabınızın, gardırobunuzun, eşinizin, çocuklarınızın, iş arkadaşlarınızın ve sahip olduğunuz diğer şeylerin de, aslında zihninizde olduğu gerçeğini fark edersiniz. Etrafınızda gördüğünüz, duyduğunuz, kokladığınız kısacası beş duyunuzla algıladığınız her şey bu “kopya dünya”ya aittir, en sevdiğiniz sanatçının sesi, oturduğunuz iskemlenin sertliği, kokusu hoşunuza giden bir parfüm, sizi ısıtan güneş, renkleriyle göz alıcı bir çiçek, pencerenizin dışında uçan bir kuş, denizin üzerinde hızla ilerleyen sürat motoru, bol ürün veren bahçeniz, işinizde kullandığınız bilgisayar ya da dünyadaki en kaliteli teknolojiye sahip müzik setiniz... Evet gerçek budur, çünkü dünya yalnızca insanı denemek için yaratılan bir âlemdir. İnsanlar kısa yaşamları boyunca asla gerçeğine ulaşamayacakları algılarla denenirler. Bu algılar ise, özellikle süslü ve çekici gösterilir. Bu gerçek, Kur'an'da şöyle haber verilmektedir: 


“Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüş paraya, salma (serbest dolaşan bakımlı) güzel atlara (lüks arabalara, yatlara), hayvanlara ve ekinlere (bahçelere, bağlara) duyulan tutkulu şehvet insanlara “süslü ve çekici? kılındı. (Oysa) Bunlar, (fani) dünya hayatının (geçim) metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır.” (Al-i İmran Suresi: 14) 


İnsanların çoğu sahip oldukları ya da olmaya çalıştıkları malların, paraların, yığdıkları altınların, gümüşlerin, dolarların, mücevherlerin, taşıdıkları hesap cüzdanlarının, kredi kartlarının, kullandıkları dolaplar dolusu kıyafetlerin, son model arabaların, kısacası her türlü zenginliğin büyüsüyle dinlerini bir kenara bırakır, ahireti unutur ve yalnızca dünyaya 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yönelirler. “İşim var”, “ideallerim var”, “sorumluluklarım var”, “vaktim kısıtlı”, “yetiştirmem 


gereken işler var”, “ileride yapacağım” diyerek, dünyanın “süslü ve çekici” yüzüne aldanarak namaz kılmaz, mallarını fakirlere vermez, ahirette kazanç sağlayacakları ibadetlere 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yönelmezler. Aksine yalnızca dünyada kazanç sağlamaya çalışarak ömürlerini tüketirler. “Onlar, dünya hayatının sadece dış (görünüşü)nü bilirler (gerçeğinden ve içyüzünden habersizdirler). Ahiretten ise (daha da) gafildirler.” (Rum Suresi: 7) ayetinde işte tam bu yanılgı anlatılır. 


Bizim vurguladığımız gerçek ise, bütün bu hırsları ve bağlılıkları anlamsızlaştırması açısından hayati önem taşımaktadır. Çünkü bu gerçeğin anlaşılması, insanların sahip oldukları ve olmaya çalıştıkları her şeyin, hırsla sahip oldukları mülklerinin, varlıklarıyla övündükleri çocuklarının, kendilerine en yakın sandıkları eşlerinin, en sevdikleri arkadaşlarının, bedenlerinin, bir üstünlük olarak gördükleri mevkilerinin, okudukları okulların, geçirdikleri tatillerin, evet hepsinin birer gölge varlıktan ibaret olduğunu göstermektedir. Bu durumda bunlar adına yapılan hırslar, günahla geçirilen zamanlar, harcanan hayırsız çabalar da boşunadır. O halde bazı insanlar sahip oldukları mal ve makamlarıyla, yatlarıyla, katlarıyla, fabrikalarıyla, mağazalarıyla, tarlalarıyla, arsalarıyla, sanki bunların aslı ile muhatap olabilirmiş gibi övündükleri zaman, aynen küçük çocukların simülasyon (sanal gerçeklik) seyrederken kendilerini kahraman sanmalarından farksızdır. Yatlarında “kasılarak” dolaşan şımarıklar, arkadaşlarına arabalarıyla gösteriş yapanlar, zenginliklerini her fırsatta öne çıkaranlar, mevkilerinin kendilerini herkesten üstün kıldığını sananlar, bunlarla gösteriş yapıp duranlar, aslında zihinlerindeki görüntüler ile gösteriş yaptıklarını anladıklarında ne duruma düşeceklerini artık anlamaya çalışmalıdır. 


Bu Algı Gerçeğinin En Kesin Kanıtı Rüyalardır! 


Çünkü bunların benzerlerini insanlar rüyalarında da sık sık görüp yaşamaktadır. Rüyalarında da evleri, çok süratli arabaları, son derece değerli mücevherleri, tomar tomar dolarları, yığın yığın altın ve gümüşleri olmaktadır. Rüyalarında da yüksek bir mevkide bulunurlar, binlerce kişinin çalıştığı bir fabrikaları olur, pek çok insana hükmedebilecek bir güçleri olur, herkesin hayran kaldığı kıyafetler içinde dolaşılır... Ancak nasıl rüyada sahip oldukları ile övünmek onları komik duruma düşürürse, aynı şekilde bu dünyada muhatap oldukları görüntüyle övünmek de bundan farksızdır. Rüyalarında gördükleri de, bu dünyada muhatap oldukları da sonuçta Zihinlerindeki birer görüntüden ibaret algılardır. Bunun gibi dünyada yaşadıkları olaylara gösterdikleri tepkiler de, gerçeği anladıklarında, bu insanları utandıracaktır. Kendini kaybetmiş şekilde kavgaya tutuşanlar, bağırıp çağıranlar, dolandırıcılık yapanlar, rüşvet alanlar, sahtekârlık tasarlayanlar, yalan konuşanlar, cimrilik yapanlar, insanların canını yakanlar, onları dövüp sövmeye kalkışanlar, gözü dönmüş saldırganlar, içleri makam mevki hırsı ile dolu olanlar, haset ve hıyanet planlayanlar, gösteriş yapmaya çalışanlar, kendilerini yüceltmek için uğraşanlar ve diğerleri, bir hayal içinde bunları yaptıklarını fark ettiklerinde rezil olacaklardır. 


Oysa bilinmelidir ki, tüm evreni yaratan ve her insana ayrı ayrı gösterip gerçek gibi yaşatan Allah olduğuna göre, bu dünyadaki tüm varlıkların gerçek sahibi de yalnızca Allah'tır. 
Nitekim bu gerçek Kur'an'da şöyle anlatılır: 


“Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatandır.” (Nisa Suresi: 126) 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Aslı ile muhatap olunamayan hırslar uğruna inancını, vicdanını, aklını ve ahlâkını bir kenara bırakmak ve bunun neticesinde sonsuz yaşamı kaybetmek ise, çok büyük bir akılsızlıktır. 
Dahası insana sonsuz kayıp ve pişmanlık kaynağı olacaktır. Bu konuda şu nokta çok iyi anlaşılmalıdır: “Tüm bu sahip olduğunuz ve hırsını yaptığınız mallar, zenginlikler, çocuklar, eşler, arkadaşlar, makam-mevki ileride yok olacaktır, o yüzden bir anlamı yoktur” hikmetinden öte; “Bu sahip olduklarınızın hiçbirinin aslı ile şu anda bile zaten muhatap değilsiniz, hepsi yalnızca beyninizde izlediğiniz bir algıdan ibarettir, Allah'ın sizi denemek için gösterdiği birer görüntü dizisidir” gerçeğine dikkat çekilmektedir ki bu ikisi arasında çok büyük bir fark vardır. 


İnsan bu gerçeği şu an kabul etmek istemese ve tüm sahip olduklarını var kabul ederek kendini aldatsa bile, sonuçta ölümünün ardından yeniden dirildiğinde, yani ahirette her şey çok net ortaya çıkacaktır. O gün insanın “görüş gücü keskinleşecek” (Kaf Suresi: 22) ve her şeyi çok daha açık fark edecektir. Ama eğer dünyadaki yaşamını hayali amaçlar peşinde koşarak harcamışsa, orada hiç yaşamamış olmayı dileyecek, “Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi, malım (ve makamım) bana hiçbir yarar sağlayamadı, güç ve kudretim yok olup gitti” (Hakka Suresi: 27-29) diyerek helak olacaktır. 


Akıllı bir insana düşen ise, tüm kâinatın bu en büyük gerçeğini zaman varken burada kavramaya çalışmaktır. Aksi halde bütün ömrünü hayaller peşinde koşmaya harcayıp sonunda büyük bir yıkıma uğrayacaktır. Allah, dünyada hayaller (ya da “seraplar”) peşinde koşup Yaratıcımız olan Allah'ı unutan bu insanların son durumlarını şöyle vurgulamaktadır: 


“İnkâr edenler; onların amelleri (ve dünyalık beklentileri çöl gibi) dümdüz bir arazideki seraba benzer ki; susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında ise (orada) hiçbir şey bulamaz ve onun yanında sadece Allah'ı bulur. (Allah da) Onun hesabını tam olarak verir. 
Allah, hesabı çok seri Görendir.” (Nur Suresi: 39) 


Rüya Örneği Üzerinde Dikkatle Durmak Lazımdır 


Çünkü beş duyunun hangisinden yola çıkarsak çıkalım, bu dünyanın dışarıda var olan aslına hiçbir zaman ulaşamadığımız artık anlaşılmış olmalıdır. Bunu bize gösteren önemli bir gerçek, o anda yok olan şeyleri rüyada iken var sanmamızdır. İnsan, rüyasında çok gerçekçi olaylar yaşamaktadır. Merdivenden yuvarlanıp bacağı kırılmakta, ciddi bir trafik kazası yapmakta, bir otobüsün altında kalmakta, acıktığında bir pasta yiyip doymaktadır. Kısaca günlük yaşamda rastlanan olayların benzerleri rüyada da aynı inandırıcılıkla, aynı hislerle yaşanmaktadır. Örneğin, rüyasında kendisine otobüs çarptığını gören kişi yine rüyasında, kaza yaptıktan sonra gözünü hastanede açmakta, sakat kaldığını anlamakta, ama aslında bu bir rüyada bulunmaktadır. Yine rüyasında; bir trafik kazasının ardından öldüğünü, ölüm meleklerinin canını aldığını, ahiret hayatının başladığını bile görenler vardır. Rüyasında yaşadığı tüm bu olayların görüntülerini, seslerini, sertlik hissini, acıyı, ışığı, renkleri, her türlü hissi gayet berrak bir şekilde duyumsamaktadır. Üstelik rüyada muhatap olduğu algıların tümü gerçek yaşamdaki kadar doğaldır. Rüyasında yediği bir pasta algılardan ibaret olmasına rağmen karnını doyurmaktadır. Çünkü doymak da bir algıdır. Oysaki gerçekte o anda kişi yatakta uzanmış durumdadır. Ortada ne merdiven, ne trafik, ne otobüs, ne pasta 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bulunmaktadır. Rüyadaki kişi, dış dünyada karşılıkları bulunmayan algı ve hisleri aynen yaşamakta ve tatmaktadır. Rüyada, “dış dünya”da hiçbir maddi karşılığı bulunmayan olayların yaşanıyor, görülüyor, hissediliyor olması, “dış dünya”nın bizim hiçbir zaman asıl sırlı mahiyetini tam olarak bilemeyeceğimiz bir âlem olduğunu da kanıtlamaktadır. Bu âlemin asıl mahiyeti ancak, onu yaratmış olan Yüce Allah'ın vahyinden Kur'an'dan anlaşılmaktadır. 


Sinirleri Paralel Bağlama Örneği Çarpıcıdır! 


George Politzer'in trafik kazası örneğini ele alalım: Bu kazada, otobüsün altında ezilen kişinin beş duyu organından beynine giden sinirler, bir başka insanın beynine paralel bir bağlantıyla bağlansa, kazadaki kişiye otobüs çarptığı anda, o sırada evinde oturmakta olan kimseye de sanki otobüs çarpacaktır. Daha doğrusu, kaza geçiren adamın yaşadığı hislerin tamamını, bir müzik teybine bağlanan iki ayrı kolondan aynı şarkının dinlenmesine benzer biçimde, diğer kişi de yaşamaya başlayacaktır. Beynine paralel sinirler bağlanan kişi de evinde oturduğu halde otobüsün fren sesini, otobüsün vücuduna değmesini, kırık kol ve akan kan görüntülerini, kırık ağrılarını, ameliyathaneye sokuluşunun görüntülerini, alçının sertliğini, kolunun güçsüzlüğünü hissedecek, görecek ve yaşayacaktır. Kazadaki adamın sinirleri kaç kişiye bağlansa bunların hepsi, aynen kazayı başından sonuna kadar yaşayacaktır. Kazadaki adam komaya girse, hepsi komaya girmiş olacaktır. Hatta, söz konusu trafik kazasına ait algıların tümü bir alete kaydedilse ve bu algılar sürekli başa alınarak bir başka kişiye verilse, bu kişiye de defalarca otobüs çarpacaktır. 


Peki o halde, hangisine çarpan otobüs gerçek sayılacaktır? Materyalist felsefenin bu soruya verebileceği çelişkisiz bir cevap bulunmamaktadır. Doğru cevap, trafik kazasını hepsinin kendi zihinlerinde tüm ayrıntılarıyla yaşadıklarıdır! 


Sonuç olarak: Kesinlikle ve çok şükür ki, şu mükemmel kâinat, tabiat, dünya ve milyonlarca çeşit mahlükat vardır ve bunlar Cenab-ı Hakkın varlık delilleri, kudret ve rahmet eserleridir. 
Bunların varlığını ve harika yaratılışlarını inkâr, hâşâ Allah'ın san'atını ve saltanatını inkâr gibidir. Şu müzeyyen gökler, Güneş, Ay, uçsuz bucaksız uzay, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler... Şu muhteşem okyanuslar, denizler, sahiller, dağlar, ormanlar, göller ve nehirler... Şu karada, suda, toprak altında yaşayan yüz binlerce çeşit hayvanlar, balıklar, havada uçan kuşlar, böcekler... Şu güzelim ağaçlar, meyveler, sebzeler, bin bir derde deva otlar, bitkiler... Şu gönül okşayan güzellikteki bin bir çeşit güller, çiçekler, kelebekler... Ve hele şu her biri harika yaratılışa Allah'ın halifesi olabilecek yeteneklerle donatılmış milyarlarca insanlar, melek yüzlü bebekler... Şu, insanoğluna verilen, akıl yürütme, bilgi ve beceriyle keşfetme sayesinde kurulan ve hayranlık uyandıran medeniyetler, memleketler ve modem şehirler, yerleşkeler... Şu son sistem fabrikalar, makineler, teknolojiler... Bunların her biri Yüce Yaratıcı'nın ibret ve hikmet dolu ayetleridir... Bunlar Rabbimiz Teâlâ'nın düşünen ve akıl yürüten insanı hayret ve hayranlıkta bırakan belgeleridir... Bunlar Allah'ımızın ikram ve ihsan ettiği nimetleri, faziletleridir... Ve işte bütün bunların kendisiyle-maddesiyle değil; görüntülerini, seslerini, güzelliklerini, özelliklerini beynimize ulaşan elektrik sinyallerinin şekillenmesi ile RUH ekranımıza izlettirmesi, sevdirmesi, hissettirmesi ve zevk vermesi ise ayrı bir mucizedir ve Allah'ın mülküne hiç kimseyi ve hiçbir biçimde, zahiri, geçici ve cüz'i şekilde bile olsa, asla ortak (sahip, malik ve müşterek) 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kılmadığının gereği ve göstergesidir. “Çünkü kesinlikle göklerin ve yerin mülkü (sadece) Allah'a aittir.” (Tevbe Suresi: 116) “Şunu kesinlikle bilin ki; göklerdekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten Allah'a aittir.” (Yunus Suresi: 55) Dünyada bu nimet ve faziletlerin maddesiyle değil görüntüleriyle ve ruh ekranları vesilesiyle irtibat kurabilen ve yararlanabilen insanlardan, kulluk imtihanını kazanan mü'minler cennet âleminde bu nimetlerin en mükemmelleriyle doğrudan ve doğal halleriyle muhatap olabilme ve bir nevi kısmi rububiyet ve mülkiyet sahibi makamına ve mutluluğuna ulaşabilme derecesine erişeceklerdir inşaallah... Bu nedenle diyoruz ki; ölüm ve CENNET bu sanal ve sorunlu yaşamdan, doğal ve kusursuz yaşama geçiştir... 


Öyle ise daima imtihan şuuru ve kulluk sorumluluğu içinde davranarak, her konuda Rabbimize ve Nebimize iman ve itaat huzuru içinde yaşayarak... Her din ve düşünceden, farklı kültür ve kökenden bütün topluluklara temel insan haklarını ve refah ortamını sağlayacak; akıl, bilim ve din kaynaklı bir Adil Düzen'i kurmak için çalışıp çırpınarak ve bu yoldaki sıkıntı ve saldırılara katlanmak suretiyle nefsi ve siyasi cihadımızı yaparak; bu kısa ve kusurlu hayattan, sonsuz ve sorunsuz bir hayata kavuşalım... Böylece sanal dünyadan, doğal dünyaya, yani cennet ortamına ulaşalım. Nefisle cihadını başaramayanların, yani kendilerini kötülüklerden arındırıp, iman ve ahlâk yönünden olgunlaştıramayanların, zahiri cihatta da başarılı olamayacaklarını asla unutmayalım. 


ADİL DÜZEN: MİLLİ RESTORASYON VE YENİ BİR DÜZEN İHTİYACI 
08 Kasım 2021 | Yazar Abdullah Akgül-Milli Çözüm Dergis 


Hak ile Bâtıl'ın birbirine karşı üstünlük kavgasının süreci, iyilerle kötülerin çekişmesi, Rahmani güçlerle şeytani güçlerin hesaplaşma serüveni ve kısaca farklı medeniyetlerin hâkimiyet mücadelesi insanlık tarihi boyunca devam edegelmektedir. 


“İşte Biz, o (galibiyet ve hâkimiyet) günlerini (ve dönemlerini) insanlar (Hakkı tutan veya bâtıla uyan toplumlar) arasında (imtihan gereği ve gayretlerine göre) böyle çevirip-devredip dururuz.” [2] ayeti de bu gerçeği haber vermektedir. 


Bu sürekli evrim ve değişim; sadece farklı medeniyetler, rakip ve güçlü ülkeler arasında değil, köklü devletlerin bizatihi iç kurum ve oluşumlarında da kendini göstermekte, hükümetler, sistemler ve rejimler değiştiği halde “milli derin devlet” diyebileceğimiz ve büyük devletlerin “gen”leri olarak tarif edebileceğimiz bir “çekirdek öz”, gelişen ve değişen yeni şartlara ve standartlara uygun, yeni filizler, fikirler ve şekiller üretebilmektedir. 


Bu tarihi ve tabii gerçeğe dayanarak diyoruz ki: Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin ve Türk-İslam Medeniyeti'nin, çağdaş ihtiyaçlara ve şartlara uygun “aşı”larla gelişmiş ve gençleşmiş yeni bir filizi ve meyvesidir!.. 


İşte aşağıdaki tespitler de bu yöndedir ve oldukça önemlidir:|3| (Ancak bu alıntı, üzerinde gerekli düzeltme ve eklemeler yapılan, hem tenkit hem tebrik mahiyetindedir.) 
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“Anadolu'nun dirlik ve düzen tarihi, devrimlerin değil restorasyonların silsilesidir... 
Toplumsal ilişki ve çelişkilerin değil, devletin yeniden tanziminin bir sürecidir. Savaşlar ve göçlerle dolu bu coğrafyada temel siyasal hedef ve sorun, daima; “denetim ve disiplinin nasıl korunacağı?” olagelmiştir. Dirlik ve düzen, en iyi denetimin sağlanması olarak algılanmış ve bu amaçla toplumların zihniyet dünyasında kutsal olan ve somut yaşamlarında otoriter davranan “devlet örgütlenmeleri” vücut bulabilmiştir. Bu kutsi ve yarı askeri devlet örgütlenmeleri, esas itibariyle “göçebeliğin denetimi ve savunma sisteminin sürekliliği” üzerine kurulan askeri-tarım düzenini oturtmayı ifade etmiştir: Mülkün ve halkın denetimi, din ve inanç istismarının denetimi, aşiretlerin ve azınlıkların denetimi, hatta anonim bütünler içinde erimiş halde var olan bireysel kimliklerin ve geleceğin denetimi... Düzen; işte bu denetimle elde edilen hâkimiyet ve hegemonyanın adıdır. Tarih boyunca süren büyük çaplı göçlerin ve afetlerin yıkıcı etkileri; ya da savaşların büyük yenilgi ve zafer gibi sonuçları ise; dirlik ve düzenin yeniden kurulmasının, ya da yenilenmesinin kapısını açmıştır. 


Roma İmparatorluğu; tarihi boyunca İran-Roma savaşlarının yorgunluk dönemlerini, Hristiyanlığın kabulünü, kuzey ve doğudan gelen göç ve istila dalgalarını, ikonoklast (Hristiyanlıkta İsa-Meryem resimlerine ve heykellerine tapınmayı putperestlik sayan dini görüş) akım gibi, yeni sosyo-politik dinamiklerin harekete geçmesini ve yine göç ve savaş temelli yeni sosyolojik faktörlerin ürünü olan mezhep ayrışmaları gibi nedenlerle ortaya çıkan bozulma dönemlerini, restorasyon anlamına gelen yeni politikalar ve reformlarla aşmıştır. 


Osmanlı da aynı şekilde, Timur istilası, İstanbul'un fethiyle Bizans'ın yıkılması ve Viyana Kuşatması sonrasında büyük restorasyonlar ve yeniden yapılanmalar yaşamıştır. 17. yy'dan itibaren yeni dünyanın keşfi ile birlikte, Avrupa'da başlayan modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olarak: Ticaret yollarının değişmesi, sömürgecilik siyasetleri ve Anadolu'da baş gösteren kıtlık dönemleri arka arkaya dirlik ve düzeni bozmuş; 3. Selim'le başlayan yenilenme çabalarına yol açmıştır. Tanzimat, kapsamlı bir restorasyon süreci olarak gösterilmiş olsa da, aslında ekonomiden kültüre, siyasetten diplomasiye kadar her alanda Osmanlı'yı içten kuşatma hareketidir ve 2. Abdülhamit'in temsil ettiği direnç politikasına rağmen 1. Dünya Savaşı sonunda, düzen tamamen çökmekten kurtulamamıştır. Cumhuriyet, Osmanlı'nın yıkıntıları arasından; dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin bazı hesaplarını kendi Milli planları doğrultusunda kullanan Mustafa Kemal'in dehasıyla kurtarılabilen Anadolu'nun restorasyonu olarak şekillenmiş bulunmaktadır. 2. Dünya Savaşı sonrası demokratik düzen deneyimi ise, daha küçük çaplı bir restorasyon hamlesi olarak sahneye çıkmış ve soğuk savaşın bitişiyle birlikte tekrar bir restorasyon ihtiyacı ve talebi yoğunlaşmıştır. 


Bu tarihi serüven kesintisiz sürmekte ve her yeni durum karşısındaki tıkanma ve bozulmayı yeni bir restorasyon hamlesi izlemektedir. Jeopolitiğin tarihsel gerçeği ve cilvesi olarak, yaşadığımız coğrafya, göçler ve savaşlarla işleyen ve çöken bir düzene sahiptir. Dinler ve kültürler, bu düzenlerin prizmalarına yansıyan yüzleriyle toplumu mayalamakta ve ayarlamakta oldukça etkilidir. 


Restorasyon; kuruluş temellerine, direklerine ve dinamiklerine sadık kalarak, düzenin yeniden yapılanması ya da yeni bir düzen kurulmasıdır. Devrimlerden farkı, devlet içinde veya devlet kademelerinde etkinlik kazanmasıdır. Yani esas itibariyle; hegemonya 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çeperindeki inisiyatif ve eylemlerle yeni bir irade beyanıdır. Başka bir ifadeyle: Hiçbir toplumsal dinamik, devlet içi desteği ve derin beyin projesi olmadan başarıya ulaşamayacaktır. Bunun gibi, Avrupa'daki sınıfsal çatışmalar ya da Amerika'daki iç savaşlar türünden-örgütlü halk müdahalesi olmadan, bütün çelişki ve çatışmaların sadece “devlet bağlamında” sahneye çıkıp çözülmesi de imkânsızdır. Yani Restorasyon, seçkinler öncülüğünde yeni tanzimin yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşme olayıdır. Restorasyonlar, sonuçları itibariyle “pasif devrimler” olarak nitelenebilecek köklü değişimlere yol açtığı gibi, bazen de var olan statükonun korunması ve ömrünün uzatılmasını sağlayacak tedbirler düzeyinde de olmaktadır. Tarihin kırılma anları bu yöntemle ve daha az sakıncalı biçimde ortaya çıkmaktadır. 


Yine tıpkı devrimlerdeki gibi her restorasyon süreci, başlangıcında ya da sonucunda; yeni elitlerin sahneye çıkmasını sağlamaktadır. Bizans'ın fethi sonrasındaki Osmanlı'da beylikler koalisyonu görünümündeki “devletlü sınıfların” yerini, bu sefer “devşirme elitler” almış, Tanzimat sonrası kurulan modern okullarda yetişen aydın-bürokrat kadrolar ise, meşrutiyet ve cumhuriyetin yeni elitleri olarak sahneye çıkmışlardır. Elit dönüşümü, düzenin yenilenmesinin vazgeçilmez kuralıdır. Yeni ve milli bir değişim yaşanacak -ki bu kaçınılmazdır- o takdirde bu yeni dönem ve düzene uygun kadrolara kapı açılacaktır. 


Restorasyonlar, doğanın sürekli kendini yenilemesi gibi; toplumların ve düzenlerin de mecburi yenilenme dönemleri ve gereksinimleri olduğunu ve bu yeteneği olmayanların tasfiye edildiğini göstermektedir. Bu değişim ve yenilenme, adeta tarihin çarkını döndüren bir dinamo etkisine sahiptir. Şüphesiz her yeni iyi, her eski de kötü sonuçlar doğuracak değildir. Ama değişim, her tür sonucuyla birlikte tarihin değişmez yasası ve tabii sürecidir. 


Bizatihi kendisi, Osmanlı'nın çöküşünün restorasyonu anlamını taşıyan Cumhuriyet dönemine baktığımızda, kurulan yeni düzenin de sürekli yenilenme ihtiyacı duyduğu ve bu yönde kritik dönemeçler yaşandığı görülmektedir. 


1930'lu ve İsmet İnönü'lü yıllarda Avrupacı, 1950'li ve Adnan Menderes'li yıllarda Amerikancı doğrultuda iki önemli Batılılaşma deneyimi yaşanmıştır. Her iki dönemde de dünya konjonktürüne ve ABD öncülüğündeki Siyonist sermaye hâkimiyetine paralel özelliklere sahip yenilikler başlatılmıştır. İlkinde Sovyet, Alman ve İtalyan totalitarizminin bir karması üretilmiş, ikincisinde ise kapitalist Batı modelleri taklide çalışılmıştır. Üçüncü restorasyon deneyimi ise; 1980'li yıllarda Özal'la başlayan ve soğuk savaşın bitişiyle birlikte yeni durumun belirsizliği nedeniyle yarım kalan ve Özal'ın ölümüyle birlikte rafa kaldırılan 2. 
Tanzimatçılık uygulamalarıdır. 


28 Şubat süreci ise, 1940'lı yılların despotik dinamiklerine yaslanarak, Erbakan'ın milli, ilmi 
ve tarihi restorasyonunun kapılarını kapatmaya çalışmış, ancak tam tersine Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan derin bir çelişkinin alevlenmesi ile sonuçlanmıştır. 


İçinde yaşadığımız süreçte, Türkiye'nin yeni bir yön çizerek siyasetten, yağma ve talan düzenine kadar bütün sosyo-ekonomik ve politik statükoyu elden geçirip yeni bir düzen inşa etmesi kaçınılmazdır. Bu süreçte birbiriyle çatışan ve Türkiye'nin geleceğini ipoteğe almaya 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çalışan, “iki ana restoratör taraf” göze çarpmaktadır: l- Statükocu odaklar ve 2- Tanzimatçılardır. 


Son elli yıllık geçmişe baktığımızda: “karşılıklı olarak birbirini besleyerek çatışan bu bağdaşmaz taraflar arasındaki derin çatlak” Türkiye'yi yeni ve daha kritik sorunlarla yüz yüze bırakmıştır. Statükocu güçler, Kemalizm'e sığınarak sahnede tutunma savaşı ve telaşındadır. 
Artık Kemalizm, koflaşmış ve milletten kopuklaşmış güçlerin iktidarda kalma tarzının paravanı yapılmıştır. Bu kesimlerin ‘illa da biz yöneteceğiz!” iddiası dışında hiçbir ciddi tez ya da projeleri bulunmamaktadır. Ulusalcılık olarak tanımladıkları Batı şovenizmini ve sosyalist kapitalizmini, Siyonist ve emperyalist küreselleşmecilikle çatışmaya sokarak, buradan güç ve meşruiyet devşirmeye çalışmaktadırlar. Laik ve despotik vasıfları, bürokratik üslup ve yöntemlerle savunma alışkanlıkları yüzünden, milletle de çatışan bu kesimlerin nihai amacı: oluşacak yeni düzeni, kendilerinin de içinde olacağı bir denge ve koalisyon tarzında gerçekleşmeye zorlamaktır. Bu amaçla kendi varlıklarını ve güçlerini abartarak pazarlık şanslarını yükseltmeye çalışmaktadırlar. 


İkinci taraf ise; ideolojik hedefleri, dış müttefikleri ve söylemleri itibariyle Tanzimatçılığı çağrıştıran, yenilikçi bürokratlardan, tekelci sermayedardan ve aydınlardan oluşan, biraz da İslamcılık sosu karıştırılan daha organize kesimlerin, küreselleşmeci takımıdır. İsrail güdümlü, İngiliz siyasetini taklit ve tatbik eden bir çerçevede reformist ve revizyonist politikaları savunan bu kesimlerin talep ettikleri restorasyon, esas itibariyle söylemin büyüsüne yaslanarak, geniş toplumsal kesimler nezdinde cazibe oluşturma şansını yakalamıştır. Statüko ile çatışmanın haklılığından beslenen değişim taleplerini, Menderes ve özellikle Özal dönemini referans gösterip, Milli Görüş ü ve mağduriyet psikolojisini istismar eden AKP iktidara taşınmıştır. 2. Tanzimatçıların; Kürt ve İslamcı muhalif güçleri yanına yedek ve destek olarak alma ve gelenekçi güçleri yalnızlaştırma stratejisi ise, AB'ye giriş heves ve hayalleri üzerinden gündem oluşturmaktadır. 


Statükocu güçler, maalesef her tür değişim talebine karşı saplantılı bir reddedişin dilini kullanmakta, sahiplendikleri düzenin bittiğini görmelerine rağmen, hem çağdaşlaşma hedefini, hem de bu çağdaşlaşma sürecini frenleyen şeyleri aynı anda korumaya çalışmaktadır. Kendilerine özgü bir projenin olmamasından dolayı, daima tekrarlanan demode sloganlarla ve uyarlanma eksikliğinden ötürü keskinleşen çağ dışı politikalarla devleti ve toplumu cendereye almışlardır. 


2. Tanzimatçı ve din istismarcısı çevreler ise; küreselleşme ve değişim söyleminin büyüsüne, iştahla ve tarih ötesi bir edayla sahip çıkmaktadırlar. Devleti, hükümet etme işinden uzaklaştıran ve tekniği politik ideolojinin yerine koymaya çalışan “yeni tip hegemonya” biçimini kurtuluş sanmaktadırlar. Dünyaya hâkim güçlerin ve Siyonist sermayenin güdümüne girmeyi “gerçekçilik ve dünya ile birliktelik” olarak sunan bu çevreler, kendi teklif ve taleplerinin, teorik düzeyde dahi zamana ve mekâna giydirilip test edilmesine fırsat verilmeden kabullenilmesini dayatan örtülü bir faşizanlığı, yöntem olarak kullanmaktadırlar. Yine sorgulanmaya ve yanlışlarının hatırlatılmasına karşı, pervasız ve suçlayıcı reflekslerle tepki veren özellikleriyle bu kesimler, karşı çıktıkları totaliter güçlerle, esasta aynı sistemi, yani küresel güçlere teslimiyetçiliği paylaşmaktadırlar. 
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(Bu bağlamda, Ergenekon davası üzerinden sürdürülen hâkimiyet kapışması da; “Milli”lerle “Gayri Milli”lerin çatışması değil, küreselci unsurlarla, masonik ulusalcıların boğuşması şeklinde okunmalıdır. Daha doğrusu, Siyonist sermaye imparatorluğunun, gizli dominyon olarak gördükleri Türkiye'deki sömürü arabalarının “at”larını değiştirme olayıdır. Bir taraf Kemalizm ve Devrim sahtekârlığı, bir taraf ise Din ve Değişim istismarcılığı yapmaktadır. 
Ergenekon kumpaslarını dış talimat ve tertibatlarla birlikte uydurup uygulayan Cemaatle AKP Hükümetinin daha sonra kapışmaları ise; din ve devlet gayretiyle değil, makam ve menfaat çekişmesiyle alâkalıdır.) 


Sonuçta “zincirleme özdeşleşme” diyebileceğimiz türden, birbirinden beslenerek var olan ve giderek benzeşip aynılaşan Batı kaynaklı iki farklı tarafın çatışmasına hapsolma tehlikesi ile karşı karşıya kalınmaktadır. 


Arka planında ABD/AB ve Asyatik güçlerin rekabeti, iç politika seyrinde ise; iktidar ve rant paylaşımından etnik hegemonya çekişmesine kadar, bir dizi yanal ve sanal çelişkinin de dahil olduğu bu kaotik sürecin tek eksiği “milli bir seçeneğin” oyuna dahil olmamasıdır, ve artık olmalıdır! 


Millilik Nedir? 


Önce bazı kavramların anlamı üzerinde durmamız gerekiyor. Herkesin kendi durduğu yere ve keyfine göre anlam yükleyip, olumlu ya da olumsuz kıldığı bu kavramlar konusunda netleşmek; bütün tanımların altüst olduğu bir dönemde, yeni ve gerçekçi tanımlar ve anlamlandırmalar geliştirmek şarttır. Bilindiği gibi: “milli” kavramı, “national”ın karşılığı olarak icad edilen Ulus kavramının alternatifidir, yani aynısı değil, karşıtıdır. Bu ikisini birbirinin yerine kullananlar olmakla birlikte, bizatihi ulus kavramını icat edenlerin niyet ve maksatlarının da gösterdiği gibi; milli olan: Millete ait özellikleri ve gayeleri taşırken; ulus ise: devlete ve devletlü seçkinlerin devleti algılama biçimine dar bir kavramsallaştırmadır. Milli ile negatif milliyetçilik yani kavmiyetçilik kavramı da farklıdır. Zira negatif milliyetçilik ve kafatasçı kavmiyetçilik; yani ötekini dışlayıcı, tek tipçi, daraltıcı ve etnik temelli ırkçılık, milli kavramındaki gibi kucaklayıcı ve kurtarıcı bir oluşu ve duruşu değil, Batı'dan kopya edilip türetilmiş bir misyonu ve dejenerasyonu amaçlamaktadır. 


Bu kullanımların hepsi soğuk savaş koşullarının ürünü olan ideolojik maksatlı tanımlardır. Bu nedenle “Milli” kavramının tekrar düzeltilmeye ihtiyaç duyduğu açıktır ve bu kavramın 20. 
yüzyıl başlarındaki asıl anlamına uygun yorumlanması lazımdır. Bu anlam ise özetle şudur: milli, millete ait olandır ve milletin amaçlarına ve ihtiyaçlarına uygun planlardır ki; milletin tarihini, coğrafyasını, varlık ve beka çabasını anlatır. Millet ise; ortak tarihi ve kültürel bağa sahip bulunan, inanç ve kader birliği oluşan, Anadolu'yu anavatan sayan, ama Anadolu'dan daha geniş bir coğrafyada yaşayan, bütün farklılıklarına rağmen kendini ortak millet ruhu ile tanımlayan topluluğun adıdır. Temel dokusu Müslümanlık olmakla birlikte; farklı din ve inançlardan mensupları olan, temel ve resmi dili Türkçe olmakla birlikte, farklı dillerin de konuşulduğu bu milletin varlığını ve bekasını savunup sahiplenmek, gelişmesini ve güçlenmesini istemek, temel ve ortak inanç, değer ve taleplerini her şeyin üstünde belirleyici olarak görmek, milliliğin icabıdır. Bu tanım çerçevesinde, milliliğin zıddı yani gayrı millilik, 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millete dayanmamak ve milletin şu ya da bu özelliğine karşı çıkmaktır. Bu anlamda ulusçuluk dahi, milletin dini inanç ve ahlâki değerlerini dışladığı ölçüde gayrı milli bir ideoloji konumundadır. Yine millilik, millete dayanmayı temel aldığı için, milleti dışlayan her tür siyasi projeyle, örneğin arkasına askeri almaya çalışan masonik vesayet rejimlerini, bütün totaliter sistemleri ve oligarşik yönetimleri gayrı milli saymak lazımdır. Öte yandan negatif (ırkçı) milliyetçilik ve kavmiyetçilik de özünde gayrı milli bir düşünce akımıdır. Zira milleti dar ölçülerle ayırmayı, ötekiler üzerinde hegemonya kurmayı ve milli ve manevi değerleri, ırkçı amaçları için kullanma dışında, bunları bir kenara atmayı amaçlamıştır. Negatif milliyetçilik akımı genelde Beyaz Türklerin, öteki addettikleri, milletin parçası olan etnik unsurları kışkırtıp kullanmayı hedefledikleri masonik seçkinlerin ideolojisi haline gelmiş bulunmaktadır. İşte bu yüzden millici pozitif milliyetçiler kendilerini ve yollarını onlardan ayırmışlardır. 


Milliliğin bir diğer özelliği ise; doğal olarak yabancı güçlere karşı her türlü bağımsızlığı savunmaktır. Fakat bu bağımsızlık, milli değerleri ve dinamikleri dışlayan bazı ulusalcıların bağımsızlık anlayışından farklıdır. Bu ulusçular kültürel olarak gayrı milli, yani Batıcı oldukları ve manevi değerlere yabancı bulundukları için, bağımsızlığı; milletin dünya milletleri arasında kendi varlığı ve amaçları ile onurlu bir yer sahibi olması şeklinde anlamazlar, sadece bir şekilde gasp ettikleri iktidarın, ellerinde kalması ve kimsenin onlara karışmaması olarak anlarlar. Yani ulusçu bağımsızlıkçılık, bir ideolojik zümrenin keyfi hegemonyasını korumayı ifade eder, gerçek bağımsızlığı değil. Bu nedenledir ki, ülkemiz onların hegemonyaları altında maalesef Avrupa'nın eyaleti, Amerika'nın sömürgesi ya da ulusçu zümrelerin keyfi hegemonya çiftliği olma seçenekleri arasında sıkışıp kalmıştır. 


Başka bir husus ise millilikle enternasyonalizmi zıt görme yanlışlığıdır. Evrensellik ve “nizam-ı âlem” amacı taşıyorsa, ya da başka tip kapsayıcı ve kuşatıcı sistemler; eğer farklı köken ve kültürden ayrı din ve düşünceden bütün ülkelerin birlikte ve barış içerisinde yaşamasını, imkânlarını ve kazanımlarını paylaşmasını içeriyorsa, bu yaklaşım bizatihi milliliğin zıddı olmayacaktır. Ancak yukarıda tarif edilen millilik vasıflarını kaybedince, gayrı milli bir zemine kayacaktır. Siyonist ve emperyalist dünya hâkimiyetini ve kendileri dışındaki bütün halkları köleleştirmeyi hedefleyen “Küreselcilik” elbette şeytanlıktır ve şer güçlerin bir amacı ve aracıdır. 


Millilik konusunun en kritik noktası, milleti temel almakla birlikte bir tür millet fetişizmine kayma riskini taşımasıdır. Yani millicilik; kendi içerisinde giderek bütün evrensel ve yerel değerleri dışlayan, çarpıtan ya da keyfine göre kullanan kendi ırkına mahsus despotik bir ideolojiye yol açabilme olanağıdır. Bu nedenle milliliğin, ancak ve sadece milletin mayası olan İslami değerlerin sürekli tasdikine ve denetimine açık bir siyasal etiğe (tam demokrasiye) ve milletin farklı kesimlerinin temsil edildiği bir devlet felsefesine dayandırılması şarttır. Bu da dürüst seçimleri, referandum geleneğini ve sivil yerel inisiyatiflerin etkinliğini ve çoğulculuğa dayalı bir siyasi-sosyal düzeni gerekli kılmaktadır. 


Özetle: Milli olan millete dayanandır, İslam'la barışık olandır, milletin özgürleşmesine çalışandır, milleti global bir gerçek haline getirme amacıdır, milletin tek tek her ferdine değer vermek ve her koşulda milletin mensuplarını korumaya, yüceltmeye, güçlendirmeye 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çalışmaktır. Milli olan; Türk'tür, Kürt'tür, Kafkas'tır, Balkan'dır, Ortadoğu’ dur, Avrasya'dır, Batı'dır, Akdeniz'dir, Karadeniz'dir, Selçuklu'dur, Osmanlı'dır, Cumhuriyet”tir, Sünni'dir, Alevi'dir, İslamcı'dır, Solcu'dur, Ülkücü'dür; milli olan, milletin davasıdır, sevdasıdır, millete saygı duyan, tarihine ve coğrafyasına sahip çıkandır. Milli olan; gayrı milli güçlere karşı durandır, oligarşik despotizmi ve arkasındaki Batılı emperyalistlerin “gizli görevlendirmelerini? tanımayandır. Millet fetişizmine kaymadan, işte bu millilik tanımı çerçevesinde yeniden safları düzenlemek ve sorunlara bakış açısını düzeltmek, yaşadığımız sürecin, en önemli ve öncelikli fikri ve fiili (teorik ve pratik) çabası olmalıdır. Bütün ideolojik akımların budandığı bir dönemde, tüm namuslu kafaların kendi ideolojik tercihlerini korumak kaydıyla, önce bu milli duruş ve algılama noktasında saflaşmaları ve kucaklaşmaları hayati önem taşımaktadır. İslamcıların, solcuların, ülkücülerin, liberallerin: içlerine sızan gayrı milli unsurları tespit ve tasfiye edebildiği ölçüde; bu ülkenin İslamcılığı mü'minlere, solculuğu emekçilere ve ülkücülüğü ise memlekete ve devlete hizmet eden; ve birbirleriyle ülke sorunları konusunda paslaşabilecek ve paylaşabilecek olgunluğa erişen, gerçek fikri akımlar olacaktır. İşte o zaman liberallik ya da sosyal demokratlık bu akımların alt kanatları olarak gerçek yerini bulacak ve var olan güdümlü demokrasicilik oyunu yerine, sahiden milletin kendi kendini yönetmesi geleneği başlayacaktır! 


Milli Restorasyon: İmkânlar ve Bakış Açıları! 


Türkiye'nin geleceği üzerinde iddia sahibi olan, ama milli düşünceye yabancı bulunan, solcu sağcı, ulusalcı İslamcı gibi tarafların çatışması; ihtimal ki, küresel dengelerin emperyalist hesaplar doğrultusunda yerine oturmasına, özellikle Avrasya'nın paylaşımının tamamlanmasına kadar devam edecektir. İçerideki çatışma ise kesintisiz sürecektir. Hatta bunların sonunda muhtemelen iki ana partili ve masonik merkezli bir parlamenter düzenin ikamesi hedeflenmektedir (ve maalesef sonunda bu kanala girilmiştir). Öyle anlaşılmaktadır ki her iki taraf için de: TSK'nın siyasi ve ekonomik vesayetini törpülemek bahanesiyle orduyu etkisizleştirmek; ılımlı ve dış mihraklara bağımlı dış politika eğilimini güçlendirmek, bu sürecin en temel iki çatışma eksenidir. 


İşte Milli bir restorasyon perspektifi, tüm bu realiteler ve hıyanet girişimleri bağlamında daha çok önem kazanmaktadır. Bu Milli bakış açısının temel çerçevesini ana hatlarıyla özetlemek gerekirse; 


l- Milletin tümünü; her kökeni, her görüşü temsil ve ifade eden bir Devlet aklı inşa edilmelidir; kutsal devlet yerine sosyal devlet hedeflenmelidir. 


2- Devlet çeperini işgal eden Batı destekli oligarşik güçlerin imtiyaz, tazyik ve manipülasyonlarına direnecek dinamikler tekrar harekete geçirilmeli ve Anadolu insanının devlette görev alıp güçlenmesini içeren yeni bir“elit dönüşümü ve kadro değişimi” gerçekleştirilmelidir. 


3- Düvel-i Muazzama'nın (Büyük devletlerin ve küresel organizelerin kendi) iç çelişkilerini kullanmaya ve yerli kartlarımızı güçlendirmeye ayarlı pro-aktif ve çok taraflı bir dış politika doktrini geliştirilmeli ve en az 50 yıllık bir stratejik vizyon belirlenmelidir. 
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4- Dış güçler ve oligarşik işbirlikçiler adına milletin elini kolunu bağlayan, güçsüzleştiren ve mülksüzleştiren politikalar, bütün uygulayıcıları ve sonuçlarıyla birlikte tasfiye edilmelidir. Milleti güçlendirecek siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar uygulamaya konmalı, temel hak ve özgürlükleri sağlayacak tam demokratik ve hukuk temelli yeni bir düzen getirilmelidir. Parlamenter sistem, kademeli bir geçişle Yarı Başkanlık Sistemine dönüştürülmelidir. 


5- CHP gibi statükocu güçlerin bağımsızlık gevelemeleri ile, AKP gibi 2. Tanzimatçıların değişim söylemleri, milli bir potada ve rotada sentezlenmeli, bu tarafların tahrip edici çelişkileri, modern, demokrat ve kalkınmış, bağımsız Türkiye projesiyle giderilmelidir. 


6- Batılılaşma ve Avrupalılaşma politikaları terk edilmeli ve milli bir modernleşme perspektifi geliştirilmelidir. Dünyaya açık, modern değerleri içeren ve küresel trende dâhil olabilen bir millilik anlayışı yürütülmelidir. 


7- Laiklik, cumhuriyet, demokrasi ve etnik talepler gibi güncel sorunlar milli meşruiyet ölçüsü ile değerlendirilmeli ve çözülmelidir. Milli meşruiyet; milletin tek karar verici konuma getirilmesini ve demokratik mekanizmalarla bunun sürekli teyit edilmesini gerekli görmektedir. 


8- Devlet açısından dirlik ve düzenin, artık baskıcı ve dayatıcı bir denetim ve kontrol yoluyla değil, bilinçli ve hür iradeli bir katılım demokrasisi ve toplam kalite artışını kolaylaştıracak tam bir hukuk düzeni sayesinde sağlanacağı gerçeğine uygun bir konsept değişikliği yapılmalı ve yerleştirilmelidir. Ve işte Adil Düzen bunun en güzel örneğidir. 


Bu perspektifler çerçevesinde uzlaşılarak gerçekleştirilecek bir milli restorasyon, herhangi bir “tarafın değil, bütün Türkiye'nin çağ değiştirmesi demektir. Çünkü, artık düzen çürümüş ve çökmüş, dirlik birlik bozulup çözülmüş, hem statüko hem de sözde anti statüko görünümlü Batıcılık, en ciddi sorun haline gelmiştir. Geç kalmanın ve ağırdan almanın çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı kritik bir süreçten geçilmektedir. Çünkü tarihin ve coğrafyanın tanıdığı zaman ve imkânlar hızla tükenmektedir. Artık yeter, suni ve sentetik çelişkiler üzerinden; terör ve mafyavari çeteler eliyle, ölecek ve öldürecek insanımıza yazıktır, imkânlarımız ve elemanlarımız boşa harcanmaktadır. 


Milli demokratik bir restorasyon: sahte seçim oyunlarını, particiliğe dayalı basit ve çağdaş kabile kavgalarını, medya denilen manipülasyon tezgâhlarını ve komprador rantiyeci sermaye sınıfını da terbiye edecek şekilde; milli iradenin tecellisi olacaktır! 


Türkiye yaşadığı bu toz duman ortamını, ancak ve önce: Adil, asil ve asri yeni bir düzen kurucu ruha sahip, milli ve cesaretli bir hamle yaparak aşabilecektir ve aşmalıdır. 


Bu bakımdan Adil Düzen bütünüyle Milli özellikler taşımakta ve evrensel projeler ortaya koymaktadır. 


Çünkü Adil Düzen: 


e Hem Milli 
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* Hem İlmi 
* Hem İslami 
* Hem de insani esaslar yanında; tabii ve tarihi yasalara dayanmaktadır. 


Ve tarihi her zaman kötüler değil, bu sefer de iyiler ve Milliler yazacaktır. Tahminimiz ve temennimiz odur ki; bu kutlu ve mutlu değişim de oldukça yakındır! 


Yeni Bir Düzen İhtiyacı 


Dünya hayatı ve yaşam standartları, insanlık tarihi boyunca sürekli gelişmekte ve değişmektedir. İlim adamlarının ve araştırmacıların görevi: Değişmeyen doğruları esas alarak, değişen dünya şartlarına ve insanlığın sorunlarına uygun çözüm ve çareler üretmektir. 


İslam medeniyeti tarihine dikkatle bakınca şu gerçekler görülecektir. Emeviler ve Abbasiler döneminde yeni ülkeler fethedilmiş, Arap olmayan başka kavimler İslam'a girmiş, Müslümanlar bir şehir ve site düzeni seviyesinden çıkıp, dünya çapında büyük bir devlet haline gelmiş, haliyle yeni problemler zuhur etmiş ve bunların çözümü için de yeterli içtihatların yapılması gerekmiştir. 


Selçuklular döneminde şartlar ve standartlar daha da geliştiği ve değiştiği için, haliyle siyasi ve ekonomik yönden yeni düzenlemelere gidilmiştir. 


Osmanlı döneminde de, hem toprak ve arazi sisteminde, hem vakıflar gibi sosyal hizmet kurumları statüsünde, hem yönetim ve siyaset biçiminde, hem de askeri ve ekonomi stratejisinde gerekli yenilik ve değişikliklerin yapılması için gayret gösterilmiştir. 


Manevi rütbe, uhrevi sevap ve şeref dereceleri bakımından olsun ve yine takva ve teslimiyet ölçüleri açısından olsun, Ashab-ı Kiram'ın üstünlüğünü elbette kabul etmemiz ve onlara derin bir hürmet ve muhabbetle bağlılık göstermemiz mutlaka gereklidir. Çünkü Hz. Peygamber Efendimizin başında bulunduğu ASR-I SAADET “Üsvetün Haseneh”dir. Yani; kendisine tâbi olunacak, her derde derman aranacak ve her sorunun çözümüne dayanak ve kaynaklık yapacak en güzel ve temel örnek ve en mükemmel ve genel model niteliğindedir. 


Ancak uygulanan sistemin genişlemesi ve gelişmesi açısından, Emevi ve Abbasi dönemi; Asr- ı Saadet'ten, Selçuklu dönemi; Abbasilerden, Osmanlı dönemi ise; Selçuklulardan daha da müesseseleşmiş, yeni kurumlar ve yeterli kurallar getirilmiştir. Ve şimdi bütün insanlığın ihtiyacına cevap verecek “Adil Yeni Dünya Düzeni'nin” de, Osmanlı döneminden ve diğerlerinden çok daha gelişmiş ve sistemleşmiş olması tabiidir... Ve bu durum zaten İslam'ın da hedefidir. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin pek çok hadislerinde haber verdiği ve müjdelediği; “Yaygın Adalet, Üstün Saadet ve Özgün Medeniyet dönemi; orijinal tarifiyle Mehdiyet Sistemi” de bunu göstermektedir. 


Ve maalesef Müslümanları ve insanlığı yüzlerce yıl önceki şartlara ve o dönemler için hazırlanmış kalıplara uymaya zorlamak, nehirleri baş yukarı akıtmaya kalkışmak gibi bir divaneliktir. 
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Müspet (ispat edilmiş ve kesinleşmiş) ilmin verileri, binlerce tecrübenin meyveleri olan insanlık tarihinin birikimleri... Aklıselimin ve vicdani kanaatlerin ortak ürünleri... Ve hayret ve hayranlık uyandıracak şekilde bütün bunlara uygunluğu görülen: Kur'an-ı Kerim'in açık hükümleri “değişmeyen doğrular”dır... Sünnet; Efendimizin hayat sisteminin ve stratejisinin esaslarıdır. Asr-ı Saadet ve Ashab'ın (RA) hayatı, “İslam'ı nasıl anlamamız, uygulamada neleri esas almamız ve problemleri çözmede hangi yöntemleri kullanmamız, hususunda kıyamete kadar örnek levhalarımızdır. İlim ve içtihat erbabının ve mezhep imamlarının mutlak doğrulara dayanarak ortaya koydukları prensipler ise, bizim genel düsturlarımızdır.” 


Bugüne kadar, İslam'da “iman ve itikat esasları” en mükemmel şekilde ortaya konulmuş ve açıklanmıştır. Namaz, oruç, hac ibadetleriyle ilgili gerekli ve yeterli içtihat ve izahlar yapılmıştır. Genel “ahlâk ve muaşeret” konuları ise en güzel biçimde anlatılmış ve yazılmıştır. 


Ancak ülke ve dünya şartlarına uygun yeni “zekât ve vergi sistemi” nasıl olacaktır? Helal ve hayırlı bir “banka ve kredi düzeni” nasıl kurulacaktır? İnsanlığa uygun bir “siyasi ve sosyal yapılanma” nasıl oluşacaktır? Çağımızın şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir “ilim ve eğitim biçimi” nasıl uygulanacaktır? Emeklilik, sendika ve sigorta işleri ve diğer sosyal hizmetler hangi kurum ve kurallara dayanacaktır? gibi sorulara cevap verecek ve bu tür sorunlara çözüm getirecek yeni ve ilmi içtihatlara ihtiyacımız bulunduğunu kabul etmemek, kafamızı kuma gömmektir. 


Çünkü Osmanlı dönemi zekât ve vergi sistemini, bugüne aynen tatbik edemeyiz! Selçuklu dönemi borç alıp verme düzeniyle, bugünkü banka ve kredi düzenini yürütemeyiz!.. Abbasi dönemi usta-çırak ilişkilerini esas alan kurum ve kurallarla, bugünkü işçi-işveren münasebetlerini, sendika ve sigorta hizmetlerini başarıp götüremeyiz. Asr-ı Saadet şartlarına uygun Suffa örneği ile veya sonradan geliştirilen medrese usulüyle, bugünkü eğitim ve öğretim işlerine ve üniversite hizmetlerine çeki-düzen veremeyiz!... 


Elbette bütün bu uygulamalardan ve şimdiye kadar her dönemde bu konularda yazılanlardan ve yapılanlardan da yararlanacağız. Günümüz şartlarına tatbiki mümkün ve münasip olanları ise aynen alacağız. Ancak pek çok şeyin değiştiğini, geliştiğini ve hatta eskiden hiç olmayan yeni problemlerin zuhur ettiğini ve bütün bunların ilmin ve inancın ışığında yeniden değerlendirilip çözülmesi gerektiğini de unutmayacağız!... 


Öyle ise, yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın; ilmi, ahlâki, siyasi ve ekonomik sorunlarını çözecek ve her hususta yol gösterecek yeni bir dünya düzenine ihtiyaç vardır. Ve bu Adil Düzen'in temel kaynağı ilim ve iman olacaktır. Efendimizin (SAV) işaretiyle, Âdem peygamberden bugüne benzeri görülmemiş ihtişamda bir saadet medeniyeti yeniden kurulacaktır. Ve bu mutlu netice, Kur'an'ın kerameti, Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin yeni bir mucizesi sayılacaktır. 


Sahabelerin ve müçtehid âlimlerin ruhaniyeti de bundan memnun ve mesrur olacaktır. 
İnsanlığın Komünizm?'de arayıp da elde edemediği, Kapitalizm'in va'ad edip de veremediği, gerçek barış ve adalet sistemi nasıl olacaktır, nasıl kurulacaktır ve uygulanacaktır? Sorularının cevabı olan “Adil Düzen” projeleri, işte bu maksatla hazırlanmakta ve olgunlaşmaktadır. 
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Eskiden ulaşım aracı olarak kullanılan at, katır ve deveye nispetle, bugünkü uçaklar ve elektrikli trenler ne derece gelişmiş ve mükemmel ise... 


Eskiden haberleşme aracı olarak kullanılan atlı postacılara nazaran, bugünkü telefon ve telsiz sistemi ne derece üstün ise... 


Eskiden bir usta ile çıraktan oluşan atölyelere göre, bugün yüz binlerin çalıştığı muazzam fabrikalar ne kadar farklı ise... 


Eski hayat şartları ve standartları, bugüne nazaran ne denli basit ve iptidai ise... 


Bugünkü dünya şartlarına ve bütün insanlığın her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek bir Adil Düzen de, o günkü İslami modellerden elbette daha kapsamlı ve daha kâmil olacaktır. Ve bu durum farklı mektep ve mezhepleri kaldırmak değil, bilakis faaliyet sahalarını ve etki alanlarını genişletmek sayılacaktır. 


Açık bir gerçeğin ifadesi olan ve Kur'an'ın asrımızı aydınlatması sayılan bu ifadelere bakıp, “Vay efendim bu sözlerde Sahabe'yi küçümseme var" veya "geçmişteki ilmi çalışmaları basit görme var (hâşâ)” gibi isnat ve iftiraları atanlar, ya bu gerçekleri anlayamayacak kadar bir akıl kıtlığına veya anlayış kısırlığına düçardır! 


Veya maksatlı olarak, çağımıza barışın ve bereketin damgasını vuracak Adil Düzen programlarını gereksiz ve geçersiz gösterme hastalığına müptelâdır! 


Ya da, ne İslam'ı, ne de çağımızı tanımayan, hâlâ hayâl âleminde dolaşan ve İslam'ın tarih olmuş hatıralarıyla avunan bir zavallıdır!... 


Bediüzzaman Hazretleri'nin önemli bir tespitiyle bitirelim: 
“Eski hal, artık muhal, 
Ya yeni hal, ya izmihlal” 


Yani eskiye dönüş, hayâldir ve imkânsızdır. Ya, yeniden ilmi ve insani bir düzen kurulacak veya çöküş kaçınılmaz olacaktır. 


Dipnotlar: 


U Bu yazı, hem tebrik hem de tenkit için buraya alınmış; doğru yaklaşım ve yorumlar aynen kalmış, yanlış saptamalar ve bazı saptırmalar ise düzeltilerek ve gerekli bilgiler eklenerek aktarılmıştır. 


2 Al-i İmran: 140 
BI Ahmet Özcan, Ağustos 2002, Yarın dergisi 


TOPLUM DÜZENİ VE VİCDANIN ÖNEMİ 
13 Mart 2021 | Yazar Necati Akgül-Millicozum 


Allah'ın Her İnsana Adalet ve Merhamet İlhamı: VİCDAN’ dır! 
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Vicdan; her insana güzel olan tavrı ve düşünceyi hatırlatan, bir insanın sağlıklı muhakemede bulunmasını, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan manevi bir yetenektir. Vicdanın önemli bir özelliği de, tüm insanlarda ortak bir değerdir. Yani bir insanın vicdanına göre doğru olan, aynı koşullar söz konusu olduğu sürece, diğer insanların vicdanları için de geçerlidir. Vicdanlar hiçbir zaman çatışmaz. Bunun nedeni ise vicdanın kaynağıdır; vicdan Allah'ın ilhamıdır. Allah, her insana vicdanı aracılığı ile Kendisi'nin hoşnut olacağı umulan en doğru ve en güzel tavırları bildirmektedir. Vicdanın Allah'ın ilhamı olduğu Kur'an'ın Şems Suresi'nde şöyle haber verilmektedir: 


“Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene'. Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.”J1 | 


Yukarıdaki ayetlerde Allah, nefse fücuru (günaha ve isyana dalmak, fasık olmak, yalan konuşmak, baş kaldırmak, Hak'tan sapıtmak, nizamı bozmak, ahlâki çöküntü, takvanın zıddı) ve aynı zamanda ondan sakınmayı ilham ettiğini bildirmektedir. İşte insanı kötülüklerden sakındıran ve doğruyu bulduran onun vicdani kanaatidir. 


Vicdanın en önemli özelliklerinden biri ise insanın kendi kendine doğruyu bulmasına yardımcı olmasıdır. Vicdan; kimse söylemese de insana doğruyu gösterecektir, ancak önemli olan insanın vicdanına başvurması, onun ne dediğini dinlemesi ve eksiksizce söylediklerini uygulamasıdır. Bu nedenle vicdan, Kur'an'ı anlayıp uygulamada dinin temel unsurlarından biri sayılmıştır. Her şeyden önce şunu unutmamak gerekir: Her insan şuur sahibi olduğu andan itibaren Allah'ın kendisine ilham ettiği vicdanının söylediklerinden sorumlu konumdadır. Etrafındaki olayları idrak etmeye başlayan, muhakeme yeteneği kazanan her insan artık vicdanını duyacak, nefsi ile vicdanını ayırt edebilecek yeteneğe ve vicdanına uyabilecek iradeye sahip olmuş durumdadır. Artık bundan sonra karşılaştığı olaylar esnasında seçtiği yoldan hesap günü sorgulanacaktır; vicdanına uyuyorsa Allah'ın sonsuz cennetine layık görülecek, nefsine uyuyorsa "kapıları kilitlenmiş" sonsuz bir ateşle karşılaşılacaktır. 


Allah'ın Varlığının Delilleri Vicdanla Anlaşılır! 


Vicdanına uyan bir insanın ilk olarak yapacağı şey, çevresinde gördüklerini sorgulamak ve araştırmak olacaktır. Ve idrak yeteneği gelişmiş insan görecektir ki, kusursuz bir evrende, her şeyiyle eksiksiz olarak yaratılmış bir dünyada yaşamaktadır. Herkes, doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu ortamı ve koşulları düşünmeye başladığında; tüm detaylarıyla ince ince düşünülüp tasarlanmış bir dünyada yaşadığını anlayacaktır. Sadece kendi bedenindeki sistemler bile insanı şaşkınlığa düşürecek kadar kusursuz yaratılmıştır. Şu anda herkesin kalbi hiç teklemeden atıyor, derisi kendisini yeniliyor, akciğerleri kanı temizliyor, böbrekleri kanı süzüyor, hücrelerinde saniyede milyonlarca protein yaşamının devam edebilmesi için sentezleniyor. Ve kişi, içinde gerçekleşen bunlar gibi daha binlerce faaliyetten habersiz yaşıyor ve belki de bunların bazılarının nasıl gerçekleştiğini dahi bilmiyor. Bu kadarla da kalmıyor; içinde yaşadığımız gezegenin milyonlarca kilometre uzağında gerekli ısı, ışık ve enerjiyi sağlayan 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Güneş var. Ama Güneş ile Dünya arasındaki mesafe o kadar iyi ayarlanmış ki, bu enerji kaynağı gezegenimizi ne kavurup yok ediyor, ne de soğuktan donduruyor. 


Sonra gökyüzüne bakıyoruz. Dünya'yı çepeçevre saran hava kütlesinin estetik görünmesinin yanı sıra insanları ve tüm canlılığı dış tehlikelerden koruduğunu öğreniyoruz. Eğer gezegenimizi saran bu atmosfer olmasa, dünya üzerinde tek bir canlı dahi var olamayacaktı. 
Bunların her birini tek tek düşünen insan, elbette ki kendisinin ve içinde yaşadığı evrenin nasıl meydana geldiğini ve varlığını nasıl devam ettirdiğini sorgulayacaktır. Bunu araştırdığında ise karşısına iki alternatif çıkacaktır: 1- Ya Yaratılış gerçeğine inanıp Müslüman olacaktır. 2- Ya da Evrim safsatasına kapılıp sapıtacaktır. 


Bu alternatiflerden Evrim ve Darwin safsatası; tüm evrenin, gezegenlerin, yıldızların ve tüm canlılığın tesadüfler sonucunda kendiliğinden meydana geldiğini söylemektedir. Maddenin en küçük birimi olan atomların serbest haldeyken, tesadüfler sonucu bir araya geldiklerini, hücreyi, insanı, atları, kelebekleri, doğayı, yıldızları, kısacası sizin her an görüp de hayrete düştüğünüz son derece kusursuz ve karmaşık yapıları ve sistemleri oluşturduklarını iddia etmektedir. 


Size sunulan diğer alternatif ise; bütün bu gördüklerinizin üstün akıl sahibi, her şeye güç yetiren Yüce bir Yaratıcı tarafından var edildiğini, hiçbirinin tesadüflerle meydana gelemeyeceğini, çevrenizde gördüğünüz tüm sistemlerin üstün güç sahibi bir Yaratıcının planı ve tasarımı olarak meydana geldiğini söyleyecektir. İşte O Yaratıcı, benzersiz güç sahibi Yüce Rabbimizdir. Bu aşamada vicdanınıza başvurarak karar vermelisiniz. Sayısız detay içeren muhteşem sistemlerin tesadüflerle oluşması ve yine kendi kendine bu kadar kusursuzluk içinde işlemesi aklen mümkün ve münasip midir? 


Vicdanını kullanan her insan bu soruya cevap verebilir ve evrendeki her şeyin bir Yaratıcısı olduğunu ve bu Yaratıcının çok üstün ve bütün (Külli) bir akla, çok üstün bir yaratışa sahip olduğunu ve her şeye güç yetirdiğini kavrayabilir. Çünkü çevresindeki her şeyde Allah'ın delilleri açıkça görülmektedir. Evrende ve canlılarda var olan bilinçli tasarımlar, aralarındaki büyük uyum ancak yüksek bir bilincin ürünü olarak ortaya çıkabilir. Bu, son derece açık, yalın ve tartışmasız bir gerçektir. Sadece yaratılmışlar arasındaki büyük uyumu görmek bile vicdanın, bunların birbirlerinden bağımsız olarak tesadüflerle oluşamayacaklarını, hepsinin tek Yaratıcı olan Allah'ın eseri olduğunu görmesi için yeterlidir. 


Ancak, vicdanını kullanmayan biri aynı anlayışı gösteremeyecektir. Çünkü bu kavrayış akılla kazanılır ve akıl ise ancak vicdana uyulduğunda ortaya çıkan manevi bir özelliktir. Vicdana uygun olarak yapılan her tavır aklı güçlendirip geliştirir. Fakat burada "aklın tanımı" dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Akıl; günlük yaşamda kullanıldığı anlamından, yani zekâdan farklı bir kavramdır. Bir insan ne kadar zeki olursa olsun, bilgisi ve kültürü ne kadar fazla olursa olsun, vicdanını kullanmıyorsa "akılsız" olacaktır ve birçok gerçeği görüp anlamayacak, gördüklerini de kavrayamayacaktır. Ve bu vicdan ve akıl, insanı İslam hidayetine ulaştıracaktır. 


Zekâ ile vicdanın kazandırdığı akıl arasındaki farkı şöyle bir örnekle belirginleştirebiliriz: Bir bilim adamı, hücre ile ilgili yıllarca çok derin ve detaylı araştırmalar yapabilir. Bu konuda 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dünyanın en bilgili kişisi de olabilir. Ancak eğer akıl ve vicdandan yoksunsa, bu kişi sadece hücre ile ilgili bilgilere sahip olacaktır, yani bu bilgileri sadece "bir yük gibi taşıyacaktır". Bu bilgilerin doğrultusunda bir çıkarım yapamayacaktır, iman şuuruna kavuşamayacaktır. Oysa vicdan ve akıl sahibi bir insan, hücredeki mucizevi özellikleri, detayındaki mükemmellikleri görerek, bu kadar karmaşık bir yapının ancak ve ancak bir Yaratanı, üstün akıl sahibi bir tasarlayıcısı olması gerektiğini anlayacaktır. İnsan vicdanıyla düşünmeye devam ederse şu sonuca varacaktır: Elbette hücreyi bu mükemmellikte yaratan güç, diğer tüm canlı ve cansız varlıkların da Yaratıcısı olmalıdır. 


Kur'an'da, vicdanını dinleyerek bu yöntemle Allah'ı bulan Hz. İbrahim (AS) örnek olarak anlatılmaktadır: 


“Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: “Bu benim Rabbimdir.” Fakat (yıldız) kayboluverince: ‘Ben kaybolup-gidenleri sevmem? demişti. Ardından Ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: “Bu benim Rabbim? demiş, fakat o da kayboluverince: “Andolsun? demişti, “Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum.’ Sonra Güneş'i (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: “İşte bu benim Rabbim, bu en büyük? demişti. Ama o da kayboluverince, kavmine demişti ki: “Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri Yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim.”"/2) 


Yukarıdaki ayetlerde Hz. İbrahim'in akıl yoluyla Allah'ı nasıl bulduğu aktarılır. Vicdanıyla, çevresinde gördüğü her şeyin ancak birer yaratılmış varlık olduklarını, Yaratanın ise onlardan çok daha üstün bir varlık olduğunu anlamıştır. Vicdanına başvuran herkes, kendisine anlatan biri bulunmasa dahi bu gerçeği kavrayacaktır. Hırslarını ve tutkularını karıştırmadan samimi olarak, sadece vicdanını kullanarak düşünen herkes, Allah'ın apaçık varlığının ve yüce sıfatlarının farkına varacaktır. 


Vicdanları Allah'ı Bildiği Halde İnkâr Edenlere Günümüzden Bir Örnek İse: Evrimciler Takımıdır! 


Bir insan gerçekler apaçık önündeyken; işine gelmediği için bu gerçekleri görmek istemezse, hatta bu gerçekler yokmuş gibi hareket ederse, bu insan, zekâsına rağmen küçük durumlara düşecektir. Vicdanında doğruyu bilen kişinin bunu kabullenmemesinin nedeni, genellikle bu gerçeğin kendi çıkarlarına ve nefsi arzularına ters düşmesidir. Bir insanın Allah'ın varlığını kabul etmesi; kendisinden ve her şeyden çok üstün ve yüce, boyun eğmesi gereken, muhtaç olduğu, sorumlu bulunduğu bir varlığı kabul etmesi demektir. Vicdanın kapalı olmasının, zekâya ve bilgiye rağmen bir insanı nasıl durumlara düşürebileceğine dair yakın zamanımızdan herkesin tanıdığı bir örnek verelim: Francis Crick, 1950'li yıllarda DNA'nın yapısını keşfeden iki bilim adamından biridir. Bu, şüphesiz bilim tarihi için çok önemli bir buluştu; çok uzun araştırmalar, büyük bir bilgi birikimi ve tabii zekâ gerektiriyordu. Nitekim bu "bilim adamı"na yaptığı araştırmalardan dolayı Nobel Ödülü verilmişti. 


Francis Crick, hücre ile ilgili çalışmaları sırasında hücrenin yapısına, içindeki gizli tasarıma hayran kalmıştır. Nitekim koyu bir evrimci olmasına rağmen, DNA'nın mucizevi yapısına şahit olduktan sonra yazdığı eserinde bilimsel bir gerçeği şöyle ifade etmiştir: "Bugün sahip 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olduğumuz bilgiler ışığında, dürüst bir adamın yapabileceği tek yorum, hayatın bir mucize eseri olarak ortaya çıktığıdır." Evrime ve dolayısıyla hayatın tesadüfler sonucu oluştuğuna inanan Crick, hücredeki detayları görünce yukarıdaki sözleri söylemiş ve hücrenin var oluşunun tesadüflerle mümkün olmadığını, bunun ancak bir mucize olabileceğini belirtmiştir. 
Oysa evrimciler tesadüf dışında bir açıklamaya inanmazlar, çünkü bu onların Allah'ın varlığını kabul etmelerini gerektirir. Hücredeki mükemmelliği ve kusursuzluğu yakından görmek Crick'i o kadar etkilemiştir ki, ideolojisine ters olmasına rağmen bunu itiraf etmiştir. 
Ancak Crick, vicdanına uzun süre uyamamış ve Allah'ın varlığını kabul edemeyeceğini, bu nedenle üstün bir akıl gerektiren ve tesadüflerle açıklanamayan bu süreci Allah'ın değil "uzaylıların" yarattığını iddia etmiştir. Yani Crick'e göre hayatı yaratan Allah değil, uzaylılardır. Güya uzaylılar dünyaya ilk DNA'yı getirerek hayatı başlatmışlardır! İşte vicdanı hapsetmek, baskı altına alarak sesini kesmek, her ne kadar zeki veya kültürlü de olsa kişiyi bu duruma getirir. Bu Nobel ödüllü "bilim adamı", bu kadar üstün bir yapıyı meydana getirebilecek uzaylının nasıl yaratıldığını dahi düşünemeyecek kadar sığ bir görüşe sahiptir. 


Ünlü Amerikalı biyokimya profesörü Michael J. Behe, vicdanlarını kapatan bilim adamlarının durumunu, vicdan kelimesini kullanmadan şöyle açıklamaktadır: 


"Son kırk yıl içinde modern biyokimya hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. Bunun için harcanan emek ise gerçekten çok büyüktü. On binlerce insan, bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlardaki uzun çalışmalara adadılar... Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar, çok açık bir biçimde, bağıra bağıra, tek bir sonucu veriyordu: “Dizayn!” Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeliydi... Bu zafer on binlerce insanın “Euraka!” (Buldum!) çığlıklarıyla bu büyük buluşu kutlamalarına yol açmalıydı... Ama hiçbir kutlama yaşanmadı, hiçbir sevinç ifade edilmedi. Aksine hücrede keşfedilen büyük karmaşıklığın karşısında, utangaç bir sessizlik hâkim oldu. Konu halka açık bir ortamda gündeme getirildiğinde, çoğu bilim adamı bundan rahatsız oluyorlar. Kişisel diyaloglarda ise biraz daha rahatlar; çoğu keşfettikleri açık gerçeği kabul ediyor, ama sonra yere bakıp başlarını sallıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Peki neden? Neden bilim dünyası, keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Neden ortaya çıkan açık dizayn, entelektüel eldivenlerle kenarından tutuluyor? Çünkü bilinçli bir dizaynı kabul etmek, ister istemez Tanrı'nın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara."[3] 


Allah'ın varlığının delilleri herkes için çok açık ve görülebilirdir. Tüm evrene hâkim olan dizaynın Yaratıcısının Allah olduğu çok açık bir gerçektir. Allah'ın varlığını inkâr edenlerin bir kısmı, gerçekten inanmadıkları için değil, birtakım dünyevi hesaplar nedeniyle Allah'ı inkâr etmektedirler. Vicdanında herkes Allah'ın varlığını, sonsuz gücünü bilir. Ancak Allah var diyen ve Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayan kişi, O'na karşı mes'uliyetini, O'nun emirlerine uyması ve O'nun için yaşaması gerektiğini de bilir. Tüm bunları bilmesine rağmen inkârda direnen kişi ise, bu büyük gerçeği kabul etmek çıkarlarına ve içindeki büyüklük hissine uygun olmadığı için inkâr etmektedir. Kur'an'da bu durumdaki insanların tarifi, Neml Suresi'nde şöyle geçmektedir: 
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“Vicdanları (nefislerinin esası) kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkâr ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak.”[4] 


Kur'an'da, İbrahim Peygamber ile kavmi arasında geçen olaylar bu konuda önemli bir örnek oluşturmaktadır. Hz. İbrahim'in kavmi putlara tapmaktadır. Burada hatırlatılması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır: Kur'an'da "putlar", insanların Allah dışında kabul ettikleri her türlü güç için temsili olarak kullanılan bir kavramdır. Bunun için sadece heykelden putlara tapan toplulukları düşünmek yanlış olur. Örneğin; evrimcilerin yaptığı gibi atomları, zamanı ve tesadüfleri yaşamı oluşturan güçler olarak görmek; atomları, zamanı ve tesadüfleri ilah edinmek demektir. Oysa ne zaman, ne de tesadüfler hayatı yaratmaya güç yetiremezler. 
Ancak ve ancak Allah böyle bir güce sahip olabilir. Söz konusu kıssada anlatıldığına göre, Hz. İbrahim kavmine, taptıkları putların hiçbir şeye güç yetiremeyen varlıklar olduklarını göstermek için heykelleri kırmıştır. Kur'an'da bu olay şöyle bildirilmektedir: 


"Hayır" dedi. "Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, onları Kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Andolsun Allah'a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra, ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım." Böylece o, yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti; belki ona başvururlar diye. "Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? 
Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler. "Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler. Dediler ki: "Öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin ki ona (nasıl bir ceza vereceğimize) şahit olsunlar." Dediler ki: "Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?" "Hayır" dedi. "Bu yapmıştır, bu onların büyükleridir; eğer konuşabiliyorsa, siz ona soruverin."[5] 


Taptıkları putlarının kendilerine cevap veremeyeceğini, aslında değil herhangi bir şeyi yaratmayı, kendilerini bile savunmaktan aciz heykeller olduğunu bilen inkârcılar vicdanlarında doğruyu sezerek: “Bunun üzerine kendi vicdanlarına (nefislerinin önyargısız tartılarına) başvurdular da; “Gerçek şu ki, zalim olanlar sizlersiniz (biziz)? dediler.”[6] 


Ancak böyle vicdanlarına uymaları uzun sürmeyecektir. Daha önce de belirtildiği gibi büyüklenme ve zulümleri nedeniyle vicdanen gördükleri gerçeği inkâr edeceklerdir: 


“Sonra, yine tepeleri üstüne ters döndüler: “Andolsun, bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin.?” Dedi ki: “O halde, Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz?? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız?[7] 


Vicdanlarının ortaya çıkarılması inkârcıları dehşete kaptırır ve vicdanlarının kabul ettiğine bütün güçleriyle karşı çıkacaklardır. Gerçeği kabul etmemek için, gerçeği kendilerine açıklayan kişilere karşı şiddetli bir nefret duyarak, sapkın inanışlarını kurtarmak için elçileri öldürmeyi bile göze alacaklardır: 


“Dediler ki: "Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun.”|8)J Bu durum sadece belli bir kesim için değil, toplum için de pek çok kişi için geçerlidir. Bir 


insan saygın bir bilim adamı olabilir, çok kültürlü, çok zengin veya çok zeki olabilir. Hatta 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zekâsıyla birçok şey meydana getirebilir, buluşlar yapabilir. Çok başarılı bir iş adamı veya sanatçı olabilir. Ancak bu insan tüm bunları yaparken; vicdanını kullanarak, kendisini yaratan Allah'ı düşünüp, O'nun gücünü ve sanatını öveceği, O'nun kendisine bunları görme, anlama imkânı verdiği için O'na şükredeceği yerde; zekâsı ve buluşları ile, kazandığı para ile övünüp böbürlenir. Ve bu yaptıklarının hiçbirinin öldükten sonra kendisine bir fayda sağlamayacağını da düşünmeyeceklerdir. Oysa unutmamalıdır ki, geçmişte yaşamış, kendi döneminde birçok önemli buluş yapmış, büyük devletleri yönetmiş veya dünyanın en zengini olmuş kişilerin çoğunun adı dahi şu an bilinmemektedir. İsimleri bilinse bile ölmüş biri için, bunlar anlamsız ve değersizdir. O insanlar, Allah'ın gücünü unuttukları için öldükten sonra, dünyada yaptıkları işler kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir. Böyle kişiler kendilerine Allah'ın verdiği bilgiyle, nimetlerle Allah'a dönüp yöneleceklerine bunlarla doğru yoldan yüz çevirmişlerdir. 
Bu, onların kalplerinin mühürlü olması, yani vicdanlarını kapatması nedeniyledir. Allah Kur'an'da, kendi çıkar ve tutkularına uyan ve sahip oldukları özellikler nedeniyle azan bu kişileri şöyle bildirmiştir: 


“Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp-düşünmüyor musunuz? Dediler ki: “(Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi 'kesintisi olmayan zaman' (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helâke) uğratmıyor.” Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar.”(9) 


Ayetlerde de görüldüğü gibi, vicdanlarını geride bırakıp nefislerine uyan ve sahip oldukları özellikler sebebiyle azan bu kişiler "sağırlar ve körler" olarak tanımlanmışlardır. Kalplerinin mühürlü olması, anlayışlarının olmadığını, yani akıllarını kullanamadıklarını, doğruyu yanlıştan ayıramadıklarını açıklamaktadır. İçine düştükleri bu durumun tek nedeni ise, vicdanlarını kullanmamalarıdır. 


Vicdan ve Kur'an İrtibatı 


Vicdanıyla bir Yaratıcının olduğunu anlayan insan, yine vicdanını kullanarak düşünmeye devam ederse şu sonuca varacaktır: Allah bu kadar kusursuz bir evren yaratıyor ve insana da bunu anlayacak bir şuur veriyorsa, O yarattığı insanı başıboş bırakmayacaktır. Mutlaka yarattığı bu akıllı varlıklarla bir bağlantı kurmuş, kendini tanıtmış olmalıdır. Bunun da ötesinde her şeyi yaratan Allah, bunları mutlaka bir amaç için yaratmıştır ve bu amacını da onlara bildirecek Kitaplar ve Peygamberler de yollamıştır. Vicdanını kullanan kişi, kendisini ve tüm evreni yaratan Allah'ı tanımak için büyük bir istek duyacaktır. Hatta hayatının tek amacı bu olacaktır. Kendisini yoktan var eden, bir "hiç"ken veya "hiçlik"ken ona hayat bağışlayan Allah'a muhtaç olduğunu, tüm gücün O'nun olduğunu anlayıp kulluk şuuruna varacaktır. 


Ayrıca Allah'ın her şeyi bir amaç için yarattığını anlayacaktır. Evet her şeyin bir görevi vardır. 
Gökyüzü; gezegenimizi koruyan bir tavan konumundadır. Hücreler; canlılığı meydana getirmek için yaratılmışlardır. Yağmur; tüm dünyaya bereket sunmaktadır. Güneş; tüm dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Hatta o kadar önemli bir amaçla yaratılmıştır ki, o olmasa 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hayat olmayacaktır. Kısacası, burada saydığımız ve sayamadığımız her şeyin özel bir amaçla var edildiği açıktır. O zaman insan; "Benim yaratılış amacım ne?" diye kendi kendine sorması lazımdır. Dahası; "böyle mükemmel, kusursuz planlanmış bir dünyada yaratılıp, kısa bir süre sonra öleceksem, mutlaka burada bulunuş amacım olmalı, bu kadar kısa bir ömür için bu kadar detayın bir anlamı olmalı" diye düşünüp taşınmalı ve bu sorularına cevap aramalıdır. 


Allah'ı tanımak, O'nun kendisinden neler istediğini, yaratmasındaki amacı öğrenmek için insanlardan duyduğu bilgilerle yetinmez olacaktır. İnsanların verdiği bilgilerin yeterli olmayacağını veya yanlış olabileceğini vicdanıyla anlayacaktır. Her şeyden önce herkesin söylediği birbiriyle tutarsızdır, çelişkilerle doludur. Allah'a ulaşmak için en güvenilir kaynağın Allah'ın vahyettiği kitap olduğunun farkına varacak ve bu arzuyla Kur'an'ı ve Mealini okumaya başlayacaktır. Bunun sonucunda ise Allah'ın en son gönderdiği ve korunmuş kitabı olan Kur'an'ı kendisine rehber edinip felaha ulaşacaktır. 


Kur'an'ı "Terk Edilmiş Bir Kitap" Kılanlar Vicdanlarına Uymayanlardır 


Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, vicdanını kullanan biri kolaylıkla kendisine Kur'an'ı ve Resulüllah'ı rehber edinmesi gerektiğini anlayacaktır. Ancak çevrenizdeki insanların çoğunluğuna bir bakın. Kaç kişi Kur'an'ı ve manasını merak edip okumaktadır? Şu durum hayret vericidir ki; Allah insanlara bir kitap gönderiyor ve insanlara bu kitaptan sorumlu olduklarını, öldükten sonra bu kitabın içinde yazanlara uyup uymadıklarından sorgulanacaklarını ve sonuca göre cennete veya cehenneme konulacağını bildiriyor. İnsanlar bu gerçeği vicdanlarına başvurarak anlamasalar dahi birilerinden duyuyorlar ve bunu herkes biliyor. Ama buna rağmen hâlâ Kur'an'ı ve manasını okumuyorlar. Sorumlu oldukları kitabın içinde neler yazdığını merak bile etmiyorlar. 


O zaman şöyle bir örnek verelim: Bir kişiye iş yerinden veya okulundan bir mektup gelse ve üzerinde, içinde yazanların kendi kariyeri veya eğitimi açısından çok önemli olduğu yazsa... 
Ve bu mektubu okuyup ertesi güne kadar içinde yazanları eksiksiz olarak yapması gerektiği uyarılsa, bu mektubu ne yapar? Hiç içine bakmadan duvarına mı asar, çekmecesine mi kaldırır veya üstünkörü okuduktan sonra bir kenara bırakarak içinde yazanları boş verip gündelik işlerine mi bakar? Yoksa bu haber ve mektup kendisine ulaşır ulaşmaz büyük bir heyecan ve dikkatle her satırını okuması, her yazılanı anında eksiksiz olarak uygulaması mı lazımdır? 
Elbette aklı ve vicdanı bu mesajı mutlaka okumasını söyleyip kendisini uyaracaktır. İşte Kur'an da kişinin dünya hayatında alacağı en önemli mesajdır; insana doğrudan doğruya onu Yaratan'dan gelen Hak kelâmıdır. Ancak insanların büyük çoğunluğu içlerinde bulundukları gafletten dolayı bu kadar önemli bir kitabı, Allah'ın insanlara mesajını açıp okumaya bile değer bulmamakta veya anlamadığı Arapça lafzını tekrarlayıp mana ve mealini anlamaya çalışmamaktadır. Nitekim Kur'an'da, insanların Allah'ın indirdiği kitabı terk ettikleri şu ayetlerle uyarılmaktadır. 


“Ve Elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar."(10) 


“Ne zaman onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir elçi gelse, kitap verilenlerden bir takımı, sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın Kitabını arkalarına attılar.”(1 1) 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Yukarıdaki ayette, "sanki bilmiyorlarmış gibi" ifadesi kullanılarak, insanların bildikleri halde Allah'ın Kitabını görmezlikten geldikleri vurgulanmaktadır. Herkes vicdanında Kur'an'ı okuması, anlaması ve uygulaması gerektiğini bilir, ancak çoğunluk bu gerçeği görmezlikten gelmektedir. Bu ise insanların vicdanlarına uymamalarından kaynaklanır. 


Vicdan ve Kur'an, İnsana Hayatının Gerçek Amacını Hatırlatır! 


“Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?”|12) 


Evet, vicdanıyla düşünen insan, hayatının amacını merak edecek ve cevabını araştırırken Allah'ın vahyi olan Kur'an'a yönelecektir. Kur'an'ı eline alan biri için çok önemli bir nokta vardır: Kur'an'ı okurken de vicdanın daima uyanık olması, her ayetin büyük bir samimiyetle okunarak uygulamaya geçirilmesi ve yaşanması gerekir. Kur'an'ı okuyan ve anlamı üzerinde yoğunlaşan kişi öncelikle yaratılış amacına da cevap bulacaktır. Bu amaç Kur'an'da şöyle bildirilir: 


“Ben, cinnleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum ve onların Beni doyurup-beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır.”(13) 


İnsanın dünya üzerinde geçireceği hayatın amacı ise, Allah'ı razı edecek iyi ve güzel davranışlarda bulunmaktır. Ve Allah, insanı bu amaçla denemektedir: 


“O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. ”[14] 


“Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona (insana) bir süs kıldık; onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye.”[15] 


“Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.”|16) 


Bu ayetleri gören kişi, Allah'ın; hayatı insanları denemek için yarattığını anlayacaktır. Hemen o güne kadarki hayatını ve çevresindeki diğer insanların yaşadıkları hayatı gözünde canlandıracaktır. Çevresindeki insanların çoğu dünya hayatına yönelik bir koşturma ve çabalama içerisinde yorulmaktadır; çok detaylı planları vardır, ama bu planların tamamı dünya ağırlıklıdır; gideceği okul, sahip olacağı meslek, evliliği, çocuk sahibi olması, nasıl bir evde oturacağı, hangi marka araba alacağı, maaşına ne zaman ne kadar zam yapılacağı, yılbaşını nerede kutlayacağı, doğum gününde ne hediye alacağı, emeklilik zamanı, gideceği tatil hazırlığı vs... Herkesin aklında hep bu türde planlar ve hedefler bulunmaktadır. Ama ne ilginçtir ki, kimse dünyada bulunuşunun gerçek amacını düşünüp dikkatli davranmamaktadır. 
Vicdanlı bir kişi bunlara şahit olduğunda, Allah insanlara asıl amaçlarını bildirmişken onların bunu görmezlikten gelmelerinin büyük bir gaflet olduğunu hemen anlayıp toparlanacaktır. 
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İnsanı yaratan, ona can bağışlayan ve onu yaşatacak şartları oluşturan Allah'tır. Ve Allah insanın yaratılış amacını çok açık bir şekilde açıklamıştır ki bu da: "Allah'a kul olmaktır." 
İnsanı mutlu edecek olan tek şey de, yaratılış amacına uygun olarak Allah'a teslim olmak, her şeyini O'na adayıp sadece Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ama insanlar bu gerçeği hiç işitmemiş ve sanki bu dünyaya sadece bu dünya hayatını yaşamaya gelmiş gibi, yaşamlarını büyük bir gaflet ve hırsla sürdürme çabasındadır. Vicdanıyla düşünen kişi ise, insanların büyük çoğunluğunun bu önemli gerçeğe karşı tehlikeli bir aldırmazlık içinde olduğunu anlayacaktır. Böylece çevresindekilerin kendisi için bir kıstas olamayacağını, "ama insanların çoğunluğu böyle yapıyor" diyerek gafil kalabalıklara uymasının Allah'ın Kitabına ve yaratılış amacına aykırı olacağını kavrar ve kendisine rehber olarak Kur'an'ı ve Resulüllah'ı seçip, bu şuur ve sorumlulukla davranır. 


Vicdan ve Kur'an, Ahirete Kesin Bilgiyle İman Etmeyi ve Hazırlık Görmeyi Şart Kılmaktadır! 


Mü'min insanın şöyle düşünmesi lazımdır: "Öyle ise ölüm bir son değil, başlangıçtır. Eğer bir imtihan varsa, bu imtihanın bir sonucu da vardır. Ama dünya hayatında herkesin hak ettiği öyle bir sonuçlandırmaya rastlanmamaktadır. Yeryüzünde gelmiş geçmiş tüm insanların arasında zalimler, ahlâksızlar, katiller vardır. Bunların yanı sıra, Allah'ın elçileri gibi çok yüksek bir vicdana ve ahlâka sahip, hayatını Allah için yaşamaya adamış insanlar da bulunmaktadır. Aynı zamanda zalimlerin zulmünden zarar gören zavallı ve zayıf kalmış insanlar da yaşamıştır. Ve bu insanlar hâlâ vardır. Geçmiştekilerin her biri ölüp bu dünyadan ayrılmıştır, iyi olan da kötü olan da aynı şekilde ölüp toprağın altına atılmışlardır. Bugün hiçbirinin kemik kalıntılarından başka bir şey kalmamıştır. Sonsuz adalet sahibi Allah dünya hayatını böyle sonuçlandırıp bırakmayacağına göre demek ki herkesin hesaba çekilip hak 


ettiğine kavuşacağı bir ahiret hayatı mutlak vardır!" 
Dipnotlar: 
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“TANRI FİKRİ” NASIL DOĞDU? 
Omer Sevinçgül-Ocak 2007 361. Sayı-zaferdergisi 


İnsanlar her zaman bir ilaha yönelme ihtiyacı içinde olmuşlardır. Tanrı fikri, onların bu ihtiyacıyla mı üretildi, yoksa Allah insanlar kendisine yönelsin diye mi bu ihtiyacı onların fıtratına koydu? 

Önce “Tanrı? kelimesi hakkında bir iki kelam etmek isterim. Bu terimi “Allah” isminin yerine kullananlar var. Oysa Allah özel isimdir, tanrı cins isim. Şu evreni, tüm varlıkları ve insanı yoktan var eden yaratıcının zatının ismidir, Allah. Tanrı ise “ilah” terimine karşılık gelir. İlah, tapınılan varlık demektir. Bu varlık bir totem, bir put, bir insan, bir felsefe de olabilir. Oysa “Allah” dendi mi, yaratan ama yaratılmayan, kendine özgü nitelikleri olan, yaratılmışlara asla benzemeyen, bir başkası tarafından var edilmeyen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlık hatıra gelir. “Kayyum'dur, tüm varlıklar onun var etmesiyle var olmuşlardır ve varlıkta kalmaktadırlar. O kendini “Ehad” diye adlandırmıştır, yani tek, yegâne, biricik, eşsiz, benzersiz, ortaksız. 


Ben “Tanrı? lafzıyla “Allah” adının söylenmek istendiğini var sayarak “Allah fikri nasıl doğdu?” sorusunu irdelemek istiyorum. 


Hemen belirteyim ki, bu soru biçimi özü bakımından imana aykırıdır, üzerinde maddeci felsefenin damgasını taşımaktadır. Çünkü materyalizme göre “Allah? bir “fikir'dir, hariçte vücudu olmayan bir “kavram?'dır, insan zihninin, tefekkürünün, düşüncesinin ürünüdür. Allah ya da Tanrı ona “gereksinim? duyan insanlar tarafından “icat” edilmiştir. Zira insan, “upuzun evrim sürecinin sonucunda kendiliğinden ortaya çıkan, dik durabilen, konuşan, tüysüz, zeki bir canlıdır” maddecilere bakılırsa. Maddenin evrimleşmesiyle “tesadüfen? ve “kendi kendine? 
oluşmuştur. Başlangıçta “tanrı fikri” yoktur, insan bilinci milyonlarca yıl içinde gelişerek bu düşünceyi ortaya çıkarmıştır. Bu ‘tüysüz hayvan? çevreden gelen felaketleri görünce korkuya kapılmış, aşkın bir güce ‘gereksinim’ duymuş, böylece ‘tanrı fikri'ni “icat” etmiş, daha açık söylersek “uydurmuştur? vs. 


Maddeci, olgucu ve benzeri düşünme, daha doğrusu “inanma” biçimlerini benimseyenler, İslâm imanına büsbütün yabancı olmakla birlikte, evrim sürecinin sonucu olan şu insancıkların nasıl olup da bir yaratıcıya inandıkları ve bir din edindikleri meselesini açıklamaya çalışmaktan da geri durmaz, bu alanda kuramlar ileri sürerler. Çünkü bu, cevabı verilmesi gereken temel sorunsallardan biridir. İnsanlar tüm tarih boyunca bir “tanrı”ya inanmış, şu ya da bu biçimde bir din edinmişlerdir. Bu öyle bir gerçektir ki asla göz ardı edilemez, yadsınamaz, yok sayılamaz. 


Oysa hak dinlerden birine, özellikle İslâm dinine iman eden halis bir mümin, insanın tanrıyı değil, ezelden beri var olan tek ilahın insanı yarattığına inanır. Son ilahi kitaba göre Allah, bir insan yaratmak istemiş, bunu meleklere bildirmiş, meleklerin sorularına cevap vermiş ve Âdem aleyhisselamı yaratmıştır. İlk insan ruhu ve bedeniyle “tam bir insan”dır. Allah ona “isimleri? öğretmiştir. O da, meleklerle yarışmasında bu isimleri söyleyerek üstün gelmiştir. 
“Esma” yani “isimler? tabirini “insanın ilk dili? diye anlamamız mümkündür. Bütün dillerin anası olan “kök dil?dir bu. 


Keza, bu “isimler? daha sonra gelişecek olan bilim ve sanatların da özü ve özetidir. “İsimler 


bilgisi” bir çekirdektir, bir ağaç gibi zamanla inkişaf etmiştir. Her bilim ya da sanat dalı ilahi isimlere dayanır, onlardan nur alır 
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Hiç kuşku yok ki, Âdem aleyhisselama belletilen kelimelerin arasında ilahi isimler de vardır. 
Bunlardan biri de, bütün ilahi isimleri zımnen ihtiva eden “Allah” adıdır. Şu halde, söz konusu olan “Allah fikri? değil, yaratılıştan hemen sonra bildirilen “Allah bilgisi?dir, marifetullahtır. 
Bu “bilgi” insana vahiy yoluyla doğrudan verilmiştir.Âdem aleyhisselam ve eşi cennette şeytana aldanmış, hata yapmış, bu nedenle yeryüzüne indirilmişlerdir. Dünyaya gönderilen Âdem aleyhisselam hem ilk insan, hem de ilk peygamberdir. Cennette başlayan vahiy alma süreci dünyada da devam etmiştir. Nitekim yeryüzüne inince, Âdem aleyhisselam Rabbinden öğrendiği kelimelerle dua eder, Allah da onun ve eşinin yalvarışlarına afla cevap verir. Kuran- ı Kerim bize bu süreci önemli ayrıntılarını da belirterek anlatmaktadır. 


“Âdem, Rabbinden bir kısım sözler aldı, onlara sımsıkı sarıldı. Bunları söyleyerek hemen tevbe etti.” (Bakara, 37) 


Sözün kısası, Âdem aleyhisselam Allah, ahiret, melekler, vahiy, şeytan, günah, sevap, istiğfar, tevbe, ibadet, dua gibi temel “dini” kavramları biliyordu. İlk insandı ama tesadüflerle ilerleyen bir evrim sonucunda meydana çıkmamıştı. Akıllı, bilgili, donanımlı bir “kul” idi. Tevhit inancına sahipti. Bunları çocuklarına da öğretti. 


Zamanla insanlar çoğaldı, yeni aileler, kabileler, kavimler oluştu. Bunlar yeryüzünün muhtelif bölgelerine dağıldılar. Dilleri, âdetleri ve yaşama biçimleri farklılaştı. Bazı topluluklar manen gerilediler. Tevhit hakikatinden uzaklaştılar. Gözle görülemeyen bir ilahın yanı sıra görünür ilahlar da edindiler. Evrende cereyan eden harika işlerin arkasındaki ilahi ilim, irade ve kudreti sezemediler. Olup biten düzenli, yerli yerinde, mükemmel fiilleri, işleri, eylemleri, yaratışları sebeplere, vesilelere, araçlara verdiler. Güneşe, aya, yıldızlara, totemlere, putlara, hayvanlara tapmaya başladılar. ‘Şirk’ illetine tutuldular, yegâne olan Rabbe ortaklar koştular. 
Nitekim daha sonra gelen bütün peygamberler bu illete karşı mücadele verdiler, var güçleriyle çaba harcayarak insanları tevhide davet ettiler. “Allah'tan başka ilah yoktur” sözü hepsinin ortak söylemi oldu. 


Peki, kaygının, korkunun, üstün bir güce dayanma gereksiniminin bir dine inanmakta rolü yok mudur? 


Elbette vardır! İnsan fıtraten acizdir, fakirdir, zayıftır. Oysa başından belalar, musibetler, felaketler, hastalıklar eksik olmuyor. Sayısız ihtiyaçlar içinde çırpınıp duruyor. Her ne ki var insan ona muhtaç. Kendi başına hayat yükünü taşıyamaz. Belalara, musibetlere, hastalıklara karşı dayanamaz. Sonsuz bir kudret ve rahmete sığınmaya kendini mecbur hisseder. Fıtraten “bencil” olan insan aynı zamanda “dincil” yaratılmıştır. “İslâm fıtratı? üzere gelir dünyaya. 
Rabbini tanımak, ona iman etmek, güvenmek, dayanmak ihtiyacındadır. Kişinin yaratıcısını bulmasında önemli bir etmendir bu durum. 


Yanlış olan, bu gerçeklerden yola çıkarak, “Tanrı fikri insanın korkusundan doğmuştur, üstün bir güce sığınma gereksinimi duyan insan tanrıyı icat etmiştir” gibi abes bir yargıya varmaktır. Var olanı onaylamak başka, olmayan bir şeyi uydurmak başka şeydir. Allah ezelden beri mevcuttur, vardır, birdir. Sonradan yaratılan şu evren, ancak sonradan var olmayan bir yaratıcı tarafından var edilebilirdi. Hadis varlıklar var olmak için ezeli olana muhtaçtır. “Mümkün” varlıklar ancak “vacip? bir yaratıcı tarafından vücuda getirilebilir. 


Allah, yaratan ama yaratılmayandır. Yaratılan şey ilah olamaz. Allah, güzel isimlerini 


göstermek üzere evreni yoktan var etmiş, şuurlu bir muhatap olması için içine insanı yerleştirmiştir. İlk insandan itibaren kullarına tanıtmıştır kendini. Meçhul değil maruftur, 


96 


tanınandır, bilinendir. “Allah bilgisi? ilk insandan beri mevcuttur. Kimi insan onu kalbinde bulur, inanır, mümin olur. Kimi de bulamaz, inanamaz, kâfir olur. “Kâfir terimi lügatte ‘örten’ demektir, inanmayan kişi hakkı, hakikati, gerçeği örttüğü, itiraf etmediği için bu adı almıştır. Küfrün mizacı yalandır. Kafir ezelden beri var olana, bir olana, kendini kullarına tanıtmış olana yok dediği için en büyük yalancıdır. Allah, sadece zihinde var olan bir kavram değildir. İnsanların var demesiyle var olmaz, yok demesiyle de yok olmaz. Tüm hakikatlerin kaynağı olan Hak Mabuttur. 


Elindeki aynada güneşin aksini göremeyen bir adam, “güneş yoktur” derse yanlış bir hüküm vermiş olur. Daha sonra aynasında güneşin aksini görürse “güneşi ben icat ettim” diyemez. 
Güneş zaten vardı, âlemi aydınlatıyordu fakat o kişinin özel aynasına yansımıyordu, nihayet onun aynasında da belirmiş oldu. Öyle de, insan iman etmiyorsa onun kalp aynasına iman nuru yansımamış demektir. Kalbi kesif bir karanlık içindedir. Daha sonra kişi inanmayı diler de kalbini Rabbine çevirirse, ilahi nur kalbine tecelli eder, o da ışıklanır. Allah, bir kudsi hadiste, “Ben yerlere, göklere sığmadım, bir müminin kalbine sığdım” buyurur ki, bu sığma tecelli manasındadır. Zira güneş de dünyaya sığmaz ama yansısı, yedi rengi, ısısı ve ışığıyla bir aynaya sığabilir. 


Allah'ı bulmanın, bilmenin, tanımanın tek yolu değildir sığınma ve yardım isteme ihtiyacı, yollardan sadece biridir. Allah kendini pek çok vesilelerle, araçlarla, eserlerle tanıtmaktadır. 
Biri, vahiy yoludur. Tüm semavi kitaplar onu anlatır, onun isimlerini, sıfatlarını, fiillerini bildirir. Biri de şu evren kitabıdır. Mükemmel, düzenli, ölçülü, süslü yaratılışıyla ustasını tanıtır, bildirir, sevdirir. Her eser bir ayettir, tıpkı ilahi kitapların ayetleri gibi ustasına alamettir. 


Varlıkların aczini gören ve üzerlerindeki kudret elini sezen bir insan bu yolla Rahman ismini bulur, bilir, sever. Canlıların fakirliklerini, ihtiyaçlarının çokluğunu gören, bunu temin için yetersiz olduklarını bilen bir adam, yerden ve gökten gelen rızıkları, nimetleri gözlemleyerek perde arkasında işleyen bir rahmet elini hisseder, Rabbini Rahim ismiyle tanır, bilir, bildirir. 
Keza, âlemdeki mükemmel nizamı, intizamı, mizanı, güzellikleri, harikaları gören bir insan Rabbini hayret penceresinden gönül gözüyle görür, sever, aşka düşer, Vedud isminin gölgesinde yücelere erer. 


Bakar ki, yerde ve gökte ne varsa hepsi yaratıcısını tesbih ediyor, onun tüm kusurlardan ırak olduğunu dile getiriyor. Her eser, her ses, her nefes, her desen, her renk bir dil olmuş sanatkârına övgüler diziyor. Gökte yıldızlar, aylar, güneşler, gezegenler gibi yerde dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar hal dilleriyle “Biz de varız, bize de bak, bizi de oku!” 
diyorlar. Kuran kal diliyle konuşur, evren hal diliyle. Diller ayrı da olsa mana birdir. 


Evren kitabını okuyan ve iman dilini bilen biri, “Bir harf kâtipsiz, bir iğne ustasız, bir köy muhtarsız olamazken eşsiz bir sanat eseri olan ve içinde sayısız sanat eserleri sergilenen şu evrenin, şu dünyanın, şu yeryüzünün bir kâtibinin, bir sanatkârının, bir malikinin olmaması mümkün değildir” diye düşünür. “Mükemmel, muhteşem, muntazam bir fabrika, bir saray, bir şehir gibi yapılan, yaratılan, düzenlenen şu kâinat ustasız olamaz” der. Allah eserleriyle o kadar aşikârdır ki, kör olmayan her göz onu görür, körelmeyen her gönül onu sever. 


BEYNİMİZİ NE KADAR TANIYORUZ? 
Elif Kıral-Ocak 2007 361. Sayı-zaferdergisi 
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Biz meyve suyumuzu yudumlayarak elimizdeki dergiyi okurken, televizyon seyrederken, markette alışveriş yaparken, caddede karşıdan karşıya geçerken veya arkadaşlarımızla sohbet ederken vücudumuzda milyarlarca işlem gerçekleşir. Ve bizler, farkında bile olmadığımız bu işlemler sayesinde yaşamımızı devam ettiririz. Peki nasıl olur da bu kadar çok işlem sırasında hiçbir karışıklık yaşanmaz? 

Dünyanın En Gelişmiş Kontrol Merkezi 


Yaşamımızı sağlayan tüm işlemler Allah'ın büyük bir mucize olarak yarattığı beyin tarafından kontrol edilmektedir. Tüm duyularımızı kontrol eden merkez de beyindir. Dış dünyayı görüp duymamız, yediğimiz yemeğin tadını almamız, üzerimizdeki kazağın yumuşaklığını hissetmemiz, çileğin kokusunu almamız, düşünmemiz, konuşmamız ve daha pek çok işlem beynimiz tarafından sağlanmaktadır. Peki ama nasıl? 


Hiç kuşku yok milyarlarca işlemin bir merkezde bir arada yürütülmesi için, o merkezin yapısının olağanüstü sağlam ve eksiksiz olması gerekir. Nitekim beynimizin yapısı da bu mükemmelliktedir. Beynimizde üç tür hücre bulunmaktadır: Nöron adı verilen ve birbirleriyle bağlantılı olan sinir hücreleri, nöronları destekleyen glial (yardımcı) hücreler ve beyin içindeki damarları oluşturan kardiyovasküler (kalp-damar sistemine ait) hücreler. 


Nöronların sayısı yaklaşık 10 milyardır. Tüm nöronlar bir çekirdek, elektrik sinyalleri taşıyan ‘dendrit’ adı verilen kısa lifler ve sinyalleri uzağa taşıyan “akson? adı verilen uzun bir lif içerirler. İplik kadar ince olabilen sinir hücresi, yaklaşık 1 metre uzunluktadır. Nöronlar akson ve dendritler sayesinde vücudun en uzak noktalarına kadar beynin mesajlarını iletirler. Üstelik bu mesajlar nöronlar arasındaki “sinaps” denilen boşluklara rağmen kesintisiz aktarılır. Her bir nöronda 10.000 civarında sinaps vardır. Bu, bir nöronun aynı anda 10.000 ayrı sinir hücresi ile bağlantı kurabileceği anlamına gelir. Dünyada tek bir telefon şebekesi üzerinden aynı anda yüz milyonlarca telefon görüşmesi yapılacağını farz edelim... Beynin kapasitesi bu kapasitenin çok üzerindedir: İnsan beyni, içindeki sinapslar aracılığıyla aynı anda bir katrilyon (1.000.000.000.000.000) haberleşme yapabilir. 


10 milyar nöron bağlantısının var olduğu herhangi bir merkezi gözünüzün önüne getirin... 
Burada türlü karışıklıkların yaşanması son derece olağandır. Oysa beyinde işler hiçbir sorun olmadan bir ömür boyunca devam ettirilir. Bizler beynimizde neler olup bittiğini bilmeden rahatça yaşam sürer, söz konusu milyarlarca bağlantının yardımıyla istediğimiz gibi hareket ederiz. Birbirinden bağımsız işleri birbirine karıştırmadan aynı anda gerçekleştiririz. Eğer biz otomobil kullanıp aynı anda müzik dinlerken bir yandan da kalp atışlarımızı düzenlemekten, kanımızdaki oksijen miktarını veya vücut ısımızı sabit tutmaktan ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz kadar işlemi devam ettirmekten sorumlu olsak, hiç kuşkusuz bunları başaramayız. Ama tüm bunlar beynimiz tarafından durmaksızın hesaplanmaktadır. Üstün bir yaratılışa sahip olan beyin, her an her dakika vücuttaki sayısız işlemi düzenlemekte, yönetmekte ve denetlemektedir. Sinir sistemi, duyuların beyne gönderdiği mesajları beynin ilgili merkezine ulaştırmaktadır. Bu mesajlar sayesinde insanın bütün yaşamsal faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Vicdanıyla düşünen her insan kolaylıkla fark eder ki, bu son derece karmaşık ve kusursuz yapısıyla beyin, Allah'ın (cc) benzersiz yaratma sanatının büyük bir delilidir. 

Beyindeki Üstün Yaratılış 

Nöron adı verilen sinir hücreleri bebeğin anne karnında bulunduğu dönemin beşinci haftası ile beşinci ayı arasında oluşur. Bu hücreler yumurtanın ilk bölünme evrelerinde ortaya çıkan ve sinir hücrelerini oluşturmakla görevli olan tek bir hücrenin sonraki evrelerde bölünmesiyle meydana gelir. 
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İşte burada çok büyük bir mucize gerçekleşir. Hücreler, tek bir hücrenin bölünmesiyle meydana geldikleri halde birbirinden biçim ve işlev olarak farklılaşmaya başlarlar. Hepsi beynin bir parçası olsa da, her biri büyük bir düzen içinde farklı işlevdeki hücre gruplarını oluştururlar. Bölünen sinir hücreleri kümeleri, bulundukları yerden beynin dış kısmına doğru hareket ederler. 

Nöronlar, uzantıları olan akson ve dendritler yardımıyla diğer hücrelerle fiziksel bağlantılar kurarlar. Bu bölünme devam ettikçe beyin gelişmeye başlar ve beşinci ayın sonunda da bütün işlevleriyle birlikte tamamıyla oluşur. Ve unutmamak gerekir ki, olağanüstü bir düzen içinde meydana gelen tüm bu işlemler yeryüzündeki bütün insanlarda aynı şekilde işler. 

Açıktır ki, beynin yapısı ve özellikleri üzerinde dikkatle düşünmek gerekmektedir. Hücreler adeta akledebilen bir varlık gibi nasıl hareket edebilmekte ve hiç yanılmadan, hiçbir hatada bulunmadan beyni meydana getirebilmektedirler? Düşünme, karar verme, bilinçli hareket etme gibi vasıflara sahip olmadıkları halde nereye gideceklerini, ne yapmaları gerektiğini nereden bilmektedirler? 

Hiç kuşku yok, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Yüce Allah evrenin her noktasını büyük bir düzen ve uyum içinde yarattığı gibi, insan beynini de eşsiz bir mükemmellik ile yaratmıştır. 
Beyindeki muazzam sistem, “Bir şeyi dilediği zaman, Onun emri yalnızca: “Ol” demesidir; o da hemen oluverir.” (Yasin Suresi, 82) ayetinde bildirildiği gibi, Allah'ın emriyle bütün bu üstün özelliklere sahip olarak yaratılmıştır. Hücrelerin tüm bağlantıları, sinyallerin beyne ulaştırılma yöntemleri, sinirlerarası haberleşme mekanizmaları gibi beynin sahip olduğu kompleks sistemlerin her biri, gösterdikleri yaratılış delilleriyle apaçık birer mucizedir. 
Dünyanın en gelişmiş bilgisayarları bile böyle bir işleyişe sahip değildir. Yeryüzündeki bütün insanlar kendilerine bahşedilen bu konfordan yararlanmaktadırlar. İnsan, kendisi için bu çok değerli nimete sahip olmak için fazladan bir çaba sarf etmez, çünkü bu mucizevi sisteme sahip olarak doğar. Ona düşen, Allah'ın varlığının benzersiz delillerini görmek ve Allah'ın kadrini takdir edebilen insan olmayı hedeflemektir. 

Şaşırtıcı Bir Gelişme 

Blimsel araştırmalar beynin fonksiyonlarına ve sırlarına bir adım daha yaklaşmayı mümkün kılmaktadır. Yapılan son bir araştırma beyinle ilgili yine şaşırtıcı bir gerçeğin daha ortaya çıkmasına yardımcı oldu. 

Bilindiği gibi, insan beyni ve kafatası elektrik iletkenliği özelliğine sahip. Beyinde milyarlarca elektrik yüklü hücre var. Minnesota Üniversitesi profesörlerinden Japon bilim adamı Bin He ve ekibi ameliyat olmayı bekleyen epilepsi hastası iki çocuğu incelediler ve beyinde epilepsiye neden olan bölümlere elektrotlar yerleştirdiler. Doktorlar, kafatasının dışına takılan ayrı bir elektrot sistemiyle, çocukların beyin faaliyetlerini karşılaştırdılar. Yapılan araştırma, beynin kafatasına oranla yaklaşık 25 kat daha fazla elektrik yüklü olduğunu gösterdi.* Bu araştırma gelecekte yapılacak tedavi çalışmaları için büyük önem taşıyor. 

* http://www.livescience.com/ humanbiology/061214 skull conductivity.html 


KÂİNATTAN HABERLER 
Zafer Araştırma Grubu-Ocak 2007 361. Sayı-zaferdergisi 


Yumurtanın Niçin Bir Tarafı Yuvarlak, Diğer Tarafı Sivridir? 

Eğer köşeli yaratılmış olsalardı kenarları dayanıklılık bakımından çok zayıf olurdu. En dayanıklı geometrik şekil küredir ama bu şekildeki bir yumurta yuvarlanacak olursa nerede duracağı belli olmaz. 


Ama bildiğimiz şekliyle yumurta, yuvarlanınca düz gitmez. İnce tarafi üstünde dairesel bir yol 


çizer. Başladığı yere yakın bir noktada durur. Yani düz bir yerde kaybolması imkânsızdır. 
Yumurta, tavuğun yumurta kanalında küre şeklindedir. İlerlemesi sırasında arkada kalan 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dairesel kaslar büzüşerek hem yumurtayı ileri iterler hem de bu kısmına baskı yaparak konik biçimini sağlarlar. 

Sürüngenlerde bu düzenek olmadığından yumurtaları küresel biçimdedir. 

Üç Yaşından Öncesini Niçin Hatırlamayız? 

Bilim adamları geçmiş deneyimlerimizi saklayan hafızamızın beynimizde anı veya öykü şeklinde organize olduğunu ileri sürüyorlar. Üç yaşından küçükler bu şekilde iletişim kurma yeteneğine sahip değiller. Öykü ve anılarını anlatamıyorlar. Yer ve karakter kavramlarını anlamıyorlar. Üç yaşından küçükler düzgün konuşabildikleri, anlayış, seziş ve hafıza yeteneklerine sahip oldukları halde tüm olanları bir bütün olarak şekillendiremiyor, öyküye dönüştüremiyorlar. Hafızamız ne yaptığını, ne yapıldığını 3-4 yaşlarında kaydetmeye başlıyor. 

Develerin Hörgüçlerinde Ne Var? 

Genelde hörgüçlerinde su olduğu ve uzun yolculuklarında bu suyu kullandıkları söylenir ama doğru değildir. Develerin hörgüçlerinde 30-35 kg kadar yağ bulunur. Yiyecek bulamadıkları zaman bu enerjiyle hareketlerini sağlarlar ayrıca yağ çöl sıcağına karşı koruma görevi de yapar. Develer suya az gereksinim duyarlar. Burun mukozaları insana göre 100 kat daha büyüktür. Soluk alırken havadaki nemin üçte ikisini kazanabilirler. Su kaybını da dokularından kaybederler, kandaki su etkilenmez. 

Tükenmez Kalemin Dolma Kalemden Farkı Nedir? 

Kalemin tarihi yazınınkinden de eskidir. İlk insanlar sivriltilmiş çakmak taşlarıyla duvar resimleri yapmıştır. Mürekkepli metal kalemler Romalılar tarafından biliniyordu. Tükenmez kalem adı ile bilinen bilye uçlu kalemin ilk modeli 1880 yılında yapılmıştır fakat rağbet görmemiştir. Uçakların gelişmesiyle gündeme tekrar gelir. Uçaklar 2-3 bin metreye çıkınca hava basıncı oldukça azalır. Dolmakalem mürekkebi basınç nedeniyle dışarı akarak kağıdı ya da giysiyi lekeler. 2. Dünya Savaşında askeri uçaklarda kullanılan tükenmez kalem sonradan yaygınlaşmıştır. Tükenmez kalemlerde mürekkep, kağıda pirinç uçtaki yuvaya yerleştirilmiş minik bir bilye aracılığıyla aktarılır. Fakat dolmakalemin özelliği seçkin ve yazıyı kaliteli kılmasıdır. 

Ateş Böcekleri Nasıl Işık Saçar? 

Aslında bu böceğin verdiği ışığın ateşle de sıcaklıkla da bir ilgisi yoktur. Bilimsel adı “Soğuk Işık”tır. Bu ışık olayı, moleküler seviyede kimyasal bir işlemdir. Bazı moleküllerin ayrışarak daha yüksek enerjili hâle geçebildikleri ve bu fazla enerjiyi ışığa dönüştürebildikleridir. Ateş böceğinin karın bölgesindeki ışık organında bulunan guddelerden ışık elde etmede rol alan iki ana kimyasal madde üretilmektedir. Fakat onlar da tam olarak ışık vermeye yetmediği için böceğin ışık bölgesine yakın solunum organının ışık verme anında burayı oksijenle beslemesi gerekmektedir 

Evdeki Sinekler Kış Gelince Nereye Giderler? 

Sineklerin her türü kışın ortadan kaybolur. Havaların ısınmasıyla birlikte ansızın ortaya çıkarlar. Sinekler ısıya karşı çok hassastır. Güneş bulutun arkasına girdiği zaman oluşan ısı düşmesinden bile etkilenirler. Kış günlerinde yaşama şansları yoktur. Ölmeden önce yumurtalarını toprağa veya kuytuya gömerler. Larva ve yumurtalar soğuktan etkilenmez. Yaz sıcakları başlayınca yumurtalar çatlar ve yine sinekli günler başlar. 

2006'nın Önemli Bilimsel Gelişmeleri 

Science Dergisi, 2006'nın en önemli bilimsel gelişmesi olarak, en zor matematik problemlerinden birisi olan ‘Poincare Önermesi”nin Rus matematikçi Grigori Perelman tarafından çözülmesini seçti. 

Ağustos ayında yüzyıllık matematik sorusunu çözerek büyük bir sansasyon yaratan ve matematikte en büyük ödül olan 1 milyon dolar ikramiyeli Field Madalyasını almaya hak kazanan, ancak bunu reddeden Perelman'ın başarısı, matematik dünyasında son 10 yılda görülen en önemli çalışma olarak niteleniyor. 
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Fields Madalyasını reddettikten sonra sırra kadem basan dahi Perelman'ın annesiyle yaşadığı, artık hiç matematikle ilgilenmediği, edebiyata merak sardığı ve çocukluk arkadaşlarıyla klasik müzik dinlediği ortaya çıkmıştı. 

Perelman'ın izini süren İngiliz gazeteleri, matematiğin en zor 7 probleminden birini çözen Yahudi kökenli matematikçinin St. Petersburg'ta annesiyle birlikte mütevazi bir dairede yaşadığını ve annesinin 80 YTL'lik emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ortaya çıkarmışlardı. 

İşte 2006'nın diğer önemli bilimsel gelişmeleri: 

1- Küçülen buzullar. Buz bilimciler, dünyanın iki büyük buzul örtüsünün giderek artan bir hızla okyanuslara karışmakta olduğunu tespit ettiler. 

2- Harry Potter'ın görünmezlik pelerini. İngiliz ve Amerikalı bilim ekibi, bir cismi mikrodalgaların bükülmesini sağlayarak görünmez olmasını sağlayan ve 'metamateryal? adı verilen bir cihaz geliştirdiler. 

3- Umut Işığı. Klinik deneyler, “ranizumab? adlı ilacın, yaşa bağlı olarak görme bozukluğu olan hastaların üçte birinde iyileşme sağladığını ortaya çıkardı. 

4- Işık engelinin ötesi. Yeni mikroskopi teknikleri, biyologlara hücre ve proteinlerin ince yapılarının daha iyi gözlemlemelerine olanak sağladı. 

5- Anıların Esrarı. Nörologlar, beynin yeni hatıraları nasıl kayıt ettiğinin iç yüzünü ortaya çıkardılar. 

6- Küçük moleküller. Araştırmacılar, gen ifadesini (tanımını) durduran yeni bir küçük RNA molekül sınıfı tespit ettiler. 


“BİLİMSEL YÖNTEM” EFSANESİ 
Zafer Araştırma Grubu-Ocak 2007 361. Sayı-zaferdergisi 


Modem bilim kendisini “bilimsel” olarak kabul eder, çünkü belli bir metodoloji kullanır. Bu metodoloji temelde nicelikseldir ve ölçülebilir olgularla uğraşır. 

Uygulayıcıları da yansız ve “kusursuz”dur. Fikir adamları dogmalar etrafında düşünürken ve onları karşıt düşüncelere karşı savunurken; bilim adamları “hipotez”lerle çalışır. Elde edilen delillere göre bu hipotezler değişebilir. 

Bilimsel yöntemin standart tanımı, makine düzeninde işleyen bir süreci akla getirir. Bu süreçte devamlı surette doğru yanlıştan ayrıştırılır ve şu adımlar atılır: 

1. Bazı olguları gözlemek ve tanımlamak. 

2. O olguları ve ilişkilerini açıklamak için matematik formüllerine benzeyen hipotezler kurmak. 

3. Hipotezlerden hareketle tahminlerde bulunmak. 

4. Tahminlerin doğruluğunu yapılan deneylerle test etmek. 

5. Eğer deneyler doğrulamaz ise, hipotezi yenilemek. 


Fizik profesörü Frank Wolfs'a göre, bu süreçte önemli olan, doğal olayları yorumlamamıza tesir eden kültürel inanç ve algılarımızın etkisini en aza indirmektir. Bunun için de bilim adamının yaptığı tahminleri deneylerle sürekli test etmesi gerekmektedir. Bu sebeple Wolfa göre, “Bilimde esas olan, deneydir.” 


Gelgelelim, tecrübeler bu neredeyse evrensel olarak kabul edilen bilimsel yöntem anlayışının bir efsane olduğunu ortaya çıkardı. Hem de nispeten yakın bir dönemde, 1800'lerde bir 


istatistikçi olan Karl Pearson tarafından geliştirilmiş bir efsane! 


O adını bilim tarihleri kitabının başına yazdığımız Kopernik, yukarıdakine benzer bir bilimsel metod hiçbir zaman kullanmadı. Sir İsaac Newton ya da Charles Darwin de böyle bir bilimsel 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metod kullanmadı. Fransız felsefeci ve matematikçi Rene Descartes da, “Metod Üzerine Söylem” kitabıyla bilimsel araştırma çağını açan kişi olarak tanınır. Ama Descartes'ın metodu yukarıda tanımlanan şekilde bir ilişki sürecini hiçbir zaman tanımlamamıştır. 


“Benzol” adlı maddenin molekül yapısı, ilk defa bir laboratuarda değil, bir rüya sırasında hipotez haline getirildi. Günümüzde pek çok teori, yukarıda tanımlanan laboratuar süreçlerinden değil, anlık ilhamlar neticesinde doğdu. Zaten, bir bilim adamının düşünme süreci ne kadar zengin ve karmaşık ise, kaçınılmaz olarak, standart bilimsel yöntem aşamalarından o kadar uzaklaşır. 


Esasen bilim bir insan işidir ve bilim adamları yaptıkları işe hayal güçleri, yenilikçi bakışları, önceki bilgileri, kütüphane araştırmaları ve bazen de şanslarıyla yaklaşırlar. Aslında bu kapasiteler, bilim adamı olsun ya da olmasın, bir problem çözmek için her insanın kullandığı kapasitelerdir. 


Evrensel bilimsel yöntem efsanesi, bilim adamlarının gerçek dünyada iş yaptıkları gerçeğini unutturur. Meselâ bilim adamlarının araştırmalarına kaynak bulmak için bağış veren vakıflarla temas kurdukları, hükümet bürokratlarıyla işbirliği yaptıkları ve bu amaçla her türlü fırsatı değerlendirmeye çalıştıkları es geçilir. 


Bilimsel yöntem tanımı, bilim adamının çalıştığı konuda doğru ölçümler yapabileceği konusunda aşırı bir iyimserlik taşır. Bu konuda İngiliz biyolog Gordon D. Hunter’ın itirafı dikkate değer niteliktedir: “Çok araştırma yapmış herkes bilir ki, bir bilim adamının yayınladığı kitaplarda yer verdiği kendi teorisini destekleyen mükemmel şema ve tablolar hiçbir zaman gerçek hayatla birebir örtüşmez. Eğer o bilim adamı sahtekârlık yapmıyorsa bile, elde ettiği bulguların kendisine göre en “değerli” olanlarını seçer. Örneğin, bir araştırmayla ilgili beş deneme yapılıp bunların dördü destekleyici biri aksi sonuç gösterdiğinde genellikle sonuncu denemenin sonucu çöpe atılır.” 


Tüm bilimsel deneylerin dürüst sonuçlar vermesini garanti altına almak için farklı bilim adamları tarafından yeniden tekrarlandığı fikri de, bir efsanedir. Gerçekte bir bilim adamının bulgularının başka bir bilim adamı tarafından kontrol edilmesi çok nadir gerçekleşen bir olaydır. Çoğu bilim adamı kendi işiyle meşguldür, araştırma fonları zaten sınırlıdır, ve bu alanda yeni bir araştırma talebi ve baskısı olduğu için bilim adamları genellikle yeni bir araştırma peşindedir. 


Bilim adamları arasındaki ilişki, deneyler üzerinden değil, genellikle “meslektaş toplantıları” üzerinden yürür. Hangi araştırmanın fon alacağı hangilerinin almayacağı ve yine hangi araştırmaların yayınlanacağı ve hangilerinin yayınlanmayacağı, bu toplantılarda belirlenir. 


Bu toplantıların kurumsal bir nitelik kazanması nispeten yenidir. Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte bilimsel araştırmalar artınca hükümet hangi araştırmalara destek olacağını tespit etmek için Ulusal Araştırma Konseyi'ni (National Research Council) kurmuştur. 


Ama bu konsey zaman içinde çıkar çatışmalarının ve belli dogmatik yaklaşımların kurumsallaşmasına hizmet etmekten kurtulamamıştır. 1994'te Kongre'nin başlattığı soruşturma sonunda, Konsey üyelerinin fonları kendi tanıdıklarına aktardıkları ve bilim alanında bir tür “bizim çocuklar kulübü” kurdukları ortaya çıkmıştır. 
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Yine bu soruşturma sonunda yaşlı ve ün sahibi bilim adamlarının gençlerin önüne set olduğu anlaşılmış; günümüzde uzmanlaşmış bilim dünyasında belli kurumlar için çalışan bilim adamlarının doğal olarak rakip konumunda oldukları ve “bilimsel doğru” aleyhine bile olsa kendi çıkarlarınca hareket ettikleri saptanmıştır. 


Şurası çok açıktır ki, geçen yüzyılda bilimin yönünü belirleyen en önemli etken, bilimsel araştırmaların hükümet ve sanayi kuruluşlarının fonlarına bağımlı olması oldu. Ondokuzuncu yüzyılın nispeten finansal açıdan bağımsız ve namuslu bilim adamlarının yerini, yirminci yüzyılda yüklüce fonlara ihtiyaç duyan pahalı araştırmalar altında ezilen bilim adamları aldı. 
Bu duruma, hükümetlerin belirleyiciliğinin artması, bilimsel araştırmaların askeri alana kayması, uluslar arası şirketlerin ortaya çıkması gibi bir dizi etken yol açtı. 


Sonuç olarak, bilim özellikle günümüzde hiç de evrensel doğru gibi sorgulanmadan kabul gören tarafsız bilimsel yöntemlerle yürümüyor. Bilimsel yöntemin kendisinin efsane oluşu kadar, bilimin insani, ticari, askeri pek çok etkiye açık olmasının da etkisi var bunda. 


* Bu makale, Sheldon Rampton ve John Stauber'in Loka Alert sitesindeki yazısından kısaltılarak alınmıştır. 


CEVİZ VE BEYİN 
Dr. Haluk Nurbaki-Ocak 2007 361. Sayı-zaferdergisi 


Dünya tabiatında pek çok bitki ve meyvenin insana nasıl hizmet ettiğini biliyoruz. Buna çok çarpıcı bir örnek vermek istersek elimize bir ceviz almalı ve onu dikkatle incelemeliyiz. 


Henüz ağacından yeni kopartılmış taze bir cevizin en dışında, yeşil ve ince bir kabuk bulunur. 
Bu yeşil kabuğun hemen altında çok sert bir başka kabuk vardır. Kabuğu kırdığınızda ise meyvenin asıl kısmını çepeçevre kuşatan ince bir zar ile karşılaşırsınız. Onun altında ise tartışmasız bir şekilde insan beynine benzeyen meyvesi vardır. 


Ceviz dışındaki yeşil kabuğu ile kafa derisine, sert kabuğu ile kafatasına, içindeki ince zar ile beyin zarına, asıl meyvesi ile de beyne benzeyen harika bir gıdadır. 


Tıpkı beyin gibi iki yarım küre şeklinde yaratılan cevizin beyin ile olan ilişkisi bundan ibaret değildir. 
Ceviz, hem görünüşüyle, hem de kimyasal yapısıyla, adeta “Ben beyin için yaratıldım!” 


demektedir. 


Meyveler arasında içeriğinde Gümüş iyonu taşıyan sadece cevizdir. Bu gümüş iyonuna insan bedeninde ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. 


Böyle bir hikmeti görmezlikten gelenlere ya da bütün bunların tesadüf eseri oluşmuş olduğunu söyleyenlere, bırakın bilim adamı demeyi akıl sahibi bir insan demek bile fazladır. 


KUR'AN, SÜNNET, KİTABI MUKADDES VE SAKLI METİNLERDE: 


GAMA IŞIMAS/DUHAN 
06/02/2022-Dr. A. Bayraktar-yaklasansaat 
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Gama Işıması Dünya'ya çarpması durumunda bir çok felaketi tetikleyen, bilim adamlarını korkutan önemli bir tehdittir. Gama ışıması Büyük Patlama'dan sonra uzayda ortaya çıkabilecek en büyük enerjiye sahiptir. Çarptığı Yarımküreyi anında kavurabilir. Geldiğini ancak geldikten sonra fark edebiliriz, yani ansızın insanlar farkında değilken gelir. Sonrasında tüm Dünya'yı etkileyen sonuçlar doğurur. Detayı aşağıdaki paylaştığımız yazılarımızda anlatılıyor ama etkilerini burada kısaca özetleyelim: 

1) Kitlesel insan, hayvan ve bitki ölümleri yaşanır. 

2) Kanser gibi zararlı Güneş ışınları kaynaklı hastalıklara sebep olur. 

3) Kuraklık ve kıtlıkları tetikler. 

4) Ozon tabakasını soyarak zararlı ışınlara karşı savunmasız hale getirir. 

5) DNA'da değişikliklere yol açar. 

6) Nitrojen dioksit denen kızıl-bakır renkli zehirli bir gazın atmosferi duman halinde kaplamasına sebep olur. Bu dumanda nefes almak neredeyse imkansızlaşır. 

7) Güneş'in dumanla kapanmasıyla kozmik kışa sebep olur. 

8) Elektronik cihazlar ve tüm elektrik alt yapısını çökertebilir. 

9) Gama ışıması sonrası asit yağmurları oluşur. 


Yukarıda sayılan felaketler, başta Kur'an ayetleri olmak üzere, Hadislerde ve diğer Peygamberlere ait "Saklı Metin" denilen yazıtlarda bize haber verilmiştir. Aşağıda Gama Işımasına ve Duhan konusundaki Ayet, Hadis, Kitabı Mukaddes ve Saklı Metinlerdeki delilleri sunuyoruz: 


Kur'an'da Gama Işıması:Gama Işıması'nın Yakıcı Etkisi 


(Hakk'ı örtenler): "Şayet doğru sözlüler iseniz, şu vaad(azap) ne zaman?" diyorlar. 

Keşke Hakk'ı örtenler, bilselerdi! O vakit (geldiğinde), yüzlerini ve sırtlarını 

ateşten engelleyemezler. Onlara yardım da yapılmaz. 

Bilakis, onlara (o yakıcı azap) ansızın gelir ve dehşete kapılırlar! O azabı çevirmeye güç yetiremezler. Onlar bekletilmezler de! 

Muhakkak senden önceki elçilerle de alay ettiler. (Elçileri) aşağılayanlara o alay ettikleri azap hak oldu. 

(ENBİYA(21)/38-41) 


Üzerinize bir Şuvaz(dumansız alev) ve Nuhas(alevsiz duman-duhan) gönderilir ve yardım da olunmazsınız. 

Siz ikiniz(cinler ve insanlar), Rabb'inizin hangi nimetlerini yalan sayıyorsunuz? 

Gök parçalandığı ve kızgın bir yağ gibi kızıl (bir gül) olduğu zaman. 

IRAHMAN(55Y/35-37| 


Ozonun Parçalanması 

O(azap) günü Göğün örtüsü(ozon tabakası) parçalanır ve melekler de bir indirilişle iner. 

İşte o gün mülk, Hak olan Rahman'ındır. O gün Hakk'ı örtenler için oldukça zorlu bir gündür. 
O gün zalim ellerini ısırarak der ki: Keşke ben Elçi'nin(Muhammed'in) yolundan gitseydim. 
IFURKAN(25)/25-27| 

Duhan Etkisi 


Bilakis onlar(Hakk'ı örtenler), şüphe içinde oyalanıyorlar. 
O gün, Göğün, apaçık bir 'duman-gaz' getirmesini gözetle! 
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İşte bu(duman), insanları örten elim bir azaptır. 

(İnsanlar): "Rabb'imiz, bizden bu azabı kaldır, muhakkak biz iman edenleriz"(derler). 
Muhakkak onlara, apaçık bir elçi gelmişti, şimdi mi hatırlıyorlar? 
IDUHAN(44)/9-13) 


Şayet onlara, senin 'Rabb'inin azabından bir nefha(koku-gaz)' dokunursa, elbette o zaman derler ki: "Vay başımıza, muhakkak bizler, zalimler olduk!" 
(ENBİYA(21)Y46) 


DNA Değişimi 


Aranızda ölümü takdir eden Biziz. 

Sizi, (şekil ve vasıf olarak) benzerinizle değiştirme(dönüştürme) ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda kimse Bizim önümüze geçemez. 

[VAKIA(56)/60-61] 


Müfessirler'in "benzerlerine dönüştürme" kısmı hakkındaki görüşleri şunlardır: 

Razi'nin Tefsiri: 

Buna göre, eğer, "Müfessirlerin benimsediği manaya göre, "yerinize diğer benzerlerinizi getirme..." ifadesinde bir problem yoktur. Çünkü bu, "Sizin şekillerinizi ve vasıflarınızı değiştirme..." demektir. Buna göre, "emsal (benzerler" kelimesi "misl"in çoğulu olup, manası, "Sizi değiştirmekten ve maymun-domuz şekline getirmekten âciz değiliz" şeklindedir. 
Böylece de, bu ifade tıpkı, "Eğer dileseydik, oldukları yerde onların şeklini değiştirirdik" anlamına gelir. 


Elmalılı ise şu şekilde tefsir etmiş: 

""Mesel"; sıfat ve şekil manalarıyla maddi ve manevi benzeyişi ifade eden huy, kılık ve kıyafet demek olduğundan bu durumda da mana şöyledir: "Gerek fikir ve ahlak yönünden gerek şekil ve suret yönünden bulunduğunuz ve bildiğiniz kılıklarınızı değiştirmeğe ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışta varetmeğe kadiriz. Bu mana, hem dünyevi değişmeyi hem uhrevi yaratma olan dirilmeyi ifade eder. Ayrıca hem tehdit hem müjdeyi içerir. Hasan-ı Basri de tehdid cihetini düşünerek; "Sizi maymunlara, domuzlara çevirir" tarzında bir manaya geldiğini söyler ki, bu da Nisa Suresi'nde geçen; 

"Ey Ehl-i Kitab! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut onları, cumartesi adamları gibi lanetlemeden önce, size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimiz Kitaba iman edin.."[NİSA(4)/47] 

ayetinin manasına benzemektedir." 


Yani bu iki ayette açıkça Sonsuz Yüce Allah, insanların yaratılışını bilmedikleri şekilde değiştirip onları "maymun ve domuza" dönüştürerek şekil ve suretlerini değiştirmekle tehdit ediyor. 


Bilimin öngörülerine göre; Gama Işıması, DNA'nın değişmesine yol açar. Bu da mutasyon ve insanın şekil ve vasıflarının değişmesi demektir. Bu durum yukarıdaki 60 ve 61. ayetlerde tehdit edilen değişimin aynısıdır. İnsanların yine NİSA Suresi/47. ayetinde uyarıldıkları gibi 


"maymun ve domuzlar"a dönüşmesi tehdidine işaret etmektedir. 


Gama Işımasında Yıldızın Konumu 


105 


Hayır, yıldızların "çöktüğü mevkiye"(karadeliğe) yemin ederim. 
Şayet bilirseniz, bu azim(büyük) bir yemindir. 
IVAKTA(56)/75-76) 


Sonsuz Yüce Allah, yıldızların vuku bulma-çökme yerlerine yahut mevkilerine yemin ediyor ve bilirseniz bu azim bir yemindir diyor. 


Gama Işını, çökerken süpernova patlaması yaşayan yıldızdan çıkan ışınımdır. Ve Dünya'ya çarpmasında en önemli parametre yıldızın çöktüğü "mevki"(konum)dir. Çünkü çöken yıldızdan çıkan Gama Işınının Dünya'yı hedeflemiş olması ve arada da buna engel olacak bir uzay cisminin olmaması gerekir. İşte gerçekten yıldızların çöktüğü "mevki"ye(karadeliğe) yapılan bu yemin, anlayacak olanlar için azim bir yemindir. 


Hadis'te Gama Işıması:Kızıl Bir Rüzgar 


Resulullah(sav): "Ganimet, muayyen çevrelerin çıkarı yapıldığı; emanet, kelepir ve zekât, cereme sayıldığı; ilim, (Allah'tan) başka gaye için tahsil edildiği; kişi, karısına itaat edip, annesine asi olduğu ve dostunu kendisine yaklaştırıp, babasını uzaklaştırdığı; mescitlerde gürültüler baş gösterdiği; fasık(sapkın) adamın, kabilenin başına geçtiği ve aşağılık adamın, milletin lideri olduğu; şerrinden korkularak kişiye ikramda bulunulduğu; şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği; şaraplar içildiği ve bu ümmetin sonu evvelini lanetlediği vakit, işte o zaman; kızıl bir rüzgâr, zelzele, yere batma, kılık değiştirme, taşlanma ve ipi kesilen eskimiş bir kolyenin tanelerinin ardı sıra gitmesi gibi birbirini takip eden 'alametler' beklesinler." 
(Sünen-i Tirmizi, C.4, Hno: 2308, s.78) 


Kıyamet Alametlerinin İlki/Doğu'dan Bir "Ateş" 


Resulullah(sav): "Kıyamet Alametlerinin ilki nedir?" sorusuna cevabı: "Kıyamet alametlerinin ilki, Doğu'dan(Çin'den) bir ateşin çıkması ve insanları batıya doğru sürmesidir..." (Ahmed bin Hanbel, C.20, Hno: 28748) 


Duhan(Duman) Etkisi 


Resulullah(sav): "Şüphesiz On alamet vuku bulmadıkça kıyamet kopmaz: 

1) (Doğu ile Batı'yı kapsayan ve kırk(40) gün bekleyip, insanları çeşitli hastalıklara sürükleyecek) bir DUMANPeygamberimiz şöyle açıklamışlardır: "Bu öylesine büyük bir beladırki Doğu ile Batı'nın arasını doldurur, 40 gün bekler ve bu zaman içinde insanlar arasında çeşitli hastalıklara sebep olur. Ancak müminler için bu hastalık nezle ve grip şeklinde olur. Oysa kafirler için sarhoşluk, çılgınlık ve delilik gibi sonuçlar doğuracak olan bu DUMAN böylece birçok kafiri ölüme sürükler(Duhan(44))... 

(Nuaym bin Hammad el-Huzai, "Hadislerle Kıyamet Alametleri(El Fiten ve'l Melahim ve'l Eşrat-ı Fi'l Ahir-i Zaman)" s.53) 


Gama Işınının Isı Etkisi 
Resulullah(sav): "Güneş, Yer'e oldukça yaklaşacak. İnsanlar da terleyecek. İnsanlardan kiminin teri topuklarına kadar ulaşacak. Kimisinin bacağının ortasına kadar varacak. 


Kimisinin diz kapaklarına, kimisinin kalçasına kadar ulaşacak kimisinin böğrüne kadar varacak, kimilerinin omuzlarına kadar ulaşacak, kimilerinin boynuna kadar gelecek, 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kimilerinin de ağzının ortasına kadar gelecek. Kimisini de teri tamamen örtecek." (Müstedrek, C.11,Hno: 8744) 


Selman der ki: Kıyamet gününde Güneş insanların başına bir veya iki yay boyu mesafesinde yaklaşacak ve on yıllık bir ısıyı bir anda verecektir. O zaman insanların gölgeleneceği hiçbir yer olmayacaktır. O gün hiçbir Mü'minin ve hiçbir Mü'mine'nin edep yeri görülmeyecektir. 
Güneş'in ısısı Mü'min ve Mü'minelere bir zarar vermeyecektir. Kafiri ise pişirecektir ki kafirin içi: 'Gık, ğık' diyecektir."(Musannef, C.11, Hno: 20850) 


Kitabı Mukaddes:Malaki: O Gün Geliyor, Fırın Gibi Yanıyor 


BAP/4: 

1: "İşte o gün geliyor fırın gibi yanıyor ve kibirliler ve kötülük işleyenlerin hepsi saman gibi olacaklar; ve gelmekte olan gün onları yakacak, orduların Rabb'i diyor, öyle ki, onlarda kök ve dal bırakmayacak." 

(Kitabı Mukaddes, Malaki, Bap 4) 


İşaya 


BAB/2: 

10: "Yehova'nın dehşetinden, eşsiz haşmetinden ötürü kayalıkların içine girin, toprak altına gizlenin." 

11: "Başkalarına tepeden bakanlar aşağılanacak, insanoğlunun kibri kırılacak. O gün sadece Yehova yüceltilecek." 


Saklı Metinler:Ezra Asya(Çin) Yargılanıyor 


15/46: "Sen, Babil'in güzelliğini ve görkemini paylaşmış olan Asya(Çin), vay sana zavallı biçare!" 

50) "O yakıp kavuran Isı"(Gama ışıması) bastırdığında, gücün ve görkemin bir çiçek gibi solacak." 

16/4) "Ateş üzerinize akıtılıyor, kim onu söndürecek?" 

7) "Güçlü bir okçu tarafından fırlatılmış bir oku kimse durdurabilir mi?" 

15) "Ateş tutuşturuldu, yeryüzünün temellerini tamamen yakmadan önce söndürülmeyecektir. 
16) "Güçlü bir okçu tarafından atılan ok geri dönmez, yeryüzüne gönderilmiş felaketler de artık geri çağrılmayacaktır." 

(J.H. Charlesworth. The Old Testament of Pseudepigrapha-Apocalyptic Literature and Testaments, C.I (The Fourth Book of Ezra), Hendrickson Publishers, Massachusetts-USA, 
2016) 


Enok 1, Bölüm 102 


1: "O(Allah) üzerinize ateş afetini gönderdiği o günlerde nereye kaçacaksınız ve nerede güvende olacaksınız? O emrini size karşı yolladığında dehşete düşüp korkmayacak mısınız?" 
2: "Tüm ışıklar büyük bir korkuyla tedirgin olacak.Tüm Dünya korkacak, titreyecek ve dehşete düşecek." 

(İdris Peygamber'in 2 Kitabı, R.Laurance, R.Charles, Bölüm 102, s.334, çev.Oğuz Eser, İdil yy) 
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Enok 1, Bölüm 108 


4."Ve Ben orada fark edilemeyen(sezinlenemeyen) buluta benzer gibi bir şey gördüm. 
Derinliğinden dolayı ona bakamıyordum. Ve ben ışıl ışıl yanan bir ateşin alevlerini gördüm ve parlayan dağlar gibi şeyler dönüyordu ve bir taraftan diğer tarafa sallanıyordu." 

5. "Benimle birlikte olan kutsal meleklerden birine sordum: Ve ona dedim ki: "Nedir bu parlayan yer? Çünkü orada gökyüzü yok, fakat sadece yanan ateşin alevleri ve ağlama, feryat, inleme ve şiddetli acının sesleri var." 

6. "Ve O bana dedi ki: Gördüğün bu yer; buraya günahkarların, kutsallara saygısızlık eden kafirlerin, suç işleyenlerin ve Rabb'in yapılması gereken şeylere dair Peygamberlerin ağzından söylediklerini saptıranların-değiştirenlerin ruhları atılacak." 

12. "Ve Ben Kutsal İsmimi sevenleri, parlayan ışığıma (nuruma) getireceğim. Ve Ben her birini Şan ve Şerefin tahtına oturtacağım." 

13. "Ve onlar sonsuza dek parlayacak. Çünkü Rabb'in Hükmü "DOĞRULAR "içindir", Çünkü Rab İman Sahiplerine doğruluğun yollarının meskenlerinde imanını muhafaza etmeyi bahşedecek." 

14. "Doğrular ışıl ışıl parlarken, karanlıkta doğanların karanlığa atılacaklarını görecekler." 

15. "Ve suçlu günahkarlar doğruları ışıl ışıl nurlanmış görecekleri için yüksek sesle ağlayacaklar. Fakat onlar günler ve zamanların kendileri için kaydedildiği yere gidecekler." 
(İdris Peygamber'in 2 Kitabı, R.Laurance, R.Charles, Bölüm 102, s.352, çev.Oğuz Eser, İdil 


yy) 


Apokaliptik Midraşlarda 10 Alamet 

İkinci İşaret 

"Kutsal Olan, Yüce Olan, Güneş'in ısısını Dünya'ya getirir. Bununla birlikte zayıflama hastalığı, ateş, habis (ölümcül) hastalıklar ve veba gelir. Ve bunlar, her gün dünya uluslarından binlerce binleri öldürür (ve İsrail'in tüm lanetlileri de ölür) ta ki dünya ulusları feryat eder ve ağlar: 'Vah bize! Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?”' Ve her biri hayattayken kendi mezarını kazar ve ölmek ister. Kendilerini serinletmek için çorak yerlere, kulelere ve çalılıklara gizlenirler, yerin deliklerine ve mağaralara girerler. Eğer şöyle söylersen: Doğru olanlar GÜNEŞ'İN ISISINDAN nasıl kurtulacaklar? 

Yüce Olan bu ısıyı şifa vesilesi yapacak. Malaki 4:2'de söylendiği gibi:"Fakat ismimden korkanlar için kanatlarından şifa getiren DOĞRULUK GÜNEŞİ doğacak."" 


Apokaliptik Midraşlarda 10 Alamet 

İkinci İşaret: 

Yüce olan, Kutsal olan, Güneş'i kılıfından ortaya çıkaracak. Uluslar ağlamaya başlayıp, vay bizim halimize! Biz nereye gideceğiz? Biz nereye kaçacağız? deyinceye kadar her gün uluslar içinden bir milyon kişiyi kavuracak. Kendilerine serin bir esinti bulabilmek için yer üzerinde mağaralar kazacaklar. İŞAYA BAP:2/19'da söylendiği gibi: "Rab kalkıp yeryüzünün sarsmaya başlayınca, insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için, Kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar. Biri diğerine diyecek ki: Kayanın içine gir, kendini çamurun içinde sakla." 

MALAKİ 4.1'de Güneş'le ilgili şöyle diyor: "İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor." MALAKİ 4.2'de söylendiği gibi: "Fakat ismimden korkanlar için kanatlarından şifa 

getiren DOĞRULUK GÜNEŞİ doğacak." 

(Kaynak: David Mitchell, Messiah ben Joseph, Bölüm: Apokaliptik Midraşlar, s.166-167) 


Bu konuyla ilgili sitemizde dört yazı ve iki video bulunmaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki linklere bakmanızı tavsiye ederiz: 
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Yazılar: 

Gama Işını Ya Da Işınımı 

Gama Işını Patlamaları(Gıp) 

Gama Işını Patlamaları(Gıp) Ve Dünya'ya Etkileri 

Gama, Beta, Alfa, X Işınları Ve İyonlaştırıcı Radyasyonun Zararları 


Videolar: 
Gama Işını Patlaması (Özet) 
Gama Işını Patlaması Felaketler Zinciri 


DÜNYA MANTOSUNDA KEŞFEDİLEN YENİ BİR MİNERAL 


Kaynak: "New mineral davemaoite discovered inside a diamond from Earth's mantle", newscientist.com, çev. Zehra Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 11/11/2021. 
Güncelleme: 01/02/2022 


Botswana'da bulunan çok eski bir elmas, yeryüzünün derinliklerinden gelen daha önce hiç görülmemiş bir mineral içeriyor. "Davemacite" isimli bu mineral, derin yerkürenin kimyasıyla ilgili yeni bir pencere açıyor. 


Köken olarak Botswana, Orapa'da bir madende ortaya çıkarılan bu elmas, yaklaşık 4 mm genişliğinde ve 81 mg ağırlığındadır. Bir satıcı, 1987 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünde elmaslar üzerinde çalışan bir bilim adamına bu taşı satmıştı. Ancak ne satıcının ne de bilim adamının o elmasın ne kadar özel olduğuyla ilgili hiçbir fikri yoktu. 


Yakın zamanda, Nevada Üniversitesinde Oliver Tschauner tarafından analiz edilen elmas şu anda Kaliforniya'daki Los Angeles County Doğal Tarih Müzesi'nde bulunmaktadır. 
Tschauner, yerkürenin derin iç kısmıyla ilgili bize bilgi vermesi için "süper derin elmaslar" olarak bilinen elmas türlerini araştırıyor. Çoğu elmas, yer yüzeyinin 120 ila 150 km altında oluşur. Fakat süper derin türleri, yer yüzeyinin 660 km altında Dünya'nın alt mantosunda oluşmaktadır. 


Tschauner ve ekip arkadaşları Botswana'da çıkarılan bu elması X ışınlarını kullanarak dikkatle incelediklerinde, içine hapsolmuş başka bir mineralin minik kristallerini keşfettiler. 
Elması kristallerle ilgili bilgi almak için lazer kullanarak kestiler. Sonra neyden oluştuğunu görmek için kütle spektrometrisi diye adlandırılan bir teknik kullanarak incelediler. Minik kristallerin, alt mantoda bulunduğuna dair teorisi bulunan kalsiyum silikatın (CaSiO3) bir formu olduğu ortaya çıktı. Ancak daha önce hiç gözlemlenmemişti. Moleküller, perovskit yapı olarak bilinen belirli kübik bir diziliş içerisinde tutunmuştu. Kalsiyum, silikon ve oksijen içeren perovskitin atomik bileşimi, onun sadece, basıncın yeryüzünde bulunandan 200.000 kat daha fazla olduğu alt mantoda yaşanan ekstrem şartlar altında oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Yeryüzü şartları altında, kalsiyum silikat bunun yerine iğne gibi kristalleri olan "wollastonit" denen beyaz bir mineral olarak bulunur. Normalde davemaoite'in kristal yapısı yeryüzüne çıkarılsaydı düşük basınç dolayısıyla parçalara ayrılırdı. Ancak sert bir 
elmas içerisinde sıkıştığından ötürü, Orapa madeninden çıkarılana kadar muhtemelen 100 
milyon ila 1,5 milyar yıl süren uzun yolculuğunda korunmuştu. Tschauner: 

"Elması kırıp açtığımızda, davemacit bir saniyeliğine sağlam kaldı. Sonra mikroskop altında onun yayıldığını, şiştiğini ve cama dönüştüğünü gördük" dedi. 
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Davemoite'in, Dünya'nın alt mantosunun “05'ini oluşturduğu düşünülüyor. Bu çok önemli çünkü bu mineralin Dünya'yı ısıtan uranyum, toryum, potasyum-40 gibi radyoaktif elementlere ev sahipliği yapabileceği teorize ediliyor. "Bu elementler olmasaydı Dünya şimdiye kadar soğumuş olurdu" diyen Avusturalya Melbourne Üniversitesinden David Phillips şöyle devam ediyor: 

"Botsvana'da çıkarılan elmasın içinde bulunan davemvcite'in aynı zamanda biraz sodyum ve potasyum içermesi şaşırtıcı çünkü bu elementlerin asıl olarak yerkabuğunda bulunduğu ve mantonun derinliklerinde bulunmadığı düşünülüyordu. Bu durum, yüzey materyalinin mantoya geri dönüştürülmüş olduğunu gösteriyor." 


Tschauner ve diğer araştırmacılar, daha fazla saklı mineral bulabilmek umuduyla süper derin elmasların izini sürmeye devam ediyor. Bu çok meşakkatli bir süreç, çünkü sığ ve derin elmasları ayırt edebilen kolay bir yol yok. Ve derin türlerinin nerede bulunacağını bilmenin bir yolu yok. 


Tschauner: "Sorun şu ki, nereye bakacağımızı tam olarak bilmiyoruz" diyor. 


BATI'DA REFORMLAR VE İHTİLALLER: KARANLIK ÇAĞDAN KÜRESEL 
ŞEYTANİ ÇAĞA! 


27/101/2022-Dr. Alp Bayraktar-Furkan Demirpehlivan-yaklasansaat.com (Matematik Felsefesini Yenileyen Adam: GÖDEL!) 


Batıdaki bilimsel geri kalmışlık ve çürümüşlük 15. yüzyıl öncesi yüzyıllar boyunca sürdü. Bu dönemde Doğu, İslam'la tanışmış ve "Her şeyi bir ölçü (yasa-kader) ile yarattık"(JKAMER(54)/49| ayetinin Sahibi Sonsuz Yüce'nin İlmini öğrenme peşine düşmüştü. Bu sebeple, matematik, tıp ve astronomi başta olmak üzere tüm bilimsel alanlarda altın çağını yaşıyordu. Daha da önemlisi bilimsel-teknolojik gelişmelerin motoru olan bilimsel düşünme metodolojisi, deney ve gözleme dayalı ilmi çalışma metodları bu altın çağda İslam Coğrafyası'nda yeşermiştir. Esasen Batı'da bilimsel ilerlemenin önünü açan Rönesans ve Reform hareketlerinde, İslam bilginlerinin kitaplarının Batı'ya taşınıp tercüme edilmesi büyük öneme sahiptir. İslam ahlakı gereği kendi isimlerini bile yazmaktan imtina ettikleri kitaplarını, keşiflerini ve icatlarını batıya taşıyarak tercüme ettiler ve sahiplendiler. Hayatını bu gerçeklerin ortaya çıkmasına vakfeden İslam Bilim Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin bunu "Batı uygarlığı, İslam medeniyetinin çocuğudur" şeklinde özetler. 


Fransız İhtilalinin Gerçek Yüzü: "Avrupa'yı Dinsizleştirme Ve Bilimi Tanrılaştırma" 


Rönesans ve Reform ile başlayıp Fransız İhtilali ile Avrupa'da devam eden hareketlilik, ne bilimsel gelişmenin önünü açmak ne de iddia ettiği gibi özgürlük, eşitlik ve kardeşlik getirmek içindi. Esasında, Avrupa'daki güçlü monarşik yönetimlerin yıkılıp otoritenin el değiştirmesi amaçlanmıştı. Artık Avrupa'da yönetim; İblis'in sağ koluyla besleyip büyüttüğü Engizisyon mahkemelerinin sahibi Kilise veya Kralların değil, İblis'in sol kolu olan panteist ve ökült Masonik İlluminati çetesinin eline geçiyordu. 


Fransız İhtilali boyunca "Fransa'nın dinsizleştirilmesi" diye isimlendirilen dönem özellikle 


1790-1794 arasını kapsıyordu. Bu tamamen organize bir hareketti ve kaynaklara göre amacı Hristiyan din geleneğini ve daha da önemlisi dinin kendisini yok etmekti. 30,000 papaz 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sürgüne gönderilirken yüzlercesi katledildi. Ve sonucunda Fransa'daki 40 bin kiliseden sadece bir kaçı ayakta kalabildi. Kalanları yakıldı, satıldı ve yok edildi. 


Sözde devrim kapsamında 2 Eylül 1792'de sadece 48 saat içinde 3 psikopos ve 200'den fazla papaz katledildi. Nantes'te devrimci Jean Baptiste Carrier çoğu papazlar, kadınlar ve çocuklardan oluşan 4000 sivili Loire Nehrinde boğarak öldürttü. Lyon'da devrimcilerin 
talimatlarıyla papaz ve rahibeler ayrımcılık bahane edilerek kitlesel katliama uğradılar. 1793 
ve 1794 yıllarında Devrim sebebiyle katledilenlerin sayısı 40,000 kişiyi buldu. Toplu katliamlar sebebiyle bu döneme "Terör Devri" de denilmektedir. Sadece Eylül 1793'ten sonraki 10 aylık dönemde 300,000 Fransız tutuklandı. Bu o dönemdeki Fransız nüfusun 50'de biri ediyor. Dahası, devrim sonucu ortaya çıkan yaklaşık 10 yıllık kargaşa ortamında ölenlerin sayısı neredeyse 1.5 milyonu buldu. 


Fransız Papaz Augustin Barruel, Fransız İhtilali'nden İngiltere'ye kaçmayı başarmıştı. 1799 
yılında İhtilal hakkındaki tanıklığını "Jakobenizm'in Tarihi" isimli bir kitap olarak yayınladı. Barruel'in tanıklığını kendi kitabından aktaralım: 

"Esasen devrim üç komplocu grup üzerinde yükselmiştir: Filozoflar, Masonlar ve İlluminati Düzeni. Bu komplocularJakobenlerin devraldığı bir sistem oluşturdu. Bunlardan Voltaire ve Diderot gibi din düşmanları felsefelerini Hristiyanlık ile savaşmak için kullandılar... 
Aydınlanma dedikleri insanların gözlerini boyayan ve onları aydınlatmaktan çok uzak, yanlış yola saptıran bir şeydi. Masonlar ve Illuminati cemiyetleri, 300.000'in üzerinde üyeleriyle, devrim için çalıştılar. Tapınakçılar, Masonlar ve İlluminati kadim mistik bilgilere sahiptiler ve pagan geçmişlerinden güç alıyorlardı... Ah Tanrım.. Tapınaklarımız yağmalandı ve yıkıldı, kutsal ismine küfrettiler, sana ibadet etmek yasaklandı. Rezil Paganizm tanrısı kirli Venüs burada ve cüretkarca ilerlemeye devam ediyor... Devrim uzun zamandır ezilen halkın başlattığı bir ayaklanma değil; aksine azınlık bir grubun güç ve terör kullanarak, türlü dalaverelerle kendi arzularını masum ve saf halka empoze etmeleridir." 


İhtilal Avrupa'yı temellerinden sarstı, etkileri okyanus ötesine taştı. İnsan 

hakları, hümanizm ve sözde "erdem toplumu" oluşturmak adına korkunç bir kıyım yapıldı. 
Bugün bile etkilerini çok güçlü hissettiğimiz üzere yeni Avrupa'da artık semavi bir dine yer yoktu. Fransız İhtilali'nden sonra "bilimin tanrı inancından tamamen 

arındırılması" kampanyası başladı. Tanrısız bilim, "Yeniçağın Dini" olacaktı. İhtilalin başı olan ve "şiddetsiz erdemin iktidarsızlık" olduğunu savunan Robespierre, Hrıstiyanlıktaki Tanrının yerine "Akıl Tanrıçası" geçtiğini ilan etti. Aslında Akıl tanrıçası, ateizmi ve bilimi tanrılaştırmayı simgeliyordu. 1794 yılında katliama bir gün ara verildiğinde devrimciler "Yüce Varlık" festivalini kutladılar. Aslında bu sözde Yüce Varlık Masonluktaki Her Şeyi Gören Gözle aynı varlık yani İblis'ti. 


Fransa'da aydınlanma ve pozitivizm adına gerçekleştirilen cinayetler için, Manş Denizi'nin ötesinde İngiltere'de, o tarihte yayınlanan "London Times" gazetesinde şu yorum yapılıyordu: "İnsan hakkı dedikleri bu mu? İnsan doğasının özgürlüğü dedikleri bu mu? Afrika ormanlarındaki dört ayaklı canavarlar bile, Paris'teki hayvanlardan daha insaf sahibidir." 


Sloganları "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" idi. Sonuç ise "masonik küresel güç hegemonyası, katliamlar ve dinsizlik" oldu. Aynı otorite hala egemen olduğundan Engizisyon Mahkemesinin yaptıkları zulümleri sabah akşam terennüm ederler ancak ihtilalle ilgili bu 


gerçekler dillendirilmez. 


Bilim Ve Sanat "Küresel Güç"'ün Elinde 
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Avrupa'da başlayan reform ve ihtilal hareketleri sonucunda egemen irade peyderpey Küresel Elitlerin eline geçti. Günümüzde o kadar güçlendiler ki artık bir Fransa'dan, Almanya'dan, İspanya'dan, Belçika'dan bahsetmek yanlış olur. Avrupa'daki siyasi güç ve istihbarat örgütleri, sözde sivil toplum kuruluşları, terör örgütleri, tüm basın yayın bu güçlerin kontrolünde. Daha da kötüsü bilim ve sanat bunların güdümünde. 


Bilim dediğimiz makine bilimsel kuruluşlar, organizasyonlar ve bunların sponsorluğundaki dergiler ve konferanslar üzerinden çalışıyor. Bu devasa bilim makinesini arkada birileri kurgulayıp yönlendiriyor. Bilimsel organizasyonları elinde bulunduranlar, dergilerin ve konferansların sponsorları; üzerinde araştırılması gereken konuları belirliyor ve tüm akademisyenleri bu konularda araştırma yapmaya yönlendiriyorlar. Bilimsel araştırmalar genelde büyük fonlamalara ihtiyaç duyuyor. Bu fonlamalar Küresel Güç'ün elitlerinin yönetimi altındaki vakıf ve kuruluşlar aracılığıyla yapılıyor. İstenilen yönlerdeki araştırmalara büyük maddi destekler, çok daha kolay yayın yapma gibi imkanlar sağlanıyor. İdeolojik açıdan öneme sahip olmayan konularda özgür bir araştırma ortamı var gibi gözüküyor ancak bazı hassas konularda Küresel Güç'ün bilim makinesi, araştırmacıyı ezecek ve sistem dışına atacak kadar acımasızlaşabiliyor. 


Bilim "Küresel Güç'"'ün Elinde: Pandemi'de! 


Bilim etiketinin arkasında ne kadar kirli işler döndüğünü, 2019 yılında başlayan Koronavirüs pandemisinde daha yakından müşahade edebildik. Bütün bilim camiası adeta birlikte hareket eden balık sürüsü gibi hep aynı sonuçlara vardılar. Üstelik bu vardıkları sonuçların bir çoğu kısa sürelerde yanlışlandı. Devasa bir teknoloji şirketi sahibi olan Bill Gates, Küresel Güç'ün pandemi bakanı gibi çalıştı. Seneler önce pandemiyi haber vermesi bir yana, pandemideki neredeyse tüm stratejilerin planlayıcısı durumundaydı. Ne aksi seslere, ne de bağımsız bilim adamları için açık incelemelere müsaade ettiler. 


DSÖ ve CDC gibi Küresel Güç kontrolündeki kurumlar dünya çapında büyük bir baskı ve korku iklimi oluşturdu. Ellerindeki basın gücünün de bunda katkısı çok büyük oldu. Vitrini hep fonladıkları isimler süslediler. Sosyal medya bu konuda alabildiğince sansür uyguladı. 
Ülkeler sözde bilim kurullarına teslim oldular. İddialarını kendi fonladıkları araştırmalar sonucunda kendi fonladıkları bilimsel dergilerde çıkan yayınlara dayandırdılar. Arkalarına sözde "Bilim Tanrıçasını(!)" almışlardı ve onlara karşı hiç kimsenin bir itirazı olamazdı. 


Kısa sürede daha önce hiç denenmemiş ve normalde testleri senelerce sürmesi gereken aşıları piyasaya sürdüler. Üstelik sonuçlarının ne olacağı bile kestirilemeyen, daha önce hiç kullanılmamış mRNA teknolojisini kullandılar. İnsanları aşı vurulmaya mecbur etmek için ellerinden gelen her türlü baskıyı kurdular ve kurmaya devam ediyorlar... 


Sonsuz Yüce Allah'ı Unut! Paganizmi Tut! 


Koronavirüs pandemisi bilim makinesinin nasıl kurgulandığı ve yönetildiği konusunda bir örnek sadece. Pandemi sayesinde iyice ayyuka çıkmış olan bu kuşatılmışlık malesef bilimin diğer dallarında da karşımıza çıkıyor. 


Gerek canlılığın kökeni, gerekse de Evren kozmolojisi gibi alanlarda aykırı çalışma yapmak isteyenler hızla sistemin dışına itiliyor, aşağılanıyor ve ötekileştiriliyor. Bir çok fizikçi ve biyolog ya onların safına katılıp din karşıtı, ateist, en azından agnostik olmak ya da Allah inancını gizlemek zorunda kalıyor. 
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Buna karşın pagan tanrıları bilim camiasında inanılmaz popüler. Normalde akıl dışı, ancak sözde aydınlanma hareketleri arkasındaki paganist iradeyi bilirseniz anlayabileceğiniz bu durumun örnekleri saymakla bitmez. Bir çok kozmolojik keşif pagan tanrıların isimleriyle anılıyor. Bugün parçacık çarpıştırıcısı CERN'de Hint Tanrısı Şiva'nın iki metrelik bir heykeli bulunuyor. 


Özetle günümüzde bir çok bilim dalı, Sonsuz Yüce Rabb'imiz'in tümüyle dışlandığı aşırı baskıcı ve tek tip anlayışı hakim kılan Küresel Güç'ün hegemonyası altında. Bu sebeple, tamamen ön yargılı ve kötü niyetli olmakla kalmıyor, akıl ve bilim dışı zorlama ve çarpıtmalara baş vuruyorlar. Aşamadıkları tüm çıkmazların yegane cevabı olan Tüm İlmin Yaratıcısı ve Sahibi Sonsuz Yüce Allah'ı kabullenmek bir yana, asla kazanamayacakları halde bitmek bilmeyen hırsla Sonsuz Yüce Allah'ı yok saymak için adeta savaş veriyorlar. 


Sonraki bölümde Rönesans ve Reform hareketleriyle güçlenen ve bilim dünyasında adeta bir fikirsel terör estiren pozitivizmin çöküşüne değineceğiz. Pozitivizm, yani tüm gerçeklere sadece bilimle ulaşılacağı ve bilimle ulaşabileceğinizin ötesinde hiç bir gerçeklik olmadığı inancı 20. yüzyıl başlarında neredeyse tüm bilim dünyasında egemen hale gelmişti. Bu anlayışa göre din ve "benim amacım ne? neden yaratıldım?" gibi temel, hayati soruların hepsi anlamsızdı. Ayrıca matematik ve deney dışında bir sezgi ve akıl yürütmeye yer yoktu. Çünkü onlara göre matematik her önermenin yanlış ya da doğru olduğunu ispat edebilen tam ve tutarlı bir sistemdi. 


Genç bir adam, 1931 yılında henüz daha 25 yaşındayken pozitivizmi bütün hayalleriyle birlikte toprağa gömdü. Ve bunu kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde yaptı. Bu genç, Kurt Gödel'den başkası değildi ve matematikle asla ulaşamayacağımız gerçekler olduğunu matematiksel olarak ispatladı. Şimdi tüm pozitif bilim dallarını derinden sarsan bu müthiş adama yani Kurt Gödel'e yakından bakalım. 


Fransız İhtilalinin Meyvesi: Pozitivizm 
Pozitivizmi Yıkan Adam: Gödel! 


Özellikle 20. yüzyılın başlarında Pozitivist akım iyice güçlenmişti. Bunun bir sebebi, matematiğin bilimdeki özellikle Evrendeki fizik yasalarının anlaşılmasındaki baş döndüren başarısıydı. Tüm bilim dalları matematiğe dayandığı oranda tutarlı ve doğru sonuçlar verebiliyordu. Matematiğin bu gücü herkesi etkilemişti. Ancak özellikle Pozitivistler bundan faydalanarak kendi inançlarını doğrulayacak sonuçlar çıkarmak istiyordu. 


Onlara göre deneyler ve matematikle ispat edemeyeceğiniz tüm sorular anlamsızdır ve üzerinde çalışmaya değmez. Yani örneğin dinsel sorular tamamen anlamsızdır çünkü matematikle veya deneyle ispatlanamazlar. Onlara göre matematikle karar verilebileceklerin ötesinde bir sezgiye yer yoktur. Matematik ve deneyle elde edilebilecek doğrulardan başka doğru yoktur. Aslında pozitivistler 19. yüzyılda önemli bir yara almışlardı: Öklid'in 5. 
postulatı. 


Matematiksel Sistemler Nasıl Kurulur 
Öklid'in 5. postulatı sorununu anlamak için önce matematiksel sistemleri anlamamız gerek. 


Tüm matematiksel sistemler aksiyomlar ve postulatlar üzerinde yükselir. Postulatlara basitçe geometrik aksiyomlar diyebiliriz. Aksiyomlar doğru olduğu bariz görülen bu sebeple ispat 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etmeye ihtiyaç duyulmayan önermelerdir. Eğer elinizde bir aksiyom kümesi yoksa bir sistem inşa edemezsiniz. Tüm sistem başlangıçta kabul ettiğiniz aksiyomlara dayanır. Önermeler, yani nesnel bir yargı bildiren ifadeler, aksiyomlar ve sistemde toplama çıkarma gibi tanımlı işlemler kullanılarak doğrulanmak ya da yanlışlanmak zorundadır. 


Mesela {iki küçüktür üç? bir önermedir. Sistem bir önermenin doğruluğunu ispatlayabiliyorsa artık onu yeni önermelerin ispatında doğrulanmış bir teorem olarak kullanabilir. Aksi halde, eğer bir önermenin yanlış olduğu ispat edilirse o önerme artık dikkate alınmaz. 


19. Yüzyılda Önemli Gelişme: Öklid'in 5. Postulatı Yanlışlanabiliyor 


Öklid, MÖ 300'lerde yaşamış İskenderiyeli bir matematikçidir. 1800'lü yıllara kadar Öklid'in tüm aksiyomları ve postulatları bilim tarafından ispata ihtiyaç duymayan bariz doğrular olarak kabul ediliyordu. Bu sebeple ispata bile ihtiyaçları yoktu. Ama 5. postulatın öyle olmadığı ancak 1829'da ortaya atılmasından yüzlerce yıl sonra anlaşıldı. 


5. postulat şunu söyler: "Düzlemde bir doğruya dışında bulunan bir noktadan sadece bir tane paralel doğru çizilebilir". 


3 matematikçi birbirinden bağımsız olarak Öklid'in 5. postulatının bazı özel geometrilerde 
yanlışlanabileceğini buldular. Bunlardan birisi matematikçilerin Prensi olarak bilinen Carl Frederich Gauss idi. Bunu ilk bulduğunda çelişkiyi görerek gizledi. Bu bir felaketti çünkü bir aksiyomun yanlışlanabilmesi demek ona bina ederek kurduğunuz tüm sistemin çökmesi demek. Ya aynı durum diğer matematiksel sistemleri üzerine inşa ettikleri aksiyomlar için de geçerliyse ne olacaktı? Matematiğin mükemmelliğine iman etmiş pozitivistler için bu bir felaket anlamına gelirdi. 


David Hilbert: "Matematik Gerçeğe Ulaşmanın Tek Vasıtası"' 


Pozitivistlerin en önemli temsilcilerinden birisi ünlü Alman matematikçi David Hilbert idi. 
Belki de Öklid'in aksiyomunun yanlışlanabilmesinin de verdiği hırsla, Matematiğin temellerinin kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde sağlamlaştırılması gerektiğini düşünüyordu. 
1900 yılında 23 önemli problem yayınlayıp matematikçilerin önüne hedef olarak koydu. 


Bu problemlerin içinde en önemlisi kuşkusuz Matematiğin tam ve tutarlı olduğunun ispatlanmasıydı. Buna göre Matematik kendi içinde ifade edilebilen tüm önermeler hakkında doğru ya da yanlış diye karar verebilmeliydi. Ayrıca Matematik tutarlı olmak zorundaydı. 
Çünkü matematiğin, herhangi bir önermenin hem doğru olduğunu hem de yanlış olduğunu aynı anda ispat etmesi düşünülemezdi. Hilbert tamlıkla ilgili inancını şöyle özetler: "Matematikçi için ignorabimus yani bilinmez diye bir şey yoktur, ve bana göre tüm doğa bilimleri için de böyledir. Bilmek zorundayız. Bileceğiz." 


"Tutarsızlık" Ne Kadar Kötü Olabilir? 
Tutarlılık bir bilimsel sistem için olmazsa olmazdır. Eğer bu şart tek bir önerme için dahi sağlanamazsa o sistemle her saçmalığın doğru olduğunu ispat edebilirsiniz. Hatta Bertrand 


Russell, biraz da ironi yapmak için tutarsız her sistemde kendisinin Papa ile aynı kişi olduğunu ispat etmişti. 
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Tutarlı olmayan sistemlerin ne kadar felaket olduğunu bir örnekle anlatalım. Mesela tutarsız bir matematiksel sistemde (2 + 2 = 5} önermesinin hem doğru olduğunu hem de yanlış olduğunu gösterebildiğimizi varsayalım. Bu durumda P = {2 + 2 = 5} VEYA {Ben uçan bir dinozorum) önermesini düşünelim. Burada (2 + 2 = 5} önermesinin doğruluğu ispatlanabildiğine göre P önermesi de doğru olur. Çünkü VEYA'lı önermelerde iki önermeden birinin doğru olması sonucu doğru yapmak için yeterlidir. Ancak sistemin (2 + 2 = 5} önermesinin hem doğruluğunu hem yanlışlığını ispatlamasından ötürü dönüp (212-5) önermesinin yanlışlığını ispat edebiliriz. Bu durumda (Ben uçan bir dinozorum) önermesi doğru olmak zorundadır, çünkü P önermesinin doğruluğunu ispat etmiştik. Burada (Ben uçan bir dinozorum| yerine istediğiniz her türlü saçmalığı koyup doğruluğunu ispat edebilirsiniz. 


"POZİTİVİSTLER" MATEMATİKTE "TAMLIK" ARIYOR 


Pozitivistler matematikte tutarsızlık gibi korkunç bir durumun ortaya çıkmayacağından emindiler. Hilbert'e göre matematiğin hem tam hem de tutarlı olduğunu ispat etmek an meselesiydi. O'na göre bu, "tüm matematikçiler için ortak olan ancak henüz kimsenin bir kanıtla ispat edemediği" bir inançtı. 

Pozitivistlerin bu ispat için yürüttükleri şevkli ve hummalı çalışmaları 30 sene sürdü ancak bırakın matematiğin tamamını, aritmetik için bile hiç bir ispat bulunamıyordu. Hilbert'in baştaki heyecanı ve güveni yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. Aslında pozitivistlerin hırsla göstermeye çalıştıkları bilimin yani dolaylı olarak bilim adamının tüm doğrulara Tanrı gibi ulaşabileceğiydi ancak tüm çabalara rağmen elde hiç bir şey yoktu. 


Paradokslar Başa Bela! 


Esasen başları paradokslarla ciddi beladaydı. Çünkü paradokslar haklarında bir şey söylenemeyen, yani doğru ya da yanlış kararına varılamayan önermeler ortaya koyabiliyordu: Bir örnek verelim: 


Alttaki önerme yanlıştır. 
Üstteki önerme doğrudur. 


Örneğin burada üstteki önermenin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar vermek mümkün değildir. Eğer üstteki önerme doğru dersek alttaki önermenin yanlış olması gerekir, ama alttakine de yanlış diyemeyiz çünkü bu durumda üstteki önermenin doğruluğunu reddetmiş oluruz. Eğer üstteki önerme yanlıştır dersek bu durumda alttaki önerme doğru olmalıdır. Ama alttaki önerme bunun tam tersini söylemektedir. Üstteki önermeye doğru da desek yanlış da desek sonunda bir çelişki ile karşılaşıyoruz. 


Bu sıkıntılı durumdan pozitivistler çabucak sıyrılmak istediler. Başta Wittgenstein olmak üzere bir çoğu paradoksların sadece dilin zayıflığından kaynaklanan boşluklar olduğunu iddia ettiler. Eğer bu paradoks gibi gözüken şeyler matematiksel bir biçime dönüştürülürse, bu çelişki ortadan kalkar diye düşünüyorlardı. Ancak paradokslardan zannettikleri kadar kolay kurtulamayacaklardı. Kendisi de bir pozitivist olan Bertrand Russell, 1902 yılında bu paradokslardan birinin küme teorisinde tüm ihtişamıyla belirdiğini fark etti. 


"Viyana Çevresi" İçin "Tanrı Yok" Ama Wittgenstein Var! 
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Viyana çevresi o yıllarda entellektüel bilimsel toplantıların merkeziydi. Tüm bilimsel konular bilim adamlarından oluşan bu klüpte masaya yatırılıp üzerinde tartışılırdı. Neredeyse tamamı pozitivistlerden oluşan bu çevredeki bilim adamlarının ortaklaşa hayran oldukları isim Ludwig Wittgenstein idi. 


Wittgenstein Avusturyalı bir filozof ve matematikçiydi. Zengin ve seçkin bir aileden geliyordu. 1922 yılında Tractacus isimli bir kitap yayınladı. Bu kitap adeta pozitivistlerin arayıp da bulamadıkları tüm iddiaları içinde topluyordu. Buna göre matematikde paradokslara yer yoktu. Ayrıca, tüm gerçeklere ulaşmanın yegane yolu matematikti. Matematik ile ulaşılamayan şeylerin hiç bir anlamı yoktu çünkü onlar gerçek olmazdı. Bu sebeple matematiğin tam ve tutarlı olması Wittgenstein için sorguya açık değildi. 


Viyana Çevresi için de Tractacus bulunmaz bir nimetti. Bertrand Russell'ın şeytanın kibrine sahip dediği Wittgenstein'in kitabı Viyana Çevresinde adeta Tevrat gibi tekrar tekrar okunur, oradaki iddialar ayet muamelesi görür, tartışmaları bitiren mutlak deliller gibi sunulurdu. 
Kendisi de Viyana çevresine katılan bir matematikçi olan Olga Taussky-Tod "Wittgenstein bu grubun idolüydü. Buna tanıklık edebilirim. Aralarındaki bir tartışma Tractacus'a atıfda bulunarak çözümlenebiliyordu" diyor. 


Bir mantık profesörü olan A J Mayer de 1933 yılının şubat ayında İngiltere'deki arkadaşı Isaiah Berlin'e şunları söylüyor: "Wittgenstein onlar için bir tanrı. Russell ise ancak Tanrının (Wittgenstein) müjdeleyicisi olabilir." 

Ünlü pozitivist mantıkçılardan Schlick'in karısı, kocasının Wittgenstein'ı görmeye ilk gidişinde sanki kutsal bir yolculuğa çıkıyormuşcasına evden ayrıldığını söylüyor ve ekliyor: "Kendinden geçmiş halde eve geri dönmüştü. Çok az konuşuyordu ve ben de bir şey sormamam gerektiğini düşündüm." Wittgenstein'ın mantıksal pozitivistler üzerindeki bu etkisini anlamak gerçekten imkansız. 


Sonsuz İlim Sahibi ve Tüm Kainat'ın Yaratıcısı Allah'a inanmaktan ölesiye nefret eden bu grup için basit bir adam kolayca tanrılaşabiliyor. Daha da ironik olan Wittgenstein'ın kendi kitabındaki bir çok iddiayı sonradan kendisinin reddetmesidir. Bu sebeple birinci ve ikinci dönem Wittgenstein olarak anılagelmiştir. İsa'nın dediği gibi: "Ne adalettir ki kurtuluşa götüren gerçeğe inanmayanlar felakete götüren yalana inanırlar." 


Her Şeyi Alt Üst Eden Genç Bir Matematikçi: Gödel 


Viyana Çevresinin o dönemki katılımcılarından birisi de genç Avusturyalı bir matematikçi olan Kurt Gödel'di. İleride kendisi için Aristo'dan beri gelmiş geçmiş en büyük mantıkçı denilecek olan bu genç adam, onların arasında olsa bile başta Wittgenstein'la ilgili saplantılı tutkuları olmak üzere onlara katılmıyor ancak sesini de çıkarmıyordu. Pozitivistlerin tarafgirliğine karşı elinde sağlam kanıtlar olmadan duramayacağını biliyordu. Aslında oradaki kimse farkında değildi ama pozitivistlerin iman ettiği ve on yıllardır ispatlamaya uğraştığı tamlık ve tutarlılık iddialarını bir kaç yıl içinde yapacağı çalışmalarla yerle bir edecekti 


Gödel'in Birinci Teoremi: "Hiçbir Matematiksel Sistem Tam Olamaz" 
Gödel 1931 yılında hiç bir matematiksel sistemin tam olamayacağını ispat etti. Buna göre her 


sistem için doğru olduğu halde doğruluğu ispatlanamayacak önermeler kesinlikle mevcuttur. 
Üstelik Gödel bunu matematiksel olarak kaçılamayacak şekilde ispatladı. 
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Eğer hile yaparak sistemimizi tam hale getirmek için bu doğru olduğunu bildiğimiz ama ispatlayamadığımız önermeyi sisteme yeni bir aksiyom olarak eklesek sistemi kurtarabilir miydik? Gödel bunun da imkansız olduğunu ispatladı. Çünkü, bu hileye ne kadar başvurursak başvuralım her zaman ispatlanamayacak ama doğru olan yeni bir önerme olacağını gösterdi. 
Bu pozitivistler için tam bir felaketti, çünkü buna göre matematik doğru olan bir önermeye bile doğru demekten acizdi, üstelik böyle önermelerin varlığı bir ihtimal değil matematiksel kesinlikteydi. İronik şekilde Matematik kendi eksikliğini tam olarak ispat edebiliyordu. Bu Gödel'in birinci tamamlanmamışlık teoremidir. 


Gödel'in İkinci Teoremi: "Hiçbir Matematiksel Sistem Kendi Tutarlılığını İspat Edemez" 


Gödel bununla yetinmedi ve ikinci tamamlanmamışlık teoremini de ortaya attı ve ispatladı. 
Buna göre bir matematiksel sistem kendi tutarlılığını asla ispat edemez. Yani hiç bir sistem bir önermeye aynı anda doğru ve yanlış deme ihtimalinden kurtulamazdı. Tutarsızlığın ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu yukarıda görmüştük. Bu durumda tüm matematikçiler tam olmayan ve kendi tutarlılığını bile ispat edemeyen bir sisteme sahiptiler. Sistemin kendi tutarlılığını gösterememesi onun tutarsız olduğunu göstermez ancak tutarlılığının sistem dışına çıkılmadan anlaşılamayacağını gösterir. Yani matematikçiler sistemlerinin tutarlılığını görmek için yok etmek istedikleri sezgiler ve matematik ötesi akıl yürütmeye mahkumdular. 
Bu pozitivistlerin yıllardır kurdukları hayallerin yıkılması anlamına geliyordu. 


Aslında Gödel'in ikinci teoremi çok önemli bir sonuca daha bizi ulaştırıyor. Sistemler kendi tutarlılıklarının ispatı için sistemin dışındaki bir ÜST AKLA ihtiyaç duyuyorlar. Benzer şekilde, insanlar da sistemlerinin tutarlı ve doğru olduğunu kendiliklerinden gösteremezler ve mutlak gerçek için bir üst akla ki bu durumda Sonsuz Akıl Sahibi Allah'a muhtaçtırlar. 


"Pozitivistler" "Gödel Duvarı" Na Çarpıyor 


Gödel'in yaptığı inanılmaz bir şeydi. Matematik Gödel'in ellerinde adeta bir an için kendisinden sıyrılmış kendisi hakkında müthiş itiraflarda bulunmuştu. On yıllardır pozitivistlerin ispatlamak istediği şeyin tersi ispatlanmıştı. Yani bütün Tanrıcılık oynamaya kalkan pozitivist bilim adamlarına: "Haddinizi bilin. Kendinize gelin. Taptığınız ve mutlak sandığınız biliminiz de sizin gibi eksikliğe mahkum. Kendi tutarlılığını ispattan bile aciz." 
demişti. Ama onlar bundan bir ders çıkarmak yerine her geçen sene daha da pervasız ve baskıcı oldular. 


Gödel'in teoreminin eşsizliğine Bertrand Russell bile enfes bir ispat diyerek tanıklık etmek durumunda kaldı. Hilbert'in karşı çıkamasa da bu ispata çok sinirlendiğini tanıkların ifadesinden biliyoruz. Gödel'in mükemmel ispatına rağmen Hilbert'in eski görüşlerini savunan makaleler çıkarmasına Gödel anlam veremiyordu. Bir keresinde "Nasıl hala böyle bir makale yazdığına inanamıyorum" demişti. 


Wittgenstein ise bu kusursuz ispatı kabul etme olgunluğunu bile gösteremedi. Gödel'in tamamlanmamışlık Teoremleri sadece matematikte yahut pozitif bilimlerde değil felsefeden, bilgisayarlara kadar çok sayıda sonucu zorunlu kılıyordu. Bunlardan birisi ünlü fizikçi Roger Penrose'un dediği gibi sadece matematik ve mantık kaidelerine göre çalışan bilgisayarların her zaman eksik olacağı ve asla insan sezgilerine sahip olamayacağıdır. 


"Pozitivistler" Kurnazlıkla Gödel Teoremini Çarpıtıyorlar 


117 


Pozitivistler başlangıçta Gödel'in tamamlanmamışlık teoremleriyle tamamen afallamış görünüyorlar. Ancak içine düştükleri berbat durumu lehlerine çevirmek için hızla toparlandıkları anlaşılıyor. Karşı çıkamadıkları bu ispat karşısında yenilgilerini kabul etmek yerine Gödel'in ispatını alarak şeytani bir kıvraklıkla bundan bile bir Yaratıcının olmadığı sonucunu çıkarmaya kalktılar. Gödel'in ispatlarından sonra tapınageldikleri matematik ya da bilim ilahını satmaktan başka çareleri kalmamıştı. 


Çünkü esas şeytani gayeleri Sonsuz Yüceyi tamamen denklemin dışında bırakmaktı. Bu sebeple Gödel'in teoremlerini tamamen Gödel'e zıt bir şekilde yorumladılar. "Matematik" dediler "elbette tam ve kusursuz değil çünkü onda bir mana derinliği ve bir anlamlılık yok. 
Zaten bu evrendeki yasalarda yahut matematikte anlamlılık aramak başından beri doğru değildi." Bu şeytanca felsefeye göre olayları anlamlandırmaya çalışan insanlardı ve olaylarda insanlardan bağımsız nesnel bir anlamlılık yoktu. Çünkü tamamen amaçsızdılar. 


Oysa Gödel başından beri bunun tam tersini düşünüyordu ve ispatlarının onların kötü emellerine alet edilmesi oldukça rahatsız ediciydi. Gödel'e göre her gerçeklik için neden onun gerçek olduğuna, neden bir gerçek olması gerektiğine dair bir açıklama mevcuttur. Yani dünyada hiç bir mantıksız olasılık, bilinmeye gereksinim duymayan hiç bir bilgi yoktur. Yani her şey bir amaca matufdur. Benzer şekilde, Einstein da insan dışında nesnel bir gerçekliğin var olduğunu ve amacının onu araştırmak olduğunu ifade etmiştir. 


Evrimci Bilimciler: Gödel'e Engizisyon Baskısı Uyguluyor 


Elbette Gödel'in pozitivistlerin mutlak hakimiyeti altında olan bilim dünyasında açtığı kapatılamaz yaranın bir bedeli olacaktı. Bunun en dramatik sonuçlarını Gödel bizzat yaşadı. 
Çalışmasına kimse bir şey diyemiyordu ama el üstünde tutulmak yerine bilim adamları tarafından dışlandı. Pozitivistlerin fikirsel baskıları Engizisyonu aratmıyordu. Ünlü matematikçi John Von Neumann Gödel'in zamanında profesör yapılmayışına içerlemiş ve "Gödel dururken biz nasıl profesör olalım" demiştir. 


Pozitivist çevrelerin baskıları sebebiyle Gödel daha sonra bir çok çalışmasını yayınlamak için göndermedi bile. Sessizce defterlerine kaydetti. Bu çalışmalarının birisi Tanrının varlığının ontolojik olarak ispatı idi. Bunu gizlemek zorundaydı. Ancak bir arkadaşına bundan bahsedince dedikodusu çalıştığı Princeton'da yayıldı. Tanrı'nın varlığı üzerine çalışmak bilim çevresinde afaroz edilmek için yeterliydi. Gödel'in hayatını kitaba dönüştürecek kadar ona saygı duyan ve nasıl bir deha olduğunu, nasıl dışlandığını çok iyi bilen Rebecca Goldstein bile Princeton'da öğrenciyken Tanrı'nın ispatı üzerinde çalışma yaptığı için Gödel geçtiğinde arkasından nasıl kıkırdadığını kitabında yazmaktadır. 


Gödel bu alaycı yaklaşım ve dışlanmışlıktan derinden etkilendi. Teoremlerinin yorumlarla nasıl çarpıtıldığını ve pozitivistlerin her geçen gün daha da pervasızlaştıklarını görmek mantıkçıya çok üzüntü vermiş olmalı. Onları susturmak için yapılması gereken her şeyi yapmış üstelik bunu karşı konulmaz bir matematikle başarmıştı. Ancak bu çalışma arkadaşlarının çarpık bakışlarını düzeltmelerini sağlamamıştı. 


Fransız İhtilali'nin mason fikir babalarından Voltaire tarafından ağır biçimde hicvedilen Leibniz gibi çalışmalarının bütün sonuçlarının yok edileceğini düşünüyor ve öldürülmekten korkuyordu. İlerleyen dönemlerde korkuları ve endişeleri iyice paranoyaya dönüştü. Beni zehirleyecekler korkusuyla yemeyi neredeyse tamamen kesti. 29 kg. olarak zayıflık sebebiyle cenin pozisyonunda yatağında can verdi. 
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Gödel'in Başka Konulardaki Görüşleri 


Burada Gödel'in bazı görüşlerine yer vermek gerek. Nagel ile konuşmasında ruh ve bedenin doğumda bir araya gelip ölümde ayrıldığını söylemiş, bunun üzerine Nagel bunun evrimle bağdaşamayacağını söylediğinde Evrime inanmadığını söylemişti. Ancak şunu eklemek zorunda kalmıştı: "Stalin de evrime inanmiyordu ve oldukça zeki bir adamdı." Bu söz üzerine Nagel sırıtarak vazgeçtim deyip tartışmayı bırakmıştır. Gödel gibi bir dehanın bir düşünceyi savunabilmek için Stalin'in zekasına vurgu yapmak zorunda kalışı oldukça dramatiktir. Bu durum bile evrim-bilimcilerin daha o günlerde bile nasıl bir mahalle baskısı kurduklarını göstermektedir. 


Gödel ayrıca ölüm sonrası yaşamın bir zorunluluk olduğunu düşünüyordu. Evrendeki her şeyin bir sebebi ve anlamı olduğunu düşünüyordu. Bunu tam olarak anlamak için matematiğin yetersiz olacağını ise zaten göstermişti. 


Dünyaca ünlü filizof ve dilbilimci Naom Chomsky'ye 2021 yılında 92 yaşındayken yaptığı bir röportajda, tanıdığı en parlak zekalı insan soruldu. Çünkü 92 yıllık yaşantısında bir çok bilim adamı ve politikacı tanımıştı. Bu soruya cevabında Chomsky belki de 20. yüzyılın en büyük matematikçisi dediği Kurt Gödel'den bahsedecekti. Anlattığı anısına göre Gödel'e dil üzerinde çalıştığını söylemesi üzerine Gödel ona zamanını boşa harcadığını söylemiş. Chomsky'nin kendisine ne üzerine çalıştığını sorması üzerine ise Gödel "Doğa bilimlerinin a priori olduğunu ispatlamaya çalışıyorum" diye cevap vermişti. 


Yani doğa bilimleri hakikatlerine deneye gereksinim duymaksızın ulaşılabileceğini ispatlamaya çalışıyordu. 


İslamla ilgili bir soruya "İslam'ı seviyorum. Tutarlı bir dini düşünce ve açık fikirli" diye cevap verecekti. Gödel gibi matematiğin tutarsızlığını ispat eden bir mantıkçının İslam için tutarlı demesi yapabileceği en iyi onaylama olsa gerek. 


İki Sürgün Bilim Adamı! 


Gödel gösterebileceği çok gerçek ve söyleyecek çok fazla sözü olduğu halde bunları paylaşamadan öldü. Arkasında hiç yayınlanmamış yüzlerce sayfa notlarını bıraktı. Hao Wang'a göre farklı bir ortam olsaydı ortaya koyduklarından çok daha fazlasını yayınlayabilirdi. 


Gödel'i en iyi anlayan ve vaktini onunla geçirmekten çok zevk aldığını söyleyen bir dostu vardı. Onunla Princeton bahçesinde ve evine doğru yol alırken uzun sohbetler yapardı. Bu kişi ünlü fizikçi Albert Einstein'dan başkası değildi. İkilinin ortak arkadaşı olan Oscar Morgenstern bir mektubunda aralarındaki ilişkiyi şöyle anlatıyor: 

"Einstein hayatının son yıllarında kendisiyle tartışmalar yapabilmek için sürekli Gödel'in arkadaşlığını aradığını anlatırdı. Bir keresinde bana kendi çalışmasının artık çok bir şey ifade etmediğini ve Enstitüye yalnızca Gödel'le eve yürüme ayrıcalığına sahip olmak için geldiğini söylemişti." 


Belki Einstein Gödel'den farklı olarak sosyal bir insandı ve bilim adı altında yapılan baskılardan kurtulmak için siyaset yapma konusunda Gödel'den tartışmasız daha iyiydi. 
Ancak, aynen Gödel gibi üzerindeki baskıyı o da hissediyordu. Kendi alanlarında devrim niteliğinde buluşlar yaptıkları halde buluşları tüm inançları reddeden evrim-bilimci 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pozitivistler tarafından farklı yorumlandılar. Rebecca Goldstein Gödel'i anlattığı kitabında bu iki bilim adamına entellektüel sürgünler demektedir. 


Bu iki çağının en iyi bilim adamının neden sürekli birbirleriyle vakit geçirdiği ve ne konuştukları herkes için bir gizem. Ancak, üzerlerindeki baskılarından sıyrılarak özgürce ölüm ötesi, zamanın döngüselliği, her şeyin arkasındaki mükemmel düzen, Evren yasaları ve elbette Tanrı'nın varlığı gibi kimseyle paylaşmak istemeyecekleri konular olduğunu tahmin etmek güç değil. 


Gödel, Sonsuz Yüce Yaratıcı'nın sistemini asla mutlak ve mükemmel olarak anlayamayacaklarını sadece müsaade ettiği kadar anlayabileceklerini, tüm bu şaşaalı ve ihtişamlı bilimin sınırlılıklarını göstermiş ancak zalim pozitivist çarkların arasında sesini yükseltememişti. 


Tüm pozitif bilim dallarını derinden sarsan mükemmel ve kesin teoremi hak ettiği değeri görmek şöyle dursun, bağnaz materyalist eğitim sistemi tarafından görmezden gelinmektedir. 
Gödel, adeta susması için tarihe gömülmüştür. Aslında pozitivistlerin iddialarını çürütmüştü ancak onların bilim üzerindeki artan nüfuzlarını durduramamıştı. 


Sonuç 


Kurt Gödel'in ortaya koyduğu "Tamsızlık teoremi" matematiği sarsarken; astrofizik ve fizik dahil diğer bilimlerin ne derece eksik, hatalı, izafi ve ihtimali olduğunu siz düşünün! Yine bu dahi matematikçi Gödel'e göre; matematik dahil tüm beşeri bilimler eksiktir, kendi kendisini onaylayamaz, dıştan daha yüksek boyutlu bir Akıl tarafından onaylanması gerekir. 


İnsanoğlu, sonsuza kadar gelişse ve bilimi geliştirmeye devam etse de; bu "eksiklik", "çözümsüzlük" ve "tam olmama", ne biter, ne azalır, sonsuza kadar devam eder. 


Bu nedenledir ki; insanoğlu ve bilim, her zaman gerçek vahye muhtaçtır. Yol gösterici, düzeltici, kuşatıcı ve onaylayıcı, "sonlu olmayan bir Akıl"a muhtaçtır. Çünkü Sonsuz Yüce Rabb'imiz "Tam"dır, O'nun her planı, yaratması ve işi "Tam"dır. 


Sonuç olarak, Rabb'imiz hiç bir kimseye, hiç bir bilime, hiç bir alime muhtaç değildir. Bugün ve her zaman, yaratılmışlar, cinler, insanlar ve onların bilimleri, Allah'a 

muhtaçtır. Sonsuz Yüce Allah'ı ne kadar örtmeye çalışsalar da, örtemeyeceklerdir, sonsuza kadar O'na ve Vahyine muhtaç olacaklardır, keşke bilselerdi... 


Bu bölümde anlatılan konuları çok daha iyi anlamak için sitemizde bulunan şu önemli yazıları okumanızı tavsiye ederiz: 


Bilim Ve Teknoloji 

Gerçek Bilim Bu Mu? 

Bilim "Vahyin Işığı" Olmadan " Mutlak Gerçek" E Ulaşamaz 
Evrimcilerin Üstün İnsan Hayalleri 

"İslam Medeniyeti" Nin Tesirleri 

"İslam Bilim Metodolojisi"'Nin Batıya Etkileri 

"İslam Medeniyeti"Nin: Bilim Ve Teknolojiye Katkıları 

Fuat Sezgin: "Batı Uygarlığı İslam Medeniyetinin Çocuğudur" 
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GERÇEK BİLİM BU MU? 
Yaklaşansaat, 29/11/2011 


Bugün hiç düşünüyor muyuz, bilim adına harcanan bunca paralar, emekler; acaba gerçek anlamda bir bilim ve acaba gerçek anlamda insanlığa yararlı bir teknoloji mi üretiyor? Acaba bugün bilim, ne derece evrenin ve insanın hakikatlerini araştırıyor ve insanlığa yararlı projeler üretiyor? Yoksa belli "para babaları"'nın hırslarını, egolarını ve hayallerini inşa etmeye mi çalışıyor? Bütün bunları sorgulamak gerekmez mi? Bütün bunları sorgulamak, elbette namuslu olmayı Hakk'a ve gerçeğe bağlı olmayı gerektirir. 


Çağımızda, evet bilim ve teknoloji hızla ilerliyor, ancak nereye ilerliyor? İnsanlığın hayrına mı? İnsanlığı kendi hayali dünyalarına ve düzenlerine götürmek isteyen güçlerin amaçlarına mı ilerliyor. Bütün bilim dallarını bir göz önüne getirelim, özellikle "insanlığın sağlığını, mutluluğunu ve geleceğini koruması" gereken bilim dallarına bakalım. Bu dallarda 

en hakim parametre para değil midir? 


Bir taraftan insanlar sağlık adına sömürülürken; diğer taraftan "dünyanın 

efendileri" ceplerini dolduruyor. Yetmiyor, daha çok kazanmak için hayali hastalıklar uyduruluyor. Bugün insanların cebinden para çeken sağlıkla ilgili bir sürü tez, görüş, teori, bir süre sonra yerini başka görüşlere terk ediyor. Bugün çok önemlidir, hayatidir denen birçok "sağlık reçeteleri", bir süre sonra yerini yenilerine terk ederek çöpe atılıyor. 


Tüm değişmez diye ortaya konan kaideler, insan fıtratı duvarına çarparak toz duman 

oluyor. "İnsan"ın, Sonsuz Yüce Rabb'imiz tarafından planlandığını ve yaratıldığını kabul etmeyen bir tıp; insanı bütünüyle kavrayarak sağlık mekanizmalarının nasıl işlediğini bilmeyi en temel görüş haline getiremeyen bir tıp; insanlığa ne verebilir? İşte bugün verebildiği, tüm acı sonuçlarıyla ortada... Tıbbın bir numaralı amacı insanı inşa eden Yüce Rabb'imizin neyi, nasıl inşa ettiği; ne gibi savunma mekanizmaları yarattığı gerçeğini araştırmak olmalıydı. 


Netice itibarıyla bugün tıp bilimi, maalesef iki ağızlı bir kılıç gibi işlemektedir. Birincisi; hastalık üretmek, hasta sayısını artırmak ve bu hastalıklar yoluyla insanları iliklerine kadar sömürmek... 

İkincisi; Ortodoks tıbbı inşa eden ve onun prensiplerini vaaz eden dünyacı- paracı- sömürücü felsefenin arkasında duran hegemonların ceplerini doldurmak, hayallerini 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beslemek ve sonuç olarak insanlığı felakete doğru sürüklemek... Evet, meseleyi anlaşılır ve yalın bir boyuta indirgediğimizde görünen, bu iki yıkıcı boyuttur... 


Hastalık üreten yaşamı ve çevreyi pompalamak yetmiyormuş gibi, hastalık ve hasta üretmek değil midir bugünün gerçeği...Hastalıklardan korunmak için "peygamberi ilkeler" nerede? 
İnsan fizyolojisini, biyolojisini, kimyasını ve doğal savunma mekanizmalarını gerçek anlamda araştıran tıp, yani Rabb'ini ve eserlerini anlamak isteyen "peygamberi tıp" nerede? 


Sadece sağlıkla ilgili bilim dalları değil tüm alanlarda; canlıları, insanları, maddeyi ve evreni inşa edip Yöneten'in "Yüce Aklı- Planı ve Amacı" nedir, bunu dert etmeyen; hatta buna savaş açan bir zihniyetten ne beklenir? Elbette ruh ve akıl sağlığı bozuklukları, çöküntü-kaos, acı-ıstırap-hastalık, mutsuzluk ve çaresizlik... Maddeci, evrimci-Darvinci, Sonsuz Yüce'nin vahyinden, yani aklından mahrum insan felsefesi, tüm bilimleri kuşatmış ve 

kısırlaştırmıştır. Rabb'ini tanımayan kendisini de tanıyamaz ve gerçeği de layıkı vechiyle anlayamaz... 


Koskoca sözde fizikçiler, astrofizikçiler, kuantum fizikçileri, Evrenlerin Rabb'ini tanımayı bırakalım, zanni ilimleriyle O'na savaş açıyorlar. O'nun ismine ve vahyine savaş açıyorlar. 
O'nun Sonsuz Yüce Varlığı'nın zikrini duyunca şaşkına dönüyorlar. Mesela, "Büyük Patlama"yla başlayan yaratma, bilimci-atcist efendileri oldukça rahatsız ediyor, adeta Yüce Rabb'imizin varlığını hissedince, ya oradan kaçıyorlar, ya da görmemezlikten geliyorlar, sözde bilimsel tevillerle adeta "kirlenmiş ruhlar'"'ını rahatlatıyorlar. Böyle olan küresel bilimcilere örnek mi istiyorsunuz, zibil gibi... 


En son Türkiye'ye gelen ve bir CERN bilimcisi olan meşhur bilim insanı, bu konuda ibret verici bir örnek. Bakın bir sohbetinde ne diyor? Efendim, "Tanrı parçacığından söz edilmesi, kendisi gibi fizikçileri utandırıyormuş, bu ismi zinhar kendileri değil kitap endüstrisi vermişmiş." 


İşte size Tanrı'nın isminden ve O'nun ismiyle anılan parçacıktan söz etmeyi utanç sayan bir bilim adamı! İşte Tanrı'nın ismini bile ağzına almaktan rahatsız olan bilim insanları, hem de fizikçi, pozitif bilimciler! Doğrusu biz de, bilimi bu derece Sonsuz Yüce Yaratıcı'sından koparan ve O'nun zikrinden utanan bilimci-evrimcilerden utanıyoruz! 


"Tanrı parçacığı" deyimini, kitabına isim olarak verip ilk kullanan meşhur ABD'li fizikçi Leon Lederman'dır. Atom altı parçacıklara vücut veren ve aranan bu en temel parçacığa; ele geçirememe kızgınlığıyla Lederman efendi, "kahrolası parçacık" diyor. Ancak 

yayıncısı "Tanrı parçacığı" diye değiştirmeyi teklif ediyor. İşin sonunda para kazanmak olunca, pozitif bilimcimiz de bunu kabul ediyor! Yoksa haşa Lederman, Tanrı'yı hiç ağzına alır mı? Yakışır mı bir fizikçiye Tanrı'ya inanmak ve Tanrı'dan söz etmek, hele kitabına bu ismi vermek olacak şey mi? İşte yukarıda sözünü ettiğimiz CERN uzmanı sayın fizikçinin bahsettiği "Tanrı parçacığı"'nın basına ve kamuoyuna mal olmasının hikayesi böyle başlamıştır... 


Evet "bilim insanları"nın, alemlerin(evrenlerin), yaratılmış her şeyin (fizikçiler-bilimciler dahil) Rabb'i olan Sonsuz Yüce Allah'a, değil iman etmesi, varlığından ve isminden söz etmesi dahi asla olamaz! O zaman bilim, bilim olmaktan çıkar, insanlar ve özellikle bazı bilim insanları yaratılmış olur ki; bu oldukça da ilim dışı bir şey olur! 
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Peki, adama sormazlar mı, Sonsuz Yüce Tanrı'ya, O'nun yarattığı ilmi kullanarak düşman olanlar; neden "şeytani kabala felsefesi"ni yalarlar. Neden tüm Roma, Eski 

Yunan, Hint, Sümer, Mısır ve Mu-Atlantis şeytani felsefesini ve tanrılarını" takdis edip baş tacı ederler? Neden modem bilimlerini ve kitaplarını, Eski Yunan tanrılarının altın(!) 
sözleriyle başlatırlar. 


Neden her keşfettikleri "şey"e, Yunan tanrılarının isimlerini vermekten usanmazlar. 

Neden Jüpiter, Mars, Venüs, Merkür, Uranüs, Uranyum, Herkül, Draco, Serpens, Ophiuchus, Scorpius, Orion vs. saymakla bitmez, Yer'de ve Gök'te keşfedilen en küçük şeylere; durmadan çok tanrıcı eski toplumların "dince kutsal saydıkları isimleri" vererek yaşatırlar? Diğer taraftan ağzından Allah kelimesi çıkan bilim insanları üzerinde engizisyon baskıları işletirler? Neden Yer ve Gök, bu Lusifer(İblis) kökenli tanrılarla utanmadan doldurulur? 


Neden bu çağa kadar taşınmış, çağdışı-akıldışı ve akla ziyan Hint tanrılarını takdis etmekten utanmazlar? Neden nükleer araştırma merkezinde(CERN'de) bir "Hindu tanrısı Şiva''nın heykeli var? Şiva, Hinduizm'in tanrılar hiyerarşisinde en büyük tanrılarından biri diye mi? Bir bilim-deney merkezinde; "güneş diskli Hint Şiva tanrısı"'nın ne işi var? 
Bilim çağının bilimcileri neden eski çağların "'uyduruk-şeytani ve akıldışı" inanışlarını kutsuyor ve baş tacı ediyorlar? 


Bu ne ilkelliktir, çağ dışılıktır, bu ne menem gerici felsefedir. Modern bilim bizi, ilkel şeytani çok tanrıcılık akılsızlığından, karanlık çağ ve düşüncelerinden; aydınlığa, aydınlanmaya götürmeli değil miydi? 


Uzun sözün kısası ve bu meselenin özü şudur: Küresel Sermaye, "'paganist-kabalist New Age havuzu'"'nu; "şeytani tanrılar"'ı kutsayan "eski milletler"'in "kirli suları"yla dolduruyor ve "Lusiferiyen felsefeler"'in yeşermesi için "zıt kutuplu dualite"' yi uyguluyor. Allah'a ve O'nun Hak(gerçek) dinine kapalı; Lusifer'e(İblis'e) ve onun çağ dışı- akıl dışı dinlerine açık bir ikili sistem: Biri içeri, diğeri dışarı... Çünkü "bugünkü bilimciliğin efendileri" böyle istiyor... 


BİLİM "VAHYİN IŞIĞI" OLMADAN "MUTLAK GERÇEK"E ULAŞAMAZ 
İLMİN ÖNEMİ 
Furkan Demirpehlivan-Ahmet Bayraktar-Yaklaşan Saat, 11/02/2020 


İlim, insanın gerçeği kavrama ve anlama gayretinden doğar. Şu halde ilmin amacı, varlığın ve özelliklerinin bilinmesi demektir. İnsan gerçeği bildiği ölçüde problemlerini doğru olarak çözebilir. Ancak ilim sayesinde, gerçek bir hayat görüşü ve insan problemlerinin doğru ve başarılı bir çözümüne ulaşmak mümkün olur. Şu halde, insan ve toplumun problemlerini çözmek için başvurulacak en önemli vasıta ilimdir. 


İlim, insan bilinci ile obje-nesne(varlık) arasında kurulan doğru yahut doğruya yakın bir münasebettir. Bu münasebet, maddi değildir. Zihnin, düşünce vasıtalarının mahiyetine uygun olarak, soyuttur. Yani bilinç(şuur), kendi dışında var olanın; yani nesnenin zihindeki hayalini kavrayan "kavramlar" ile düşünür. 


İnsan Aklı Kısıtlıdır 
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İnsan bilgisinin özü, vasıtaları ve neticeleri; sınırlı, izafi(nispi) ve ihtimalidir. İlmi çalışmanın temel bir prensibi; hiçbir aksiyom, prensip, hipotez, teori ve bilimsel 

yasanın; mutlak, evrensel ve kesin gerçek olmadığıdır. İnsan fıtratı gereği aklı, kısıtlı, izafi ve yanılabilirdir. 


Bilim, her türlü olgunun akılla kavranabileceğini varsayar. Tek sorun ise zamandır. Buna göre, belirli bir süre sonra insan aklı evrenin tüm gerçeklerini kavrayabilecek hatta üzerinde hakimiyet sağlayabilecek noktaya gelecektir. İşte CERN'de milyarlarca dolar harcanarak yapılan araştırmalar, büyük bir tutkuyla peşine düşülen Tanrı parçacığı da bunun bir sonucudur. Madde üzerine böyle bir hakimiyet asla ulaşılamayacak bir hedeftir. Bu insanın insanı her şeyin ölçüsü yapması ve Gödel'in eksiklik teoremini de göz ardı ederek kendi izafi ve yanılabilir aklından çıkardığı kuramları mutlak görmesi sebebiyledir. Açıkça söylemeliyiz ki bu anlayış, "Tanrı rolüne" soyunmaktan başka bir şey değildir. 


İnsan kavramaya çalıştığı evrende gerçeğe ulaşmak için salt mantıktan fazlasına muhtaçtır. 
Meşhur matematikçi Kurt Gödel bunu en iyi kavrayanlardan biriydi. Şöyle ki, eksiklik teoreminde hiç bir bilimsel(matematiksel) sistemin aynı anda tutarlı ve eksiksiz olamayacağını ispatladı. Tutrarlı olan tüm sistemler eksik kalmak zorundaydı. Dahası hiç bir sistem kendi tutarlılığını ispatlayamazdı. Bu çok kötü, çünkü tutarsız bir sistemde tüm yanlış önermeler ispatlanabilir hale gelir. Gödelin ispatına göre; matematik dahil tüm beşeri bilimler eksiktir, kendi kendisini onaylayamaz, daha üst bir Akıl tarafından onaylanmaya muhtaçtır. İnsanoğlu sonsuza kadar gelişse ve bilimi geliştirmeye devam etse de; bu "eksiklik", "çözümsüzlük" ve "tam olmama", ne biter, ne azalır, sonsuza kadar devam eder. Dolayısıyla bilim eksiktir, hatalıdır ve tam değildir; değişmeye ve gelişmeye mahkumdur. Bilimi din haline getirmeyen tüm bilim adamları da zaten bunun farkındadır. 


Bilim Neye Hizmet Ediyor? 


Çağımızda, evet bilim ve teknoloji hızla ilerliyor, ancak nereye ilerliyor? İnsanlığın hayrına mı? İnsanlığı, kendi hayali dünyalarına ve düzenlerine götürmek isteyen güçlerin amaçlarına mı ilerliyor? Bütün bilim dallarını göz önüne getirelim, özellikle "insanlığın sağlığıyla ve geleceğiyle ilgilenmesi" gereken bilim dallarına bakalım. Bu dallarda en hakim parametre para değil midir? 


Öte yandan, toplumlar teknolojik gelişme kat ettikçe, her ne kadar hayat kolaylaşıyor gibi görünse de, tatminsizlik, bunalımlar ve ruhsal çöküntü artıyor. Geliştirilen teknoloji ve ortaya çıkan kirlilik; çevreye, insana ve canlılara zarar veriyor. Bir yandan da bilimsel eğitim adı altında yapılan evrim teorisi, ateizm ve natüralizm-determinizm propagandaları ile gerçeği sorgulaması gereken zihinler köreltiliyor. İnsan ruhu zehirleniyor ve modern toplumlar ruhi-ahlaki açıdan tarihin en büyük çöküntüsünü yaşıyor. 


Gerçeğin arayışında bilim kurumları olması gereken üniversiteler, küresel şirketlere ve parasal güçlere eleman yetiştirme merkezleri haline geliyor. Hal böyle olunca, bilim üretme merkezleri sahibinin sesi olmaktan öteye gidemiyor. Bunun sonucu ortaya çıkan tek tip bilim anlayışı; yani Tanrı'yı yok sayan, O'nun yarattığı ilmi kullanarak O'na düşman olan bir bilim anlayışı. Dolayısıyla, bugünkü bilimin temelinde yatan felsefeyi ve metodu incelemek zorundayız. Metot ve düşüncede yani en temelde meydana gelecek bir sapma, insanı gerçeğe değil yanlışa götürecektir. 


Modern Bilimin Metodu Neden Eksik? 
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Günümüzde bilim üç boyutlu uzay içine hapsolmuş pozitivizm-determinizm sarmalında kalmıştır. Şu halde, gerçeğe ulaşmak için kullanılan bu pozitivist metod insana bir cevap sunmak şöyle dursun insanın aklen ulaşabileceği sonuçları da metafizik olarak değerlendirmekte ve göz ardı etmektedir. 


Bilim sadece gözlem ve deney yoluyla maddeyi anlamaya çalışır. Bu yaklaşım madde ile ilgili bazı gerçeklere ulaşmada doğru olsa bile, insanın ve evrenin yaratılış amacı hakkında hiç bir sonuca ulaşamaz. Bu gibi esas önemli soruların cevapları için bilim vahye muhtaçtır. 
Vahyin tamamen göz ardı edilmesi, bir yapıyı inceleyip onun tasarımını yapanın göz ardı edilmesi demektir ve her zaman varılan sonuçlar eksik kalmaya mahkumdur. Pozitivist bilim, akıl üstü alanı bilmemekle kalmamıştır, daha da ileri giderek o alanı tamamen inkar etmiştir. 
Nitekim 1900'lerin başından beri Dünya'yı etkisi altına almış olan Viyana Çevresi tarafından benimsenmiş pozitivist akım, doğruluğu ya da yanlışlığı bilimsel olarak gösterilemeyen her konuyu anlamsız diye yaftalar. 


Bütün fizik kanunları her yerde ve her zamanda aynı şekilde işler. Bu demektir ki, evrendeki bütün atomlar aynı kurallara tabiidir ve her yerde aynı şekilde çalışır. Bu, tasarıma ve düzene işaret eder. Evrende sanıldığı gibi bir kaos değil muazzam bir düzen vardır. Birbirinden bağımsız ve habersiz moleküller nasıl olur da hiç sekmeden aynı kuralları izlerler? Diğer tarafta, kaosta ise kurallar-örüntüler ve çıkarım yapılacak formüller yoktur, karmaşıklık ve öngörülemezlik vardır. Eğer düzen olmasaydı; bir elma bazen yere düşse bazen düşmeseydi ya da suyun kaldırma kuvveti ilkesi bazen çalışsa ya da bazen çalışmasa idi ve bunu yaparken kaotik hareket etseydi hayatın devamlılığı için uygun bir ortam olmazdı. İnsan evrendeki bu düzeni takip ettiği ve anladığı ölçüde ilerleme kaydediyor, teknoloji ve bilim üretiyor. Aslında bu öyle hassas bir düzen ki Evrenin bu şekilde canlı hayata da müsaade edecek biçim de var 
olma olasılığı ünlü fizikçi Roger Penrose'un hesabına göre 1 bölü 10 üzeri 10 üzeri 123 
ihtimale sahiptir. Paydadaki sayı o kadar büyüktür ki evrendeki tüm guarkların üstüne bir sıfır koysak yine de paydadaki sayıdaki sıfır miktarına ulaşamıyoruz. Bu imkansızlığın ve müthiş hassas ayarın başka bir ifadesidir. 


Kullanılan bilimsel metod, insanın maddeyle ilişkisini güçlendiriyor, teknolojik ilerlemeler kat etmesine olanak sağlıyor ve daha birçok gelişmelerde kullanılıyor. Bunlar elbette azımsanacak gelişmeler değildir. Sorun şu ki, aynı metot ve düşünce, evreni ve insanı da aynı kalıba sokarak, yani salt maddi boyuta indirgeyerek inceliyor, gözlemlediği olguların işaret ettiği anlamları okuyarak daha üst bir bilince geçmeyi reddediyor. İnsan et ve kemikten müteşekkil amaçsız(!) bir atom yığını haline gelirken, insanın canlılığını sağlayan ruhu ve nefsi yok sayılıyor. Böyle olunca da bilim hayatın kendisi ile ilgili sorulara cevap vermeyi bırakıp, maddenin peşine düşüyor. Daha çok üretmek, daha çok gelişmek ve sonucunda da endüstriyel bir bilim, paranın yönlendirdiği yöne ilerleyen bir akademi düzeni oluşuyor. 
Nihayetinde bilimsel metod, insanı yine alt düzlemde kalmaya zorluyor ve insanı maddi boyutundan kurtararak varlığını anlamlandıracak noktaya ulaştıramıyor. 


Böylece insan da maddenin bir parçası haline geldi ve insanın "ne" olduğu dışında insan hakkında çok şey öğrenildi. Evrenin ne olduğu dışında evren hakkında bir takım gerçeklere ulaşıldığı gibi... 

Kainat Kitabı 


Modem bilimsel düşünce kainatı moleküller ve atomlardan müteşekkil bilinçsiz bir yapı olarak görür. Dünya'nın yaşam için elverişli tek gezegen olması, havanın ve içilebilir suyun 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optimum seviyelerde bulunması, atomlardan oluşan odun parçalarının, ağaçların yeşerip meyve vermeleri, hayvanların insanlar için sağladığı sayısız faydalar ve dahası; bilimin gözünde doğa kanunları tarafından uzun bir süreç sonucunda kendiliğinden oluşmuş olgulardır. Oysa bunların hiçbiri olmayabilirdi. Dünyamız şu anki konumunda olmayabilir belki de Güneş'in yakıcı ya da dondurucu etkisine maruz kalabilirdi. Hava ve içilebilir su miktarı optimum olmayabilir, yediğimiz tüm meyveler ve gıdalar yaşamak için ideal tada ve dokuya sahip olmayabilirdi. Bilim adamları için, maddenin ve kainatın bir mana ifade ettiğini düşünmek, kurdukları üç boyuttan ibaret ve yalnızca deneyimlenebilen maddi dünyalarının ötesinde bir üst bilinç olduğunu kabul etmek anlamına gelir ki bu onların başından beri kaçtığı ve örtbas ettiği apaçık gerçektir. 


Tıpkı bir kitap okur gibi, gözlemlerden faydalanarak gözlemlenemeyen manaya ulaşmak gereklidir. Bugünün bilimsel görüşü, kitabın anlamlandırılmasını bilim dışı görür. Örneğin, Dünya'yı koruyan manyetik alanı, ozon tabakasını, atmosferi çok iyi bir şekilde gözlemleyen ve tanıyan bilim, buradaki mesajı, rahmeti ve manayı göremez bilakis bütün bunları sadece doğa kanunlarının yaptığını ileri sürer. İnsanın her yönüyle mükemmel özelliklerini tanıyan ve kabul eden bilim, bunların süreçler sonucu böyle olduğunu düşünür. Çekim yasasının ne kadar temel bir yasa olduğunu gören bilim, bunun doğa kanunları tarafından düzenlendiğini zanneder. Kısacası vahyin ışığını görmezden gelerek ilerleyen bilim bugün tam bir çıkmaz sokakta ilerlemektedir. 


Kainat kitabını doğru bir şekilde anlamak için kitabın yazarından, Sonsuz İlim ve Akıl Sahibi Allah'tan bilgi almak, yani vahye kulak vermek gereklidir ve zorunludur. Aksi halde daha önce bahsettiğimiz gibi izafi ve kısıtlı insan aklı cehalet içinde yüzmekten öteye gidemez. 


Vahiy Bize Ne Söyler? 


İzafi-kısıtlı akla sahip olan insanoğlu, Kainat Kitabının manasını, insanın manasını anlamak için Kainatın Sahibi'nin vahyine muhtaçtır. Aksi halde, insanın hayat gayesini anlaması ve evreni anlamlandırması imkansız hale gelir. Bugün bilimin binlerce yıllık bir süreç sonunda geldiği nokta tam da burasıdır. Yaratıcıdan kopuk düşünerek hatta yaratıcıyı örterek yaratmayı anlamaya çalışmak ve bunun doğal sonucu olarak sürekli çıkmaz sokağa giren evren teorileri, eksik kainat düşüncesi, nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan insan algısı bilimi çıkmaza sokmaktadır. 


Alemlerin Yaratıcısı Ezeli ve Ebedi olan Sonsuz İlim ve Kudret Sahibi Yüce Allah'ın insanlığa son vahyi Kur'an'dır. 1400 yıl önce Muhammed(sav)e nazil olan Kur'an; mucizevi yönleri saymakla bitmeyen, zaman geçtikçe bu mucizelere yenileri eklenen bir Kitap'tır. 
Kur'an kesin bir hükümdür ve gerçeği, gerçek olmayandan ayırır. Öncekilerin ve sonrakilerin haberleri, tartışmalı meselelerin hükümleri, Dünya'nın-evrenin haberleri, insanın kendisinin ne olduğu ve daha fazlası Kur'an'da'dır. İçinde hiçbir çelişki ve çarpıklık yoktur. 


Kur'an, 1400 yıl önceden astronomi, arkeoloji, jeoloji, botanik, zooloji, embriyoloji, tıp gibi bilim dallarıyla ilgili pek çok misal vermiş, açıklamalar yapmıştır. Kur'an'ın indiği dönemde söylediği bilimsel gerçekleri, modem bilim yakın zamanda kavramaya başlamış durumdadır fakat yine de bu konuda epey geridedir. İnsanın en temel sorularına cevap veren, kendi kavramlarını kendisi açıklayan, adeta kapalı bir sistem olan, tekrarlı olarak açıklamalar yapan, her zamana ve döneme hitap eden, hayranlık uyandıran yönleri bitmeyen bir Kitap... 
Alemlerin Yaratıcısı'nın insanoğluna son vahyi olan Kur'an. 
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Kur'an-ı Azim, insana akletmesini-düşünmesini, atalardan-babalardan gelen düşünce-inanış- yaşam tarzlarını sorgulamasını, yaratılış üzerinde tefekkür etmesini, yeryüzünde gözlemler yapmasını, arzda ve insanın kendisindeki ayetlere bakmasını, bu ayetleri okumasını-anlamaya çalışmasını emreder. Öyle ki son vahyin ilk ayetleri "oku!" emriyle başlar ve kalemle yazmanın önemine işaret ederek devam eder. 


Muhakkak, göklerin ve Arz'ın yaratılmasında, gece ile gündüzün arka arkaya gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın Gök'ten indirdiği suda ve onunla Yeryüzü'nü ölümünden sonra diriltmesinde, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgârları estirmesinde, bulutların Gök'le Arz arasında, müsahhar(boyun eğdirilmiş) kılınmasında, akleden bir topluluk için ayetler vardır. [BAKARA(2)/164] 


De ki: "Arz'da gezip dolaşın ve yaratmanın nasıl başladığına bakın. Sonra Allah, 'ahir(son) yaratma'yı inşa edecektir. Muhakkak Allah, her şeye kadirdir". [ANKEBUT(29)/20] 


Yaratan Rabbi'nin adıyla oku. O, insanı bir 'alak'(zigot)tan yarattı. Oku, Rabb'in en büyük kerem sahibidir; Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. [ALAK(96)/1-5] 


Vahiyden Bilimsel Mucizeler 


Günümüzden 1400 yıl önce vahyedilen Kur'an-ı Azim yeryüzünün, gökyüzünün, canlıların ve daha birçok şeylerin özelliklerinden bahseder. Bunlar, modern bilimin çok sonradan yeni yeni anlamaya başladığı gerçeklerdir. İşte bir kısım örnekler: 


1- Evrenin genişlemesi 
Biz Göğü kudretle bina ettik ve muhakkak onu 'genişletmekteyiz'. IZARİYAT(51)/47| 2- Dünyanın yuvarlak olması ve gece-gündüz oluşumu 


Muhakkak sizin Rabb'iniz, O Allah'tır ki, altı günde(devirde), gökleri ve Arz'ı yarattı. Sonra Arş'a istiva etti(yöneldi). Geceyi, kendisini sürekli takip eden gündüzle örttü. Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları, emrine boyun eğdirdi. Yaratma da, emir de (Allah'ın) değil midir? (ARAF (7/54) 


(Allah), gökleri ve Arz'ı, hak olarak yarattı. Gece, gündüzün üstünü; gündüz de, gecenin üstünü; 'küresel biçimde kaplar.' Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. Dikkat et! O (Allah), Aziz(üstün-şerefli) ve Gafur(bağışlayan)'dır. IZÜMER(39)/5| 


3- Gezegenlerin yörüngesel hareketleri; Güneş ve Ay 


Biz, ona(Ay'a), menziller(haller) takdir ettik, ta ki, kurumuş bir hurma dalına benzer bir yol izleyinceye kadar. 

Ne Güneş, Ay'a erişip-yetişebilir, ne de gece, gündüzün önüne geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzmektedir. 

(YASİN(36)/39-40) 
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Görmüyor musun ki, muhakkak Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye uzatıp-örter. 
Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. 
Muhakkak Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. ILOKMAN(31)/29J 


O(Allah) ki, Güneş'i bir ışık(foton) kaynağı, Ay'ı ise nur(aydınlık-yansıma) kıldı. Seneleri ve 'hesabı' bilesiniz diye, (Ay'a) menziller(duraklar) takdir etti. Allah, bunları ancak hak ile yarattı. (Allah), anlayan bir kavim(topluluk) için ayetlerini, bu şekilde 

açıklar. [YUNUS(10)/5] 


4- İnsanın yaratılışı 


Ey insanlar, şayet dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, bilin ki: Biz sizi, (önce) topraktan; sonra 'nudfe'den(meniden), sonra bir 'alak'tan(zigotdan), sonra biçimi, belirli- belirsiz bir 'muzğa'dan(embriyodan) yarattık. (Bu) sizin için apaçık bir beyandır. Dilediğimizi, tayin edilmiş bir süreye kadar, rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik çağına eriştiriyoruz. Sizden, kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de, ilimden bir şey bilirken, hiçbir şey bilmez durumuna; yani ileri yaşlılığa döndürülmektedir. 
Yeryüzünü, kupkuru-ölü görürsün, ancak Biz, onun üzerine su indirdiğimiz zaman; titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir. (HACC(22Y5| 


Allah, her canlıyı (hayvanı) sudan yarattı. Bunlardan kimisi, karnı üzerinde, kimisi, iki ayağı üzerinde ve kimisi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah, neyi dilerse, onu yaratır. 
Muhakkak Allah, her şeye güç yetirendir. 

INUR(24Y/45| 


5- Denizlerin birbirine karışmaması 


O (Allah) ki, iki denizi karıştırır, şu, tatlı-rahatlatıcı; bu da tuzlu-acıdır. İkisinin arasında, bir berzah(engel-perde) ve yasaklayan bir sınır kıldı. [FURKAN(25)/53] 


6- Korunmuş bir tavan 


Ve Arz(Dünya) Göğünü, korunmuş tavan kıldık, onlar onun(Göğün) ayetlerinden yüz çevirirler. [ENBİY A(21)/32] 


Sonuç 


Batı karanlık çağların içinde yuvarlanırken, İslam'dan ve Kur'an'dan beslenen alimler çok önemli gelişmelere imza attılar. Bugün Batı biliminin temelleri İslam Medeniyeti tarafından atılmıştır. Sayısız alim Batılı bilim adamlarına öncülük etmiş ve kitapları yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. Batı için büyük gizemler olan Dünya'nın şekli, Ay'ın ve Güneş'in hareketleri, ayın bir yansıtıcı ve Güneş'in ışık kaynağı olması, dağların görevleri, gece ve gündüz oluşumu, insanın yaratılış süreçleri, hastalıkların nedenleri ve nasıl önlenebilecekleri, evrenin genişlediği bilgisi, yağmurların nasıl oluştuğu, rüzgarların görevleri, denizlerin birbirlerine karışmaması, Dünya'nın manyetik kalkanı, maddenin temelinde ne olduğu ve bu temelin(melekutun) Allah'ın kontrolünde olması ve daha nice bilgi Kur'an'a ve Peygamberine hakiki manada kulak verenler tarafından bilinmektedir. Bu gizemlerin bir kısmını bilim bugün dahi kavrayabilmiş değildir. Özellikle Yalnızca Allah'ın emrinde olan maddenin en temel yapıtaşı olan melekut bugün CERN'de aranan Tanrı parçacığının bizzat kendisidir ve yapılan deneylerle her ne kadar bulmaya oldukça yaklaşmış olsalar da asla keşfedilemeyecektir. İşte 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evrenin, maddenin ve yaratılmış her şeyin ruhu-özü olan "melekut", fiziğin ulaşamadığı en temel "sanal" gerçekliktir: 


Göklerin, Arz'ın ve Allah'ın yarattığı 'her şeyin melekütu'na(en temel yapıtaşı-özü-ruhu) bakmıyorlar mı(incelemiyorlar mı)? (En temel yapıtaşı-özü-ruhu olan 'meleküt'a ulaştıklarında), onların ecellerinin yaklaştığı umulur. Ondan(meleküttan) sonra hangi söze inanacaklar? (ARAF(7)/185| 


Fakat günümüzde gerçek İslam buharlaşmış ve "İslam bilimi" sözde kalmıştır. Kur'an gibi mucizevi bir kaynağın kıymetini ve hikmetini anlayamayan Peygamber ümmeti, Batılı hegoman güçlerin oyuncağı durumuna düşmüşlerdir. İslam Peygamberi'nin rehberliğinden ve örnekliğinden yaklaşık 1400 yıl geçmiş; Kur'an'dan hicret edilmesi ve geçen zamanların sapmalar toplamı, "İslam anlayışı"nı Kur'an'dan uzaklara sürüklemiş; "atalar- babalar dini" egemen olmuş; maalesef "şirk" günlük ibadet haline gelmiştir. 


Öte tarafta bugün pozitivist, modem bilim, Yaratıcı gerçeğini tamamen örtmektedir. Bilim adamlarının düşündüğünün aksine Tanrı'nın evreni yaratmış olması, kainatı, maddeyi ve doğayı araştırıp anlamaya mani değildir. Ama bu bilim elitlerinin kibrine dokunmaktadır. 
Çünkü bu elitler, Allah'ın kurduğu mükemmel sistemin kurallarını araştırmayı gururlarına yedirememektedir ve bu yüzden: "Eğer Tanrı varsa fizik ne işe yarayacak ki. Ne de olsa istediği zaman istediğini yapar. O zaman yasaların ne önemi olur ki." diyerek aslında insanları "ya Tanrı, ya bilim" çıkmazına sürüklemek istemektedirler. Aksine Tanrı'nın tüm kainatı ve yasaları yaratmış olması, bilimi çok daha anlamlı hale getirmektedir. Çünkü Sonsuz İlim sahibi bir Aklın yaratmış olduğu her şeyde bir kanun, düzen ve hikmet olduğu için bu kanunların ve düzenin nasıl işlediğini anlamaya çalışmak gerçek bilimin amacı olmalıdır. 
Aksi halde anlamsız, kaos ve tesadüf eseri meydana gelmiş olayları araştırmak bilimi anlamlı bir noktaya götürmez, götüremez. 


Tüm kainattaki düzenin ve yasaların yalnızca doğa kanunları tarafından yönetildiğine inanan bilim camiası ne yazık ki gerçeği göremeyecek halde derin bir gaflet içerisindedir. 1400 yıl önce, yakın zamana kadar bilinmeyen birçok bilimsel hadise Kuran'da bahsedildiği halde, bilim camiası Kuran'ı bir kez olsun ciddiyetle ve samimiyetle incelememiş ve içerisinde bahsedilen mucizevi ve bilime ışık tutan ayetleri görmezden gelmiştir. Din ile bilimin birlikte zikredilmesine tahammülü olmayan modern bilim her ne hikmetse Cern'in merkezine Hinduizmin bir putu olan Şiva putunu koymaktan utanmamıştır. 


Elbette bu bir tesadüf değildir. Günümüzde modem bilim küresel-hegoman sermayenin hizmetinde olduğu için paganizm ve New Age unsurları bilim camiası tarafından kutsal görülmektedir. Bundan dolayıdır ki bilimsel keşiflerin büyük bir çoğunluğu işte bu pagan putların isimleridir. 


Sonsuz Yüce Rabb'imizin, Kıyamet'e kadar korumayı vadettiği Kur'an, Fiili Kıyamet'e kadar Elçilik yapacaktır. Şayet insanlar Kur'an'ın davetine icabet etmezlerse; onun vaaz ettiği muhkem-tekrarlı-apaçık İslam'ı, görmezden gelir, nefislerine uydurur, "şirk dini"ne dönüştürürlerse; elbette tarih tekerrür edecektir. Sünnetullah hükmünü verecektir. 


FRANSA'NIN ÇİN İLE DEĞİŞEN İLİŞKİLERİ 


Seçkin Deniz, 08.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 
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Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Avrupa, Rusya ve Avrasya Programı'nda misafir öğretim üyesi olan Fransız diplomat Pierre Morcos'a aittir ve Fransa-Çin ilişkilerine odaklanmaktadır. Analistin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 'Pekin ile mümkün olan her yerde işbirliğine yer bırakan çok boyutlu bir ilişki ihtiyacına' yaptığı vurguya benzer bir Fransız politikasının, Fransa-Çin ilişkilerinde etkili olmaya başladığını göstermesi önemlidir: "Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi, Pekin ile ilişkisini tek bir boyutla sınırlamamaya dikkat ediyor. Paris için Çin aynı anda hem sistematik bir rakip, hem rakip hem de ortaktır. Dışişleri Bakanı Le Drian, "Bu üç kavramın her biri önemlidir ve hiçbiri unutulmamalıdır" dedi." Türkiye'nin bu 'Oyun içinde Oyun' stratejisinin zararlarına karşı tedbirler setini ve karşı 'Oyun içinde Oyunlar" stratejisinin temel çerçevesini ve nihâi hedeflerini netleştirmesi gerekmektedir. 


Avustralya-Birleşik Krallık- Amerika Birleşik Devletleri güvenlik ortaklığının (AUKUS olarak biliniyor) Eylül ayında duyurulması, Çin'e yönelik Fransız ve Amerikan yaklaşımları arasındaki farklılığa milyarlarca dolarlık, nükleer enerjili bir ışık tuttu. Fransız hükümeti, AUKUS'u ABD'nin askeri çatışmaya daha fazla öncelik verdiğinin kanıtı olarak gördü: 

Bir Fransız bakanın sözleriyle, “ABD Çin ile yüzleşmek istiyor. Avrupa Birliği Çin'i devreye sokmak istiyor.” 


Öte yandan, bazı analistler, Fransa'nın Çin konusunda "çok yumuşak" olduğu algısının Avustralya'nın yeni bir denizaltı kaynağı arama kararını motive ettiğini, hatta haklı çıkardığını öne sürdüler. Sonraki aylarda Paris ve Washington, AUKUS krizinde sayfayı çevirmeyi başardılar ve ilişkilerini güçlendirmek için sağlam bir yol haritası 

üzerinde anlaştılar. Ancak Çin hakkında aynı sayfada olup olmadıklarına dair şüpheler devam ediyor. 


İyi haber şu ki, son birkaç aydır yaşanan gerilimlere rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa arasında göründüğünden daha fazla ortak zemin var. Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi, aslında son yıllarda Çin'e karşı tutumunu sertleştirdi. Bu, Çin'in Sincan'daki insan hakları ihlallerinin, diplomasiye düşmanca yaklaşımının ve özellikle Fransa için, Hint-Pasifik genelinde deniz güvenliğine yönelik artan tehditlerin bir sonucuydu. 


Sonuç olarak, Paris şimdi Çin'in yükselişine karşı bir denge ağırlığı olarak hizmet etmeye hazır. Elbette Paris, Pekin ile ilgilenirken rekabet ve işbirliği arasında bir denge kurma ihtiyacına dikkat ediyor. Ancak burada bile Washington ile olan görüş ayrılığı abartılmamalıdır. Başkan Joe Biden ayrıca, Pekin ile mümkün olan her yerde işbirliğine yer bırakan çok boyutlu bir ilişki ihtiyacının altını çiziyor. 


Washington, Pekin ile olan stratejik rekabetinde Avrupalı müttefiklerini harekete geçirmeye çalışırken, özellikle Fransa'nın Avrupa Birliği içinde bu konulardaki itici rolü düşünüldüğünde, Fransız tutumlarının daha iyi anlaşılması yardımcı olabilir. Fransa önümüzdeki altı ay boyunca Avrupa Birliği Konseyi başkanlığını devralırken, Paris ve Washington'un Pekin'in ortaya koyduğu çeşitli zorluklar üzerinde verimli transatlantik işbirliğini geliştirmek için Çin'e yönelik stratejik yaklaşımları uyumlu hale getirmesi kritik önem taşıyor. 


Bu işbirliği, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avrupa arasında daha geniş anlamda insan hakları, dezenformasyon, tedarik zinciri esnekliği, deniz güvenliği ve altyapı 


konularında pratik işbirliğini kolaylaştırabilir. 


Çin'in Fransa'da Bozulan İmajı 
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Sadece birkaç yıl içinde, Fransa'nın Çin hakkındaki görüşleri önemli ölçüde değişti. 2013 
tarihli bir beyaz bültende, Fransa hala Çin ile "tüm konuları ve alanları kapsayan" bir "küresel ortaklık" umuyordu. On yıldan kısa bir süre sonra, ortaya çıkan fark sadece Fransa'da değil, genel olarak Avrupa'da açık. 


2019'da yayınlanan bir stratejik görünüm belgesinde Avrupa Birliği, Çin'i "sistemik bir rakip" olarak nitelendirmişti. Fransa, 2021'deki son stratejik güncellemesinde, Pekin'i “sistemik bir rakip” ve aynı zamanda “ekonomik bir rakip” ve “bazen önemli bir diplomatik ortak” olarak tanımlıyor. Algıdaki bu değişim, Fransız nüfusu arasında da fark ediliyor. Anketlere göre, Fransa'da Çin'e yönelik olumsuz görüşler 2002'de yüzde 42'den 2020'de yüzde 70'e yükseldi, bu aynı dönemde ABD'de gözlemlenen yüzde 35'ten yüzde 73'e yükselen benzer bir artış. 


Çin'in imajındaki bu bozulma, öncelikle, Çin rejiminin Hong Kong'daki ve Xinjiang'daki Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri konusunda Fransa'da artan 

farkındalıktan kaynaklanıyor. Şubat 2021'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Uygurlara karşı haksız uygulamaları ve büyük ölçekli kurumsallaşmış gözetim ve baskı sistemini” kınadı. Mart 2021'de Fransa ve AB üyesi ortakları, üst düzey Çinli yetkililere karşı yaptırımlar uygulayarak bu sözleri eylemlerle eşleştirdi. Pekin, Avrupa Parlamentosu üyeleri de dahil olmak üzere Avrupa vatandaşlarına kısasa kısasa yaptırımlar benimseyerek misilleme yaptı ve bu da nihayetinde bu kurumun Kapsamlı Yatırım Anlaşması (CAT) olarak da bilinen AB-Çin yatırım anlaşmasını dondurmasına yol açtı. 


Çin'in “kurt savaşçı” diplomasisi olarak bilinen ve giderek agresifleşen diplomatik tonu da Fransızların tutumlarındaki değişime katkıda bulundu. Fransa'nın Askeri Okuldaki Stratejik Araştırma Enstitüsü (IRSEM) yakın tarihli kapsamlı bir raporda, Pekin'in artan “keskin güç” kullanımına ışık tutuyor. 


Avustralya, Kanada, İsveç ve Litvanya gibi bazı Batılı ülkeler son zamanlarda Çin rejiminin başlıca hedefleri olmuşsa, Fransa da artan retorik saldırganlığını deneyimlemiştir. Paris'teki Çin Büyükelçiliği, özellikle Fransız hükümetine, bağımsız araştırmacılara ve Fransız parlamento üyelerine açıkça saldırarak sesini yükseltti. Bu tekrarlanan hakaretler, Fransız dışişleri bakanını Mart 2021'de Çin büyükelçisini bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez bakanlığa çağırmaya yöneltti. Büyükelçiye daha sonra “büyükelçiliğin yöntemlerinin, halka açık iletişim tonunun tamamen kabul edilemez olduğu ve nerede olursa olsun bir büyükelçilik 


b GELİ 


için genel olarak kabul edilen tüm sınırları aştığı” söylendi. 
Fransa'nın Çin'in Hint-Pasifik'teki Yükselişinden Kaygısı 


İddialı diplomatik duruşunun ötesinde, Çin'in Hint-Pasifik'teki yükselişi de Paris için ayrı bir endişe kaynağı. Avrupa komşularının aksine, Fransa'nın bölgede 1,6 milyondan fazla Fransız vatandaşına ev sahipliği yapan denizaşırı toprakları var. Bu bölgeler, Fransa'ya dünyanın en büyük ikinci münhasır ekonomik bölgesini sağlıyor. Bu bölgelerin korunmasını sağlamak için bölgeye kalıcı olarak 8.000'den fazla Fransız askeri ve düzinelerce gemi konuşlandırılıyor. 
Fransız Donanması ayrıca, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı da dahil olmak üzere bölge boyunca yelken açmak için düzenli olarak savaş gemileri gönderiyor. 


Fransız yetkililer, Çin'in Hint Okyanusu'ndan Güney Pasifik'e kadar bölgede artan varlığını 


endişeyle gözlemlediler. Çin'in 2017'de Cibuti'de askeri üssün açılışı, Pekin'in genişleyen askeri erişimi konusunda endişeli olan Fransa için bir uyandırma çağrısıydı. 
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018'de Yeni Kaledonya'ya yaptığı bir ziyarette, Çin'in Güney Pasifik'teki artan etkisinin “özgürlüklerini ve fırsatlarını 


azaltabileceği” konusunda uyardı. Pekin, takımadalarda üretilen nikelin yüzde 55'ini ithal ettiği için özellikle Yeni Kaledonya'nın kaynaklarıyla ilgileniyor. 


Fransız Donanması, Çin'in toprak iddialarını dayatmak için Güney ve Doğu Çin Denizlerinde bir oldubitti yaratma girişimiyle uğraşıyor. Fransız Donanmasının şefi Amiral Pierre Vandier kısa süre önce Pekin'in “boğulma stratejisini” kınadı ve Fransız “gemilerinin sistematik olarak navigasyon'dan takip edildiğini, bazen bir çarpışmayı önlemek için Çin gemilerinin önünde manevra yapmak zorunda kaldığını ve özgürlük kurallarını hiçe saydığını" açıkladı. 


Paris bu gelişmelere tepkisiz kalmadı. 2018'de Fransa, kendi Hint-Pasifik stratejisini açıklayan ilk Avrupa ülkesiydi ve sonraki yıl özel bir savunma stratejisi ile bunu tamamladı. 
Bu strateji kapsamında Fransa, Hindistan'dan Japonya'ya ve Avustralya'ya kadar bölgenin benzer düşüncedeki ülkeleriyle savunma bağlarını derinleştiriyordu. 


Uçak gemisi Charles de Gaulle ve Jeanne d'Arc amfibi grubu da dahil olmak üzere Fransız savaş gemileri, ortaklarla birlikte eğitim yapmak ve Fransa'nın seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını göstermek için bölgede düzenli olarak konuşlandırılıyor. Geçen Temmuz, Fransız Hava Kuvvetleri de 48 saatten kısa bir sürede Fransa'dan Polinezya'ya üç Fransız Rafale konuşlandırdı ve ardından Hawaii'de ABD F-22'leri ile eğitim aldı. 


Rekabet ve İşbirliği, Bir Dengeleme Yasası 


Washington ve Paris işbirliğine bağlı kalmaya devam ediyor. Geçen Şubat ayında, Fransa cumhurbaşkanı iki ülkenin ortak tarihini ve değerlerini vurgularken, Çin'i tekrar sistemik bir rakip olarak tanımladı. Yakın zamanda kabul edilen “Amerika Birleşik Devletleri-Fransa Ortak Bildirisi” daha sonra “Hint-Pasifik'te sağlam işbirliğinin önemini” vurgularken, ABD bölgede “Fransa'nın kalıcı rolünü” memnuniyetle karşıladı. 


Yine de, verimli olması için bu işbirliği, Fransızların Çin'e yaklaşımının üç önemli ilkesini hesaba katmalıdır. Birincisi, Fransa bölgeyi daha fazla kutuplaştırmamak için her zaman dikkatli olmuştur. Fransız dışişleri bakanı geçen Temmuz'da Washington'da 

yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Hint-Pasifik'e yönelik yaklaşımı Çin ile bir çatışmaya dayanmıyor" dedi. 


Fransa, Çin-Amerika rekabetini körüklemek ve doğrudan Pekin'i hedeflemek yerine, yeni ABD yönetiminin söylemine uygun görünen bir yaklaşım olan hukukun üstünlüğüne ve çok taraflılığa dayalı alternatif bir modeli teşvik ederek Çin'in etkisini dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle Paris, deniz güvenliği, bağlantı, ticaret ve çevre koruma gibi alanlarda benzer düşünen ülkelerle işbirliğine dayalı çözümleri teşvik etmek için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Hint Okyanusu Kıyıları Derneği gibi bölgesel forumlarda çok aktif olmuştur. 


İkincisi, Avrupa, Fransa'nın yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır. Fransa, Almanya ve Hollanda'nın liderliğini takip eden Avrupa Birliği, AUKUS'un duyurulmasından sonraki gün Hint-Pasifik için kendi stratejisini geliştirdi. Avrupa aynı zamanda finansal ve normatif gücünü Çin yatırımları ve teknolojisine karşı bir denge ağırlığı olarak kullanmaya kararlıdır. 
Bu yeni stratejinin uygulanması, Fransa'nın Ocak-Haziran 2022 arasında sürecek olan Avrupa Birliği Konseyi başkanlığının bir önceliği olacak. 
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Fransız bakış açısına göre, Washington ve Brüksel arasında Çin ve Hint-Pasifik üzerinde daha iyi transatlantik işbirliği de daha güçlü bir diyalog gerektiriyor. Son aylar, AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin başlatılması ve Çin ve Hint-Pasifik konusunda özel AB-ABD diyaloglarının kurulmasıyla bu açıdan umut verici olmuştur. 


Üçüncüsü, Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi, Pekin ile ilişkisini tek bir boyutla sınırlamamaya dikkat ediyor. Paris için Çin aynı anda hem sistematik bir rakip, hem rakip hem de ortaktır. Dışişleri Bakanı Le Drian, "Bu üç kavramın her biri önemlidir ve hiçbiri unutulmamalıdır" dedi. 


Fransa, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik erozyonu ve küresel sağlık gibi ortak zorlukların ele alınması için Pekin ile diyalogdan yana. AUKUS karışık sinyaller gönderse de Biden yönetimi de aynı fikirde görünüyor. Mart 2021'de Başkan Biden, "Çin ile ilişkimiz olması gerektiği zaman rekabetçi, olabileceği zaman işbirlikçi ve olması gerektiği zaman düşmanca olacak" demişti. Daha yakın zamanlarda, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ve Pekin'in, sağlık ve iklim değişikliği başta olmak üzere, “çıkarların aynı hizada olduğu küresel öneme sahip meseleler üzerinde koordinasyona ihtiyaç duyduğunu” vurguladı. 


Paris, Washington ile tam olarak aynı görüşte olmasa da, ortak bir meydan okuma karşısında birlikte çalışmanın önüne engel olarak stratejik bir ayrılığın girmesini istemiyor. Fransa, deniz güvenliğinden insan haklarına ve çevrenin korunmasına kadar çok çeşitli konularda Washington ile işbirliği yapmayı değerli görüyor. AUKUS bu yakınlaşmayı karmaşıklaştırdıysa da, her iki ülke de özellikle Hint-Pasifik söz konusu olduğunda ilerlemeye istekli görünüyor. Siyasi yanlış anlamaların nerede meydana geldiğini tanımak, bu işbirliğini yalnızca kolaylaştıracaktır. 


Çin ve Hint-Pasifik ile ilgili müzakereler, Ticaret ve Teknoloji Konseyi ve AB-ABD gibi transatlantik çerçevelerin başarısı için araç olacaktır. Washington ve Paris için istihbarat paylaşımı, ortak tatbikatlar ve acil durum planlaması gibi savunma alanında pratik işbirliğinin hayati biçimlerini yeniden başlatmaları da bunun anahtarı olacaktır. 


Pierre Morcos, 4 Ocak 2022, The War On The Rocks 


(Pierre Morcos, Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde ikamet eden ve Avrupa, Rusya ve Avrasya Programı'nda misafir öğretim üyesi olan bir Fransız diplomattır. ) 


ÇİN VE RUSYA, AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GÜCÜNÜN SINIRLARINI TEST EDİYOR 
Seçkin Deniz, 06.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, The Economist'tin Brüksel, Washington ve Bangkok muhabiri ve iş dünyası ve Asya bölümlerinin editörü olarak geçen! 5 yıllık iş hayatının ardından Temmuz 2006'da Financial Times'ın dış ilişkiler baş köşe yazarı olan, özel ilgi alanları arasında Amerikan dış politikası, Avrupa Birliği ve küreselleşme de bulunan Gideon Rachman'a aittir ve Litvanya Hükümeti'nin AB'nin 'Tek Çin' politikasına ve Pekin'in isyancı bir eyalet tanımına aykırı olarak kendi kendini yöneten demokratik bir ada olan Tayvan ile ilişkisini geliştirdiği için Çin tarafından ticari yaptırımlarla cezalandırılmasına ve bu yaptırımlara karşı pasif davranan Avrupa Birliği'nin tutumuna odaklanmaktadır. "Çinliler, AB'nin tedarik zincirini hedef alarak, AB ekonomisinin ve stratejik hedeflerinin merkezinde yer alan Avrupa tek pazarının bütünlüğünü 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hedefliyor." diyen analist, en büyük riski şöyle somutlaştırıyor: "Avrupalıların kendi çıkarları için bunu durdurması gerekiyor. AB kenardan acizce izlerken Çin Litvanya'ya başarılı bir şekilde zorbalık yaparsa, bu ders sadece Pekin'de değil, Moskova ve Washington'da da not edilecektir." 


Avrupalılar 21. yüzyılı dış güçler tarafından itilip kakılarak mı geçirmeye mahkum? 
Brüksel'de, eski kıtayı bu rezil kaderden kurtarmanın tek yolunun AB'nin kolektif gücü olduğunu iddia etmeyi seviyorlar. Hiçbir Avrupa ülkesi Amerika veya Çin ile başa baş olamasa da, AB toplu olarak dünyanın en büyük üç ekonomisinden biri olarak yer alıyor. 


Ancak AB'nin ekonomik ağırlığının kolayca jeopolitik güce dönüştürülebileceği fikri acımasız bir gerçeklik kontrolünden geçiyor. Ukrayna krizi AB'yi kenara itti. Bu arada Çin, bir AB üyesi olan Litvanya'ya resmi olmayan ekonomik yaptırımlar uyguladı ve Brüksel uygun bir yanıt bulmak için mücadele ediyor. 


Litvanya, Tayvan ile ilişkisini geliştirdiği için Pekin tarafından cezalandırıldı © James Ferguson 


Önümüzdeki haftalarda ve aylarda işler AB için kötü giderse, “jeopolitik” bir Avrupa'dan bahsetmek kulağa giderek gülünç gelecek. Ancak mevcut krizlerin - özellikle de Litvanya sorunu - AB'nin küresel arenadaki çıkarlarını savunma kabiliyetinde bir sıçramaya yol açması da mümkündür. 


Ukrayna üzerinden çıkan kriz, Avrupa kıtasında bir savaş ve barış meselesidir, bu nedenle bazı AB yetkilileri, son müzakerelerde doğrudan yer almadıkları için aşağılanmış hissediyorlar. Yine de Brüksel'in kenara çekilmesi büyük bir sürpriz olmamalı. AB askeri bir güç değildir ve asla olamaz. Ve Ukrayna AB üyesi değil. 


Buna karşılık Litvanya, AB27'den biridir. Aynı zamanda bir ticaret anlaşmazlığına da karışıyor ve ticaret, AB'nin halihazırda küresel ağır sıklet olduğu birkaç alandan biri. 
Dolayısıyla Avrupalıların birlikte hareket etmek için hem bir fırsatı hem de bir yükümlülüğü var. 


Litvanya hükümeti, Pekin'in isyancı bir eyalet olduğunda ısrar ettiği kendi kendini yöneten demokratik bir ada olan Tayvan ile ilişkisini geliştirdiği için Çin tarafından cezalandırıldı. 
Litvanya daha önce Pekin tarafından kurulan bir diyalog formu olan 17 * 1'den çekilmişti. 


Buna karşılık Pekin, Litvanya dışişleri bakanı Gabrielius Landsbergis'in “İspanyol Engizisyonu” ile karşılaştırdığı yöntemler uyguladı. (Monty Python'a olası bir övgüde Lansbergis, İspanyol Engizisyonunu “kimsenin beklemediğini” ekliyor.) 


Çin sadece Litvanya ile yapılan bütün ticareti engellemiyor, ayrıca Litvanya'da üretilen 


bileşenleri içeren tüm ürünleri bloke ederek ülkedeki yabancı yatırımcılar için büyük bir baş ağrısına neden oluyor. 
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Pekin akıllıca bir taktik seçti. Litvanya'daki Alman yatırımcıların hükümeti geri adım atmaya çağırdığına inanılırken, anketler Litvanya kamuoyunun Tayvan kumarına karşı döndüğünü gösteriyor. 


Ancak Çin'in politikası, Pekin'in tam olarak hesaba katmadığı riskler de içeriyor. Çinliler, AB'nin tedarik zincirini hedef alarak, AB ekonomisinin ve stratejik hedeflerinin merkezinde yer alan Avrupa tek pazarının bütünlüğünü hedefliyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Janka Oertel'in dediği gibi: “Çin, sorunu Avrupalılaştırarak bunu tüm AB için bir sınav haline getirdi.” 


Bu sadece teorik bir konu değil. Bazı Avrupalılar, Çin'in gözündeki bir sonraki ülkenin, hükümeti ve politikacıları da Tayvan'a dostça davranan Çek Cumhuriyeti 

olacağından korkuyor. Çek fabrikaları AB tedarik zincirinde merkezi bir rol oynuyor, bu nedenle Çek yapımı bileşenleri hedeflemek tek pazarda hasara yol açabilir. 


Bazı Avrupalı politikacılar, Litvanyalıların AB'nin geri kalanına danışmadan hareket etmesinden özel olarak rahatsız. Ancak Litvanyalılar AB'nin “tek Çin” politikasından kopmadılar. Ve demokrasiye destek ve küçük ulusların korunması, temel A vrupa değerleridir. 


AB yetkilileri Litvanya ile destek ve dayanışma sözü verdiler. Muhtemelen Dünya Ticaret Örgütü'nde Çin'e karşı bir dava açılacak, ancak meyvelerini vermesi yıllar alabilir. Bunun yerine, şu anda AB başkanlığını elinde tutan Fransızlar, zorlama karşıtı 

yasaların kabulünü hızlandırmayı düşünüyorlar. Bu, AB'nin Çin'den veya başka herhangi bir ülkeden gelen zorlayıcı ticaret önlemlerine, yatırım ve tarifeler üzerindeki blokları içerebilecek bir dizi önlemle misilleme yapmasına izin verecektir. 


Brüksel açısından bu araçların güzelliği, ticari önlemler olmalarıdır. Oybirliği gerektiren saf 

dış politika sorularının aksine, ticaretle ilgili kararlar oy çokluğu ile alınabilir. Bu, Çin'in AB içindeki dostlarının - özellikle Macaristan ve Yunanistan'ın - zorlama karşıtı mevzuatın kabul edilmesini veya uygulanmasını engelleyemeyecekleri anlamına gelir. 


Avrupa Parlamentosu'nun etkili bir üyesi olan ve Çin tarafından kişisel olarak yaptırıma tabi tutulan Reinhard Bütikofer, Litvanya krizinin bu nedenle Avrupa'nın güç projelendirme kabiliyetinde bir sıçramaya yol açabileceğine inanıyor. Kendi ifadesiyle: "Ticaret ve dış politika arasındaki bağlantı birdenbire ticaret politikasını daha etkili bir dış politika arayışı için kullanmamıza izin veriyor." 


Ancak AB'nin yasama süreçleri dolambaçlı olduğundan, baskı karşıtı araçların yazdan önce üzerinde anlaşmaya varılması pek mümkün değil. O zamana kadar Litvanya geri adım atmak zorunda kalmış olabilir. 


Avrupalıların kendi çıkarları için bunu durdurması gerekiyor. AB kenardan acizce izlerken Çin Litvanya'ya başarılı bir şekilde zorbalık yaparsa, bu ders sadece Pekin'de değil, Moskova ve Washington'da da not edilecektir. 

Gideon Rachman, 18 Ocak 2022, Financial Times 

(Gideon Rachman, Temmuz 2006'da Financial Times'ın dış ilişkiler baş köşe yazarı oldu. The 


Economist'te Brüksel, Washington ve Bangkok'ta yabancı muhabir olarak geçen 15 yıllık bir kariyerin ardından FT'ye katıldı. Ayrıca The Economist'in iş dünyası ve Asya bölümlerinin 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editörlüğünü yaptı. Özel ilgi alanları arasında Amerikan dış politikası, Avrupa Birliği ve küreselleşme yer almaktadır.) 


ARTIK KİSSİNGER'IN ORTADOĞUSU'NDA DEĞİLİZ 
Mustafa Tamer, 05.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız eleştirel analiz, CUNY Graduate Center'da Orta Doğu tarihi ve antropolojisi okuyan, daha önce New York Times, Ha'aretz, The Forward ve War on the Rocks'ta İsrail-Filistin çatışması ve ABD dış politikası üzerine yazıları yayınlanan Abe Silberstein'a aittir ve 1997-1999 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Yakın Doğu işlerinden sorumlu dışişleri bakan yardımcılığı yapan Martin Indyk'ın, 'Master of the Game: Henry Kissinger and the Art of Middle East Diplomacy' (Oyunun Ustası: Henry Kissinger ve Ortadoğu Diplomasisi Sanatı) adlı kitabına ve 1969-1975 yılları arasında ABD başkanının ulusal güvenlik danışmanı, 1973-1977 yılları arasında ABD'nin 56. dışişleri bakanı olarak görev yapan, Yahudi kökenli Amerikalı diplomat, politik bilimci ve politikacı Henry Alfred Kissinger'a odaklanmaktadır. Analizin kısmen nesnel yaklaşımının 'Kissinger Felaketi'nin anlaşılmasında faydalı olacağına inanıyoruz. Türkiye, ABD ile birlikte etkisi yok olan Kissinger'ın entrikalarının kan gölüne döndürdüğü Ortadoğu'nun tahrif 

edilmiş birleşik algı biçimini, ortak kültürünü ve siyasi yapısını bin yıl sonra yeniden onarmaya, barış, özgürlük ve refah getirmeye devam etmektedir. 


New York'ta uluslararası ilişkiler okuyan bir lisans öğrencisiyken, bir akşam Henry Kissinger'ın konuşmasını izleme fırsatını yakaladım. Mekana girerken, yakasında “Hoş Geldiniz Komitesi” yazılı iyi giyimli birkaç kişi, program broşürlerini dağıttı. Koltuğuma geçtiğimde, broşürün aslında Doğu Timor savunucularının Kissinger'ın kariyerinin acımasız bir eleştirisi olduğunu fark ettim. Gizliliği kaldırılmış belgeler 1975'te Kissinger'ın Endonezyalı diktatör Suharto'ya Amerika'nın Doğu Timor işgalini destekleyeceği konusunda kişisel olarak güvence verdiğini gösteriyordu. Sonraki yıllarda, orada 100.000 sivil öldürüldü. 


Martin Indyk, Master of the Game: Henry Kissinger and the Art of Middle East Diplomacy, (Oyunun Ustası: Henry Kissinger ve Ortadoğu Diplomasisi Sanatı) (Knopf, 2021) 


Yıkıcı protesto yöntemleriyle ilgili ilk eğitimimdi ve Kissinger'ın Amerikan dış politikasını etkilemeye devam eden kapsamlı gölgesine gerçek yaşamda ilk maruz kalışımdı. Daha sonra, eski Harvard akademisyeninden devlet adamına dönüşen uluslararası iş adamına dair her şeyi hevesle okudum. Kissinger'ın 1969'dan 1977'ye kadar süren hükümetteki görevinde, birçok kişi Washington'un Ortadoğu politikasının istikrarlı merkezi olarak kabul edeceği şeyin anında kristalleştiğini gördü: İsrail ile özel ilişki ve jeopolitik statükoya bağlı bu devletlerle yakın ortaklıklar. Kissinger'ın stratejisi artımlılığa, büyük barış konferansları yerine basit düzeni tercih etmeye ve Orta Doğu'da önde gelen küresel güç olarak Sovyetler Birliği'nin yerini alacak uzun vadeli bir stratejiye dayanıyordu. 


Kissinger'ın kendine özgü gerçekçiliği tarafından tanımlanmasa da, Kissinger'ın Ortadoğu'daki yol gösterici ilkeleri, o sırada orada karşılaştığı şeyler tarafından şekillendirilmişti. Orta Doğu ve İsrail-Filistin çatışması üzerine daha büyük bir akademik ve profesyonel odaklanmaya doğru ilerlerken, Kissinger ve mirasıyla bağlantımı kaybetmemin 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nedeni bu olabilir. Elbette, hükümette Orta Doğu portföyüyle ilgilenmişti, ama benim aklımda 
1973 Arap-İsrail savaşının ardından artık herkes tarafından bilinen şekilde 

gerçekleştirdiği “mekik diplomasisi”, aralarında Lübnan İç Savaşı'nın da yer aldığı olaylar tarafından hızla gölgelenmişti; İsrail ve Mısır arasındaki 1978 Camp David Anlaşmaları; İran'da 1979 devrimi; 1982 İsrail'in Lübnan'ı işgali; ve İran-Irak savaşı. 11 Eylül olayları ve 


Arap Baharı, Kissinger'ın dünyasını daha da arka plana itmiş gibiydi. 


Oyunun Ustası: Henry Kissinger ve Ortadoğu Diplomasisi Sanatı 


Henry Kissinger'in Ortadoğu'daki diplomatik müzakerelerinin, Kissinger ve haleflerinin İsrail ve Arap komşuları arasında barışı sağlama girişimlerinde karşılaştıkları benzersiz zorlukları... CFR 


Öyleyse, eğer bir anlamı varsa, Kissinger'ın zamanı bugün bizim için ne anlama gelebilir? 
Martin Indyk, Master of the Game: Henry Kissinger and the Art of Middle Fast Diplomacy, (Oyunun Ustası: Henry Kissinger ve Ortadoğu Diplomasisi Sanatı) adlı yeni kitabında, Kissinger'ın Ortadoğu'daki rolünün hikayesini anlatıyor ve çağdaş anlayışları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Tarihteki önemli oyuncuların fikirlerinin incelenmesinde doğal bir değer vardır. Ancak bireysel, bazen oldukça kusurlu aktörleri yüceltme riski de vardır. Bu risk, özellikle dış ilişkiler konusundaki görüşlerini, kalıcı bir şekilde bağlantılı olduğu pragmatizmi hem yansıtan hem de yalanlayan şekillerde öne sürmeye devam eden Kissinger'ı tartışırken mevcuttur. 


Orta Doğu Cephesine Girmek 


Kissinger'ın kariyeri, Orta Doğu siyasetiyle ancak gecikmeli olarak kesişmişti. Henry Kissinger, Harvard'da Devlet Departmanında öğretim üyesi olarak ve daha sonra daimi Cumhuriyetçi başkan adayı Nelson Rockefeller'ın danışmanlığını yaptığı yıllarda Ortadoğu hakkında pek bir şey yazmadı veya söylemedi. Bölge, hükümetteki ilk yıllarında da nispeten yoktu. Indyk'in yazdığı gibi, Orta Doğu dosyası başlangıçta Başkan Richard Nixon'ın ilk Dışişleri Bakanı William Rogers'a aitti. Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Kissinger, Vietnam'ın zorlukları, Sovyetler Birliği ile yumuşama ve Çin-Sovyet bölünmesini sömürmek için cesur bir kumar başlatmaya hazırlanıyordu. Ortadoğu'nun Kissinger'ın gündeminin zirvesine ulaşması için iki şeyin olması şarttı. İlk olarak, bir krizin Washington'un dikkatini çekmesi gerekiyordu. İkincisi, Kissinger'ın Rogers'ı geride bırakmak için bir fırsata ihtiyacı vardı. İkisi de yakında gerçekleşecekti. 


Nixon 1969'da göreve geldiğinde, Ortadoğu, İsrail'in Sovyetlerle uyumlu iki ABD hasımını, Mısır ve Suriye'yi işgal etmesiyle sonuçlanan en son Arap-İsrail savaşına iki yıldan az bir süre kalmıştı. Bu durum iki süper güç arasında önemli bir anlaşmazlık noktası haline gelmişti ve Nixon için ortaya çıkan gerilimler kabul edilemezdi. Açılış konuşmasında “[Sovyetler Birliği ile| bir çatışma döneminden sonra bir müzakere çağına giriyoruz” sözünü vermişti. Nixon, yumuşamanın Orta Doğu'yu pas geçemeyeceğini başından beri anlamıştı. Dahası, son savaş hem Washington'u hem de Moskova'yı, bir Amerikan müttefiki olan İsrail ile “devrimci” 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Arap devletleri arasındaki durumu yatıştırmanın önemi konusunda etkilemişti. Böylece Nixon, Rogers'a Amerikan pozisyonunu oluşturma sorumluluğunu verdi. 1969'da Rogers, Arap-İsrail barışı için kendi adını taşıyacak kapsamlı bir plan yayınladı. Ancak o sırada İsrail, savaşan Arap devletlerinin yapmaya istekli olmadığı önemli değişiklikler olmadan 1967 öncesi sınırlarına geri dönmeyi müzakere etmekle ilgilenmediğinden, plan hiçbir işe yaramadı. Ciddi Amerikan liderliğindeki girişim donmuştu. 


Bölgedeki önemli bir Amerikan ortağı olan Ürdün Kralı Hüseyin için varoluşsal bir kriz, Amerika'nın dikkatini bölgeye yeniden odaklayacak ve Kissinger için biçimlendirici bir Ortadoğu anı olarak hizmet edecektir. Eylül 1970'de, Suriye ve Irak tarafından desteklenen radikal Filistinli militanlar Ürdün monarşisine karşı Kara Eylül olarak bilinen şiddetli bir iç savaş başlattılar. Kriz kısa sürede Beyaz Saray'a ulaştı. Indyk, "Devlet Ortadoğu'daki diplomatik süreci kontrol edebilirdi, ancak kriz yönetimi ulusal güvenlik danışmanının doğal koruma alanıydı" diye yazıyor. 


Kissinger hızla vites değiştirdi ve kurumlar arası Washington Özel Eylem Grubu'nu toplantıya çağırdı. Yönetimin cevabını bulmakla karşı karşıya olduğu soru, Kral Hüseyin adına bir Amerikan müdahalesi mi planlamak yoksa İsrail müdahalesini mi desteklemekti. Kissinger, Amerikan kuvvetlerinin Amman'a herhangi bir taahhütte bulunamayacak kadar zayıf olduğuna inanıyordu. Ancak Nixon, Kral tarafından memnuniyetle karşılansa da, İsrail müdahalesinin, Kralı ülke içinde ve daha geniş Arap dünyasında itibarsızlaştıracağına inanıyordu. Sonunda Kissinger, Nixon'ı İsrail müdahalesi için bir plan imzalamaya ikna edebildi. İsrail nihayetinde askeri açıdan önemli bir müdahalede bulunmamış olsa da, Kral Hüseyin ABD ve İsrail'in desteğiyle iktidarı elinde tutmayı başardı ve Amerikan liderliğindeki bir Ortadoğu düzeni için yeni bir formül doğdu. İsrail, bu düzeni korumaya ve Sovyet etkisine karşı koymaya yardımcı olarak, Amerika'nın bölgedeki başlıca stratejik askeri ortağı oldu. Nixon ve Rogers'ın kapsamlı bir Arap-İsrail barışı yoluyla yumuşamayı korumaya yönelik ilk vizyonuyla uyumlu olmasa da, Kissinger'ın manevraları, başkanın Orta Doğu'nun yönetimin dış politikası için büyük bir endişe kaynağı olacağına dair inancını doğrulamıştı. 


Kissinger, Ortadoğu meselelerinde yönetimdeki yerini aldığına göre, bir sonraki adım, Amerika'nın avantajına olan düzeni sağlama stratejisini uygulamaktı. Bu, revizyonist bir aktörün herhangi bir meydan okumasını ya caydırmak ya da hızla geri püskürtmelerini sağlamak için ABD müttefiklerini (başlıca İsrail ve muhafazakar monarşiler) desteklemek anlamına geliyordu. Bir aktörü revizyonist bloktan ayırma potansiyeli henüz Kissinger'ın radarında değildi. Onun politikası statükoyu desteklemekten ibaretti, sadece kendi iyiliği için değildi çabası, aynı zamanda Arap devletlerini, özellikle Mısır'ı, kaderlerini Sovyetlerle paylaşmaya değmeyeceğine ikna etmek içindi. Kissinger'a göre, Mısır muammasına bulunabilecek bir çözüm, düzen için bir tehdit oluşturmadığı için acil değildi. 


Ancak bu yaklaşımın sınırları hızla netleşti. 1967 savaşından sonra Mısır, Sina Yarımadası'nı İsrail'e kaptırdığı için üzüldü ve bir sonraki savaş turuna hazırlanmaya başladı. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı karizmatik selefi Arap milliyetçisi ateşli silahşör Cemal Abdül Nasır'ın sadece bir gölgesi olarak gören Kissinger, bu tehdidi yeterince ciddiye almadı. Kissinger, diplomatik bir çözümü sürekli olarak erteleyerek, Sedat'ı yalnızca sürpriz bir saldırının sorunu 
her iki büyük güç için de aciliyet duygusuyla besleyebileceğine ikna etmeye yardımcı oldu. 6 
Ekim 1973'te Yahudilerin tatili olan Yom Kippur'da Mısır ve Suriye İsrail'e karşı önlenebilir bir savaş başlattı. 
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Ama savaş aynı zamanda Kissinger için bir firsattı ve o bu fırsatı açık bir zevkle 

kullandı. Oyunun Ustası'nın esaslı vurgusu, Kissinger'ın hem Dışişleri Bakanı hem de Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak, Sovyetler karşısında Birleşik Devletler'e faydalı olacak bir sonucu sağlamak için sahne arkasında ve sahnede eşzamanlı olarak nasıl çalıştığını anlatıyor. 
Bu hiçbir şekilde düzgün olarak tanımlanabilecek bir yol değildi, ancak görev süresinin sonunda Kissinger Mısır'ı Sovyet yörüngesinden başarıyla çıkarmayı ve 1978 Camp David Anlaşmalarının kritik bir habercisi olan Sina Geçici Anlaşması'nı müzakere etmeyi başardı. 
Bu daha önce pek çok kez anlatılmış bir hikaye, ancak Indyk, Kissinger'ın mekik diplomasisini, 1973'ten önceki yıllarda ortaya çıkan dış politikaya genel yaklaşımını bağlamakta etkili bir iş çıkarıyor. 


Hagiografi yok 


Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde her iki tarafın başkanlarına hizmet vermiş eski bir ABD İsrail büyükelçisi olan Indyk, tartışmasız bir şekilde Kissinger'ın zekasının ve tecrübelerinin bir hayranı. Bununla birlikte, bir eleştirmenin zaten sahip olması gerektiği gibi, Kissinger'ın Ortadoğu diplomasisine ilişkin açıklamasının yaltaklanan bir “aşk mektubu” olduğunu öne sürmek açıkça yanlış olacaktır. Kitabın başlığı, bazılarının hikaye anlatmak niyetlerinden şüphelenmesine yol açabilir. Ancak "Oyunun Ustası", Kissinger'ın kendine bakışının adil bir özetidir; bu, Indyk'in 1973 savaşından önce ve sonra, Birleşik Devletler'e karşı Arap petrol ambargosunu öngörememek de dahil olmak üzere birçok yanlış 

adımı atfettiği küstah bir özgüvendir. Üstelik, Kissinger'ın hiçbir dalkavuğu, kitaplarında - Indyk'in yaptığı gibi - Oval Ofis'te şimdiye kadar kaydedilmiş ahlaki açıdan en alçaltılmış ifade olabilir ki bu, Nixon yönetiminde aşılması çok yüksek bir çıtadır. 


Bu, Indyk'in Kissinger'ın yaklaşımına yönelik daha büyük eleştirilerinden birine uyuyor: bazen düzen kurmanın daha hırslı ve hatta etik gereklilikleriyle uğraşmak konusunda isteksizdi. Kissinger, bölgesel düzeni korumak için İsrail'i desteklemeye bu kadar çok yüklenirken, kilit bir bileşeni gözden kaçırmıştı: Böyle bir düzenin devam etmesi için yeterli sayıda devletin onun haklılığına inanması gerekiyordu ve bunlar sadece dost devletlerden oluşamazdı. Sedat'ın açıkça ve tekrar tekrar dile getirdiği, Mısır'ın statükodan duyduğu memnuniyetsizliğin ciddiyetini anlamaması ve yeterince ele almaması, Orta Doğu'da neredeyse doğrudan süper güç çatışmasına yol açtı. Öyle olmaması, Kissinger'ın savaş zamanı diplomasisine yapılmış bir övgüdür, ancak büyük bir krizin meydana gelmesi, Kissinger'ın devlet yönetimindeki bu temel zayıflığını yansıtıyordu. Sedat'ı küçümsemeye devam edecekti ve bir Mısır-İsrail barış anlaşmasının imzalanması ancak sonraki yönetimde gerçekleşti. 


Oyunun Ustası, ayrıntılara gösterilen titiz dikkatin ağırlığını taşımayan ciddi bir diplomatik tarih eseridir. Hem Yom Kippur Savaşı sırasında ABD'nin hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e hangi silahları verdiğinin ayrıntılarını arayan okuyucu, hem de dış politikanın büyük resmiyle daha fazla ilgilenen biri kitabı değerli bulacaktır. Indyk'in eklediği kişisel anekdotlar konuyla alakalı ve aydınlatıcıdır, asla hoşgörülü değildir. Kitap ayrıca, çoğu İbranice olan ve gizliliği tamamen kaldırılma sürecinde olan İsrail arşiv kaynaklarından da mükemmel bir şekilde yararlanıyor. 


Kissinger'ın Ortadoğu'su Hala Var mı? 
Şimdi Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) seçkin bir üyesi olan Indyk'in biraz daha az inandırıcı 


olduğu yer, çağdaş dönemeçte ortaya çıkıyor. Sonsöz'de Indyk şöyle yazıyor: "ABD'li politika yapıcıların, Amerika destekli yeni bir Orta Doğu düzeni inşa etmek için daha geniş bir 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stratejinin parçası olarak Kissinger'ın adım adım yaklaşımına dönme zamanı geldi." Hatalarını ve kör noktalarını kabul etmemiz koşuluyla, bugün Kissinger'ın mütevazı hırsları için söylenecek bir şey var. Yine de bölgede etkili, gerekli ve olumlu bir Amerikan liderlik rolü tasavvur etmek giderek zorlaşıyor (“Amerikan destekli”, müttefiklerin yeri doldurulamaz rolüne uygun bir selamdır, ancak Indyk, Amerikan liderliğini açıkça yansıtsa da, geçmişe göre nispeten daha az ilgi gören açıkça önde gelen bir Amerikan rolünden yanadır.) Ve son olarak, Kissinger'ın konuyla ilgili kendi yazısı oldukça sorunlu. 


ABD'li yetkililer sürekli olarak Asya'ya dönme ihtiyacından bahsetmeseler bile, Amerika'nın Orta Doğu'daki ortakları, ABD'nin değişen önceliklerini uzun zaman önce hissetmişlerdi. 
Eylül 2019'da Suudi Arabistan'ın büyük petrol rafinerilerine yönelik yıkıcı bir Houthi (Husi) saldırısına ciddi bir misilleme yapılmaması, eski Başkan Obama'nın Suriye rejimi tarafından kimyasal silah kullanımı konusundaki “kırmızı çizgisini” uygulamadaki başarısızlığı kadar önemli bir dönüm noktasıydı. Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu'yu tam olarak dikiz aynasına oturtmuyordu: Yükselen gaz fiyatları, Amerika'nın dünyanın bu bölgesindeki kritik çıkarlarının yalnızca en son hatırlatıcısıydı. Ama yazı açıkça duvardaydı. Amerika'nın dış politika bant genişliğinin büyük kısmı Orta Doğu'da harcanmayacaktı. 


Ayrıca, önde gelen Amerikan rolü, istikrarlı bir bölgesel düzen için o kadar da gerekli ve hatta elverişli olmayabilirdi. Kissinger'in zamanından bu yana İsrail, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere birçok Arap devleti ile ilişkiler kurdu. İran endişe verici bir tehdit olmaya devam ediyor, ancak burada yine Washington'un en iyi rolü belki de liderlik değil. Trump yönetiminin İran ile nükleer anlaşmayı terk etme ve İsrail'in teşvikiyle bir "azami baskı kampanyası" başlatma kararı, eski İsrailli yetkililerin bile şimdi kolayca kabul ettiği gibi, olağanüstü bir başarısızlıktı. Buna karşılık, Biden yönetiminin sadece bu yaklaşımı sürdürme niyetinde olmadığının sinyallerini vermesi, Suudi Arabistan'ı İran'la olan 

rekabetini yatıştırmanın yollarını aramaya teşvik ediyor ki bu, Riyad'ın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yaptığı konuşmada sergilediği pervasızlıktan sağlıklı bir ayrılma anlamına geliyor. Trump yönetiminde (veliaht) tam Amerikan desteğine sahipti. 
Ortadoğu'nun ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalması, nükleer anlaşmadan çekilmek ve Tahran'ın nükleer programıyla ilgili diplomatik boşluk bırakmak gibi Amerikan liderliğinin yanlış uygulamalarından kaynaklanmaktaydı. 


Büyük güç rekabeti faktörü de bugün önemli ölçüde farklıdır. Sovyetler Birliği, 1970'lerde Ortadoğu'da büyük bir askeri güçtü. Indyk'in anlatısının büyük bir kısmı, Kissinger'ın, yumuşamanın bozulmasına ve doğrudan süper güç çatışmasına yol açan Arap-İsrail savaşının risklerinde gezinmesini göstermeye adanmıştır. Çin kesinlikle Orta Doğu'da önemli bir ekonomik oyuncu olmayı hedefliyor, ancak ABD-Çin rekabeti söz konusu olduğunda bölgedeki riskler çok daha düşük. 


Çıkarlar, ihtiyaçlar ve büyük güç kaygıları artık Amerika'nın Ortadoğu'daki rolünü kesin olarak dikte etmiyorsa, Kissinger'ın deneyimleri ve diplomatik felsefesi sınırlı bir şekilde kullanılabilir. Belki de bugün ilgili soru, Amerika'nın Orta Doğu'da iyi şeyler yapıp yapamayacağıdır (mümkünse barışı sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, insan haklarını teşvik etmek vb.). Indyk, hükümet kariyerinin çoğunu İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgilenerek geçirdi ve burada somut bir politika tavsiyesi sunuyor: ABD, İsrail ile Filistinliler arasında, bu sefer İsrail'den ek İsrail yeniden konuşlandırmaları da dahil olmak üzere, başka bir geçici anlaşmaya varmak ve İsrail'in Batı Şeria'da Filistin'in “olmakta olan devleti”ni tanıması için çalışmalıdır. Nihai statü ve sınır müzakereleri daha sonra gelecektir. Öneri düşüncelidir, ancak bunun anlamı, ne İsrail'in ne de Filistin liderliğinin şu anda ilerlemekle 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ilgilenmediği bir siyasi sürece yapılan Amerikan yatırımıdır. Ayrıca, Amerika'nın taraflar arasında dürüst bir arabulucu olarak hizmet etme yeteneği, İsrail ile mevcut ittifakı tarafından ciddi şekilde engelleniyor ve başarısızlığın potansiyel sonuçları çok büyük. Bunun yerine, Dalia Dassa Kaye'nin Foreign Affairs'deki yakın tarihli bir makalesinde önerdiği gibi, bölgede bulunan küresel sorunların, en acil olarak iklim değişikliğinin etkilerini belirleme ve hafifletme üzerinde çalışma zamanı gelmiş olabilir. 


Bugün Kissinger 


Kissinger'ın Ortadoğu'su artık geçerli değilse, genel olarak fikirleri ne olacak? Ne de olsa, o sadece tarihsel bir şahsiyet değil, aynı zamanda mevcut politika tartışmalarımızda aktif bir katılımcıdır; bu nedenle Kissingercı pozisyonu ortaya çıkarmak için fazla tahminde bulunmaya gerek yoktur. Buradaki göstergeler karışık ve Kissinger'ı potansiyel bir model olarak tutmak isteyenler için cesaret verici değil. 


Kissinger'ın modern Ortadoğu hakkındaki fikirleri özellikle aydınlatıcı olmamıştır ve paradoksal bir şekilde, onun ilişkilendirildiği dikkatli, katı gerçekçilik türünden uzaklaşabilir. 
Belki de Kissinger'ın görüşlerinin buradaki en son ve en uzun açıklaması, 2014 tarihli Dünya Düzeni kitabındadır. İlgi çekici bir üsluba sahip olmasına ve ilgili tarihi soğuktan bilmesine rağmen analizi, yüzeyselliği ve özcülüğü ile öne çıkıyor. İki örnek bu noktayı açıklamaya hizmet edebilir. 


İlk olarak, Arap-İsrail çatışması ve Filistin meselesi hakkındaki tartışmasında, Kissinger, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in aksine, “Orta Doğu'daki çekirdek ülkeler ve hizipler, uluslararası düzeni az ya da çok İslami bir bilinç aracılığıyla görüyorlar” diyor ve bu, uzlaşmayı tamamen imkansız olmasa da zorlaştıracaktır. Bu, 2014'te okumak için şaşırtıcı bir bakış açısıydı ve Abraham (İbrahim) Anlaşmaları'nın ardından daha da fazla şaşırtıcı oldu. 
Suudi Arabistan, Yahudi devleti ile resmi ilişkiler kurmamış olsa da, ortaklığı açık bir sır. 
Bölgedeki liderlerin diğerlerinden temelde farklı olmayabileceği ortaya çıktı: Çıkarlar değiştiğinde, uzun süredir devam eden politika da onunla birlikte değişir. Kissinger, ulusal çıkarları şekillendirmede sıklıkla yer alan tüm geleneksel faktörlere odaklanmak yerine, Orta Doğu için din ve ideolojiye haklı görülemeyecek aşırı bir değer yüklüyor. Bu, ideoloji ve dinin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor, ancak onları belirli politika hedeflerine ulaşmanın neredeyse aşılmaz bariyerleri olarak görmek, denememe hatasına düşmek anlamına geliyor. 


Bu Ortadoğu istisnacılığı, Kissinger'ın İran hakkındaki yorumunda da görülebilir. 2015'te, eski Dışişleri Bakanı George Schultz ile birlikte yazan Kissinger, anlaşmanın o sırada Viyana'da oluşturulduğuna dair kararlı bir şüpheyle yaklaşıyordu: “İran'ın temsilcileri (Din Lideri dahil), Batı karşıtı devrimci bir uluslararası düzen kavramını savunmaya devam ediyor; ülke içinde, bazı üst düzey İranlılar nükleer müzakereleri başka yollarla bir cihat biçimi olarak tanımlıyorlar.” Kissinger, Washington'un Moskova ile olan sayısız diğer sorunlarına değinmeden (küresel komünizme varsayılan bağlılığından bahsetmiyorum bile) Sovyetler Birliği ile silahların kontrolü konusunda çalışabilmesine rağmen, İran için böyle bir olasılık görmüyordu. Yakın tarihli bir röportajda, alternatif bir yol sunmadan nükleer anlaşmaya yeniden katılmaya karşı uyarılarda bulundu. 


Çözüm 


Ortadoğu, Washington'daki politika yapıcılar için her zaman bir ilgi alanı olacaktır. 
Geçmişteki liderlerin başarılarından ve hatalarından ders almak önemlidir ve Oyunun Ustası, 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uluslararası ilişkilerde yüksek lisans öğrencilerinin nesillerine kesinlikle fayda sağlayacaktır. 
Bu başlı başına dikkate değer bir başarıdır. Ancak, Kissinger'ın deneyimlerine, gerçekçi aksiyomlara ve kusurlu hükümet sonrası analizlerine güvenmek yerine, geleceğin politika yapıcıları öncelikle bölgedeki ABD çıkarlarının envanterini yapmak, Amerika'nın müdahalesinin ne kadar gerekli olduğunu değerlendirmek ve onun barışa ve genel gelişmeye katkıda bulunma kapasitesini ölçmek için daha iyisini yapacaktır. Kissinger hiçbir zaman son parçaya fazla önem veren biri olmadı, ancak Amerikalıları Ortadoğu'ya dahil olmaya ikna etmede tartışmasız her zamankinden daha önemli olacaktır. Bu amaçla, sadece Amerikan dış politikasının tarihini değil, bölgenin tarihini öğrenmenin yerini hiçbir şey tutamaz. 
Amerikalılar bölgeye olumlu bir şekilde katılmayı umuyorlarsa, bu, liderlerinin bakış açılarını ve halkının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için dillerini incelemeyi ve sahadaki bireyler ve kuruluşlarla anlamlı bağlantılar kurmayı gerektirir. 


Gerçekten de, Kissinger'ın tedrici çalışma tarzını Ortadoğu'ya uygulamanın kendisinin ortaya koyduklarından daha iyi yolları olabilir: Çatışmayı önlemeyi ve hafifletmeyi amaçlayan sınırlı ve hesaplanmış bir Amerikan stratejisinin büyük katkı sağlayabileceği alanlar var. Örneğin, ABD, Yemen'de, Suudi Arabistan ile yakın ilişkisini, insanların acısını azaltmak ve oradaki İran ve Arap Yarımadası'ndaki El Kaide için net bir kazanç olan savaşa son vermek için kullanabilir. Indyk, Suudi Arabistan'ı Amerikan destekli bölgesel düzende “sorunlu bir sütun” olarak tanımlıyor ve ülkenin küstah veliaht prensini daha yapıcı bir ortak olmaya ikna etmek faydalı bir adım olacaktır. NATO'nun on yıl önce askeri müdahalede bulunduğu Libya, ABD'nin ülkeyi dikkatle istikrar yoluna sokmak için muhataplarıyla birlikte çalışabileceği başka bir alan olabilir. Son olarak, Kissinger ve Başkan Gerald Ford'un 1975 ABD-İsrail ittifakını yeniden değerlendirmelerinde yaptıkları gibi, gerektiğinde müttefiklere meydan okuma istekliliği, mevcut yönetimin selefinin İran nükleer dosyasını yanlış idare etmesini düzeltmede öğrenebileceği bir şeydir 


Indyk'in yukarıdakilerin hiçbiriyle ilgileneceğini sanmıyorum, ancak bunlar, bireysel devlet adamlarının ve onların fikirlerinin önemini yükselttiğimizde her zaman kaybolan düşüncelerdir. Ne de olsa Kissinger bir erkektir ve sağduyu ve bilgelikle eşanlamlı değildir. 
Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri için Orta Doğu'da sayısız olasılığa işaret eden Amerikan dış politikası için değerli temellerdir. Bununla birlikte, Kissinger'ınki kadar tartışmalı ve sivilceli bir sicile sahip birine bağlandıklarında statülerinin artmasından ziyade yüklendiğinden şüpheleniyorum. 


Martin Indyk, en önemli diplomatının gözünden Ortadoğu tarihinin daha eski bir dönemini yeniden oluşturan muhteşem bir iş çıkardı. Bunu öğrendikten sonra belki de onu orada bırakıp dünyaya kendi zamanımızda olduğu gibi bakmayı düşünmeliyiz. 

Abe Silberstein, 14 Aralık 2021, War On The Rocks 

(Abe Silberstein, CUNY Graduate Center'da Orta Doğu tarihi ve antropolojisi okuyor. İsrail-Filistin çatışması ve ABD dış politikası üzerine yazıları daha önce New York Times, Ha'aretz, 


The Forward ve War on the Rocks'ta yer aldı.) 


IRKÇILAR TÜRKİYE'DE SURİYELİLERİ, ALMANYA'DA TÜRKLERİ HEDEF 
ALIYOR! 


10 Şubat 2022 Perşembe-Haksöz Haber 
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Almanya'daki bir Türk genci “pis yabancı” denilerek ırkçı saldırıya maruz kaldı! 


F 


e> 


Türkiye’de mültecilere yönelik ırkçı saldırganlıklar siyaset ve medyanın olaya yaklaşım sebebiyle iyice olağanlaştı. Suriyeli mülteciler ırkçı saldırıların hedefi haline gelirken ırkçılık dünyanın her yerinde yaygınlaşıyor. 


Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 yaşındaki Dilan Sözeri tramvayda ırkçı saldırıya uğradı. 
Berlin polisinden yapılan açıklamada, tramvayda 17 yaşındaki genç kız ile 3'ü kadın 6 kişilik bir grup arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, 6 kişiyi maske takmaları gerektiği konusunda uyaran gencin ırkçı hakarete uğradığı ifade edildi. 


Greifswalder Strasse İstasyonu'nda tramvaydan indikten sonra genç kızın saldırıya uğradığı, yüzüne yumruk darbesi aldığı, tekmelendiği ve saçlarından çekildiği bilgisi paylaşıldı. 


Öte yandan sosyal medyadan paylaştığı videoyla saldırıyı anlatan Dilan Sözeri, yabancı olduğu için saldırıya uğradığını belirtti. 


Saldırganların kendisine "pis yabancı" ve "geldiğin yere geri git" diye hakaret ettiğini aktaran Sözeri, “Birçok kez kafama vurdular, ayaklarıma tekme attılar. Yüzüme tekme atmak istedikleri için yere düşmemi istediler. Bu yüzden ayaklarıma vurdular." ifadesini kullandı. 


Sözeri, istasyonunun kalabalık olmasına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğinden şikayet etti. Alman basınını da eleştiren Sözeri, medyada olayın maske tartışması olarak yansıdığı ve ırkçı saldırı olarak görülmediğini söyledi. 


Saldırganların birahanede yakalandığını da okurlarımıza aktarmak isteriz. Irkçılık ile alkol kullanımı arasındaki ilişki ayrı bir inceleme konusu olmakla birlikte Almanya'da bir Türk 


gencine saldıran ırkçıların kullandıkları “pis yabancı, geldiğin yere git” benzeri iğrenç cümlelerin aynısı Türkiye'de de mülteciler için kullanılıyor. 


Netice olarak ırkçılık her yerde insanca yaşamayı imkansız hale getiriyor! Kimi zaman Almanya'da Türkler için kimi zaman da Türkiye'de Suriyeliler için... 


BATININ KÖLE TİCARETİ GEÇMİŞİ 


09 Şubat 2022 Çarşamba -Anadolu Ajansı - Analiz-haksozhaber 


Avrupa, Afrika ve Amerika arasındaki köle ticareti yüz yıllar boyunca milyonlarca Afrikalının köle olarak kıtadan taşınmasına yol açtı. 
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Afrika kıtasındaki çok sayıda ülkede son yıllarda görülen siyasi belirsizlikler ve dış müdahale suçlamaları kıtanın sömürge geçmişini yeniden gündeme getirdi. 


Afrika kıtasının yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmekle birlikte 15'inci ve 19'uncu yüzyıl arasında yaptıkları köle ticaretiyle ucuz iş gücünü de temin eden Batılı devletlerin Afrika kıtasındaki nüfuz arayışı bugün "yeni sömürgecilik" olarak adlandırılıyor. 


Batıya yönelik göç hareketini durdurmak için kıta ülkeleriyle peş peşe hibe anlaşmaları imzalayan Batılı devletler, yüz yıllar boyunca milyonlarca Afrikalı yerliyi topraklarına ve sömürgelerine taşımak için birbiriyle yarıştı. 


Uzun yıllar boyunca köle ticaretinin ana durağı Batı Afrika sahilleri olurken sömürgelerini genişleten pek çok ülke geleneksel köle ticareti yollarını ele geçirerek Doğu Afrika ve Güney Afrika limanlarından da köleleri "Yeni Dünya"ya taşıdı. 


Afrika'dan Atlantik Okyanusu ötesine taşınan kölelerin sayısı net olarak bilinmezken, bu rakamın 25-30 milyon dolaylarında olduğu tahmin ediliyor. 


Batının köle ticareti geçmişi 


Köle ticareti 15'inci yüzyılda Portekizliler eliyle başladı 


Afrika'nın pek çok ülkesinde geçmişi milattan öncesine kadar uzanan köle ticareti, genellikle savaşlarda ya da yerli halk arasından esir edilerek varlıklı ailelere hizmet etmek için satılan kölelerden meydana geliyordu. 


Afrika kıtasına Avrupalıların ayak basmasıyla kıtalar arası özelliğe kavuşan ve gemilerle kitlesel köle ticaretinin başladığı dönem 15'inci yüzyıl oldu. 


15. yüzyıla kadar Doğu ve Kuzey Afrika'daki limanlardan hizmetçi olarak gönderilen ve görece birçok hakka sahip olan köleler, Portekizlilerin Batı Afrika kıyılarında yakaladıkları kişileri köle olarak satmaya başlaması ve düzenli seferler düzenlemesiyle yeni bir ticaret şeklini aldı. 


Amerika'nın keşfi sonrasında ve Hollanda, İspanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin sömürge yarışına girmesiyle köleler zamanla ana ticaret ögelerinden biri haline geldi. 
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Kölelerin hem okyanusu geçerken hem de vardıkları topraklarda gördükleri insanlık dışı muamele zamanla köleliğe karşı tepkilerin artmasına ve 19'uncu yüzyılın sonuna doğru köleliğin yasaklanmasına yol açtı. 


Deniz kabuklarına karşılık köleler 


Batı Afrika'daki köle ticareti, Portekizlilerin 15'inci yüzyıl ortalarında yeni ticaret imkanları ve değerli madenler aramak amacıyla Batı Afrika kıyılarına gelmesiyle başladı. 


Batı Afrika kıyılarında köle ticareti için en fazla kullanılan limanlar Benin, Gana, Senegal, Gambiya, Kongo, Nijerya ve Angola'daydı. 


Batı Afrika'dan kölelerin taşınmasında başat rolü İspanyollar ve Portekizliler oynarken bu ülkelere sonraki yüzyıllarda Hollanda ve İngiltere eklendi. 


Portekizlilerin, Batı Afrika sahillerinden alarak taşıdıkları kölelerin son durağı ise sıklıkla Brezilya, Karayip adaları ya da Kuzey Amerika oluyordu. 


Bir şemsiye için 40 kişi 


Portekizli tüccarlar, burada ilk olarak madenlerde çalıştırmak üzere kabile reislerinin savaşlarda esir aldığı yerlileri satın almaya başladı. Köle ticareti ilerleyen yüzyıllarda diğer Avrupa ülkelerinden gelen kişiler tarafından sürdürüldü. 


17'nci yüzyılın başına gelindiğinde İtalya, İspanya ve Portekiz'deki köle pazarlarında satılan kölelerin sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. O dönemde köle tüccarlarının bir at karşılığında 25-30 köle sattığı belirtiliyor. 


Tüccarlar, kabile reislerine yanlarında getirdikleri kumaş, silah, barut, bakır ve bronzdan yapılmış eşyalar, alkollü içecekler, hatta deniz kabuğu veriyor ve karşılığında onlarca, bazen yüzlerce Afrikalıyı satın alıyordu. Bu ticaret, bazen bir şişe alkole karşılık 10 kişi ya da bir şemsiye için 40 kişi şeklinde bile olabiliyordu. 

Afrikalı kabile reisleri, Avrupalı tüccarlardan kölelere karşılık "deniz kabuğu" bile alıyor, bunu kabileler arasında değiş tokuşta "para" olarak kullanıyordu. Miktarına göre deniz kabuğu karşılığında onlarca hatta yüzlerce Afrikalı, Avrupalı tüccarlara satılabiliyordu. 


17. yüzyılda Orta ve Batı Afrika'dan köle taşımaya başlayan Fransız tüccarlar, daha sonra Afrika'nın doğusundaki Madagaskar'da da ticari üsler elde etti. 


Fransızlar, 17. ve 18. yüzyılda Morityus ve Reunion adalarına getirdikleri kölelerin büyük çoğunluğunu ise Madagaskar'dan getiriyordu. 


Fransızların taşıdığı tahmin edilen köle sayısı ise yaklaşık 2 milyon. 
Köle ticaretinin en önemli merkezlerinden Goree Adası 


Senegal'in başkenti Dakar açıklarındaki Goree Adası da Batı Afrika'daki köle ticaretinin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. 
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Portekizlilerin 1450'de küçük bir taş kilise inşa ederek yerleşime açtığı Goree Adası, 1677'de Fransa'nın kontrolüne geçti. Fransa'nın adadaki hakimiyeti, 1960'da Senegal'in bağımsızlığını kazanmasına kadar devam etti. 


UNESCO koruması altındaki adayı bugünkü hüzünlü şöhretine kavuşturan ise 1780'de inşa edilen "köle evleri" oldu. 


Kıtanın batı tarafından toplanan Afrikalılar, yeni dünyaya yapacakları yolculuk öncesi bu evlerde sağlık durumları, yaş ve boylarına göre birbirlerine zincirlenerek haftalarca bekletildi. 


Bazı köleler, köle evinin okyanusa açılan kapısından, Portekizce de "yüzen mezar" manasına gelen "Tumberio" isimli gemilere bindirilerek Avrupa ve Güney Amerika'ya gönderilirken bazıları da köle pazarlarından 1 kilo pirinç ya da patates karşılığı satıldı, bazıları da inşaat ve ev işlerinde çalıştırıldı. 


Köle tüccarlarının buluşma noktası olan Goree Adası, milyonlarca Afrikalının köle olarak alınıp satıldığı tahmin ediliyor. 


Üç köşeli ticaret ve İngiltere 


Avrupa'daki Nantes, Rochelle, Bordeaux, Liverpool, Bristol, Amsterdam, Lizbon limanlarından kalkan gemilerin, Afrika'nın çeşitli yerlerinden toplanan genç ve sağlıklı köle adaylarının sergilendiği Goree Adası'na geldiği biliniyor. 


Erkek kölelerin "değeri", boyları, kiloları ve kas durumlarına göre belirlenirken, kadın ve çocuklar da ise kıstas diş ve genel sağlık durumlarıydı. 


Afrika, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında gerçekleşen ham madde ve kölelerin satılmasıyla yapılan üç köşeli ticaret, yüz yıllarca Fransa, Portekiz, İngiliz ve Hollandalılar tarafından sürdürüldü. 


Avrupa'dan getirilen ürünler köleler karşılığında buraya bırakılırken, Batı Afrika'dan alınan köleler de ham madde karşılığında Amerika'daki tarım arazilerine taşındı. 


İngiltere'nin Amerika'da kurduğu yeni kolonilerine taşıdığı kölelerin birçoğu da Batı Afrika'dan geldi. 


İngiltere, Afrika'da talebin çok olduğu kumaş, bakır ve barut gibi maddeleri buraya bırakırken, karşılığında köle aldı. Karayip adalarına ve Amerika'daki İngiliz kolonilerine taşınan kölelere karşılık aynı gemiler bu sefer de Avrupa'ya buralarda yetişen ham maddeyi götürdü. 


Güney Afrika'ya ilk gelen sömürge ülkesi Hollanda 
Birçok Avrupa ülkesinden daha önce Afrika'da koloni kuran Hollanda, Güney Afrika'ya ilk gelen sömürge ülkesi olma özelliğini taşıyor. Hollandalılar, 1652 yılında "Hollanda Doğu 


Hindistan Şirketi"ni kurarak sömürge bölgelerindeki çalışmalarını artırdı ve Ümit Burnu'nda bulunan Cape Town kentinin temellerini attı. 
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Güney Afrika'daki Hollandalı sayısı 1652'de sadece 90 kişiyken bu sayı 1795 yılında 16 bine 
ulaştı. Aynı yıl Hollandalılar tarafından bu ülkede köleleştirilen Güney Afrikalı sayısı ise 16 
bin 839'a yükseldi. 


Güney Afrika'yı köle ticaretinde merkez olarak kullanan Hollanda, özellikle Cape Town'da 
topladığı köleleri gemilerle Amerika ve Avrupa kıtalarına götürdü. Tarihçilere göre, 1795 
yılında Cape Town'un nüfusunun üçte ikisi kölelerden oluşuyordu. 


Hollanda'nın Afrika'daki sömürge izlerinden en bilineni, Khoikhoi halkına yönelik katliamları oldu. Hollanda, 1659, 1673 ve 1674-1677 yılları arasında Khoikhoi kabilesini köleleştirmek için büyük katliamlar yaptı. 


Ateşli silahlar ile Khoikhoi kabilesine saldıran Hollandalılar binlerce Afrikalıyı öldürdü, evlerine ve arazilerine el koydu, köle olarak kaçırdı ve bölgedeki doğal kaynakları sömürdü. 


Tanzanya, Almanların sömürge başkenti oldu 


Almanların Doğu Afrika'daki sömürge yönetiminin başkenti olan, Tanzanya'nın Bagamoyo kasabası, "Alman Doğu Afrikası" olarak adlandırılan bugünkü Tanzanya, Ruanda ve Burundi'nin büyük kısmını içine alan sömürge yönetiminin başkentliğini yaptı. 


Köle ticaretinin ana merkezlerinden olan Bagamoyo, Zanzibar Adası'na yakınlığı sebebiyle stratejik öneme sahipti ve 17'nci yüzyıldan 19'uncu yüzyılın sonlarına kadar büyük ölçüde Umman Sultanlığı'nın kontrolü altında kaldı. 17'nci yüzyıl öncesinde bazı gıda maddelerinin taşımacılığının yapıldığı Bagamoyo, bu tarihten sonra Avrupa ve Amerika'da artan köle ve fil dişi ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yeni bir merkez oldu. 


Afrika'nın iç kesimlerinden sahile getirilen köleler bazen aylarca bazen de yıllarca yolculuk yapmak zorundaydı. Bitkin düşen ve hastalanan köleler yola devam edemeyecekleri anlaşıldığında öldürülüyordu. 


Kölelere yol boyunca ayakta kalmaları ve enerji toplamaları için ise "bitter kola" ismindeki bir tür yemiş yediriliyordu. 


Doğu Afrika'da 19'uncu yüzyılda topraklarından koparılan Afrikalı kölelerin yüzde 23'ü Arabistan, İran ve Hindistan'a, yüzde 18'i Güney Afrika ve Amerika'ya, yüzde 6'sı ise Fransızların şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak üzere Reunion Adası'na ve Morityus'a götürüldü. 


Kıtalar arası köle ticaretinin unutulan merkezi Kamerun'daki Bimbia Limanı 


Kamerun'un Limbe şehri yakınlarında bulunan "Bimbia köle limanı", kıtalar arası köle ticaretinin yüzde 10'unun yapıldığı merkez olmasına rağmen köle ticareti tarihinde unutulan merkezlerden biri. 


Kamerun tarafından ulusal miraslar arasına alınan Bimbia köle limanı, aynı zamanda eski 


ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones gibi ünlülerin atalarının köle olarak Amerika kıtasına gitmeden önceki son durağı. 
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Afrika kıtasının farklı bölgelerinden Amerika kıtasına satılmak üzere getirilen kölelerin bağlandığı zincirlerin ve zindanların kalıntılarını bugün de görmek mümkün. 


Bimbia Limanı üzerinden Amerika ve Avrupa kıtasına götürülen kölelerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. 


SN. ERDOĞAN'IN GEÇMİŞTE SİYONİST BARONLARLA İRTİBATLARI 
25 Eylül 2019 | Yazar Mus'ab Çıldır-millicozum 


Sn. Erdoğan'ın Geçmişte Siyonist Baronlarla İrtibatları Ve Abraham Foxman'la Buluşmaları 


Abraham Henry Foxman; merkezi ABD'de bulunan, Yahudilerin kurduğu “İftira ve İnkârla Mücadele Birliği” (ADLY'nin (Daha doğrusu; Siyonizm'in şeytani amaçlarını ve sömürü çarklarını açığa vuranları susturma derneği) Başkanlığını yapan, çağımızdaki Siyonist Yahudilerin önde gelenlerinden sayılan Amerikalı bir avukattır. 1 Mayıs 1940 (79 yaşında) Sovyetler Birliği doğumlu olup, -bu Rus Yahudileri sonradan Amerika'ya taşınmışlardır- New York Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Abraham Foxman, zamanla “Gizli Dünya Devleti” olarak tanımlanan Siyonist organizasyonlarda en üst görevlere taşınmıştır. 


Bizi ilgilendiren en önemli tarafı ise; Sn. Erdoğan ve ekibinin, Erbakan'dan koparılıp AKP'yi oluşturma ve bunları iktidara taşıma operasyonlarında başrol oynamasıdır. 


Sn. Tayyip Erdoğan, “AKP'yi kurmadan önce Pensilvanya'ya gidip Fetullah ile buluştuğunu” yalanlasa da, Siyonist önder Abraham Foxman ile İstanbul?da görüştüklerini inkâra kalkışamazdı. Sn. Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi kurmadan önce, arkadaşları ile ABD'ye gidip kulis yaptığı konusunda basında onlarca haber yayımlanmıştı. Zaten Abdullah Gül ile beraber Sn. Erdoğan'ın; Dünya Yahudi Cemaatinin önderi ADL Başkanı Abraham Foxman ile İstanbul'da gizli görüşmeleri kesinlik kazanmıştı ve bu buluşmayı 2001 yılında Star Gazetesinde, sağlam bilgi kaynaklarıyla birlikte Sabahattin Önkibar yazmıştı. Bu nedenle Tayyip Bey'in; “yerliyim, milliyim, dolar lobisi, üst-akıl, kahrolsun İsrail!” söylemleri samimiyetten uzaktır ve halkımızı avutmaya yönelik kof sloganlardır. Üstelik “Fetullah Gülen'in de aynı Abraham'ın ve Siyonist odakların hizmetkârı olduğu artık ortak kanıdır.” 
tespitlerine hiç kimse itiraza kalkışmamıştır. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Cesaret Ödülü" takan, sonra geri verilip verilmediği hâlâ tartışılan Musevi temsilcisi ile görüşmeleri üzerinde dikkatle durulmadan, AKP iktidarının perde arkasını anlamak imkânsızdır! 


Hatırlayalım; Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan'ın, 2016 Mart'ındaki Washington temasları “sürprizlerle” doluydu. Erdoğan'ın temasları kapsamında en ilgi çekenlerden biri de, ABD'deki Musevi Lobisi ile görüşmesi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan, “Erdoğan'ın görüşeceği Musevi lobisi temsilcileri” listesinde, kendisinin çok yakından tanıdığı bir isim de vardı. Erdoğan'a önce “Musevi Cesaret Ödülü” takan, daha sonra yoğun itirazlar üzerine bu ödülü geri gönderip göndermediği tartışılan bu kişi Anti Defamation League (ADL) temsilcisi Abraham Foxman oluyordu. Siyonist Yahudilerin kurduğu İftira ve İnkârla Mücadele Birliği'nin (ADL) Başkanı Abraham Henry Foxman'dı. Foxman, Erdoğan'ın “Musevi Cesaret Ödülü”nü 2003 yılında elinden aldığı Siyonist Yahudi 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olmaktaydı. Yine Mart 2014'te, Erdoğan'ın Siyonizm karşıtı söylemleri nedeniyle “dehşete düştüm” diyen ve ödülü geri isteyen kişi de Foxman'dı ama bu ödülün geri verilip verilmediği hâlâ tartışılmaktaydı. 


30 Mart 2016 tarihinde: T.C Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başkanlığı şu açıklamayı yapmıştı: 


Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretleri vesilesiyle kabul edeceği saptanan Musevi kuruluş temsilcileri şunlardı: 


1. Abraham Foxman Anti Defamation League (ADL) eski Ulusal Direktörü 
2. Peter Perlman B'nai B'rith Yönetim Kurulu Başkanı 


3. Richard Stone Confence of Presidents Eski Başkanı 

4. Malcolm Hoenlein o Conference of Presidents Başkan Yardımcısı 

5. Robert Singer World Jewish Congress Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Başkanı 
6. Robert Cohen AIPAC Başkanı 


7. Arthur Abramson Baltimore Jewish Council İcra Direktörü 


8. Ron Halber Jewish Community Relations Council of Greater Washington İcra Direktörü 
9. Brenda Shaffer Georgetown Üniversitesi Öğretim Görevlisi 


10. Kenneth Jacobson ADL Ulusal Direktör Yardımcısı 
11. Greeg Mashberg ADL Eski Yönetim Kurulu Başkanı 
12. Marvin Feuer(7) AIPAC Siyasi İşler Direktörü 


O dönemlerde ADL'nin Ulusal Direktörü olan Foxman, artık bu görevini bırakmış durumdaydı. Ancak yine de Erdoğan ile görüşmeye katılmıştı. Foxman'ın mensup olduğu ADL dışında, Erdoğan'la görüşen Amerika'daki etkin Musevi kuruluşları arasında; B'nai Birth, Başkanlar Konferansı, Dünya Musevi Kongresi, AIPAC, Baltimore Musevi Konseyi üyeleri de bulunması “Bu bir görüşme miydi, yoksa hesaba çekme miydi?” sorularına yol açmıştı. 


Siyonist Lider Abraham Foxman'ın, Erdoğan ve FETÖ İrtibatı! 


11 Eylül'de New York'ta yıkılan İkiz Kulelerin olduğu bölgeye, içinde camii de bulunan bir 
İslami merkez yapılmasına, ABD'nin büyük Yahudi örgütü ADL (Anti-Defamation League-İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği) karşı çıkmıştı. Bunun üzerine Newsweek Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Fareed Zakaria, ADL’nin kendisine 5 yıl önce verdiği ödülü geri yollamış ve kendisine verilen plaketin yanı sıra, 10 bin dolarlık parayı da postalamıştı. Üstelik derginin son sayısında yazdığı yazıyla bu tutarlı tavrına sahip çıkmıştı. Bu protesto, çoğu Amerikalının alışık olmadığı bir tavırdı. Çünkü Zakaria gibi; dünyada itibarlı bir dergi sayılan 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Newsweek'in başında bulunan, önemli haber kanalı CNN'de program yapan, Washington Post’ta köşe yazarı olan bir ismin, Yahudi cemaatinin etkili olduğu Amerikan medyasında böylesine bir tepki vermesi şaşırtıcıydı. Çünkü Zakaria kaybedecek çok şeyi olan birisi konumundaydı. 


Nitekim, Zakaria'nın bu onurlu tavrı vicdan sahibi hemen herkes tarafından saygıyla karşılanmıştı. ADL Başkanı Foxman da Zakaria'nın bu estetik protestosuna kibar bir cevap vermek zorunda kalmıştı. Yahudi örgütlerine karşı reaksiyoner duruşu ile bilinen ve hele İslamcı geçinen bir kısım medya bu haberi neden atlamıştı? Olayı neden görmezden geliyor gibi davranmıştı? Örneğin; Newsweek'i Türkçe'ye kazandıran ve bu sayede Zakaria'yı Türk okuyucusu ile buluşturan Habertürk için, bu konunun hiç mi haber değeri bulunmamıştı? 
Ancak eminiz ki konuyu haberleştirmeyenler birilerinin bu satırları yazacağını da anlamışlardı. 


ADL-Erdoğan İrtibat ve Gizli İttifakı! 


Zakaria'nın protesto ettiği Yahudi Örgütü ADL, bilindiği gibi 2005 yılında Erdoğan'a “üstün cesaret ödülü” vermişti. Örgütün 104 yıllık tarihinde bu ödüle layık bulunan tek Müslüman kişi Başbakan Erdoğan idi. İsrail ile yaşanan kriz sonrası Türkiye kamuoyunda yükselen “ödülü iade et” çağrılarını bile, Sn. Erdoğan'ın ağırdan alması ilginçti. CHP Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Başbakan Erdoğan'a verdiği soru önergesinde şunları söylemişti: “İsrail devletinin 1948 yılında kurulmasına omuz veren ABD ve İngiliz devlet adamlarına bile bu ödül verilmemişti. Şimdi böyle bir madalyayı boynunuzda taşıyarak, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Türk yurttaşlarına karşı giriştiği saldırıyı kınayan sözleriniz ve girişimleriniz inandırıcı görülmemektedir." 


ADL’nin Fetullah Gülen Merakı! 


CIA elemanı ve FETÖ başı Fetullah Gülen de, 1997 yılında ABD'de ADL Başkanı Abraham Foxman ile buluşmuşlardı. Foxman, Gülen'den İslam'da hoşgörü konusu ile ilgili bir kitap yazması ricasını aktarmıştı. Bu kitabı ADL, İngilizceye çevirerek dağıtmış, kısacası kitabın sponsorluğunu yapmışlardı. 


Oysa Cemaatin Gazetesi Zaman, daha önce 20 Kasım 1992 günü ADL için şunları yazmıştı: 


“İngiliz Farmasonluğu'nun Yahudi kolu olan B'nai B'rith'in etkisi altındaki ADL (Anti Defamation League) 1913 yılında kurulmuş bir dernektir. ADL adeta, Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir... Kurdukları Denizaşırı Yatırımcılar Servisi adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs'ün Hristiyan ve Müslüman bölgesinde, geniş arazilerin kanunsuz alım satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını göstermiştir. ADL, Amerika içinde, FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürmektedir. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman, suçu daima ADL”'nin üzerine yıkıvermektedir. 
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ADL’nin bilinen cinayetleri ise şunlardır: 15 Ağustos 1985'te Kafkasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov, evinin önünde bombalı saldırı sonucu katledilmişti. Musevi iken Hak din olan İslam'a dönüş yapan Prof. İsmail Raci Faruki ve eşi, 1985'in Ramazan'ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüşlerdi. Gandhi ve Palme suikastlarının arkasında da ADLĽ’yi görmekteyiz... ADL, tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını; Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı'na bağlı Özel Soruşturmalar Ofisi'nde (OSD, bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv'de görevlendirmektedir. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini aralıksız sürdürmektedir ve İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar içerisindedir. Aynı ADL, Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudileri yetiştirmektedir.” 


Ama bunların kaypaklık ve münafıklığına bakınız ki; 10 Mart 1998'de aynı Zaman Gazetesi ADL”'nin Fetullah Gülen'in kitabını bastıracağını şöyle haber yapmıştı: 


“Üç gündür Türkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Başbakan Mesut Yılmaz, Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'den sonra Fetullah Gülen ile görüştü. 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye'de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti, Fetullah Gülen'in Türkiye'deki ve yurtdışındaki çabalarını, önümüzdeki yüzyılın barış asrı olması açısından önemsediklerini ve söz konusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler. Bu görüşmede; Gülen'in, ABD'nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti Defamation League) teklifiyle hazırladığı hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap da gündeme geldi. Gülen, İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. Kitap, ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak.” 


“İşte ADL ile Türkiye'deki dinci münafıkların ve sözde İslamcı iktidarın romantik ilişkileri böyle kurulmaktaydı. Sanırız gururlu ve nazik de olsa bir protesto haberi Türkiye'deki din istismarcılarından hiç çıkmayacaktı” diyenler haklıydı. 


Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün Siyonist Foxman'la görüşmelerini, Sabahattin Önkibar da 20 Temmuz 2019 Youtube Kanalındaki Konuşmasında Şöyle Aktarmıştı: 


Bütün siyaset adamlarının, sorarsanız bir davası vardır. Herkes kendinin dava adamı olduğunu savunmaktadır. Ama maalesef konjonktüre göre bu siyasilerin davaları değişikliğe uğramaktadır, şartlar farklılaşınca onların davası da değişip durmaktadır. Öyle olmasa Sn. 
Devlet Bahçeli, üç dört sene önce Tayyip Erdoğan'ı PKK'dan daha tehlikeli bulurken ve bunu dava olarak topluma sunarken şimdi; Tayyip Erdoğan Devletin bekası için olmazsa olmaz demeye kalkışır mıydı? 


Ve yine, mesela Bülent Arınç diye bir siyasi figür vardır. Tanınan bilinen Bülent Arınç, dava adamı olarak kendini lanse edip durmaktadır. Ama Bülent Arınç'taki savrulma çok ilginç boyutlardadır. Bakın; Sn. Abdullah Gül'ün babası vefat ettiğinde Bülent Arınç o cenaze namazına katılamamış, bir gün sonra gitmeyi tercih buyurmuşlardı. Niye biliyor musunuz? 
Tayyip Erdoğan'la karşılaşmamak için böyle davranmıştı. O ara Tayyip Erdoğan'la adeta kanlı bıçaklıydılar. Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç için; “o adam” diyordu. Bülent Arınç da Tayyip Erdoğan'ı gıyabında yerden yere vuruyordu. Derken birdenbire, Cumhurbaşkanlığı yüksek 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istişare kurulu üyesi yapıldı. Aynı Bülent Arınç, bu sefer Tayyip Erdoğan'a “mert, civan delikanlı” demeye başladı. Neden mi? Damadı; “FETÖ”cülükten hapiste olan, FETÖ imamı diye içeri atılan damadı, alelacele tahliye edilip kurtarılmıştı. Dahası; oğlu AKP'den milletvekili yapılmıştı. Sayın Arınç'la Sayın Erdoğan'ı barıştırmak için birilerini devreye sokmuşlardı. O barış sürecinden sonra da bütün bunlar yaşanmıştı. Arınç'ın damadı hapisten çıktı, oğlu mebus yapıldı, kendisi de aylık 18 bin liralık saray danışmanı atandı!.. Arınç'ın da davası ve iddiası birdenbire askıya alındı... 


Tayyip Erdoğan'a gelince Tayyip Erdoğan 90'lı yıllarda hatırlayalım; sadece 90'lı yıllarda değil, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda da nasıldı, bir bakalım... Ta 2001 senesine kadar Tayyip Erdoğan Milli Görüş Davası'nın cengâveri sayılmaktaydı. Evet militanıydı. Kayıtlarda vardı... 
Peki, sonra; sonra 2001 senesinde çıktı dedi ki: “Milli Görüş gömleğimizi çıkardık!” Ne oldu şimdi? Çünkü onun davası; makamı, çıkarı ve havasıydı!.. Ve Sn. Erdoğan Avrupa Birliği davasının mücahidi olup çıkmıştı. Oysa senelerce Avrupa Birliği'ne karşı çıkmıştı. Evet, bu yeni davasına öylesine bağlanmıştı ki Kıbrıs Davası'nın gerçek kahramanı Rauf Denktaş”ı karşısına almış “yes be annem” kampanyaları başlatmıştı. Kıbrıslı Rumlarla birleştirmek için bunları yapmıştı. Evet, sadece Avrupa Birliği olsa iyi, bir ara Barış Hikâyesi ile PKK ile açılıma yanaşmış, onu davası yapmıştı. Barış Davası! Aynı şekilde Fetullah ile kol kola girerek Menzil Yoldaşlığı yapmış, onun davulunu çalmıştı. Sonradan PKK'ya cephe almış, Fetullah'a hücuma başlamıştı... 


Şimdi asıl konumuza gelelim; Erbakan'ın neden ağlatıldığına!? Erbakan öyle ağlak bir karakter değildi, siyasette hiç görülmüş duyulmuş şey değildi. Ama Erbakan'ın hüngür hüngür ağladığının dolaylı olarak tanığıyım. Osman Yumakoğulları, Milli Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden sayılırdı ve Erbakan'a çok çok yakındı. O bir gün bana geldi, bütün bunları kendisi anlattı. Bana: “Sen Hocamı hüngür hüngür ağlattın” deyince şaşırdım. “Hayırdır, neden?” diye sorunca; bana “2001 yılında, Tayyip Erdoğan'la ADL Başkanı Abraham Foxman”ın İstanbul’ daki gizli buluşmalarını yazdığımı” hatırlattı. 


Bu olay şöyle yaşanmıştı: 


“Yıl 2001. Evet, AKP henüz kurulma aşamasındaydı, ama kurulmamıştı. O günlerde 2001'in başları, bana bir bilgi ulaştı. Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül İstanbul'da çok çok önemli ve esrarengiz biri ile buluşacaklardı. (Bilgiyi aktaran) araştırın diye uyardı. Ben o zaman Cem Uzan'ın Star grubunda çalışmaktayım. Hemen İstanbul'da ne yapabilirim, nasıl öğrenebilirim? 
diye düşünmeye başladım. Aklıma hemen, Emniyet İstihbaratta çalışan bir yetkili geldi; çünkü Emniyet İstihbaratının İstanbul'daki önemli yabancıları bilmesi lazımdı. Emniyet İstihbarattaki o ismi aradım. “Önemli bir isim İstanbul'da yarın Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile buluşacaklar. Ne olur, o ismin kimliğini öğren, nerede buluşacaklar, kaçta buluşacaklar? Bunları bilmem lazım” dedim. Sağ olsun o süreç, DSP-MHP-ANAP dönemi, bizim etkili olduğumuz dönemdi. Bürokraside dostlarımızın olduğu dönemdi. Dolayısıyla bir gazeteci olarak bana, eksik olmasın anında Emniyet İstihbarattan: “Evet” dediler; Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül, yarın filan yerde şu saatte çok çok çok önemli bir isimle böyle bir görüşmeyi yapacaklar” haberi geldi. Doğrulattım ve ertesi gün o görüşme gerçekleşti sevgili seyircilerim. Tabi bu, sansasyonel bir buluşmaydı, sansasyonel bir görüşme idi. Ben de 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oturdum, bunu köşemde yazdım. O zaman Star Genel Yayın Koordinatörü sevgili Yılmaz Özdil idi. Haberleri o yerleştirirdi sayfaya. Benim yazıyı tam sayfa manşet yaptı. Star da o günlerde bir milyon satıyordu. Cem Uzan dönemi, Star çok etkiliydi. Hakikaten kıyametler koptu, öylesine kıyametler koptu ki, Tayyip Erdoğan beni aradı. Tayyip Erdoğan'la biz tabi tanışıyoruz, görüşüyoruz. O güne kadar benim defalarca programıma geldi. Hatta Star TV'de, Star Televizyondaki programıma bile geldi. Daha önce Tayyip Erdoğan TGRT'de programlarıma geldi. Yani diyaloğumuz vardı. Telefonda bana: 


“Sebo beni mahvettin.” dedi. “Ya”, dedim; “yaptığım haber yalan mı?” 
“Yalan değil ama sen benim hemşerimsin, yazmaman lazımdı” diye sızlandı. 


Dedim ki; “Ya, ben gazeteciyim, yani haber yalansa ben senden özür de dilerim, tekzip de yayınlarım.” Hayır, haber yalan değil, yalanlayamam. Zaten yalanlama imkânları yoktu. 
Çünkü ben yalanlayamamaları için bütün önlemleri, tedbirleri almıştım. Kabul etmek zorunda kaldılar. Diyeceksiniz ki “ya iyi anladık da arkadaş, kiminle görüştü, o sansasyonel isim kim?” Açıklıyorum; o sansasyonel isim Dünya Yahudi Konseyi Başkanı, ADL Başkanı Abraham Foxman idi. Evet, AKP kurulurken belli ki ondan vize mi aldılar, istişare mi ettiler?.. Böyle basına kapalı, gizli-kapalı kapılar ardından saatler süren bir görüşme yaptılar. 
Gizlice buluştular ve bu görüşmeyi ben afişe edince, o gün bugündür Tayyip Erdoğan'ın bana kırılmasının, bana mesafe koymasının, bana kızgınlığının-kırgınlığının, kin duymasının sebebi bu haberdir sevgili seyirciler. Başka hiçbir şey değil. Oysa o bir Cumhurbaşkanı-Başbakan, ben bir gazeteciyim, başka ne olabilir ki. Bu haberi yazdım diye Tayyip Erdoğan'ın öyle bir kin tutma tarafı var; bana o gün bir kızdı, tam kızdı. Ben de o günden bugüne çizgimde hiçbir kırıklık yapmadan, 2001'den bugüne, AKP'ye muhalefetimi yani bazıları gibi dönem dönem değil; kurulmadan, kuruluş günlerinden bugüne; siyasal İslam'ın Türkiye için virüs olduğunu, sadece Türkiye için değil dinimiz İslam için de tehdit olduğunu vurgulaya geldim. Çünkü bakın siyasal İslamcı iktidar, bugün insanları dinden soğutuyor, çocuklarımızı “deist” yani dinsiz yapıyor. Artık sadece Allah'a inanıyor, dine inanmıyor. “İslam bu ise, ben Müslüman değilim” diyor evlatlarımız. AKP'ye bakıyor, iktidara bakıyor, Fetullah'a bakıyor; “İslam bu ise ben değilim” diyor. Ben bunu 2001'den beri söyleye geldim. Tabii bu haberim olağanüstü akis yaptı. 


Osman Yumakoğulları'nın Erbakan'la İlgili Anlattıkları 


İşte bu haberden birkaç gün sonra Osman Yumakoğulları Star Gazetesi Ankara bürosuna geldi. Randevu istedi. Buyrun, hoş geldiniz dedim. Çayını kahvesini söyledim. 
Bana: “Sabahattin Bey, siz Oo Hocamı; Sayın Oo Erbakan'ı hüngür hüngür ağlattınız!” deyince şaşırdım. 


“Hayırdır” dedim “nasıl ağlatmışım?” diye sorunca hadiseyi şöyle aktardı: “Senin Recep T. 
Erdoğan'la Abdullah Gül'ün, Foxman'la görüşmesini haberleştirdiğin o yazın Star Gazetesinde çıkınca ben de yanındaydım. Erbakan Hocama önce telefon ettiler; Efendim gazeteleri gördünüz mü? diye. Getirin gazeteleri talimatını verdim. O ara gazeteler içeri girdi, bir tek ben vardım yanında”. 
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“Sebahattin Bey bir şey yazmış Star'da, ben de bakmamıştım gazetelere” deyip Star Gazetesini açtı baktı, baktı baktı... Rengi gitti, gözündeki ışık gitti. Birdenbire ağlamaya, hıçkırmaya başladı. Ama nasıl bir ağlamak, nasıl bir hıçkırık... Hocam neredeyse titreyerek ve yüksek sesle ve ağlamaya başladı. Bunu duyan merhume Nermin Hanım koşarak içeri girdi ve paniğe kapıldı. Onlar da ben de Hocamı zar zor kendine getirdik. Uzun bir süre de kendine gelemedi. Sakinleşince, “Hocam, ne oldu?” diye sordum, Erbakan Hocam bana dönerek: “Ben bunların ahiretine ağlıyorum. (Fani dünya için baki hayatlarına nasıl kıydıklarına yanıyorum.) 
(diye düşünüyorum) “Allah'ım! Allah'ım! 


1? 


Bunlar bunun hesabını nasıl verecekler? 
Allah'ım!” diyerek ağlamışlardı.[1] 


Tabi burada, Sabahattin Önkibar'ın bir saptamasını, daha doğrusu saptırmasını da düzeltmemiz lazımdı: Bütün Odin istismarcısı parti ve iktidarları “Siyasal İslamcılar!” kategorisine alması ve Erbakan'ı da bunlara katması, eğer cahillikten kaynaklanmıyorsa kasıtlı bir iftiraydı. Çünkü Erbakan; asla ne “İslamcı”ne de “din istismarcısı” olmamıştı. O Kur'an'ın ve Resulüllah'ın öğretilerine tam inanan ve uygulamaya çalışan samimi bir Müslümandı. Yok eğer, İslam'ı; sadece gelenek ve görenek dini ve bir aksesuar malzemesi olarak görmek, pek çok hükümlerini gereksiz ve geçersiz sayıp hayatın dışına itmek istiyorlarsa, bu gizli bir inkârcılık, yani münafıklıktır. Şayet Erbakan; Din istismarcılığı yapan ve Siyonist odakların hatırına Milli çıkarlarımızdan taviz vermeye yanaşan biri olsaydı, 28 Şubat tezgâhına muhatap olmazdı. Zaten AKP; 28 Şubat'ın gayrimeşru meyvesi konumundaydı. Bu yazar ve yorumcuların, görünüşte Recep T. 
Erdoğan'ın yanlışlarına karşı çıkarken, gerçekte onu parlatan Abraham Foxman'ların uydurdukları kavramlarla İslam'a sataşmaları ise en azından ayıptır. 


Sahi, Sn. Erdoğan'ın yanlışları ve haksızlıkları bahanesiyle ve “Siyasal İslam!” safsatasıyla dinimize ve mü'minlere sataşmak için fırsat kollayan bu fesatçı yazar-yorumcu takımı, neden acaba Siyasal İslamcı bu iktidarın ahlâki ve ailevi yapımızı tahribe çalışan ve LGBT'lilere sınırsız haklar tanıyan, AB dayatması ve Siyonist sermaye finanslı İstanbul Sözleşmesi”ne hiç karşı çıkmazlardı? Yoksa LGBT'lilere karşı olunca “Siyasal İslamcı” sayılmaktan mı korkulmaktaydı? 


Ahmet Davutoğlu'nun “Davultozu” Çıkışları 
Ahmet Davutoğlu bir programa katılıp şunları aktarmıştı: 


“Bir ülkenin en dinamik gücü düşünce özgürlüğüdür. (Erdoğan iktidarında) Otosansürün en yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz... 


Anayasa paketi ile ilgili bazı kaygılarımı ifade edebilmek için televizyon kanallarına girişimde bulundum, hiç kimse olumlu cevap veremedi. Bunun üzerine bir gazete ile mülakat yaptım. Mülakat çıktığında hayretler içerisinde kaldım, en temel kaygılarım yer almamıştı, çıkarılmıştı... Maalesef, ki hepsi bize saygı duyan gazeteciler, “durumu biliyorsunuz, bizi mazur görün” diye dert yanmışlardı. 
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Erdoğan'ın benden isteği "Başbakan gibi görün ama başbakan gibi olma" (Yani uzaktan kumandalı robot gibi davran!) idi... Oysa yasama güçlendirilmeli, yargı bağımsızlığı teminat altına alınmalıdır. 


AKP'nin MHP ile girdiği ittifak ilişkilerine karşı çıktığımı ilk günden beri söyledim, Erdoğan'a da aktardım.” 


Ahmet Davutoğlu, bu itiraflarını; Rusya'nın Sputnik haber ajansıbünyesindeki RS FM'de program yapan Yavuz Oğhan'ın YouTube'daki, “Bi De Bunu İzle” isimli programında aktarmıştı. Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın sorularını saatlerce yanıtlamıştı. 
Ama Yavuz Oğhan'ın dört yıldır başarıyla sürdürdüğü ‘Bi De Bunu Dinle? ile Akif Beki ve İsmail Saymaz'la iki yıldır yaptıkları “Söylemesi Bizden” programı hemen yayından kaldırılmıştı. Üçü de kendilerini bir anda kapının önünde bulmuşlardı. Bu talimatın Moskova'dan geldiği konuşulmaktaydı. Rusya'nın resmi haber ajansı olan Sputnik, anlaşılan, Tayyip Erdoğan'ın eleştirildiği bir programla çizmeden yukarı çıkılmasına razı olmamıştı” diye sızlanan Hasan Cemal bir zamanlar Tayyip Bey'in “Ağabeyi” konumundaydı. 


Recep T. Erdoğan'a, İlluminati'nin Kralı Rothschild'ler Büyük Destek mi Sağlamıştı? 


Kimilerine göre dünyayı yönettiği söylenen İlluminati'nin en büyük destekçilerinden birinin ünlü Rothschild ailesi olduğu konusunda herkes fikir birliği ediyordu. Peki, bu ailenin AKP ve Erdoğan'la yakın teması nereden geliyordu? 


Rothschild Yatırım Bankası AKP iktidarı döneminde (2000'li yılların ortalarında) Türkiye'de bir şube açmıştı. Banka 2005-2007 yılları arasında Türkiye'deki özelleştirme ve şirket evliliklerine ilişkin yaptığı operasyonlarla adını duyurmaya başlamış ve bu süre zarfında 15,3 milyar Euroluk bir işlem hacmine imza atarak, bu alandaki rakiplerine çok büyük bir fark atmıştı. Rothschild Yatırım Bankası'nın Türkiye operasyonlarının başında, 2007 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak Dr. Yılmaz Argüden bulunmaktaydı. Ve Argüden'in web sitesinde Rothschild Bankası ile AKP hükümeti arasındaki ilişkileri anlatan çok ilginç bir bölüm yer almaktaydı. 


Bay Yılmaz Argüden bu bilgi notunda; Rothschild Bankasının, Türk hükümetinin, General Electric gibi yabancı yatırımcı şirketlerin ve bazı “seçkin” Türk ailelerinin danışmanı olduğunu gururla açıklamıştı. Bu Rothschild'in Türkiye pazarında ilgi duyduğu alanlar ise şunlardı: 


a) Erdoğan'ın ikide bir böbürlenerek söylediği Nükleer Santralin finansmanını, b) Türkiye'deki bor vb. maden yataklarını, 


c) Kıymetli arazileri ve arsalarımızı (Atatürk Orman Çiftliği dâhil 2018'de Rothschild'in Türkiye'de büyük bir arazi kapattığı ortaya çıkmıştı. Bunun da özellikle İstanbul'a yeni yapılan havaalanı ile Kanal İstanbul bölgelerinde olduğu yazılıp konuşulmaktaydı.) 
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Sonuç olarak: Yeni şirket ortaklıklarını|2) ve yabancıların yatırımlarını kolaylaştırma yoluyla Erdoğan iktidarına dolaylı destek mi sağlanmaktaydı? 


Peki Rothschild Ailesi Bu Paraları Nasıl Kazanmıştı? 


Ailenin Avrupa'da tanınmaya başlaması 1744'te döviz değişimiyle uğraşan, Hesse Prensi ile ticaret yapan (1710 doğumlu) Yahudi Amschel Moses Rothschild'in oğlu olan Mayer Amschel Rothschild'in Frankfurt, Almanya'da doğumuyla başladı. Frankfurt'un Judengasse 
denilen Yahudi gettosunda doğan Mayer, bir finans kurumu kurdu ve iş yapmaları için 5 
oğlunu farklı Avrupa şehirlerine yollayarak etki alanını arttırmayı başardı. 


Rothschild'lerin ün ve zenginlik kazanmaları Napolyon'un İngiltere ile yaptığı savaş ile başladı. Savaşta İngiltere'ye mal kaçıran ve birlikleri finanse eden Rothschild'ler, bu dönemde bir yandan savaşı finanse ederken diğer yandan da hükümetlere yüksek faizle borç vermeye başladı. Savaşın sona ermesini ve Napolyon'un kaybettiği haberini, kurdukları geniş istihbarat ağı sayesinde ilk olarak Rothschild'ler öğrenmiş olmaktaydı. Rothschild'ler Londra borsasında elinde bulunan bütün hisseleri satmaya başladı. Bu da Napolyon'un savaşı kazandığı izlenimini doğurmayı başardı. Bunun üzerine herkes de Rothschild'leri izleyerek hisselerini satmaya başladı. Rothschild'ler, bir yandan da bu hisseleri toplattı. Ertesi gün Napolyon'un savaşı kaybettiği haberi alınmıştı. Rothschild'ler bu bilgi sayesinde bir gecede büyük bir servet yığmışlardı. Ayrıca Rothschild'ler, İspanya'da bulunan İngiliz Ordusu'nu finanse etmek amacıyla, kardeşleri sayesinde Fransa'dan altın da taşımışlardı. Bu çabaları Rothschild'lere “İngiliz Hazinesinin Temsilcisi” unvanını kazandırmıştı. Ayrıca bu sayede Rothschild ailesi üyeleri İngiliz meclisine girmiş ve “baron” unvanı almışlardı. Savaşın sonunda ise Rothschild ailesi Fransa'ya borç vermeye başlamıştı. 


Avrupa'da birçok hükümeti yüksek faizli borca bağlayan Rothschild'ler, savaşlar sayesinde Uzakdoğu ile de tanışmıştı. Bu dönemde Çin'de ticaret yapan İngiliz tüccarlar, Çin İmparatorluğu ile ters düşmelerinin ardından, İngiliz Kraliyetinin desteğini almak için Rothschild”lere başvurmuşlardı. İngiliz Kraliyetini ikna etmeyi başaran Rothschild'ler “Afyon Savaşı”nı (uyuşturucu kaçakçılığını) da finanse etme kararı almıştı. Çin'in mağlubiyeti ile biten savaşın ardından Rothschild ailesi, İngiliz hâkimiyetine geçen Hong Kong'un kontrolüne de yardımlarının karşılığı sahip olmuşlardı. Burada kurdukları HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation) sadece Rothschild'lerin para baronluğunun Dünya üzerinde tescillenmesini sağlamamış, aynı zamanda afyon ve uyuşturucu ticareti de Rothschild'lerin eline geçmiş olmaktaydı. 


Rothschild'ler, Almanya'da da sanayi devrimi sonrası birçok şirketin kuruluşunu finanse ediyorlardı. Ayrıca bir yandan da Amerika'ya geçerek altın için yerli katliamlar yapmışlardı. 
Amerika kıtasının yeraltı zenginliklerini keşfeden Rothschild'ler ilgilerini altına yoğunlaştırmıştı. Osmanlı topraklarının çözülmeye başlamasıyla birlikte, Rothschild'ler iki koldan Ortadoğu'ya saldırmaya başlamıştı. Rothschild'lerin Ortadoğu'ya sızmalarının en büyük amacı; İsrail'i kurmak yanında bölgedeki petrol yataklarıydı. Ayrıca diğer taraftan da Filistin topraklarının satın alınması için 2 milyon Sterlinlik bir fon oluşturmuşlardı. Böylece Filistin topraklarının en verimli yerleri Yahudilerin eline geçmeye başlamıştı. 
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2. Dünya Savaşı'nda Rothschild'ler Hitlere de sermaye oluşturmuşlardı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik anlamda adeta yerle bir olan Almanya'nın yeniden inşası da Amerikalı finans çevrelerine kalmıştı; ki bunlar Rothschild'lerin Amerika'daki uzantılarıydı. 


Rusya'daki sosyalist ve komünist hareketi finanse ve organize eden de bunlardı. Ülkeler kapitalist-komünist, halklar sağcı-solcu diye kamplaşıp boğuşurken, hepsinin yuları Siyonist odakların elinde bulunacaktı. Böylece Hitler'in inanılmaz yükselişine zemin hazırlanmıştı. 
Hitler'in savaştan önceki yıllarda inanılmaz savunma harcamaları ve büyüyen askeri gücü Rothschild hanedanlığının yardımı ile sağlanmıştı. Ayrıca başka kişiler tarafından bu sayede İsrail'in kuruluşuna bir zemin hazırlandığı, Afrika'da ise elmaslar için iç savaşları kışkırttığı bilinip durmaktaydı. Rothschild ailesinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasında da çok büyük rol oynadığı kanıtlanmıştı.|3) 


Berat Albayrak ve Jared Kushner: İki Damadın “İyi Hâl Kâğıdı” Açmazı 


Hem ABD hem de Türkiye, diplomaside damatları ön plana çıkaran iki ülke konumundaydı. 
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Ortadoğu'da barışın! (aslında ABD-İsrail planının) hayata geçirilmesi için Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye uğramıştı. 
Kushner, söz konusu planla birlikte kayınpederi Trump'ın çok özel bir mesajını da beraberinde getirip Erdoğan'a sunmuşlardı. (Aslında yapılan görüşme diplomatik temayüllere aykırıydı. Çünkü Kushner, Erdoğan'ın muhatabı sayılmazdı.) 


Türkiye'de “Kushner ile Erdoğan üç saatlik görüşmede neyin pazarlığını yaptılar?” tartışması süredursun, ABD'de Trump'ın damadının, gerekli güvenlik soruşturmalarından torpile rağmen geçemediği konuşulmaktaydı. Güya ABD istihbaratı, Kushner'i yabancı bir ülkeye angaje olduğu için (İsrail tabii ki) “temiz kâğıdı”nı vermek hususunda ağırdan almaktaydı. 
(Oysa bu tavır, damadı üzerinden Trump'ı Siyonist Lobiler nazarında kıymetlendirme hesaplıydı. Ayrıca Amerikan halkını da yatıştırma amaçlıydı.) Buna karşın Trump'ın baskısıyla “çok gizli” belgelere ulaşımı sağlanmış, ancak damadın kozmik bilgilerle ilgili iyi hâl kâğıdı bir türlü alınamamıştı. Özetle, Jared Kushner, temiz kâğıdı olmadan diplomatik girişimlerini sürdürüyorlardı. 


Gelelim Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a... 


Berat Bey'in de geçmişinde FETÖ okullarından mezun olmaktan tutun da Çalık Holding'de çalıştığı dönemde, Kuzey Irak'tan yasa dışı yollarla alınan petrolün transferindeki payına kadar... Enerji Bakanı olduğu dönemde yandaşların nemalandırılmasından ABD mahkemelerindeki dosyalarda yer alan şaibeli ilişkilerine kadar “iyi hâl kâğıdı” almasına engel faaliyetleri vardı. Ve inanın Berat Albayrak Erdoğan'ın damadı olmasa, dar kapsamlı bir güvenlik soruşturmasını bile geçemeyeceği konuşulmaktaydı. 


Maalesef, ABD ile Türkiye arasındaki diplomasi temiz kâğıdı alamamış iki damatla yürütülmeye çalışılmaktaydı.|4| 


Ve Gelelim Bugünkü Duruma: 
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* Siyonist ve terörist İsrail'in bütün işgal, katliam ve barbarlığına... Ve kamuoyunda yapılan onca baskıya rağmen, Sn. Erdoğan'ın İsrail ile imzaladığı NORMALLEŞME (yani arayı düzeltme ve ilişkileri geliştirme) anlaşmasını hâlâ iptale yanaşmaması... 


* Kıbrıs'ı ve Akdeniz'in kaynaklarını paylaşmak ve Türkiye'yi dışlamak ve kuşatmak üzere; Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve ABD ortak ekonomik ve askeri anlaşmalar imzaladığında; Sn. Erdoğan Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarına sert çıkışlar yaptığı halde, İsrail teröristini bir sefer olsun ağzına almaması... 


e Görünüşte AB dayatması olduğu halde, gerçekte Siyonist odakların finansörlüğünü yaptığı LGBT (eş cinseller ve lezbiyenler gibi sapıkların) haklarını sağlama ve koruma amaçlı, malum ve mel'un İstanbul Sözleşmesi'ni 2011'de imzalayıp, 2014'te yürürlüğe sokan; hatta halkın haklı tepkisini törpülemek için“E canım Allah kanunu değil ya, gerekirse vazgeçeriz!..” demesine rağmen, bu rezaletle ilgili düzenlemeleri uyum yasaları diye tek tek kanunlaştırıp, kural ve kurumlarını yaygınlaştıran Sn. Erdoğan'ın, ahlâki ve ailevi yapımızın temeline dinamit koyan bu anlaşmayı bir türlü askıya almaması... 


Acaba nasıl yorumlanmalıydı ve hangi hikmete dayandırılmalıydı? Bu talihsiz tavırlarının Siyonist baronlarla eski irtibatıyla bir bağlantısı var mıydı? 


U Bak: https://Www.youtube.com/watch?v—i 8OnAr6gCw&feature—youtu.be 

21 19/12/2017 - https://jöntürk.net/tayyip-erdogana-illuminatinin-krali-rothschilddan-buyuk- 
destek 

BI (Kaynak: British Museum.London) 

41 01/03/2019 / https://jonturk.net/ 


LGBMLİLERE RESMİYET VE SERBESTİYET SAĞLAYANLARIN HÜKMÜ 
NEDİR? 
25 Eylül 2019 | Yazar Nevzat Gündüz-millicozum 


Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kapukaya Ve Yeni Akit Yazarı Sn. 
Abdurrahman Dilipak! 


LGBTlilere Resmiyet Ve Serbestiyet Sağlayan;“İstanbul Sözleşmesi”Ni İmzalayıp Yürürlüğe Koyanların Ve Buna Ses Çıkarmayanların Hükmü Ve Fetvası Nedir? 


Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet 

Kapukaya; “Eşcinselliğin bir özgürlük değil, meydan okuma ve tahrik olduğunu” vurgulayıp, Lut Kavmi'nin Kıssası'nı hatırlatarak, “Eşcinsellik yaşamak da bu ilişki tarzına destek çıkmak da sapkınlıktır.” diyerek, Müslüman topluma şunu sormuşlardı: “Allah size ahirette; 'Neden benim helak ettiğim bir toplumun, benzer hareketlerini yapan insanlara sahip çıktınız?' diye sorarsa nasıl cevap vereceksiniz?” 


“Toplumumuzda da eşcinsel tarzlar her zaman kötü karşılanmıştır. Bu bir tercih meselesi değildir, bu bir sapkınlıktır. Bu tür insanların, tedaviye ihtiyaçları vardır. Benim Müslüman ülkemde, bu tür hareketlerin yapılması özgürlük değil; meydan okumaktır, tahriktir ve tahribattır. Bir Müslüman, bunlara destek çıkamaz. Maalesef bazı Müslümanlar da fikir özgürlüğü diyerek, bunlara destek çıkmaktadır. Ben de onlara soruyorum: Siz bunlara sahip 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çıktığınız zaman, yarın Allah size; 'Neden benim helak ettiğim bir toplumun (Lut Kavmi'nin), benzer hareketlerini (ve sapkınlık tercihlerini) yapan insanlara sahip çıktınız” diye sorarsa (cevapları ne olacaktır?)” diyerek, sorumluları ve suç ortaklığını hatırlatan, Diyanet İşleri Başkanlığı-Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Sn. Mehmet Kapukaya'ya şunu sormak lazımdı: 


Görünüşte AB dayatması olduğu halde, gerçekte Siyonist odakların finansörlüğünü yaptığı LGBT (eşcinseller ve lezbiyenler gibi sapıkların) haklarını sağlama ve koruma amaçlı, malum ve mel'un İstanbul Sözleşmesi'ni 2011'de imzalayıp, 2014'te yürürlüğe sokan; hatta halkın haklı tepkisini törpülemek için: “E canım Allah kanunu değil ya, gerekirse vazgeçeriz!..” demesine rağmen, bu rezaletle ilgili düzenlemeleri “uyum yasaları” diye tek tek kanunlaştırıp, kural ve kurumlarını yaygınlaştıran Sn. Erdoğan'ın, ahlâki ve ailevi yapımızın temeline dinamit koyan bu anlaşmayı bir türlü askıya almaması... 


Acaba nasıl yorumlanmalıydı ve hangi hikmete dayandırılmalıydı? Kur'an-ı Kerim'in sarih Ayetlerine, Peygamber Efendimizin sahih Hadislerine, İcma-i Ümmet'e, ahlâki değerlerimize, ailevi temellerimize ve vicdani kanaatlerimize göre; Sn. Erdoğan'ın ve iktidarının FETVA'”sı niye açıklanmazdı? Sizin ifadenizle; bu “sapkınlığa” resmiyet ve serbestiyet kazandıranları savunmak, sahip çıkmak veya bu tür haksızlık ve ahlâksızlıklar karşısında susmak, 


insanı “Dilsiz Şeytan!” konumuna sokar mıydı, sokmaz mıydı? 
Bay Dilipak, niye bunları yazmaz ve konuşmazdı? 


“Ey dindar kahraman Cumhurbaşkanımız! Siyonist İsrail'le imzaladığınız NORMALLEŞME (İsrail teröristiyle iyi geçinme) anlaşmasını geri çek! LGBT'lilere özgürlük sağlamayı amaçlayan ve ahlâki ve aile yapımızın altına dinamit koyan bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi'ni iptal et!” diye bir yazı niye kaleme almazdı? Yoksa bu küçük ve düşük hataları, kaale mi almazdı? Veya büyük patronları ve baronları kızdırmayı göze mi alamazdı? 


Bu Bay Dilipak; laf cambazlığını, edebiyat kurnazlığını, bilgiç ve muttaki ağabey havasını, kısaca riyakârlık ve ucuz kahramanlık tarzını bırakıp; bir sefer olsun mertçe, mü'mince bir tavırla, AKP iktidarının ve Erdoğan'ın AB'ye üyelik âşkıyla ve aşağılık duygusuyla kapıldığı tuzaklardan kurtulması için; samimi, ciddi ve cesaretli bir çağrı yapmaya niye hiç yanaşmazdı? Yoksa yandaşlık ve paydaşlık, imandan ve davadan daha mı ağır basmaktaydı? 


“10 soruda, 15 Temmuz” anketi, Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratmıştı! 


Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan; “15 Temmuz hain darbe girişimi” ile ilgili anketten, Erdoğan'ı üzecek sonuçlar çıkmıştı. Ankete göre, vatandaşların yüzde 35'i “vatan için sokağa çıktığını” söylerken, sadece yüzde 10'u “Cumhurbaşkanı Erdoğan için sokağa 


çıktığını” vurgulamıştı. 


Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “10 Soruda, 15 Temmuz” adlı çalışmada, darbe girişimi sırasında sokağa çıkan vatandaşların, hangi partinin seçmeni olduklarına ilişkin sorular vardı. Buna göre, 15 Temmuz darbe girişiminde; MHP seçmeninin yüzde 65'inin, CHP seçmeninin de yüzde 37.7'sinin sokağa çıktığı anlaşılmıştı. 


159 


Çalışmada; vatandaşların 15 Temmuz'da “neden sokağa çıktığına”ilişkin soruya verilen yanıtlarda, ilk sıraya yüzde 35 oranıyla “vatan için”yanıtı alınırken, “Cumhurbaşkanına destek için”yanıtını verenlerin oranı yüzde 10'da kalmıştı. 


Çalışmada, “Darbeye giden süreç nasıl başladı?” sorusuna: 1- Kasım 2005'te, yaşanan Şemdinli olaylarının, ordudaki tasfiye sürecine yol açtığı, 2- Şubat 2006'da Rahip Santaro katliamı, 3- Mayıs 2006'da Danıştay saldırısı, 4- Ocak 2007'de Hrant Dink cinayeti, 5- Nisan 2007'de Zirve Yayınevi katliamı, 6- Haziran 2007'de Ergenekon operasyonları ve 7- Haziran 2010'da Balyoz davası, ordudaki tasfiye süreci olarak aktarılmıştı. 8- Temmuz 2010 tarihinde ise şike davasıyla Fenerbahçe üzerinden FETÖ'nün futbol sektörünü ele geçirme girişiminde bulunduğu da hatırlatılmıştı. 9- Ekim 2010'da HSYK seçimlerinde yargının ele geçirildiği, 10- Şubat 2011'de askeri casusluk davasıyla ordunun ele geçirilmek istendiği, 11- Mart 2011'de de Odatv davasıyla Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanarak, muhaliflerin susturulmak istendiği vurgulanmıştı. 12- 2013'te Gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonuyla, hükümetin devrilmek istendiği de savunulmaktaydı. 


Cumhurbaşkanlığı'nın bu çalışmasında; FETÖ'ye ilişkin ilginç bir tanımlama da yer almıştı. “FETÖ'nün; emekli bir imam olan Fetullah Gülen'in direktifleriyle bir araya gelen, fanatik insanların oluşturduğu “silahlı bir kült örgütü'olduğu” vurgulanmıştı. 


“Kırgın, küskün ve kızgın” olan Binali Yıldırım'ın, gönlü nasıl alınacaktı? 


Orhan Uğurlu; Binali Yıldırım'a çok yakın bir siyasetçinin; “Binali Bey'in çok kırgın, küskün ve kızgın”olduğunu vurguladığını aktarmıştı. 


Binali Yıldırım'ın siyasi kariyerini hatırlatayım: 


1994-2000 yılları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri 
İşletmeleri'nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. 1994 yılından, 23 Haziran 2019 
tarihindeki İstanbul seçimine kadar, Recep T. Erdoğan'ın "en güvendiği" yol arkadaşıydı. 


1999-2002 yılları arasında, gemi işletmeciliği ve armatörlük yaptı. Sosyal medyada, kendisi ve ailesinin yazılan ve paylaşılan mal varlığı doğru ise hayli zengin durumdaydı. 


3 Kasım 2002 Genel Seçim'inde, AKP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. 
ve 59. AKP Hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 


22 Temmuz 2007'de AKP'den Erzincan Milletvekili seçildi ve tekrar Ulaştırma Bakanı 
yapıldı. 12 Haziran 2011 Genel Seçim'inde, AKP İzmir Milletvekili seçildi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak, kabinedeki görevinin başındaydı. Özgeçmişine yazmaya utandı mı bilmem. Ancak; 2014 Yerel Seçim'inde, Erdoğan tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi ama CHP'den 14 puan geride kaldı. 


Kasım 2015'te tekrar AKP Erzincan Milletvekili seçildi ve 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yine yer aldı. 
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AKP Genel Başkanı ve Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından azledilmesi nedeniyle, Mayıs 2016'da AKP Genel Başkanlığına taşındı. 65. 
Hükümeti kurdu ve artık Başbakandı. 


Devlet Bahçeli'nin önerisi ve desteği ile 16 Nisan Referandumu ile parlamenter rejim yerine, Cumhurbaşkanlığı rejiminin oluşmasında etkin rol oynadı. 24 Haziran 2018 erken seçiminde, AKP İzmir Milletvekili oldu... Erdoğan da 2. kez Cumhurbaşkanı seçildi. "Tek adam" rejimi yürürlüğe girince; Başbakanlık yürürlükten kalktı ve Başbakanlık koltuğu Yıldırım'ın elinde kaldı. 12 Temmuz 2018'de MHP'nin desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yapıldı. 


31 Mart seçiminde, Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı 
açıklandı. Erdoğan'ın; "istifasına gerek yok" demesi üzerine, Binali Bey; dünya siyaset tarihine geçen şu yorumu yapmıştı: "Belediye Başkanlığı seçimi, siyasi faaliyet değildir. 
Meclis Başkanlığından istifa etmem gerekmez..." buyurmuşlardı. Ama 18 Şubat 2019'da Meclis Başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı. 


31 Mart'ta 13 bin farkla, Millet İttifakı'nın CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı seçimi 
kaybettiği anlaşıldı. Yandaş Seçim Kurulunun 7 üyesi, hukuk dışı bir kulp takınca; YSK İstanbul seçimini iptal kararı aldı. Ama 23 Haziran'da, Binali Bey bu kez 800 bin oy farkla donakaldı!.. 


Erdoğan'ın; “Binali Yıldırım tercihinin” yanlış olduğu, genç siyasetçi İmamoğlu'nun gösterdiği başarı ile kanıtlanmıştı. Sadece muhaliflere değil, birçok AKP'liye göre de AKP'nin İstanbul ve Ankara'da yaşadığı siyasi hezimetin tek sorumlusu Erdoğan'dı!? 


Artık Meclis Başkanlığını da kaybeden Binali Yıldırım; sade bir Milletvekili olarak, yakın siyasi arkadaşının deyimi ile "kırgın, küskün ve kızgındı!"Çünkü; "Binali Bey İstanbul adaylığına sıcak bakmamış, ancak Erdoğan tarafından bir nevi zorlanmıştı. Buna rağmen, bu sonuçlardan kendisi sorumlu tutulmaktaydı. Ve hele,“23 Haziran'dan sonra unutulduğu” kanaatine kapılmıştı. Oysa; 800 bin oy farkı ile kaybettiği siyasi itibarının, Erdoğan tarafından yeni bir görevlendirme ile unutturulacağını ummaktaydı. Bütün bunlar olmayınca, artık Binali Yıldırım da dost meclislerindeki siyasi sohbetlerinde; “Erdoğan'ın damadı Albayrak'ın, ekonomi yönetimindeki hatalarını” sıkça ve açıkça gündeme taşımaktaydı”(1J Acaba; Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanı vekili yapma çabaları, gönlünü alma ve AKP'den kaçmasına engel olma amaçlı mıydı? 


Saray'daki “SETA” yapılanmasının CIA bağlantısı!? 


SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları) Vakfı; güya tarafsız ve bağımsız bir düşünce ve yayın kuruluşu olarak ortaya çıkmıştı. 18 Ocak 2018'de Washington'da bir ofis açmışlardı ve artık “SETA DC”diye namlanmışlardı. “Gölge CIA”diye tanınan ve Siyonist stratejist George Friedman tarafından çıkarılan STRATFOR'la da bu SETA'nın kafa karıştırıcı ve mide bulandırıcı irtibatları vardı. İşte bu arkası ve amacı karanlık SETA Vakfı'nın, Sarayda ve Sn. Erdoğan'ın etrafında oldukça etkin ve yetkin konumda 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bulunmaları, bazı acabaları gündeme taşımaktaydı. Barış Terkoğlu'nun bu konuyla ilgili saptamaları ve soruları ise hâlâ yanıtsızdı. 


“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, göreve gelmeden önce SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığı yapmıştı. Diğer isim, “SETA” denilince akla gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise SETA”nın kurucu başkanıydı. Hatırlayın; seçim arifesinde Cumhurbaşkanlığında, bir de “Apo kazası” yaşanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran, Abdullah Öcalan'a televizyonda “sayın” diye hitap buyurunca, ortalık ayağa kalkmıştı. Ne hikmetse, seçim için Apo'nun devreye sokularak mektup yazdırılması da bundan sonra yaşanmıştı. İşte bu Burhanettin Duran, SETA'nın Genel Koordinatörü olmaktaydı. 


Devletin içindeki ‘SETA ağı” 


Elbette her düşüncenin, politika üreten bir kuruluşu olabilirdi. Hatta olmalıydı; ancak Türkiye'de garip bir şekilde bu SETA ortaya çıkmıştı. AKP'nin entelektüel liderliğine soyunan oluşum, bir düşünce kuruluşundan çok daha fazlasıydı. AKP içinde bile rahatsızlık yaratan, devletin içinde hemen hemen herkesin farkında ve rahatsız olduğu bir yapılanmaydı. 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan üniversitelere, devletin kritik kurumlarından (başta Sabah 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olmak üzere) medya yöneticilerine kadar uzanan garip bir “SETA ağı” vardı. 


Örneğin; Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı'nın “Ekonomiden Sorumlu Danışmanı” yapılmıştı. 
Özgeçmişine bakınca, SETA’ da ekonomi araştırmaları yaptığı anlaşılmıştı. 


15 Temmuz gecesi, saat 22:10'da kendisini arayan gazeteci Hande Fırat'a; “Neler olduğundan 
haberim yok!” diyen MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz'a bakınca ve özgeçmişini okuyunca; SETA'nın Washington Koordinatörü olduğu, ya da Sabah-ATV geçmişi bulunduğu ortaya çıkmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Muhammet Mücahit Küçükyılmaz ise aynı zamanda “SETA Vakfı'nda İletişim Koordinatörü” olarak görev yapmaktaydı. İşte bu SETA Lobisi; düne kadar Kürt ya da Ermeni açılımı politikalarında ya da kumpas davalarında, Washington koridorlarında “özgürlükçülük” oynamaktaydı. 


Gölge CIA'nın istihbarat kaynağı ve SETA ortaklığı! 


Yandaşlık yapmayıp, yabancı medyada(!) çalışan Türkleri fişleyen; SETA'nın kurucu Başkanı İbrahim Kalın'dı. 15 Temmuz gecesi, Erdoğan'ın uçağının lokasyonunu paylaşan Stratfor'u hatırladınız mı? Teksas merkezli, Siyonist Yahudi George Friedman tarafından yönetilen kuruluşa, yandaş ya da muhalif tüm medya “gölge CIA” yakıştırması yapmaktaydı. 
Zira kuruluş; güvenliğin özelleştirildiği dünyada, ücreti karşılığında istihbarat hizmeti sağlamaktaydı. Wiki-Leaks; Stratfor'un arşivini yayımlayınca, Türkiye'deki kaynakları da açığa çıkmıştı. Meğer Stratforun Türkiye'deki istihbarat kaynaklarından biri de işte bu SETA'nın kurucu başkanı İbrahim Kalın'mış. “Gölge CIA”nın Türkiye uzmanı Reva Bhalla'nın, 10 Mart 2010'da Başbakanlık ofisinde İbrahim Kalın'la görüştüğü belgelerde yer 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almıştı. Stratfor Direktörü George Friedman'ın; “Gülen hareketi ile aramızı düzeltmemize yardım et” ricasını, Kalın'ın yerine getirmesi de enteresandı. 


31 Mayıs 2010'da bu Siyonist stratejist Friedman, eşiyle istihbarat toplama gezisi için 
Türkiye'ye geldiğinde; altlarına araba ve şoför ayarlayan kişi Sn. İbrahim Kalın'dı. Friedman, 
14 Eylül 2010 tarihli e-postasında Kalın'dan bahsederken: 


“Bu adam büyük bir kaynak... Bu adamla kurduğum ilişki ve yaptığım görüşme, kesinlikle 


» 


gizli kalmalıdır!” buyurmuşlardı. 


Bugün meşhur fişlemeleri yapan SETA”nın kurucusu İbrahim Kalın?ın, Stratfor'a gönderdiği bir e-posta da hâlâ arşivlerinde durmaktaydı. Yabancı medyada çalışmak ne ki! E-postada anlattığına göre Kalın, Türkiye'de medyaya “gölge CIA”lehine haber yaptırmıştı ve bunu “patronlarına” şöyle aktarmıştı: 


“Sevgili George ve Kamran; bazı medya kuruluşlarına Stratfor'un Türkiye ve Balkanlar hakkındaki raporunu haber yapmalarını söyledim ve ürettikleri haberlerin linklerini aşağıda gönderiyorum. İbrahim.” 


Evet; bir zamanlar Washington'da ABD ofislerinden, Fetullahçıların kurumlarından çıkmayan; işte bu İbrahim Kalın'dı... FETÖ'nün para aktardığı Georgetown Üniversitesi'nin 
2009 yılında hazırladığı; “en etkili 500 Müslüman” listesine, Fetullah Gülen'i 13. sıradan 
sokan da bu İbrahim Kalın'dı... Kavga başlayana kadar, FETÖ'nün Today's Zaman'ında yazan da İbrahim Kalın'dı... (08 Temmuz 2019 — Cumhuriyet) İddia ve ithamları hâlâ yanıtlanmamıştı ve yalanlanmamıştı! Sahi Bay Abdurrahman Dilipak'ın bu yapılanmadan nasıl da haberi olmamıştı?! 


STRATFOR'da ve diğer ABD istihbarat raporlarında, Sisi ve Erdoğan'ın benzerlikleri yer almıştı. 


Mısır'da darbeyle iktidara gelen Abdülfettah El Sisi; İstanbul seçimlerinde Recep T. 
Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu'na kara çalmak için kullandığı malzemelerden birisini oluşturmaktaydı. Stratfor dahil, ABD istihbarat raporlarına göre Sisi'nin; aslında İmamoğlu'ndan çok, Erdoğan ile ortak yanları olduğu saptanmıştı. Ama birisi diktatör, diğeri demokrat rolüyle siyasete sokulmuşlardı. Evet, El Sisi ile ilgili ABD sivil ve askeri istihbaratının hazırladığı onlarca rapor vardı. Bu raporlardan birinden yola çıkarak, ABD Ordusu istihbaratçılarından Mısır uzmanı Robert Springborg, El Sisi ile ilgili şunları aktarmıştı: 


“İslamcı yanı hatta eşinin kara çarşaflı olduğu biliniyordu. Radikal bir yanı yoktu, ancak sürekli İslam'a atıfta bulunuyordu. Çok ciddi bir görünümü vardı. O dönem, Mısır ordusunun gelecek kuşak yıldızı olarak yetiştirilenler arasındaydı. Tüm bunların yer aldığı raporları bizzat gördüm.” 


El Sisi'nin, ABD Askeri Akademisi'ndeki “hoca”larından Yahudi asıllı Albay Steve Gerras (ilginç bir şahıstı ve uzun yıllar Ankara'da görev yapmıştı) da öğrencisi ile ilgili şu saptamaları yapmıştı: 
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“ABD'ye çok yakın duruyordu. Ciddi bir yanı vardı. Yani, öyle birlikte maça gidilecek bir yanı yoktu. Ama zevkli bir sohbeti vardı. Sürekli İslami referanslar kullanıyordu. Evime birkaç kez ziyarette bulundu. Başarılıydı ama içe kapanık tavrı, dikkatlerden kaçmazdı ve bu daha çok işimize yarardı...” 


Albay Gerras'ın; bu “içe kapanık”nitelendirmesi, aslında çok şey anlatıyordu. Çünkü, ketumluğa varacak kadar içe kapanık biri olan El Sisi, Mısıra döndükten sonra askeri istihbaratın başına getiriliyordu. İşte burada bir parantez açmak gerekiyordu. El Sisi, Suudi Arabistan'da da askeri ataşe olarak görev yapıyordu. Bu nedenle, Suudi Arabistan ve bu ülke üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri askeri yetkilileriyle çok sıkı ilişkiler geliştiriyordu ve bunu hâlâ sürdürüyordu. 


Mısır'da patlak veren olaylardan sonra, Cumhurbaşkanlığı'na gelen Mursi tarafından; - Müslüman Kardeşler yönetiminin “Bize yakın”diyerek tavsiye etmesi ile- istihbaratçı Sisi, Savunma Bakanlığı'na getiriliyordu. ABD istihbaratı, bu kritik göreve gelen El Sisi ile ilgili hazırlanan raporları, bir kez daha gözden geçiriyordu. O dönem, Obama'nın danışmanlığını yapan eski CIA Başkanı John Brennan, söz konusu raporları okuyup Mısır'a hareket ediyor ve El Sisi ile gizli ve de özel bir yemek yiyordu. Bu görüşme; Sn. Erdoğan ve Abdullah Gül'ün, 2001'de İstanbul'da ADL Başkanı Siyonist Abraham Foxman”la buluşmalarını hatırlatıyordu. 


Evet, Mısır'daki darbeyi okumak için; El Sisi'nin ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini çok iyi bilmek gerekiyordu. Ve şimdi söyleyin, Sisi'nin irtibatlarıyla, Sn. Recep T. Erdoğan'ın bağlantıları benzemiyor muydu?/2| 


Bu SETA Vakfı, Kaz Dağları soygunlarına niye kılıf uydurmaktaydı? 


Kaz Dağları'nın ardına gizlenen tezgâh, inanılmaz boyutlara varmıştı. 23 Nisan 2008 günü maden sahipleri, Maden Fuarı'nda bir toplantıda buluşmuşlardı. Kürsüde, Çevre Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kara vardı. Ünvanına bakınca, ormanların önemiyle ilgili konuşacağı sanılmıştı. Oysa durum çok farklıydı. Soyguncu madencilere ince taktikler öğretiyorlardı: “Şehirlerin, kasabaların arka görünümlerinde bu işi yapmak varken... Gelin bunu önde yapmayalım, o taraflarda yapalım. Medya gidiyor, anayolda devam ederken fotoğrafı çekiyor. Medyayı, bir tepenin arkasına götürmek isteseniz gitmez.” Salonda heyecan dalgası, hep bir ağızdan bağırıyorlardı: “Bu medyayı boğalım!” Kemâl Kara, pişkin pişkin sırıtıyorlardı. O sırada, dinleyiciler arasında bulunan Milten Madencilik Başkanı Cemil Ökten: “Gidip havadan çekiyorlar. Eskiden top atış sahasıydı, uçuşa yasaktı, rahattık!” diye sızlanmıştı. 


İşte Kaz Dağları, Şirince, Bergama ve daha nice cinayet de böyle planlanmıştı. Sabırla bekleyip alt yapı hazırlatmışlar; medyadan, yargıdan kaçmışlardı. Ta ki birileri, cinayetleri onlar için yasal hale getirene kadar. Nasıl mı? 


Bu Kemâl Kara; 2008 yılı biterken, emekliye ayrılmıştı. Ardından, Orman Genel Müdürlüğü'nde; üst düzey iki bürokratla beraber, Büyük Anadolu Ormancılıkşirketini kurmuşlardı. Ve enerji, maden, inşaat şirketlerinin ormanlık arazilerdeki faaliyetleri için hizmetler sunmaya başlamışlardı. İnternet sitelerinde gururla sıralanan referanslar 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arasında; Akfen, Doğuş, Yüksel İnşaat, Sur Enerji, Enya Enerji ve Eni Enerji bulunmaktaydı. 
Esas dikkat çeken isim ise, şu sıralar gündemde olan Kaz Dağları'nı üç koldan kuşatmış; Alamos Gold olmaktaydı. 


Bu ilişki ağı, karşı karşıya kaldığımız tehlike hakkında çok şeyler anlatmaktaydı. O gün sömürücü madencilerin şikâyet ettiği ne varsa; medyası, kanunu, bürokrasisi hepsi hizaya sokulmuşlardı. Düne kadar otoyol, HES'ler, köprüler, havalimanları, özelleştirmeler aracılığıyla yer üstündeki kaynakları tüketen şirketlerin neredeyse tamamı, bugün yer altında çalışmaktaydı. Kaz Dağları'nın bir eteğini Cengiz deliyorsa, diğerini Koç oyuyordu. Bir su kaynağını Eczacıbaşı kirletiyorsa, ötekini Bergama'yı zehirleyen Koza çürütüyordu. 


Nitekim, 11 yıl önce o toplantıda konuşulan sinsi taktikler adım adım geliştirilmiş; hukukuyla, bürokrasisiyle, şirketiyle, kolluk gücüyle bir kleptokrasiye, yani “hırsızlar rejimi'ne evrilmiş durumdaydı. Türkiye'nin 24 Haziran seçimiyle geçtiği Saray Yönetimi ve SETA Prensleri de, buna zemin hazırlamaktaydı. İnanmayan, dönüp 10 Temmuz 2018 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne baksındı. Orada; “Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Komisyonu” adlı bir kurulun, 3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 7'nci Maddesi'ne eklendiğini okuyacaktı. Kanuna göre; bu kurulun aldığı her karar, kamu yararı sayılmaktaydı. Peki bunu niye yapmışlardı? Onun cevabı da 2015'te aynı maddede yapılan değişiklikte yatmaktaydı: “Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, kıyı kanunu ile korunan bölgeler, 1'inci derece askeri yasak bölgeler, 1'inci derece SİT alanları dahil aklınıza gelebilecek her yerde madenciliğe izin” çıkarılmıştı. Böylece son engeller de kurul sayesinde aşılmış olmaktaydı. Kurulun oluşturulmasından sekiz gün sonra, Resmi Gazete'de; 616 maden sahasının, Başkanın imzasıyla ihaleye açıldığını duyurmuşlardı. 


18 Şubat 2011'de Çanakkale'de düzenlenen toplantıda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Mehmet Tombul; “Adamlar dağı sırtlayıp götürecek değil ya” diye çıkışmıştı. Bugün sadece Kaz Dağları ve çevresinde -arama/işletme olarak- 900'e yakın maden ruhsatı dağıtılmıştı. Dağı götürmek bir yana, anlaşılan dümdüz edip bırakacaklardı. 


Bütün bunlar; ülkenin ne kadar kaynağı varsa, etrafına ürkütücü bir rant ağının örüldüğünün kanıtıydı. Bu ağın basit bir haritasını merak ediyorsanız eğer, tek bir adrese bakmanız yeterli olacaktı: Encon Çevre Danışmanlık Şirketi. İnternet sitesinde; gelecekte, “bu ülkeyi kimler mahvetti?” diye soracak olanlara, gösterebileceğiniz koca bir liste durmaktaydı. Ha, sahi bu arada; AKP ve Erdoğan'ın ucuz ve uyuz bir yandaşı haline gelen Aydınlıkçılardan, bazı duyarlı yazarlar bu yüzden ayrılmışlardı. 


“Encon” şirketi, ne mi yapmaktaydı? 


Çevreye, ormanlara, sulara, tarihsel ve kültürel mirasa zararlı hangi proje varsa; yasal olarak önünü açmıştı. Hemen hemen her projede karşımıza çıkan ve Türkiye'nin ilk; Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarını hazırlamakla yetkilendirilmiş şirketlerinden. 1994'te kurulan şirket; şimdiye kadar yerli-yabancı, maden, enerji veya otoyol olarak onlarca proje için ÇED raporları hazırlamıştı. Mesela; 2006'da İzmir'in su havzasını kirleten Nurol Holding'e bağlı TÜPRAG”ın, Efemçukuru'nda açtığı altın madeni için ÇED’i, bu şirket 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hazırlamıştı. Aynı şirketin, Uşak Kışladağ Altın Madeni'nde de imzası vardı. Yine on binlerce ağacın kesildiği, Manisa Çaldağı'ndaki nikel madeninin ÇED raporu da Encon'undu. Tek tek anlatmak sayfalar tutacağından, kamuoyunun yakından bildiği bazı projeleri hızlıca sayalım: Hasankeyf'i sular altında bırakan Ilısu Barajı, Eti Maden, TÜMAD Madencilik, Eldorado Gold, Rönesans Holding, Nabucco Gaz Boru Hattı, Pera Madencilik, Koza Altın, Limak, Dedeman Madencilik, Akenerji, GAMA Enerji, İÇTAŞ Enerji, OMV, Yıldızlar Holding, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, İstanbul Havalimanı... Ve Alamos Gold. 


Hâlâ projelerin sonuçlarına bakıp, çevreyi koruyan bir ÇED raporuna imza atılabileceğini düşünen herhalde çıkmazdı. Çevre Bakanlığı'nın yetkilendirdiği, böyle 337 özel şirket daha iş başındaydı. Devletin üstlenmesi gereken denetleme işinin dahi, bir rant kaynağına dönüşmesi; yer altına kurulan tezgâhın boyutlarını ortaya koymaktaydı. Sömürücü sermayenin, ekonomik krizlere bakışını özetleyen veciz bir söz vardır: “İyi bir krizi, asla boşa harcamamak lazım.”Şu anda iktidarın ve şirketlerin yaptığını da böyle okumalıydı. İşsizliğin, yoksulluğun ve ekonomik sorunların yarattığı vasat iklimi, bir yağma bayramına çeviriyorlardı. Kaz Dağları, bu nedenle hayati bir simge konumundaydı. Yerin üstünü ve altını kuşatanların yol açtığı/açacağı yıkımın manzarasıydı. Kaz Dağları, “Hırsızlar rejimi”ne karşı direniş hattıydı. 
Dağ düşerse, halkın da düşeceği unutulmamalıydı...(37 


Şimdi soruyoruz: Türkiye'nin şu meşhur ve güvenilir(!) araştırma merkezleri; neden acaba, Otoyol ve Hava Limanı gibi büyük arazi vurgunlarının ve rant alanlarının kapışıldığı Holdinglerin ve maden arama şirketlerinin... Hangi Siyonist sermayenin uzantıları olduklarını ve SARA Y’la hangi pazarlık ve paylaşımlar karşılığı çalıştıklarını hiç yazmaz, hatta gündeme bile taşımazlardı? 


W httpsı//Wwww.yenicaggazetesi.com.tı/binali-yildirim-kirgin-kuskun-kizgin-52820yy.htm 
2) https://jöntürk.net/abd-istihbarat-raporlarinda-sisi-ve-erdogan-ile-benzerlikleri 
BI bozgur@ gazeteduvar.com.tr / 06 08 2019 


AKBABALARIN RAKİBİ, LEŞ KARGALARI OLUNCA??... 
25 Eylül 2019 | Yazar Necmettin Erdoğan Bişkin-millicozum 


Akbabaların Rakibi,Leş Kargaları Olunca!?... 


Birkaç sene önce Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül'ün, Recep Tayyip Bey'e karşı yeni parti kuracakları haberini alınca, ağzımdan bu cümle çıkmıştı: “Akbabaların rakibi, leş kargaları olunca!..” 


Biliyorsunuz, akbabalar ve leş kargaları, genellikle kaplan sırtlan gibi yırtıcıların avlarını paylaşan taşeron fırsatçılardır. Bunlar kahraman edasıyla ortaya çıksalar da, aslında küresel sömürü sırtlanı odakların maşaları konumundadır. Siyonist sömürü çarklarını ve emperyalist tuzaklarını boşa çıkaracak program ve atılımların sahibi olduğu için, 28 Şubat tezgâhıyla devre dışı bıraktıkları Erbakan'ın yerine hazırladıkları ve iktidara taşıdıkları AKP'nin karşısına, şimdi davul tozu tavrıyla Davutoğlu'nun çıktığını duyunca; “Akbabaların rakibi, leş kargaları olunca!?” demekten kendimi alamamıştım. 
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“Akbabalar”; Başkalarının karanlık projelerine taşeronluk yapmak ve pay kapmak... “Leş kargaları” ise; Akbabaların ganimet sofrasından hisse çalmak ve fırsatçılık yapmak anlamında deyim olarak AKP politikaları ve Davutoğlu palavraları için kullanılmıştır. 


Bu Davutoğlu, Babacan ve Abdullah Gül takımı, kendilerine hava basıp sahneye süren odakların, aslında Sn. Erdoğan'ın ve AKP iktidarının karşısına daha gerçekçi ve güven verici muhalefetin çıkmasına engel olma amacı taşıdıklarını anlamayacak kadar da saftırlar. Bunlar, hastalıklara karşı direnç kazandırmak üzere vücuda zerk edilen “aşı”lar, yani zayıflatılmış mikroplar konumundadırlar. 


Ve tabi, piyonların patronluk, figüranların baş aktörlük pozu takındıkları filmlerin sonu hep aynıdır. 


Davutoğlu'nun şantajı, Erdoğan'ın avantajıydı! 


Tam da; AKP'nin kuruluş yıldönümü kutlamaları sırasında eski Başbakan Davutoğlu da kendi alternatif programını yapmışmış... Delikanlı gibi çıkıp partisini kuramadığından “Dostlar Platformu” gibi isimler altında buluşmalar tertiplemekle uğraşan Ahmet Davutoğlu, “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa, bizi bugün eleştirenler insan içine çıkamazlar” buyurmuşlarmış... 2016 Mayıs'a kadar devlette en yetkili koltuklarda oturan, sorumluluk makamındaki bir zâtın bu lafları resmen siyasi bir şantajdır. Ve bunca yıldır yanında olduğu hâlde hâlâ anlamamış ki Erdoğan bu şantajları yutmayacaktır. Çünkü Sn. Erdoğan, dış patronlarla iç piyonların kimler olduklarının gayet farkındadır. 


Zavallı yandaş yalakalar da sorup duruyorlardı: Apaçık meydan okuduğunu ve yeni bir hareket başlattığını ilan etmesine rağmen Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları neden AKP'den istifa etmiyorlarmış? Yoksa partiden atılıp mağduriyet devşirme peşinde mi koşuyorlarmış? 


Ahmet Davutoğlu o konuşmasında şunları yumurtlamıştı: 


“Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa... Birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar! Açık söylüyorum. Neden mi? İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.” 


Ahmet Davutoğlu Başbakan yapıldığında, onun stratejik derinliğine(!) ve engin birikimine(!) 
övgüler uydurarak yağdanlık yapanlardan birisi olan Ahmet Hakan bile; “Ahmet Davutoğlu'nun şu iki temel soruyu yanıtlaması, şart oğlu şarttır!” demeye başlamıştı. 


“Soru Bir: Madem o dönem insan içine çıkılamayacak olaylar oldu? Siz o dönem ülkenin Başbakanı değil miydiniz? Niye hiç sesinizi çıkarmadınız? Niye müdahale etmediniz? Niye “hop” demediniz. Hepsini geçtim... Niye kamuoyuna dönüp de bir açıklama yapmadınız? 


Soru İki: Defterlerin açılması için neyi bekliyorsunuz Sayın Davutoğlu? Yoksa, “Konuşursam yer yerinden oynar” mı demek istiyorsunuz? Sizin o defterleri açmak gibi bir sorumluluğunuz yok mu? Defterlerin açılması için ille de sizin üzerinize mi gelinmesi gerekiyor? Bu nasıl iş?” 
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Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Ahmet Davutoğlu'nu destekler mahiyette; “7 Haziran ile 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına atıldığını” öne sürerek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu sürece ilişkin yaptığı açıklamalarla neyi kastettiğini şeffaf biçimde açıklaması gerektiğini vurgulamıştı. 


Yeni parti çalışmaları ile bilinen Eski Başbakan Davutoğlu'nun, Sakarya'da yaptığı tartışma başlatan açıklamalarını değerlendiren eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, “Bu açıklamalar gerçekten çok ciddi” diyerek sahip çıkmıştı. O sıcak dönemde Başbakanlık yapmış bir kişinin, bu şekilde ifadelerde bulunmasının, “meseleye ciddi yaklaşılmasını gerektirdiğine” dikkat çeken Öneş, “7 Haziran seçimleri sonucunda ortaya çıkan siyasi tabloda, CHP ile ortak hükümet kurulup kurulmaması meselesinin” tartışıldığını hatırlatmıştı. 


Öneş, şu değerlendirmeyi yapmıştı: 


“İktidar cephesinde, Davutoğlu tarafından yürütülen (CHP ile) ittifak meselesi önemliydi. Bu ittifakın kurulamaması, Türkiye'de birçok demokratik kesim tarafından kaçırılan bir fırsat olarak değerlendirilmişti. Ülkemiz, ondan sonra artan terör olayları ve çok ciddi eylemler ile karşı karşıya gelmişti. Bunlar; gerçekten terörü tırmandıran, Türkiye'deki demokratik gelişime engeller ortaya çıkaran ve Türkiye'nin iç ve dış politikasını etkileyen eylemlerdi. 
Türkiye bu süreçte, Ortadoğu politikasında farklı adımlar atmaya yönelmişti.” 


Bu konuların ima ile geçiştirilmemesi lazımdır! 


“Türkiye Ortadoğu bataklığına ve yakılan ateşin ortasına girmek durumunda kalmıştır. Ve iktidar ile muhalefet arasındaki ilişkiler de zayıflamıştır. Sanıyorum ki bu olaylar çerçevesinde meseleye baktığımızda: Davutoğlu'nun söylemek istediklerine şeffaflık kazandırılması önem kazanmaktadır. Bunu beklemek bütün vatandaşların hakkıdır. O tarihte sorumluluğu olan bir siyasetçinin, sadece ima ile bu cümlelerini bırakmaması lazımdır. 
Bunları açıklaması hayati önem taşımaktadır. Böylece Türkiye kamuoyu da aydınlanmış olacaktır!” diyen E. MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'in de herhâlde bildikleri vardı. 


Acaba Erdoğan, Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında neleri deşifre edip ortaya koyacaktı? 


Sn. Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıldönümünde yeni parti kurma çalışmaları yürüten Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na şu mesajları vermiş: “Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir, bunları milletimizin bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin” demişti. Bu mesajın satır aralarının iyi okunması gerekirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Erdoğan'ın uzun süre kader birliği ettiği isimlerdi. Belli ki Erdoğan; bazı özel dosyaları açacak, bazı ilişkileri deşifre edecekti. Demek ki hem Davutoğlu'nun hem de Erdoğan'ın birbirleri hakkında söyleyecekleri gerçekti... Ve aynı zamanda bunlar bile bile suç işlemiş ve millete-devlete rağmen iş birliği etmişlerdi. 


Fehmi Koru'nun, “Davutoğlu işte bunu yapmamalıydı... Son açıklaması iyi hazırlanmış manifestosunun etkisini sildi süpürdü...” başlıklı yazısında, eski Başbakan Ahmet 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Davutoğlu'nu kızdıracak sözler kaleme alması da anlamlıydı. Fehmi Koru, “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” diyen Davutoğlu'nun derdinin kişisel bir hesaplaşma olduğunu savunarak; “Ali Babacan ve ekibinin, Davutoğlu'nun aksine ülke sorunlarına çözümler için yönetime talip olduklarını” ortaya atmıştı. 


Davutoğlu'nun derdi “kişisel bir hesaplaşma” mıydı? 


“Davutoğlu'nun derdinin, kişisel bir hesaplaşma amacı taşıdığı belli oluyordu. Kendisinin göreve çağrılmasını, partinin Genel Başkanlığı ile Başbakanlığın önüne sunulmasını “hakkı? 
olarak görüyor ve bir süre sonra aniden Genel Başkanlıkla birlikte Başbakanlığın da elinden alınmasını içine sindiremiyordu. İçeriği bir tarafa, son çıkışının üslubu tam da bunu dışa vuruyordu. Oysa, Babacan ve kendisiyle birlikte hareket edenler, ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözümler sunmak, daha iyi ve daha çağdaş bir yönetişim anlayışını siyaset alanına taşımak ve ülke yönetimine talip olmak amacını güdüyordu ve baştan itibaren bunlar vurgulanıyordu.” diyen Fehmi Koru, anlaşılan hem bazı kirli sırların deşifre olmasından endişe ediyor, hem de “Davutoğlu tükenip tıkandı, meydan Abdullah Gül'le Babacan'a kaldı!” diye kendince seviniyordu. 


Davutoğlu'nun açmakla tehdit ettiği defterlerde hangi sırlar saklıydı? 


“Oysa, Pandora'nın kutusunu aralayıp içinden ortalığa saçılması muhtemel kötülükleri haber veren kişi; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün önünü kesmek üzere Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı'nı devrettiği, halen partisine üyeliği devam ederken ihraç kararı verilen Ahmet Davutoğlu olmaktaydı. Yoksa, Erdoğan'ın 23 Ağustos'taki gecikmiş AKP'nin 18'inci doğum günü partisine çağrılmayıp, bir de parti tarihçesinden kazıtır gibi tanıtım videosunda yok sayılınca mı, Davutoğlu Sakarya'da “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa, birçok kişi insan yüzüne çıkamaz” diye bir çıkış yapmıştı. 
Erdoğan da buna 24 Ağustos'ta Sakarya'da: “Kimse kendi ikbali, kendi hırsı için memleketi ateşe atamaz” diye yanıtlamıştı. Bu karşılıklı tehditler, “Cumhurbaşkanına hakaret” ya da “devlet sırlarını ifşaat” suçlamalarıyla yargılanıp Davutoğlu'nun hapse girmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını şimdiden söylemek imkânsızdır. Ama artık ok yaydan çıkmıştır. Çünkü bu aşamadan sonra Davutoğlu; CHP, HDP ve İYİ Partiden çağrıları yok sayıp defterleri açmazsa, hem Erdoğan'ın uyarısı sonrası söyleyeceğinden vazgeçmiş olacak, hem de muhtemel suça ortaklığı sürdürmüş sayılacaktır. Çünkü terörle mücadele, insan hayatı ve ülke güvenliğini ilgilendiren konulardır ve sonucu sadece insan içine çıkamamak ile sınırlı olamaz; yargının işi sayılır.” diyen Murat Yetkin, acaba hangi tehlikeli gelişmelerin farkındaydı ve bu tehditleri kim adına savurmaktaydı? 


Çünkü Davutoğlu, şunları da aktarmıştı: “Gelin, hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım (2015) tarihleri arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman, bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için 6-8 Ekim (2014) olayları oldu. O olaylar esnasında, çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkânı bulduk.” 
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“Hâlbuki o sırada Davutoğlu herhangi bir kişi değildi, zaten sürecin içinde bulunmaktaydı. 
2011'den beri devam eden Suriye iç savaşına Türkiye'nin çekilmesinde, Davutoğlu'nun 2009'dan itibaren sürdürdüğü Dışişleri Bakanlığının payı vardı; daha başından itibaren de Erdoğan'ın Dışişleri Baş Danışmanıydı. “Süreç”, 2012'nin Eylül ayından itibaren devam ediyordu. Daha 2014'ün Mart ayında Türkiye tarihinin -bilinen- en büyük casusluk vakasının hedefi olmuştu. Davutoğlu'nun, 13 Mart'ta Dışişleri makam odasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay (o zaman İkinci) Başkanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun katılımıyla yaptığı gizli Suriye toplantısı, Güler'in çantasında içeri sokulan kayıt cihazıyla dinlenmiş, konuşulanların bir kısmı da 26 Mart'ta (yerel seçime dört gün kala) internet üzerinden yayınlanmıştır. Davutoğlu, şimdi “kamu düzenini yerle bir ettiğini” söylediği Çözüm Sürecinin baş aktörü Fidan'ı, 2015 seçimleri öncesinde AKP milletvekili yapmak üzere istifa ettirmiş, ancak Erdoğan “kara kutum” dediği Fidan'ı MİT'e döndürmüştür. Çözüm Süreci'nin sonu ise; aslında sadece 6-8 Ekim'de PKK'nın ilk hendek- barikat ayaklanmasıyla değil, aynı zamanda Suriye'nin sınırdaki Ayn El Arab, ya da Kobani şehrinde IŞİD militanlarının saldırısı altında kalan (ve o zaman liderleri Salih Müslüm'ün Ankara'da kırmızı halıyla karşılandığı) PYD/YPG'ye yardım edilmeyince gelmiştir. Bu olay, 
20 Ekim'de ABD Başkanı Barack Obama'nın Erdoğan'a telefon edip tercihini PKK'nın 
Suriye kolundan yana kullanmasıyla Türkiye-ABD ilişkilerinde bugün de aşılamayan bir kırılmaya yol açmıştır. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ise Davutoğlu’ dur. 


7 Haziran 2015 seçimlerinde, AKP'nin Meclis çoğunluğunu kaybettiğinin belli olduğu 
saatlerde, Davutoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir “Büyük koalisyon” arayışına girdiği unutulmamıştır. Bu yapılsaydı, doğrusu bugün Türkiye iç güvenlik, ekonomi ve dış politikada daha güvenli bir konumda olacaktı. Ancak; bir yandan PKK'nın ve IŞİD'in saldırıları, diğer yandan Bahçeli'nin akıl hocalığı altında Erdoğan 1 Kasım seçimlerine gitme kararını açıklamış, neticede yürütme erkinin tamamını kontrolüne almıştır. Davutoğlu ise kendi projesi başarılı olmayınca geri çekilmek bir yana, Erdoğan'ı hararetle savunmuşlardır. 
Ancak, 22 Mayıs 2016'da AKP içinde bir darbeyle istifa etmek zorunda bırakıldığını basın toplantısında açıklamıştır. Bu istifa Davutoğlu'nun; Erdoğan'ın yüzde yüz kontrolü olmadan, Avrupa Birliği ile önemli bir anlaşma imzalamasından birkaç hafta sonradır ve Ordu içindeki Fetullahçı ayaklanma ile darbe girişiminden ise birkaç hafta önceye rastlamaktadır”|1| diyen yazar, Ahmet Davutoğlu'nu “devlet sırlarını ifşaat” suçuyla yargılanabileceğini niye hatırlatmıştı ve bütün bunları ısmarlama mı yazmıştı? 


Bu Suriye batağına saplanmamızda da Ahmet Davutoğlu'nun ABD hesabına “fırsatçı fare” rolü oynamasının büyük payı vardı! 


Hatırlayınız, yıl 2011. Büyük İsrail'e zemin hazırlamak ve Suriye'yi boşaltıp parçalamak üzere, ABD düğmeye basmıştı. Güya, “BAAS rejimini devirmek ve Arap Baharı'nı” yerleştirmek için hareket başlatmıştı. Türkiye, 900 kilometrelik Suriye sınırını göçmenlere açmıştı. Ürdün de aynı şeyi yapmış, Suriye dört bir taraftan kuşatılmıştı. Sınırlar yolgeçen hanına çevrilmiş, Hatay, Kilis gibi illerde ve ilçelerinde teröristlerin de sızdığı kamplar hazırlanmıştı. Hatta Suriye'de savaşıp akşam yemeğine Türkiye'ye gelenler bile vardı. 
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İşte bu Ahmet Davutoğlu, o süreçte her gün kameraların karşısındaydı. Söze “Katil Esad” diye başlamakta, Esad yönetiminin yakında düşeceğini haykırmaktaydı. 


Davutoğlu, davultozu cinsinden stratejik kafasıyla, ucuz kahramanlık peşinde koşan Erdoğan'ı bile “Bayramda, Emevi Camisi'nde namaz kılmaya!” inandırmıştı. Ama olmamıştı, tutmamıştı. Davutoğlu dağdan yuvarlanmış, Erdoğan Esad'ın arkasındaki Rusya'ya sığınmıştı; ama Esad hâlâ görevinin başındaydı!.. 


Ve şimdi, Suriye İdlib'de işler iyice karışmıştı. Peki, İdlib'de kimler vardı? Rusya'dan gelen cihatçılar, Çin'in Uygur bölgesinden getirilen savaşçılar ve CIA'nın staj için dünyanın diğer bölgelerinden taşıdığı elemanlar yığılmıştı. Esad güçleri, Rusya desteğinde adım adım ilerleyip en son Han Şeyhun'u ele geçirmeyi başarmışlar ve bir süpürme hareketi başlatmışlardı. İdlib'in yüzde 90'ını kontrol eden Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) militanları kaçmaya başlamıştı. Halep'le Lazkiye'yi, Halep, Huma ve Şam'ı birbirine bağlayan M4 ve M5 karayolları denetim altına alınmıştı. 


“Ancak, “Suriye İdlib'i yabancılardan temizliyor? diye Türkiye'de telaşlananlar vardı. 
Türkiye'nin bölgedeki gözetleme noktalarını, kendilerine “bahane kalkanı? yapıyorlardı. Oysa bunların çoğu, Türkiye'de Mehmetçiğe karşı PKK'lıların yanında duranlardı, şimdi Suriye'de Mehmetçiğe sığınıyorlardı.”(2| Yani asla samimi davranmıyorlardı, sürekli istismarcılık yapıyorlardı. Asıl üzerinde durulması ve kafa yorulması gereken soru ise; terör devleti İsrail'in de her fırsatta, neden Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına saldırdığıydı? Suriye konusunda, İsrail'le aynı cephede olmak nasıl bir tutarlılıktı? 


Son günlerde tansiyonun hiç düşmediği Suriye konusunda, ABD'den kritik bir açıklama yapılmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Sean Robertson, Anadolu Ajansı muhabirinin yazılı sorusunu yanıtlarken, omurgasını terör örgütü PKK/PYD'nin oluşturduğu SDG yi de güya uyarmıştı. 


Sözcü Robertson, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşuna ilişkin, AA muhabirinin yazılı sorusuna verdiği yanıtında: “Bugün, ABD'li ve Türk yetkililer ile ABD-Türkiye keşif uçuşunu gerçekleştirmişlerdir. İki ülkeden birer General'in, aynı helikopterde uçması önemlidir. Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir. Bu durum, Türkiye'nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerini giderme ve Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir.” ifadelerini kullanmıştı. 


Açıklamasında Robertson, omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne de yer ayırmıştı. Robertson, “IŞİD karşıtı koalisyonun ve ortaklarının, IŞİD'in kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefine odaklanmasını istiyoruz” buyurmuşlardı... 
Yani, ABD'nin ve tabi İsrail'in asıl amacı, IŞİD'le mücadele ediyor bahanesiyle sahip çıktıkları PKK-YPG devletçiğine zemin hazırlamaktı... 


Siyonist tanrıları ve şeytanın saltanatı! 
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Siyonist odakların oluşturdukları 300'ler Kurulu, diğer adıyla Olimpos Tanrıları, Gizli Dünya Devleti adına çalışan bütün sinsi örgütlerin genel karargâhıdır. Günümüzde ABD'nin yönetim ve denetiminde olsa da asıl kurucusu İngiliz Yahudi baronlarıdır. Olimpos Tanrıları'nın siyaset, ticaret, banka sistemleri, medya ve askerleri örgütlediği, yönlendirdiği kulaktan kulağa fısıldanıp durmaktadır. Eski istihbaratçı Dr. John Coleman'ın araştırmalarına göre 300'ler Kurulu, İngiltere Yahudilerinin en eski kuruluşu Doğu Hindistan Şirketi'yle doğrudan bağlantılıdır. Bu şirketin insan değil, “şeytan icadı” olduğunu bugün İngilizler bile konuşmaktadır. Hindistan'da başlattığı afyon ticareti nedeniyle şirket akıllara ziyan bir servet yığmış, bu da 300”ler Kurulu'nun gücüne güç katmıştır. 


Gerek şirket gerekse onun izinden yürüyen 300'ler Kurulu; gerçek Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi bütün Hak dinlerden nefret edip, bunlardan kurtulma ve yeryüzünde bir 
dinsizlik saltanatı kurma çabasındadır. İlluminati'nin kurucularından Adam Weishaupt, 1 
Mayıs 1776'da yaptığı bir konuşmada şu itiraflarda bulunmuşlardır: 


“Bizim sırrımız şudur: Eğer bütün dinleri yok edeceksek, kendimizi dindar göstermek zorundayız ve dindar görünümlü adamlarımızı iktidara taşımalıyız... Bizi amacımıza ulaştıracak her yol, ne kadar tiksindirici olursa olsun mubahtır ve kutsaldır! Bunu başarmanın yolu ise; çok gizli bir cemaat olarak çalışmayı ve zaman içinde teker teker bütün devlet kurumlarına sızmayı gerekli kılmaktadır. Çünkü, devletlerin elindeki bütün imkânları kendi amaçlarımız doğrultusunda kullanmalıyız. Düzenimizin amacı; başta Hristiyanlık ve Müslümanlık olmak üzere bütün dinleri yozlaştırmak ve kendi amaçlarımıza hizmetkâr yapmaktır.” 


Onlara göre dünyanın kaynakları lazımdır ve yararlıdır, ancak “gereksiz ve değersiz halk yığınlarınca” tüketilmelerine fırsat tanınmamalıdır. Gerek İlluminati, gerek 300'ler Kurulu, kendi ırkları yani Siyonist Yahudi mensupları dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamaktadır. İngiliz Derin Devleti'nin ve Siyonist merkezlerin yönetim ve denetimindeki gizli kurumların hedeflerini Dr. John Coleman şöyle açıklamaktadır: “İncil'in (Kitab-ı Mukaddes'in) Yaratılış Bab'ında belirtilen “dünyayı ve uzayı ele geçir? buyruğu, Siyonistlere göre ancak uzun vadeli işlerin güvencesi olan sanayiye ve teknolojiye dayalı iş pazarlarının (industrial job markets) ele geçirilmesiyle gerçekleşebilir. Bunun yolu; Hristiyanlığı ve Müslümanlığı zayıflatıp yok etmek, kendi kontrolleri dışında sanayileşmiş ülkeleri çökertmek, 300'ler Kurulu'nca gereksiz bulunan ve nüfus fazlalığını oluşturan yüz milyonlarca insanı imha etmek ve Kurul'un küresel tasarımlarına ayak direten her lideri etkisiz hale getirmekten geçmektedir...”f3) 


Bu gerçekleri bilmeden, 28 Şubat tezgâhını da, Suriye Savaşı'nı da anlamak imkânsızdır. 


Türkiye'nin Suriye'deki Afrin harekâtıyla yükselen yıldızının, devamında Soçi'de varılan İdlib mutabakatıyla parlatılması ve şimdi tam aynı yerden sönmeye yüz tutması, iktidar yandaşlarını bile telaşlandırmıştı. Soçi ve genel olarak Astana süreci, Türkiye'nin ABD dışındaki çözümün parçası olarak yorumlanmıştı, ama şimdi bu tercihlerin kof çıktığı anlaşılmıştı. Çünkü, bizzat çözümün lideri kabul ettiğimiz Rusya, İdlib'de Suriye rejiminin önünü ardına kadar açarken Türkiye'yi pervasızca devre dışı bırakmıştı. Üstüne bir de tam 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bitti ve artık Suriyelileri geri göndermenin zamanı geldi derken yeni bir göç dalgasını da tetiklemiş durumdaydı. Putin, İdlib'den canını zor kurtaran ve bir milyona yakın oldukları tahmin edilen göçmenlerin Türkiye sınırına dayanmasına ve ülkemize sığınmasına aldırır mıydı? Mümkün değil; görünen o ki umurunda bile olmazdı. Aylardır şehri bombalarken, bizim çok değer verdiğimiz Soçi mutabakatı da pek dikkate alınmamıştı. 


Bütün bunlar aynı zamanda Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge görüşmelerinin ilk kez elle tutulur bir seviyeye geldiği günlerde yaşanmıştı. Yoksa Rusya bu masayı dağıtmaya mı çalışmaktaydı. Ancak, ortada İdlib faktörü olmasaydı bile istediğimiz vasıflarda bir güvenli bölgenin kurulması zaten ihtimal dışıydı. Yani, Rusya'nın bir oyun planı varsa bile ABD'nin bunu güvenli bölge üzerinden bozmak gibi bir reaksiyonu olmayacaktı. Yani ABD ile Rusya; Suriye'yi parçalamak ve Türkiye'yi devre dışı bırakmak hususunda, sanki gizli bir mutabakata varmıştı. Türkiye bir yandan Kuzey hattı boyunca YPG hâkimiyetine karşı çıkarken, öte yandan da Esad'ın liderliğine de yanaşmamaktaydı. Oysa Esad'lı ve YPG'li Suriye, ABD ve Rusya'nın ülke üzerindeki mutabakatlarının parametreleri haline gelmiş durumdaydı. ABD ve Rusya için çözüm olarak görülen bu durum; bizim için 3,5 milyonu aşkın göçmen, sınır hattı boyunca YPG devletçiği ve en nihayet Şam'da Ankara'ya karşı bilenmiş bir diktatörün olduğu karanlık tablodan başka bir şey olmayacaktı.” diyen yandaşlar, Erdoğan'ın Suriye politikasının iflasını haykırmaktaydı. 


İşbirlikçi Politikaları İflası! 


“Artık Suriye ordusu, Rusya'nın da desteğiyle İdlib'e yaklaşmıştı. Bu arada Esad güçleri, Türkiye'nin kurduğu gözlem noktalarını vurmaya ve Türk konvoyuna ateş açmaya başlamıştı. 
Rusya lideri Putin'in, Türkiye'yi Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülükleri konusunda uyardığı, Türkiye'nin ise aynı günlerde ABD ile güvenli bölge ve müşterek harekât merkezi konusunda uzlaştığı dikkate alındığında, Rusya destekli Suriye'nin İdlib'e yönelik harekâtının zamanlaması, kapsamı ve hedefi daha da ortaya çıkmaktaydı. Türkiye, yanlış Suriye politikasının artan maliyetiyle ve acı neticeleriyle baş başa kalmıştı. Komşularımızın toprak bütünlüğünün, aynı zamanda kendi toprak bütünlüğümüzün güvencesi olduğunu bir türlü anlamamak, ülkemizi çok boyutlu olarak baskı altına almakta ve bize pahalıya mal olmaktaydı. Oysa denklem çok basit ve kısaydı. Komşunuzun güvenliği, sizin güvenliğiniz sayılırdı. İkisi birbirinden bağımsız ele alınamazdı. Ülkelerin ulusal güvenlikleri gerek coğrafi nedenlerle gerek ittifak ilişkilerinden ötürü, diğer ülkelerin ulusal güvenliğinden ayrı yorumlanamazdı... Türkiye, Erdoğan iktidarının kendi hatalarının da etkisiyle, Irak ve Suriye'de, maalesef büyük güçlerle komşudur artık. Irak'ın kuzeyinde ABD'yle, Suriye'nin kuzeyinde ise ABD ve Rusya'yla karşı karşıya kalmıştır. Bu iki ülke, farklı gerekçelerle de olsa, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına karşı çıkmaktadır. Dahası, ikisi de PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarıyla yakından irtibatlıdır. Türkiye ise bölgedeki gelişmeleri etkileme kabiliyet ve kapasitesinden daha çok, bölgedeki gelişmelerden etkilenen bir bünyeye sahip olduğundan, ABD ve Rusya arasında denge tutturmaya çalışmaktadır ve zorlanmaktadır...” uyarıları dikkate alınmalıdır. 


“Bambaşka bir AKP!” arzuları, “Lapalaçka bir AKP idik!” itirafı mıydı? 
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Mehmet Metiner “Bambaşka bir AK Parti” başlıklı yazılar hazırlamaktaydı. Bu yaklaşım “Şimdiye kadar lapalaçka bir AKP vardı” gerçeğinin dolaylı itirafı olarak okunmalıydı. Hata Sn. Erdoğan bile, AKP'nin 18. Kuruluş (o Yıldönümü konuşmasında: “Kardeşlerim, bize Ömerler lazım. İşte bu Ömerleri bulduğumuz zaman, şunu bilesiniz ki çok farklı bir konuma geleceğiz!” buyurmuşlardı. Demek ki AKP, Ömer'siz başlamış ve bugünlere Ömer'siz taşınmıştı... Yoksa bu itiraflar, İbni Selül'ler ve İbni Sebe'lerle, Feto gibi yalancı Müseyleme'lerle, artık yol alınamayacağının, Hz. Ömer gibi adil ve asil şahsiyetlere ve tabi AB'ci değil İslami zihniyetlere bağlanmak ihtiyacının, çok geç kalınmış acı haykırışları mıydı? Bu sözler samimi bir pişmanlığı, milli ve manevi duyarlılığı mı yansıtmaktaydı, yoksa binlerce kez izleyip tecrübe ettiğimiz yeni bir istismar edebiyatı mıydı, yakında ortaya çıkacaktı... Ama imanen, vicdanen ve tarihen kesin olan bir şey vardı: Herkes ettiğini bulacak, Allah mutlaka intikamını alacak ve hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacaktı!.. 


Ulusalcıların Tutarsızlığı! 


“Çok partili hayata geçtiğimiz 1946'dan bu yana, onlarca siyasi parti kapatılmıştı. Ama hiçbirisi HDP kadar açıkça ve küstahça anayasayı hiçe saymamıştı. Anayasa Mahkemesi'nin parti kapatma gerekçeleri, Devlet'in üç temel korkusuyla alâkalıydı: Komünizm, Şeriatçılık ve Bölücülük. Birincisiyle, ülkenin entelektüel birikimini iki kez kökünden sökerek çok başarılı biçimde mücadele ettiler; sonunda müstevliler ikincisini (AKP'yi) iktidara getirip, üçüncüsünü (HDP'yi) ikincisinin himayesine verdiler. 


Oysa Ceza Kanunu'nun (TCK) 141-142. Maddeleri “sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek vs...” diyerek her türlü “komünist ve sosyalist” örgütlenmeyi; 163. Maddesi, “Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla vs...” diyerek her türlü “şeriatçı” örgütlenmeyi; Siyasi Partiler Kanunu'nun 81. Maddesi, siyasi partiler “azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler, azınlık yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler vs...” diyerek her türlü “bölücülüğü” kontrol altında tutmaktaydı. Ancak Turgut Özal, 24 Ocak Kararları'nın üst yapısını oluşturmak için 1991 yılında bütün bu mekanizmaları kaldırarak Devlet'e karşı işlenen suçları “Terörle Mücadele Yasası” içinde toplamıştı. 


2002'de iktidara getirilen AKP'nin, bağa bostana girer gibi bütün devlet kurumlarına dalması, en pervasız biçimde “laiklik karşıtı hareketlerin odağı” hâline gelerek, ümmet ideolojisiyle hegemonya kurmaya çalışması, (bu iddia Aydınlıkçıların açık bir iftirasıydı, zira AKP kendileri kadar AB'ciydi, asla Ümmetçi ve İslam Birlikçi olmamıştı) PKK'yla “açılım” adı altında deneysel uygulamalara girişmesi, kuruculuk vasfı taşımayan bir meclis çoğunluğuyla Anayasa'ya müdahale ederek rejimi değiştirmesi, hep bu yasal boşluk sayesinde mümkün oldu. (Madem öyle, şimdi Perinçek'in hararetle AKP ve Erdoğan'ı desteklemesi nasıl okunmalıydı?) 


Ancak, geçmişte kapatılan bu partilerin hiçbiri, dağdaki bölücü terör örgütüne asker alma dairesi olarak hizmet etmemişti; sahip oldukları belediye imkânlarıyla, dağdaki eşkıyaya sıcak yemek göndermemişti; “Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini!” diye efelenmemişti; 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TBMM. koridorlarında “Biji Serok Apo!” diye (2 Mayıs 2016) slogan atma küstahlığı göstermemişti; seçimlerden önce halkın önüne çıkıp şenlikli sonsuz demokrasi, 36 etnik gruba kucaklayıcı “demokratik” özgürlük vaat edip, seçimlerden sonra “Biz sırtımızı YPG'ye, YPPyel4)J dayıyoruz” diyerek tam bir “demokratik!” sahtekârlık örneği sergilenmişti. 


HDP'nin, hendek savaşında dibe vurup taban kitlesini kaybettikten sonra düzen partileri (CHP, İP vs.) tarafından ve AKP'nin himayesi altında adım adım meşruiyet platformuna nasıl 
taşındığını gördük. HDP'nin kesinlikle kapatılması gerekirdi. Bugüne kadar kapatılan 28 
siyasi partinin hiçbiri kapatılmayı HDP kadar hak etmemiştir. Fakat AKP, Amerika ve Avrupa'yı gücendirmemek ve yeni bir taktik “açılım” imkânını zulada tutmak için HDP'ye dokunmadı. Afrin kuşatması sırasında YPG güçlerinin otobüslerle şehri terk etmelerine izin verilmesi de aynı mantığın ürünüdür. 


Şimdi üç Belediyeye kayyum atandı diye bazıları seviniyor, bazıları da “demokrasi” diye feryat ediyor. Adamların seçilmek için gerekli şartlara sahip oldukları saptanmış, Devlet tarafından ceplerine paralar aktarılmış, “demokratik” biçimde seçilip mazbatalarını almışlar. 
Elbette belediyeyi PKK'nin hizmetine vereceklerdi. Bu durumu vaktinde önlemek varken, belediyeleri önce HDP'ye teslim etmenin; daha sonra da Reis'in resimlerini duvara asan Valileri, televizyonda eski sıkıyönetim komutanları gibi göstererek, insanları sokakta gazlayıp döverek kayyum atamanın sebebi ne olabilirdi? İki sebebi olabilir: devletin bir kesimi tehlikeyi görerek Saray Hükümeti'ne baskı yapmış olabilir; ya da Saray Hükümeti, HDP'nin bölge insanını kışkırtmasına imkân hazırlayarak bir tür “Takrir-i Sükün” ilanına zemin hazırlıyor olabilir... İnsanın aklına üçüncü bir ihtimal gelmiyor. Ya önlem ya da bilinçli provokasyon. Göreceğiz.”|5| diyen Ulusalcı yazar, Genel Başkanlarının yalınkılıç Erdoğan fedaisi kesilmesinden... Hatta, “Devlet Bahçeli ve AKP ile aynı safta milli mücadele verdiklerinden” onurla bahsetmesinden habersiz olamazdı... Yoksa bu kof, biraz da Moskof çıkışlar, isyan eden tabanlarını avutup oyalama amaçlı mıydı? 


U httpsı//Wwww.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/08/25/davutoglunun-acmakla-tehdit-ettigi- 


defterlerde 

2! https://Wwww.aydinlik.com.tr/esad-atesle-mi-oynuyor-ismet-ozcelik- 

BI https://www.star.com.tr/yazar/olimposun-yeni-tanrilari--dunyayi-yoneten-300-kisi-yazi- 
1475859/ 

“l YPJ: YGP'nin kadın kolu 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK'LE TAYYİP ERDOĞAN İRTİBATI VE VATİKAN'LA 
SİYONİST BARONLARIN İTTİFAKI 
24 Ocak 2021 | Yazar Ahmet Akgül-millicozum 


“Hadi canım... Biz hiç Siyonizm'in tuzağına düşer miyiz?.. Biz hiç Yahudi'nin Dünya hâkimiyeti hedefine alet edilir miyiz? Biz böyle bir gaflet, cehalet ve dalalete girer miyiz? diye gururlanan nice Müslümanları ve oluşumları bile, hatta Siyonizm ve Emperyalizm aleyhinde zafer marşları söylete söylete, bu malum ve mel'un merkezler, insanları Şeytani emellerine ve zulüm düzenlerine hizmet ettirmektedir. Cenab-ı Hakkın: “Ey 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Ademoğulları, Ben sizi (uyarıp): “Sakın şeytana kulluk etmeyin, çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır;? diye ahit almamış mıydım?” buyurması boşuna değildir.” anlamında defalarca uyaran Erbakan Hocamızın bu ikazları SP'liler ve Milli Görüşçüler için de geçerli ve gerekli olan hatırlatmalardır. “Yüz ölçümlerine göre ülkeler” diye internete girdiğimizde karşınıza 
250 kadar isim çıkacaktır. Bunların 100 kadarı Devlet, 50 kadarı Devletçik, geri kalan 100 
kadarı ise adını bile hiç duymadığınız küçücük ada ülkecikleri konumundadır. Bu 50 kadar Devletçik fiilen, 100 kadar ada ülkecik ise resmen ve tamamen Rothschild ve Rockefeller gibi 
13 Siyonist Yahudi ailesinin özel mülkiyeti altındadır. Siyonist şebeke güdümündeki BM ve 
NATO gibi küresel teşkilatları kullanarak özel devlet statüsü kazandırdığı bu ada ülkelerinde; offshore bankacılığından fuhuş bataklığına, uyuşturucu üretim ve taşımacılığından silah kaçakçılığına, terörist ve ajan eğitme kamplarından pahalı tatil cenneti(!) ortamlarına her türlü rezalet düzenini ve sömürü hakimiyetini kurmuş durumdadır. 


İşte bu Siyonist baronlardan Rothschild ve Rockefeller çete başları, geçen aylarda VATİKAN Devlet Başkanı PAPA ile“Kapsayıcı ve kucaklayıcı Kapitalizmi yaygınlaştırma ortaklığı” kurma anlaşmasını resmen ve alenen imzalamışlardı.|1| Artık herkes biliyordu ki AB'nin manevi merkezi Vatikan'dı, ABD'nin gizli patronları ise Siyonist sermaye baronlarıydı. Ve her ne hikmetse bu AB ve ABD, görünüşte “Ondan hiç hoşlanmıyor, sürekli sorun çıkarıyorlar...” gibi davransalar da, gerçekte özellikle Erbakan'dan koparıp iktidara taşıdıkları ve her türlü tavizi kopardıkları için, dolaylı şekilde sahip çıktıkları Sn. Erdoğan'ın, hatırlanacağı üzere Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaretleri; “Yoksa SP'yi de, Vatikan gibi, küresel Siyonizm'in safına çekme tuzağına, “AKP ile seçim ittifak? kılıfi mı sarılmaktaydı?” sorularının kafamıza takılmasına yol açmıştı. Çünkü Rahmetli Erbakan Hocamızın buyurdukları gibi, “Biz her taşın altında Yahudi aramıyorduk, ama her taşın altından onlar çıkmaktaydı!” Bu arada bizim Siyonist olmayan Yahudiler ve emperyalist emeller taşımayan Hristiyan kesimlere karşı hiçbir ön yargımızın ve düşman tavrımızın asla bulunmadığını da peşinen ve samimiyetle vurgulamış olalım. 


Bir Milli Gazete yazarımız Erdoğan'a şöyle sitem ediyorlardı: 


“Niye yanımızda değilsiniz?” diye sitem edenler var! “Niye omuz omuza değiliz?” diye kırılanlar var! Böyle sitem edenlerin aslında kendi kendilerine şu soruyu sormaları gerek: Bu kardeşlerimiz niye bize böyle mesafeli duruyorlar? Yani suçu karşılarındakilerde aramaktan çok önce kendilerinde aramaları gerek! Herhalde durduk yerde kendilerine küstüğümüzü düşünmüyor ve onlarla omuz omuza durmaktan kaçındığımızı varsaymıyorlardır!.. Bugün bizim cenaha bakarak “omuz omuza olmamız gerekenler niye bize omuz vermiyorlar” diye sitemde bulunanların çeyrek asra yaklaşan iktidarları süresince ne zaman sıcak bir ilgisini gördük? Ne zaman açıklama ve konuşmalarında “kardeşlik hukukunu” akıl ettiler? Ne zaman eski günlerin hatırına bizi eleştirirken dillerine hâkim oldular? 


Sırf ekonomik konulardaki hataları nedeniyle kendilerini uyarmaya çalışan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na hitap ederken her türlü saygı kuralını bir kenara bırakarak “Bay Temel” diye seslenmeyi normal görenler kimlerdi? Bir kendilerinden gördüğümüz muameleye bakıyoruz. Bir de bizlerden bekledikleri muameleye bakıyoruz. 
Gösterdikleri muamele bekledikleri muameleyi hak ediyor mu? 
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Evet, “niye bizim yanımızda değilsiniz” diye sitem edenler aslında kendi kendilerine “bu insanları niye bu kadar uzaklaştırdık” sorusunu sormalılar. Yani “birlikte hareket etmeyi” gerçekten arzu ediyorlarsa, o zaman “gönül almayı” akıl edebilmeliler. Hatta sadece “gönül almakla” kalmayıp bu dışlayıcı ve küçük görücü davranışlarından dolayı “özür dilemeyi” denemeliler. Kendileri ne kadar ilgi, ne kadar saygı ve ne kadar sevgi görmek istiyorlarsa bilmeliler ki karşı taraf da benzer beklentiler içindedir. “Bizi desteklemelisiniz, bizi desteklemeye mecbursunuz” gibi bir dayatma yerine makul ve mantıklı talepler ile seslenseler daha sağlıklı ve isabetli bir adım atmış olurlar... Ve marifet iltifata tabidir, fırçalanmaya azarlanmaya değil!”[2] 


Sanki; Sn. Erdoğan ve AKP iktidarının asıl suçu ve sorumluluğu; Milli Görüş'ün Kur'ani ve insani hedefli projelerini sekteye uğratması ve 23 İslam Ülkesini parçalayıp Büyük İsrail'i Kurma hevesini güden BOP'a eşbaşkanlık karşılığı iktidara taşınması değilmiş de, kendilerinden sıcak ilgi ve iltifatı esirgemeleriymiş!.. 


Sanki SP yöneticilerinin ve kalemşörlerinin asıl üzüntüleri ve sitemleri; Erdoğan'ın ve iktidarının 18 yıl boyunca yaptıkları korkunç boyutlardaki ahlâki ve ailevi tahribatları... Bu meyanda zinayı ceza olmaktan çıkarmaları, eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi sapkınlara koruma ve meşruiyet kazandırma kılıfı olan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaları değilmiş de; Genel Başkanlarına “Bay Temel...” diye seslenmeleriymiş!?. 


Sn. Erdoğan ve AKP kurmayları bunlara biraz gönül alıcı laflar etselermiş... Biraz “makul ve mantıklı talepler ile gelselermiş...” Bu dava hainleriyle, bu din ve devlet tahripçileriyle “birlikte hareket etmeye” çoktan razı ve hazır beklemektelermiş... 


Ama bu Zavallı Zevat hiç değinmiyor ve dile getirmiyorlardı: 


Sn. Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret edip 9051'e ulaşmak için tavlamak niyetiyle kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerinde, ona: 


“Tam 18 yıldır, Allah sana tek başına iktidar imkânı verdiği halde, bu Kur'an'ın haram kıldığı hatta, Allah ve Peygamberle savaşmak saydığı FAİZ düzeninden kurtulmak için neden hiçbir adım atmadınız? 


Ahlâksız yayınlar ve programlarla, yetmez zinayı suç olmaktan çıkarmakla... Daha da beteri İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayıp eşcinsellik ve lezbiyenlik sapkınlarına meşruiyet kazandırmakla bu milleti yozlaştıracak tahribatları ne zaman durduracaksınız? 


Bizi asla aralarına almayacaklarını defalarca ve aşağılayıcı bir küstahlıkla açığa vurmalarına rağmen, hâlâ ne zaman AB kapısında kıvranmayı bırakıp Erbakan Hocamızın tarihi D-8 girişimini canlandıracak ve İslam Birliğini kurmaya yoğunlaşacaksınız?” diye niye sormamışlar ve tebliğ görevini yapmamışlardı!? 


Aradan haftalar geçmesine rağmen, Oğuzhan Asiltürk'ün Sn. Erdoğan'a bu tür teklif ve tavsiyelerde bulunduğuna dair tek bir ifadesine rastlanmamıştı... Milli Çözüm'ün bu uyarılarından sonra bu yönde beyanları olursa, bunların da yalan ve uydurma olduğu zaten sırıtacaktı. 
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Şimdiden ve en net ifadelerle hatırlatıyoruz ki; 


Sn. Erdoğan'ı ve AKP iktidarını, bu tür yanlış ve yıkıcı tahribatlarından vazgeçirip Milli ve yerli atılımlara yönlendirecek şartlar, hem de alenen koşulup sözler alınmadıkça... Milli Görüş hedeflerine ve Adil Düzen projelerine sahip çıkılıp, bunları topluma anlatma ve uygulama fırsatı yakalama amacımız açığa vurulmadıkça... Sırf kuru kardeşlik edebiyatı ve aynı gelenekten gelindiği safsataları, Oğuzhan Asiltürk ve ekibinin sinsi tahribat hesapları uğruna girişilecek bir seçim ittifakında, iz'an ve vicdan ehli hiçbir Saadet Partilinin bu vebale ortak olmayacağını ve oy kullanmayacağını şimdiden hatırlatmamızda fayda vardır ki, atılacak adımlar asla vazgeçilmez ve taviz verilmez kurallara göre atılsın!.. 


Sn. Erdoğan'ın, “Kur istikrarı, enflasyonla mücadelede çabası” lafta kalmakta ve sadece halkımız avutulup oyalanmaktaydı. Çünkü biraz ekonomi alakadarlığı olan herkes biliyordu ki; asıl amaç faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmek olmalıdır. Çünkü faiz enflasyonla doğru orantılıdır, faizi ne kadar aşağı çekerseniz enflasyon da aşağı düşmek durumundadır, üstelik biz bunu defalarca yaşadık. 


Sn. Erdoğan bu tür kof çıkışlarla kendilerini faiz sorumluluğundan kurtarmaları imkânsızdır. 
Geçmiş dönemde damadı Berat Albayrak'ın yapmış olduğu 130 Milyar dolarlık kayıp döviz vebali de hâlâ kendisinin sırtındadır. Türkiye maalesef son iki yılda iki büyük fantezi yaşamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz fantezisi de ülkemizi 2 Trilyon lira zarara uğratmıştır. Şimdi, hiç döviz kalmamıştır, eksi 50 Milyar Dolara düşmüş durumdadır. Tek ve gerçek çare, Rahmetli Erbakan Hocamızın Refah-Yol dönemindeki gibi, üreterek ve Milli hedeflere yönelerek kazanmak ve kalkınmaktır. 


SP nereye Kaydırılmaktaydı? 


Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, (Milli Görüş Lideri(!) ise Oğuzhan Asiltürk'müş!?) Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirmesi haklıydı: “Tüm karar yetkisi bir kişide. Dünyada böyle sistem yok. Sistemi ne Türkiye götürebilir, ne de siyasi partiler kaldırabilir. Değişikliğe ihtiyaç var.” diye çıkışmıştı. 


Sn. Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk”le görüşmesini değerlendirirken, TV 5'te katıldığı programda şunları açıklamıştı: “Kaos ortamının yok olmasını istiyorsak, farklı görüşlere sahip siyasilerin bir araya gelmesini gerekli görüyorum. Cumhurbaşkanı'nın, Oğuzhan Bey'i ziyaretini önemsiyorum. Ziyaretten bir gün önce Oğuzhan Bey bana söyledi. 
Ama böyle bir ziyaret bekliyor muydunuz? deseniz, aklıma gelmiyordu. 


Mesela (bugünkü) Başkanlık Sistemi; bu sistem, Türkiye'yi taşıyamıyor. Başlangıçta 501-1 lehimize diye düşündüler. Şimdi 1 bile önemli hale geldi. Şeffaflık olmadan güven olmuyor. 
Birçok ihale yapılıyor, bunlar şeffaf değil, nasıl verildiği bilinmiyor. Bugünkü sistemle, ülkedeki kutuplaşmayı önlemeniz mümkün görülmüyor. Bütün karar yetkisi bir kişide toplanıyor. Dünyada böyle bir sistem yok. Bu tür Başkanlık Sistemini ne Türkiye götürebilir, ne de siyasi partiler kaldırabilir. Mutlaka değişikliğe ihtiyaç var. Şu anda Meclis'in varlığı ile yokluğu arasında da bir fark görünmüyor.” tespitleri haklıydı. Ama“AK Parti'den tanıdığımız, bildiğimiz kişiler ayrıldı. Cumhurbaşkanı için endişe verici bir tablo ortaya çıktı. 
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(Sn. Erdoğan'ın) Kendisini yalnız hissetmesinin sebeplerinden birisi de bu olmalıydı. 
Etrafında yola çıktığı arkadaşlardan kimse kalmadı ve bu insanı endişeye sevk eder. Neden insanlar gidiyor? Bunun cevabını bilmek zorundadır. Cumhurbaşkanı'nın becerisini takdir ediyorum. Birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayan MHP ve Vatan Partisi'ni bir arada tutabilmesi takdire şayandır. Üstelik Perinçek, “Türkiye'yi ben idare ediyorum' demekten sakınmamıştır. Bu kadar ileri gidiyor, garip... Bahçeli'nin tavrı ise çok daha sert. Bu üslupları bir arada tutmak epeyce zor. Sayın Cumhurbaşkanı belki de buradan (ve bu bağımlılıktan) da kurtulmak istiyor olabilir.” şeklindeki beyanları ise kafa karıştırıcıydı. Yoksa Sn. 
Karamollaoğlu “Biz Erdoğan'a ve iktidarına koltuk değneği olmaya hazırız!” mesajını mı açıklamıştı?!. 


Maalesef çifte standartçılık, kutsalları istismarcılık ve kahramanlık kılıflı sahtekârlık her tarafı sarmıştı. MİLKO 5'inci Şube Başkanları toplantısında (11 Ocak 2021) “Kutuplaşmayı 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önlemeye çalışacağız!” diyen Oğuzhan Asiltürk'ün, aslında “İşbirlikçi AKP'ye payanda olacağız ve SP'yi küresel Siyonizm'in uyumlu bir şubesi yapacağız!” demeye çalıştığının hiç kimse farkına bile varmamıştı. TİMAV (Türkiye İmam Hatipliler Vakfı)nın Seçmeli Ders çağrısı da işte böyle bir aldatmacaydı. Çünkü 12 Eylül sonrası Kenan Evren bile Din Derslerini mecburi yapmışken, Erdoğan iktidarı tutup “Seçmeli Ders”ler arasına atmıştı. İşte AKP iktidarının bu sahtekârlığını açığa vurması ve halkımızı uyarması gereken TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz, bunu yapacağına; “Duyarlı vatandaşlar, okullarda çocuklarının Dini Bilgiler Derslerini seçmeleri için müracaatta bulunsunlar” çağrılarıyla oyalanmakta ve Din 


Derslerinin tekrar mecburi yapılması için hiçbir girişimde bulunmamaktaydı. 


Bu arada Sn. Erdoğan'ın SP'yi, hatta İyi Parti'yi rahatlatmak için; “Seçim yasası başlığı altında, dar veya daraltılmış bölge sistemleri, barajın yüzde 5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi ve milletvekillerinin parti değiştirmelerinin (o güçleştirilmesi” gibi seçenekleri tartışmaya açtığı konuşulmaktaydı. 


Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güya daha demokratikleştirmek için iki önemli yasanın değiştirilmesinden yanaydı: Bunlar, Seçim ve Siyasi Partiler Yasasıydı. Siyasi Partiler Yasası'ndaki ise en dikkat çekici hazırlık, “Parti Genel Başkanlarının o partinin üyeleri tarafından seçilmesi şartının konulmasıydı...” Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi de tüzüğünde, parti başkanını parti üyelerinin seçmesi ve iki dönem şartı vardı. Bu çalışma, daha çok CHP içi muhalefetin de gündeminde bulunmaktaydı. 
Onlara göre mevcut bu delege sistemiyle Kılıçdaroğlu yönetimini değiştirmek imkânsızdı. 
Ama eğer yeni yasa önümüzdeki aylarda Meclis'e gelir ve yasallaşırsa CHP'de de değişim umudu doğacaktı. Çünkü o tarihten sonra CHP'deki delege sistemi devreden çıkacağı için bir milyonu aşan üyelerle Genel Başkan seçimi, taşları yerinden oynatacaktı. Bu belki her parti için geçerliydi ama CHP'de daha etkili olacağı açıktı. Nedeni de CHP yönetimi ile tabanı arasında ortak bir siyasi yaklaşımın olmamasıydı. Bu nedenle eski Baykalcıları ve sosyal demokratları yeni yasa hazırlığı bir hayli heyecanlandırmış durumdaydı.” diyenler vardı. 
Hatta Muharrem İnce'nin bile, bu yasa değişikliğini beklediği kulislere sızmıştı. Bir CHP'li: “Gördüğüm kadarıyla Muharrem İnce, partisinin kurulmasını mart sonrasına bıraktı. 
Eğer Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik bir an önce hayata geçerse İnce bile geri döner 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ve CHP'deki Genel Başkanlık yarışına katılır.” görüşünü aktarmıştı. Acaba: “Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır.” diyen Sn. Erdoğan'a bu akılları verenler neyi amaçlamışlardı? Veya şöyle soralım: Malum odaklar Sn. Erdoğan'ı iktidarda tutmak için niye bu denli demokrat ve dine hürmetkâr davranmaktalardı? 


Tekrar Uyarıyoruz ki: Bu Haliyle AKP İktidarıyla İttifak, SP'yi Siyonizm'in Bir Şubesi Konumuna Taşıyacaktır! 


AB-ABD Kapitalizmin Perde Arkası ve Vatikan&Papa-Rothschild-Rockefeller Ortaklığı 


Küresel baronların yeni bir ittifakı olan “Vatikan ile Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi” dünyanın en büyük yatırımcılarıyla Vatikan arasındaki yeni ve şeytani bir ortaklıktı. Kapitalizmi; güya, insanlığın iyiliği için güçlü bir sisteme dönüştürmek üzere, ahlâki prensiplerle piyasa dengelerini birleştirmek amacıyla toplanmışlardı. Bu Siyonist Konsey, Vatikan'da Küresel İnsani Gelişmeyi Teşvik Etme Projesini yöneten ve tüm inançların ahlâki zorunluluğundan esinlenen Hazreti Papa Francis ve Saygıdeğer(!) Kardinal Peter Turkson'un ahlâki rehberliği(!) altında, özel sektörün dünya için daha adil, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik temel oluşturması amaçlandığı(!) vurgulanmıştı. Bu konseyin, her yıl Papa Francis ve Kardinal Turkson ile bir araya gelen Kapsayıcı Kapitalizm Muhafızları olarak bilinen çekirdek bir küresel liderler grubu tarafından yönetildiği açıklanmıştı. Bu liderler, yönetimleri altındaki varlıklarda toplam 10,5 trilyon dolardan fazla, (2,1 trilyon doların üzerinde piyasa değeri olan beş) şirketleri ve 163'ten fazla ülkede 200 milyon çalışanı temsil ediyorlardı. 
Organizasyon, her büyüklükteki iş ve yatırım liderini, Konseyin rehber ilkelerini benimsemeye ve bunlara göre hareket etmek için kamu taahhütlerini yerine getirmeye çağırmaktaydı. Bu kolektif eylemlerin, kapitalizmi kapsayıcılık için daha büyük bir güç haline getirerek sistemik değişime yol açması planlanmıştı. 


Küresel sömürü sermayesinin baronları olan bu iş adamı muhafızlara konuşan Papa Francis, “Adil, güvenilir ve insanlığın ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu en derin zorlukları çözebilecek bir ekonomik sisteme acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Kapitalizmi bütünsel insan refahı için daha kapsayıcı bir araç haline getirmenin yollarını arayarak meydan okumayı üstlendiniz.” buyurmuşlardı. 


Konsey Kurucusu ve Kapsayıcı Sermayenin Yönetici Ortağı olan Lynn Forester de Rothschild; "Kapitalizm muazzam bir küresel refah yarattı, ancak aynı zamanda çok fazla insanı perişan bıraktı, gezegenimizin bozulmasına yol açtı ve toplumda pek güvenilmez konuma taşındı." Değerli ortaklar; "Bu Konsey, Papa Francis'in 'dünyanın çığlığını ve yoksulların feryadını dinlemek ve toplumun daha adil ve sürdürülebilir bir büyüme modeli taleplerine cevap vermek için yaptığı uyarıyı dikkate alıp uygulayacaktır!" açıklaması yapmıştı. Oysa bu ifadeler, tüm insanlığı sömürü çarkı altında kıvrandıran vahşi kapitalizmin ve Siyonizm'in bu zulüm mekanizmasına, Vatikan'ın ve Haçlı Papa'nın açıkça aracı yapılmasının itiraflarıydı. 


Kapsayıcı Kapitalizm Konseyinin Vatikan ile birlikte tam listesinde şunlar vardı: 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Ajay Banga, Oliver Bâte, Marc Benioff, Edward Breen, Sharan Burrow, Mark Carney, Carmine Di Sibio, Brunello Cucinelli, Roger Ferguson, Lady Lynn Forester de Rothschild, Kenneth Frazier, Fabrizio Freda, Marcie Frost, Alex Gorsky, Angel Gurria, Alfred Kelly, William Lauder, Bernard Looney, Fiona Ma, Hiro Mizuno, Brian Moynihan (Yönetim Kurulu Başkanı - Bank of America), Deanna Mulligan (Başkan - Guardian Life), Ronald P. O'Hanley, Rajiv Shah (Başkan - Rockefeller Vakfı), Tidjane Thiam, Darren Walker (Ford Vakfı Başkanı ve Rockefeller Vakfı E. Bşk. Yrd.), Mark Weinberger (EY Başkanı ve CEO'su). 


Rothschild-Vatikan ortaklığında, “Vatikan ile Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi” adıyla oluşturulan bu ittifak bir komplo teorisi sanılmasındı! Bunların resmi siteleri bile vardı. 
(https://www.inclusivecapitalism.com/) Site girişinde yazılan tanıtım notları ise: “Dünyayı daha adil, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmaktı.” Yani tam bir şeytanlık ittifakı ve Siyonist sömürü tuzağıydı! 


Kutsal kukla olan, 12. yüzyılın Haçlı Seferleri'nden bu yana en küreselci ve müdahaleci Papa, bu soysuz bankacılık ailesi Rothschild'den başkası tarafından yönetilmeyen küresel finansın en büyük figürleriyle yapılan bir ittifakın sadece figüranıydı. Bu yeni şer ittifakına; 'Vatikan ile Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi' adını verdikleri halde, aslında alaycı ve mazlumları aşağılayıcı ortaklarına ve oyunculara bakıldığında, Davos WEF gurusu ve Henry Kissinger'ın koruyucusu Klaus Schwab gibi dünya kapitalist düzeninin zulüm hakimiyetini teşvik etmeye başladığından beri en tehlikeli dolandırıcılardan oluşmaktaydı. Vatikan ile bu sözde Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi'nin arkasında Siyonist Yahudi baronlar bulunmaktaydı. 


Web sitelerinde klasik bir BM kararını da açıklamışlardı: 'Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenilir bir ekonomik sistem inşa etmek için çalışan dünyanın iş ve kamu sektörü liderlerinin bir hareketidir. Bu temelsiz ve talihsiz ifadeler, BM'nin de küresel Siyonizm'in bir kuklası olduğunu da açığa vurmaktaydı. 


Lynn Forester de Rothschild, Vatikan ile yaptığı anlaşmayı duyururken, “Bu konsey, Papa Francis'in dünyanın çığlığını ve yoksulların feryadını dinlemek ve toplumun daha adil ve sürdürülebilir taleplere cevap vermek için yaptığı uyarıyı dikkate alacak ve uygulayacak.” yalanını atmışlardı. 


Siyonist Henry Kissinger'in danışmanı Klaus Schwab'ın Dünya Ekonomik Forumu'na 
gönderilmesi tesadüf olamazdı. Bu grup, küreselci bir serserinin, şüpheci bir dünyayı 1945 
sonrası IMF önderliğindeki küreselleşme modelini ve giga kurumsal varlıklarını hükümetlerden daha güçlü konuma taşıyan ve Gizli Dünya Devleti oluşturmaya çabalayan Siyonist bir yapılanmaydı. Toksit (zehirli) tarım ticareti lehine, Meksika veya Çin gibi ucuz emek ülkelerine kaçmak için sanayileşmiş ülkelerdeki yaşam standartlarını ortadan kaldıran bu şeytani ekibe aldanmak, intihar anlamı taşırdı. 


Rothschild ve arkadaşlarının Papa'yla İttifakı! 
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Birincisi, Papa ve Vatikan ile güçlerini birleştiren 'kapsayıcı' kapitalistlerin kim olduğunu artık görmek lazımdır. Kurucu, Leydi Lynn Forester de Rothschild adını taşıyan bir bayandır. 
90 yaşındaki emekli mega-milyarder Londra NM Rothschilds Bankası Başkanı Sir Evelyn de 
Rothschild'in karısıdır. Leydi Lynn ise, New Jersey'de ABD'li işçi sınıfı bir ailede doğmuş, babasının kendisini ve kardeşlerini hukuk ve tıp fakültelerinden geçirmek için iki işte çalıştığını söyleyen sahtekârdır. Wall Street'e, ardından Motorola'nın da aralarında bulunduğu telekomünikasyon şirketlerine gittiğinde ve Sir Evelyn ile 20 milyar dolarlık mal varlığını bildirmeden önce on milyonlarca kişinin rapor edilmesini sağladığında, elbette birçok etkili akıl hocaları da vardı. 


Bu transatlantik evliliğini sağlayanın ise Rockefeller ailesinin avukatı ve ABD'nin ünlü stratejisti Henry Kissinger olduğu bilgisi de yer almaktaydı. Leydi Lynn, ünlü kocasının ötesinde de ilginç bir kadındı! Suçlu çocuk seks kaçakçısının özel jetiyle uçan ve MOSSAD ajanı Jeffrey Epstein'ı rapor edenlerin isim listesine göre, ilginç isimlerden biri Lynn Forester de Rothschild olmaktaydı. Leydi Lynn'in, kocası Bill'in de Epstein'ın Lolita Express özel jetindeki özel uçuşlarında Hillary Clinton adında başka bir arkadaşı da vardı. Lynn ve yeni kocası Sir Evelyn aslında Clinton'lara o kadar yakındı ki, 2000 yılında Rothschild'in yeni evlileri balayının bir kısmını Clintons Beyaz Sarayında ağırlanmışlardı. Bundan sonra Leydi Lynn, 2008'de ve yine 2016'da olası Hillary'nin başkanlık teklifi için 'paketçi' olarak adlandırılan büyük bir bağış toplayıcıydı. Ayrıca Hillary'ye, bir röportajda anlattığı Adam Smith'e dayanan serbest piyasa programı hakkında tavsiyelerde bulunmuşlardı. 


Papa ve Leydi'nin Muhafızları mı? Şeytanın Savaşçıları mı? 


Vatikan'la yapılan Rothschild ittifakı, özenle seçilmiş para devlerini ve onların kendilerine "Muhafızlar" diyen seçkin isimleri mide bulandırıcıydı. Bu muhafızlar terimi mafyatik bir çağrışım da yapmaktaydı. Bu muhafızlar, kapitalizmin reformu için şimdi Vatikan'daki yeni arkadaşlarıyla birlikte ahlâki koruyucu olmuşlardı. Muhafız üye listesinde, Rockefeller Vakfı'nın mevcut CEO'su, Obama dönemi CIA maşası yardım örgütü USAID yöneticisi ve Gates Vakfı'nın Afrika'da GDO tohumlarını tanıtmak için yaptığı AGRA dolandırıcılığının eski ortağı Rajiv Şah (Rockefeller Vakfı Başkanı) yer almaktaydı. Rockefeller Vakfı, 2010'da pandemik “kilitlenmeyi” (Lockstep) senaryolaştırmıştı. Bu arada Vakıf son günlerde yeni bir rapor daha yayımlamıştı: “Masayı Yeniden Başlat: ABD Gıda Sistemini Dönüştürmek için Anı Yakala” (Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the US Food System) 


Rothschild'ın gardiyanları arasında, Ford Vakfı CEO'su Darren Walker da vardı. Ford ve Rockefeller Vakıfları, emperyal Amerikan dış politikasını şekillendirmek için ABD Dışişleri Bakanlığı veya CIA'dan bile daha fazlasını yapmıştı; Hindistan ve Meksika'daki başarısız Yeşil Devrim'in finansmanı ve GDO'lu mahsullerin Rockefeller fonları tarafından yaratılması da bunların arasındaydı. Bir GDO devi ve kimyasallar grubu olan DuPont'un Başkanı ile yakın geçmişleri skandallarla dolu aşı ve ilaç şirketleri Merck ve Johnson & Johnson da bu muhafızlar arasındaydı! Merck, 55.000'den fazla kullanıcı kalp krizinden ölünceye kadar artrit ilacı Vioxx'un riskleri hakkında yalan söyleyen sözde bilim adamıydı. 
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Diğer Koruyucular arasında Visa, Mastercard, Bank of America, Allianz sigorta ve BP CEO'ları da bulunuyor. 2016'da Visa, mevcut Hindistan Başbakanı Modi ve ABD'nin operasyonel yardım örgütü USAID ile birlikte Hindistan'a felaket getiren “nakitsiz ekonomi deneyi'nin arkasındaydı. İngiltere Merkez Bankası eski Başkanı ve aynı zamanda doların yerini alacak nakitsiz dijital merkez bankası para birimlerinin savunucusu olan Muhafız Mark Carney de tehlikeli bir adamdı. Carney, artık Birleşmiş Milletler İklim Eylemi ve Finansmanı Özel Temsilcisi. Carney aynı zamanda, distopik Great Reset ve Agenda 2030 öncüsü Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun da Yönetim Kurulu üyesi olmaktaydı. Aslında, bulut bilişim Salesforce'un kurucusu milyarder Marc Benioff ve OECD Başkanı Angel Gurria da dahil olmak üzere, Rothschild'in koruyucularından bazıları da Davos Yönetim Kurulu'nda yer almaktaydı. Ve eski Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam, Dünya Ekonomik Forumu'nun Uluslararası İş Konseyi'nde Başkandı. 


Kapsayıcı kapitalizm dönüşümünün diğer koruyucuları arasında, ABD Hükümeti tarafından 
2008 kriziyle bağlantılı dolandırıcılık ve Meksika uyuşturucu kartelleri ile Rus organize 
suçları için para aklamaktan dava açılan Bank of America'nın CEO'su da yer almıştı. Seçkin muhafız listesinde ayrıca, 360 milyar dolarlık dolandırıcılığıyla ünlü Kaliforniya eyalet emeklilik fonu CalPERS'ın tartışmalı Başkanı Marcie Frost da bulunmaktaydı. Bu Muhafızlar gerçekten de Şikago çetelerinden farksız. 3,1 trilyon ABD doları ile dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biri olan State Street Corporation'ın Başkanı da bir başka “Muhafız”dı. Bu şeytani “Muhafızlar”ın şemsiyesi altındaki kuruluşlar, küresel çapta 10,5 trilyon dolardan fazla bir meblağı yönetiyor, 200 milyon işçi çalıştırıyorlardı! 


Vatikan Ahlâkı ve Küresel Sömürü Çarkı! 


Rothschild'in mega-kapitalistler grubuna 'ahlaki' güvenilirlik kazandırmak için ortak seçilen Papa Francis, IRONİK OLARAK, Vatikan'ın modem tarihindeki en büyük mali skandalları, dolandırıcılık ve kilise fonlarının kötüye kullanılması gibi olayların içinde yer almaktaydı. Bu, Papa Francis, 2013'te yeni Papa olduğunu ilan ederken, ana görevlerinden birinin skandallarla dolu Vatikan maliyesini temizlemek olacağını açıklamıştı. Oysa bu, altı yıldan fazla bir süre sonra bile henüz yapılmamıştı. Hatta bazı Vatikan gözlemcileri mali yolsuzluğun daha da kötüye gittiğini vurgulamışlardı. 


Çözülmekte olan skandal, 2018 yılına kadar Papa'nın fiili Genelkurmay Başkanı ve düzenli sırdaşı olan, Papa'nın onu Azizlerin Davaları Cemaatinden sorumlu Kardinal'e yükselttiği Haziran 2018'e kadar Roma Curia'da kilit bir pozisyon olan Devlet Sekreterliği'nde Genel İşlerin Vekili Becciu, Peter's Pence'deki yoksullar için bağışlar da dahil olmak üzere yıllarca kilise fonlarına, Credit Suisse'den eski bir bankacıyla birlikte seçtiği projelere yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolar yatırım yapmış yani çalmıştı. Üstelik devam eden Vatikan çocuk seks skandallarına adı karışmıştı. İtalyan basını, Papa'nın Becciu'nun şüpheli yatırımlarını bildiğini ve hatta skandallar patlak vermeden önce gizlendiğini yazmıştı. Kasım 2020'de İtalyan polisi Becciu'nun eski Vatikan muhasebecisinin evine baskın düzenlemiş ve 600.000 avro nakit yakalamış ve Vatikan çalışanının yıllar içinde 15 milyon dolarlık sahte fatura aldığını kanıtlamıştı. 
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Bunun gibi bir geçmişe sahip olan Lynn de Rothschild'in Vatikan'ıyla yeni Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi, Klaus Schwab'ın Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte dünya ekonomisini 'reform' yapmak için büyük şeytanlıklar planladıklarını hâlâ anlamamak için ahmak olmak lazımdı.|3| 


ABD Columbia Üniversitesi?nin Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in kitabında şunları yazmıştı: 


“Merhaba... Ben kapitalizm! Küçük kızlarınızı Barbie bebeklerle ve sizin ellerinizde ben büyüttüm, bugün sizden estetik operasyon için para istiyorlar diye neden şaşırıyorsunuz! 
Çıkarlarım uğruna kocaman bir moda endüstrisi oluşturdum ve istediğime de kavuştum. Artık 
17 yaşındaki kızların çoğu dış görünüşlerini beğenmiyor, estetik ameliyat olmak için 
çırpınıyor. İşte ben kapitalizmim! Bir kadının bir moda dergisini 15 dakika karıştırması kendi vücudunu beğenmemesine yetiyor! 


Ben kapitalizmim ve bakış açınızı öyle bir değiştirdim ki, hırsız bir CEO'nun hayat hilesi sizin için “azim ve başarı hikâyesi? olabiliyor. 


Ben kapitalizmim ve ortalama bir insanın günde 5.5 saat TV izlediği, saatlerini internette geçirdiği, kitaplarla ilgilenmediği, ibadeti ve hayırlı hizmetleri gerek görmediği bir toplumda şeytani saltanatım uygulanıyor! 


Ben kapitalizmim, sömürmek ve bunun için beyinleri köreltip-kirletip esir etmek benim silahımdı, ancak “ol 'inizin ihtiyacı olan makineleri 3. dünya ülkelerinde ve özellikle ÇİN?de, ucuz işçilerle üretmekte çok başarılı olmamın altında bunlar yatıyor!.. 


Elbette bütün kapitalistler birer ‘aziz’ gibi konuşacaklardı, tıpkı Bill Gates gibi, 150 milyon dolarlık (1.5 milyarlık) 66.000 m? bir evde yaşayan bir çağdaş Karun misali! 


Ben kapitalizmim ve benim yüzümden ortalık miras kavgaları, hırsızlık ve hilekârlık davaları yüzünden kanlı bıçaklı olmuş akraba ve ahbaplarla dolup taşmaktadır. 


Her yıl 20 milyon çocuk açlıktan ölürken ey siz bir koşu bandının üstünde fazla yağlarınızı 
eritmek için ter döken kuklalarım!.. İşte ben kapitalizmim ve benim yüzümden dünyada 600 
milyon obez ve 1.4 milyar aç insan vardır! 


Ben kapitalizmim, öyle sömürü düzeni kurdum ki Starbucks için kahve üreten bir çiftçinin oradan bir bardak kahve satın alabilmesi için 3 gün çalışması lazımdır! 


Ben kapitalizmim ve Uzak Doğu'da 6-12 yaş arası kızlar 200 dolar gibi komik paralarla seks kölesi olarak satılmaktadır.” Ve işte Sn. Erdoğan ve iktidarı bu kapitalist sömürü ve zulüm çarkına İslamcılık kılıfı takmışlardır. 


(1 (Bak: https:/Www.newagebd.net/article/125494/dangerous-alliance-of-rothschild-and- vatican-of-francis) 
2! Niye omuz omuza değiliz? — Zeki Ceyhan 
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BI https://Www.newagebd.net/article/125494/dangerous-alliance-of-rothschild-and-vatican-of- francis 


ATATÜRK'ÜN MANEVİ MAHİYETİ VE VASİYETİ 
24 Mart 2010 | Yazar Nejat Hakkul-millicozum 


Her biri, harika sanat ve yaratılış eseri olan minnacık hücrelerden, zihinleri zorlayan muhteşem galaksilere kadar bu muazzam ve muntazam varlıkların, kendiliğinden ve kör tesadüfler neticesinde meydana geldiğini savunmak ve bu şuursuz tabiatı tanrılaştırmak; hayvanları bile üzecek, şeytanları bile güldürecek en büyük AKIISIZLIK ve SAPKINLIKTIR! 


İnanan insanları, inancını yaşayan Müslümanları ve özellikle Dini eğitim kurumlarını; “çağdışı, irticacı, ihtiyaç fazlası” görüp sataşmak, en büyük AHLAKSIZLIKTIR! 


Sık sık demokrasiden, özgürlüklerden ve milli iradeden bahsedip, reyine ve desteğine talip oldukları milletin inancını, hayat tarzını ve kutsallarını hor ve hakir görmek, en büyük SAHTEKARLIK ve SAYGISIZLIKTIR! 


Samimiyetsiz, cesaretsiz, art niyetli ve şeytan fikirli olduklarından, gerçek yüzlerini ortaya koymaktan korkarak ATATÜRK gibi milli ve tarihi şahsiyetlerin arkasına sığınan ve Onu “Dinsiz, materyalist ve hatta komünist” gösterip kendilerine dayanak uydurma gayretleriyle çırpınan çapsız ve çoğu Sabataist ve Pakradun (Yahudi ve Ermeni Dönmezi) asıllı kimselerin bu sinsi ve sünepe tavırları, tarihimize, devletimize, milletimize ve geleceğimize yapılan en büyük HAKARET VE HAKSIZLIKTIR. 


Mustafa Kemal; “Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır” sözleriyle kulluğunu, her fani gibi sonu olduğunu, huzurunda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i küçümsemeye kalkışan ahmak ve alçak yalakaları nasıl tersleyip susturduğunu bilmezden gelip Onu “TANRP'laştırmaya ve “TABU”laştırmaya uğraşanlar, Türkiye'deki bir avuç AZINLIKTIR ve bu SÖMÜRÜ SALTANATININ SOYSUZ UŞAKLARIDIR! 


Hiç kimse unutmasın ki; 
Asil Türk Milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır. 


İnsanlık aleminin karşısında hürmet ve hayretle eğildiği Selçuklu ve Osmanlı gibi cihan devletlerini ve tarihin en büyük medeniyetlerini, bu Millet İslamiyet'le kurmayı başarmıştır. 


İslami özünden uzaklaştırıldığı oranda maalesef emperyalizmle uzlaşan ve her yönden tutsaklaşan Müslüman Türk Milleti, yine İslam'la dirilip yeni destanlar yazacaktır. Atatürk'ün gizlenen vasiyeti de bu talihli gelişmelere işaret etmekte ve manevi uyarılar taşımaktadır. 


İşte Atatürk'ün saf ve sağlam inancı: 


“Efendiler: Mazharı nübüvvet ve risalet olan Fahrialem Efendimiz, bu kütle-i Arap içinde ve Mekke'de dünyaya gelmiş bir vücudu mübarekti.” (Nutuk c. 3 sh. 1240) 


(Allah tarafından Peygamber kılınmakla onurlandırılan insanlık aleminin övünç kaynağı Hz. 
Muhammed Efendimiz Arap toplumu içinde ve Mekke'de dünyaya gelen mübarek ve müstesna bir şahsiyetti.) 
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“Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür; adatı ilahiye'nin tecelliyatına bakarak diyebiliriz ki: insanlar iki sınıfta, iki devirde mütalaa olunabilir. İlk devir, beşeriyetin sabavet şebabet devridir. İkinci devir, beşeriyetin rüşt ve kemal devridir.” (Nutuk c. 3 sh. 1241) 


(Arkadaşlar, Allah birdir, büyüktür. Yeryüzündeki ve insanlık tarihindeki ilahi kanun ve prensiplerin seyrine bakarak diyebiliriz ki: insanlığın iki sınıf ve sürece ayrıldığı düşünülüp değerlendirilebilir: 


* Birincisi insanlığın bebeklik ve gençlik dönemidir. 
* İkincisi, insanlığın ergenlik ve olgunluğa erişgenlik dönemidir. 


“Allah, Hz. Adem Aleyhisselamdan itibaren bilinen ve bilinmeyen pek çok sayıda nebiler ve resuller göndermiştir. (Hz. Muhammed Efendimize kadarki dönem beşeriyetin, sürekli bir ebeveyne muhtaç bebeklik ve çocukluk dönemine benzemektedir) 


Ancak, Hz. Peygamberimiz vasıtasıyla (ve Kur'anı-ı Kerimin muhkem ayetleriyle) en son ve en mükemmel dini hakikatleri ve medeniyet prensiplerini verip öğrettikten sonra, artık insanlara yeni din ve peygamber gönderme ihtiyacı kalmamış demektir. Kıyamete kadar farklı dönemlerdeki ve farklı ülkelerdeki insanlar; Kur'an-ı Kerimin temel prensipleri ve Hz. 
Peygamber Efendimizin genel öğretileri doğrultusunda, çağının ve şartlarının ihtiyaçlarına uygun prensip ve projeleri, yöntem ve yönetim şekillerini, kendi akılları, anlayışları ve bilimsel arayışlarıyla bulabilecek bir olgunluk seviyesine ulaşmış kabul edilmiştir. 


İşte bu sebepledir ki, Cenabı Peygamber Efendimiz, hatemülenbiya (en son nebi) ve Kitabı (Kur'an-ı Kerim), Kitabı Ekmel (en mükemmel kanun ve kurallar kaynağı)dır.” (Bak. Nutuk c.3 sh. 1241. Devlet Kitapları ME Basımevi İST. 1971) 


Şimdi Mustafa Kemal'in Allah inancı, Peygamber itikadı, Kur'an'a bağlılığı ve İslam'a bakış açısı işte aynen böyle olduğu; 


Bu iman ve irfanı, sonradan bazı dinsiz çevreler, Sabataist şebekeler ve Darwinist densizlerce saklanıp saptırılmasın diye de, bunları tarihi Nutuk'un içine yerleştirip resmileştirmiş bulunduğu halde, hala Onu Ateist ve Komünist göstermeye çalışan CIFITLARIN CİNLİĞİ SIRITMAKTADIR VE KİMSE BUNLARI YUTMAMAKTADIR! 


ewt e 


- İsrail'in kurulacağı 


ABD Başkanının genç yaşta suikasta uğrayacağı 
- SSCB’nin dağılacağı 

- Mehdi ve Hz. İsa’nın Türkiye’den çıkacağı 

- İnsanlığın yeniden İslam'la huzura kavuşacağı 


Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistan, Afganistan ve Hindistan Müslümanlarının, toplayıp Rusya üzerinden Müslüman Türk Kardeşlerine gönderdikleri paralarla İş Bankası kurulup TCDD Yolları, Atatürk Orman Çiftlikleri gibi kurumlar oluşturulup toplanan gelirler Anadolu’ daki öğrencilerin eğitiminde kullanılması hedeflenmiştir. Atatürk bu kurumlar için Türk milletini vasi tayin etmiştir. 
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Papa 16. Venedik'in Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün huzurunda eğilmesi de büyük Türkiye için bir mesaj niteliğindedir. 


Atatürk'ün özel kasalarda ve özenle saklanılan tarihi vasiyetinin açıklanacağı talihli günler yakın görülmektedir. 


Vasiyette geçen dini öngörülerden bazıları: 
* Hz. İsa'nın yeryüzüne gönderileceği ülke Türkiye, şehir İstanbul ve yer Ayasofya camisidir. 


* Katoliklerin, Ortodoksların, Protestanların amacının Ayasofya'yı Kilise yapmak olduğunu anlayan Atatürk 1934 yıllarında imza kararıyla müze yapılmasını isteyip böylece koruma altına almış ve vasiyetinde cami olmasını istediğini belirtmiştir. 


* Hz. Mehdi çıkarken şifre olarak şu kelimeleri söyleyecek. 

e Bismillahirrahmanirrahim. 

“Lailahe İllallah Muhemmedürresulüllah” 

“Allah için biat ve cihat lazımdır. Hak gelince Batıl yıkılacaktır” 

“Manevi bataryalar boşaldı doldurmak lazımdır” 

“Türk Milletinin dini İslam, Kitabı Kur'an, Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselamdır” 


Sözlerinin geçmesinden dolayı, Atatürk'ün vasiyetinden malum ve mel'un kesimlerin ürktüğü söylenmektedir. 


Kürt meselesi 


Uzay sanayini ilgilendiren madenlerin Güneydoğu bölgesindeki yerleriyle beraber belirtmiştir. Atatürk Kürt halkı üzerinden bazı fesatlıkların körükleneceğini de söylemiştir. 


Kürtler kardeştir demiş ve ayrımcılığı reddedip, herkesin temel insan hak ve hürriyetlerinin verilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. 


Mustafa Kemal'im şüpheli ve şaibeli ölümü üzerine, Onun hıyanet merkezleri olduğu gerekçesiyle kapattığı Masonik Loca ve Sabataist Cunta, hiçte hesapta olmayan İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanı yaptığı, Onun da 1964'de CIA ajanlarına, vasiyette geçen büyük Türkiye idealini haber verdiği, ilgili bilgi ve belgeleri onlara sızdırıp BOP'u harekete geçirdikleri yönündeki iddialar da önemlidir. 


İnançsızlık karanlığını aydınlık sanan bazı zavallılar, Allah'a, maneviyata ve Allah'ın bazı kullarını çok özel yeteneklerle donattığına iman etmediklerinden, Mustafa Kemal'in bazı hayret verici öngörülerini ve insanlığın huzur ve kurtuluş reçetelerini bile, fizikle ve metafizikle izaha çalışmaktadır. 


Mustafa Kemalin; 
a) Hem yalnızlığından b) Hem zaman darlığından 


c) Hem çevresinde kaliteli ve iyi niyetli insan azlığından 


187 


d) Hem de, o dönemde dünyayı avucuna almış ve Türkiye'yi de maalesef kuşatmış bulunan Yahudi, sabataist ve masonların kıskacı altına alınmaktan dolayı, aslında gerekli ve önemli olan, bütün bu tarihi devrim ve değişimlerin: 


l- Bazılarının zamanla ve özellikle Atatürk'ten sonra, katılaştırılıp hedefinden saptırılarak yozlaştırılması ihtimaline karşı yeterli tedbirler alınamamış. 


2- Bir kısmı, geçici şartlar ve konjonktürel ihtiyaçlar için yapıldığı halde, bunların katı ve kalıcı kurallar halinde topluma dayatılmasını önleyecek teoriler ve alternatif projeler hazırlanamamış. 


3- Masonik mihrakların, Yahudi ve sabataist takımının ve bazı azınlık ve azgın tabakanın, bu devrim ve değişimleri “Müslümanlıktan resmen kopma ve İslami olan her şeye düşman olma” mantığıyla yorumlayıp uygulamasına yol açacak boşlukların bırakılmış, olması da elbette bir talihsizliktir. Hatta onun: 


“Batmakta olan bir gemide bulunsanız; herhalde “Yetiş Ey gazi” demezsiniz. Elbette “Medet ya Rabbi” diyeceksiniz. Bundan daha tabii ne olabilir?” (Bak: Sadi Borak) 


Sözleriyle kendisinin fani ve naçiz bir varlık olduğunu söylemesine rağmen, bazıları Mustafa Kemal'i “Türkün Peygamberi”, Kemalizm'i ise “Türkün Dini” gösterecek kadar ileri gitmiş ve sütü bozukluğunu göstermiştir. 


28 Kasım 1938'de yani Atatürk'ün ölümünden 18 gün sonra ikindi vakti saat 15:00'te Ankara 
3. Sulh Hukuk TRK Mahkemesinde açılan bu vasiyetten iki tane zarf çıktığı bilinmektedir. 
Biri herkes tarafından bilinen 6 maddelik vasiyet; diğeri ise 50 yıl sonra açılsın diye Ankara/Ulus'taki Ziraat Bankası kasalarına anahtar uydurulur diye tedbiren kaynakla kapatılan vasiyetidir. Acaba, açıklanması kasıtlı olarak geciktirilen bu tarihi vasiyette de, Atatürk'ün; 


Bazı devrimlere hangi maksat ve mazeretlerle ihtiyaç hissettiği 


Geçiş süreci tamamlandıktan ve Cumhuriyet oturduktan sonra hangi yeni dönüşüm ve düzenlemelere girişeceği 


Ve asil milletimizin manevi temellere ve İslami değerlere neden ve nasıl sahip çıkması gerektiği mi belirtilmektedir? 


Atatürk'ü Ateist ve Darwinist göstermek Ona yapılan en büyük hakarettir! 


Evrim teorisinin arkasında bilimsel olmaktan ziyade ideolojik kaygıların bulunduğu, teori Darwin tarafından daha ilk ortaya atıldığında kendini göstermiştir. Darwin'in evrimci tezleri, materyalizme çok önemli bir destektir. Diyalektik materyalizmin kurucusu olan Karl Marx, ünlü kitabı Das Kapital'i Darwin'e ithaf etmiş ve ona yolladığı nüshaya da şöyle bir not düşmüştü: "Charles Darwin'e, ateşli bir hayranından." 


Daha sonraları da, evrim teorisinin hiçbir tutar yanının kalmadığı bilimsel verilerle defalarca ortaya konduğu halde, birçok siyasi ve ideolojik akım, evrim fikrini baş tacı etmiştir. Faşizm, vahşi kapitalizm, komünizm gibi materyalist ve din aleyhtarı temellere dayalı ideolojilerin teorisyenleri ve destekçileri, her ne pahasına olursa olsun evrim teorisini ayakta tutma yarışına girmişler, felsefi söylemlerini mutlaka evrimci temellere göre şekillendirmiştir. 


Evrim Teorisi kasıtlı bir uydurma ve çarpıtmadır: 
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Bugünkü savunulduğu şekliyle evrim düşüncesini ilk ortaya atan kişi, amatör bir İngiliz doğa araştırmacısı olan Charles Darwin'dir. Darwin evrimci tezlerini 1859'da yayınladığı, kısa adıyla Türlerin Kökeni (The Origin of Species) isimli kitabında ortaya attı. Darwin bu kitabında, canlıların evrimini "doğal seleksiyon" adını verdiği tezle açıklamaya girişmişti. 


Ona göre, yaşayan tüm canlılar ortak bir kökene sahipti ve doğal seleksiyon yoluyla birbirlerinden türemişlerdi. Ortama en iyi şekilde uyum sağlayanlar özelliklerini gelecek nesillere aktarıyor, böylece bu yararlı değişimler zamanla birikerek bireyi atalarından tamamen farklı bir canlıya dönüştürüyordu. İnsan ise, doğal seleksiyon mekanizmasının en gelişmiş ürünüydü. Darwin, "türlerin kökeni"ni bulduğunu düşünüyordu: Bir türün kökeni başka bir türdü. 


Darwin dönemindeki bilimsel ve teknolojik düzey çok geri durumdadır: 


Darwin'in ileri sürdüğü fanteziler ilk bakışta pek çok kimseye makul ve çekici geldi. Kitabı, özellikle belli siyasi ve ideolojik görüşlere sahip çevrelerde büyük rağbet gördü. Teori oldukça popüler olmuştu. Çünkü o devirdeki mevcut bilgi düzeyi Darwin'in hayali senaryolarının gerçek dışı olduğunu göstermeye henüz yeterli değildi. Öyle ki Darwin'in, varsayımlarını öne sürdüğü dönemde genetik, mikrobiyoloji, biyomatematik gibi bilim dallarının daha hiçbiri ortada yoktu. O dönemde genetik kanunları ve kromozomların yapısı biliniyor olsaydı, Darwin, Lamarck'tan devraldığı "edinilen fiziksel özelliklerin sonraki nesillere aktarılması" iddiasına asla kalkışmayacaktı. 


Yine o dönemde bilim dünyası, hücrenin yapısı ve fonksiyonları hakkında son derece yüzeysel bir anlayışa sahipti. Eğer Darwin elektron mikroskobu gibi bir teknolojiye sahip olsaydı, hücredeki ve hücrenin organellerindeki akıl almaz karmaşıklığa bizzat şahit olacaktı. 
İçiçe geçmiş böyle muhteşem bir sistemin küçük küçük değişimlerle meydana gelemeyeceğini kendi gözleriyle görecekti. Eğer biyomatematik gibi bir bilim dalından haberi olsaydı, değil hücrenin, tek bir protein molekülünün bile rastlantı ve tesadüflerle oluşamayacağını anlayacaktı. 


Ara-formlardan eser bulunmamaktadır: 


Evrim teorisi, bir türün bir başka türe dönüşmesinin milyonlarca yıllık uzun bir zaman dilimi içerisinde yavaş ve aşamalı olduğunu söyler. Buna göre, ilkel canlıdan karmaşık olana geçiş uzun bir zamanı kapsar ve kademe kademe ilerler. Bu iddianın doğal mantıksal sonucu ise, bu geçiş dönemi sırasında "ara geçiş formu" adı verilen ucube canlıların yaşamış olmasını gerektirirdi. 


Örneğin, balık özelliklerini hala taşımasına rağmen, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngenler yaşamış olmalıdır geçmişte. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Evrimciler, tüm canlıların kademeli olarak birbirlerinden türediklerini iddia ettikleri için de, bu ara geçiş formlarının türlerinin ve sayılarının milyonlarca olması beklenirdi. 


Eğer gerçekten bu tür canlılar yaşamışlarsa, bunların kalıntılarına da fosil kayıtlarında rastlanabilirdi. Çünkü bu ara geçiş formlarının sayısının bugün bildiğimiz hayvan türlerinden bile fazla olması ve dünyanın dört bir yanının fosilleşmiş ara geçiş formu kalıntılarıyla dolu olması lazımdır. Dahası, evrimciler 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fosil araştırmaları yaparak bu ara geçiş formlarını aramaktadırlar. Oysa, 150 yıla yakın bir süredir, büyük bir hırsla aranan bu ara geçiş formlarından eser görülmemektedir. 
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Aslında Darwin de bu ara geçiş formlarının yokluğunun farkındaydı. Fakat yine de aranan ara geçiş formlarının ileride bulunacaklarını umut ediyorlardı. Ancak bu ümitli bekleyişine rağmen, teorisinin en büyük açmazının bu konu olduğunu görüyordu. Bu yüzden, şöyle yazmıştı: 


Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. 
(Charles Darwin, The Origin of Species, London, 1995, 5.134) 


Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder: 


Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılarız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde ortaya çıkan gruplar görürüz. (Derek A. Ager, Proceedings of the British Geological Association, vol.87, n.2, 1976, s.133) 


Yeryüzündeki hayat aniden ortaya çıkmıştır 


Yeryüzü tabakaları ve fosil kayıtları incelendiğinde, yeryüzündeki canlı hayatının birdenbire 
ortaya çıktığı anlaşılır. Canlı yaratıkların fosillerine rastlanılan en derin yeryüzü tabakası, 500 
milyon yıl yaşında olduğu söylenen "Kambriyen" tabakadır. 


Kambriyen devrine ait tabakalarda bulunan canlılar ise, hiçbir ataları olmaksızın birdenbire fosil kayıtlarında ortaya çıkmaktadır. Kambriyen kayalıklarında bulunan fosiller, deniztarakları, salyangozlar, trilobitler, süngerler, kolsuayaklılar, solucanlar, denizanaları, deniz kirpileri, deniz hıyarları, yüzücü kabuklular, deniz zambakları ve diğer kompleks omurgasızlara ait bulunmaktadır. Kompleks yaratıklardan meydana gelen bu geniş canlı mozaiği şaşırtıcı bir biçimde aniden ortaya çıkmıştır ki bu yüzden jeolojik literatürde bu mucizevi olay, "Kambriyen Patlaması" olarak anılır. 


Bu tabakadaki canlıların çoğunda da, göz gibi son derece gelişmiş organlar ya da solungaç sistemi, kan dolaşımı gibi yüksek organizasyona sahip organizmalarda görülen sistemler bulunur. Fosil kayıtlarında bu canlıların atalarının olduğuna dair herhangi bir işarete rastlanılmaz. Earth Sciences dergisinin editörü Richard Monestarsky, canlı yaratıkların birdenbire ortaya çıkışlarını şöyle anlatır: 


Bugün görmekte olduğumuz oldukça kompleks hayvan formları aniden ortaya çıkmışlardır. 
Bu an, Kambriyen Devrin tam başına rastlar ki denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yaratıklarla dolması bu evrimsel patlamayla başlamıştır. Günümüzde dünyanın her yanına yayılmış olan hayvan filumları (takımları) erken Kambriyen Devir'de zaten vardırlar ve yine bugün olduğu gibi birbirlerinden çok farklıdırlar. (Richard Monestarsky, "Mysteries of the Orient, Discover, Nisan 1993, s.40) 


Görüldüğü gibi fosil kayıtları, canlıların evrimin iddia ettiği gibi ilkelden gelişerek bir süreç izlediğini değil, bir anda ve en mükemmel halde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Kısaca canlılar evrimle oluşmamış, yaratılmışlardır. 


Canlılık tesadüf eseri olamayacak bir karmaşıklıkla ve harika bir sanatla yaratılmıştır 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Aslında evrim teorisi fosil kayıtlarına gelmeden çok daha önce çökmüş durumdadır. Çünkü fosiller, çok hücreli kompleks canlıların geride bıraktıkları izlerdir. Evrim ise bu çok hücreli kompleks canlıların kökenini açıklamak şöyle dursun, ilk hücrenin hatta ilk proteinin nasıl var olduğu sorusu karşısında çaresizdir. 


Evrim teorisi canlılığın, ilkel dünya koşullarında rastlantılar sonucu meydana gelen bir hücreyle başladığını ileri sürer. Ancak 21. yüzyıla girerken bile pek çok yönden esrarını koruyan canlı hücresinin varlığını doğa şartlarına ve tesadüflere bağlamanın nasıl bir saçmalık olduğunu anlamak için hücrenin yapısı hakkında biraz bilgi sahibi olmak bile yeterlidir. 


İçerdiği organeller ve sistemlerle son derece kompleks bir yapı gösteren hücrenin değil ilkel dünya şartlarında oluşması, günümüzün en ileri teknolojiye sahip laboratuarlarında bile yapay olarak sentezlenmesi mümkün olmamıştır. Hücrenin yapıtaşı olan amino asitlerden ve bunların oluşturduğu proteinlerden yola çıkarak değil hücre, onun mitokondri, ribozom, vs. 
gibi tek bir organeli bile oluşturulamaz. Dolayısıyla evrimin tesadüfen oluştuğunu iddia ettiği ilk hücre yalnızca bir hayal gücü ve fantezi ürünü olarak kalmıştır. 


Proteinler tesadüfe meydan okumakta ve Ateistleri yalanlamaktadır 


Hücreyi şimdilik bir kenara bırakalım. Çünkü hücreyi oluşturan binlerce çeşit karmaşık protein moleküllerinden bir tanesinin bile doğal şartlarda oluşması ihtimal dışıdır. 


Proteinler, belli sayıda ve çeşitteki amino asitlerin özel bir sırayla dizilmelerinden oluşan dev moleküller olmaktadır. Bu moleküller canlı hücrelerinin yapıtaşlarını oluşturmaktadır. En basitleri yaklaşık 50 amino asitten oluşan proteinlerin binlerce amino asitten oluşan çeşitleri de vardır. Canlı hücrelerinde bulunan ve her birinin özel bir görevi olan proteinlerin yapılarındaki tek bir amino asitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi ya da zincire fazladan bir amino asit eklenmesi, o proteini işe yaramaz bir molekül yığını haline sokacaktır. Daha amino asitlerin "tesadüfen oluştukları" iddiasına bile geçerli bir kanıt ya da açıklama getirmekten, aciz olan moleküler evrim teorisi, proteinlerin oluşumu noktasında tamamen açmaza saplanmaktadır. 


Proteinlerin fonksiyonel yapısının hiçbir şekilde tesadüfen meydana gelemeyeceği, herkesin anlayabileceği basit olasılık hesaplarıyla bile rahatlıkla görülebilir. 


Örneğin, bileşiminde 288 amino asit bulunan ve 12 farklı amino asit türünden oluşan ortalama büyüklükteki bir protein molekülünün içerdiği amino asitler 109“ (1'in yanına 300 sıfır) farklı biçimde dizilebilir. Ancak bu dizilimlerden yalnızca "1" tanesi bu söz konusu proteini oluşturur. Geriye kalan tüm dizilimler hiçbir işe yaramayan, hatta kimi zaman canlılar için zararlı bile olabilecek anlamsız amino asit zincirleridir. 


Diğer bir deyimle yukarıda örnek verdiğimiz protein molekülünden yalnızca bir tekinin tesadüfen meydana gelmesi: "109'de 1" ihtimaldir. Bu, 1'in yanına 300 adet sıfırın gelmesiyle oluşan "astronomik" sayıda "1" ihtimal ise, pratikte gerçekleşmesi imkânsız bir şeydir. Dahası, 288 amino asitlik bir protein, canlıların yapısında bulunan diğer 1000'lerce amino asitlik dev proteinlerle kıyaslandığında oldukça mütevazi bir yapı sayılabilir. Aynı ihtimal hesaplarını bu dev moleküllere uyguladığımızda ise bu "imkânsız" kelimesinin bile yetersiz kaldığı görülecektir. 


Canlılığın gelişiminde bir basamak daha ilerlediğimizde, yalnız başına tek bir proteinin de hiçbir şey ifade etmediği kesindir. Şimdiye kadar bilinen en küçük bakterilerden biri olan "Mycoplasma Hominis H 39"un bile, 600 çeşit proteine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, tek bir protein için yaptığımız üstteki ihtimal hesaplarını 600 çeşit protein üzerinden 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yapmamız gerekecektir. Sonuçta karşılaşacağımız rakamlar ise imkânsız kavramının çok ötesindedir. Evet, Yaratılışı ve Allah'ı inkâr, gaflet, cehalet ve dalaletten çok öte bir eblehlik ve akıl yetersizliğidir. 


İmkânsızı kabul etmek, safsata ve saçmalıktır 


Bir tanesinin bile tesadüfen oluşması imkânsız olan bu proteinlerden, ortalama bir milyon tanesinin tesadüfen uygun bir şekilde bir araya gelip eksiksiz bir insan hücresini meydana getirmesi ise, milyarlarca kez daha imkânsızdır. Kaldı ki bir hücre, hiçbir zaman için bir protein yığınından ibaret sanılmamalıdır. Hücrenin içinde, proteinlerin yanı sıra nükleik asitler, karbonhidratlar, lipitler, vitaminler, elektrolitler gibi başka birçok kimyasal madde gerek yapı gerekse işlev bakımından belli bir oran, uyum ve düzen çerçevesinde yer almaktadır. Her biri de birçok farklı organelin içinde yapıtaşı veya yardımcı molekül olarak görev yapmaktadır. 


Görüldüğü gibi evrim, yegâne "açıklaması" olan tesadüf teorisiyle, değil hücre, hücredeki milyonlarca proteinden tek birinin oluşumunu bile izah etmekten aciz ve uzaktır. 


Amerikalı Kimya profesörü Perry Reeves ise bu konuda şu itirafta bulunmaktadır: 


Bir insan, amino asitlerin rastlantısal olarak birleşiminden ne kadar fazla muhtemel yapı oluşabileceğini düşündüğünde, hayatın gerçekten de bu şekilde ortaya çıktığını düşünmenin akla aykırı geldiğini görür. Böyle bir işin gerçekleşmesinde bir Büyük İnşa Edici'nin var olduğunu kabul etmek, akla çok daha uygundur. (J. D. Thomas, Evolution and Faith, Abilene, TX, ACUPress, 1988, s.81-82) 


Türkiye'de, evrimci düşüncenin önde gelen savunucularından Prof. Dr. Ali Demirsoy da, Kalıtım ve Evrim isimli kitabında, canlılık için en gerekli enzimlerden birisi olan Sitokrom-C'nin tesadüfen oluşma olasılığını şöyle ifade etmektedir: 


... Sitokrom-C'nin belirli amino asit dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır -maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek-. (Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Ankara, 1984, s.61) 


Peki, bu saçma olasılığı kabul etmek akla aykırı değil midir? Evet, öyledir, ama evrimci bilim adamları yine de bu imkânsızı kabul ederler. Ali Demirsoy, bu kabulün nedenini şöyle açıklar: 


Özünde bir Sitokrom-C'nin dizilişini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az bir olasılığa sahiptir denilebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O zaman birinci varsayımı irdelemek gerekir. (Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, 1984, s. 61) 


Üstteki satırları şöyle de okuyabiliriz: "Bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali sıfırdır. Ama tesadüfen oluşmadığını söylersek, yaratılmış olduğunu kabul etmemiz, yani Allah'ın varlığını onaylamamız gerekir. Bu amacımıza uygun değildir." 


Görüldüğü gibi evrim teorisi ilk aşamasında bile çökmüş durumdadır, ama bu teorinin yaratılışın tek alternatifi olduğunu bilen, yaratılışı kabul etmemeyi ise kendilerine amaç edinmiş olan bazı bilim adamları, teoriye dogmatik bir biçimde sarılmaktadırlar... 


Ünlü İngiliz matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle, 12 Kasım 1981 tarihinde Nature dergisinde yayınlanan açıklamasında bu gerçeği şöyle itiraf eder: 
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Yaşamın en küçük biriminin evrim yoluyla meydana gelme ihtimali, bir hurda yığınını silip süpüren kasırganın, toparladığı parçalarla bir Boeing 747 uçağı meydana getirmesi ihtimali kadardır. 


Yaşamın mucize projesi: DNA’ dır 


Hücrenin bütününü değil, sadece çekirdeğindeki bir parçası olan DNA'yı ele aldığımızda bile, evrimin neden bir safsata olduğunu anlamak kolaydır. 


DNA Darwin zamanında bilinmiyordu. Canlılığın kökenini rastlantılarla açıklama gayretindeki evrim teorisi, hücrenin yapısının en temelindeki bu moleküllerin varlığına bile tutarlı bir izah getirememişken, genetik bilimindeki ilerlemeler ve nükleik asitlerin, yani DNA ve RNA'nın, keşfi bu temelsiz teoriyi yepyeni çıkmazlara sokmaktadır. 


1955 yılında James Watson ve Francis Crick adlarındaki iki bilim adamının DNA hakkında 
açıkladıkları çalışmalar, biyolojide yepyeni bir çığır açmıştır. Birçok bilim adamı, genetik konusuna yöneldi. Yıllar süren araştırmalar sonucunda bugün, DNA'nın yapısı büyük ölçüde aydınlanmıştır. 


Burada DNA'nın yapısı ve işlevi hakkında çok temel birkaç bilgi vermek yerinde olacaktır: 


Vücuttaki 100 trilyon hücrenin her birinin çekirdeğinde bulunan DNA adlı molekül, insan vücudunun eksiksiz bir “yapı planıdır”. Bir insana ait bütün özelliklerin bilgisi, dış görünümden iç organlarının yapılarına kadar hepsi DNA'nın içinde özel bir şifre sistemiyle kayıtlıdır. DNA'daki bilgi, bu molekülü oluşturan dört özel molekülün diziliş sırası ile kodlanmıştır. Nükleotid (veya baz) adı verilen bu moleküller, isimlerinin baş harfleri olan A, T, G, C ile tanıtılır. İnsanlar arasındaki tüm yapısal farklar, bu harflerin diziliş sıralamaları arasındaki farktan doğmaktadır. Bir DNA molekülünde yaklaşık olarak 3.5 milyar nükleotid, yani 3.5 milyar harf bulunmaktadır. 


Bir organa ya da bir proteine ait olan DNA üzerindeki bilgiler, “gen” adı verilen özel bölümlerde yer alır. Örneğin göze ait bilgiler bir dizi özel gende, kalbe ait bilgiler bir dizi başka gende bulunmaktadır. Hücredeki protein üretimi de bu genlerdeki bilgiler kullanılarak yapılır. Proteinlerin yapısını oluşturan amino asitler, DNA'da yer alan üç nükleotidin arka arkaya sıralanmasıyla anlam kazanır. 


Erbakan Hoca'nın sıkça dikkat çektiği gibi: Bitkilerin kromozomları tek boğumlu, hayvanların kromozomları çift boğumlu, insanların kromozomları ise üç boğumlu olmaktadır. 
Bu nedenle nebatatın hayvana, hayvanların ise insana evrilmesi bilimsel olarak imkânsızdır. 


Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bir geni oluşturan nükleotidlerde meydana gelecek bir sıralama hatası, o geni tamamen işe yaramaz kılacaktır. İnsan vücudunda 200 bin gen bulunduğu düşünülürse, bu genleri oluşturan milyonlarca nükleotidin doğru sıralamada tesadüfen oluşabilmelerinin imkânsızlığı daha iyi anlaşılır. Evrimci bir biyolog olan Salisbury bu imkânsızlıkla ilgili olarak şunları aktarmaktadır. 


Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklaşık 300 amino asit içerir. Bunu kontrol eden DNA zincirinde ise, yaklaşık 1000 nükleotid bulunacaktır. Bir DNA zincirinde dört çeşit nükleotid bulunduğu hatırlanırsa, 1000 nükleotidlik bir dizi, 41000 farklı şekilde olabilecektir. 
Küçük bir logaritma hesabıyla bulunan bu rakam ise, aklın kavrama sınırının çok ötesindedir. 
(Frank B.Salisbury, Doubts about the Modern Synthetic Theory of Evolution, 5.336) 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41000'de bir, "küçük bir logaritma hesabı" sonucunda, 109“”“'de bir anlamını taşır. Bu sayı 1'in yanına 620 sıfır eklenmesiyle elde edilen rakamdır. 1'in yanında 12 tane sıfır 1 trilyonu ifade ederken, 620 tane sıfırlı bir rakam gerçekten de kavranması mümkün olmayan bir sayıdır. 


Yani bu mükemmel varlıkların ve muhteşem kâinatın, kendiliğinden ve kör tesadüflerle oluşması imkânsızdır. Ve Atatürk'ün böyle bir safsataya inandığını söylemek, Ona iftiradır. 


Prof. Dr. Ali Demirsoy da bu konuda şu itirafı yapmak zorunda kalır: 


Esasında bir proteinin ve çekirdek asidinin (DNA-RNA) oluşma ihtimali tahminlerin çok ötesinde bir olasılıktır. Hatta belirli bir protein zincirinin ortaya çıkma ihtimali astronomik denecek kadar azdır. (Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, 1984, s.39) 


Evrim temelinden çökmüş bir teori enkazıdır 


Şurası oldukça ilginçtir ki, daha bir canlı hücresi için gereken milyonlarca proteinden birinin oluşumunu dahi izah edemezken evrimciler ısrarla, sudan karaya geçiş, karadan havaya geçiş, maymundan insana geçiş gibi pek çok uydurma senaryolar üretebilmişlerdir. Asıl cevap bulmaları gereken, "canlılığın ortaya çıkışı" sorusunu örtbas ederek bu tür temelsiz uydurmalarla dev bir enkaz oluşturmuşlardır. Bu enkazın üzerine temeli olmayan bir bina yükseltmek istemişler, fakat onca çabalamalarına rağmen bu binanın enkazı altında kalmaktan kurtulamamışlardır. 


Daha ortada tesadüfen meydana gelebilecek tek bir protein bile yokken, bu proteinlerin milyonlarcasının tesadüflerle belli bir plan ve düzen içinde birleşerek canlı hücresini oluşturmaları, bu hücrelerin yine tesadüflerle trilyonlarcasının oluşup biraraya gelerek hareket eden canlıları, bu canlıların balıkları, balıkların sudan karaya çıkarak sürüngenleri, sürüngenlerin de kanatlanarak kuşları oluşturması ve bu şekilde yeryüzündeki milyonlarca farklı türün meydana gelmesi sizce makul ve mantıklı bir iddia mıdır? 


Sizce olmasa bile, evrimciler böyle bir masala maalesef gerçekten inanmaktadırlar. 


Cardiff Üniversitesi'nden, Uygulamalı Matematik ve Astronomi Profesörü Chandra Wickramasinghe hayatın tesadüflerle doğduğuna on yıllar boyunca inandırılmış bir bilim adamı olarak karşılaştığı bu gerçeği şöyle anlatır: 


Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca, bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramı ile uyuşamayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu... Ama şu anda, Tanrı'ya inanmayı gerektiren açıklama karşısında, öne sürülebilecek hiçbir akılcı argüman bulamıyorum... Biz hep açık bir zihinle düşünmeye alıştık ve şimdi yaşama getirilebilecek tek mantıklı cevabın yaratılış olduğu sonucuna varıyoruz, tesadüfi karmaşalar değil. (Chandra Wickramasinghe, Interwiev in London Daily Express, 14 Ağustos 1981) 


Darwin Formülü, dinsizlik mantığıdır! 


Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 


Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın 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oluşur. Bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. 
İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim: 


Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere karşılaştırsınlar. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali 10959 olan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler ve bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla yoğursunlar. 
Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını oturtsunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında nöbet tutsunlar. Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile başaramazlar. 


Kısacası, bilinçsiz atomlar bir araya gelerek hücreyi yapamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. 


Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Şeytanlık ve inkârcılık temelli dinsizliklerine, bilimsel yaftalı bir kılıftır. 


**"Bu yazıdaki bazı bilgiler Meriç Tumluer tarafından Ahmet Akgül Hocamıza gönderilen bir dosyadan aktarılmıştır." 


YAŞAR NURİ, DARWİNCİ Mİ? 
27 Nisan 2009 | Yazar Abdullah Akgül-millicozum 


Bazı Siyonistler, Mustafa Kemali "Yahudi asılı" göstermeye uğraşırken, Yaşar Nuri Öztürk gibi sık sık Atatürkçülüğe sığınan ilahiyatçılar da, Dinsiz Darwinizmi savunmaya başlamışlardır. 

1940 yılında Kudüs'te İbranice basılan ve Yahudi Hamar Ben-Avi tarafından yazılan iki ciltlik 
bir kitap Atatürk'ün Yahudi asıllı olduğunu ispata çalışmaktadır. 


1944 yılında Amerika'da yayınlanan "The Forward" adlı Yahudi gazetesinde bu yönde yazılar 
çıkmıştır. 


Babası diye gösterilen Ali Rıza Efendinin aslında üvey babası olduğu, asıl babasının dönme bir Yahudi olduğu Engin Ardıç gibi arsızlarca da ortaya atılmıştır. 


Şimdi izan ve insafla düşünüp tartalım: Başka ülkelerin başına veya çok önemli makamlara geçmiş Yahudi asıllı kimseleri bu Siyonist merkezler özenle gizledikleri ve sorulduğunda 


inkâr ettikleri halde, Mustafa Kemali güya kendilerinin deşifre etmesinin altında, elbette bir 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şeytanlık yatmaktadır. Ve Atatürk'ü Müslüman Türk halkının gözünden düşürme amacı açıkça sırıtmaktadır. 

Siyonist Haham öz kızını sürekli taciz ediyormuş 

Hahamlık yapan Yahudi bir din adamı, Brooklyn Federal mahkemesi tarafından öz kızına cinsel tacizden suçlu bulunmuştu. 


ABD'nin New York kentinde Hahamlık yapan Yahudi bir din adamı, Brooklyn Federal mahkemesi tarafından öz kızına cinsel tacizden suçlu bulundu. Jüri tarafından suçlu olduğuna karar verilen Haham Israel Weingarten'in, 3 Nisan'da mahkeme heyeti tarafından kesinleştirilecek hapis cezasının 50 yılı bulabileceği duyrulmuştu. 


New York'un Brooklyn semtinde hahamlık yapan Weingarten, 27 yaşında olan öz kızına, 9 
yaşından itibaren cinsel tacizde bulunduğu, öz kızına tacizi 16 yaşına kadar sürdürdüğü ve kızını kirli emellerine daha rahat alet edebilmek için kızıyla birlikte sık sık İsrail, İngiltere ve Belçika'ya seyahatlere çıktığı yazılıyordu. 


Brooklyn Federal Mahkemesinde yapılan son duruşmada, haham avukat kullanma hakkından feragat ederek, mahkeme heyeti ve jüriye savunmasını kendisi yapmıştı. Yahudi din adamı, öz kızı ve ailesi tarafından yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, bu suçlamaların tamamının uydurma olduğunu kanıtlamaya çalışarak: kızının Belçika'da evli bir adamla ilişkisi olduğunu iddia edip, "Bu ilişkiye karşı çıktığım ve bu konuda baskı yaptığım için yalan söylüyor, bana iftira atıyor. Bütün bu suçlamalar hayal ürünü" demesi kendisini kurtaramamıştı. Mahkeme heyetinin, Haham Weingarten suçlu bularak kararını açıklamasının ardından, ABD yasalarına göre cinsel taciz suçu kurbanı olduğu için adı açıklanmayan kadın ise, "Keşke o benim babam olmasaydı. Mahkemede bana sorduğu her soruda sanki yeniden cinsel tacize uğradım" diye konuşmuştu. 1411) 


Bu Haham'a böylesine iğrenç işleri yaptıran, aslında onlara öğretilen Kabbalist-şeytani düşünceler oluyordu. Çünkü bunlara göre, anasıyla, kızıyla ve bacısıyla sevişmek caiz görülüyordu. Bunun gibi; Yahudi olmayan bütün masum insanları katletmek, sömürmek, ülkelerinden sürmek ve onları köleleştirmek de yine Siyonist düşünceye göre "doğal bir hak" sayılıyordu. İşte insanların maymundan türediğini yaymaları da: "Biz hayvanız. Helal haram, edep hayâ gibi şeyler boşunadır. Keyfimizce yaşamaya bakmalıdır" kanaatini oluşturmayı amaçlıyordu. 


(Allah iblise) Dedi: Sana emrettiğimde, seni (Ademin şahsında hükmüne) secde etmekten alıkoyan neydi? (iblis) Dedi ki: "Ben Ondan hayırlıyım; (çünkü) beni ateşten yarattın, Onu ise (toprak) çamurdan yarattın" (Araf:12) gibi ayetlerde ve pek çok hadisi şeriflerde bütün ırkların atası olan Hz. Adem'in Toprak-Çamurdan ve doğrudan insan olarak yaratıldığı açıkça vurgulandığı halde, Maymun neslinden ve tesadüfen türediğimiz safsatasını ilim diye ortaya atan Darwin'i aklamak üzere, İbni Miskeveyh gibi, İslam alimleri nazarında hiçbir rağbet ve kıymeti olmayan birisinin, Kur'an'a aykırı olarak, "Atalarımızın hurma olduğu" uydurmasını savunan Yaşar Nuri Öztürk, böylece asıl inancını ve amacını da ortaya kusmaktadır. 
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"Kur'an bize yeterlidir. Hadislerin çoğu uydurma ve şüphelidir." Diyerek Resulüllah'ın sünnetini bile gereksiz göstermeye çalışan Yaşar Nuri nasıl oluyor da, aşağıdaki çok net ve kesin Kur'an ayetlerine aykırı olarak "İnsanların hurmadan veya maymundan" türetildiklerini söyleyenleri ilim adamı olarak takdim ve takdir etmektedir? 


"Ki O(Allah) yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı halk etmeye çamurdan başlayandır. 


Sonra Onun (İnsanoğlunun) soyunu bir özden(sülaleden) ve özel terkipli bir su (sıvı cinsinden, meniden) yapmıştır. 


Sonra da, Onu düzeltip uygun bir biçime sokandır ve Ona (insana) ruhundan üfüren (nefğ buyuran)dır. Sizler için; kulak, gözler ve gönüller (ihsan) kılandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz?" (Secde:7-8-9) ayetlerinin sonu: Yüce Yaratıcı ve her türlü nimetçe ikramı yapıcı olan Rabbinize karşı, "hurmadan ve maymundan geldik" diye niye şirk koşuyorsunuz? 
Anlamındadır. 


"Odur ki sizi topraktan, sonra bir damla sudan (meniden), sonra bir "alak-embriyo"dan yarattı" 


"Hayat veren ve öldüren Odur. Bir işin olmasına hükmetti mi, Ona sadece: "ol!" der, o da hemen oluverir" 


"Allah'ın ayetleri hakkında (ve yaratması hususunda) mücadele edenleri görmüyor musun; nasıl da (Hak'tan ve imandan) döndürülüp saptırıyorlar? (Mü'min:67-68-69) 


"Resulleri kendilerine apaçık belgeleri (Kur'an ayetlerini) getirdiği zaman, (sapıklar) yanlarındaki (uyduruk) bilgi nedeniyle şımarıp böbürlendiler de, (nihayet) alay konusu edindikleri şey onları sarıp kuşatıverdi." (Mü'min:83) 


Ayetlerinin apaçık hüküm ve haberlerini Darwinci Yaşar Nuri Öztürk gibiler nasıl çarpıtacaktır? 

Her ne hikmetse bu sabataist, sosyalist ve Masonik Kemalist takımı: 

a) İnsanları "maymun azmanı" sayan Darwin Yahudisini, 

b) İnsanı "Doyumsuz şehvet ve cinsi münasebet hayvanı" sayan Froid Yahudisini ve 

c) İnsanı "ekonomik robot, üretim ve tüketim makinası" gören Marx Yahudisini kendilerine rehber almakta ve insanları: "Konuşan hayvan, kahkaha atan hayvan" görüp, bir türlü "adamlığa" yanaşmamaktadırlar. 

Mason Din Alimlerinin Yalanlarına Dikkat 

Son dönemlerde Yaşar Nuri Öztürk gibi bazı İlahiyatçılarımız, İbn Miskeveyh isimli Yahudi asıllı bir Mecusi dönmesinin fikirlerini ön plana çıkararak evrim teorisinin savunuculuğunu yapmaktadırlar. Türkleri aşağı ırk gören, "atalarımızın hurma olduğu" nu iddia eden İbn Miskeveyh'in fikirlerini, onun "büyük bir âlim olduğu" iddiasıyla uzun uzadıya anlatmakta, Müslüman halkımızın kafasını karıştırmaktadır. İzmirli İsmail Hakkı'nın yerinde bir tespitiyle İbni Miskeveyh, bedenini ve kalbini iktidar sahiplerine bağlamış dünyaperest bir şahsiyettir. 
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İmamları peygamber makamında gören bir Şii'dir ve koyu bir İran milliyetçisi geçinir. 


Öncelikle İbn Miskeveyh isimli bu şahıstan alınarak aktarılan "atalarımız hurmaydı" iddiası büyük bir aldatmacadır. Tüm diğer canlılar gibi, bitkiler de milyonlarca yıl boyunca değişmemiş, aynı kalmışlardır. İlk bitki fosilleri Karbonifer dönemine yani günümüzden yaklaşık 350 milyon yıl öncesine aittir. Ve bu döneme ait bitkiler 

günümüzdekilerle aynıdır. İbn Miskeveyh'in atamız olduğunu iddia ettiği hurma yaprağının 
ise, kratese dönemine (14665 milyon yıl önce) ait fosili bulunmaktadır. Bitki, yaklaşık 140 
milyon yıl boyunca hiçbir değişime uğramamıştır. Zamanla kolları bacakları gelişmemiş, insana dönüşmemiştir. "Atalarımız mikroptu", "atalarımız solucandı", "atalarımız hurmaydı" şeklinde zaman zaman gündeme getirilen bu tip iddialar, bilimsel gelişmelerin ve delillerin artık çok iyi farkında olan insanlarımızı sadece güldürmektedir. 


Tek bir tane bile ara fosil olmamasına ve canlıların değişmemiş oldukları tam 100 milyon fosil ile kanıtlanmış bulunmasına rağmen böyle iddiaların çeşitli şekillerde gündeme getirilmesi Darwinistlerin 150 yıldır sürdürdükleri oyunun bir parçasıdır. Ama artık insanlarımız bu oyuna gelmemektedirler. 


Evrim fikrinin Darwin'in öncesinden beri var olduğu doğrudur. Ancak Darwinizm, İbn Miskeveyh denen şahsın yaşadığı dönemden çok daha eskilerden, Sümer ve Mısır dönemlerinden kalma bir pagan dinidir. Bu iddiaya şiddetle sahip çıkan ilk kişi İbn Miskeveyh değil, ırkçı ve faşist bir mantığa sahip olan Firavun'dur. Darwinizm fikri Firavun'a ve Sümerlere şeytan tarafından ilka edilmiştir. Aslen Yahudi iken pagan dinine mensup bir Mecusi olan İbn Miskeveyh ise, bu fikri onlardan çalan kişidir. Firavun döneminden kalma bu sapkın inanç, çok eski bir örgüt olan masonluğun etkisi ile yaygınlaştırılmış ve insanlar, alim kılığında kişiler tarafından yönlendirilmişlerdir. Türklük alemine nefret besleyen pek çok ateist ve Siyonist, İslam'ı kabul etmiş gibi gösterilmiş, "ünlü İslam alimi" yaftasıyla reklam edilmiş ve insanları Allah inancından saptırmak için yoğun Darwinizm propagandasına girişilmiştir. İbn Miskeveyh de masonların idaresindeki bu sapkın zihniyetteki kişilerden birisidir. Türkleri ve zencileri aşağı birer maymun ırkı olarak gören ve necip Türk milletinin asil üstünlüğünü ayaklar altına almaya çalışan bu kişi, milletimize nefretini şu sözlerle ifade etmektedir: 


"...Nihayet nefsin onun üzerindeki etkisi güçlenince anlama ve ayırt etme güçleri sayesinde verilen eğitimi de alır. İnsanlık mertebesine oldukça yakın olan bu mertebe behimiyet (hayvan olma durumu) mertebesidir. Kuzey ve güneyde yeryüzünün en uzak meskün bölgesinde ve onun civarında bulunan Türk ve Zenciler böyledir. Onlar ile anlattığımız hayvanlığın son mertebesi arasında büyük bir fark yoktur. Onlar yararlarına olan pek çok şeyi anlayacak durumda değillerdir. Kendileri hikmet ortaya koyamadıkları gibi komşu milletlerdekini de kabul etmezler. Bu yüzden durumları çok kötü ve yaşama düzeyleri düşüktür. Gıpta edilecek bir şeyleri olmadığı gibi hayvanların kullanıldığı iş alanlarında köle gibi kullanılmaktan başka bir işe de yaramazlar..." (ElFevzü'l Asgar (Küçük Başarı)) 


Bu sözler, hamiyetperver ve asil Türk milletine yöneltilmiş son derece aşağılık sözlerdir. Bazı 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ilahiyatçılarımızın övüp, fikirlerine değer verdikleri bu şahıs, necip Türk milletini hayvanlardan farksız görmektedir. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hakim olmuş kadirşinas Türk milletini, "hayvanların kullanıldığı iş alanlarında kullanılacak birer köle" olarak nitelendirecek kadar ileri gitmektedir (Necip Türk Milletini tenzih ederiz). Türk milletinin asaleti ve üstünlüğü ortadadır. Milletimize "aşağılık ırk, köle" diyen, zencileri insandan görmeyen bu zihniyet Firavun devrinin pagan inancından esinlenmiştir. Masonların etkisiyle gelişen bu alçak mantık, Darwinizm fikrinin temelini oluşturmuştur. Nitekim aynı mantıktaki Darwin de, soylu Türk Milleti'ne "aşağı ırk" yakıştırması yapmaktan çekinmemiştir. İşte bu safsata ve sataşmalar Darwin'e aittir. 


"Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal edildiğinde, Avrupa milletleri nasıl risk altında kalmıştı, bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. 


Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdaki aşağı ırkların medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yok edileceğini) görüyorum." (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s. 285286) 


Yaşar Nuri Öztürk'ün "Darwinizmin öncüsü, büyük İslam bilgini" diye şişirdiği İbni Miskeveyh yahudisi, İslam'a hakkıyla inanan, yaşayan ve yaymaya çalışan TÜRK'leri İranlıların ve Arapların gözünde kötülemek; Darwin Yahudisi ise, Avrupa'dan ve Anadolu'dan Türkleri atmak isteyen batılıları körüklemek için bu iftiraları düzenlemişlerdir. 


Darwin'in zencilere bakışı da, Firavun döneminin aynı mantığını sergilemektedir: 

"Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte, medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da... Kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabası arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupa ırklardan bile daha medeni olan 

ırklar ve şu anki Zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha da geride olan babun türü maymunlar kalacaktır." (Charles Darwin, The Decsent of Man, 2.baskı, NewYork, A.L.Burt Co., 1874, s.178) 


Bazı Mason ulusalcıların ve Yaşar Nuri takımının "alim" diyerek övdükleri ve fikirlerine değer verdikleri kişiler, işte bu kişilerdir. Hal böyleyken bütün bunları görmezden gelmek ve "alimdir, saygı duyulur" mantığıyla hareket etmek son derece tehlikelidir. Her "alim" sıfatına sahip kişiye değil, Kur'an'ın haber ve hükümlerine göre değerlendirmek gerektiğini, işine gelmediği yerde Yaşar Nuri Niye unutuvermektedir?. Şeytanın etkisindeki pek çok kişi, ortaya attıkları fikirlerle tarihe adlarını yazdırmış ama insanlığa hep zulüm getirmişlerdir. 
Marks, Lenin Stalin, bunların hepsi sözde alimdir. Terörist liderlerin de bir kısmı alim derecesinde bilgiye sahiptirler. Mason profesörler de alimdir. Eğer alimlere saygı duyulacak diye bir kural varsa, bu durumda bu kişilere de saygı duyulması gerekir. Ancak elbette ki bir 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insana saygı duyulması için onun "alim" sıfatına sahip olması yeterli değildir. Bir insan, ancak insan gibi davranıyorsa, Müslümanca yaşıyor ve Müslümanca konuşuyorsa alimdir. 
İnsanlara karşı nefret doluysa, insanların bir kısmını maymun olarak görecek kadar aşağılıksa, faşist ve ırkçı görüşler taşıyorsa ve hele ehl-i sünnet itikadını bozmaya çalışıyorsa; böyle bir insana alim değil, "zalim ve hain" sıfatı daha çok yakışır. 


Milletimiz, Atatürk'ün kapattığı masonlar tarafından oynanan bu oyuna kanmayacak kadar akıllı ve inançlıdır. Darwinizm safsatasıyla yıllardan beri aldatılmış olduklarını anlamışlardır. 
İnsanlarımız, yaratılışı ispat eden 100 milyon fosilin varlığından haberdardır. Tek bir tane bile ara fosil olmadığını bilmektedirler. Değil tek bir insanın, insanın hücresindeki tek bir proteinin bile tesadüfen meydana gelemeyeceğinin farkındadır. Canlıların, Rabbimizin "OL" emri ile yoktan yaratıldıklarını bilimsel delillerle, açık kanıtlarla görmüş ve inanmışlardır. 
Allah'ın varlığını açıkça inkâr eden Darwinizm adındaki bu sapkın pagan dini, toplumumuzda artık kesin olarak dinsizlik sayılmaktadır. Toplumumuza empoze edilmeye çalışılan "Allah canlıları evrim ile yarattı" uydurması, Darwinizm'in 21. Yüzyıldaki yenilgisinin ardından, taraftar bulabilmek için masonların ürettiği yeni bir yalandır. Ku'ran'daki izahlara tam anlamıyla ters düşen, bilimsel delillerle kesin olarak yalanlanmış olan bu iddialara aldanan kalmamıştır. Halkımız meleklerin, cinlerin evrimle yaratılmadığını, yılana dönüşen Hz. 
Musa'nın asasının evrimle şekil değiştirmediğini bildikleri gibi canlıların da evrimle oluşmadığını bilmektedirler. Artık milletimiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar sürekli olarak boşa çıkmaktadır. Soylu ve Müslüman halkımız artık kandırılamayacaktır. 


Siyonist vahşetin şahidi ve insaniyet-vicdan şehidi Hıristiyan Rachel Corrie, Yaşar Nuri Öztürk'ten çok daha duyarlı ve tutarlıdır! 


Rachel Corie, Filistinli bir doktorun evinin yıkılmasına engel olmak için tankların karşısına dikilmişti. Gazze'deki Refah mülteci kampında o gün başka bir acı yükselecekti. İsrailli buldozer şoförü çevredekilerin şaşkın bakışları altında çelikten canavarı ona yöneltmiş, önce ileri, sonra geriye üzerinden geçmişti. Arkadaşları tarafından hastaneye ulaştırıldığında Bayan Rachel çoktan ölüp gitmişti. 


16 Mart 2003'te, kendisini Filistinli mazlumlar için feda eden Rachel kimdi ve neden 
vahşilerin karşısına sözle, eylemle değil de 'hayatı'yla çıkmayı tercih etmişti? 


Rachel Corrie, 1979 yılında ABD'nin Washington eyaletine bağlı Olympia kentinde dünyaya gelmiş, Evergreen Devlet Koleji'nde eğitiminin bitirdikten sonra yazar ve aktris olmak istemişti. Son yıllarında arkadaşlığını paylaşan Peter Bohmer, onu her türlü baskıya ve haksızlığa karşı isyan eden bir insan olarak tarif etmekteydi. Oldukça mütevazı ve sorumluluk duygusuyla yüklü bir hayat yaşayan Rachel, Olympia Adalet ve Barış hareketi'nin de aktif bir üyesiydi. Sadece bir aksiyon insanı değildi. 

Unutulmayan Rachel mi, vicdan mı? 

İsrail işgaline ve siyonizmin vahşi mezalimine karşı olan onurlu Rachel her ferdin yapabileceği en düşük katkının 'içten içe hissetmek' ve zulme karşı direnmek olduğunu düşündüğü bir işgal karşıtı kampanyaya katılmak kararındaydı. Evergreen'de Arapça 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çalışmıştı. ABD'nin Irak operasyonu başladığında İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'nde büyük katliamlara kalkışabileceğinden endişe ediyordu ve bunu durdurmanın tek yolunun bölgeye uluslararası gözlemciler yollamak olduğu kanısındaydı. 20 Ocak'ta Olympia'dan ayrılarak önce Batı Şeria'ya, daha sonra da Gazze şeridi'ne geçen Rachel bahar döneminde eğitimine devam etmek üzere ülkesine geri dönmeyi planlıyordu. 


Pasifik okyanusu kenarında ormanlarla kaplı olan Washington eyaleti, dünyada refahın en yüksek olduğu bölgelerden birisiydi. Oysa Rachel'in öldürüldüğü Refah kampı daha o günlerde dünyanın en yoksul yeri ilan edilmişti. Rachel, Amerika'daki rahatını bozup barış savunuculuğu yapmak, İsrail hükümetinin insafsız katliamlarına karşı kalkan olmak üzere Filistin'e gelmiş olmasa, rahat yaşamını sürdürecek, büyük bahçeli evlerde oturup, 'amerikan tarzı hayat'tın zevkine erecekti. Ama o bunu yapmak yerine, kalkıp refah kampının çalıştığı sefaletine ve çocukların İsrailli askerler tarafından hunharca avlandığı dehşetine gelmeyi tercih etmişti. 


Rachel, 7 Şubat 2003 tarihli mektubuna "Merhaba arkadaşlarım, ailem ve diğerleri" diye 

başlıyordu. İlerleyen satırlarda Rachel'in bu diğerlerinden kastının 'bütün insanlık' olduğu anlaşılıyor. 27 Şubat tarihli mektubunda annesine "benim kelimelere çok önem verdiğimi biliyorsun" derken de mektuplarında hiçbir kelimeyi israf etmediğinin mesajını veriyordu. 


"Biz başka çocuklar için endişe duyan çocuklarız" diyordu Rachel Corrie mektubunda, Filistin mülteci kampında tanıklık ettiği korkunç olayları yazıyordu. Oradaki zavallılara reva görülen insanlık dışı muameleleri, seraların ve portakal bahçelerinin sırf intikam olsun diye yerle bir edilişini, akla hayale gelmeyecek acımasızlıkları anlattıktan sonra şöyle diyordu: 


"Evet, yine dans etmek istiyorum, iş arkadaşlarıma karikatürler çizeyim ve şakalaşayım istiyorum, ama ben her şeyden önce İsrail katliamının durmasını istiyorum. 


"Evet, bu zulüm durmalı. Hepimizin her şeyi bırakıp hayatlarımızı bunu durdurmaya adamamızın insani bir görev olduğu kanaatindeyim. Dünyaya geldiğimde istediğim şey bu değildi asla. Capital Gölü'ne bakıp 'işte büyük dünya bu ve ben onun bir parçası olacağım' dediğimde bunu kastetmemiştim. Ben içinde hiçbir çaba göstermeksizin müreffeh bir hayat yaşayıp İsrail'in uyguladığı vahşi bir soykırımın parçası olduğumun farkına bile varmadan çıkıp gideceğim bir hayata gelmedim..." 


Başkaları Filistin'de yaşananlara nasıl bakarsa baksın Rachel yaşadıklarından ötürü mutluydu fakat yine kendi sonunu da tahmin eden bir mektubunu ise şöyle bitiriyordu: 


"Filistin'den geri döndüğümde muhtemelen uykumda kâbuslar göreceğimi, burada kalmadığım için suçluluk hissiyle kıvranacağımı biliyorum. Bunları daha fazla çalışmaya yönlendirebilirim. Buraya gelmek hayatımda yaptığım en iyi şeylerden biri. Şu yargıya varmakta hiç tereddüt etmeyin: dolaylı olarak desteklediğim ve hükümetimin (ABD'nin) büyük oranda sorumlusu olduğu bir soykırımın göbeğindeyim." 
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Ve annesine yazdığı mektubu şöyle tamamlıyordu Rachel: "En ağır koşullarda bile insan kalabilme gücü ve yeteneğini keşfetmekte olduğumu yazmalıyım ki, bunu daha önce bilmezdim. Galiba aslolan insanlık onuru..." 


Ve derken Amerika ve Avrupa destekli İsrail buldozerleri bir cinayet daha işliyor, Siyonist İsrail katliamlarına karşı olmadan insanlık onurunun kazanılamayacağını anlayan genç ve güzel Hıristiyan Bayan Rachelin narin bedenini parçalıyordu. 


Türkiye'nin çığırtkan barışseverleri de, insan hakları sömürücüleri sözde Müslüman cemiyetçileri ve Yaşar Nuri Öztürk gibi Darwincileri de bu olayı duymuyordu, duyanlar da üzerinde durmuyordu. Onların kulakları Washington'un federal çetesinde, gözleri Irak'a getirilen demokrasi çirkefinde, elleriyse çok getirili tahvillerle uğraşıyordu. Hatta Yaşar Nuri Öztürk bir kalemde 400 bin dolarcık parayı, üvey oğluna ve kim bilir neyin karşılığında borç rüşveti verecek kadar banker bir hayat yaşıyordu. Buna da nikâhsız aşk yaşadıklarını kendi hanımı iddia eden, Bayan Müftüoğlu, Haber Türk TV'de açıklıyordu. Sözde "civil" toplum örgütlerinden ve "the civil" ağın kadın örgütlerinden söz etmeye ise hiç gerek yoktu! Onlar zaten dolarlı ve Aurolu projelerin peşinde koşuyordu!? 


Zaman Gazetesinden A. Turan ALKAN'da tam bir münafık tavrı sergileyerek, Darwinizme ilmi bir kılıf geçirmeye çalışıyordu. 

"Şahsi kanaatim itibariyle ben, Evrim davasında taraf tutmanın Müslümanları ilgilendirmediğini düşünenlerdenim ve bu kanaatimi Aksiyon Dergisi'nin 689. sayısında "Sünnetullah'ta Din-Bilim Çatışması olmaz, çünkü..." başlıklı yazıyla kendimce izah etmiştim; Darwin'in varsayımları, Kilise'nin dogmalarıyla tezat halindedir ve bu tartışma aslen Hıristiyan ilahiyatını ilgilendiriyor; buna mukabil Müslümanlar için "nass" kıymetindeki hüküm, "Allah'ın her şeye kaadir olduğu" genel çerçevesinden başlar ve bu çerçeve, Hazreti Âdem'in şahsında temsil olunan "vahye muhatap olacak derecede mütekâmil insanın", daha önceleri bazı hal değişikliklerine uğramış olduğuna kadar uzanır. Kur'an'da insanın yaratılışını tasvir eden muhtelif âyetlerde bu "hâlden hâle geçiş" durumu izah edilmiştir. Dolayısıyla benim için Evrim teorisi, Allah'ın "Sünnetullah"ını anlama çabalarının bir parçasıdır ve bu çerçevede değerlendirilmelidir. 

Hayır, bizim Evrimciler veya Evangelizm'in tutunduğu Yaratılışçılar arasında taraf olmaya ihtiyacımız yok. İnançlarımızı bilim verileri ile doğrulama ihtiyacı içinde kıvranan bir makule değiliz ki bunlardan birine taraftar olalım? İnancın özü, "İşittik ve itaat ettik!" cümlesidir. 
İnanç odur ki, bilimin nesnesi olmaktan vareste ve münezzehtir. Hatta ve hatta araştırarak bilmek ve fikretmek fiillerine büyük değer veren Kur'an'a inananlar için Darwin bile, gayretine ve bulgularına saygı gösterilmesi gereken bir bilim adamıdır.15|2) Sözleriyle Dincilerle Darwincileri birlikte idare ediyordu. 

Aynı sayfada yazan M. Nedim HAZAR ise: 

"Darwin ile inanç arasındaki sıkıntı insanın maymundan gelip gelmeme hadisesi değildir zannımca. Bir okurumun dediği gibi, 'Rabb'im isterse eşekten bile insan yapar!' O kadar... 


Dediğim gibi mesele insanın kökeni konusunda bilimsel tartışmaya girmek, felsefi münakaşalara girmek değildir, Türk elitinin bir kısmının Darwin üzerinden ideolojik baskı 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oluşturmaya kalkmalarıdır. Darwinizm nihayetinde bir bilimsel meseledir, ideolojik değil."16131 Diyerek, Darwinizm safsatasına "bilimsel"lik kılıfı geçirmekten utanmıyordu. 


Fethullahçı Zaman yazarları bu sözleriyle gerçekleri saptırıp Siyonistlere selam gönderirken Ali ÜNAL bunları yalanlayan şu gerçekleri dile getiriyordu: 


"Bizzat Darwin, kendi hipotezinin önündeki üç büyük engele parmak basmıştır ve bu engellerin hiçbiri aşılmış değildir: "Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... (Paleontoloji, bunları ortaya koyamamıştır. 
Tam aksine, meselâ en az bir milyar yıldır değişmeden kaldığı ispatlanan mavi deniz yosunları, süngerler, yumuşakçalar, 1938'de Güney Afrika sahili açıklarında fosili bulunduğu zaman ara tür diye ileri sürülüp, güya böyle olduğunu ispatlama adına uydurma şekilleri yapılan, ama daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde canlısı, dolayısıyla yaşadığı keşfedilen coelacanih da hep değişmeden gelen organizmalardır.) İkinci engel, 'içgüdüler'dir. 
İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, onlar, okura teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir. İçgüdülerin tevarüsü, mümkün değildir. Bildiğimiz en şaşırtıcı içgüdüler, örneğin balarısının ve karıncaların birçoğunun içgüdüleri, alışkanlıkla kazanılmış olamaz. 
Çok daha ciddi (üçüncü bir) problem daha vardır ki, bu da, hayvanlar âleminin temel sınıflarına ait türlerin bilinen en aşağı tabakalardaki fosil kayalarında (Kambriyen patlamasıyla) birden ortaya çıkmasıdır." 


Evrimciler, bileşiklerin organize biçimde aynı anda bir araya gelerek, hücre dediğimiz muazzam kompleksi, hatta daha öte canlı organizmaları üretebildikleri iddiasındadırlar. 
Böyle bir iddianın, M. Bucaille'e göre, yüksek ısıda aynı anda demir cevheri ve kömürden oluşan çelik parçacıklarının bir dizi mutlu rastlantılar yoluyla Eyfel Kulesi'ni yapabileceklerini ileri sürmekten farkı yoktur. Kaldı ki, bir hücrenin yapısı, Eyfel Kulesi'nden çok daha karmaşıktır. Evrimciler, iddialarına güya delil olarak, buhar, metan, amonyak ve hidrojenden oluşan bir gaz atmosferinde elektrik kıvılcımları kullanarak amino asitler gibi karmaşık kimyevi bileşikler elde edilebileceğini iddia eden S. Miller'in deneyini ileri sürerler. 
Bilim adamlarının "ilkel atmosfer"in Miller'in ileri sürdüğünden farklı olduğunu düşünmesi bir yana, evrim bütün olup bitenleri tesadüfe bağlarken, Miller, sonuca delil arayışı içinde şuurlu, bilgi ve irade sahibi biri ve iradi olarak sebep üretmeye çalışmaktadır. Bu ise, düpedüz hokkabazlıktır. 


Evrimciliğin de, materyalist bilimciliğin de müthiş bir çelişkisine daha temas etmek gerekiyor. 
(1) İddiaya göre, varlıkta terakki (sürekli gelişme) esastır. (2) Terakkiyi ve evrimi tetikleyen, değişen şartlar ve bunlara uyum (adaptasyon) mecburiyeti olmaktadır. (3) Uyumla hayatta kalan başarılı fertler, karakterlerini nesillerine aktarır. (4) Düşünce, hayal, tasavvur, vb. 
beyindeki birtakım biyo-kimyevi faaliyetlerden ibaret olgulardır. (Yani bir yaratıcı ve maneviyat dünyası bulunmamaktadır. M.Ç.) Bu iddialardan çıkacak en tabii sonuç, her yeni merhaledeki varlıkların önceki merhaledekilerden ileri bir beyne sahip olması gerektiğidir. 
Oysa karınca, arı, ipek böceği gibi, her bir kabiliyet yönünden insandan ileri bir hayvan türü muhakkak vardır. Burada, her varlık bu ileri kapasitesiyle zaten hayatta kalıyor itirazı yapılabilir. Bu ise, varlıkta gaye ve vazifenin organizma ve var oluştan önce geldiğini gösterir 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ki, evrimi de, materyalizmi de yıkar. K. R. Popper, evrimle ilgili şu hükmü verir: "Darwinizmin test edilebilir bilimsel bir teori olmadığı, buna karşılık metafiziksel bir araştırma programı olduğu sonucuna varmış bulunuyorum.""17/4) 

Ehli Sünnet esasları İslam inancının sigortasıdır: 

Dr. Ebubekir Sifil'in yerinde itiraz ve ikazlarıyla: 

"Ehl-i Sünnet'i diğerlerinden ayıran hususiyetlerin neler olduğunu bilmenin en kestirme yolu, Sahabe'ye bakmaktır. Sahabe neye ve nasıl inanmış ve neyi nasıl yapmışsa, o hususlarda onlar gibi davranmak Ehl-i Sünnet'in ayırt edici vasfıdır. 


Mur'tezile'nin bir kısmı ve Hariciler dışında hiçbir fırka; bir kurum olarak Sünnet'i toptan inkâra kalkışmamıştır. Ancak bu durumun onları "Sünnet Ehli" yapmaya yetmediği de açıktır. 


Günümüzde de bir kısım çevreler Sünnet'i bir kurum olarak toptan reddetmedikleri iddiasındadır. Ancak, "Fakat..." diye başlayıp arkasından getirdikleri kayıt ve şartlarla Ehl-i Sünnet'ten farklı düşündüklerini ortaya koymaktadır. Gerek Sünnet olmadan İslam'ın gerçek anlamda yaşanamayacağı gerçeğinin kendisini dayatmasından, gerekse "suret-i haktan görünme" kaygısından kaynaklanan bu ikiyüzlü tavır, Sünnet'e mesafeli duranlar için aynı zamanda bir "samimiyet" problemini de gündeme taşımaktadır. 


Meselenin mihverini, "hadislerle sabit hususların itikad umdesi olarak telakki ve imanın 


zın 


konusu edilip edilmediği" sorusu oluşturmaktadır. Bunların başında kıyamet alametleri (Deccal'ın zuhuru, Hz. İsa'nın nüzulü, güneşin batıdan doğması...) ile ahiret ahvaline ilişkin hususlar (kabir azabı, sırat, mizan, şefaat, Allah Teala'nın mü'minler tarafından görülmesi...) 
gelmektedir. Bütün bu hususlardaki rivayetlerin haber-i vahid kategorisinden daha yukarıda 


yer aldığına ve bu sebeple itikad kitaplarına girdiğine dikkat buyrulmalıdır. 


Herhangi bir kimsenin Ehl-i Sünnet olup olmadığını öğrenmek isteyenler, bu hususlardaki yaklaşımına bakmalıdır. Bütün bu hususlara inandığını tereddütsüz bir şekilde söyleyen Ehl-i Sünnet, "Bunlar hadislerle sabittir, ilgili hadislerse kesinlik ifade etmez...” gibi vesvese ve şüphe aşılayıcı tavırları sergileyenlerse ehl-i bid'attır! 


Bir kimsenin Ehl-i Sünnet olup olmadığını tesbit etmenin bir diğer yolu da Sahabe hakkındaki tavrına/görüşüne bakmaktır. Şu veya bu bahaneyle Sahabe hakkında olumsuz şeyler aktaran, Sahabe arasında cereyan etmiş hadiseler konusunda ölçüsüz tavır takınan ve bir kısım sahabilerin güvenilmez olduklarını iddiaya kalkışan kimsenin Ehl-i Sünnet'le ilişkisi samimiyetten uzaktı. Sahabe'nin udul (adil ve güvenilir) kabul edilmesi Ehl-i Sünnet'i diğerlerinden ayıran en önemli hususlar arasında yer alır. Bu gerçeğe ister "ilmi/akademik araştırma" görüntüsü altında, isterse mezhebi yaklaşımlarla mesafeli duranların konumu kolaylıkla anlaşılacaktır. 


Hadisler ve Sahabe konusundaki tavır, bir bütün olarak "Din" telakkisine de doğrudan 


yansıyacağından, başta Kur'an'ın anlaşılması olmak üzere; İslam'ın kaynak, kavram ve kurumlarıyla ilgili olarak bütünüyle farklı, Ehl-i Sünnet dışı bir tavır söz konusu olmaktadır. 
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Burada meselenin bir başka boyutu daha vardır: Ehl-i Sünnet olduğunu söyleyen bir kısım çevrelerin küresel emperyalizm, ekonomik ve kültürel işgal, sömürü ve Siyonizm... Gibi Ümmet-i Muhammed'in maruz bulunduğu tehdit ve tehlikeler; sanki onların meselesi değilmiş gibi bir tavır takınmasını da Ehl-i Sünnet hassasiyetiyle bağdaştırmak imkansızdır. 
Günümüzde "Ehl-i Sünnet" kavramının ve duruşunun özellikle genç kuşaklar nezdinde örselenmesi, yıpratılması ve içinin boşaltılması da bu çevrelerin sebebiyet verdiği arızalardan bazılarıdır. 


Ehl-i Sünnet olmanın üzerimize hem itikad, hem de amel, eylem, zihniyet ve tutum/duruş olarak yüklediği mükellefiyetler, bir bütün olarak anlaşılmak ve hayata aktarılmak durumundadır. Aksi durumda, mutlaka sakat ve sakıncalı yapılar ortaya çıkacaktır." 
Şiir 

"Ne alimler vardı, hıyaneti kat be kat 

Ne alimler vardı, zalimlerden aşağı!.. 

Nefse esir olmuş, şeytanlara avukat 

Kâmil olmayan alim, Yahudinin uşağı!.." 


(1 
[2 
[3 
[4 
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AYDINLIK'IN DİN KÜSTAHLIĞI VE DARWİNİST ŞARLATANLIĞI 
26 Ekim 2017 | Yazar Kâzım Candan — Van 100. Yıl Üniversitesi E. Öğretim Görevlisi- 


millicozum 


15 Eylül 2017 tarihli Aydınlık gazetesinde, Şahin Filiz imzalı ve “Siyasal İslamcılıkta İnsan- 
Tanrı Kavgası ve Çelişkiler” başlıklı, talihsiz ve terbiyesiz bir o yazı yayınlanmıştı. Hegel gavurunun, kasıtlı ve asılsız bir ithamla “Muhammedilik-Muhammed'in uydurduğu Din” şeklindeki safsata ve sataşmalarını, “bilimsel bir gerçek” gibi sunmaya ve İslam'ı, haşa, çağdışı ve bilim karşıtı gibi tanıtmaya çalışan bu zavallı zırvacı, hızını ve hıncını alamayıp, Erbakan Hoca'ya ve Adil Düzen programlarına da sataşmaya kalkışmıştı. 
Zalim ve ahlaksız Haçlı Batıyı İLERİCİ, “Muhammedi Doğu” diye hakarete kalkıştığı İslam”ı ise GERİCİLİK ve SEFİLLİĞİN kaynağı gösterme sahtekârlık ve küstahlığına soyunan Şahin Filiz isimli karanlık kafalı sözde Aydınlık yazarı, şu iftiraları yumurtlamıştı: 


Kuşkusuz tarikat ve cemaatlerin kolektif gücünün bileşkelerinin yetiştirdiği siyasal İslamcı liderlerden birisi Necmettin Erbakan'dır. İnsan-Tanrı kavgasını ve bunun İslam'da yarattığı dış çelişkileri, Erbakan'ın “Davam” adlı kitabının çoğu yerinde saptamak mümkündür. 
Erbakan “doğru İslam”ı tarif ederken diyor ki: “Son zamanlarda fikir kirlenmesi olarak; modern Müslüman, ılımlı İslam, light İslam, çağdaşlık diye birtakım kavramlar kullanılıyor... 
Bu kavramlarla İslam”ı Protestanlaştırmaya çalışıyorlar... İslam, İslam'dır. Çünkü İslam dini, Allah yapısıdır. Bunun için mükemmeldir ve tastamamdır. Haşa zerre kadar noksanı, fazlası ve hatası bulunmamaktadır. Ona bir şey katılamaz ve ondan bir şey çıkarılamaz. Baştan sona 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haktır, hayırdır ve herkes için ve her yerde lazımdır. Çünkü İslam dünya ve ahiret saadetinin tek anahtarıdır.” 


Erbakan, bu kitabının birkaç sayfa sonrasında bu söylediklerini büsbütün tekzip eder ve İslamcıların kafa karışıklığının lider profilinde nasıl zirveye çıktığını ispat edercesine der ki: “İslam demek; ilim, çağdaşlık, sosyal adalet ve adil düzen demektir. İlim Çin”de dahi olsa alınız hadisi İslam'da ilmin ne kadar önemsendiğini ortaya koymaktadır... “İki günü denk olan ziyandadır” buyuruyor Efendimiz. Ne olacak o zaman? Her gün daha ileriye gideceğiz. 
Yani ilericilik ve çağdaşlık asıl İslam'ın bir sıfatıdır...” 


Şahin Filiz, şu saptırmalarını “Bilimsel saptama” diye yutturmaya çalışmaktaydı: 


Oysa, ilericilik, çağdaşlık, sürekli ilerleme gibi kavramlar, İslam'da olmayan, ona sonradan Siyasal İslamcıların Batı ile rekabetin araçları olarak ekledikleri algısız kavramlardır. 
Bunların İslam tarihinde deneysel bir karşılığı yoktur; Erbakan'ın dediği gibi, tam da Batı'ya karşı İslam'ı Batı'nın kavramlarıyla savunurken, itiraf edilemeyen, üstelik karşı olunan protestanlaşmanın örneklerini oluşturur. Siyasal İslamcılık, Batı'da bilim ve teknolojinin gelişmesine koşut olarak üretilen bu kavramları, algı ve deneysel içeriklerini paranteze alıp salt savunma aracı olarak kullanmaktadır. İslamcıların kullandıkları kavramlar algısız bir bilimi, algıları ise kavramsız bir dini resmetmektedir. Siyasal İslam, algısız modern kavramlar uğruna insan kültürünü atlamıştır. Din, tanrısallık iddiasında bulunmakla birlikte, içinde daha çok insana, onun yapıp-etmelerine, yarattığı kültür ve tarihsel eserlere yer ayırarak sürekli mitosun tarihsel belge ile karşılaşmasına açık kapı bırakır. Ancak insan yapımı bilgi ve kültür, İslamcılık”ta dinin insanla ve doğa ile temasını sağlayan yaşamsal bağlar olmaktan çıkarılır. 


Şahin Filiz, dinsizlik ve cahilliğine, bilgiçlik kılıfı sarıp şu safsataları yazmıştı: 


Ancak İslamcılık, en zıt unsurların; aralarında anlamlı bir ilişkinin dahi kurulması kolay olmayan şeylerin tümünün bir arada ve aynı anda İslam'da benzersiz bir şekilde içerildiğini ileri sürerek Hegel'in deyimiyle “soyut kapsamlılık” söylemi geliştirir. Bu söylem, siyasal düzen iddialarına yansıyarak -Erbakan'ın İslami Adil Düzen iddiası gibi- keyfi ve rastlantısal genellemelere doğru evrilir. Hegel'e göre, “Muhammedi Doğu'nun coşkusu soyuttur, soyut olduğu için de her şeyi kapsayıcıdır. Hiçbir şeyin durduramadığı ve kendisini hiçbir şeyle sınırlamayan, hiçbir şey gereksemeyen bir coşkudur. Hegel, fanatizm yatıştıktan sonra geriye gönüllerde yer eden hiçbir töresel ilke kalmadığını ileri sürer. Ona göre coşku zamanla yok olunca “Doğu” en büyük sefilliğe batmıştır...”J1) 


Halbuki İslam, hayat ve muamelatla ilgili genel esasları ve temel yasaları ortaya koymaktadır. 
Evrensel insan haklarına ve çağın ihtiyaçlarına uygun hukuk kurallarını yapmayı ise; Kur'an ve sünnet bağlamında, akli, ilmi ve vicdani dayanaklara bırakır. Dalgaların tesadüfen mantarlara, mantarların kendiliğinden maymunlara... Maymunların ise birdenbire ve rastgele insana dönüştüğüne inanacak kadar süper manyakların, Kur'anı ve Erbakan'ı anlayamamaları normaldir. Örneğin; doğal depremler sonucu dağların yarılması, kayaların kopması, rüzgarların çarpışması sonucu, çeşitli madenlerin tesadüfen birbirine karışması üzerine, mükemmel bir bilgisayarın ortaya çıktığını iddia etmek nasıl bir ahmaklık ve 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şarlatanlık ise; atomların, moleküllerin, hücrelerin, bitki ve hayvan organizmalarının ve hele bir insanın böyle tesadüfler sonucu oluştuğunu söylemek bundan daha büyük bir ahmaklıktır. 
Bu Darwinist devrimcilerin lideri Doğu Perinçek 1974 Şanlı Kıbrıs Çıkarmamızdan dolayı, kahraman ve kararlı TSK’mızı İŞGALCİ, rahmetli Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıslı Milli Direniş kadrolarını ise İŞBİRLİKÇİ sayacak kadar aşağı ve bayağı bir tavır sergilerken, Erbakan tüm emperyalist Batr?nın baskılarına rağmen, bu barış harekâtının başlatılmasının mimarıydı. Erbakan Adil Düzen Projelerini hazırlarken de: 

l- Akli selimi 

2- Müsbet bilimi 

3- Tarihi deneyim ve birikimleri 

4- Vicdani kanaat ve tatmini 

5- İlahi Dini (Kur'an-ı Kerim'i ve Hadis-i Şerifleri) esas almıştır. 


Bu 5 temel ölçüye göre hepsinin ittifakla; iyi, güzel, yararlı ve gerekli gördüğü şeyler DOĞRU; ve yine bu 5 temel ölçünün ittifakla; kötü, çirkin, zararlı ve gereksiz gördükleri ise YANLIŞ sayılmıştır. Filiz Şahin'in iddia ettiği gibi, Erbakan Hoca'nın o alıntı yapılan ilmi tespit ve tahlilleri arasında da asla bir çelişki bulunmamaktadır; tam aksine birbirini açıklayan ve tamamlayan yorumlardır. İslam Düşmanlığına ve şeytanlık damarına “bilimsellik” kılıfı takıp halkımıza yutturacağını sananların marjinal konumları ortadadır ve bu marazlı tavırları yüzünden toplum nezdinde asla saygınlık ve ağırlık kazanmamışlardır, kazanamayacaklardır. 


Hak Din bilimin kaynağı ve dayanağıdır! 


İslam dini akıl ve vicdan dinidir. İnsan, aklı ile Allah'ın bildirdiği gerçekleri görecek ve vicdanını kullanarak gördüklerinden sonuç çıkarabilecek yetenekle var edilmiştir. Örneğin akıl ve vicdan sahibi bir insan kendisine hiçbir bilgi verilmese bile evrendeki herhangi bir varlığın özelliklerini incelediğinde bunu üstün bir Akıl, İlim ve Güç sahibinin yarattığını anlayıverir. Veya dünyada yaşamın meydana gelebilmesi için gereken binlerce koşuldan sadece birkaçını görmesi bile, dünyanın insanların yaşayabilmeleri için özel olarak yaratılmış bir gezegen olduğunu anlaması için yeterlidir. Akıl ve vicdan sahibi bu insan, dünyanın tesadüfen oluştuğu gibi bir iddianın akıl dışı olduğunu ise kolaylıkla anlar. Kısacası aklını ve vicdanını kullanarak düşünen her insan Allah'ın varlığının delillerini tüm açıklığı ile görebilir. 


Bu nedenle Allah, Kur'an'da insanları çevrelerindeki yaratılış delillerini düşünmeye ve incelemeye davet etmektedir. Tüm evrende var olan mükemmel ve muhteşem sistemleri, canlı ve cansız varlıklardaki harika sanat eserlerini inceleyen, gördükleri üzerinde düşünen ve araştırmaya yönelen her insan Allah'ın üstün aklını, ilmini ve sonsuz gücünü hemen sezecektir. Allah insanları, gökyüzü ve yıldızlar, yağmurlar, bitkiler ve hayvanlar, doğal ve sosyal olaylar, coğrafi farklılıklar gibi konularda araştırma ve inceleme yapmaya yöneltmektedir. Tüm bu varlıkları incelemenin ve araştırmanın yollarından biri ise başta da belirttiğimiz gibi bilimdir. Bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler; insanlara yaratılışın sırlarını, Allah'ın sonsuz ilmini, aklını ve gücünü tanıtmaya vesiledir. Ve tarih boyunca insanlığa büyük hizmetler veren bilim adamlarının önemli bir bölümünün Allah'a inanan dindar kimseler olmasının nedeni de budur; bilimin Allah'ın kudretini takdir edebilmenin bir yolu olması... 
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Allah inancı bilim adamlarına büyük bir huzur ve heyecan kazandırır 


Evet din, bilimi teşvik eder ve bilimle uğraşan akıl ve vicdan sahibi insanlar Allah'ın varlığının delillerine çok yakından şahit oldukları için, aynı zamanda güçlü bir imana da sahip olurlar. Çünkü bu insanlar yaptıkları her incelemede, her yeni buluşta Allah'ın yarattığı mükemmel bir sistem, kusursuz bir detay ile karşılaşırlar. Örneğin, gözler üzerinde inceleme yapan bir bilim adamı, yalnızca insan gözündeki kompleks sistemi gördüğünde bile bunun asla tesadüflerle ve aşamalı geçişlerle meydana gelemeyeceğini anlayacaktır. Biraz daha incelediğinde, gözün oluşumundaki her detayın mucizevi bir yaratılışı olduğuna şahit olacaktır. Gözün birbiriyle tam bir uyum içinde çalışan onlarca ayrı parçadan oluştuğunu fark edip onu yaratmış olan Allah'a olan hayranlığı kat kat artacaktır. 


Aynı şekilde evreni inceleyen bir bilim adamı, kendini bir anda binlerce mucizevi dengeyle karşı karşıya bulacaktır. Sınırlarını belirlemenin mümkün olmadığı uçsuz bucaksız uzayda yer alan milyarlarca galaksi ve bu galaksilerdeki milyarlarca yıldızın büyük bir uyum içinde varlıklarını sürdürebilmesi ona büyük bir araştırma şevki kazandıracaktır. Bunlardan dolayı, iman sahibi bir insan bilimsel araştırmalar yapmak ve evrenin sırlarını öğrenmek konusunda, son derece istekli ve kararlı olacaktır. Çağımızın en büyük dehası olarak kabul edilen Albert Einstein bir yazısında iman eden bilim adamlarının dinden aldıkları bu ateşleyici gücü şöyle açıklamıştır: 


"Evrenle ilgili dini duygunun bilimsel araştırmaların en güçlü ve en soylu nedeni olduğu kanaatindeyim. Şüphesiz ki bu duyguyu, bilimsel zihniyeti ile ilk kuranlar en kuvvetli sezmişlerdi. Evrenin yapısını, bilimsel ve akılcı bir şekilde anlamak, insana en derin iman duygusu verir. Yıllarca mesai sonunda kavradıkları evren anlayışı, Kepler ve Newton'a böyle derin duygular vermiştir. Bilimsel araştırmaların yalnız pratik alanında kalanlar, bu konuda her zaman her yerde yanlış açıklamalara düşmüşlerdir. Ancak hayatlarını tamamen bilimsel araştırmalara vermiş olanlarındır ki, bu seziş ve ilham, kalplerine dolar ve ancak bu çapta adamlardır ki, binbir güçlüğe rağmen bu aramalarına devam ederler. Onlar bu kuvveti din duygusundan alırlar. Bir çağdaşımız pek doğru olarak şöyle demiştir: Bizim materyalist çağımızda en derin din duygusunu, pozitif bilim yolunun ilk arayıcıları sezmişlerdir."/2 | 


Johannes Kepler ise: Yaratıcı'nın eserlerindeki lezzeti tatmak için bilimle ilgilendiğini söylerken, tarihin en büyük bilim adamlarından biri olan Isaac Newton, bilimsel araştırmalarını yapma çabasının ardındaki sebebin Allah'ı bulup tanımak isteği olduğunu ifade etmiştir. Bu sözler dünya tarihinin en önemli bilim adamlarından sadece birkaçına aittir. Bu kişiler ve - ileriki bölümlerde inceleyeceğimiz - bunlar gibi daha yüzlerce bilim adamı evreni inceleyerek Allah'ın varlığına iman eden, Allah'ın ihtişamla yarattığı kanunlardan ve olaylardan etkilenerek, daha fazlasını keşfetme isteği duyan kimselerdir. 


Görüldüğü gibi, Allah'ın evreni nasıl bir yaratılışla var ettiğini görebilme isteği, tarihte pek çok bilim adamının en büyük motivasyon kaynağıdır. Çünkü evrenin ve canlıların yaratılmış olduklarını kavrayan bir insan, aynı zamanda bu yaratılışta bir amaç olduğunu da kavrayacaktır. Amaç ise doğal olarak bir anlam oluşturacaktır. Bu anlamı kavrayabilmek, delillerini bulmak, detaylarını incelemek isteği, bilimsel çalışmalara büyük bir güç 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kazandıracaktır. Ancak eğer evrenin ve canlıların yaratılmış oldukları gerçeği reddedilirse, bu anlam ve amaç da ortadan kalkacaktır. Örneğin materyalist felsefeye ve Darwinizm'e inanan bir bilim adamı, evrende hiçbir amaç olmadığını, her şeyin kör tesadüflerin sonucu ortaya çıktığını savunmaktadır. Bu durumda evreni ve canlıları araştırmanın da gerçek bir anlamı kalmamaktadır. Einstein bu gerçeği, "Din duygusu ne zaman kaybolsa bilim, ilhamı olmayan bir deneyciliğe dönüyor"[3] sözüyle anlatmaktadır. 


Darwinist ve dinsiz yaklaşımla, Dini inkâr eden bir bilim adamının hedefleyebileceği yegâne amaç ise; yaptığı bir buluşla ünlü olmak, tarihe ün salmak, ya da çok para kazanmak dışında ne olacaktı? Bu hedefler ise onu samimiyetten ve bilimsel dürüstlükten ayıracaktır. Örneğin bilimsel bulgulara dayanarak vardığı bir sonucu, bu sonuç bilim dünyasında hâkim olan yaygın kanıya ters düştüğü durumda; ününden ve unvanından olmak, kınanmak, küçük düşürülüp aşağılanmak gibi endişelerle ilmi gerçekleri gizlemek durumunda kalacaktır. 


İşte akılsız ve asılsız Evrim teorisinin uzun bir zamandır bilim dünyasında kabul görmüş olması, bu samimiyetsizliğin bir ispatıdır. Gerçekte bilimsel verilerle yüz yüze kalan çok sayıda bilim adamı, evrim teorisinin canlılığı ve harika yaratılışı açıklamaktan çok uzak olduğunu görmekte, ama sırf tepki çekmemek için buna sahip çıkmamaktadır. İngiliz fizikçi H. S. Lipson bu konuda şu itirafı yapmaktadır: 


“Canlılar hakkında Darwin'in bildiğinden çok daha fazlasını biliyoruz. Örneğin sinirlerin nasıl çalıştığını biliyoruz ve bence her sinir elektrik mühendisliği yönünden bir şaheserdir. Ve bizim vücudumuzda bunlardan milyarlarcası vardır... Bu durumda benim aklıma gelen kelime "İlahi (| tasarım"dır. Ama biyolog meslektaşlarım bu kelimeden hiç hoşlanmamaktadır.”(4)J 


Bu yüzden yaratılışı ifade eden "tasarım" kelimesi, sırf bu kelimeden hoşlanılmadığı için bilimsel literatürün dışında tutulmakta, çok sayıda bilim adamı da bu dogmatik ve despotik tutuma boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Lipson, bu gerçeği şöyle açıklar: 


“Aslında evrim bir anlamda sözde bilimsel bir din haline geldi; hemen hemen bütün bilim adamları bunu kabul etti ve birçoğu onunla uyumlu olması için gözlemlerini eğip bükmeye mecburiyet hissetti.” 5! 


Bu çarpık durum, 19. yüzyılın ortalarından itibaren bilim dünyasına hâkim olmaya başlayan "dinsiz bilim" aldanışının bir sonucu olmaktadır. Einstein'in belirttiği gibi "Dinsiz bir bilim topaldır."“! Bu yüzden de bu aldanış, hem bilim dünyasını yanlış hedeflere kaydırmış, hem de bu hedeflerin yanlışlığını görmelerine rağmen kayıtsız kalan korkak ve uysal bilim adamları ortaya çıkarmıştır. 


Samimi bir Müslüman ve makine ve teknoloji alanında çağımızın en önemli bilim adamlarından olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın; İlmi, insani, Milli ve İslami projelerini anlamaya beyin kapasiteleri yeterli olmayan Darwinist zırvacılar, veya Adil Düzen projelerinin, Siyonist sömürü düzenlerini, Kapitalist ve Komünist sistemlerini yıkıp insanlığı kölelikten kurtaracağını fark eden barbarlık baronları, bütün şeytani planlarını Erbakan düşmanlığı üzerine kurgulamışlardır. Şahin Filiz zavallısının ve Darwinist-Ulusalcı 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Aydınlık'ın da bu şeytani şebekenin kiralık kuklası oldukları böylece ortaya çıkmaktadır. 
Erbakan'a hıyanet ve evrensel projelerini kösteklemek karşılığı iktidara taşınan ve çok çiğ ve çirkin bir din istismarıyla Milli ve manevi değerlerimizi tahribata çalışan AKP iktidarına ve Sn. Erdoğan'a şimdi sahip çıkan Aydınlıkçıların, niye halâ Erbakan'a sataşıp durduklarını ise, iz'an ve vicdan sahipleri herhalde anlayacaklardır. 


Dipnotlar: 

W Şahin Filiz / Aydınlık / 15.9.2017 

Albert Einstein, Ideas and Opinions, Crown Publishers, New York, 1954 

Letter to Maurice Solovine, 1 Ocak 1951; Einstein Archive 21-174, 80-871, Letters to 
Solovine'de yayınlandı, s. 119 

“lH, S. Lipson, A Physicist's View of Darwin's Theory, Evolutionary Trends in Plants, vol. 2, 
no. 1, 1988, s. 6 

5I H, S. Lipson, A Physicist Looks at Evolution. Physics Bulletin, vol. 31 (1980) s. 138 

ĉl Albert Einstein, Science, Philosophy, And Religion: A Symposium,- 1941, ch1.3 
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SİYONİST PATRONLARIN, FETÖ’DEN BAŞKA PİYONLARI VE AKP 


İKTİDARININ KOF PALAVRALARI 
26 Ekim 2017 | Yazar Ahmet Akgül-Millicozum 


15 Temmuz hıyanet kalkışması aydınlatılmaya mı, yoksa çarpıtılıp, saptırılıp karartılmaya mı 
çalışılmaktaydı? 


Öncelikle ve esefle vurgulayalım ki; CIA destekli FETÖ şebekesinin kalkıştığı 15 Temmuz ayaklanmasını, şuurlu ve onurlu bir direnişle tankların önüne yatan halkımız yanında, bu hıyanet girişimini asıl önleyen ve dehşetli tehlikeyi bertaraf eden, paşasından erbaşına, bu darbeye katılmayan kahraman TSK mensuplarımız olduğu gerçeğinin, hesaplı ve kasıtlı bir tavırla gizlenmeye çalışılması vicdanlarımızı sızlatmaktaydı. Çünkü bu darbe teşebbüsüne, Ordumuzun çok az bir bölümü dışında; diğer komutanlarımız ve subaylarımız hem katılmayarak, hıyanet girişiminin başarı şansısını ortadan kaldırmış, hem de hainlere karşı ilk ve en etkili karşı mücadeleyi onlar başlatmışlardı. Buna rağmen FETÖ kalkışmasının; maalesef TSK'nın topyekün yıpratılmasına, hizaya sokulmasına(!) ve her türlü gayrı milli girişimin altında “asker (o bulunduğu” imajını yaygınlaştırmaya yönelik bir algının oluşturulmaya çalışılması, bize göre FETÖ yapılanması kadar tehlikeli bir yaklaşımdı. 


İşte yandaş medya ile, karşıt medyanın karşılıklı FETÖ suçlamaları! 
Bize göre, birbirleri hakkında hepsi de doğruları konuşmaktaydı, çünkü zaten suç ortaklarıydı. 


Aydın Doğan ve Turgay Ciner medya grubundaki bazı yazarlar organize bir şekilde eskiden FETÖ yalakası, şimdilerde FETÖ karşıtı Hüseyin Gülerce'yi hedef alan yazılara ve yayınlara başlamışlardı. Bu saldırılara karşı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün Hüseyin Gülerce'yi sahiplenmesi kafaları karıştırmıştı. Cem Küçük, Aydın Doğan ve Turgay Ciner grubuna bağlı gazetelerin geçmişte FETÖ lideri Gülen ile yaptıkları ve sürmanşetten günlerce yayınladıkları röportajları hatırlatmıştı. Gerçekten Cem Küçük, bu röportajları yapan köşe yazarlarının bugün Hüseyin Gülerce'ye saldıran yazarlar olduğunu ortaya çıkarmıştı. Cem Küçük'ün bu 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gerçekleri ortaya çıkarması ile birlikte Aydın Doğan medya grubu ile TGRT arasında bir savaş patlamıştı. 


Buna karşılık Hürriyet'ten Ahmet Hakan ve Ertuğrul Özkök, geçmişte hortumlandığı için batan ve halen daha 15 bin mudinin parasını alamadığı İhlas Finans dosyasını açarak İhlas Grubuna karşı itibarsızlaştırma operasyonunun fitilini yakmışlardı. Tam bu sırada, Aydın Doğan Grubuna, Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar'dan büyük destek atışları da dikkatlerden kaçmamıştı. Sabahattin Önkibar, geçmişte Türkiye gazetesinin Ankara temsilciliğinde bulunup uzun yıllar TGRT'de “Alternatif” programını yaptığı için İhlas grubuyla ilgili çok önemli detaylara ve sırlara vakıf bir insandı. Bu sırları, “Takkeli Firavunlar ve Büyük Siyasi Sırlar” adlı kitabında kamuoyu ile paylaşan Sabahattin Önkibar, bazı konulara ait çok değerli bilgileri yeniden köşesine taşıyarak Aydın Doğan grubuna önemli bir destek sağlamıştı. Önkibar özellikle İhlas Finansın batışının sebepleriyle ilgili verdiği bilgilerin içeriğinde Sn. Recep T. Erdoğan da vardı. Sabahattin Önkibar ve Aydın Doğan grubunun bu yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyasına karşı İhlas Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ise Emniyet ve Yargıdaki FETÖ yapılanması ile Aydın Doğan grubunun arasındaki gizli irtibatı deşifre çabaları yoğunlaşmıştı. Geçmişte FETÖ mensubu yüksek maliye bürokratlarının çeşitli bahanelerle Aydın Doğan'a 850 milyon civarında bir para cezası kesilip işleme konulduğunu; bunu ödemek istemeyen Aydın Doğan'ın FETÖ'nün kapısını çalarak, Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile yargıdaki üst düzey bürokratların devreye sokulmasıyla hakkında açılmış 850 milyon liralık para cezasından kurtulduğunu yazmıştı. FETÖ'nün bu iyiliği karşılığında Hadımköy'deki 68 dönümlük arazisini 50 milyon liraya FETÖ'ye sattığını Batuhan Yaşar açıklamıştı. Oysa bu arazinin gerçek değerinin 100 milyondan fazla olduğu konuşulmaktaydı. Batuhan Yaşar'ın 28 Şubat sürecinde FETÖ liderinin Aydın Doğan televizyonlarında nasıl ağırlandığını ve gazetelerde nasıl manşetlere taşındığına dair arşivleri de köşesine taşıması Erbakan'a karşı işbirlikçi hainlerin gizli çıkar çatışmalarının belgelerle yansıtılmasıydı. 


Niye Almanya?ya Öksüz notası, Amerika'ya ise “müzik notası!?” 


Türkiye, Milliyet Gazetesinin de gündeme getirdiği FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönündeki haberlerin ardından Almanya'ya nota vermişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz'ün Almanya'nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istenmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sorulara yanıt vermişti. Öksüz'ün Almanya'da olduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin sorulması üzerine Çavuşoğlu, “FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik” demişti. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin Alman Dışişleri Bakanlığı'na notayı ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, değişik kaynaklardan bu haberin 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defalarca çıkması üzerine ne olduğunu da resmi kaynaklardan öğrenmek gerektiğini belirtmişti. 


Berlin?den “bilgimiz yok” yanıtı gelmişti 


DW Türkçe'nin konuya ilişkin özel haberine göre, Türkiye'nin Berlin'e ilettiği yazılı notaya karşılık, Almanya'dan “Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bilgi yok” yanıtı verilmişti. 
Sitenin, Alman diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin girişimi doğrulanırken Berlin'in “Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bilgi yok” dediği ve bu yanıtın da Türkiye'ye iletildiği belirtilmişti. Farklı eyaletlerde yapılabilen sığınma başvurularıyla ilgili, özellikle de siyasi önem taşıyan isimler hakkında normal koşullarda Alman Dışişleri'ne bilgi verildiğini hatırlatan yetkililer, şu aşamada Öksüz'le ilgili kendilerine ulaşmış bir bilgi olmadığını söylemişlerdi. 


FETÖ cinayet şebekesinin bir elemanının Almanya'da görüldüğü iddiaları üzerine bu ülkeye nota veren ve yüksek perdeden laflar eden AKP iktidarı ve Genel başkanı, yıllarca destekleyip her türlü imkân ve fırsatı verdiği bu hıyanet örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'i resmen ve alenen besleyen ve sahiplenen ABD'ye neden hiç nota vermezlerdi? Defalarca tekrarlanan resmi taleplerine, ayaklarına yollanan bakanlı bürokratlı yüksek heyetlerine rağmen böylesine kritik ve stratejik bir meselede bile istekleri reddedilen bir hükümetin ABD nezdinde hiçbir ağırlık ve saygınlıkları bulunmadığı anlaşılınca, aynı konuda başka ülkelere verilen notaları kim önemserdi? 


Oysa FETÖ'cü hainleri cesaretlendiren etkenlerin başında, ABD'nin Fetullah münafıkına sahip çıkması gelmekteydi. Daha da yanlışı devletin bütün kurumlarına sızan ve hele AKP içinde yuvalanan FETÖ”ye karşı yürütülen mücadelenin yetersizliği ve gevşekliği idi. Evet çok sayıda operasyon gerçekleştirilmiş, FETÖ'yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle binlerce asker, polis, hâkim, savcı ya da memur kurumlarından ihraç edilmişti. Ama daha on binlercesinin varlığı ve bunlara hiç dokunulmadığı da devletin en yetkililerince sürekli yinelenmekteydi. Yani devletin kadroları tam anlamıyla FETÖ pisliğinden arındırılmış değildi, dahası siyaset ayağına henüz hiç ilişilmemişti. Bir başka deyişle kendisini saklayan bazı güçlü isimler, profiller olabilirdi ve belki de hala etkin görevlerdelerdi... Dolayısıyla da sadece davalara odaklanarak FETÖ ile hesaplaşmayı beklemek gafletti. Çünkü falanca, filanca abisinin hala yetkili konumda, mevkide olduğunu gören bir şakirt gerçekleri gizlerdi, konuşsa da davayı uzatacak, zaman kazandıracak ve olayı başka boyutlara taşıyacak sözler söylerdi. Aynen bugün yaşandığı gibi. Özetle dememiz o ki; öncelikle dışarıdaki FETÖ'yü çözmek gerekirdi yoksa içerdeki asla hiç çözülemezdi...|1| Yani açıkça ve pervasızca Amerika Pensilvanya'daki çiftlik villasında korunup hala terör şebekesine talimatlar yağdıran Fetullah Gülen ajanını geri vermesi için Almanya'ya ilettikleri cinsten bir NOTA bile veremeyen bu iktidardan ve kahramanlarından kalıcı ve kapsayıcı çözümler beklemek safdiriklikti. 


Kiralık medyanın karanlık irtibatları 


Kahpe ve kahredici 28 Şubat sürecinde Erbakan karşıtı hava oluşturmak ve darbeyi kolaylaştırmak üzere Fetullah Gülen'i televizyonlarına çıkartıp Refah-Yol aleyhine 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konuşturarak kinini kusturan, ardından Hürriyet Gazetesinde “Beceremediniz, artık bırakıp gidiniz!..”, Milliyet Gazetesinde “Gülen de uyarıverdi, Refah-Yol tükendi” manşetleri attıran Siyonist ve masonik odaklar, Aydın Doğanın da, Fetullah manyağının da perde arkası patronlarıydı. Hatta Aydın Doğan'ın meşhur ve mel'un “off-shore” hesaplarının avukatlığını üstlenip yüksek boyutlu vurgun ve soygunlarından beratını sağlayan, şu anda yurt dışında yaşayan ve uluslararası kirli ve gizli bağlantıları konuşulan Hasan Günaydın, aynı zamanda Fetullah Gülen'in de şahsi avukatıydı. Bunların hepsini tesadüflerle izah etmeye kalkışanlar, 


ya ahmaktı veya gerçekleri çarpıtmak ve saklamak üzere özel kiralanmıştı. 


Oysa AKP iktidarı ve Sn. Erdoğan özellikle AB Bakanlığını kurarak Türkiye'nin AB ile bütünleşmesini bir devlet politikası haline getirmişti. Öyle bir rüzgâr estirildi ki AB'ye karşı çıkanlar gerici ve bağnaz gösterildi. Türkiye'deki oligarşi kendi özel çıkarları için basın ve yayın organları üzerinde AB lehine mutlak bir denetim mekanizması geliştirdi. Dönemin MGK Genel Sekreteri Org. Tuncer Kılınç, “Rusya ve İran'la işbirliği öneren” bir cümlesi nedeniyle adeta hain ilan edilirken, Erbakan'a yönelik 28 Şubat hıyanet darbesinin 1000 yıl süreceğini açıklayan koyu Kemalist Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu, “AB'ye katılmak jeopolitik zorunluluktur!” şeklinde demeç vermişti. Koca bir ülke sanki aklını yitirmişti! 


“İlk günden itibaren AB'ye karşı çıktım. Bu görüşümü TSK içindeki Komutanlarıma da açıkça ifade ettim. İtirazımın temeli tehdit değerlendirmesine dayanıyordu. Çünkü Türkiye'nin bütün stratejik çıkar alanlarına Batı ülkeleri saldırıyordu. Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege, PKK, Montrö, Ermeni Soykırım Yalanı, Kürt devleti kurma çabaları ve daha birçok konuda AB ile Türkiye'nin uzlaşma şansı yoktu. Diğer itirazım jeopolitik nedenlerden kaynaklanıyordu. Avrupa 1821-1832 yılları arasında Yunanistan'ı kurdurmuş ve güney doğu sınırlarını belirlemişti. Yunanistan'ın Kral'ı (Birinci Otto) bile Almanya'dan getirilmişti. 
Avrupa'nın kültürel, siyasi ve coğrafi bir nitelik taşıyan güneydoğu sınırları daha o dönemde jeopolitik bir proje olarak belirlenmişti. Türkiye'yi bu sınırların içine itmek jeopolitik yasaların inkârı anlamına geliyordu! AB'ye karşı oluşumun ekonomik nedenleri de vardı! 
NATO Savunma Koleji'nde (Roma, 1993) AB'nin yaratacağı ekonomik refah konuşulurken şunu söyledim: “İspanya, Portekiz ve Yunanistan hızlı bir büyüme ve kalkınma sürecine girdi. 
Ancak AB ekonomik birliği kurulduğu takdirde ilk darbeyi bu üç ülke yiyecektir.” Çünkü ilkokul ve ortaokul yıllarımdaki bakkalların süpermarketler açıldıkça bir bir kapandığına bizatihi tanık olmuştum. Yunan, İspanyol ve Portekizli temsilciler bana sert bir şekilde karşılık verdiler. “Türkiye AB'ye alınmayacağı için kıskançlık nedeniyle böyle bir beyanda bulunduğumu” iddia ettiler! Şimdi, “Yandım Allah!” diye bağırıyorlar ama kement de boyunlarında duruyor.” diyen E. General Soner Polat: 


““Eskiden tehditlerini süslü püslü kelimelerin arkasına saklarlardı. Şimdi alenen söylüyorlar. 
Dürüst oldukları için teşekkür ederiz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan son kerte doğru söylemekteydi! Eğer tehdit değerlendirmesi ve jeopolitik yasalara uygun olmayan bir ittifaka katılırsanız, her an ekonomik tehditlerin hedefi olabilirsiniz! Çünkü sizi gizli ve sinsi bir şekilde hedefe koyan ittifak, öncelikle elinizi kolunuzu bağlayacak ekonomik ilişkiler geliştirir ve bu ekonomi silahını politik amaçlar için sonuna kadar kullanıverir. İçinizdeki 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ekonomik aktörlere fırsatlar sunarak kârdan pay vererek onları yanına çeker. Onlar da AB'nin ekonomik çıkarlarını Türkiye'nin çıkarı olarak topluma gösterirler... Günümüzde yurtseverlik, AB’nin ekonomik boyunduruğundan kurtulacak adımları cesaretle atabilmektir.” sözleriyle Rahmetli Erbakan Hoca'yı hatırlatmıştı. Evet ülkemizi hem AB'nin, hem ABD'nin ekonomik ve siyasi tahakkümünden kurtarmak üzere bir ömür mücadele eden, ilmi ve Milli projeler geliştiren, ama bu samimi ve cesaretli girişimlerinden dolayı sürekli hedef haline getirilip hücum edilen ve en son Refah-Yol iktidarı 15 Temmuz hıyanet kalkışmasının da anası ve mayası olan, 28 Şubat darbesiyle devrilen Aziz Erbakan'a, bu kişiler sahiplenmek yerine saldırmayı tercih etmiş ve şimdi şikayet ettikleri güçlerin gönüllü silahşörlüğünü üstlenmişlerdi. 


“Her şey tehdidin doğru olarak algılanmasına bağlıdır. Doğru bir tehdit değerlendirmesi her türlü analizin başlangıç noktasıdır. Ekonomik ilişkiler de bundan bağımsız değildir. Büyük şirketler güvenlik analizleri yaptırmadan hiçbir ülkede yatırım yapmaz. Bir ülkeye dışarıdan müdahale ilk önce o ülkedeki ekonomik dengeleri değiştirir. Yeni ekonomik aktörler ortaya çıkar. Bu konuları kavramayan ülkeler bindikleri dalı keserler. Libya'nın üzerine bilinçsizce çullandık! Tam 5 Türk harp gemisi NATO emrine girdi. Komutan İtalyan Amiral deniz harekâtını, Haçlı seferlerini anımsatan “Andrea Doria (1466-1560)” adlı sancak gemisinden yönetti. Libya alt üst oldu. En büyük zararı Türk yatırımcılar gördü. Büyük ekonomik kayıplara uğradılar. Türk vatandaşları bu ülkeden çıkarıldı. Demek ki ekonomi-güvenlik- siyaset ilişkileri kavranamamıştı!” tespitleri de yerindeydi. AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı hayatının en büyük hatalarından birini işlemişti. Çünkü haçlı NATO'nun (daha doğrusu Avrupa ve Amerika'nın) çıkarları hatırına, dost ve Müslüman Libya'nın tahribat ve talanına destek vermek, gaflet ve cehaletten çok öte bir dalaletti. Ama çok geç de olsa bu acı gerçekleri artık yazan ve konuşan beylerin; Erbakan Hocanın tarihi ve talihli hedefler güden Libya ziyaretine, hem de çok bayağı ve aşağı bir üslupla saldırırken, şimdi güya Kemalist ve Ulusalcı beyinlerin Sn. Erdoğan'a ve AKP icraatlarına hararetle sahip çıkmaları neyin alametiydi?! 


Ahmet Hakan, Aydın Doğan'ın kalemşörü olarak Mücahit Ören'e sataşmıştı! 
Vay Miami'li Mücahit vay! Vay yavuz hırsız vay! 


“Beslediğin tetikçilerini üzerimize salarak bizi bezdireceğini mi sanıyorsun be hey Amerikan Mücahit'i! Garibanların gasp ettiğin paralarıyla satın aldığın Bodrum'daki 30 milyonluk lüks villanda sefa sürerken mi adamlarına “saldırın” emri verdin be hey Amerikan çıkarlarını korumaya yeminli Miami Mücahit'i! Vay Miami'li Mücahit vay Vay yavuz hırsız vay. Yavuz hırsız oldun da... Çıkardığın yangınla, yaptığın çaçaronlukla yaptığın gaspı yazıp çizenleri sindirip susturacak mısın be hey Florida Mücahit'i! Tıpkı “Fadılzede” gibi “İhlaszede” diye bir kavramın oluşmasına neden olmuşsun... Gariban insanlar gasp ettiğin paralarını almak için örgütlenmek zorunda kalmış... Utanıp yerin dibine girmek yerine... Bunları dile getiren bizlere mi saldırıyorsun be hey sefa Mücahit'i! Özal döneminde Özalcı... Demirel döneminde Demirelci... Çiller döneminde Çillerci... Asker döneminde askerci... AK Parti döneminde AK Partici... Yırtmanın yolunu böyle mi buldun be hey çıkarcı Mücahit! Hem binlerce garibanın dişinden tırnağından artırarak sana emanet ettiği paranın üzerine oturacaksın... Hem de 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raconcu tetikçilerine “Hürriyet'e kayyum atansın” falan diye yazdıracaksın... Be hey kuldan utanmaz, be hey Allah'tan korkmaz Mücahit!!2! 


Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit 


Amerikalı Mücahit Ören, gazetesinde ağlıyor, ağlaşıyor. Vatandaşın parasını vermek yerine gözyaşı döküyor. Neymiş? 


- İhlas Finans'ı FETÖ batırmışmış... Her şey FETÖ'nün tezgâhıymış... Amerikalı Mücahit'in hiç kabahati bulunmamaktaymış... 


Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit! İhlas Finansı FETÖ batırdıysa, -Onun yaptığı bu 
alçaklığın ceremesini vatandaş çekti. Sana olan bir şey yok ki! Gariban vatandaşlar, tam 16 
yıldır, sana kaptırdıkları paraları alamazken... Sen bir elin yağda, bir elin balda, lüks ve sefahat içinde yaşıyorsun. Senin sadece Bodrum'daki yazlık villan bile 7 milyon Euro değerinde.”B! diyerek Enver Ören'in ve oğlu Mücahit Ören'in kirli çamaşırlarını ortaya saçmıştı. 


Bunun üzerine Türkiye ve TGRT silahşörü Batuhan Yaşar: Aydın Doğan'a ve Ahmet Hakan'a saldırmıştı! 


“1990'lı yıllarda başbakanları ayağına çağıran ve pijamayla karşılayan Aydın Doğan, siyaseti istediği gibi yönlendiriyordu... Attığı manşetler hükümetlerin iktidar sürelerini belirliyordu. 
‘28 Şubat Davası'nın üzerini bile bunlar örtüyordu. Davanın “Sivil Ayağının? Aydın Doğan olduğu iddia ediliyordu. FETÖ-Doğan işbirliği ta 28 Şubat sürecine dayanıyordu. Bak karanlık güçlerin tetikçi yazarı Ahmet H. Coşkun; Birazdan okuyacağın iki olayda tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunuyordu. Acaba bu trilyonlar kim veya kimler tarafından cukkalanıyordu? 


826 Milyon vergi tahakkuku ne olmuştu? 


Tarih yaprakları 2009 yılının Mart ayını gösteriyordu. İstanbul Halkalı Vergi Dairesi, Doğan Yayın Holding'in 826 milyon lira vergi kaçırdığı gerekçesiyle Aydın Doğan ve şirket yöneticileri hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul 6. Vergi Mahkemesi davayı açınca FETÖ harekete geçiyordu. FETÖ'den şu an Silivri'de tutuklu bulunan dönemin İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer olaya el koyuyordu. 
Çünkü FETÖ kendisine “bu işi çöz” talimatı veriyordu. Şeytanlığa bakın: 6. Vergi Mahkemesi Başkanı Hasan Erdem ve öğretmen eşi Sevinç Taş Erdem sahte isim altında ve FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in talimatıyla dinlenmeye başlanıyordu. 


Aydın Doğan'ın davasına bakan hâkim ve öğretmen eşi, Ergenekon terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyordu. Yani Aydın Doğan'ı yargılayan mahkeme hâkimi sahte isim altında 
dinleniyor ve Ergenekoncu olmakla suçlanıyordu!.. İlk duruşmada hem de (nasıl oluyorsa!) 11 
Kasım 2009”da mahkeme şaibeli bir kararla Aydın Doğan'ın vergi kaçakçılığı davasında vergi tahakkukunu siliyordu!? Evet yanlış duymadınız 826 Milyon lira hemen ilk duruşmada hoop aklanıyordu...” diyerek Aydın Doğan'la Fetullahçıların çıkar ortaklıklarını hatırlatmıştı. 
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Bunun üzerine eski Ülkücü Militanı, Enver Ören yalakası ama şimdi Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar şunları yazmıştı:!4! 


“Türkiye Gazetesi, İhlas Finans'ı Fetullah ile Aydın Doğan batırdı diyor. Peki İhlas Finans'ı Fetullah batırdı ise söyle Mücahit, bir dönem genel yayın müdürün olan Işıkçı cemaati müridi Nuh Albayrak'ı Fetullah alçağına gönderip bağlılık mesajlarını neden ilettin? Darbeden iki gün önce gönderdiğin mesajla “Ankara'yı ayağa kaldıracağımız gün çok yakın” demedin mi ve bu mesajı mahkemede kabul etmedin mi? Fetullah ile Ankara'yı ayağa kaldıracak idi isen İhlas Finans'ı Fetullah batırdı demek komik olmuyor mu? Şimdi Bodrum'da 30 trilyonluk villada suçüstü olunca niçin suçu Aydın Doğan'la FETÖ”ye atıyorsun? 


Sibel Can'a 3.5 milyon dolarlık villa verdiniz! 


Konuyu çok iyi bilen üç-beş kişiden biri olarak, İhlas Finans şu sebeplerle battı: Yurtdışı ama özellikle ABD'ye para transferleri... Amerikalı Mücahit Miami'de çiftlik evler projesi için kaç bin dönüm arazi aldı niye açıklamıyor? New York, Washington ve Miami'deki büyük mülklerini niye gizliyor? İkinci husus, İhlas Finans'ın paraları, sanatçı hanımlara saçılmıştır. 
Soruyorum Enver Ören, Sibel Can'a, İstanbul Boğazı'na nazır Nakkaştepe'de ileride TGRT’ de program yapar ödeşiriz hikayesi ile 3.5 milyon dolarlık villa verdi mi vermedi mi? 


Dinç Bilgin’e 2 valiz dolar gönderdiniz! 


Sadece onlar değil, TGRT'de çalışan Seda Sayan'dan Gülben Ergen'e, Muazzez Ersoy'dan Orhan Gencebay, Kadir İnanır ve Barış Manço'ya kadar abartısız 30'a yakın sanatçıya servetler ödenmedi mi? Yahu Marziye dizisi çekilirken Çatalca tarafında kurulan film setine Enver Ören hayran olduğu sanatçıya helikopterle havadan avuç avuç cumhuriyet altını saçtı mı saçmadı mı? Sadece o değil, Enver Ören aynı şeyi yani üstüne altın saçma işini Serdar Ortaç gibi çok sayıda sanatçıya yapmadı mı? 


Keza İhlas'ın ortak olduğu Egebank'a İhlas Finans'tan sermaye aktarıldı mı aktarılmadı mı kayıtlarda var mı? O dönemin güçlü medya patronu Sabah-ATV sahibi Dinç Bilgin'e “Aleyhimde haber yaptırmasın” diye, İhlas Finans'tan iki valiz dolusu dolar verilmedi mi? 
Sabancı Grubu'nda özel uçak yok iken Enver Ören aldı mı almadı mı? “Uçak alımı yanlış olur” dedi diye Zeynel Abidin Erdem yönetimden kovulmadı mı? Ören ailesinin helikopteri, yatları ve çok sayıda özel yapım zırhlı süper lüks BMW'leri yok muydu? Keza yerlerini bile sayarım 10'a yakın dehşet Sarayları vardı. Beyazıt Öztürk olayında yalan söyleniyor zira onu çağırıp 5 milyon dolar transfer teklif eden Enver Ören'dir. Bu aktardıklarımın fazlası “Takkeli Firavunlar” ile “İmamlar-Haramiler Medyası” kitaplarımda mevcut. Mücahit bu yazdıklarım için bana | trilyonluk dava açtı ama kaybetti.” 


Mücahit (Ören Bey), siz dolandırıcılıktan ceza yediniz! 


Bakın İhlas Finans'ın kurucu genel müdürü Ali Çoşkun'dur, o hortumlama yok diyorsa ben özür dileyeceğim... Kitabımda ayrıntılarla var, İhlas Finans tam temizlenecekken ABD Ankara Büyükelçisi devreye girdi. AKP'nin TMSF Başkanı Ahmet Ertürk bizzat İhlas'ta hortumlama var demedi mi? Dahası var, Mücahit Ören AKP iktidarı döneminde İhlas”ta 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dolandırıcılık yapmaktan hapis cezası almadı mı ve Yargıtay bunu onaylamadı mı? İhlas Finans'ın batış hikâyesini yıllar sonra Star grubundan Doğan'a geçtikten sonra Aydın Doğan bana sordu ve emin olun benden öğrendi... Benim derdim Aydın Doğan'ı savunmak falan değil, onu bu ülkede en çok eleştiren yine benim ama bu olayda hakikat bu. Kim Mücahit Ören'i İhlas Finans olayında siyaseten koruyor ise mahşer günü bunun hesabını vallahi verecektir.” 


Bütün bunlara karşı Türkiye Gazetesi şu savunmayı yapmaktaydı: 


Kamuoyunda “kâğıt üçkâğıt davası” olarak bilinen Aydın Doğan, kızı ve holding yöneticilerinin yargılandığı bir başka olay daha vardı. Davanın nedeni Aydın Doğan'ın yurt dışında kurduğu “tabela (off-shore) şirketleri?” üzerinden Borsa'da küçük yatırımcıyı zarara uğratmasıydı. Bu davada Doğan Holding'in avukatı kim biliyor musunuz? Fetullah Gülen'in şahsi avukatı Hasan Günaydın! Hasan Günaydın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanlardandı. 


İddianamede Doğan Holding yöneticileri hakkında 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezaları istenmişti. Ama aynı diğer davada olduğu gibi benzer gelişmeler yaşanmıştı: İstanbul 
7. Asliye Ceza beraat kararı verdi... Sonraki aşama Yargıtay'a gitti... Yargıtay 7. Asliye Ceza Dairesi, Aydın Doğan'ı suçlu buldu ve kararının bozulmasını istedi. Konu son olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. İşte burada FETÖ yine devreye girdi ve Ceza Genel Kurulu davanın usulüne uygun açılmadığına karar verdi. Yani davayı düşürmüş oluyorlardı... Ama hukukçular, “kâğıt üçkâğıt davasının” yeniden açılabileceğine dikkat çekiyorlardı... FETÖ de yoktu artık... Peki ne olacaktı?!) 


Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ayrıca: Aydın Doğan'ın tutuklanma ve Hürriyet'e kayyum atanma korkusu yaşadığını belirterek, “Devlet karar verdiği an Hürriyet gazetesine kayyum atanması ve Doğan Holding'in Boydak Holding haline gelişi bir dakikalık iştir. 
Adaletin geciktirilmesi de asla doğru değildir” yorumunu yazmıştı. 9! 


Sabahattin Önkibar, Enver ve Mücahit Ören'in bütün kirli çamaşırlarını balkona asmıştı! 
Enver Ören, eski ABD Büyükelçisi Marc Grossman'a, 100 Bin dolar maaş, niye bağlamıştı? 


İhlas Finans Kurumu'nun battığı 2000 yılının sonunda Tayyip Erdoğan telefonda bana şunları söylemişti: 


— Sabahattin Bey, İhlas Finans Kurumu'na faize bulaşmak istemeyen mütedeyyin garipler, yetimler para yatırdı. Enver Ören'e söyle, onların parasını ne yapıp edip hemen ödesin. 
Onların ahı arşı boğar. Söyle Enver Ören'e! Ben de araya girdim: 


— Tayyip Bey, ben de sizinle aynı kanaatteyim, lakin ben burada çalışanım ve patron üzerinde etkili olamam. Lütfen siz söyleyin bunu. Ayrıca az önce istifa dilekçesini sundum, ayrılıyorum. Uzan Grubu'na geçtim. 
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Bu konuşmanın çok değil iki sene dört ay sonrasında Tayyip Erdoğan başbakan oldu. 
Erdoğan'ın İhlas Finans konusunda takındığı tavrı AKP'nin ilk Sanayi Bakanı olan Ali Coşkun bana şöyle aktardı: 


— Tayyip Bey başbakanlık koltuğuna oturduğunun sanıyorum üçüncü ayında beni çağırdı ve “Ali Abi, siz İhlas Finans'ı kuran isimsiniz. Orada feryatlar var. O konuyu siz üstünüze alın ve iyi bir temizlik yapalım,” dedi. Ben de TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ile temasa geçerek tespitler yaptırdım. TMSF Başkanı Ertürk bana ve hatta kamuoyuna büyük bir hortumlama yani hırsızlık var diye açıklama yaptı. Tam hazırlık yapıp düğmeye basacakken Tayyip Bey “Ali Abi İhlas Finans operasyonunu durdurunuz,” dedi. “Bir sorun mu var” diye sorunca, “Yorum yok Ali Abi, İhlas Finans'a dokunulmayacak,” dedi. Israr ederek “İhlas Finans'ı kuran benim, sonra siz siyasete çağırdınız geldim. Ama benim ismim sebebiyle oraya para yatıranlar var. Mahşerde bunun hesabı bana da sorulur. Bu olayı kapatamayız,” dedim... Bu sözlerim üzerine Başbakan beni tersledi ve o günden sonra ilişkimiz koptu. Dahası, bir sonraki seçimde bakan olmama rağmen beni aday bile yapmadı. (Yani Enver Ören”le Fetullah Gülen'in gizli ve kirli çıkar ilişkilerini belgeleyen dosyaları Recep Tayyip Erdoğan rafa kaldırmıştı...) 


Evet işte İhlas Finans olayına iki ayrı Tayyip Erdoğan tepkisi!? 


Sabahattin Önkibar şunları da hatırlatmıştı: “Enver Ören çok zeki bir insandı. Öyle olmasa zaten biyoloji öğretmenliğinden oralara tırmanamazdı. Namazını ihmal etmez ama TGRT ve Holding'de önüne gelen bütün güzel hanımlara sarılırdı; bir gün şakaya vurarak sordum: 


— Enver Abi haram diye kadının elini sıkmıyorsunuz, evinizde harem-selamlık var ama maşallah önünüze çıkan bütün güzel hanımları kucaklıyorsunuz? Cevap: 


— Sabahattin, Holdingdeki hanımlar benim için cariye hükmündedir. 

“Nasıl” diye sorunca devam etti: 

— İaşesini sağladığın hanım sana dinen haram sayılmaz. 

— Peki nikâh o zaman niye var? Bas parayı ya da ver maaşı oldu bitti mi yani? 
— Cariye diyorum. Eş demiyorum. Cariyelerde nikâh aranmaz. 

— Peki cariye olmak için gayri müslim olmak gerekmiyor mu? 

— O da var ama esas olan nafakasını sağlamaktır. 


— Enver Abi bunu bir yerde söylemeyin. Hem siz hem İslam zarar görür.” Evet, işte rüzgâr gülü gibi, esintiye göre yön değiştiren Sabahattin Önkibar, bütün bu haksızlık ve ahlaksızlıkları görmesine rağmen Enver Ören ağabeysinin daha nice yıllar hizmetinde kalmıştı. 


Türkiye'nin en zengin gazetecisi Erol Elibol 


218 


Türkiye Gazetesi'nin bugün manşetinde yer alan "Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir" başlıklı haberde imzası bulunan Erol Elibol'u ise 2009'da yine Sabahattin Önkibar anlatmıştı... Aslen, emekli bir binbaşı olan Elibol, TGRT, Türkiye Gazetesi, İHA gibi kurumları içinde barındıran İhlas Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliği yapmıştı. Şimdi Ulusalcı Aydınlıkcı Sabahattin Önkibar, Elibol hakkında şunları gündeme taşımıştı: 


- Bu eski subay emeklisine çalıştığı kurumda da farklı gözle bakılıyor. Adam bazılarına göre istihbaratçı. Bazılarına göre de gerçekte AKP'nin sadık mutemedi ve militanı, ama askeri de idare ediyor. Çalıştığı gazetede yazdığı yazılara bakıyoruz katıksız AKP yandaşı. 


- Subay emeklisi bu sonradan olma gazeteci bugün dünya üzerindeki en zengin medya çalışanıdır. Anlatılanlara göre adam subayken borcu sebebiyle maaşına haciz bile konmaya tevessül edilmiş, yani bugün Karun gibi olan bu sözde gazeteci dün Harun'dan bile beter sefil ve fukara imiş! 


Peki, bu korkunç servet nereden mi geldi ve hâlâ gelmeye devam ediyordu? Kamudan aldığı tezgâhlanmış işlerden! Adam güya fiili olarak hem gazetecilik yapıyor hem de devletten onlarca trilyonluk işler bitiriyor ki bunu gizli saklı değil, resmen yapıyordu. 


İhlas Holding CEO'su FETÖ'den tutuklanmıştı! 


Sabahattin Önkibar Kasım ayında Aydınlık'taki köşesinde, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören'in 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce “Ankara'yı ayağa kaldıracağımız gün çok yakın” diye mesaj gönderdiğini iddia etmişti. Sabahattin Önkibar, yazısında İhlas Holding'teki Amerikalılara dikkat çekerek “Mark Grossman kim? ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve CIA'nın Ortadoğu masası şefi. Emeklilik sonrasında İhlas Holding'de ayda 100 bin dolar maaş ile yöneticilik yaptı” dedi. “Thomas Bonifield ise İhlas Haber Ajansı'nın birkaç hafta öncesine kadar genel müdürüydü ve bu göreve Mark Grossman''ın tavsiyesi ile gelmişti” diyen Önkibar şöyle devam etmişti: 


“15 Temmuz FETÖ darbesinden sonra Mücahit Ören bu Thomas/ı apar topar işten çıkardı ki bu kovmada devletin devreye girdiği dillerde. Bir diğer isim İhlas Holding'in halen FETÖ mensubu olmaktan hapiste olan CEO'su Cahit Paksoy ve onu tavsiye eden yine Mark Grossman.” 


Mücahit Ören'in 15 Temmuz şantajı! 


Sabahattin Önkibar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Mücahit Ören'in ABD'de bulunduğuna dikkat çekerek şunları yazmıştı: 


Tarih 13 Temmuz 2016. ABD'den holdinginin işlerini takip etmektedir. Türksat için malum bütün televizyonlardan teminat mektubu istenir ve TGRT de o teminatı gönderir fakat gönderilen teminat eksik, yani yetersizdir... Konu Mücahit Ören'e aktarılır ve Ören bu talebe ABD'den e-mail ile aynen şu karşılığı verir: “Kesin söylüyorum bir kuruş ilave teminat vermeyeceğim... Önce kapatırım TGRT'yi, ancak Ankara'yı ayağa kaldıracağımız gün çok yakın... Bankalar ile konuşmayın...” 
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“Mark Grossman'ın can dostu Mücahit Ören 13 Temmuz'da yani FETÖ darbesine iki gün kala üstelik ABD'de bulunuyor iken durduk yerde niye Ankara'yı ayağa kaldıracaklarından 
söz ediyor?” diye soran Önkibar yazısını şöyle sonlandırmıştı: “MİT ve emniyet istihbarat, 13 
Temmuz 2016 günü ABD saati ile 10.05'te Mücahit Ören ( a.m.oren ©ihlas.com.tr) tarafından Batuhan Yaşar'a ( batuhanyasar ©tgrthaber.com.tr) gönderilen bu e-mail mesajına pekâlâ ulaşıp sorgulayabilir ki, o mesajın çıktısı İhlas'ın içinden bana gönderildi... Evet asla suçlama yapmaksızın soruyorum, bu mesaj ne anlama geliyor ve devlet bu konuyu araştıracak mı?” M1 


Cumhurbaşkanlığı yanında AKP Genel Başkanlığını da eline alan Sn. Erdoğan, saklamaya çalışsa da oldukça tedirgin ve telaşlıydı. Teşkilatlara yönelik: “Yorulan varsa kenara çekilsin!” çıkışları bunu yansıtmaktaydı. 


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı sonrası gündeme getirdiği "partideki metal yorgunluğu”na ilişkin tartışma sürerken, AKP kulislerinde "metal yorgunluğun” her yerde olduğuna ilişkin görüşler ortaya atılmıştı. Bazı AKP'liler sürekli yaşanan krizler nedeniyle "milletin metal yorgunu" olduğunu savunurken yandaş medyada da bu çerçevede yorumlar yapılmıştı. AKP'deki iç kavgalar artınca Erdoğan katıldığı grup toplantısında milletvekillerini: “İçeride ve dışarıda ihanete uğramamak için önce AK Parti olarak kendimizi yenilememiz gerek. Önce bu hareket kendi içinde birbirini sevmeli. Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz? Bize ne oluyor ki birbirimize karşı farklı nazarlarla bakıyoruz. Teşkilatlar ve belediyeler eğer bizim dava idrakiyle hareket etmiyorsa, bize zarar veriyorlar demektir. Zarar veren kardeşlerimize söylüyorum biz uyarmadan kendileri uyarsınlar ve bu adımı atsınlar. Artık bedeli ödenemeyecek yanlışlara yer yok. 2019 bir kırılma noktasıdır” diye uyarmıştı. 


“Yorulanlar yerini başkasına bıraksın!” çıkışı! 


Erdoğan grup toplantısından iki gün sonra milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri ile AKP Genel merkezinde sürpriz bir şekilde yeniden bir toplantı yapmıştı. Burada yaptığı konuşmada teşkilatları, belediye başkanlarını ve milletvekillerini yeniden uyaran Erdoğan'ın, “Yorulan varsa kenara çekilsin. Yerini başka birine bıraksın” dediği anlaşılmıştı. 
Bir AKP milletvekili toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Sayın Cumhurbaşkanımız çok kararlı. Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin partimiz için bir ölüm kalım seçimi olacağını düşünüyor. ANAP haline düşülmemesi için kendine ayak uyduramayan örgütleri değiştirecek. Elinde çok iyi bir araştırma raporu olduğu anlaşılıyor. Örgütün röntgenini iyi çekmiş. Seçime gidilirken canlı ve hareketli, sonuç alacak parti yöneticileri istiyor. Bu işin şakasının olmadığını milletvekillerine ve bakanlara anlatmaya gayret etti. Tabii kongrelerde bireysel hesap yapmamamız konusunda da bizleri uyardı” sözlerini aktarmıştı. 


Özetle AKP'ye ve AKP'lilere “en sert, en ağır” eleştirilerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan gelmesi enteresandı. Örneğin Erdoğan'ın partililerden “halkta karşılığı olan isimleri” bulmalarını istemesi açıkça hakaret sayılmaz mıydı? Erdoğan'ın bu sözleri: Mevcut isimlerin “halkta bir karşılığı” olmadığı ve yine mevcut isimlerin “artık partiye oy getirme potansiyelinin” kalmadığı anlamı taşımaz mıydı? Kimileri bu çağrıyı partiyi “yenileme ve güçlendirme” çağrısı olarak sunmaya çalışsa da boşunaydı. Çünkü 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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın peş peşe yaptığı bu çağrılar “boğulan insana yapılan suni teneffüs” çabalarıydı. Yani Erdoğan partisini “yeniden hayata döndürmek” için çırpınmaktaydı. 


Oysa bir partinin tabanı ile tavanı “ayrı tellerden çalmaya” başlamışsa o partideki sıkıntı sadece “metal yorgunluğu” ya da “defolu” gibi tabirlerle açıklanamazdı ve hele parti içi sıkıntı “ağır sanayi” diye yola çıkanların “Coca Cola sanayi” ile yetinmesine dönüşmüşse o zaman yapılacak fazlaca bir şey kalmamıştı. Parti tabanı, “Coca Cola sanayine” karşı boykot kampanyaları başlatırken parti tavanı, “Cola sanayinin” açılışlarında boy gösteriyor ise çatlak ve patlak kaçınılmazdı. Aslında yaşanan sıkıntının temelinde, “Milli Görüş gömleğinin sırttan çıkarılmış olması yatmaktaydı.”!8! 

İşte 20 yıl önce CIA-MAAT dediğimiz, 10 yıl önceKüresel Fesatçılık ve Fetullahçılık kitabını yazarak bu sinsi tertip ve tehditlere dikkat çektiğimiz gelişmelerin; gerçeğini, geçmişini ve geleceğini daha kolay anlamak üzere yeniden yayınlıyor ve değerli okurlarımızın dikkatlerine sunuyoruz... Çünkü Türkiye'mizin tarihi ve tehlikeli bir dönemece doğru yaklaştığı bu süreçte, Milli sorunlarımızı ve sorumlulukları kuşanmanın gereğine ve önemine inanıyoruz. 


Dipnotlar: 

L tunca.bengin © milliyet.com.tr / 07-08-2017 
2! Ahmet Hakan / 31-08-2017 / Hürriyet 

BI Ahmet Hakan / 28-08-2017 / Hürriyet 

“l Aydınlık Gazetesi / 30-08-2017 

Pİ Türkiye Gazetesi / 01-09-2017 

[6] Türkiye Gazetesi/ 30-08-2017 

Sinan Acıoğlu / Odatv.com 

zekiceyhan © milligazete.com.tr 


PROF. CELAL ŞENGÖR'ÜN SAPKINLIĞI VE FESATÇILIĞI 
30 Kasım 2018 | Yazar Abdullah Akgül —Millicozum 


Prof. Celal Şengör (ki ateist ve dinsiz olduğunu kendisi söylüyor) konuk olduğu “Sinan Çiftçi İle Genç Gündem” isimli programda, güya, “Kur'an'ın bilime aykırı olduğu” iddiasını “Akıl ve Bilim” isimli Youtube kanalına atılmış olan 3 dakika 18 saniyelik videoda ispatlamaya çalışmıştı. Mesela, Kur'an diyor ki: Efendim, “Biz dağları, karaları zelzeleden korusun diye yarattık.” Ama tam tersi, tam tersi. Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. 
Canına okur karaların. Dağ olmadı mı, dümdüz yerlerde zelzele olmaz, kretondur”... Bir tane (yanlış) olması yeter. Yani, “Bu kitabı (Kur'an'ı) indirdi” dediğin, tüm kâinatı yarattığına inandığın, her şeyi bilen Tanrı, hata yapar mı?”[1] demişti. 


Bu şahıs, kendi dinsizliğine bilgiçlik kılıfı geçirip, toplumu fesada verme ve mü'minlerin kafalarına şüphe tohumu ekme peşindedir. Oysa Yüce Yaratıcıyı ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı inkâr etmek (kâfirlik), çok açık bir beyinsizlik alametidir, koyu bir gaflet ve cehalet halidir. 
Hücrelerden galaksilere bu muhteşem kâinatın ve harika yaratılışın kendiliğinden ve tesadüfen meydana geldiğini söylemek, hem akılsızlığın, hem de ahlaksızlığın temelidir. 
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Bu nedenle kalkıp; dağların sarsıntıları önlemediğini, sadece yeri sabitlediğini söyleyip, Nahl 15, Enbiya 31 ve Lokman 10. ayetlerinin bilimle çeliştiğini iddia edenler hem yanılmaktadır, hem de bilimsel gerçekleri çarpıtmaktadır. 


Önce bu konuyla ilgili Kur'an ayetlerine dikkatle bir bakalım: 


“(Dünya süratle dönerken) Sizi sarsıntıya uğratmasın diye, yer(küre)de (balans ağırlık kurşunu gibi) sağlam dağlar bıraktı; (ayrıca yararlanmanız için) ırmaklar ve yollar da (kıldı). 
Umulur ki hidayet olunur (yolunuzu bulur)sunuz diye (bunları meydana getirmiştir).” (Nahl: 
15) 


“Yeryüzünde onları sarsmasın (süratle dönen dünyanın dengesi bozulmasın) diye, sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye (karada, denizde ve havada) geniş yollar açtık.” (Enbiya: 
31). 


“Gördüğünüz gibi O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, arzda (dünyada) da, sizi (hızla dönerken) sarsıntıya uğratmasın diye sarsılmaz dağlar bırakmış ve orada her canlıdan türetip yayıvermiştir. (Ayrıca) Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik.” (Lokman: 10). 


Bu ayetlerin -konumuzla ilgili- ortak vurgusu; “yerküresinin hareketiyle (yani kendi ekseni etrafında hızla dönerken) insanları sarsmaması için, yeryüzüne sabit dağların konulmasıdır.” 
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Bu ayetlerin asıl Arapça metninde, dağlar -“cibal” olarak değil-, “Revasi edilmiştir. “sarsıntı”yı ifade eden kelime ise “Meyd” kökünden gelen -Made-Yemidu- 
“Temidu” fiilidir. “Revasi” kelimesi, “Resv” veya “Rüssuv” kökünden gelen “er- 


sözcüğüyle ifade 


Rasi” kelimesinin çoğul halidir; bir yerde sabit olmak, bir baskı unsuru olmak, bir yere yerleşmek manalarına gelmektedir. Genel bir vasfı olması nedeniyle bu ayette dağlar için kullanılmıştır.(2| 


Önce bu ayetlerde söz konusu edilen sarsıntıyı, kısmi/lokal olarak meydana gelen normal deprem olayından ziyade, ilk yaratıldığı jeolojik devirlerde, bütün bir küre olarak yerde meydana gelen sarsıntıyı anlamak gerekir. Nitekim, bazı tefsirlerde yerküresinin bu sarsıntısı, denizde alabora olmak üzere olan geminin sağa-sola hareket ederek maruz kaldığı sarsıntıya benzetilmiştir.|3 | 


Meşhur Müfessir Elmalılı Hamdi Yazının aşağıdaki açıklaması da bu gerçeği desteklemektedir. 


“Halbuki onları yaratan biz, o yeryüzünde kendilerini sarsacak diye ağır baskılar yaptık. Yani gökten ayırdığımız ve üzerinde kendilerine sudan hayat verdiğimiz insanları, yerküresi hareketiyle çalkalayıp sıkıntıya sokmasın, sakin olacak yer bulsunlar diye, o yeryüzünde suya karşılık sulb oturaklı kıt'alar (omurgaları derinliklere gömülmüş parçalar, yani) dağlar meydana getirdik. Bir düşünmeli ki, yeryüzü, sıvı bir halde kalsaydı ve yer hareket ettikçe insanlar çalkanıp dursaydı ne büyük sıkıntı olurdu. Toprak kütlesinin yaratılması ve dağların kazık gibi oturtulması ile, bu sıkıntı bertaraf edilip, yeryüzü insanların yaşaması için oturulabilir bir hale getirildi.” (Enbiya, 31. ayetin tefsiri). 
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Amme (Nebe') Süresinin 7. ayetinde yer alan "Dağları direkler yaptık" meâlindeki cümleyi tefsir eden Bediüzzaman, mecaz penceresinden ayetin manasını birkaç yönden açıklamaya çalışması, ayetin değişik gerçeklere işaret ettiğini göstermektedir: 


Birincisi: Yerküresi feza denizinde bir denizaltı gemisi gibi yüzmektedir. Bu denizde rotayı şaşırıp alabora olmaması için dağlar, geminin birer demir ve direkleri olarak var edilmiştir. 


İkincisi: Yerküresinin iç kısımlarında meydana gelecek sıkışmalar anında, yerin kendi ekseninden çıkmaması için dağlar vasıtasıyla nefes almaktadır. Buna göre dağlar, yerküresinin birer nefes bacası hükmündedir. 


Üçüncüsü: Yeryüzünün en önemli sakinleri insanoğludur. İnsanların hayatında en önemli unsur ise su, toprak ve havadır. İşte bu üç unsurun temizliği ise dağların sayesindedir. Çünkü dağlar, toprağı erozyondan, denizler tarafından istila edilmekten ve havayı kirlilikten koruduğu gibi, suyu da güzelce saklayıp depo etmektedir. 


Dördüncüsü: Dünyanın dağları vasıtasıyla adeta ufuklarla bitişik olduğunu göstermesi, yerküresine bir çadır görünümünü kazandırmıştır. Özellikle çadırlarda yaşayan veya öyle bir hayatı tasavvur edebilen kimseler, eğer edebi sanat zevkine sahip ise, dağları yerküresi çadırının birer direk ve kazığı şeklinde düşünebilecektir.|4| 


Bazı uzmanların belirttiğine göre, jeolojinin dağlar hakkında söyledikleri, yukarıda verdiğimiz bilgilerle tam bir paralellik içindedir. Bu bilgilere göre, dağların özelliklerinden biri de yeryüzündeki büyük yer tabakalarının uçlarında yükselmesi ve bu tabakaları birbirine eklemesidir. Bu özellikleriyle dağlar, tahtaları bir arada tutan çivilere benzetilmektedir. Bunun yanında dağların yer kabuğunda yaptığı basınç, dünyanın merkezindeki mağma hareketlerinin etkisinin yeryüzüne ulaşarak, yer kabuğunu parçalamasına engel teşkil etmektedir. 


Yine uzmanların bildirdiğine göre, dağların depremle yakın ilişkisi vardır, şöyle ki; depremler gerilim altındaki yer katmanlarının kırılması sonucu açığa çıkan enerjinin, yer kabuğunca sismik dalgalar halinde iletilmesinden oluşur. (Bir cetvelin ucunu iyice gerdirip bırakınca oluşan dalgalar gibi.) Bu dalga hareketi yer kütlesinin bu enerjiyi tedricen soğurması sonucu gittikçe zayıflar ve belli bir mesafeden sonra söner; bu aynen göle atılan bir taşın oluşturduğu dalgaların, gittikçe zayıflayarak sönmesi gibidir. Fen bilimlerince sabittir ki; doğrusal harekete olan direnç, kütle ile ve dönme hareketine olan direnç de kütle ile beraber, kütlenin dönme ekseninden olan mesafesinin karesiyle orantılı vaziyettedir. O yüzden, belli bir kuvvetin etkisi altında ve belli bir enerji ile belli bir yönde hareket eden bir dalga, büyük bir kütleye rast gelince, enerjisinin bu kütleye dağılması sonucu zayıflayıp sönmektedir. 


İşte dağlar, ayetlerde dikkat çekildiği gibi, devasa kütleleriyle deprem esnasında bu tür bir damper görevi üstlenmektedir. Örnek olarak, uzunca bir ipin bir ucunu ileri geri hareket ettirerek oluşan dalga hareketi ip boyunca ilerleyecektir. Ancak ipin bir bölümüne kurşun top gibi bir ağırlık bağlanırsa, o bölüme ulaşan dalganın hemen zayıfladığı görülecektir. Hatta eğer ağırlık çok büyükse dalga orada sönüp sona erecektir. 
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İşte deprem sırasında dağlar, bu kurşun top rolünü oynayıp, ip misali yer kabuğu boyunca ilerleyen dalgaların şiddetini azaltarak, dalgaların daha çabuk sönmesine sebebiyet vermektedir. 


Ayrıca Kur'an farklı bir olgudan daha bahsetmekte, “yeri dağlar sabit tutuyor” demektedir. 
Yani dağlar olmadan önce, daha fazla deprem riskine dikkat çekmektedir. Zaten mantıklı düşünen herkes bunu kabul edecektir. Yerküre gaz bulutuyken, her yer sürekli "sallanıvermekteydi". Daha katı bir hâl aldıkça sallanma azaldı; ancak oluşan kara parçaları, birbirlerine çarpmaya başladılar. O zamanlar muhtemelen her gün 15 şiddetinde depremler oluyordu. Ama zamanla kara parçaları birbirinin altına girdi ve bu çarpmanın şiddeti azaldı. İşte Kur'an da bunu söylemektedir. Yani “Dağlar olmasa, daha fazla deprem olurdu” gerçeğine dikkat çekmektedir. Volkanların ara sıra deprem üretmesi sorun değildir. 
Sonuçta onlar da "sabit" tutmaya destek vermektedir, bu dağlar ve volkanlar olmasa idi, çok daha vahim ve tehlikeli sarsıntılar zuhur edecekti. 


Cenab-ı Hak: “Yeryüzünde onları sarsmasın (süratle dönen dünyanın dengesi bozulmasın) diye, sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye (karada, denizde ve havada) geniş yollar açtık.” (Enbiya, 31) buyururken su mesajları vermektedir. 


Dünyayı ve dağları yaratan Biz, o yeryüzünde kendilerini sarsacak diye ağır baskılar bırakıverdik. Yani gökten ayırdığımız ve üzerinde kendilerine sudan hayat verdiğimiz insanları, yerküresi hareketiyle çalkalayıp sıkıntıya sokmasın, sakin olacak yer bulsunlar diye o yeryüzünde suya karşılık sulb oturaklı kıt'alar (omurgaları derinliklere gömülmüş parçalar, yani) dağlar meydana getirdik. Bir düşünmeli ki yeryüzü, sıvı bir halde kalsaydı ve yer hareket ettikçe insanlar çalkanıp dursaydı bu hayat çekilmezdi. Toprak kütlesinin yaratılması ve dağların kazık gibi oturtulması ile bu sıkıntı bertaraf edilip, yeryüzü insanların yaşaması için oturulabilir bir hale getirildi. Ve orada birtakım alanlar, yollar yaptık ki doğru yolları ve huzurlu yaşam koşullarını bulabilsinler. Arzu ettikleri yere doğru gidebilsinler veya hak yolunu görebilsinler. 


Depremlerin dağlık bölgelerde olmasının bir hikmeti de; depremler her ne kadar bazı sebepler zinciriyle meydana gelse de, bu durum gösteriyor ki gerçekte bu sebepleri de yaratan ve yöneten Allah'ın takdiri dahilindedir. Birbirini etkileyip tetikleyen çeşitli sebepleri de kudret elinde ve hikmet çerçevesinde tutan Yüce Rabbimizdir. Mesela, bazı bölgeler fay hattı üzerinde olmasına rağmen hiç deprem olmamışken, fay hattı üzerinde olmayan ikinci ve üçüncü derecedeki deprem bölgelerinde de depremler görülmektedir. İşte bu da gösteriyor ki depremler, tamamen Allah'ın iradesi ile gerçekleşmektedir. Allah emrettiği takdirde dağları bile beşik gibi sallayıvermektedir. 


Kur'an'da dağların fonksiyonları 
Kur'an'da dağların önemli bir jeolojik işlevine dikkat çekilmiş olmaktadır. 


“Yeryüzünde onları sarsmasın (süratle dönen dünyanın dengesi bozulmasın) diye, sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye (karada, denizde ve havada) geniş yollar açtık. (Enbiya Suresi: 31)” 
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Dikkat edilirse ayette, dağların yeryüzündeki (o sarsıntıları önleyici özelliğinin olduğu vurgulanmaktadır. Kur'an'ın indirildiği dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyen bu gerçek, günümüzde modem jeolojinin bulguları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 


Eskiden dağların sadece yeryüzünün yüzeyinde kalan yükseltiler olduğu sanılmaktaydı. 
Ancak bilim adamları dağların sadece yüzey yükseltileri olmadıklarını, Dağ Kökü adı verilen kısımları ile kimi zaman kendi boylarının 10-15 katı kadar yerin altına doğru uzandıklarının farkına varmışlardı. Bu özellikleriyle dağlar, tıpkı bir çivinin ya da kazığın çadırı sıkıca yere 
bağlamasına benzer bir role sahip bulunmaktaydı. Örneğin; zirvesi yeryüzünden yaklaşık 9 
km yukarıda olan Everest Dağı'nın, 125 km'den fazla kökü vardır. 


Ayrıca dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda oluşmaktaydı. İki tabaka çarpıştığı zaman, daha dayanıklı olanı ötekinin altına sokulmaktaydı. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselip dağları oluşturmaktaydı. Altta kalan tabaka ise yer altında ilerleyerek, aşağıya doğru derin bir kazık gibi yerin dibine batmaktaydı. 
Dolayısıyla daha evvel de belirttiğimiz gibi, dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar, yer altına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bilimsel bir kaynakta dağların bu yapısı şöyle anlatılmaktadır: 


“Kıtaların daha kalın olduğu dağlık bölgelerde, yer kabuğu mantoya derinlemesine saplanır.” 


Dünyaca ünlü denizaltı jeologlarından biri olan Profesör Siaveda ise, dağların yeryüzüne kökler şeklinde saplı olduklarından bahsederken, şöyle bir yorumda bulunmaktadır: 


“Kıtalardaki dağlar ve okyanuslardaki dağlar arasındaki temel fark materyalindedir... Fakat her ikisinde de dağları destekleyen kökler vardır. Kıtalardaki dağlarda, hafif ve yoğunluğu az madde yerin içine doğru kök olarak uzanır. Okyanuslardaki dağlarda da, dağı kök gibi destekleyen hafif madde vardır... Köklerin fonksiyonu, Arşimet kanununa göre dağları desteklemek içindir.” 


Ayrıca Amerikan Bilim Akademisi eski Başkanı Frank Press'in, dünya çapında pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulan Farth (Dünya) adlı kitabında, dağların kazık şeklinde oldukları ve yeryüzüne derinlemesine gömülü oldukları aktarılmaktadır: 


Kur'an ayetlerinde ise, dağların bu işlevine, "kazık" benzetmesi yapılarak şöyle işaret buyurulmaktadır: 


“(Hele bir düşünün!) Sizin için arzı bir beşik gibi (yaşamaya müsait) kılmadık mı? Dağları bir kazık (gibi yapıp dünyanın dengesini sağlamadık mı?)” (Nebe Suresi: 6-7) 


Yine bir başka ayette Allah, "Dağlarını dikip-oturttu" (Naziat Suresi, 32) şeklinde bildirmektedir. Bu ayette geçen "ersa ha" kelimesi "köklü kıldı, sabit yaptı, demirledi, yere çaktı" anlamlarına gelmektedir. Bu özellikleri sayesinde dağlar, yeryüzü tabakalarının birleşim noktalarında yer üstüne ve yer altına doğru uzanarak bu tabakaları birbirine perçinlemektedir. Bu şekilde, yer kabuğunu sabitleyerek magma tabakası üzerinde ya da kendi tabakaları arasında kaymasını engellemektedir. Kısacası dağları, tahtaları bir arada tutan çivilere benzetebiliriz. Dağların sabitlenme etkisi, bilimsel literatürde izostasi olarak 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geçmektedir. İzostasi, manto tabakasının yukarı doğru uyguladığı kuvvetle, yer kabuğunun aşağı doğru uyguladığı kuvvet arasındaki dengedir. Dağlar erozyon, toprak kayması veya buzulların erimesi gibi nedenlerle ağırlık kaybederken, buzulların oluşumu, volkanik patlamalar veya toprak oluşumu nedeniyle ağırlık kazanabilirler. Bu nedenle, dağlar hafiflediklerinde sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetiyle aşağıdan yukarı itilir; ya da ağırlaştıklarında yerçekimi nedeniyle manto içine gömülmektedir. Yer kabuğu üzerinde bu iki kuvvet arasındaki denge, izostasi sayesinde gerçekleşir. Dağların bu dengeleyici özelliği bilimsel bir kaynakta şöyle aktarılmaktadır: 


“G. B. Airy, 1855'te yer kabuğunun su üstünde yüzen, keresteden yapılmış sallara benzetilebileceğini söylemiştir. Kalın kereste parçaları ince parçalara kıyasla su yüzeyinin daha üstünde yüzmektedir. Benzer olarak yer kabuğunun kalın kısımları da bir sıvı veya daha yoğun olan alt tabakalar üzerinde yüzecektir. Airy, dağların, düzlüklerde olmayan daha az yoğun kayalardan derin köklere sahip olduğunu söylemişti. Airy, çalışmalarını yayınladıktan dört yıl sonra, J. H. Pratt alternatif bir hipotez sundu. Bu hipotezle dağlar altındaki kaya kolonlarının, düzlükler altındaki kaya kolonlarına göre daha uzun olmalarından ötürü, daha az yoğun olmaları gerekiyordu. Airy ve Pratt'in hipotezlerinin her ikisi de yüzeydeki düzensizliklerin, yer kabuğunun belirgin kısımlarındaki (dağlar ve düzlükler) kayaların yoğunluklarındaki farklarla dengelendiğini belirtmişlerdir. İşte bu denge durumu, "izostasi" olarak tarif edilmektedir.” 


Bugün biliyoruz ki, yeryüzünün kayalık olan dış katmanı, derin faylarla kırılmıştır ve erimiş magma üzerinde yüzen plakalar halinde parçalanıvermiştir. Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönüş hızının çok yüksek olmasından ötürü, bu yüzen plakalar eğer dağların sabitleştirici etkisi olmasaydı, sürekli hareket edeceklerdi. Böyle bir durumda yeryüzü üzerinde toprak birikmeyebilir, toprakta hiç su depolanmayabilir, hiçbir bitki filizlenmeyebilir, hiçbir yol, ev inşa edilemeyebilirdi; kısacası Dünya üzerinde hayat mümkün olmayabilirdi. Ancak Allah'ın rahmetiyle dağlar tıpkı çiviler gibi görev üstlenerek, yeryüzündeki bu olası hareketliliği büyük ölçüde engellemektedir. 


Görüldüğü gibi, modern jeolojik ve sismik araştırmalar sonucunda keşfedilen dağların çok hayati bir işlevi, yüzyıllar önce indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratmasındaki üstün hikmete bir örnek olarak verilmiştir. Başka bir ayette şöyle haber verilmektedir: 


“Gördüğünüz gibi O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, arzda (dünyada) da, sizi (hızla dönerken) sarsıntıya uğratmasın diye sarsılmaz dağlar bırakmış ve orada her canlıdan türetip yayıvermiştir. (Ayrıca) Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik.” (Lokman Suresi, 10) 


Kur'an'da birçok ayette dağların yaratılış hikmetlerinden bahsedilmesi boşuna değildir. Bu nedenle bazı ayetler dağları kazıklara benzetmektedir. Bu benzetmenin mucizevi yönü ancak son yüzyıldaki jeolojik bulgulara dayanarak anlaşılabilmektedir. Dağların yeryüzünde görünen kısmından çok daha büyük olan kökleri, yerin altında görünmez bir haldedir. 
Dağların yerin altındaki kökleri, dağın görünen kısmının 10-15 katına kadar çıkabilmektedir. 
Örneğin Dünya'nın en yüksek noktası olan Everest Tepesi, yerin 9 km kadar üstündedir, oysa 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bu noktanın yerin altındaki kökü 125 km'dir. Bir kazığın fonksiyonlarını yerine getirmesi için kazığın yerin altına saplanan kökü nasıl çok önemliyse, aynı şekilde dağ için de yerin altındaki kökü çok önemlidir. Yani kıtaların üzerindeki dağların kökü olduğu gibi, denizlerde de dağlar vardır ve bunların da kökü olduğu bilinmektedir. Dağların; volkanik kayalardan veya tortulardan oluşması gibi farklılıklar olsa da, bu durumda bile dağların kökünün olduğu gerçeği hiç değişmemektedir. Dağların kökü Arşimet kanunları çerçevesinde dağların görünür kısmına destektir. Değil Peygamberimizin döneminde, bundan birkaç yüzyıl önce bile dağların bir kökü olduğunu bilmek mümkün değildi. Bu yüzden Kur'an'ın, dağları kazıklara benzeterek yaptığı benzetme çok yerinde, çok isabetli ve mucizevi bir benzetmedir. Ve Kur'an —haşa- Hz. Peygamberin kendi sözleri değildir, her şeyi en ince ayrıntılarıyla bilen Allah'ın vahyidir. 


Jeoloji biliminin yeni bulgulara göre kendini yenilemeyen kitaplarında, dağların köküne veya dağların yerkabuğunu sabitlemekteki fonksiyonuna rastlayamayabilirsiniz. Fakat bu bilgilere rastlayabileceğiniz kitaplar da mevcuttur. “The Farth” (Yeryüzü) bunlardan biridir. Kitabın yazarı Frank Press, Bilimler Akademisi Başkanı'dır ve Amerika'nın eski Başkanlarından Jimmy Carter'ın bilimsel konulardaki danışmanıdır. O, dağları, kökünün çoğu toprağın derinliklerinde olan çiviye (wedge like shape) benzetir. Dr. Press dağların fonksiyonlarını uzun uzadıya anlatır ve onların yer kabuğunu stabilize etmekteki önemli rollerine dikkat çeker. Bu bilgi Kur'an'ın 14 asır önce verdiği bilgilerle tamamen aynıdır. 


“Yeryüzünde onları sarsmasın (süratle dönen dünyanın dengesi bozulmasın) diye, sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye (karada, denizde ve havada) geniş yollar açtık.” (Enbiya: 
31) 


Yer kabuğu aslında sıvı bir ortamın üzerinde yüzer durumdadır. Yer kabuğunun kalınlığı çoğunlukla 5 km civarındadır. Oysa dağların altındaki kalınlık 35 km gibi değerlere ulaşmaktadır. Bunun sebebi dağların kazıklar gibi yerin altında bir köke sahip olmalarıdır. 
Kazıklar nasıl bir çadırı toprağa sabitliyorsa, dağlar da kazıkların bu görevini yer kabuğunun sabitlenmesinde yapmaktadır. Dağlar yer kabuğunu meydana getiren tabakaların çarpışmaları, bir tabakanın diğer tabakanın altına girmesi sonucu oluşmaktadır. Üstte kalan tabaka kıvrılıp dağları meydana getirmekte alttaki tabaka da derine doğru uzanan dağın kökünün oluşmasını sağlamaktadır. Böylece dağlar yer altına doğru uzanan kökleri ile yer kabuğu tabakalarının birbirlerine kaynaşmasına yardımcı olmaktadır. 


Dağların yer kabuğunun genel dengesini sağlamadaki etkisi izoztasi (isostasi) diye tanımlanır. 
Webster?'s New Twentieth Century Dictionary?'de (Webster'ın Yeni 20. yüzyıl sözlüğü) bu terim şöyle açıklanır: “Jeoloji'de dağların Dünya yüzeyinin altında oluşturdukları yer çekimsel kuvvet sayesinde yer kabuğunun genel dengesinin sağlanmasıdır.” Henüz dağların sıradan bir yeryüzü çıkıntısı olarak algılandığı asırlar öncesi dönemlerde, dağların yeryüzündeki dengeyi sağlayıcı özelliğine ve gözle görülmeyen köküne işaret eden Kur'an, her konuda olduğu gibi bu konuda da bizi kendine hayran bırakmaktadır. Ancak yine Kur'an'ın ifadesiyle “aklını kullanmayan insan görünümlü hayvanlar” hâlâ inkâr ve inat yoluna sapmaktadır. 
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Şu ayetler üzerinde dikkatle durulursa, Kur'an'ın mucizesi daha iyi anlaşılacaktır. 


“Kesinlikle göklerin ve yerin mülkü (ve her türlü başarı ve zaferin mührü) Allah'ındır. Allah, her şeye güç yetiren (Kadir olandır). Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardı ardına gelişinde(Dünya'nın kendisinin ve Güneşin etrafında dolaşmasında) temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır.” (Not: Tüm evrende, Samanyolu Galaksimizde, Güneş Sisteminde ve özellikle yaşadığımız Yeryüzünde: a) Birbirine uzaklık ve yakınlıkları, b) Ulaşım süratleri ve yörünge ayarları, c) Çevrelerini kuşatan GAZ'ların miktarı ve oranları, d) Evrenin sürekli ve sistemli genişleme hızı konularındaki: 1- Muhteşem ve mükemmel “DENGE”, 2- Muazzam ve muntazam “DÜZEN”, 3- Yüksek derecede makul ve mantıklı “DETAY VE DİSİPLİN”, bu kâinatın, Dünya'nın ve tabiatın; A- Sınırsız bir kudret ve ilim (hikmet) sahibi (Allah c.c.) tarafından yaratıldığını, B-Bu yaratılışın sonsuz bir akıl, kusursuz bir plan ve sorunsuz bir takdirle varlığa çıkarıldığını, C) Ve her an atom zerrelerinden yıldız kürrelerine kadar her şeyin ve tüm detayları ile Allah'ın yönetimi (El-Valiy) ve denetimi (Er-Ragıb) altında bulunduklarını; aklen, ilmen ve teknolojikman ortaya koymaktadır ki, bu hassas dengelerde çok az bir değişme durumunda hayat, tabiat ve kâinat olmayacaktır. Öyle ise elbette bu kâinatın üstün bir Yaratıcısı vardır ve bize kendini tanıtmak üzere Peygamber ve Kitap yollamıştır. Kur'an'ın bütün kuralları ve haber buyurdukları da hepsi Hak'tır ve mutlaka çıkacaktır.) [5] 


“Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar (yok olurlar, yıkılırlar) diye (her an kudreti altında) tutmaktadır. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları (varlıkta) tutamazdı. Doğrusu O, Halim'dir, Bağışlayandır.” (Not: Bu ayet, kâinatın, tabiatın ve hayatın dengesini ve devamını sağlayan: 1- Kütle çekim kuvveti (yer çekiminin), 2- Zayıf nükleer kuvvetlerin, 3- Elektromanyetik kuvvetlerin, 4- Şiddetli nükleer (Atom enerjisi) kuvvetlerin hepsinin Allah'ın elinde ve emrinde olduklarına, aksi halde bedenimizin ve evrenimizin bir anda yıkılıp dağılacağına işaret buyurmaktadır.) (6) 


“Üzerlerindeki göğe (hiç ibretle ve dikkatle) bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl (muhteşem) bina etmiş ve onu nasıl (yıldızlarla) süsleyip (düzeltmişiz)? Onun hiçbir çatlağı (noksanı ve bozuk yanı da) mevcut değildir.” (Not: Kâinatta şimdiye kadar 300 milyar galaksi, her galakside 250 milyar kadar güneş (yıldız) tespit edilmiştir ve bizim Güneş sistemimiz içindeki dünyamız bir stadyum içinde sadece bir top kadar yer teşkil etmektedir. Bu muazzam ve mükemmel kâinat içinde, müthiş bir süratle dönen yıldız ve gezegenlerin milyonlarca yıldır hiç çarpışmaması ve bu harika denge ve düzenin bozulmaması, elbette İlahi kudret ve sanat eseridir ve açık bir mucizedir.) [7] 


Celal Şengör gibilerin Atatürkçü geçinmesi ise ayrı bir istismarcılık ve sahtekârlıktır. Bu tavır, Atatürk'ü de kendileri gibi dinsiz gösterme çabasıdır. 


Oysa değil kâinat, değil tabiat, değil insan, hatta bir atom bile çok harika bir yaratılış sanatıdır. Bunların kendiliğinden ve tesadüfen oluşması imkânsızdır, akıl ve mantık dışıdır ve Atatürk'e böyle bir akılsızlığı ve inançsızlığı yakıştırmak şapşallıktır. Atomlar bir çekirdek ve etrafında dönen elektronlardan yaratılmıştır. 1 madeni LİRA dünya çapında büyütülse, onun atomları ancak kiraz kadardır. Bir atom dünya kadar büyütülse, elektronları ceviz kadardır. 
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Atomun çekirdek ağırlığı, Atomun 9099,9*undan fazladır. Atom çekirdeği NÖTRON ve PROTON'lardan oluşmaktadır. Elementler çekirdekteki proton sayılarına göre farklılaşır. 
Tespit edilmiş 118 element vardır, milyarlarca canlı ve cansız varlık bu 118 element atomunun bileşimleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 


Atomun elektronları eksi, protonlar artı kutuplardır ve bunların birbirini çekmesi atomun dengesini-dağılmamasını sağlamaktadır. Güçlü nükleer kuvvet ve yer çekimi kuvveti gibi denge unsurlarında binde bir oranında bile bir bozulma yaşanınca bedenimiz ve evrenimiz anında çöküp dağılacaktır. 


“Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar (yok olurlar, yıkılırlar) diye (her an kudreti altında) tutmaktadır. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları (varlıkta) tutamaz. ...” (Fatır: 41) 


Evet, bütün canlı hücrelerin hepsi KARBON atomunun; yaklaşık 2 milyon çeşit farklı bileşkelerinden doğmaktadır. Yani bir karıncanın bile tesadüfen oluştuğunu savunmak ve Yüce Yaratıcımızı inkâra kalkışmak, mükemmel bir yolcu uçağının; rüzgâr, yağmur ve deprem gibi tabii hareketler neticesinde kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıktığını savunmaktan daha büyük bir şaşkınlıktır. Bu nedenle Darwinizm açık bir yanılgıdır ve sapkınlıktır. İşte Mustafa Kemal gibi bir dâhinin, böylesi safsatalara inandığını ve Yüce Yaratıcıyı ve Kur'an'ını inkâra kalkıştığını savunmak saçmalıktır ve O'nun hatırasına en büyük saygısızlıktır! 


Daha önce “dışkı yemenin işkence olmadığını hatta faydalı olduğunu” iddia eden Prof. Celal Şengör Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtlarken: “Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? 
Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?” sorusuna: “Evet yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ Keçilerinkini de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanın ki kadar acı değildi. Bu merak meselesidir, merak eden her şeyi dener” şeklinde yanıtlamışlardı. Oysa Domuzlar dışında kendi dışkısını yiyen bir hayvana bile rastlanmazdı. Celal Şengör dinsizi, kendi dışkısını yemeye, şahsi özgürlüğü adına hakkı vardı ve bu konuma layıktı. Ama kendi kısır aklınca ve bozuk ayarınca Kur'an'ı yalanlamaya ve Müslüman halkımızın kafasını bulandırmaya kalkışması, densizliğin ve edepsizliğin daniskasıydı. 


Ey bilim adamı geçinen beyinsizler! Değil evreni, değil bu muhteşem sistemi, değil harika yaratılış eserleri olan canlılar âlemini, değil her canlının temel yapı taşı olan bir hücreyi, hatta proteini bile oluşturmaktan hâlâ aciz ve çaresiz konumdasınız! Bu proteinler tesadüfe meydan okumakta ve Ateistleri yalanlamaktadır. 


Evet bir hücreyi oluşturan binlerce çeşit karmaşık protein moleküllerinden bir tanesinin bile doğal şartlarda oluşması ihtimal dışıdır. Proteinler, belli sayıda ve çeşitteki amino asitlerin özel bir sırayla dizilmelerinden oluşan dev moleküller olmaktadır. Bu moleküller canlı hücrelerinin yapıtaşlarını oluşturmaktadır. En basitleri yaklaşık 50 amino asitten oluşan proteinlerin, binlerce amino asitten oluşan çeşitleri de vardır. Canlı hücrelerinde bulunan ve her birinin özel bir görevi olan proteinlerin yapılarındaki tek bir amino asitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi ya da zincire fazladan bir amino asit eklenmesi, o proteini işe yaramaz 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bir molekül yığını haline sokacaktır. Daha amino asitlerin "tesadüfen oluştukları" iddiasına bile geçerli bir kanıt ya da açıklama getirmekten aciz olan moleküler evrim teorisi, proteinlerin oluşumu noktasında tamamen açmaza saplanmaktadır. 


Proteinlerin fonksiyonel yapısının hiçbir şekilde tesadüfen meydana gelemeyeceği, herkesin 
anlayabileceği basit olasılık hesaplarıyla bile rahatlıkla görülebilir. Örneğin, bileşiminde 288 
amino asit bulunan ve 12 farklı amino asit türünden oluşan ortalama büyüklükteki bir protein molekülünün içerdiği amino asitler 109“ (1'in yanına 300 sıfır) farklı biçimde dizilebilir. 
Ancak bu dizilimlerden yalnızca "1" tanesi bu söz konusu proteini oluşturur. Geriye kalan tüm dizilimler hiçbir işe yaramayan, hatta kimi zaman canlılar için zararlı bile olabilecek anlamsız amino asit zincirleridir. 


Diğer bir deyimle, yukarıda örnek verdiğimiz protein molekülünden yalnızca bir tekinin tesadüfen meydana gelmesi: "10“'de 1" ihtimaldir. Bu, l'in yanına 300 adet sıfırın gelmesiyle oluşan "astronomik" sayıda "1" ihtimal ise, pratikte gerçekleşmesi imkânsız bir şeydir. Dahası, 288 amino asitlik bir protein, canlıların yapısında bulunan diğer 1000'lerce amino asitlik dev proteinlerle kıyaslandığında oldukça mütevazi bir yapı sayılabilir. Aynı ihtimal hesaplarını bu dev moleküllere uyguladığımızda ise bu "imkânsız" kelimesinin bile yetersiz kaldığı görülecektir. 


Canlılığın gelişiminde bir basamak daha ilerlediğimizde, yalnız başına tek bir proteinin de hiçbir şey ifade etmediği kesindir. Şimdiye kadar bilinen en küçük bakterilerden biri olan "Mycoplasma Hominis H 39"un bile, 600 çeşit proteine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, tek bir protein için yaptığımız üstteki ihtimal hesaplarını, 600 çeşit protein üzerinden yapmamız gerekecektir. Sonuçta karşılaşacağımız rakamlar ise imkânsız kavramının çok ötesindedir. Evet, yaratılışı ve Allah'ı inkâr, gaflet, cehalet ve dalaletten çok öte bir eblehlik ve akıl yetersizliğidir. 


İmkânsızı kabul etmek, safsata ve saçmalıktır! 


Bir tanesinin bile tesadüfen oluşması imkânsız olan bu proteinlerden, ortalama bir milyon tanesinin tesadüfen uygun bir şekilde bir araya gelip eksiksiz bir insan hücresini meydana getirmesi ise, milyarlarca kez daha imkânsızdır. Kaldı ki bir hücre, hiçbir zaman için bir protein yığınından ibaret sanılmamalıdır. Hücrenin içinde, proteinlerin yanı sıra nükleik asitler, karbonhidratlar, lipitler, vitaminler, elektrolitler gibi başka birçok kimyasal madde, gerek yapı, gerekse işlev bakımından belli bir oran, uyum ve düzen çerçevesinde yer almaktadır. Her biri de birçok farklı organelin içinde yapıtaşı veya yardımcı molekül olarak görev yapmaktadır. Görüldüğü gibi evrim, yegâne "açıklaması" olan tesadüf teorisiyle değil hücre, hücredeki milyonlarca proteinden tek birinin oluşumunu bile izah etmekten aciz ve uzaktır. Amerikalı Kimya profesörü Perry Reeves ise bu konuda şu itirafta bulunmaktadır: 


Bir insan, amino asitlerin rastlantısal olarak birleşiminden ne kadar fazla muhtemel yapı oluşabileceğini düşündüğünde, hayatın gerçekten de bu şekilde ortaya çıktığını düşünmenin akla aykırı geldiğini görür. Böyle bir işin gerçekleşmesinde bir Büyük İnşa Edici'nin var olduğunu kabul etmek, akla çok daha uygundur. (J. D. Thomas, Evolution and Faith, Abilene, TX, ACUPress, 1988, s.81-82) 
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Türkiye'de, evrimci düşüncenin önde gelen savunucularından Prof. Dr. Ali Demirsoy da, Kalıtım ve Evrim isimli kitabında, canlılık için en gerekli enzimlerden birisi olan Sitokrom-C'nin tesadüfen oluşma olasılığını şöyle ifade etmektedir: 


... Sitokrom-C'nin belirli amino asit dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır -maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek-. (Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Ankara, 1984, s.61) 


Peki, bu saçma olasılığı kabul etmek akla aykırı değil midir? Evet, öyledir, ama evrimci bilim adamları yine de bu imkânsızı kabul ederler. Ali Demirsoy, bu kabulün nedenini şöyle açıklar: 


Özünde bir Sitokrom-C'nin dizilişini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az bir olasılığa sahiptir denilebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O zaman birinci varsayımı irdelemek gerekir. (Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, 1984, s. 61) 


Üstteki satırları şöyle de okuyabiliriz: "Bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali sıfırdır. Ama tesadüfen oluşmadığını söylersek, yaratılmış olduğunu kabul etmemiz, yani Allah'ın varlığını onaylamamız gerekir. Bu amacımıza uygun değildir." 


Görüldüğü gibi evrim teorisi ilk aşamasında bile çökmüş durumdadır, ama bu teorinin yaratılışın tek alternatifi olduğunu bilen, yaratılışı kabul etmemeyi ise kendilerine amaç edinmiş olan bazı bilim adamları, teoriye dogmatik bir biçimde sarılmaktadırlar... Ünlü İngiliz matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle, 12 Kasım 1981 tarihinde Nature dergisinde yayınlanan açıklamasında bu gerçeği şöyle itiraf eder: 


“Yaşamın en küçük biriminin evrim yoluyla meydana gelme ihtimali, bir hurda yığınını silip süpüren kasırganın, toparladığı parçalarla bir Boeing 747 uçağı meydana getirmesi ihtimali kadardır.” 


Yaşamın mucize projesi: DNA’ dır 


Hücrenin bütününü değil, sadece çekirdeğindeki bir parçası olan DNA'yı ele aldığımızda bile, evrimin neden bir safsata olduğunu anlamak kolaydır. DNA Darwin zamanında bilinmiyordu. 
Canlılığın kökenini rastlantılarla açıklama gayretindeki evrim teorisi, hücrenin yapısının en temelindeki bu moleküllerin varlığına bile tutarlı bir izah getirememişken, genetik bilimindeki ilerlemeler ve nükleik asitlerin, yani DNA ve RNA'nın, keşfi bu temelsiz teoriyi yepyeni çıkmazlara sokmaktadır. 1955 yılında James Watson ve Francis Crick adlarındaki iki bilim adamının DNA hakkında açıkladıkları çalışmalar, biyolojide yepyeni bir çığır açmıştır. Birçok bilim adamı, genetik konusuna yöneldi. Yıllar süren araştırmalar sonucunda bugün, DNA'nın yapısı büyük ölçüde aydınlanmıştır. 


Burada DNA'nın yapısı ve işlevi hakkında çok temel birkaç bilgi vermek yerinde olacaktır: 


Vücuttaki 100 trilyon hücrenin her birinin çekirdeğinde bulunan DNA adlı molekül, insan vücudunun eksiksiz bir “yapı planıdır”. Bir insana ait bütün özelliklerin bilgisi, dış 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görünümden iç organlarının yapılarına kadar hepsi DNA'nın içinde özel bir şifre sistemiyle kayıtlıdır. DNA'daki bilgi, bu molekülü oluşturan dört özel molekülün diziliş sırası ile kodlanmıştır. Nükleotid (veya baz) adı verilen bu moleküller, isimlerinin baş harfleri olan A, T, G, C ile tanıtılır. İnsanlar arasındaki tüm yapısal farklar, bu harflerin diziliş sıralamaları arasındaki farktan doğmaktadır. Bir DNA molekülünde yaklaşık olarak 3.5 milyar nükleotid, yani 3.5 milyar harf bulunmaktadır. Bir organa ya da bir proteine ait olan DNA üzerindeki bilgiler, “gen” adı verilen özel bölümlerde yer alır. Örneğin göze ait bilgiler bir dizi özel gende, kalbe ait bilgiler bir dizi başka gende bulunmaktadır. Hücredeki protein üretimi de bu genlerdeki bilgiler kullanılarak yapılır. Proteinlerin yapısını oluşturan amino asitler, DNA'da yer alan üç nükleotidin arka arkaya sıralanmasıyla anlam kazanır. 


Erbakan Hoca'nın sıkça dikkat çektiği gibi: Bitkilerin kromozomları tek boğumlu, hayvanların kromozomları çift boğumlu, insanların kromozomları ise üç boğumlu olmaktadır. 
Bu nedenle nebatatın hayvana, hayvanların ise insana evrilmesi bilimsel olarak imkânsızdır. 


Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bir geni oluşturan nükleotidlerde meydana gelecek bir sıralama hatası, o geni tamamen işe yaramaz kılacaktır. İnsan vücudunda 200 bin gen bulunduğu düşünülürse, bu genleri oluşturan milyonlarca nükleotidin doğru sıralamada tesadüfen oluşabilmelerinin imkânsızlığı daha iyi anlaşılır. Evrimci bir biyolog olan Salisbury bu imkânsızlıkla ilgili olarak şunları aktarmaktadır. 


Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklaşık 300 amino asit içerir. Bunu kontrol eden DNA zincirinde ise, yaklaşık 1000 nükleotid bulunacaktır. Bir DNA zincirinde dört çeşit nükleotid bulunduğu hatırlanırsa, 1000 nükleotidlik bir dizi, 41000 farklı şekilde olabilecektir. 
Küçük bir logaritma hesabıyla bulunan bu rakam ise, aklın kavrama sınırının çok ötesindedir. 
(Frank B. Salisbury, Doubts about the Modern Synthetic Theory of Evolution, 5.336) 


41000'de bir, "küçük bir logaritma hesabı" sonucunda, 109'de bir anlamını taşır. Bu sayı 1'in yanına 620 sıfır eklenmesiyle elde edilen rakamdır. 1'in yanında 12 tane sıfır 1 trilyonu ifade ederken, 620 tane sıfırlı bir rakam gerçekten de kavranması mümkün olmayan bir sayıdır. 


Yani bu mükemmel varlıkların ve muhteşem kâinatın, kendiliğinden ve kör tesadüflerle oluşması imkânsızdır. Ve Atatürk'ün böyle bir safsataya inandığını söylemek, Ona iftiradır. 


Prof. Dr. Ali Demirsoy da bu konuda şu itirafı yapmak zorunda kalmıştır: 


Esasında bir proteinin ve çekirdek asidinin (DNA-RNA) oluşma ihtimali tahminlerin çok ötesinde bir olasılıktır. Hatta belirli bir protein zincirinin ortaya çıkma ihtimali astronomik denecek kadar azdır. (Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, 1984, s.39) 


Sonuç: Evrim temelinden çökmüş bir teori enkazıdır! 


Şurası oldukça ilginçtir ki, daha bir canlı hücresi için gereken milyonlarca proteinden birinin oluşumunu dahi izah edemezken evrimciler ısrarla, sudan karaya geçiş, karadan havaya geçiş, maymundan insana geçiş gibi pek çok uydurma senaryolar üretebilmişlerdir. Asıl cevap bulmaları gereken, "canlılığın ortaya çıkışı" sorusunu örtbas ederek bu tür temelsiz uydurmalarla dev bir enkaz oluşturmuşlardır. Bu enkazın üzerine temeli olmayan bir bina 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yükseltmek istemişler, fakat onca çabalamalarına rağmen bu binanın enkazı altında kalmaktan kurtulamamışlardır. Daha ortada tesadüfen meydana gelebilecek tek bir protein bile yokken, bu proteinlerin milyonlarcasının tesadüflerle belli bir plan ve düzen içinde birleşerek canlı hücresini oluşturmaları, bu hücrelerin yine tesadüflerle trilyonlarcasının oluşup bir araya gelerek hareket eden canlıları, bu canlıların balıkları, balıkların sudan karaya çıkarak sürüngenleri, sürüngenlerin de kanatlanarak kuşları oluşturması ve bu şekilde yeryüzündeki milyonlarca farklı türün meydana gelmesi sizce makul ve mantıklı bir iddia mıdır? Sizce olmasa bile, evrimciler böyle bir masala maalesef gerçekten inanmaktadırlar. 


Cardiff  Üniversitesi'nden, Uygulamalı Matematik ve Astronomi Profesörü Chandra Wickramasinghe hayatın tesadüflerle doğduğuna on yıllar boyunca inandırılmış bir bilim adamı olarak karşılaştığı bu gerçeği şöyle anlatır: 


Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca, bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramı ile uyuşamayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu... Ama şu anda, Tanrı'ya inanmayı gerektiren açıklama karşısında, öne sürülebilecek hiçbir akılcı argüman bulamıyorum... Biz hep açık bir zihinle düşünmeye alıştık ve şimdi yaşama getirilebilecek tek mantıklı cevabın yaratılış olduğu sonucuna varıyoruz, tesadüfi karmaşalar değil. (Chandra Wickramasinghe, Interwiev in London Daily Express, 14 Ağustos 1981) 


Darwin Formülü, dinsizlik mantığıdır! 


Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını, bir de çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 


Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya gelerek, önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim; canlılığın yapı taşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. 
İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim: 


Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere karıştırsınlar. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali 1099 olan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler ve bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla yoğursunlar. 
Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını oturtsunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında nöbet tutsunlar. Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, 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bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile başaramazlar. 


Kısacası, bilinçsiz atomlar bir araya gelerek hücreyi yapamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. 


Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Şeytanlık ve inkârcılık temelli dinsizliklerine, bilimsel yaftalı bir kılıftır. 


Hiç kimsenin, “kendisinin maymun soyundan ve kör tesadüfler sonucu meydana geldiğine” inanmasına elbette engel olacak değiliz. Ama bu saçmalık ve safsatalara inanmayanları ve yaratılış gerçeğini osavunanları: “Bunlar bilimin nimetlerinden yararlanmasınlar” diye dışlamak, tam bir densizlik ve edepsizlik alametidir. 


Ey inkârcı ve özellikle İslam karşıtı zavallılar! En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden çok daha ileri boyutlardadır! 


Vücudumuzdaki organların birbirleri ile iletişim kurmaları, hayatımızın devam etmesi için mutlak bir zorunluluk gibidir. Bir organizmadaki hücreler görevlerini yerine getirebilmek için sürekli haberleşir. Hücreler birbiri ile ya doğrudan temas yoluyla ya da sinirsel, elektriksel ve kimyasal haberciler aracılığı ile irtibat halindedir. Ancak burada söz ettiğimiz her organelin bir et parçası olduğunu, iletişimi sağlayan habercilerin de yine proteinler, kimyasallar ya da mineraller olduğunu unutmamak gerekir. Birbirlerine bilgiyi aktaran, bu bilgiyi anlayıp uygulamaya geçirenler de yine aynı maddelerdir. Ancak yapılan hareket çok büyük bir şuur ve akıl içermektedir. 


Örneğin bir insanın karaciğerinin bir kısmı kesilip alındığında, karaciğerin diğer kısmı kendi kendini yenileyerek eski halini alabilmektedir. Bu sırada hücreler zaman kaybetmemek için çok hızla çoğalıp gelişir. Ama asıl önemli olan hücrenin çoğalmaya ne zaman başlaması ve ne zaman durması gerektiğini bilmesidir. Burada çoğalan ve bölünen hücreler aynı anda durmaya karar vermektedir. Daha fazla ya da daha az değil, daha önce ya da daha geç değil, aynı anda durma kararı alabilmeleri hayret vericidir ve çok büyük bir şuur ve akıl gerektirir. Bunlar hücrelerde bulunmadığına göre, sonsuz akıl ve kudret sahibi bir Zat bunları yönetmektedir. 


Bu hücrelere ilk çoğalma emrini veren, acil bir durum olduğu için hızlı davranmaları gerektiği konusunda onları uyaran, organ eski halini aldığında bunu fark edip, onları durduran kimdir? 
Peki diğer hücreler kimin sözüne itaat edip, çoğalmaya başlamakta, kimin sözüne itaat edip durmaktadırlar? Karaciğer isimli bir et parçasının mı? 


Mide hücreleri de aynı karaciğer gibi mükemmel akıl özellikleri gösterirler. Vücuda besin girer girmez mide hücreleri harekete geçmektedir. Bu hücrelerin bütün amacı besinlerin insan 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için en iyi şekilde sindirilmesinin sağlanması içindir. Bu amaç için hücreler yapılması gereken işlemleri teker teker başlatıp devam ettirmektedir. Midede bulunan ve mideden başka bir yerde bulunmamış olan hücreler, sindirilen besinlerin on iki parmak bağırsağına ulaşacağını bilirler. Bu nedenle bağırsaklara ulaşacak besinin sindirilmesi için gerekli olan enzimleri yine hiç bilmediği başka bir hücreden ister -pankreas hücrelerinden. 


Mide hücrelerinin pankreasa gönderdiği mektup (yani salgılanan hormon) kan yolu ile ulaştırılır. Kana bırakılan şifreli bir mektup gibi vücut içinde yolculuk yapmaktadır. Bu yolculuk sırasında pankreasa gelindiği zaman, pankreas hücreleri mektubu tanıyıp hemen açmaktadır. Burada ilginç bir nokta -kan yoluyla hemen hemen bütün vücudu dolaştığı halde- mektubun diğer organların hücreleri tarafından kesinlikle açılmamasıdır. Bütün hücreler bu mektubun pankreas için yazıldığını, kendilerini muhatap almadığını biliyor gibi davranmaktadır. Çünkü mektubun üzerinde pankreasın adresi vardır. Mektubun moleküler yapısı yalnızca pankreas hücrelerinin zarında bulunan algılayıcı moleküllerle etkileşecek şekilde özel olarak dizayn edilip yaratılmıştır. Yani mide hücresi şuurlu ve bilinçli bir şekilde ürettiği hormonun üzerine gerçekten bir adres yazmıştır. Üstelik vücuttaki milyarlarca farklı adres içinden pankreas hücresinin adresini doğru bir şekilde yazmıştır. Bu adresin doğru şekilde yazılabilmesi için mide hücresinin pankreas hücresinin bütün özelliklerini bilmesi lazımdır. 


Mucize yalnızca adresin doğru yazılması ile sınırlı değildir. Mide hücresinin gönderdiği mektubun içinde bir de mesaj iletilmektedir. İnsan vücudunun derinliklerinde, birbirlerinden çok uzakta bulunan iki küçük canlı (hücre) mektuplaşmakta ve haberleşmektedir. Birbirlerini hiç görmedikleri halde birbirlerinin hangi dilden anladıklarını bilmektedir. Dahası bu haberleşme bir amaç uğruna bilinçli olarak gerçekleşmektedir. İki hücre birlik olmuş ve yediğiniz besinlerin sindirilmesi için plan üretmektedir. Şüphesiz bu gerçek bir mucizedir. 


Elbette, hücrelerin insanların sahip olmadığı derecede üstün şuur ve akıl göstererek karar vermesi mümkün değildir. Bu hücreler var oldukları andan yok olana kadar sabah akşam insanın hizmetindedir. Asla dinlenmez, yorulmaz veya yapması gerekenleri unutmaz. İşte bu üstün akıl ve şuur, âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bu olaylar bize tüm kâinata hâkim olan Allah'ın üstün kudretini göstermektedir. Allah düşünmek isteyen insanlar için sayılamayacak kadar çok yaratılış delilini bize göstermektedir. Böylece, Allah'ın varlığını inkâr eden ve Allah'ın merhametine mazhar olamayacak olanların ahirette 'biz görmemiştik, biz öğretilmemiştik' diyebilecekleri hiçbir gerekçeleri kalmasın diyedir. 


“Böylece, helak olacak kişi apaçık bir delilden sonra (bile bile inkâr edip) helak olsun, diri kalacak kişi de apaçık bir delilden sonra (bilinçle iman ederek ebedi) hayatta kalıp (huzura kavuşsun). Şüphesiz Allah, gerçekten İşitendir, Bilendir.” (Enfal Suresi: 42) 


Bir DNA'nın marifetleri ve Mucizevi yapısı 


Mendel kanunlarının keşfiyle başlayan 20. yüzyıl "Gen Yüzyılı" olarak anılırken, insan genomunun dizi analizinin kabaca deşifre edilmesiyle başlayan 21. yüzyıl "Genom ve Proteom Yüzyılı" olarak anılacak gibi gözüküyor. Genom, organizmanın bir hücresinde bulunan bütün DNA dizisinin bir takımını tarif ediyor. Genom kendi içinde çekirdek, 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mitokondri ve kloroplast genomu gibi alt birimlere ayrılıyor. Genom bilgisinin inşasında kullanılan harflerin sıralanmasındaki mükemmel nizamın açığa çıkarılması, 1953—2000 yılları arasındaki teknolojik ilerlemelerle başarılmıştır. Geni anlamak ile genomu anlamak arasında çok muazzam bir bilgi farkı, düşünce ve anlayış sıçraması vardır. Çünkü indirgemeci perspektiften kompleks sistemler perspektifine, mekanik analizden sibernetik analize, temel birimler olan genlerden genom adı verdiğimiz bilgi sistemlerindeki aktif ve dinamik düzenlemelere geçilmesi, biyolojide bir devrim aşamasıdır. Tespih tanelerine benzer, basit gibi görülen genlerden, bilgilerin sanki şuurluymuşçasına işlendiği, neticenin belirlendiği sistemlere ve külli bir ilim gerektiren işleyiş mekanizmasının anlaşılmasına kadar geçen sürede büyük emekler harcanmıştır. Mutasyona sebep olan fiziko-kimyevi ajanlar veya genomun kopyalanması (replikasyon) sırasında, kader kaleminin hikmetli işleyişindeki farklılıklar (varyasyonlar), perde olarak (ki biz buna yanlış olarak çoğu zaman 'hata' diyoruz) mutasyonları ortaya çıkarmaktadır. Bu değişiklikler hücre içinde bir nev'i fıtri genetik mühendisliği yapılmasına yol açarak, her seviyede ayrı bir âlem olan alt sistemlerin yeniden düzenlenmesine sebep olmaktadır. Epigenetik modifikasyonlar olarak isimlendirilen daha üst bir sistemdeki (kromatid ve kromozom hâlindeki genom paketçiklerinin üç boyutlu düzenlenmesi), asla tesadüfi olmayan, küçük faydalı genom mimarisindeki düzenlenmelerin ihtiyaca göre seçilmeleri; onların sınırsız bir ilim ve kudrete perde olduğunun ispatıdır. 
Günümüzde, mutasyonların ve genom düzenlemelerinin 'tesadüf'(!) olarak ortaya çıktığı düşüncesinden, bunların iktiran (sebep-netice ve hikmetin birlikte denk düşürülmesi) olarak görülebilecek şekilde, bir plân dâhilinde ortaya çıkarıldığı anlayışına geçiş yaşanmaktadır. 


Genetikte, hücre biyolojisinde ve embriyonikte alınan mesafeler, hücrelerde son derece hassas alıcıların, karşılıklı irtibatların, bilgi-işlem kapasitesinin akıllara durgunluk veren kompleksliğin varlığını gösterdi. 2001 yılı Nobel Mükâfatı, ökaryot hücrelerin hayat çemberlerinin düzenlenmesinde rol alan moleküler bilgi-işlem ağlarının bileşenlerini tespit eden ekibe verildi. Bilhassa hücrelerde olup biten işlemlerin takip edildiği güvenlik ağlarından gelen bilgilere dayanarak, hücre bölünmesinde ilerlenip ilerlenmeyeceğine dair kararların verildiği yol ayrımındaki kontrol noktaları kavramına dikkat çekildi. Farklılaşmak üzere ikiye bölünen hücrelerden birisinin kas, diğerinin kemik hücresi olacağına veya kök hücre hususiyetini muhafaza edeceğine ait kararın verilmesindeki sonsuz ilim ve kudretin belgesi olan moleküler inşanın aksamadan yürütülmesi, doku ve organlarımızın yerli yerinde yaratılmasında temel bir işlemdir. 


Genomun tamirinde ve yeniden yapılanmasında rol oynayan hücre içi sistemlerin varlığı, hücreye bakışları değiştirmiştir. Genelde genomun sabit, statik yapı olduğu, sadece tesadüfen değiştiği zannedilmiş ve bu değişimlerin de mutlaka zararlı olduğu farz edilmişti. Hâlbuki mutasyonlar, hücre seviyesinde çevreye uyum mekanizmasının ortaya çıkmasına vesile olabilecek genetik değişikliklerdir. Aslında nötr kabul edilen mutasyonlar, bulunulan ortama göre, lehte veya aleyhte netice verebilme potansiyelini harekete geçiren değişikliklerdir. Fakat asla doku veya organ seviyesinde bir sistem farklılığına yol açamazlar; yani bir kertenkelenin bacağını kuşun kanadına veya balığın solungacını akciğere çevirme gibi bir duruma sebep olamazlar. Bilhassa DNA tamir sistemlerinin, hücre içinde programlı ve plânlı mutasyon yaptırıcı mekanizmaların, uygun yapıların ve hareketli genetik unsurların (DNA parçaları) 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keşfi, mutasyon hâdisesini hücrenin biyo-kimyevi işlemlerinin önemli bir parçası konumuna getirmiştir. Fonksiyonel genom açısından DNA biyo-kimyasına, proteinlerin biyo-kimyası kadar son derece dinamik ve önemli fonksiyonlar yüklenmiştir. 


Canlılığa kompleks bir sistem olarak bakmakla, indirgemeci bir anlayışla bakmak arasında çok muazzam bir fark vardır. Çünkü bakış açısı, algı dürbünleri ve niyet, odaklanılan yapı veya hâdisede görüleceklere tesir etmektedir. Sistem bilimi penceresinden, hücreler, bilginin her saniye girift şekilde işlenip karar verildiği bir yapıda yaratılmıştır. Hücrenin her bir bölünmesinde milyarlarca biyo-kimyevi reaksiyon gerçekleştirildiğinden, bunların canlılığa zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 


Kâinatın yaratılışından itibaren zıt kuvvetlerin karşılıklı münasebetiyle ortaya çıkan “tagayyür, tebeddül, tahavvül, tekâmül” gibi nüanslarla ifade edilen değişim, sisteme konulmuş izafi kanunlar ve prensiplerden biridir. Son birkaç asırdır materyalist düşünce akımlarının bilime, hususen biyolojinin felsefi arka planına hâkim olmasından dolayı, biyolojide 'evolüsyon' kavramıyla açıklanan bu değişim, varyasyonların tesadüfen ve kendiliğinden meydana geldiğini îmâ eden mekanizma ve izahlarla yorumlanmaktaydı. Ancak son 20-30 yıldır moleküler biyolojideki gelişmeler ve hücrenin daha hassas metotlarla keşfedilmesi, bunun yanlış olduğunu, hücredeki her bir hâdisenin tesadüfen veya kendiliğinden değil, yaratılışta hücrelerin içine yerleştirilen ve ihtiyaç olduğunda aktif hâle getirilen fıtri genetik mühendisliği araçları ve mekanizmaları kullanılarak meydana getirildiğini ortaya çıkardı. 


Hücre içi hâdiselerde ve organizmalarda çeşitli seviyelerde öngörülebilir ve öngörülemez sebep-netice beraberliği ve eşzamanlılığı (iktiran) söz konusudur. Hücrelerin bir nev'i kader programı olan genom kütüphanesi, DNA modüllerinden toplanmış sistemler olarak örgütlenmiş hiyerarşik yapılardan oluşur. En temelde nükleotid isimli yapıtaşlarının birleşimiyle oluşan küçük DNA dizi modülleri bulunur. Genomda ilk etapta DNA modülleri, protein kodlayan ve kodlamayan diziler şeklinde örgütlenmesi, mucizevi bir durumdur. 
Protein kodlamayan ve çeşitli sıklıklarda tekrarlanan DNA dizileri, genomu şekillendirici, düzenleyici fonksiyonlarda görev alır. Tekrarlayan DNA dizileri, veriler için fonksiyonel adresler oluşturur. Her organizma türünün genomik sistem mimarisinin şekillenmesinde, protein kodlayan diziler kadar, tekrarlayan diziler de önemli bir fonksiyondur. Tekrarlayan DNA dizilerinin fonksiyonları arasında replikasyon, transkripsiyon, DNA paketlenmesi ve bölünen hücrelere genomun dağıtımı gibi işler hikmet ve kudretle yapılıp durur. DNA polimerlerinin hücre faaliyetlerine katılabilmesi için, RNA ve protein sistemleriyle dinamik olarak etkileşmesi gerekli bir durumdur. Hücrelerin içine yerleştirilen genom, İmam-ı Mübin unvanıyla bilinen kaderi programın görünür âlemdeki küçük bir misalidir. Kader defterinin levh-i mahv ve isbatı (yaz-boz tahtası) olarak isimlendirilen kudret ve iradenin tecelli ettiği genom değişiklikleri, sisteme yerleştirilen fıtri genetik mühendislik işlemleriyle gerçekleştirilmiş olur. 


Genomdaki bütün diziler analiz edildiğinde ilk göze çarpan; duplikasyon (eşini üretmesi), gen amplifikasyonu (çoğalıp gelişmesi), genetik modüllerin yeniden düzenlenmesi, mevcut genomik sistemlerin farklı şekilde yeniden değerlendirilmesi gibi mucizevi faaliyetler, 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hücrenin hayatiyeti için olmazsa olmaz moleküler değişiklikler ve uyum sistemleridir. Hücre içindeki fıtri genetik mühendisliği araçları, biyolojik uyarılara çok duyarlı olup, hücrenin cevabının üretilmesinde kendilerine düşen vazifeyi eksiksiz yapar. Dolayısıyla hücre içindeki hiçbir hâdise ve mekanizma rastgele ve tesadüfi olmayıp, her şey kaderi planın bir yansıması olan genetik programa göre gerçekleştirilmektedir. 


Bilincin görünmez kaynağı ve Allah'ın varlığı! 


İnsan vücudundaki sistemler görevlerini yerine getirirken, yapılan işin koordinasyonunu, uyumunu ve organizasyonunu da sağlamaktadır. Bir vücuttaki yapıların "akıllı" olarak tanımlanması ve buradan yola çıkarak bu aklın kaynağının açıklanmaya çalışılması bu amaçlıdır. Kuşkusuz "akıllı bir hücre" veya "akıllı bir organ" yakıştırması mecazi bir yakıştırmadır. Çünkü bir beyni ve sinir sistemi olmayan hücre veya dokuların kendi başlarına bir bilinç sahibi olmaları imkânsızdır. Ancak tümünün yaptıkları işlerde şaşırtıcı bir bilinç ortaya çıkmaktadır. Bu ise Darwinistler ve tüm materyalistler için büyük bir çıkmazdır. 
Çünkü materyalistler de, bilincin beyindeki hücrelerden ve bu hücrelerin arasındaki kimyasal reaksiyonlardan doğduğunu savunmaktadır. Kısacası materyalist iddiaya göre, "bilinç, beyinden ibarettir". 


Materyalistler bilinci beyne indirgemeye çalışırlarken, bilimsel gözlemler beyni bile olmayan canlıların bilinç sahibi olduklarını göstermektedir. İşte bazılarınca "akıllı hücreler" bunun bir örneğidir. Son yıllarda bakteriler ve diğer tek hücreliler üzerinde yapılan gözlemler de, bu mikroskobik canlıların son derece "akıllı" hareket ettiklerini ve adeta içinde bulundukları ortamı değerlendirip karar verdiklerini göstermektedir. Moleküler biyolog Michael Denton şöyle demektedir: 


"Amipler bir toz zerresinden bile daha küçük olmalarına rağmen, çok daha kompleks canlılara benzer yaşam stratejileri izlerler. Eğer bir amibi alıp onu bir kedinin boyutlarına getirebilseydik, bu memeliyle yaklaşık aynı derecede bir zekâya sahip olduğunu görecektik. 
Peki ama bu küçücük canlılar nasıl olup da bu denli iyi hesaplanmış kararlar alabilmektedirler?... Bir amip yakalamak istediği avını bilinçli olarak kovalayıp takip etmektedir, avı yön değiştirdiğinde o da onun ardından yön değiştirir, bu takibi uzun süre devam ettirir. Bu davranışları sadece moleküler düzeyde açıklamak mümkün değildir." 


Üstteki alıntının son cümlesine dikkat etmek gerekir. Amiplerin davranışları, "moleküler" düzeyde, yani kimyasal reaksiyonlarla, fiziksel etkilerle açıklanabilecek türden değildir. Bu canlılar, bilinçli olarak adeta karar vererek hareket etmektedirler. Dikkat çekici olan ise, bunların ne bir beyne, ne de sinir sistemine sahip olmamalarıdır. Sadece protein, yağ ve sudan oluşan birer hücredirler. Bakterilerin akıllı davranışlarını gösteren başka örnekler de vardır. 


Ünlü Fransız bilim dergisi Science et Vie'nin Temmuz 1999 sayısında bildirildiğine göre, bakteriler birbirleri ile haberleşmekte ve bu haberlere dayanarak karar vermektedirler. 


Science et Vie'de bu haberleşmenin son derece kompleks bir sistemle işlediği vurgulanmaktadır. Bakterilerin yüzeyinde elektrik sinyalleri yayan ve algılayan mekanizmalar vardır. Bakteriler bu sayede birbirlerine sinyaller yollamakta, içinde bulundukları ortamın 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özellikleri, bu ortamdaki besin durumu gibi bilgiler aktarmaktadırlar. Bu bilgilere göre de, daha ne kadar çoğalmaları ve çoğalmayı ne zaman durdurmaları gerektiği konusunda karar vermektedirler. 


Kısacası, gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar, etrafları hakkında bilgi toplamakta, sonra bunları yorumlayıp birbirlerine aktarmakta ve sonra da belirli bir yönde karar verip uygulamaktadır. Hem de grup halinde... 


Tüm bu örnekler, canlılarda asla maddeye indirgenemeyecek bir bilinç olduğunu göstermektedir. "En kompleks canlı" sayılan insandan, "en basit canlı" sayılan tek hücrelilere kadar, bütün canlılarda madde-ötesi bir kaynaktan gelen şaşırtıcı bir bilinç vardır. 


Peki, bu madde ötesi kaynak nedir? 


Kur'an'da, bizlere bu konuda çok önemli bilgiler verilir. Örneğin bal arısından söz edilen ayetlerde, bu canlıların gösterdikleri "bilinçli" davranışları kendilerine Allah'ın ilham ettiği bildirilmektedir: 


"Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır."/8) 


Bir başka ayette de tüm canlıların Allah'ın hâkimiyetinde olduğu haber verilmektedir. 
Kur'an'da bildirildiği üzere, "O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur."[9] 


İşte Kur'an'da açıklanan bu sır, canlılardaki gizemli bilincin kaynağıdır. Yani bilinç, materyalistlerin sandığı gibi maddenin bir özelliği değildir. Maddeyi oluşturan atomları her ne yaparsanız yapın, bilinç sahibi kılmanız imkânsız bir şeydir. Bilincin, mutlaka bir başka bilinçten gelmesi gerekir. Bu nedenle tüm canlılardaki bilinç, elbette Allah'ın ilhamından kaynaklanmaktadır. 


İnsan bedeninde veya bir başka organizmadaki hücrelerde ortaya çıkan akıl da, Allah'ın varlıklar üzerindeki mutlak hâkimiyetinin bir tecellisidir. Allah, yarattığı varlıklar vesilesiyle Kendisi'ni tanıtmakta ve insanlar bu eserlere bakarak Allah'ın sonsuz gücünü ve kudretini tanıyıp takdir edebilmektedirler. Bu nedenle varlıklardaki şuur örneklerini sıralarken, bu önemli gerçeğin sürekli olarak akılda tutulması gerekmektedir. 


Dinsizlik, densizliktir: 


* Küçücük bir hücredeki ve minnacık bir “gen”deki mucize mühendislik harikasının ve mükemmel tasarım mekanizmasının yegâne yapıcısı ve yaratıcı olan Allah, insanın da Rabbi ve sahibidir. 


e Bütün dünyayı ve topyekün kâinatı yine böylesine misilsiz, eksiksiz ve örneksiz varlığa çıkaran ve yeryüzünde kendisine halife makamında yarattığı insana musahhar kılan Allah'ın, 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bunların hepsini boş yere, hikmetsiz ve hedefsiz olarak yaptığını düşünmek elbette cahillik, divanelik ve dinsizliktir. 


e Öyle ise, insana yaratılış gayesini, olgunlaşma yöntemi ve gayretini, kulluk ve hilafet (yeryüzünde Allah'ın adaletini temsiliyet) görevini nasıl yerine getireceğini; adil ve asil bir yönetimi ve “silm”i (barış ve bereket) düzenini nasıl gerçekleştireceğini, Kur'an-ı Kerim'i ve Resulü Ekrem'i göndermemesi elbette mümkün değildir. 


* İlim ve akıl, ABD, AB ve İsrail gibi zalimlerin ve Deccallerin elinde felaket ve rezalet aleti; ama müminlerin ve İslami prensiplerin emrinde saadet ve selamet sebebidir. 


Zerre kadar bir hücredeki bu harika kudretin sahibini bilip de, hâlâ emperyalist ve Siyonist güçlerden korkanlar ve onlara sığınanlar, Kur'an'a göre asla mü'min kabul edilmemektedir. 
Çünkü iman, sadece Allah'ın varlığını ve Kur'an'ın haklılığını kabullenmek değil, zulme ve küfre karşı, Batıl'ı bırakıp Hak'kın safına geçmektir. Yoksa örneğin; şeytan ne Allah'ı ve ahireti, ne de diğer iman esaslarını asla inkâr etmemiştir. O sadece, İlahi Hükümlerin işine gelmeyen tarafına, itiraz ve isyana yönelmiştir. 


Dipnotlar: 


(1 https//www.youtube.com/watch?v-4 WKgg4C6KTs&feature—youtu.be 

2! Bak: Taberi, Razi, İbn Aşur, Nahl, 16/15. ayetinin tefsiri 

Bak: Razi, ilgili ayetin tefsiri 

(Bak: Muhakemat, 73-74; Niyazi Beki, Kur'an ilimleri ve tefsir açısından Bediüzzaman'ın eserleri, s. 226-227). 

[I5] Al-i İmran Suresi: 189 - 190 

[6] Fatır Suresi: 41 

7! Kaf Suresi: 6 

[8] Nahl Suresi, 68-69 

9! Hud Suresi, 56 


KURTLAR VADİSİ, AMERİKAN DİZİSİ Mİ? VE AYDINLIKÇILARIN MASONİK 
GAYRETİ! 
27 Şubat 2012 | Yazar Ramazan Yücel-millicozum 


Amerika'daki Time Warner isimli Yahudi şirketinin sahibi olduğu TNT'nin milyon dolarlar ödeyip halkımıza “milli ve manevi hizmet(!)” olarak izlettiği KURTLAR VADİSİ dizisinin, kafalara: 


1- “ABD Yahudi Lobilerinin değil, İsrail ABD'nin güdümündedir. Yani stratejik müttefikimiz Amerika, Siyonist projelerin ve Ortadoğu'daki cinayetlerin sorumlusu değildir? yalanını kazımak 


2- Toplumun İsrail'e ve Batılı güçlere yönelik haklı tepkisini, Polat Alemdar'ın ucuz kahramanlıklarıyla törpüleyip yürekleri soğutmak” olduğu iyice sırıtıyordu. Oysa Cumhuriyet tarihi boyunca Ankara'ya gönderilen bütün ABD büyükelçilerinin özellikle Yahudilerden seçildiğini, Kurtlar Vadisinin kuzuları, herhalde bilmiyordu? 


3- Bir yandan “Asrın davası ve AKP'nin kahramanlığı” diye reklâm edilen Ergenekon balonuna hava üfleyip güya “faili meçhul cinayetlerin ve milli iradeye yönelik cunta 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faaliyetlerinin üzerine gidildiğini ve generallerin bile hizaya sokulup hesaba çekildiğini” söyleyip avunan aveller, acaba 


a) Kurtlar Vadisinde kahramanlaştırılan ve Milli Derin Devletçe kullanıldığı imajı oluşturulan “Kara” kılıflı “YEŞİL”e nasıl ve neden sahip çıkılıyordu? 


b) Aynı dizide Polatın ve şebekesinin yüzlerce faili meçhul cinayetleri niçin meşrulaştırılıyordu? 


Vadi'deki tuhaf işler kafa karıştırıcıydı! 
Bu aralar bir şifacı Meryem Ana modası vardı. 


Ben ilk kez, 8 Aralık' da "yazete.com" diye bir site'de rastlamıştım. Site Pana Film ve Reklamcılık'a aitti. Yani Kurtlar Vadisi'nin şirketi. Zaten yazete.com'un genel yayın yönetmeni de, Vadi'nin Deli Hüsnü'sü, Adnan Erdoğan’ dı. 


Site'de ilginç bir haber yer almaktaydı: 
"Meryem Ana Şifa Veriyor!" diye yazmakta ve reklamını yapmaktaydı. 


Meryem Ana dedikleri; Ukraynalı fizyoterapist Mari adında bir kadındı. Kendisini ilk keşfeden Koreli yaşlı bir Usta imiş. Bu Usta, Ukraynalı Mari'nin çok güçlü olduğunu fark etmiş ve ona bazı tedavi yöntemleri öğretmiş. 


O'da 19 yıldır Türkiye'de Meryem Ana olarak şifa dağıtıyormuş. 


Yazete.com'daki röportajdan anlıyoruz ki; Meryem Ana'nın şifa veremediği bir şey yokmuş. 
Akciğer problemleri, tansiyon, boyun ağrısı, görme bozuklukları, iktidarsızlık, kısırlık, prostat, sinirlilik, şeker... Her şeyi iyileştiriyormuş. 


Benim asıl takıldığım; milliyetçi ve muhafazakâr hassasiyetleri ile bildiğimiz Vadi ekibinin; bu haberi "Meryem Ana Şifa Veriyor" gibi tartışılacak bir başlıkla vermesiydi! 


"Ukraynalı Mari" ya da "Fizyoterapist Meryem" dense hiç problem değildi”[1] 


Yoksa Kurtlar Vadisinin sitesinde ve Dinlararası Diyalog çerçevesinde, Batıl Meryem Ana reklamı ve Hıristiyanlık propagandası mı yapılıyordu? 


Ömer Adıyaman'ın şu haklı ve anlamlı sorusu hala yanıt bekliyordu: Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu kim yazıyordu? 


Yıllardır, büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kurtlar Vadisi'nin her bölümü, Türkiye'de farklı bir skandalı beraberinde getiriyordu. Ancak, derin bir senaryo ile her hafta farklı stratejik bir konuyu işleyen bu dizinin gerçek senaristleri hala bilinmiyordu. 


Bu dizi kimlere mesaj veriyordu? Kimlere hizmet ediyordu? 


Kurtlar Vadisi esrarengiz bir şekilde ölen MİT'çi Kâşif Kozinoğlu'nu, keramet gösterip(!) 
daha önceden dizide öldürtüyordu. Ölen MİT'çi Kozinoğlu'nun simülasyonu Kazım Kaşifoğlu adında bir karaktere benzetiliyor ve bu karakteri "Yeşil"in simülasyonu olan "Kara" adlı bir karaktere öldürtülüyordu. 
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Bundan 7 yıl önce de Kâşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi ile ilgili, dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un emriyle bir "Kurtlar Vadisi raporu" hazırlıyordu. Kurtlar Vadisi 2003-06 periyodunda hem sivil siyasetçiler, hem Kürtler ve dindar kesimleri, hem de MİT ve emniyetteki istihbarat görevlilerini "vatan haini" gibi gösterdiği ve sadece askerlerin "vatansever" olarak lanse edildiği saptanıyordu. 


Bugün TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan S. Üstün, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sözleşmeli futbolcu gibi kullanıldığını ve hala yaşadığına inandığını söylüyordu. 


Ayhan S. Üstün ayrıca: Yeşil'in Ergenekon tarafından kullanıldığına” dair birçok bilgi de veriyordu. 


Öyle anlaşılıyor ki, Kurtlar Vadisi'nin TNT'de yayımlanan yeni bölümleri ABD tarafından senaryolaştırılıp, önümüze servis ediliyordu. Önce, bu dizi kullanılarak kamuoyunda bir alt yapı oluşturuluyor ve sonrasında ise dengeler düzeltilmeye çalışılıyordu. Ve zaten TNT gibi bir kanalın milyon dolarlar verip, Kurtlar Vadisi dizisini yayımlatması kafa karıştırmaya yetiyordu. Çünkü TNT, Amerika Birleşik Devletlerinde genel merkezi bulunan Time Warner isimli Yahudi bir şirketin kanalıydı. Bu şirketin ofisi New York'da One Time Warner Center olarak geçiyordu. 


Artık şunu netlikle söyleyebiliriz ki, Kurtlar Vadisi isimli dizi ABD tarafından senaryosu hazırlanıp, Türkiye'nin dış politikası, derin yapılanması, istihbarat kurumları arasındaki çatışmalar ve Türkiye ile ilgili birçok yeni projenin Türk halkına açık bir şekilde ABD tarafından enjekte ediliyordu. Yani Kurtlar Vadisi, bir Amerikan Vadisi oluyordu. 


Dizinin önceki bölümlerinde, Polat alemdar, ihtiyarların başına verdiği yanıtta: “Türkiye, Suriye ve Irak'a girse de mahvolacak, girmese de mahvolacak!” sözleriyle “Eh, her iki halde de mahvolacağına göre, en iyisi Suriye'ye girsin” kanaatini oluşturuyordu. 
Polat'ın ihtiyara: 

l- Suriye'ye askeri müdahaleden çekinmemeliyiz 

2- Gerekirse Irak'a da girmeliyiz 

3- Bunun için Arap Birliğinin desteğini temin etmeliyiz 

4- Irak'a girmezsek, Şiiler ve Sünniler birleşip Kürtleri ezebilir 


5- Suriye'de ise, Nuseyri ailelerin geleceğini ve güvenliğini garanti edip iktidardan düşürmeliyiz”diyordu. “Peki, o halde, niçin Suriye'ye Türk askeri sokuluyor ve ABD’ye taşeronluk yapılıyordu?” Sorusu ise nedense yanıtsız bırakılıyordu. 


Kurtlar Vadisi: “ABD ile İsrail'in çıkarları çatışıyor, AKP Türkiye'si ise ABD tarafında yer alıp, Ortadoğu'da milli politikasını yürütüyor” palavrasını yutturmaya çalışıyordu. Ve tabi bu safsataya kargalar bile gülüyordu. 


PKK, İsrail'in ve ABD'nin taşeronluğunu yapıyordu! 
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Terör örgütünün kanlı eylemlerinin arkasında İran ve Suriye'nin olabileceğini iddia edenlere; "Neden İsrail'den hiç söz etmiyorsunuz?" diye soruşumuz İsrail'e karşı peşin hüküm içinde olduğumuzu kanıtlamazdı. Ama geçmişten bildiklerimiz vardı! 


Türkiye'nin başı bir ara da Ermeni terör örgütleri ile sıkıntılıydı. Ermeni terör örgütleri yurt dışındaki temsilcilerimize yönelik suikastlar düzenliyorlardı! 


Ve o günlerde Ankara'da bilgisayarla fal bakan bir Musevi vatandaş yakalanmıştı! 
Adamcağıza birçok suçlama yöneltilmişti ama O'nun bazı safları “bilgisayarla falınıza bakıyorum” diye kandırmaktan başka bir suçu yoktu! Emniyetteki sorgulaması sırasında görevliler ile sıkı bir dostluk kurmuştu! İşte bu Yahudi falcı: 


“Ermeni terör örgütlerinin yabancı ülkelerdeki temsilcilerimize yönelik eylemlerinin artık sona ereceğini iddia ediyor ve bu iddiasını dönemin başbakanı Turgut Özal'ın Amerika'daki Yahudi cemaatleri ile yaptığı anlaşmaya bağlıyordu!” 


Bu haberi ilk duyduğumuz da inanamamıştık! Ama sonra baktık adam ne dediyse aynen çıkmıştı. Evet, Ermeni terör örgütü artık eylem yapmamıştı! Yani, Yahudi Cemaatleri Başbakan Turgut Özal'a verdikleri sözü tutmuşlar ve Ermeni terörünün sona ermesini sağlamışlardı! Demek ki onları kışkırtan kendileri olmaktaydı. 


Elbette babalarının hayrına yapmamışlardı ve kim bilir bu iyilikleri (!) karşısında, Turgut Özal'dan ne koparmışlardı? Bugün PKK'nın arkasında bunlar var diyerek İran ve Suriye'nin suçlanması ise bir hedef şaşırtmadır ve İsrail, ABD ve AB saklanıp aklanmaya çalışılmaktadır. 


Neden TÜSİAD Suriye'ye düşmanlık güdüyordu? 


Amerika Büyük Ortadoğu Projesiyle, Batı Asya'da belirlediği çıkarlarını sürdürmek ve geliştirmek istiyordu. Bu konudan, sağır sultanın bile haberi ve bilgisi olduğu biliniyordu. 
Askeri, istihbari, ekonomik, dini ve kültürel alanları kapsayan bu faaliyetlerin son hedefinin de, Suriye olduğunu bilmeyen yoktu. ABD, AB ve İsrail Suriye'nin ürettiği (petrol) ürünlerinin pazarlarını tıkamak için bankacılık ve ticari ortamı Suriye'ye kapatmak istiyordu. 
Bu durum Suriye halkının yaşamını zorlayacağı için kendi devletine düşmanlaşmasını getiriyordu. 


Askeri olarak ta, uçuşa yasak bölge ilan ederek, tıpkı Irak'ta Kürt Bölgesini Saddam'a kapattığı gibi Suriye'de iki veya üç farklı bölge oluşturmayı amaçlıyordu. Askeri baskı ve müdahale etme ihtimalini sürekli canlı tutarak, Suriye'deki muhalefetin örgütlenmesi için psikolojik ortam hazırlıyor ve muhalefete sürekli cesaret kazandırıyordu. Bu sürece paralel olarak, Türkiye'de eğitip Suriye'ye soktuğu ajanlarla silahlı kalkışmayı daha bir üst düzeye taşıdığı konuşuluyordu ve bütün televizyonlarda yaygara yapıp, dünya kamuoyunu Esad'a karşı kışkırtıyordu. 


Son aşamada da, NATO adına Türk askerlerini Suriye'ye sokarak Esad'ı emperyalist ganimet gibi linç edip yutmaya çalışıyordu. 


Konuya Amerika'nın Türkiye'deki müttefikleri açısından bakarsak: 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TÜSİAD'ın üyelerinin çoğu ya Yahudi ortaklıdır, ya da bizzat Yahudi'dir. Tabi ki İsrail'e her türlü desteği vermek isteyeceklerdir. Suriye'nin parçalanması İsrail'in güvenliği için çok önemlidir. 


TÜSİAD sadece ekonomik çıkarları olanların bir örgütü değildir. Aynı zamanda, iletişim dünyasının da sahibidir. Bilim ve kültürel dünyanın entelektüelleri ile işbirliği içindedir. 
Onları emirlerinde hizmet ettirir. 


Bu sözde bilim adamları, sanki bilim adına fetva veriyormuş gibi, TÜSİAD'a raporlar döşemektedir. TÜSİAD da bu raporlarla strateji oluşturarak siyasileri yönlendirir. Ancak sadece siyasilerin yönlendirilmiş olması yeterli değildir. Kanaat önderlerinin hatta Kurtlar Vadisi gibi dizilerin de, yönlendirilmesi ve dönüştürülmesi gerekmektedir. Kanaat öderleri genellikle bu tür kaynaklardan beslendiklerinden, henüz kendileri bir kanata varmadan, bunlar hemen onların kulağına nasıl düşünmeleri gerektiği söylenmektedir. Türk halkının yönlendirilmesi ve dönüştürülmesi, bu kanaat önderleri vasıtası ile sürdürülmektedir. 


Bunların dünyasında Türkiye, onların ithal ettikleri ürün ve doların pazarlandığı yerdir. 
Aydınlıkçılar kara kara düşünüyordu: İran'da evrim, İsrail'de yaratışçılık öğretiliyordu! 


İsrail'de hem laikliği hem de dini öğretileri temel alan devlet okullarında evrim teorisini reddetme eğilimi güçleniyordu. Birçok İsrailli öğretmen, “öğrencilerin tepkisine yol açar” kaygısıyla seçmeli evrim dersini vermekten kaçınıyordu. İsrail'de Darwin ve evrim teorisi, zorunlu eğitimin bir parçası olarak kabul edilmiyordu. 


Evet, Siyonist Yahudiler, Darwinizm safsatasıyla başka milletleri dini ve ahlaki değerlerden uzaklaştırıp yozlaştırırken, kendi ülkesinde yaratılış gerçeğini öğretiyor, ancak İsrail'in seçkin ve Efendi, diğerlerinin köle olduğu yalanını aşılıyordu. 


Her 5 Yahudi öğrenciden 1'i “devlet dini” temelli okullarda okuyordu. Burada biyoloji dersinde, “yaratılış” ve “yaratıcı” anlatılıyordu. İnsan, “Tanrı'nın suretinde yaratılmış olarak” tarif ediliyordu. 


İran'da ise devletin ders kitaplarının tamamı ilk sayfalarında “Bismillah” ile başlıyordu. 
Ancak bunun dışında ders kitapları dini ideolojiden bahsedilmiyordu. 


İlköğretim 5. sınıf öğrencileri, genel bilim metinlerinde Kur'an'daki yaratılış görüşünü okumuyor, dünyada hayatın suda başlaması anlatılırken kutsal kitap yerine jeologlara atıfta bulunuluyordu. 


Zorunlu eğitimin son yılı, 8. sınıfta ise evrim kuramı ciddi şekilde öğreniliyor. “Ortaokul bilim ders kitapları, sadece Darwin'in doğal seleksiyon ile ilgili gözlemlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Lamarck'ın hipotezlerine yönelik August Weissmann'ın genetik mutasyon fikirlerini de tarihsel bir bakışla sunuyor. Üstelik karşılaştırmalı embriyoloji ve yapısal homolojiler gibi, birçok evrim kanıtı da resimlerle gösteriliyor.” 


Evrim kuramını öğrenme açısından, İranlı öğrencilerin, İsrailli akranlarından daha şanslı oldukları görülüyordu. 


Aydınlıkçılar “Peki ya Türkiye?” diye sorup şöyle dert yanıyordu: 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Hıristiyan, Yahudi veya Müslüman fark etmiyor; Siyasal ve toplumsal sistem gericileştikçe “Yyaratılışçılık” eğitimde esas alınıyor, Darwin ve evrim lanetleniyordu. Darwin'li kapak, TÜBİTAK yönetimi tarafından “sakıncalı” bulunuyor ve değiştiriliyordu. AKP iktidarı, Türkiye Bilimler Akademisi'ni (TÜBA) hükümet denetiminde bir organa dönüştürüyordu. 
Hayatın çeşitli alanlarında, giderek artan şekilde “imam desteğine” ihtiyaç duyuluyordu. 
Kemalist devrimin yarattığı aydınlanma, yerini yaratılışçılara bırakıyordu.” 


Sahi bir de ulusalcı geçinen bu karanlık kafalılar, Allah'ın yaratmasından ve İslam'ın aydınlığından, niye böylesine korkuyor ve gocunuyordu? 


Sn. Recep T. Erdoğan, sözde Ermeni soykırımını inkâr edenlere ceza veren yasayı Fransız Meclisinden geçiren Sarkozy?e “Büyük Fransız İhtilalinin prensiplerini çiğnediniz” anlamında sitem ediyor ve dolaylı olarak aydınlanmacı ulusalcılarla aynı Masonik inkılâba saygısını vurguluyordu. Oysa Fransa Büyük Mason Locası Başkanı Sarkozy?'e gönderdiği 19 Ocak 
2009 tarihli bir yazıda “Tavsiye edilen Masonların Bakanlığa atanmasına teşekkür anlamında, 
1500 Locaya bağlı 43 bin Masonun, Fransa'nın dünya siyasetinde etkin rol oynaması için özel 
destek sağlayacaklarına söz veriyordu. Sarkozy ise cevabi mektubunda, özellikle Ortadoğu merkezli “demokratikleşme reformlarında Fransa'nın öncü rolü üstlenmesine destek istiyordu.[2] 


Yani ey AKP'nin BOP çerçevesindeki demokratik dalaverelerine güya karşı çıkan A ydınlıkçı Ulusalcılar! Bu şeytani projeleri hazırlayan asıl merkez, sizin de tapındığınız ve İttihatçı Enver, Talat ve Cemal Paşalarınızın da maşalıklarını yaptığı, Darwinist ve sosyalist BÜYÜK MASON LOCALARI oluyordu. 


Bilim ve Ütopya Dergisi'nin Ekim sayısı yine dopdolu. Kapak konusu, “İslam ve Kapitalizm”... Yazıdaki İran ve İsrail'le ilgili bilgileri, dergideki Elise K. Burton'un “Ortadoğu'da eğitimde evrim ve yaratışçılık” yazısından aktardık. 


Abramowitz: “Türkiye, Kuzey Irak yönetimine güvence sağlayabilir” diyor ve “İkinci İsrail? için garantörlük istiyordu! 


Aydınlıkçı o ulusalcıların, İslamcı diye sataştıkları Başbakan Erdoğan ile Barzani görüşmesinde, İkinci İsrail'in güvenliğinin ele alındığı belirleniyordu. “Garantörlük” talebiyle güneydoğunun İkinci İsrail'e katılmasının yolu tartışılıyordu. Erdoğan'ı ilk keşfeden eski ABD Ankara Büyükelçisi Abramowitz, “Türkiye, Barzani yönetiminin ayakta kalmasına güvence sağlayabilir” diyordu. 


Görüşmenin ayrıntıları, Aksiyon Dergisi'nde Haşim Söylemez imzasıyla yayımlanan haberde yer alıyordu. Yazıda, Erdoğan-Barzani görüşmesinde bundan sonraki süreci derinden etkileyecek kararlar alındığı ifade edilirken, Barzani'nin Erdoğan'dan Kürt açılımına devam etmesini istediği dile getiriliyordu. 


Türkiye'ye garantörlük rolü veriliyordu! 


Yazıda, Erdoğan-Barzani görüşmesiyle ilgili en dikkat çeken bölüm, Barzani'nin Türkiye'den garantörlük istediği bilgisiydi. Haşim Söylemez, yazısında bu konuda şu bilgileri veriyordu: 


“Gözden kaçan ancak üzerinde durulması gereken en önemli konu, Barzani'nin Türkiye'den garantörlük, yani “Türkiye korumasında bir Kürt bölgesi talep etmesi” oldu. Türkiye, buna 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bir dostluk çerçevesinde anılması gerektiğinin altını çizdi. Kürtler, Amerika'nın Irak'tan çekilmesinden sonra bölgede yalnız kalmak istemiyor ve kendisine Amerika ile birlikte yakın komşusu olan Türkiye'nin hamilik yapmasını istiyor. Her zaman Irak'ın bütünlüğüne vurgu yapan Ankara, garantörlük gibi algılanabilecek bir hamleyle Bağdat'ın tepkisini çekmek istemiyor. Ancak ABD'nin çekilmesi sonrasında Kürtlerin kendilerini güvende hissetmeyecekleri de aşikâr.” 


Barzani'nin Erdoğan'la görüşmesinde gündeme getirdiği taleplerin benzeri, eşzamanlı olarak Amerika'da da gündeme getiriliyordu. Tayyip Erdoğan'ın yükselişinde kilit rol oynayan Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, Washington merkezli Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin “Türkiye'nin Yeni Jeopolitikası” konulu panelinde konuşurken: “Irak'tan askerlerini çekme kararı alan Amerika için Türkiye'nin kritik roller üstlendiğini belirterek, Irak konusunda AKP iktidarına verilen rolü şöyle açıklıyor ve iki kritik görev tarifi yapıyordu. Bunlardan birincisi, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin ayakta kalmasına yönelik güvence sağlaması. İkincisi ise İran'ın Irak’taki nüfuzunu kısıtlaması. 


Aynı toplantıda konuşan Obama yönetimine yakın, kısa adı CSIS olan Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Türkiye Projesi Direktörü Bülent Ali Rıza da: Türkiye'nin bölgede Amerika'nın yapamadığı ya da bulaşmak istemediği şeyleri yaptığına dikkat çekiyordu. 


ABD'nin Kürt planı yürüyordu! 


ABD, yıllardır kendisine bağlı bir Kürt devleti kurmak için çalışıyordu. 1986'da ABD Savunma Bakanı Yardımcısı William Taft, “Taft planı” diye anılan planı Türkiye'nin önüne koymuştu. Dönemin başbakanı Turgut Özal, bu plana sahip çıkıyordu. “Türkiye himayesinde Kürdistan” olarak geliştirilen plan, 1991 Körfez Savaşı öncesinde Amerika'ya destek karşılığında gündeme getiriliyordu. 


Dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ve Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun, başından beri Taft planına karşı çıkıyor, Özal, Amerika'nın da desteğiyle iki Necdet'i de tasfiye ediyordu. 


Şimdi yeni aşamayı, İkinci İsrail'in Türkiye'ye doğru genişlemesi oluşturuyordu. Gül-Powell gizli anlaşmasında tanınan kukla devletin yaşamını sürdürebilmesi için iki şart koşuluyordu. 


Birincisi Kuzey Irak Kürdistan'ının düzenli bir petrol gelirine sahip olması, ikincisi Yeni Kürdistan'ın İran, merkezi Irak ve Türkiye kuşatmasından kurtulması. Amerika bu iki sorunun çözümü için Türkiye'ye bastırıyordu. AKP'nin Kürt açılımı da bu nedenle gündeme getiriliyordu. ABD, bir taraftan Türkiye'yi kendi planlarına razı ederken ve Türk ordusunda planlarına karşı çıkanları tasfiye ederken, diğer yandan da “Büyük Kürdistan” çalışmasını sürdürüyordu. Erbil'de “dört parça tek çatı” diye formüle ettiği Büyük Kürdistan amaçlı ulusal Kürt konferansı için şartların olgunlaşmasını bekliyordu. 


ABD Org. Hayri Kıvrıkoğlu'na nasıl bakıyordu? 


27 Ağustos 2011'de Mehmet Ali Güler "AKP, Türk tarihini kimlere yazdırmaya kalkmış?" 
diye soruyor ve yanıtını bizzat AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın ağzından veriyordu: 
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"Talat'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ise karşılıklı anlaşma ile tarihin tarihçiler tarafından yeniden yazılmasına kararı alındı. Buna göre iki savaş arası dönem Bulgar bir tarihçi tarafından ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem ise Romanyalı bir tarihçi tarafından yazılacaktı." 


ABD-AB fonlu tarih kitapları 


Meğer Yaşar Yakış'ın bahsettiği kitaplar ABD ve AB fonlarıyla dört cilt halinde yayımlanmış bulunuyordu. 


1. Kitap: Osmanlı İmparatorluğu - Bogdan Murgescu ve Halil Bektay 

2. Kitap: Güneydoğu Avrupa'da milletler ve devletler - Mirela Luminita Murgescu 
3. Kitap: Balkan Savaşı - Valery Kolev ve Christina Koulouri 

4. Kitap: İkinci Dünya Savaşı - Kresimir Erdelja 


Kitaplar, belirtildiği gibi Bulgar ve Romen tarihçiler tarafından yazılıyordu. Yaşar Yakış'ın Halil Berktay'dan ne Türk olarak ne de tarihçi olarak hiç bahsetmemesi ise dikkat çekiyordu. 


Kitaplar gizli ABD belgesinde 


Şimdi sıra ABD'nin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu'na nasıl baktığına geliyordu! 


Wikileaks, 21 Şubat 2007 tarihli Lefkoşa çıkışlı bir ABD belgesi yayımlıyordu. Belge yukarıda belirttiğimiz kitaplara paralel olarak yazılan, her iki kesimin yeni tarih ders kitaplarıyla ilgiliydi. 


ABD: “Kıvrıkoğlu milliyetçiliği körüklüyor” diyordu! 


Belgede şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanı olan dönemin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu'nun hem güneyin hem de kuzeyin kimi kurumlarının değerlendirmelerine tepki gösterdiği belirtiliyordu. 


ABD'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Org. Kıvrıkoğlu'nu "milliyetçiliği körüklemekle" ve "Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulmak için gereken yapıcı atmosferin oluşmasını engellemekle" suçluyordu. 


ABD, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın, KKTC'nin Türkiye'nin bir parçasıymış gibi davrandığından yakınıyordu. ABD'ye göre Org. Kıvrıkoğlu tarih kitaplarının değiştirilmesine iki nedenle karşı çıkıyordu: Birincisi Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ı iğnelemek, ikincisi de KKTC'nin kalıcı olacağının mesajını vermek istiyordu!? 


ABD görevlilerinin Washington'a raporladıkları en dikkat çeken saptamaları ise: “tarih kitaplarına karşı çıkan Org. Kıvrıkoğlu ile Rumların hedefinin ortak olduğu” yorumuydu. 
ABD'li görevlilere göre bu ortak hedef, Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözümünü engelliyordu. 


Ve işte bu Süper Güç ABD Yahudi Lobileri ve Türkiye'deki işbirlikçileri Org. Hayri Kıvrıkoğlu'nun KKK olmasına mani olamıyordu! 


Dipnotlar: 


247 


[1] Mustafa Yılmaz / Kulis Ankara / Milli Gazete 
[2] Bak. 22 Aralık 2011 - TNT - Hayatın Şifrelerinde - Aytunç Altındal 


ADNAN OKTAR'IN ŞAİBELİ TEPKİLERİ VE BAZI KESİMLERDEKİ TSK 
NEFRETİ 
27 Şubat 2012 | Yazar Abdullah Akgül-Millicozum 


1.2.3.4. cü Baskılarında (Temmuz 2002) Yeni Masonik Düzen Bölüm Notları 1. Bölüm 37. 
Madde: 


“500. Yıl Vakfı Faaliyetlerinin amacı Erbakan ve arkadaşlarının etkilerini azaltmaktır” (Kaynak: Jak Kamhi'nin İsrail'de Türkçe çıkardığı “Haber” adlı gazetesinden alıntı. 6 Aralık 1991) 


Şeklinde yer alan bu çok önemli alıntı notları, YENİ MASONİK DÜZEN Kitabının, sonraki baskılarından niye çıkarılmıştı? 


Erbakan Hoca'nın haklılığını ve O'na yönelik bütün şeytani planların, Siyonist ve Sabataist Yahudilerce tezgâhlandığını belgeleyen bu notların çıkarılması için Adnan Oktar'a kimler baskı yapmıştı? 


Harun Yahya'nın “Soykırım Yalanı” kitabıyla, Almanya başta diğer Avrupa'daki “Yahudi soykırımı uydurmalarıyla, onları mazlum ve mağdur konumda gösterip, Filistin'deki ve diğer ülkelerdeki vahşetlerine mazeret ve meşruiyet üretmek istendiği” belgeleriyle anlatılan kitabı, daha sonra ne olmuştu da Adnan Oktar tarafından: “SOYKIRIM VAHŞETİ” başlığı atılarak (Ocak 2003) piyasaya çıkarılmıştı? Adnan Oktar, yanıldığını ve yanlış bilgilerle halkı aldattığını fark edip çark ederek günah mı çıkarmıştı, yoksa Siyonist merkezlerin talep ve 


talimatları mı ağır basmıştı? 


Adnan Oktar'ın sanki Harun Yahya müstear isimli o çok kıymetli eserlere duyulan ilgi ve itimadı körletmek üzere, dindar ve duyarlı kesim nazarında kendisini zorla “kötü ve güvenilmez” göstermek için TV programlarında, aşırı boyalı ve edalı kızlarla İslami edep ve erdemle bağdaşmayan diyalogları; acaba baskı ve korkular sonucu oluşan bir bunalım ve psikolojik rahatsızlık mıydı, yoksa kasıtlı ve planlı bir “hürmet ve rağbet katliamı” mıydı? 


“Tevrat'ta Ben-i İsrail Diye Hitap Edilen Kavim; MEHDİ CEMAATİDİR” (İlmi Araştırma-Mayıs 2008- sh: 5) gibi başlıklar atarak, Hz. Peygamber Efendimizin müjdelediği “Kutlu Mehdiyet Cemaati ile, Tevrat'ta geçen Ben-i İsrail'in aynı topluluk olduğunu iddia etmek suretiyle, Fetullahçılar eliyle ve CIA marifetiyle tezgahlanan, “İslamiyet'in bu günkü muharref Yahudilik ve İsevilikle aynı temellere ve hedeflere sahip olduğu, çünkü hepsinin İbrahimi Dine bağlı bulunduğu” safsatasına ve “Dinlerarası Diyalog” sahtekarlığına “Kitabi dayanak” hazırlama gayretleri, neyi amaçlamıştı ve hangi mahfillerin uydurmasıydı? 


Çünkü Mehdi dediğiniz Erbakan Hoca, “Ilımlı İslam'ın” ne olduğunu şöyle açıklamıştı: 


“Irkçı emperyalist odaklar diyor ki: Müslüman âleminde, bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazımdır. "Ilımlı İslam" ile ne anlatılmaya çalışılır? Yani cihat şuuru olmayacak, Hak ve adaleti hâkim kılma gayesi ve sorumluluğu taşımayacak, bozuk ve batıl düzene karışmayacak, Yahudi'ye hizmetçilik yapacak; ama namaz kılacak, oruç tutacak, umreye koşacak... Dünyadaki ve ülkedeki düzeni, Siyonist Merkezler tanzim edecek. Sen sadece 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Yahudi'ye vergi ve faiz ödeyeceksin, aldığın her malın fiyatının yarısını sömürü sermayesine haraç olarak vereceksin; bir nevi küresel sisteme demokrat kölelik edeceksin, ama izin verilen ibadetleri de yerine getireceksin... İşte ılımlı İslam dedikleri bu...(1| 


Bay Adnan Oktar! 


“(Ey Peygamberin ve müminlerin hanımları) Eğer Allah'tan korkuyor ve kötülükten sakınıyorsanız (erkeklere karşı) sözü çekici ve cilveli konuşmayın; sonra kalbinde maraz (şehvet ve nifak hastalığı) bulunan kimseler tama? ederek (sizinle ilgili nefsani umut ve kuruntulara kapılır)” (Ahzap: 32) 


Ayetini hiç okumadınız ve stüdyo kızlarınıza hatırlatmadınız mı? Yoksa böylesi ayetler ve hadisler, sizleri bağlamaz mıydı? Söyleyin, hangi Peygamber, hangi sahabe, hangi müçtehit âlim, hangi mürşidi kâmil ve hangi İslam tebliğcisi ve Hak dava temsilcisi, boyalı-edalı kızları karşısına alıp (hâşâ) böylesine ve milyonlar önünde sırnaşmıştı? 


Hz. Peygamber Efendimizin: 


“Ey ashabım, insanların sizin hakkınızda suizan besleyip kötü şeyler düşünerek günaha gireceği, şüpheli ve şaibeli davranışları terk ediniz” hadisini hiç duymadınız mı? 


Harun Yahya ve Cavit Yalçın imzalı, ama yazmak değil sadece yayınlamakla görevli bulunduğunuz o eserlerde anlatılan Kur'an ahkâmına ve İslam ahlakına sığmayan bu davranışlarınızla, binlerce Müslümanı suizanna ve bir o kadar münafığı ve İslam düşmanını da hücuma sevk etmenizin altında ne yatmaktaydı? 


“Ey iman edenler, kendiniz yapmayacağınız (ve tam tersi davranışlarda bulunacağınız) şeyleri niçin konuşup (riyakârlık yaparsınız?) (Önce kendiniz örnek olup) yapmayacağınız (ve uymayacağınız) şeyleri konuşup (yazmanız) Allah katında O'nun gazabını artıran büyük bir günah ve sorumluluktur.” (Saff: 2-3) ayetlerine hiç rastlamadınız mı? 


Şehvet tahrikçisi gibi makyajlanıp cilalanmış cilveli kızlarla yabancı müzikler eşliğinde şov dansları yapan... İnşallah, Maşallah eşliğinde boyalı kızlara sulu şakalarda bulunan; değil Müslüman bir din ahlakçısının, sokak çocuklarının bile ağzına alamayacağı “Kıro, ayı, dangalak, öküz” gibi argo sözlerle muhaliflerine saldıran... O çok kıymetli eserlerde anlatılan İslam ahlakıyla bu basit yaklaşımlar arasında hiçbir münasebet bulunmayan... Ve bu mide bulandıran bayağı tavırlarının ardından “Erbakan Mehdiydi” diyerek, Rahmetli Hoca'ya duyulan hüsnü zan ve saygınlığı yaralayan Sn. Adnan Oktar, Harun Yahya imzalı o çok değerli eserlerin gerçek yazarı olmadığını Milli Çözüm ekibine bizzat kendi itiraf edip anlatmıştı. 


SP ve Fatih Erbakan hamiliği! 


Adnan Oktar'ın bu uygunsuz davranışlarıyla birlikte, bir ağabey rolüyle “Sn. Fatih Erbakan'a sahip çıkıyor ve Saadet gençliğine nasihat ediyor” görüntüleri de, sanıldığı gibi Fatih Bey'e itimat ve itibarı artırmaktan ziyade, tam tersine birtakım kuşkular doğurmakta ve aleyhine olmaktadır. Özellikle A9 Kanalındaki 28 Ocak 2012 Cumartesi sohbetinde: 


“Ergenekon'un Saadete sızmış elemanı” dediği ve “çok eskiden beri onun melanetlerini bildiğini” söylediği... 
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Yine oldukça sırıtan ve saldırgan argo ifadelerle: 


“Çok arsız ve kaşarlanmış”, “Çok alçak ve bunamış”, “Hoca'nın bütün konuştuklarını (herhalde MİT'e ve Masonik merkezlere) yetiştiren casus köpek!”, Sürekli Hoca'yı gammazlayan yeraltı porsuğu”, “Partide bütün melanetleri örgütleyen ayarsız” şeklinde vasfettiği bu adamın kim olduğunu ortaya koymaması da ayrıca kafa karıştırıcıdır. “O'nun durumunu bunamakla açıklayamayız” diyerek “iyice yaşlı birisi” olduğunu belirtse de, eğer Milli Görüş camiasına iyilik etmek istiyorsa, gayet net ve mert şekilde ismini açıklamalı ve yüzlerce insanı suizan altında kalmaktan kurtarmalıdır. 


Eğer bu şahsın kim olduğunu Adnan Oktar açıklamazsa, bu sözleri aslında o şahsın “saklanmasına ve aklanmasına” yarayacaktır ve zaten bu maksatla konuştuğu anlaşılacaktır. 


Üstelik o şahsın Ulusal Kanal'daki: “Ergenekon tertibiyle, Ordudaki Amerikan karşıtları tasfiye ediliyor ve Türkiye İran'la savaştırılmak isteniyor” tespitleri doğrudur. Ancak bu doğruları yanlış bir amaç için kullanmakta, malum odaklara “Milli Türkiye kurduğunuz tezgâhın farkındadır ve herhalde gerekli tedbirleri almıştır” şeklinde uyarı mesajları yollamaktadır. 


Ve hele Adnan Oktar'ın bu talihsiz ve şaibeli tavırları arasında sarf ettiği sözleri, kendi haklılıklarının kanıtı gibi göstermeye çalışanlar ve övünme payı çıkaranlar ise ya ahmaktır veya aynı fıtrattaki günübirlik fırsatçılardır. 


Şimdi, Ey Yahudi ve Sabataistler! 


Erbakan sizi bir kez daha aldattı ve Hak davasının hizmetinde yararlandı. Çünkü O yüksek dehasıyla, İslam'ın ve insanlığın hayrına Hz. Süleyman gibi, şeytanları da, Masonları da, münafıkları da kullanırdı ve kabiliyetleri israf etmekten sakınırdı. 


Şimdi Harun Yahya ve Cavit Yalçın müstear isimli kitaplara duyulan itibar ve itimadı azaltmak, Erbakan'a yönelik ilgi ve sevgiyi boşa çıkarmak için, sanki bilinçli ve art niyetli bir gayretle: 


1-Cilalı ve cazibeli kızlarla karşılıklı, inşallahlı maşallahlı cıvık ve gıcık şakalar yapsanız da 


2-Yabancı müzik eşliğinden belden yukarınızı, kollarınızı, göğüslerinizi ve omuzlarınızı oynatarak boyalı tavşanlarınızla ve dans şovlarıyla kırıtsanız da... 


3-Bu oynak tavrınız ve manyak tarzınız yüzünden hayal kırıklığına uğrayıp sizi tenkit eden okurlarınıza, köprü altı sakinlerinin bile, birbirlerine karşı kullanmayacağı, argo kelimeler ve ağır sövgülerle hakaret etmeye kalkışsanız da... 


4-Bu ayıp ve acayip görüntülerinizin, sahte ve zoraki gülüşlerinizin ardından “Erbakan Mehdiydi” diyerek; 


“Bu yöndeki kanaat ve kanıtların ne denli alakasız ve dayanaksız olduğu” fikrini yaymaya çalışsanız da... 


Artık iş işten geçmişti; “Atı alan çoktan amacına erişmişti” ve Rahmetli Erbakan, sizi kullanarak o çok değerli ve ilmi eserlerin elli dilde yayınlanması ve okunması hedefini gerçekleştirmişti. Zaten basiret ve feraset ehlinin sizinle ilgili önsezi ve tespitleri hiç değişmemişti, bu sulu ve kuşkulu davranış bozukluklarınız sadece o kanaatleri pekiştirmişti. 
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Ordu düşmanlığı soysuzluk alametidir! 


Bir yandan dindar ve milli kahraman olarak Atatürk'e saygı duymak ve Asil Ordumuza sahip çıkmak, öte taraftan da, çok sinsi ve tehlikeli bir asker düşmanlığı ile TSK'yı yıpratmayı amaçlayan Siyonist güçlerin, işbirlikçi çevrelerin ve ılımlı-istismarcı Dincilerin ağzıyla konuşmak tam bir çelişkidir ve münafıklık alametidir. 


“Fakat Kahraman ve mücahit ordunun ve dindar milletin, (kendi) ruhundaki nuru iman ve Kur'an ışığıyla, hakikati hali göreceği ve o kumandanın (adına yürütülen) çok dehşetli tahribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılır” (5. Şua - 2. Meselse) diyen Bediüzzaman'a, dönemin savcıları: “Ordu dizginini o dehşetli şahsın elinden kurtaracak” (5. 
Şua — 3. Hadise) sözlerinle Orduyu hükümete karşı itaatsizliğe sevk etmek mi istiyorsun?” sorusuna: 


“Hayır, maksadım; o kumandan ya (herkes gibi, eceli gelince zaten) ölecek veya TEBDİL EDİLECEK, (böylece) ordu tahakkümden kurtulacak demektir” (12. Şua) yanıtını vermesi oldukça anlamlı ve önemlidir. 


Çünkü Bediüzzaman, özellikle ölümünden sonra uydurulan ve Mustafa Kemal'i putlaştıran KEMALİZM ideolojisiyle Türkiye'de ırkçı emperyalizmi yürüten ve rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi “Kahraman Ordumuzu da bu din düşmanlığına alet etmeye girişen” Sabatasit ve Masonik cuntanın bu tahribatından Orduyu kurtarmak üzere “ATATÜRK'ÜN TEBDİL EDİLECEĞİNİ” bildirmektedir, yani Mustafa Kemal'i “kâfir ve hain” gösteren ve kendi zulüm ve dinsizliklerini bu kılıf altında sürdüren, mutlu ve putlu azınlık çevrelerin bu dayatmalarını boşa çıkarmak üzere Atatürk'ü gerçek ve gerekli hüviyetiyle anlatacak bir TEBDİL (Değişim ve Dönüşüm) yaşanacağını haber vermektedir. 
İşte Milli Çözüm'ün sağlam kaynaklara dayanarak yayınladığı BİZİM ATATÜRK kitabı, Bediüzzaman'ın söylediği bir TEBDİL (yanlış durumu değiştirip dönüştürme ve uygun yorumlarla gerçeğe erişme) gayretidir; ayrıca bu konudaki Harun Yahya imzalı Atatürk serileri de bu hedefi gütmektedir. 


Ve maalesef, güya Risale-i Nur'lardan feyiz aldığını söyleyen ve bazı Milli Görüşçü geçinen kimselerde ve özellikle Masonik-Sabataist kesimlerde koyu bir Ordu düşmanlığı görülmektedir. 


Bu satılık kafalıların ve bazı softa takımının Ordumuzla ilgili iddia ve önyargıları asla doğru değildir, ama haydi bir anlık öyle kabul edelim... 


Peki iyi de; TSK ne kadar “dinsiz” olsa, kesinlikle NATO'nun diğer askerleri kadar değildir! 
Bu Ordu ne kadar zalim olsa, asla ve katiyen ABD Conileri kadar değildir! 


Bunlar ne kadar hain olsa, herhalde İsrail çeteleri ve onların eğitip yönlendirdiği PKK teröristleri kadar değildir! 


Bizim, diyelim ki bazı Paşalarımız ve komutanlarımız ne kadar kâfir olsa, elbette İngiliz, Fransız ve Yunan'ın Haçlı sürüleri kadar değildir! 


Öyle ise, ey ABD ile stratejik dost olup TSK'ya düşmanlık edenler! 
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Ey AB'ye girmeye ve Haçlı himayesine erişmeye can atıp bizim Ordumuza kin ve nefret güdenler! 


Ey Siyonist Yahudiler ve Hıristiyan emperyalistlerle hoşgörü diyalogları yürütüp TSK'yı tasfiye etmeyi düşünenler... 


Siz Amerikan Conilerinin ve NATO askerlerinin Irak'ta, Afganistan'da ve Libya'da yaptıklarını, sizin Türkiye'mizde de yapmasından; ülkenizi işgal edip evlerinizi başınıza yıkmasından; torunlarınızın, oğullarınızın boğazlanmasından, karılarınızı kızlarınızı kendi kışlalarına taşımasından hoşlanabilir, hatta engin hoşgörünüzle bütün bunlardan Avrupai bir zevk dahi duyabilirsiniz. Tabi bu sizin en demokratik tercihiniz... 


Ama biz böyle bir duruma düşmektense ve bu sayede “ileri demokrasiye” erişmektense, şerefimizle mücadele edip yüz kere ölmeyi, açlık ve sefalet içinde sürünmeyi yeğleriz... 


İşte bu nedenle, içerisinden bazı kötüler ve kâfirler çıksa da, Ordumuzun mutlaka güçlü ve onurlu olmasını ve kesinlikle dostuna umut, düşmana korku verecek caydırıcı özelliğini korumasını isteriz... 


Yeri gelmişken bir sözümüz de size; ey Peygamber Ocağı bildiğimiz; yurdumuzun, namusumuzun ve onurumuzun sigortası diye sahiplenip baş tacı ettiğimiz Kahraman Ordumuzdaki tek tük de çıksa, bazı paşalar, komutanlar ve subaylar!.. 


Askerlerinizin namazına, orucuna saldırıp hakaret yaparak; ekmeğini yediğiniz ve sayesinde o makamlara eriştiğiniz bu Müslüman Milletin Ezanına, Kur'an'ına, İmam-Hatip okuluna ve türbanına sataşarak, halkımızı Ordusundan soğutanlar!.. 


Sizler, yukarıda kınadığım ve keskin kalemimle içlerindeki cerahati akıttığım sapık kafalılardan ve softa takımından çok daha suçlu ve sorumlu kimselersiniz.. Çünkü TSK'ya yönelik hücumlara siz sebebiyet vermektesiniz... Ama elbette aziz ve asil Ordumuzun sağlam ve sarsılmaz bünyesi içinde eriyip gideceksiniz!.. Büyük İsrail hayaliyle Güneydoğumuzda Kürdistan kurma girişimlerine “demokratik nezaketle” hazır ola durmanın, ama milletimizin Dini değerlerine karşı “Laiklik nefretiyle” horozlanmanın hesabını elbet vereceksiniz! 


30.01.2012 Star'da Siyonist Yahudi tekel sermayesinin küreselleşme semineri olan “Davos'ta Türkiye Dersi” yazısında FEHMİ KORU gibi: 


“Martin Wolfun 2004 yılında çıkan “Why Globalization Works” (Küreselleşme Niçin İşe Yarıyor?” adlı kitabı bir tür “Küreselleşme Manifestosu” sayılabilir. 300 sayfalık kitapta küreselleşme karşıtlarının ağzının payı veriliyor ve “Bundan sonra tek hedef var, küreselliği biraz daha geniş coğrafyalara yaymak...” 


Yani küreselleşme ve demokratikleşme kılıfı altında, Siyonist Yahudinin tekel sermayesine köleleşmek isteyenler için evet güçlü bir TSK gereksizdir, hatta engeldir. 


“BDP milletvekili Leyla Zana, Uludere trajedisinin yaşanmasından bir gün önce Almanya'da, Rudaw adlı internet sitesine verdiği mülakatta, (herhalde BDP'yi kastederek) daha önce özerklik istediklerini, fakat artık bunun yetmeyeceğini söyledi. Türkiye Kürtlerinin kaderlerini tayin hakkını kullanmalarını istediklerini; yapılacak referandum sonucu alınacak özerklik, federalizm ya da bağımsızlık kararına saygı göstereceklerini sözlerine ekledi. 
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Evet, eğer Türkiye Kürt sorununu çözerek demokrasisini yerleştirecek ise Kürtler geleceklerini kendileri seçebilmeli. Kültürel hakların tam olarak tanınması, Kürt-çoğunluklu bölgenin özerk olması, Türkiye'nin federal yapıya bürünmesi ya da Türkiye Kürdistanı'nın ülkeden ayrılması: buna Kürtler karar vermeli. Türk çoğunluklu bölgedeki Kürtlerin ve Kürt- çoğunluklu bölgedeki Türklerin haklarının güven altına alınması koşuluyla Zana'nın referandum önerisini desteklerim.”|21 Diyen Fetullahçı Gazetenin yazarı Şahin Alpay gibileri elbette güçlü TSK istemeyeceklerdir. 


Ve yine aynı Amerikan Borazanı ve İsrail hayranı Zaman yazarı Mümtaz'er Türköne yazısında: 


“Zana şöyle diyor: 'Birleşmiş Milletler milletlere kendi geleceklerini tayin etme hakkı veriyor. 
Kürtlere karşı tehdit politikası artık bitmeli. Kendi topraklarında geleceklerine karar verebilmeliler. Özgürlük, otonomi, federalizm, bağımsızlık Kürtlerin de hakkı. 


Pekâlâ! Bülent Arınç'ın bahsettiği anayasal hakların arasına her toplumun kendi kaderini tayin hakkını koysak ne olur? Kürtler ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak isterlerse; veya coğrafi esasa dayalı federal bir yönetim altında yaşamayı tercih ederlerse, veyahut esasları belirlenecek bir otonomi altına girmeye karar verirlerse?.. Bunun için referandum yapmayı kabul etsek. Sandığı Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları illere yerleştirsek ve bölge halkına kararlarını sorsak? Sonuç ne olur?”[3] diyerek Güneydoğu'muzun Bağımsız Kürdistan'a dönüşmesine BDP ve AB fetvası uyduranlar, tabii ki TSK'nın zayıflamasını bekleyeceklerdir. 


AKP TRT'sinin Siyonizm hizmetkârlığı 


AKP Türkiye'si yine bir ilke imza atmış, Yahudi soykırımını anlatan Shoah belgeseli ilk defa bir Müslüman ülkede yani Türkiye'de yayınlanmıştı. Belgesel Mavi Marmara Yardım Gemisi'ne saldırarak 9 vatandaşımızı katleden ve bunu büyük bir pişkinlikle savunan İsrail'e bir ödül anlamındaydı. 27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamında, TRT'de 26 Ocak gecesi yayımlanan belgesel tam bir İsrail uşaklığıydı. Belgeselin yönetmeni ise adı hiç duyulmayan Aladdin Projesi'ne övgüler yağdırmıştı. 


Yahudi soykırımını anlatan 9,5 saatlik belgesel film Shoah'ın Fransız yönetmeni Claude Lanzmann, belgeselin Türkiye'de TRT tarafından yayımlanmasını "tarihi bir olay" olarak alkışlamıştı. Lanzmann "öncü bir çalışma gerçekleştiren Türkiye'nin cesaretini ve kararlılığını takdir etmek gerektiğini, ayrıca Arapları Yahudilere, Yahudileri de Araplara tanıtmaya dayanan (belgeseli ilk defa Türkçe, Arapça ve Farsçaya altyazılı olarak çevirdiği belirtilen) Aladdin Projesi'ni de takdir ettiğini" vurgulamıştı. 


Nedir bu Aladdin projesi sahtekârlığı? 


Yahudi asıllı Lanzmann'ın bahsettiği Aladdin Projesi hayli ilginç bir yapıttı. Aladdin Projesi'nin tanıtıldığı internet sitesinde "Aladdin Projesi farklı kültürlerden ve dinlerden gelen insanları, özellikle Yahudileri ve Müslümanları, uyumlu kültürler arası ilişkileri arttırmak gibi ortak bir amaç çevresinde birleştirmeyi hedefleyen, merkezi Paris'te bulunan uluslararası sivil bir organizasyondur. Aracılığı ile Ortadoğu ve daha geniş kitlelere ulaşarak sağlamayı gaye edinir. 2009'un Mart ayında, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu)'nun himayesinde başlanan Aladdin Projesi, Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 30'dan fazla ülkede 1.000'i aşkın, entelektüel, akademik ve toplumsal 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ekip tarafından desteklenmektedir. Proje, birçok dünya lideri ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar tarafından takip edilmektedir." ifadeleriyle tanıtılmıştı... 


Destekçileri arasında Türkiye'den bir üniversite vardı! 


Aladdin Projesi'ni destekleyen kuruluşlar ise daha çok Fransız orijinli Yahudi kuruluşlarıydı. 
Projeye destek veren kurumlar arasında Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi de bulunmaktaydı. Destekçiler arasında, Shoah Anısı Kuruluşu, Aga Khan Kuruluşu, Chirac Kuruluşu, Edmond J. Safra Kuruluşu, Mairie de Nice, Mairie de Paris, Anna Lindh Kuruluşu, Memorial de la Shoah, Yahudi Soykırımı Eğitimi, Hatırası ve Araştırması hakkında Uluslar arası İş Birliği için Çalışma Kolu, UNESCO, Bahçeşehir Üniversitesi yer almaktaydı. 


Yönetmen Lanzmann, Fransa Senatosu'nda onaylanan sözde soykırımın inkârını suç sayan yasayla ilgili olarak ta "Türklerin enseye tabanca tehdidinden etkilenecek insanlar olmadığını, kendi geçmişleriyle yüzleşmeye karar verdikleri zaman bunu yapacaklarını" söylemesi küstahçaydı. Tam bu suretçe Fransa Senatosundan geçen “Ermeni soykırımı yoktur diyenlerin cezalandırılması” yasasının kabulü AKP dış politikasının iflasıydı ve bu kadar tavizlerine rağmen hesaba katılmadıklarının ispatıydı. 


Sefarad Yahudisi Sarkozy'nin Siyonist damarı! 


Sarkozy'nin yaklaşımını ise sadece saf bir politik seçim düşüncesi olarak algılamak yanlıştır. 
Zira kolektif bir Yahudilik bilinci ve aidiyet duygusu ile hareket eden Sarkozy'nin, asıl İsrail'in itibarını korumaya çalıştığı açıktır. Sarkozy'nin geçmişteki tutum ve davranışları bu tezi kuvvetlendirir niteliktedir. 


Sarkozy, Thibaud Collin ve Philippe Verdin'nin 2004'te kendisiyle yaptıkları ve "La République, les religions, l'espérance" (Cumhuriyet, Dinler, Umut) adıyla piyasaya çıkan mülakatta; "Ben, her Yahudi'nin ikinci anavatanı olarak İsrail'e bağlı olduğunu hatırlatmam gerekir mi acaba? Bununla ilgili hiçbir zorlama yoktur. Nesiller boyunca, her Yahudi var olma korkusunu her zaman içinde taşır. Şayet bir gün içinde yaşadığı ülkesinde kendisini güvende hissetmediği bir an olursa, ona her zaman için kucak açacak bir yeri olacaktır elbette. 
O da İsrail'dir." 


1860'da Fransız devlet adamı Adolphe Crémieux tarafından "Tous les Israğlites sont solidaires les uns des autres (Bütün Yahudiler birbirlerine karşı sorumluluk taşırlar) sloganı ile kurulan "Alliance Israélite Universelle" (Üniversal İsrail İttifakı) üyesi olan Sarkozy el Melleh (Tuzcu) ve onun gibi ölünceye kadar bu kuruluşun üyesi olan aynı aileden gelen Fransa'nın ünlü düşünürü ve politikacısı Mellah Meyer'in oğlu Nathan Andre Chouragui de İsrail idealleri için çalışmıştır. Her platformda, Yahudi kimliğini ön plana çıkaran Sarkozy'nin, bu yasa tasarısı ile bir sığınma limanı olarak gördüğü İsrail'i, Türkiye'ye karşı koruma ve kollama dürtüsü ile hareket ederek, Ermeni seçmenlerin oy potansiyellerini de göz önüne alarak bir taşla iki kuş vurma sevdasına kapılmıştır. 


Raanan Eliaz gibi Yahudi asıllı yazarlar her platformda Sarkozy'nin İsrail çıkarlarına yönelik olarak Ortadoğu'da yeni şekillenmelere yön vermek istediğini açıkça vurgulamaktadır. Bu Sefarad Yahudi ailesinin nesiller boyu yaşadığı zorluk ve göçleri hafızasına kazımış olan büyük babası Aron(Benkio) el Mellah'ın Sarkozy'nin çizmeye çalıştığı yol haritasında önemli bir aktör olduğu unutulmamalıdır. 
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Fas Sultanlığı'nın başkentliğini yapmış olan Fez kentinin Boulemane bölgesinde yer alan "El Mellah" gettosunda varlıklarını sürdüren bu ailenin bir kısmı daha sonra İspanya'ya göç etmişlerdir. Sarkozy'nin akrabası olan Nathan Andre'ye, göre kendilerine "El Melleh"(Tuzcu) lakabının verilmesinin nedeni, Mağrip'te çıkan isyan veya savaşlarda Sultanlara götürülen kellelerin tuzlama işini hep kendi ailesinin yaptığını ve bu nedenle aileye ve yaşadıkları bölgeye bu ad verildiğini ifade etmiştir. 


Ayrıca, Sarkozy'nin İspanya'dan kaçan büyük dedeleri, aslında direk olarak diğer Museviler gibi Selanik'e göç etmediler. Burada da Sayın Başbakan'ın ifadesinde eksiklik görülmektedir. 
Çünkü bu aile 15. yüzyılda İspanya'dan Fransa'ya ve oradan yüz yıl sonra Selanik'e gelip yerleşmişlerdir. 1917'de Selanik'te meydana gelen büyük yangından sonra ise tekrar Fransa'ya göç etmişlerdir. 


İdrisiler Hanedanlığı'ndan II. İdris döneminde FAS'ın başkentinde şimdiki İsrail güvenlik duvarını çağrıştıran koruma duvarı ile bir getto oluşturan Sefarad Yahudi asıllı "El Mellah" ailesinin şimdiki ferdi olan Sarkozy Yahudilik damarıyla Fransa'nın önüne de benzer bir duvar örmüş durumdadır.|4| 


Fransa ile nişanı atacaklar mı? 


Sözde 'Ermeni soykırımı' yasasını Sarkozy'nin Yahudilik damarı ve iç siyasi hesapları nedeniyle kabul eden Fransa'ya yönelik cılız ve cığız tepkiler sürerken, gözler bu ülkeden Lögion d'Honneur nişanı alan işadamı, yazar ve sivil toplum kuruluşlarındaydı. En son geçtiğimiz yıl yazar Yaşar Kemal'in aldığı bu ödüllerin sahipleri tarafından mutlaka iade edilmesi lazımdı. Yazar Yaşar Kemal, Fransız nişanını geçtiğimiz yıl İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda Légion d'Honneur Büyük Şansölyesi General Jean-Louis Georgelin'inden elinden almıştı. Yaşar Kemal'e nişan verilme gerekçesi ise, kültürlerin çeşitliliği ile kültürlerarası diyalog hizmetindeki aralıksız hizmeti sayılmaktaydı. Şimdi Senato'nun kararından sonra ünlü yazarın nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. 


Türkiye'de Fransız nişanını alan birçok isim bulunuyor. Bunlardan birisi de İnan Kıraç'tı. 
1997 yılında Légion d'Honneur Officier nişanı alan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı- 
İşadamı İnan Kıraç, geçen yıl Legion d'Honneur Commandeur nişanı takılmıştı. 


Fransız gâvur nişanını başka kimler almıştı? 


Ayrıca bu nişanı alanlar arasında, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner de vardı! Yine Hollanda'da Nebahat Albayrak Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde aynı ödülü hak kazanmıştı. Öte yandan 2006'da Fransa Ulusal Meclisi'nde Ermeni soykırımını inkârı suç sayan bir yasa tasarısının kabul edilmesi üzerine eski Bakan Kamran İnan ve YÖK eski Başkanı Erdoğan Teziç'in o tarihte Fransız nişanlarını geri verdikleri hatırlanmaktaydı. 


Şimdi Sn. Adnan Oktar! Kur'an-ı Kerimin: 


“(Ey Beni İsrail!) Demek ne zaman bir elçi size, nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, kibirlenip azgınlaşarak, bir kısmınız O'nu yalanlayacak, bir kısmınız da O'nu öldürmeye çalışacaksınız, öyle mi? 
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Dediler ki “bizim kalplerimiz mühürlüdür, örtülüdür” (Bu yüzden anlatılanlar aklımıza girmiyor) Hayır; inkâr (ve isyan)larından dolayı Allah onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder (Büyük çoğunluğu zulüm ve küfür içindedir)” (Bakara: 87-88) 


Ayetleriyle lanetlediği, Hz. Peygamberimizin fitnelerini ve feci akıbetlerini haber verdiği bu Beni İsrail ve Yahudileri “Mehdi'nin cemaati ve müjdelenen İslam Medeniyetinin hizmet ekibi” göstermek nasıl bir iman tahrifi ve vicdan sefaletidir? 


Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin: 


“Yahudi milletinin kadın ve kızlarını (kullanarak) beşer hayatının ahlaki yozlaşmasındaki rolünü ifade etmektedir” (25. Söz — 5. Lema) 


“Her milletten ziyade hırsla dünyaya saldıran Yahudi Milletinin zillet ve sefaleti gözler önündedir” (22. Mektup — 2. Mebhas) 


“(Hadis) Rivayette var ki, Deccal'in mühim kuvveti Yahudi'dir. Yahudiler (Deccalizme) severek (ve ekseriyetle) tabi olup (şeytanın peşinden gideceklerdir) (5. Şua - !4. Mesele — Bak: Müslim Fiten) 


“Süfyan ve İslam Deccali, kendisi Yahudiler içinde tevellüd edecek (doğup dünyaya gelecektir)” (5. Şua — 1. Mesele Bak: Buhari Cihad 178) 


“Bu Filistin meselesinde, Beni İsrail Enbiyasının mezarları bulunması ve biraz dini ve milli duygularla oraya taşınmaları nedeniyle, İsrail çabuk tokat yemiyor (kader onlara mühlet veriyor, ama çok acı ve alçaltıcı bir son kendilerini bekliyor)” (14. Şua — Refet Bey'e Mektup) 


“Ey Beni İsrail, sizlere ne olmuş ki, kalpleriniz (dünyaperestlikle) taştan daha ziyade katılaşıp kararmıştır” (20 Söz — 3. Nükte) 


“İşte Beni İsrail'in seciyelerinde münderiç (sinmiş ve yerleşmiş) olan faizcilik, fitnecilik gibi) ahlak dışı prensipler yüzünden Kur'an onlara şiddetli davranıyor, dehşetli tokat vuruyor” (25. 
Söz — 5. Lema — 4. Işık) 


Dediği ve Deccal'ın avenesi olacaklarına dikkat çektiği bir Milletin, kalkıp “Mehdi'nin askeri ve destekleyicisi” olduklarını söylemekle; Müslümanları aldatabileceğiniz ve mel'un İsrail'i aklayabileceğiniz mi zannedilmektedir? 


Dipnotlar: 


[1 
[2 
[3 
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PEDOFİLİ SAPKINLIĞI VE OKTARCILARIN HAYÂSIZLIĞI 
13 Kasım 2020 | Yazar Abdullah Akgül-millicozum 


Pedofili; genellikle kendisinden küçük (0-17) yaştaki kız ve erkek çocuklara ve özellikle (0- 
12) arası çocuklara duyulan cinsel dürtüler ve şehvet içerikli etkileşim ve münasebetlerdir. 
Özendirici ve ahlâk tahripçisi yayınlar, yazılar, internet ve sosyal medya platformları, porno 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programları, zinanın suç olmaktan ve ceza almaktan çıkarılması, eşcinselliğin meşrulaştırılması, İlk, Orta ve Lise çağındaki çocukların başıboş bırakılmaları ve çok kötü örneklerle karşılaşmaları, devletin kontrolü dışındaki din istismarcısı özel kursların ve yurtların eline bırakılmaları veya Çocuk Yetiştirme Yurtları gibi resmi kurumlardaki öğretici ve hizmetlilerin ve kötü niyetli yetişkinlerin şeytani amaçlarına müsait fırsatların oluşturulması bu pedofili-çocuklara cinsel eğilim sapkınlığına neden olabilmektedir. 


Pedofil bireyler, çeşitli şekillerde kendini gösterir. Pedofili, kişiye özgü ya da kişiye özgü olmayan biçimde karakterize edilebilir. Kişiye özgü pedofiller yalnızca, cinsi dürtülerle küçük erkek ve kız çocuklarla ilgilenir. Bu kişiler genellikle, ergenliğine girmemiş çocuklara yönelir. Kişiye özgü olmayan pedofiller ise hem yetişkinlere hem de çocuklara ilgi duyabilir. 
Erkek pedofillerin büyük çoğunluğu, çocuklarla homoseksüel ya da biseksüel bir cinsel ilişki peşindedir. Yani bu kişiler, yalnızca erkek çocuklara ya da hem erkek hem de kız çocuklara ilgi gösterebilirler. Birçok insan, pedofil bireylerin yalnızca erkekler olduğunu düşünmektedir. Ancak, pedofiliye dair vaka analizleri kadın pedofillerin de olduğunu belirlemiştir. Her ne kadar bu durum nadir görülse de, pedofili tanımına uygun düşen kadınlar da erkekler ile benzer zihinsel sapmalar gösterir. Fakat, erkek ve kadın pedofiller arasında bazı farklılıklar da gözlemlenmiştir. Pedofili eğilimi gösteren kadınlar, genellikle psikiyatrik hastalıklar ya da madde bağımlılığı problemleri yaşayan bireylerdir. Bununla birlikte, erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların çocuklara dair cinsel istismarı görece olarak daha yüksektir. 


Pedofilinin etiyolojisi (sebep bilgisi) hem biyolojik hem de çevresel faktörlere bağlanabilir. 
Bu konudaki vaka çalışmaları “serebral”in, yani beyindeki işlevsizliklerin ve nörolojik dengesizliklerin, pedofili için bir katkı ya da baskın faktör olabileceğine işaret etmektedir. Kendini kontrol etmede yaşanan sorunlar, aşırı dürtü ve arzular ve bilişsel sapmalar birer örnek olarak gösterilebilir. Birçok uzmana göre, cinsel tercihleri belirleyen psikolojik hastalıklar, insan gelişimi için kritik bir süreç olan çocukluk deneyimlerinden kaynaklanıverir. Pek çok vakada da, cinsel istismarcıların, çocukluklarında yaşadıkları travmatik deneyimlerin izlerini taşıdığı görülmektedir. Daha açık bir biçimde ifade edersek, pedofillerin, çocukluklarında istismara uğramış olmaları muhtemeldir. Çocukken, bu durumu kontrol etme yetisinden yoksun olmalarından dolayı, yetişkinliklerinde çocuklara cinsel saldırılarda bulunarak bu travmaları yeniden yaşamak istemektedirler. Tam bir rol değişikliği yaşamaları, onları üst seviyeye çıkardığı ve mağdur rolünden kurtuldukları zannedilmektedir. 
Genel anlamda da, serebral disfonksiyon (beyindeki işlevsizlik ve dengesizlik), travmatik gelişim, cinsel istekler, ahlâki zaafiyetler ve çocuklara duyulan cinsel ilgi sapkınlığı giderek kişinin sinir sisteminde yerleşik hale gelir. 


Çocukluk dönemindeki istismarların kalıcı tahribatları! 


Pedofil bireylerin beyinlerinde yapısal anormallikler olduğunu gösteren önemli deliller tespit edilmiştir. Beyin gelişimi sırasında ortaya çıkan bu anormallikler belirli deneyimler ile - örneğin, çocukken istismara uğramak gibi- zihinde yerleşir. Pedofil bireylerin beyinlerindeki anormallikler; zorlanmaya, muhakeme zayıflığına ve tekrarlı takıntı ve saplantılara sebep olabilir. Beyindeki bu anormallikler, erken nörogelişimsel bozulmalardan ve sinirsel 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tahribatlardan ileri gelir. Uzmanların ifadelerine göre fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniği ve pozitron emisyon tomografisi taramaları (PET) kullanılarak, pedofil bireylerin beyinlerinde, frontal ve santral bölgelerde anormallikler olduğu belirlenmiştir. Daha da özelleştirirsek, pedofillerde; santral striyatumdaki gri maddede (beyindeki algılama, doğru ve uygun karar alma merkezinde ve kişilik-karakter bileşiminde) hacimsel azalma gözlemlenmiştir. Beyindeki bu bölgeler, bağımlılık davranışında önemli bir role sahiptir. Ödül merkezleri, ödül sinyallerinin ve ödül beklentisinin merkezleridir. 
Pedofiller, dürtülerini kontrol etme yeteneğinden yoksun oldukları için uygunsuz yönelimlere ve zayıf muhakemeye sahiptirler. Bu yapısal ve ruhsal değişiklikler, pedofil birisi tarafından sergilenen anti-sosyal davranışların temelini teşkil etmektedir. Pedofiller, tekrarlı düşüncelerle ve dürtülerle yüklü haldedirler. Çoğu pedofil, bu ahlâksız davranışlarından sonra utanç ve suçluluk ifade eder, çünkü nörolojik işlev bozuklukları, duygularla değil kesinlikle dürtülerle ilgilenir. 


Pedofiliyle ilgili tedaviden önce tedbir alınmalıdır! 


Birçok rahatsızlık veya hastalık gibi, pedofilinin de tam bir tedavisi mevcut değildir. Pedofili ile ilişkili cinsel dürtüler hiçbir zaman kalıcı olarak kaybolmayabilir, dolayısıyla da günümüzdeki tedaviler de, sadece başka suçları önlemeye yöneliktir. Pedofiller üzerine kapsamlı bir araştırma yürüten uzmanlar; pedofilinin hayat boyu süren bir hastalık olduğunu, dolayısıyla da hayat boyu süren bir tedavi sürecinin uygulanması gerektiğini söylemektedir. 
Bunun da en etkili yöntemi, imani ve ahlâki telkin ve terbiyedir ve tabi ailevi disiplindir. 
Psikolojik terapiler ise, travmatik olayları, özellikle de istismar eden birinin çocukluğunda olanları tartışmayı içerir. Bu terapiler ayrıca, hastaların, çocuklara yönelik zararlı davranışlara girmeye teşvik eden durumları belirlemelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Çoğu insan, pedofilinin çevrelerinde veya evlerinde var olduğunu inkâr etmektedir. Bununla birlikte, pedofiller, zorlayıcı davranışlarını sürdürmeye uzun bir süre de devam edeceklerdir. Bu kişiler, çeşitli dini örgütlenmelerde, vakıflarda, çocuklarla yakın ilişkiler kuran organizasyonlarda gönüllü olarak yer almaya ve potansiyel kurbanlarıyla etkileşim kurabilmenin farklı yollarını aramaya devam edeceklerdir. Çoğunlukla da kendilerini, çocuklarla kolaylıkla etkileşim kurabilecekleri konumlara yerleştirmektedirler. 


İnternet, bu anlamıyla çocuklar üzerinde avlanmanın ortak bir alanı haline gelmiştir. Bugün, maalesef daha fazla çocuk, sosyal medya hesapları kullanmaya itilmiştir. Sosyal medya, insanları birbirine bağlamaya yardımcı olmak için bir sosyal ağ görevi görmesi gerekirken, kişinin kişisel bilgilerini ve resimlerini gösteren bir profil oluşturması, dolaylı olarak pedofillerin bir sonraki kurbanını bulmalarına yardımcı olabilmektedir. Pedofiller, daha sonra çocuklarla arkadaş olabilmekte ve kurbanlarını sahte bir güven duygusuna yönlendirerek, tuzağa düşürmektedir. Bazı pedofiller, başkalarını -örneğin, bir sınıf arkadaşını- taklit etme davranışı gösterebilirler. Bazıları da çocuklarla arkadaşlık kurar ve toplantı saatleri ve yerleri düzenleyerek cinsel arzularını yerine getirebilirler. Özetle: Pedofili, birçok gizli ve özel faktörü olan kompleks bir psikolojik hastalık ve sapkınlık alâmetidir. Bunlar, beynin gelişimindeki düzensizliklerden, çocukken cinsel istismara uğrama veya tecavüz gibi belirli travmatik deneyimlere kadar değişkenlik gösterir. Pedofili için kesin bir tedavi olmamasına 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rağmen, bu hastalığa sahip kişilerin dürtü ve davranışlarını denetlemelerine yönelik önlemler alınabilir. Artık toplumun bu hastalığın ve günlük yaşamdaki yaygınlığının daha fazla farkında olması gerekmektedir. Elbette çocuklarla meşgul olan herkes pedofili değildir, ancak pedofillerin yaşamın çeşitli alanlarındaki uzantıları düşündüğümüzden çok daha fazla olduğu bilinmektedir. 


Bir ülkede zinanın suç olmaktan ve ceza almaktan çıkarılıvermesi, eşcinselliği meşrulaştıran ve yaygınlaştıran İstanbul Sözleşmesi'nin imza edilmesi, sosyal medyanın, internet yayınlarının ve porno programlarının yaygın hale getirilmesi ve manevi-ahlâki disiplin ve değerlerin çürütülmesi veya Dini-Kur'ani eğitim alsın diye kontrolsüz kurs ve yurtların insafına terk edilmesi, pedofilinin en önemli sebepleridir. 


Çocuk eğitiminde İslami kurallara uymak, onları kötülüklerden koruyacaktır! 


“Ey iman edenler, sağ ellerinizin altında bulunanlar (hizmetkârlar) ile, sizden olup da henüz ergenlik yaşına yetişmemiş olan (çocuk)lar, (odalarınıza girmek için şu) üç vakitte izin istesinler: Sabah namazından önce, öğleyin (istirahat için odanıza çekilip) üstünüzü çıkardığınız vakitte ve yatsı namazından sonra(ki süreçte. Bu) üçü sizin için mahrem (vakitleri)dir. Bunların dışında size de, onlara da (birbirinizin odalarına izin alarak girmekte) bir sakınca yoktur; onlar yanınızda dolaşabilirler, birbirinizin yanında olabilirsiniz. İşte Allah, size ayetleri böyle açıklamaktadır. Allah Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.” (Nur Suresi: 
58) 


“Sizden olan çocuklarınız, ergenlik çağına geldikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi, bundan böyle (onlar da özel odalarınıza girmek için) izin istesinler (ki anne- babalarını uygunsuz vaziyette görmesinler). İşte Allah, ayetlerini (edep ve hürmet prensiplerini) size böyle açıklar. Allah (her şeyi hakkıyla) Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.” (Nur Suresi: 59) ayetlerinin emrine uygun hareket edilmelidir. 


Hz. Peygamber Efendimizin: 


“(Erkek ve kız) Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde (ebeveynlerinden ve birbirlerinden) yataklarını ayırın.” (Cem'ül Fevaid. C.1, sh: 139) 


“Ergenlik çağına gelen çocuklarınızın odalarını da ayırın.” 


“On yaşına gelen kız ve erkek çocuklarınız (hem kız kıza hem erkek erkeğe) artık birlikte yatmasınlar.” (Sünen Dare Kutni. C.1, sh: 230) 


“Altı yaşına gelmiş kız çocuklarınızı mahremi olmayanlar öpmesinler.” (Fetevan-Nevevi. Sh: 
215) tavsiyeleri mutlaka yerine getirilmelidir. 


Ayrıca çocuklarımıza, başkalarının ve özellikle kötü niyetli insanların şehvet damarlarını kamçılayıcı kıyafetler giydirilip asla dışarıda sahipsiz gezdirilmemeli... Bu türlü video ve fotoğrafları sosyal medyaya servis edilmemelidir. Ve yine hem kız hem erkek çocuklarımızı cep telefonlarındaki ve internet programlarındaki ahlâk bozucu yayınlardan mutlaka 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korumamız görevimizdir. Aksi halde TV ve gazete haberlerine yansıdığı gibi başımıza ne büyük belaların ve acıların geleceğini unutmamak gerekir. 


Nebe: 33 ve benzeri ayetlere verilen yanlış ve alâkasız mealler ayıklanmalıdır! 


Bu ayet, Siyonist odaklar ve İslam düşmanları tarafından ziyadesi ile dine saldırı bahanesi edilmekte ve Dinimiz hâşâ pedofili ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki mana ve mealler asla doğru ve uygun değildir. 


Abdulbaki Gölpınarlı: “Ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar.” 

Abdullah Parlıyan: “Memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar.” 

Ahmet Tekin: “Göğüsleri irileşmiş, genç kızlık çağında, yaşıt dilberler var.” 
Ahmet Varol: “Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.” 

Ali Bulaç: “Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.” 

Ali Fikri Yavuz: “Aynı yaşta tomurcuk sineliler,” 

Bahaeddin Sağlam: “Genç yaşıt, tomurcuk kızlar.” 

Diyanet İşleri (Yeni): “Kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar.” 
Diyanet Vakfı: “Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,” 

Elmalılı Hamdi Yazır: “Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.” 
Elmalılı Meali: “Ve turunç sineli yaşıtlar var.” 

Hasan Basri Çantay: “Memeleri tomurcuklanmış bir yaşıt kızlar,” 

Hayrat Neşriyat: “Göğüsleri yeni tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar,” 

Kadri Çelik: “Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.” 

Ömer Nasuhi Bilmen: “Ve nar memeli, hep bir yaşta (cariyeler vardır).” 
Suat Yıldırım: “Turunç göğüslü genç yaşıt dilberler,” 

Süleyman Ateş: “Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.” 

Şaban Piriş: “Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar...” 

Ümit Şimşek: “Turunç göğüslü yaşıt güzeller,” 

Yaşar Nuri Öztürk: “Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,” 


Oysa bu ayetteki “göğüs kabarması” diye tercüme edilen “Kevâib”: gençliğin bitmediğine, dinçliğin devam ettiğine işaret eder ve zaten belirtilen “yaşıt” sözcüğü; Siyonistlerin uydurduğu “İslam'da pedofili iftirasını” çürütmektedir. Güya İslam âlimi adı altında, çocuk 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yaşta evlilik rezilliğine fetva üretip din düşmanlarına koz vermekten başka bir hizmeti dokunmayan, Hadis-i Şerifler'de “ümmetin Yahudileri” olarak lanetlenen (örneklerini çok iyi bildiğimiz ve günümüzde BOP hocaları olarak özetleyebileceğimiz) din istismarcılarının da insanlık dışı fikir ve fetvalarını bu ayet açıkça reddetmektedir. Bu tarz ayetler dikkatli okunduğunda, anahtar kelimeler zaten bizi gerçeğe götürecektir. Ama orijinal metinde bu manalara yatkın ve istismara açık bazı ibarelerin yer alması; bizce Yüce Yaratan'ın iyilerle kötülerin belli olması için “fitneyle denemesi”nden ibarettir. 


Bazı yorumlarda ayetin meal çevirmenlerince toptan yanlış çevrildiği ve bu yanlışın devam ettirildiği iddiasına da rastlayınca bu yaklaşımları ve farklı mealleri dokümanlayıp okurlarımıza sunmakta fayda vardır. 


Nebe: 33 “Ve kevâibe etrâben” ayeti, maalesef birtakım meal ve tefsirlerde; “ergenliğe yeni girmiş liseli kızlar” şeklinde çevrilmiştir. 


Birçok ilim erbabı ayetteki bu kelimelerin yanlış çevrildiğini belirtmektedir. Orada kastın “kadın memesi değil, üzüm tanesi” olduğu dile getirilmiştir. Fakat işin garibi, birçok tefsirde ve meallerde maalesef “kadın ve memesi” şeklinde tercüme edilmiştir. 


Biz bu yanlış ve alâkasız mana ve meallerin, öyle kasıtlı bir çarpıtma amacıyla değil, daha önce hazırlanmış bazı Arapça tefsirlerde yazılmış zoraki yorumların ve yozlaştırmaların... Ve bunların Osmanlıca ve Türkçe tercüme versiyonlarının; taklitçilik yoluyla benimsenmiş bir kolaycılık damarıyla yapıldığı kanaatindeyiz. Biz bu yanlışı düzeltmek ve istismar hesaplarını engellemek üzere Nebe: 33 ayetine: 


“Taze olgunlaşmış, o(tomurcuklaşmış güller gibi) soylu ve uyumlu (cennet kızları)...” Mealimizi bile “Göz alıcı güzellik ve özellikteki (birbirleriyle uyumlu ve huzurlu), genç ve yaşıt (cennet) yavukluları.” şeklinde değiştirmek ihtiyacını hissettik. 


Ayrıca bu konu ile ilgili Sâd Suresi 52. Ayet (38/52) ve Vâkıa Suresi 37. Ayet (56/37) dikkatle incelenmelidir. 


99 ce 


Bu ayet Muhammed Esed'in Tefsir ve Mealinde “harika eşler”, “uyumlu eşler” şeklinde çevrilmiştir. Yani belli bir cinsiyet belirtilmediğine değinilmiştir. 


Bu arada ayetin İngilizce çevirileri de incelendiğinde durum daha iyi anlaşılmaktadır: “Companions of egual age” — Denk yaştaki eşler (Abdullah Yusuf Ali) 

“And maidens for companions” — Birbirlerine denk düşen eşler (Marmaduke Pickthall) “Magnificent spouses” = Harikulade eşler (Rashad Khalifa) 

“And splendid companions, well-matched” — Tam uyumlu harika eşler (Shabbir Ahmed) “Splendid, well matched spouses” = Tam uyumlu harika eşler (Safi Kaskas) 


“Companions of equal age” = Denk yaştaki eşler (Syed Vickar Ahamed) 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“Companions of equal age” = Denk yaştaki eşler (Bilal Muhammed) 

“And [with] likeable companions” = Hoşa giden eşler -ile- (Mohammad Shafi) Evet, Nebe: 33 ayetinin aslı “ve kevâibe etrâben” şeklinde buyrulmaktadır. 

l- Ve kevâibe; ve genç, göz alıcı, şahane endamlı manasınadır. 

2- Etrâben; yaşıt ve birbirine yakışır anlamındadır. 

Meali; genç ve yaşıt eşler olmaktadır. 


Görüldüğü üzere ayette “göğüs-tomurcuk-meme-turunç” kelimeleri asla yer almamaktadır. 
Bunların nasıl uydurulduğu üzerinde durulmalıdır! ? 


Bu ayete: “Yaşıt muhteşem eşler”, “Yaşıtlar”, “Müthiş uyumlu harika eşler”, “Dengi dengine, yaşıt, görkemli eşler” gibi doğru ve uygun meal verenler de vardır. 


Bu ayetin Siyak ve Sibak (yani ayetin öncesi ve sonrasıyla irtibatı) bakımından anlamı: 


Sorumlu davranmış olanlara ödüller var “inne lil müttekıyne mefâza” “(Ancak) Kesinlikle müttakiler için (ebedi cennet hayatında) gerçek 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.” (Nebe: 31) 


Bahçeler, asmalar “hedâika ve e'nâbâ”. “(Orada) Nice bahçeler ve üzüm bağları.” (Nebe: 32) 


Uyum içinde salkım salkım üzümler “ve kevâibe etrâbâ”. “Göz alıcı güzellik ve özellikteki (birbirleriyle uyumlu ve huzurlu), genç ve yaşıt (cennet) yavukluları.” (Nebe: 33) 


Dolu dolu kadehler “ve ke'sen dihâkâ”. “Dopdolu kadehler (ve şerbet bardakları onlar için hazırlanmıştır). (Nebe: 34) 


Görüldüğü üzere bir önceki ayet olan Nebe: 32'de bahçeler, üzüm asmaları geçmektedir. 
Nebe: 33'teki “kevâib” işte o asmalarla ilgili de yorumlanabilir. Kevâib çoğuldur, üzüm daneleri demektir. Tekil hali olan “kâ’ be” ise “dane”dir. 


Yani “ka”betü e'nab”: Üzüm danesidir. “Ka'be”nin üzüm danesi anlamına geldiğini Arapçaya vakıf olan herkes bilir. Çoğulu “kevâib”tir. Üzüm daneleri anlamına gelir. Ka’be kelimesinin başka bir çoğulu olan “unküd” ise salkım demektir. 


Yeri gelmişken şuna da dikkat çekelim; Nebe: 33'te “kız ya da huri” anlamına gelen hiçbir isim veya kelime yok; yaşıt diye algılanan “atraban” ise sıfattır; ayette bulunmayan “kız”ı 
değil ayette bulunan “kevâib”i tanımlamak içindir. Açıkça anlaşılıyor ki Nebe Suresi 31, 32 
ve 33. ayetler arasında İlahi maksada uygun mantıki bir anlatım ve anlam örgüsü görülmektedir. 


Nebe Suresinin: 
31: (Cennette) Bahçeler ve asmalar vardır. 


32: Asmalardan devşirilen dane dane üzümler ki her biri ötekine denk durumdadır. 
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33: Ve üzümlerden yapılıp dolu dolu kadehlerde sunulan içecekler bulunmaktadır” mealleri ise diğerlerine göre daha isabetlidir. 


Bu üç ayetin üçü de cennetteki bahçeleri, meyveleri, içecekleri ve diğer nimet ve lezzetleri son derece uyumlu bir bütünlük içinde haber vermektedir. Araya sokuşturulan “turunç gibi tomurcuk memeli kızlar” ifadeleri ise pedofili-çocuk istismarcısı sapkınlara bahane üretecek yanlış ve alâkasız meallerdir. 


Bazı tarikat ve cemaatlerde pedofili ve şehvet tuzağı! 


Elbette şehvet ile kast edilen sadece cinsel şehvet değildir, para şehveti, insanlar üzerinde, kurumlar üzerinde güç kullanma, iktidar kurma şehveti de bunlara dahildir. “Şehvetiye Tarikatı” adlı kitapta en aykırı porno öykülerini ve filmlerini solda sıfır bırakacak örnekler verilmektedir. Dini inançları istismar edilerek, bu ülkenin insanlarına -hem de gönüllü olarak- neler yapıldığını okuyup dehşete kapılmamak mümkün değildir. Bu kitapta örneğin; Diyanet İşleri Başkanlığının raporlarından “Gelişen pazardan daha fazla pay alma hırsı olmadık dini sulistimallere yol açmaktadır”, ya da “Hurafe saçma görünse de (kişi) ona inandığında, inanılmaz bir tatmin duygusu yaşamaktadır. Hocasına bağlılığı kat be kat artmaktadır” gibi alıntılara da yer verilmiştir. Öte yandan bu durumun Tekke ve Zaviyeler Kanununun gevşetilmesinden kaynaklandığını da örnekleriyle göstermiştir. Keza, “seks ve cinsel istismar odaklı alt grupların” İslam'a özgü olmadığını, dünyanın dört bir yanında, her dinin bünyesinde görüldüğüne dair örnekler de verilmiştir. Kendilerine cinsel istismardan maddi çıkar ve manevi tatmin sağlamaya dek çeşitli yollardan bağladığı kitleler üzerinden yerel, ya da ulusal düzeyde siyasi etki pazarlığı yapmak bu tür yapıların özelliklerindendir. ABD'deki Evangelist kilisenin önce Bush, şimdi de Trump iktidarı üzerinden ülkenin dış politikasına dahi etki etmesi de bu cinstendir. Hatırlayınız; İsmailağa Hocalarından, bir yandan “Cennete götürecek terlikler” filan pazarlayan “Cübbeli” Ahmet Mahmut Ünlü, maddi çıkar karşılığında 23 Haziran 2019'da AKP'ye atılmayan oyların “Haram” olduğunu söyleyebilmiştir. 


“Türkiye'nin sonuçlarını 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimiyle acı şekilde yaşadığı ve yaşamakta olduğu bir Fetullah Gülen gerçeği hâlâ tazedir. Araştırmacı Tayfun Atay, yeni yayınladığı “Parti, Cemaat, Tarikat” kitabında; tarikat ve cemaatlerin 1990'larda koalisyon partilerine, 2000'lerde AKP'ye verdikleri oy desteğiyle nasıl zenginleşip holdingleştiklerini verilerle kaydetmiştir.” diyen 2018 Bilderberg katılımcısı Murat Yetkin, bir doğruyu eksik söyleyerek gerçekleri örtme gayretindedir. Çünkü çocuk istismarları ve cinsi sapkınlıklar sadece din istismarcılarının değil, devrim simsarlarının da sıklıkla bulaştığı bir rezalettir. 


Biz de yıllardır bu istismar sisteminin nasıl işlediğini, cinsel istismar yöntemlerinin müptezelliğini tarikat ve cemaatlerin zenginleşip nasıl siyaset ve toplum hayatını etkilediğini belirtmişizdir. Eski Erdoğan hayranı ve muhafazakâr çevrenin önemli yazarı Yusuf Ziya Cömert, bakın 6 Eylül 2019'da Karar gazetesindeki “Şeytan Aşıldı” yazısında şunları söylemişti: “Hani şu “badeci” şeyh veya kurstaki çocuk istismarı... (...) İnanılır gibi değil. 
Yeryüzünde bu kadar süfli bir insan veya hayvan topluluğu olabilir mi? (...) Ya çocuk 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istismarı yapıldığı söylenen kurs? Fıkıh kadar taş düşsün başınıza! Kurs, Kur'an-ı Kerim kursu. (...) Bunlar şeytanı emekliye ayırdılar!” 


Cinsi sapkınlık takımı: Adnan Oktar Tarikatı! 


FETÖ de Mesiyanik olduğu için ezoterik bir terör yapılanmasıydı. Bunların ikisiyle de ilişkisi bulunan Oktar Örgütü ise ezoterikten ziyade 'erotik' bir örgüt konumundaydı. Örgütün tek hedefi, cinsel çıkar ve istismar sanılmasındı, ama bu motivasyon, hepi topu 250 üye ve bin gönüllüden müteşekkil yapının kuruluş ve gelişiminde etkili olmuş durumdaydı. Silivri'deki davanın iddianamesindeki detaylar, örgütün sapkın, orgiastik yönünü ortaya çıkarmıştı. Bu yönüyle Adnancılar'a 'Erotik Terör Örgütü' demek lazımdı. Bunlar cinsel çıkar örgütü de sayılırdı. Ama elbette tek amacı bu sanılmasındı. Toplumun manevi değerlerini yozlaştırmak, devlete/millete yönelik gizli yıkıcı faaliyetler içinde bulunmak da suçlamalar arasındaydı. 
Tehdit, şantaj, taciz, istismar üzerine kurulmuş bu yapıyı ilk ortaya koyan da Milli Çözüm Dergisi olmaktaydı. 


Adnan Oktar'ın: “15 Temmuz darbe girişimi olurken televizyonu açtığımızda Adnan Oktar, kimse ne olduğunu henüz anlamamasına rağmen 'Darbe oluyor, ben yayına gideceğim' dedi ve gitti. Bize 'Bakın bunu (darbe girişimi) çok yanlış saatte yaptılar. Çünkü insanlar ayakta, köprüden geçiyorlar. Bana sorsalar daha ileri bir saate alın derdim ve Erdoğan'ı da indirirlerdi” dediğini Bacılar grubundan Beril Koncagül açıklamıştı: 


Öğretilmiş çaresizliğin kullanışlı aptalları! 


Davanın müştekilerinden olan Adil Serdar Saçan da örgütün FETÖ ile bağlantısı konusunda çarpıcı ipuçları aktarmıştı. Misal Ergenekon operasyonu başlatılırken, Levent Göktaş, Serdar Öztürk gibi hedef isimlerin ofisine tahrif edilmiş CD'ler yerleştirenler Adnancılarmış. Adnan Oktar'ın, itiraflarından en çok korktuğu isimlerden Özkan Mamati de Mehdiyet iddiasının amacı hakkında şu önemli ayrıntıyı paylaşmıştı: 


"Adnan Oktar'a göre Müslümanların yapması gereken ya da yapacakları hiçbir şey kalmamıştı, sadece Mehdi beklenmeli ve ona katılmalıydı. İkinci konu ise Yahudilik ve Masonluk'tu. Oktar'a göre Masonlar ve Yahudiler dünyanın hâkimi konumundaydı. 
Kitaplarında detaylı olarak insanlara Masonlar'ın ve Yahudiler'in dünyayı nasıl yönettiklerini ve onlar karşısında herkesin çaresiz olduğu düşüncesini anlattı. İnsanların bilinçaltlarına bir anlamda öğretilmiş çaresizlik aşılanmıştı. Evet “Öğretilmiş çaresizlik aşılamak...” İnsanları robotlaştırmak ve 'kullanışlı aptal' üretmek için iyi bir fırsattı. Kadın ve şehvet ise bunun aracıydı.” 


İstanbul Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Babaloğlu tarafından hazırlanan 2016/103113 soruşturma nolu iddianamede Mehdiyet iddiasıyla mürit toplama konusunda şu saptamalar yapılmıştı: 


"Örgüt üyelerine her ne kadar açıkça söylemese de, imalar ve yorumlamalarla kendisinin mehdi olduğuna, peygamberler üstü bir konumda çok özel bir insan olduğuna inandıran örgüt lideri Adnan Oktar, örgüt üyelerinin dini ve manevi anlamdaki zafiyetlerini kullanarak, 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mehdiyet meselesini örgüt üyelerinin üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmış, örgüt üyelerine karşı bir hakimiyet sağlamış ve bu şekilde örgüt içerisinde kendisinin sorgulanması ve eleştirilmesini engelleyip kendisini örgütteki tek otorite haline taşımıştır." 


Şu cümleler ise müritlerin ne tür kişilerden seçildiğini göstermesi bakımından önemli ve anlamlıdır: 


"Örgüte katılım yapacak şahıslarda, 'Hüsn-ü Cemal' yani güzel veya yakışıklı olması, 'İlm-i Kemal' yani eğitimli ve kültürlü olması, 'Mal-i Emval' yani zengin, maddi durumunun iyi olması şartları aranmış, söz konusu şartları sağlayan şahısların örgüte katılım sağlaması için özen gösterilmiştir. Aranan kıstaslara uygun kişilerin, sözde tebliğ adı altında propaganda faaliyetlerini daha etkin yapabileceği örgüt lideri tarafından dile getirilmiş, fakat ilerleyen süreçte bu kişiler, kabiliyetleri çerçevesinde suç işleyen kişilere evrilmiştir." 


Milli Çözüm Dergisi'nin yıllar önce dikkat çektiği gibi Adnan Oktar'cıların Masonluk ve Yahudilikle de irtibatlı oldukları anlaşılmıştır. 


2008 yılında Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri ile ilk temaslar kurulmaya başlanmış, ilk 
dönemlerde örgütün temellerini Masonluk karşıtlığı olarak atan Adnan Oktar tarafından, 'esasında Masonluğun hak bir tarikat olduğu, ancak bozulduğu, Masonların kurtarıcı beklentisi ve Yahudilerin Moşiah beklentisi ile Mehdiyetin aynı hususlar olduğu' söylemleriyle Mason localarıyla irtibat kurulması yönünde örgüt mensuplarına talimat vermiş ve böylelikle Masonların ve Yahudilerin dünyadaki nüfuzlarını kullanarak, destekleriyle gücüne güç katmaya başlamıştır. Özellikle bu amaçlarla örgüt mensuplarını söz konusu dini yapılanmalarla irtibat kurmak ve ilişkileri geliştirmek için yurtdışına göndermiş, devam eden süreçte de bahse konu yapıların temsilcilerini ülkemize getirerek ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. 


2011 yılında örgüt propaganda kanalları olan; konferanslar, kitaplar ve stant açmalara ek 
olarak bir de televizyon kanalı kurmuşlardır. A9 TV olarak yayın hayatına başlayan söz konusu TV kanalında örgüt, dini duyguları ağır basan vatandaşları etkilemek maksadıyla belgeseller yapmış, tartışma programları düzenlemiş, kitaplar ve konferanslar gibi faaliyetlerin de ötesinde geniş bir kitleye ulaşma imkânı bulmuşlardır. Devam eden süreçte örgüt asıl kimliği ve ideolojisi olan “Türk Aile Yapı'sını dejenere etme ve dini tahrif etme eksenli programlara yönelmiş,” canlı yayınlarda dekolte giyip dans eden kadınlarla dini içerikli programlar yapmaktan utanmamışlardır. Söz konusu TV programlarında yurtdışından getirilen başka dinlere mensup şahıslar ağırlanmış, FETÖ ideolojisi benzeri dinler arası diyalog/barış ekseninde programlar yapılmıştır. Yahudilik ve Masonluk karşıtı kitaplar yayımlayan ve propaganda yapan örgüt, gelinen son noktada İsrail'in bütünlüğü, Filistin davasının yanlışlığı konularını işlemeye başlamış, örgüt lideri yabancı kişiler tarafından Mason locasına kabul edildiğini canlı yayında beyan ederek Masonluk beratı almıştır. Adnan Oktar, Mason ve Yahudilere iyi görünmek amacıyla, Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit'i hain ilan etmiş, bu doğrultuda 'Yaptığı tek iyi iş İsrail Devleti'nin kurulmasını sağlamasıdır' gibi iftiralardan sakınmamıştır. 
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Davanın müştekilerinden Ceylan Özgül, Adnan Oktar Örgütü'nün, FETÖ'cü 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsü ve bunun ABD'deki uzantılarına ilişkin bağlantılarını şöyle açıklamıştır: 


"Rıza Sarraf'ın ABD'de görülen davasıyla ilgili olarak dava başlamadan önce Adnan Oktar'ın davada bilirkişi olan Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz ile görüşmek istemesi üzerine bunlarla bağlantıya geçip kendisinden görüşme ayarlamasını istediğini, bu kişilerin bağlı bulunduğu düşünce kuruluşu olan Foundation For Defense of Democracies'e mail atarak 
bağlantı kurduğunu, uzun bir süre bu kişilerle görüşme yaptıktan sonra 2013 veya 2014 
yıllarında Türkiye'ye gelip Adnan Oktar ile görüşmelerini sağladığını, buraya geldiklerinde Aylin Atmaca ve Burak Abacı'nın bu kişileri karşıladığını ve görüşmelerde yanlarında bulunduğunu, görüşme içeriğine göre Türkiye ile ilgili yurt dışındaki konularda bağlantıda kalalım ve ortak hareket edelim sonucunun ortaya çıktığını, bu kişilerin İstanbul'a geldiklerinde Tepebaşı'nda bulunan Pera Palas Oteli'nde kaldıklarını ve biletleri dâhil bütün masraflarının örgüt tarafından karşılandığını beyan etmiştir." 


Aynı ekibin 18 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik tacizleri de maalesef iddianameye yansımıştı. Bütün bunları aynen FETÖ gibi, yıllar öncesinden uyaran Milli Çözüm'e saldıranlar acaba şimdi utanmakta mıydı? Oysa o uyarılarımıza uyulsaydı bu rezil sona uğramayacaklardı! 


Adnan Oktar ve takımının; kendi televizyonlarında ve internet yayınlarında “Kediciklerim” dedikleri dansöz kıyafetli kızlarla ve diskoteklerde bile utanılacak tavırlarla karşılıklı kıvırmaları... Ve bu edepsiz ve erdemsiz davranışlarını sürekli ve sistemli bir tahribat olarak tekrarlayıp durmaları; maalesef haklarında ileri sürülen pek çok itham ve iddianın “acaba?” şüpheleri doğurmasına yol açmıştı. Kaldı ki bir yandan ayet-hadis mealleri okuyarak, sık sık “inşallah maşallah...” kelimelerini tekrarlayarak hemen arkasından da kasıklarına kadar bacakları açık kızlarla şarkılar-çalgılar eşliğinde oynaşarak öylesine basit ve fasit bir algı oluşturmuşlardı ki, bu tahribatı azılı din düşmanlarının bile birçoğu yapamamışlardı. Bu oldukça bayağı ve aşağı sululukları, yayınladıkları ve yorumladıkları imani ve İslami gerçeklerin ağırlığını ve saygınlığını da ortadan kaldırmaktaydı. Pek çok insanın işlediği gizli günahlar bile, bu açık saçık hayâsızlıklar ve toplumdaki yozlaştırmalar yanında hafif kalırdı. Ve hâlâ bu uygunsuzluklarını savunmaları, arsızlıktan da öte ruh hastalığı olmalıydı. 


Ancak utanma duygusunu yitirmiş ve hayâ perdeleri yırtılmış azgınlar böylesine yılışık davranırlardı. Hâşâ hangi Hak Dinde ve hangi mezhepte, yarı soyunuk tam şuh kızlarla ve karşılıklı şehvet iltifatlarıyla ve milyonların huzurunda göbek atmaya fırsat ve ruhsat sağlanırdı?.. Bunlar; “Eğer utanmazsanız, artık istediğinizi yaparsınız!..” Hadis-i Şerifinin muhatabı olmuşlardı... 


Evet, bunlarla ilgili mahkemeye sunulan bütün ithamlar ispat edilinceye kadar sadece birer iddiaydı. Ancak o kedicikleriyle ve yarı çıplak kıyafetleriyle yaptıkları soytarılıklar ise, açıkça ve alçakça birer hayâsızlıktı ve Müslümanlar arasında şeytani bir çığır açmaktı. Bu talihsiz ve terbiyesiz şımarıklıklar, Kur'an'ın şiddetle ve nefretle kınadığı şekilde: “Dinlerini bir oyun ve 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eğlence haline sokmaktı!” ve böylesine pervasız bir fasıklığa İslam tarihi boyunca, hem de üstelik dindarlık adına hiç rastlanmamıştı. 


Bu arada şu noktayı da özellikle vurgulamamız lazımdır: Adnan Oktar'ın kendi eserleriymiş gibi sahip çıktığı, ama aslında sadece onun vasıtası ile yayınlatılan Harun Yahya imzalı kitaplar, oldukça ilmi, imani, İslami ve insani kaynaklardır. Adnan Oktar'ın daha sonra saptırıp çarpıtarak yozlaştırdığı kısımlar hariç, bu kitaplara oldukça ihtiyaç vardır. Ancak bu istismar ve suistimal takımının susturulması ne denli hayırlı ve yararlı ise, bu bahane ile Harun Yahya serilerine erişimin yasaklanması da o denli yanlış ve haksız bir yaklaşımdır. 


Maalesef 18 yıllık AKP iktidarına rağmen ders kitaplarında ve resmi eğitim yayınlarında ve yardımcı kaynaklarda hâlâ Darwinist safsataları öğretilmekte, imtihanlarda bile bu sorular çıkmaktadır. Oysa Harun Yahya eserlerinin Adnan Oktar'la bir alâkası bulunmadığı belirtilerek bu kitapların İlk, Orta, Lise ve Üniversite sınıflarında okutulması lazımdır. 


ADNAN OKTAR ŞARLATANI VE SUÇ ORTAKLARI SONUNDA 
YAKALANIVERMİŞTİ! 
31 Ağustos 2018 | Yazar Necati Akgül-millicozum 


Milli Çözüm Dergimizin; sapkınlıklarına, sahtekârlıklarına, din istismarlarına ve tahribatlarına yıllardır ve defalarca dikkat çeken yazılar yayınladığı ve bu yüzden nice mahkemeler ve tehditlerle uğraşmak zorunda kaldığı, Adnan Oktar ve suç ortakları nihayet ciddi bir operasyonla yakalanmışlardı. Böylece Milli Çözüm bir kez daha haklı çıkmış, ama “Siz hep Müslümanlarla uğraşıyorsunuz!” diyenlerin yüzleri hala kızarmamıştı. Evet, çok şükür ki, Milli Çözüm yanıltmazdı ve yarı yolda bırakmazdı. Çünkü O Kur'an'ı, vicdanı ve aklı esas alır, asla gerçekleri yamultmazdı. 


Sonunda, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev bir operasyon yapılmıştı. Suçlamalar arasında “organize suç örgütü kurmak”, “uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara taciz” yer almıştı. Oktar'ın evinde arama yapılmış, bu aramalarda çıkan belgelere el konularak emniyete taşınmıştı. 


Polisin evdeki aramalara devam ettiği, polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği bilgisine ulaşılmıştı. Ev ve bahçedeki lüks araçlar da uzun süre aranmış ve çıkan bazı belgeler teslim alınmıştı. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde yapılan aramalarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne taşınmış, getirilenler arasında silahların da bulunduğu gözlerden kaçmamıştı. 


Adnan Oktar'ın 'suç örgütü lideri' olarak gözaltına alındığı operasyonla ilgili savcılıktan son dakika bir karar daha çıkmış ve savcılık, Adnan Oktar'ın tüm malvarlığına el konulmasına 
karar verirken, tüm şirketlerine de kayyum atanmıştı. Öte yandan operasyon kapsamında 235 
kişi hakkında gözaltı kararı alınmış ve yakalananların sayısı 166'ya çıkmıştı. Bu arada soruşturmanın detayları da belli olmaya başlamış, sabaha karşı yapılan baskını mali polisin yürüttüğü anlaşılmıştı. Soruşturmanın kara para soruşturmasıyla ilgili olarak başlatıldığı da ortaya çıkmıştı. 
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Adnan Oktar'ın baş müridi sayılan Tarkan Yavaş kaçmıştı. Firar eden Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak tanınmıştı. Kirli işlerin kara kutusu olarak nitelenen Tarkan Yavaş, daha önce örgüte yönelik operasyonlarda yine kaçmayı başarmıştı. 


Bilim Araştırma Vakfı'nın da eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranmaktaydı. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş, silahlı dolaşmaktaydı. 30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Tarkan Yavaş, Galatasaray Lisesi mezunu olup İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yapmıştı. 


A9 TV'deki ahlak dışı şarlatanlıkları ve kamuoyunda yayınladığı videolarla tartışma konusu olan Adnan Oktar'ın ve yaklaşık 235 adamının gözaltı kararı kamuoyunu rahatlandırmıştı. 


Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" kaydı vardı. Emniyet'ten; 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü (o duyurmuşlardı. Ayrıca Emniyet kaynakları, Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini de vurgulamıştı. 


Adnan Oktar'ın aracıyla kaçarken yakalandığı anlaşılmıştı. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri Oktar'ı gözaltına almak için Üsküdar'daki evine operasyona başlamış, polis ekiplerinin geldiğini fark eden Adnan Oktar'ın ise aracına binerek hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı, Üsküdar'dan TEM otoyoluna bağlanıp kaçtığı, polis ekiplerinin de anbean onu takibe aldığı ortaya çıkmıştı. Kovalamacanın Sarıyer'de son bulduğu ve polislerin Oktar'ın aracının önünü keserek gözaltına aldığı anlaşılmıştı. 


Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri de gelen bilgiler arasındaydı. Ayrıca, Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de operasyon yapıldığı bilgileri ulaşmıştı. 


Yakalandıktan sonra ilk açıklamasını yapan Adnan Oktar, hiç utanmadan şu ifadeleri kullanmıştı: "İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istemekteydi. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi.” 


Ardından da şu çelişkili açıklamayı yapmıştı: “Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. 
PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. 
Kırgın değilim ama şaşkınım." 


Bir dönem “Harun Yahya” müstear ismiyle imani, ilmi ve ahlaki eserler yayınlayan, Harun ve Yahya Peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap bastırıp dağıtan Adnan Oktar, Ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı kampanyalar başlatmıştı. 


Ama daha sonraları, şaşırıp şımaran, önceki kitaplarda savunulan gerçeklerin tam aksi iddialarla ortaya çıkan Adnan Oktar, Mason düşmanıyken Mason olmaktan sakınmamıştı. 
Yıllarca Yahudilik ve Masonluğu, tüm kötülüklerin sebebi olarak anlatan Adnan Oktar, 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2010'dan sonra birdenbire görüş değiştirmiş ve kendisinin de Mason olduğunu açıklamıştı. 
Yahudi din adamları ve Mason üstadlarıyla sık sık görüşüp madalyalar ve ödüller almıştı. 


Bundan sonra, ismi hep tehdit ve şantajla anılmaya başlanmıştı. 1990'lı yıllardan bu yana özellikle sanat camiasından ve zengin çocuklarından kurduğu bir şebekenin başında olan Adnan Oktar artık çok kirli ve gizli işlere bulaşmıştı. 


19 ay Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yatıp çıktıktan sonra, önceki çizgisinden sapmıştı. Adnan 
Oktar 1980'li yıllarda ilk kez cezaevi ile tanışmıştı. Yahudilik ve Masonluk üzerine ilk kitabını yayınlayan Adnan Oktar, o dönemde dini propaganda suçlaması ile 19 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Oktar, cezasını cezaevi yerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kalarak geçirmişti. 


Ardından 1999'da bugünküyle benzer suçlamalardan dolayı tutuklanmıştı. 


Adnan Oktar'a, bugün gözaltına alınmasına neden olan suçlamaların benzerlerini 12 Kasım 1999'da yapılan polis baskınında da sormuşlardı. İstanbul polisi, 12 Kasım 1999'da 50 adrese birden düzenlediği baskınlara gerekçe olarak Adnan Oktar ve ekibini "şantaj çetesi" olarak suçlamıştı. İşte o operasyonun ardından Adnan Oktar'ın polisteki ifadesi olarak, Hürriyet gazetesinde ilginç ve iğrendirici ifadeleri yayınlanmıştı. 


Fotomontaj tekniğiyle ünlülere şantaj yapılması! 


Adnan Oktar'ın polisteki ifadesinde, sindirmek istediği kişilere 'imamlar'ı aracılığıyla komplo düzenlettiğini itiraf ettiği anlaşılmıştı. Oktar, polisteki ifadesinde, imamlarına emir vererek, cinsi münasebette bulunurken gizli video görüntülerini çektirdiği ya da pornografik görüntülere fotomontaj yaparak basın kuruluşlarına ve yakın çevrelerine göndererek sindirmeye çalıştığı kişilerin listesini de açıklamıştı. 


Adnan Oktar, Emniyet'teki ifadesinde, “manken Ebru Şimşek, dansözler: Leyla Adalı ve Tanyeli'ye 'fahişe oldukları için” şantaj yaptırdığını” açıklamıştı. Oktar'ın itiraflarına göre, şantaj listesinde politika dünyasından Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Celal Adan, Meral Akşener; basın sektöründen de Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Fatih Altaylı, Ayşe Özgün, Ayşe Arman ve Savaş Ay'ın adı yer almıştı. Ayrıca Adnan Hoca'nın imamları, Semra Özal'ın papatyalarından Nadire İçkale ile Eyilik Ailesi'ne de şantaj yapmışlardı." 


Bu şebekeden kaçan Ceylan Özgül'ün itirafları! 


Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanında iken, şahsına ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini hatırlatarak, yıllar önce değişen Türk Lirası'nı dahi tanımadığını vurgulamıştı. 
Ceylan Özgül, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Dikkat edin belki sizi de izleyecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayıp değiştirecekler ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya girişecekler... Ama, korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır.” ifadelerini kullanmıştı. 


Ceylan Özgül anne babalara şöyle çağrı yapmıştı: 
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Ceylan Özgül instagram hesabından Adnan Oktar ve Kedicikleri hakkında şok suçlamalarda bulunduktan sonra: "Buradan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun." diye uyarmıştı. 


“Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, konforlu ve dindarlık kılıflı bir ortam var, ama iç dünyalarında her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı ve her türlü ahlaksızlığın yapıldığı şeytani oluşumlar bulunmaktadır!” 


Adnan Oktar ile kediciklerinin gerçek yüzleri gözaltı operasyonu ile ortaya çıkmıştı. Adnan Oktar'ın boğaza nazır evinde uzun namlulu silahlar çıkarken, örgütten kaçan Ceylan Özgül kediciklerin de bellerinde çifte silahla dolaştığını anlatmıştı. Ceylan Özgül Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda ise Adnan Oktar grubunun en iğrenç yönünü açıklamıştı. Bu sapkınlar küçük kızlara tecavüz edip Adnan Oktar'a sunuyorlarmış. Ceylan Özgül 2006'nın sonunda 
Adnan Oktar grubuna girmiş ve kısa sürede örgütün vitrin yüzlerinden biri olup çıkmıştı. 10 
yıl kaldığı gruptan 2017 sonunda kaçan Ceylan Özgül Adnan Oktar ile kediciklerin iç yüzünün birebir tanığıydı. İşte anlattıkları: 


“Benim bu gruba girme sebeplerimden bir tanesi, ben çok idealist bir genç kızdım üniversite yıllarımda. Grupta anlatılan İslam ahlakını dünyaya hâkim kılmak gibi bu ideallerin üzerinde çalışılacağına inanmıştım. Bu konuda kandırıldım açıkçası. O yüzden bu gruba katılmıştım. 
Ama bu örgütün iç yüzü gerçekten pislik dolu. Bakın 7, 10, 14 ve 17 yaşında kızlar burada tacize uğruyorlardı. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar vardı. Ve bunlar, tek tek Adnan Oktar'a sunuluyorlardı!” 


Ceylan Özgül: “Örgütün bu dejenere ve yasadışı yüzünü ne zaman fark etmeye başladınız?” 
sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı: “Bu kirli yüzlerini ilk defa 2010-2011 yıllarında İsrailli politikacılar ve Masonlarla temas kurmaya başladıklarında fark ettim. O yıllara kadar hepimiz Adnan Oktar'ın vitrindeki yüzünü İsrail ve Mason karşıtı olarak tanırken, bir anda İsrail ile gereğinden fazla yakınlıklar ve Türk devletinden gizli bağlantılar kurulmaya başlandığını gözlemledim. Bu ani dönüş de beni çok sarsmıştı. Örgütte kaldıkça daha mahrem bilgiler bana açılmaya başlandı. Bana örgüte girerken gösterilen “İslam'a ve insanlığa hizmet” görüntüsünün aslında bir paravan olduğu artık ortaya çıkmıştı. Mason karşıtlığından bir anda 
33 derece Masonluğa sıçrayış beni, bu hareketi sorgulamaya zorlamıştı. Cemaatin, altı boş 
mantıklar üzerinden, keskin dönüş ve talimatlarla yönlendirildiğini anlamıştım ve artık aralarında kalamazdım!” 


Adnan Hocacıların MOSSAD ajanlığı! 


Kamuoyunda kedicikleriyle bilinen Adnan Oktar'ın şoke eden fotoğrafları ortaya çıkmıştı. 
İsrailli Siyonist vekille birkaç kez gizli gizli görüşen Adnan Oktar'ın edindiği bilgileri MOSSAD'a verdiği anlaşılmıştı. Bu yıl (2018) içinde İsrailli vekille birkaç kez görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a vermesi herkesi şaşırtmıştı. Yapılan bu görüşmeler sonrasında Adnan Oktar'ın geçmiş yıllara dönük İsrailli yetkililerle ziyaretleri de incelemeye alınmıştı. 
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Para karşılığı bilgi aktarıyorlardı! 


Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, Adnan Hocacılardan Azerbaycan uyruklu iki hacker tarafından, para karşılığında MOSSAD'a bilgi aktarıldığı da saptanmıştı. Milyon dolarlar karşısında MOSSAD'ın istediği bilgileri çalan Adnan Oktar'cı hackerler önce bunu İsrailli vekile satıyor, oradan da MOSSAD'a aktarıyorlardı. 


Şimdi, iz'an ve vicdan ehline soralım: 


İslam'a ve insanlığa hizmet kılıflı, aslında din istismarcılığı ve ahlak yozlaştırılması ile uğraşan bu şerli ve şeytani oluşumların bunca tahribatlarına fırsat tanımadan, önce; Milli Çözüm Dergisi'nin zamanında yaptığı uyarı yazılarını dikkate alarak bunların üzerine varmak daha doğru ve lüzumlu bir yaklaşım olmaz mıydı? Ama asla unutmayın, Milli Çözüm her hususta Hakkı esas aldığı, hayra bağlı kaldığı ve yanlışlıkları cesaretle haykırdığı için, Allah'ın inayetiyle hep haklı çıkmaktaydı ve diğer konulardaki saptama ve uyarılarımızın da gerçekleşeceği günler, İnşaallah yakındı! Merak edenler Adnan Oktar'ın şarlatanlıklarıyla ilgili Milli Çözüm Dergimizdeki yazılarımızı lütfen bir kez daha okusunlardı. 


Dilipak'ın dolaylı itirafı! 


İsrail'le resmen “normalleşme anlaşması” imzalamış iktidar yandaşlarının “Adnan Oktar'ın İsrail'le yakınlaşmasına” karşı çıkmaları da tam bir çifte standart ve sahtekârlıktı. Hatta bu operasyonların iktidarın da başını ağrıtacak “Kirli ilişkileri ortaya çıkarmasından” korkanlar bile vardı. İşte Abdurrahman Dilipak?ın kuşkuları! 


“Öte yandan, “Mürit” kılığında Adnan Oktar örgütüne sızan Fuat Kozluklu, Oktar'ın evlerinden binlerce şantaj kaseti çıkabileceğini söyledi. Bakın, bu operasyonu kim, niçin başlattı emin değilim, ama kim, ne için bu işi başlatmış olursa olsun, bu iş siyaset, bürokrasi, sermaye, sanat, medya kimi vuracağı belli olmaz. Bu işe ecinniler, derin, karanlık güçler, “Cemaat” karışabilir. 


Savcılığın Oktar'a yönelik suçlama listesi hayli kabarık: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet. 
MASAK-'ı ilgilendiren suçlar da var, casusluk da. Ne ararsan var. Şimdilik 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatıldı. Bu sayı ilk ifadelerden sonra ve yeni ihbar ve müştekilerle daha da artabilir. 
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Bu yapının içinde asker de var sivil de. Dini çevrelerden isimler de var, milliyetçi, solcu, liberal görünen çevrelerden insanlar da. Sadece Mehdi, Mesih, Darwin ve Marks'tan söz etmiyorlardı. Harun Yahya takma adıyla Ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşleriyle yıllarca gündem oldu. Gazetelerde yazılar yazdılar, kitaplar yayınladılar, röportajlar verdiler, okullarda sergiler açtılar. En son geldiği noktada Oktar, “kedicikler” olarak bilinen kadınlarla gündem oldu. Atatürkçülükten vazgeçmedi ama dindarlardan uzaklaştı. Artık Mason olduğunu söylüyordu. Gözaltı sırasında, operasyondan İngiltere'yi suçladı. Erdoğan ve Soylu'nun operasyondan haberi olmadığını söyledi. İlginç! Erdoğan Brüksel'de iken bu operasyon yapılıyor.” [1] 


Ne yani, Bay Dilipak “Eğer Sn. Erdoğan Türkiye'de bulunsaydı ve haberi olsaydı, bu operasyonu yaptırmazdı!” demeye mi çalışmıştı. Demek ki irtibatlarının farkındaydı. Ama şimdilik şu kadarını hatırlatalım ki: “Korkunun ecele faydası olmayacaktı!.” Ve hiçbir şey gizli kalmayacak ve ayarınız mutlaka ortaya çıkacaktı. Sizin yanılgınız bunun çok uzak olduğunu sanmanızdı. 


Eski içişleri Bakanı Saadettin Tantan çok çarpıcı iddialarda bulunmuş, AKP iktidarının Adnan Oktar operasyonlarından rahatsız olduğunu vurgulamıştı! 


S. Tantan: Adnan Oktar şebekesi mağdurlarının artık korkuyu yenmeleri gerekiyor. Onun için de bu ailelere destek verecek kamuoyu desteği gerekiyor. Bu olayı yürüten Cumhuriyet Savcılığına ve İstanbul Emniyetine halkın desteği gerekiyor. Niye?.. Çünkü aldığım bilgilere göre, AKP'de de rahatsızlık var bunlarla ilgili. Adnan Oktar şebekesine yönelik operasyondan dolayı. 


Soru: Onca yılın ardından niçin bugün bu operasyon yapıldı sizce? 


S. Tantan: Bu operasyonun uzun bir projenin, çalışmanın eseri olduğu unutulmamalı... Niye yapıldı?.. 1999 yılında biz operasyonu yaptığımızda bugünkü İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da onu çok yakinen biliyor, çalışmanın içerisinde orada olan insanlardan birisi oluyor... Şu anda iktidarın da bunu desteklemesi gerekiyor. Ama maalesef iktidardan hiç destekleyici bir cümle duymadık henüz... Niye?.. Çünkü 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim arifesinde Tayyip Bey'in orada mankenler falan vardı, meşhur Gülay falan... Tayyip Bey'in yanında çalıştılar, çarşafa girip ev ev dolaştılar. O günkü arşivlere bakarsanız onları tanırsınız. Tabi biz çok şey yapamadık o zaman... Çünkü çok farklı bir yapılanma... Bir nevi istihbarat yapısı olduğu kesin, bundan hiç şüpheniz olmasın.”|2| 


Adnan Oktar'ın kirli bağlantıları 


Adnan Oktar'ın üzerine kayıtlı, ne bir tapu, ne bir fatura kaydı, ne bir telefon kaydı, hiçbir şey bulunmamıştı. Oktar bütün harcamalarını müritleri üzerinden yapmıştı. Medyada görüntüleri çıkan köşk de esasen 250 metrekare üzerine oturan bir binaydı. Küçük de bir bahçesi vardı. 
Zaman içinde Boğaziçi İmar'da geliştirdikleri ilişkilerle adım adım etrafındaki devlet arazisine bir şekilde konmuşlardı. Köşk kâğıt üzerinde karı-koca görünen müritleri adına kayıtlıydı. Burayı birkaç bina altında yaşayan mal-mülk zengini bir kişiden kiralamışlardı. 
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Daha sonra üzerine çöktükleri ve Kandilli Rasathanesi'ne kadar uzanan alanda camekân, prefabrik yapılar oluşturmuşlar ve bu yapılar birbirine koridorlarla bağlantılıydı. Erkeklerin örgüt içinde yükselmesi, Adnan Oktar'a para ve kadın sağlamaya bağlanmıştı. Kim ne kadar çok para ve kadın ayarlarsa o kadar prestiji artmaktaydı. 


FETÖ'nün 3 ismi ile sürekli irtibatları 


Ortaya çıkan bilgilere göre FETÖ'nün 3 ismi de Adnan Oktar'ın köşkünün düzenli ziyaretçileri arasındaymış. Bunlar; biri hapiste, biri firari 2 gazeteci ve Rumi Forum'un başkanı Emre Çelik olmaktaydı. Bu isimler 17-25 Aralık darbe teşebbüsü sonrasında da Oktar'ı devamlı olarak ziyaret etmeye başlamışlardı. Bu ilişkiler üzerinden özellikle tarihi eserlerle ilgili davalar Yargıtay aşamasında yönlendirilmeye çalışılmıştı. 


Adnan Oktar'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki iltifatları: "Fetullah Hoca beni çok seviyor. Cemaatimizin faaliyetlerini İslam alemindeki en mükemmel faaliyet olarak görüyor. 
Bu sırrımı da söylettiniz bana. Kendi arkadaşımı gönderdim Fetullah Hoca'nın yanına. 
Ona İttihad-ı İslam'ın hedef olduğunu söylüyor Fetullah Hoca, maşaallah. Akılcı bir tevazuuyla, akılcı tavırlarla güzel bir faaliyetin devam ettiğini belirtiyor. Hocamızı biz de çok severiz, ben de çok severim Fetullah Hocamı, o da beni çok sever. Yahu sizden de sır saklanmıyor! Fetullah Hoca Mehdi aşığıdır. Fetullah Hoca, ahir zamanda gelecek, mühim şahıslardan birisidir. İlla söyleyeyim mi? Fetullah Hoca Kahtani olabilir. Bir şey bilmesem söylemem. Mehdinin yardımcısıdır Kahtani. Hadislerde çok kapsamlı anlatılmıştır. Seyiddir Fetullah Hoca. Peygamberimizin soyundandır. Muhammed Fetullah Gülen'dir ismi. Çok mübarek bir insandır. Mehdiye geniş çaplı talebe hazırlayan bir insandır, hazırladı da zaten.” Yani bir sapık şarlatan diğer kiralık münafığa övgüler yağdırmıştı! 


Hayret, 1980'lerin sonlarında, Ahmet Akgül Hocamız Fetullah Gülen'in “dış bağlantılı ve çok tehlikeli bir din-devlet tahribatçısı...” olduğunu söylediği için, ona karşı çıkan ve fesat çıkarmakla suçlayan Şeyh Cemil Evliyaoğlu da Fetullah Hoca'nın Mehdinin yardımcılarından olduğunu savunmuşlardı. Maalesef 15 Temmuz hıyanetinden sonra bile özür dileyip hatasını kabule yanaşmamış, bu sefer Erdoğan'ı Mehdi yardımcısı yapmıştı. 


Bu operasyonda ismi zikredilen çok ilginç biri daha vardı; Jonathan Schanzer! Schanzer; Reza Zarrab davasında hâkim Richard Berman'ın, savunma avukatlarının itirazlarını reddederek İran yaptırımları konusunda atadığı bilirkişi olarak tanınmıştı. Schanzer, Washington merkezli düşünce kuruluşu FDD’nin Başkan Yardımcısıdır. Peki bu ismin Adnan Oktar dosyasında ne işi vardı? Schanzer de Adnan Oktar'ı köşkünde belli aralıklarla ziyaret eden isimler arasındaymış. Bazı müritler de ABD'ye onu görmeye gidiyorlarmış. 


Adnan Oktar'ın İsrail'le de ciddi ilişkileri saptanmıştı, bürokratlar ve din adamları ile düzenli görüşme trafiği ve onlar üzerinden gelen paralar vardı. Yukarıda bahsettiğim Schanzer'in Başkan Yardımcılığını yaptığı FDD de ABD'deki Siyonizm destekçisi zengin işadamlarından maddi yardım alan bir kuruluş konumundaydı. En büyük bağışçısı da Kudüs konusunda Trump'ı teşvik eden milyarder Sheldon Adelson'dur. Yani Adnan Oktar hem İsrail hem de ABD'deki Siyonist lobilerle irtibatlıydı. 
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Bu lüks hayatın kaynağı! 


Ceylan Özgül'e göre: Kara para aklama, dolandırıcılık, şantaj, İsrail ve Siyonist kaynakları... 
Bağış adı altında milyonlar toplanmaktaydı. Müritlerin de parasını elinden almaktaydı. 
Erkekler örgüte çok genç yaşta geliyordu. Sonraki yıllarda iyi bir iş adamı olabiliyor ve milyonlarca dolar gelir getirebiliyordu. Adnan Oktar bütün paraları ellerinden alıyordu. 
Kimsenin kendine ait hayatı olmuyordu. Ailelerin dava açmasını sınırlandırmak için kızlar oradaki müritlerle evlendiriliyordu. Bu normal bir evlilik olmuyordu. O insanı sadece evlendiğiniz an görüyorsunuz. “Kocam” dediğiniz insanı sokakta görseniz tanımazsınız. 
Sadece nikâh memurunun önüne gidip “Evet” dersiniz, sonra farklı kapılardan çıkıp gidersiniz. Sorduklarında “Müritlerimiz evliler” demek için bu formaliteler yapılıyordu. 
Cinsel istismar konusuna defalarca şahit oldum. 7, 10, 16 yaşında kız çocuklarının taciz edildiğini duydum. Kimi çocuğu kendi annesi getirip onların ellerine veriyordu. Bazıları para için, bazıları inandıkları için böyle yapıyordu. 


Bir gizli Tanık?ın: "40'tan fazla kişiyle ilişkiye girdim" itirafı: 


İfadelerdeki detaylar, yapılanmanın içindeki çarpık ilişkileri ve yapının nasıl işlediğini de ortaya çıkarmıştı. Örgüte çocuk yaşta girdiği anlaşılan ve örgüt içindeki 40'tan fazla kişiyle ilişkiye girdiğini söyleyen gizli tanığın ifadeleri kan dondurmaktaydı: "16 yaşımdayken, sonradan Adnan Hoca grubundan olduğunu öğrendiğim bir şahısla tanıştım. Bana dini telkinlerde bulundu, ibadet etmem gerektiğini ve bu ibadeti herkes tarafından bilindiği şekilde değil de günde iki vakit; sabah akşam ikişer rekât halinde ve her rekâtta birkaç kelime söyleyerek yapabileceğimi anlattı. Hatta çırılçıplak da yapabileceğimi vurguladı. Önce bana mantıksız gelmişti ama yapılan telkinlerle ben de bunlara inanmıştım. Kısa bir süre sonra beni grubun diğer üyelerinin de kaldığı evlere götürmeye başladı. Erkek arkadaşımın telkinleri sonucunda kendisinin grubundaki diğer arkadaşlarıyla birlikte olmamın sevap olacağına beni inandırmışlardı." 


"Bu dönemde arkadaş grubunun üyesi olan A.T, A.A, A.Ç, A.A.B, A.A, A.K, B.B, B.Y, B.S, H.A, C.Y, C.G, E.E, F.T, F.K, H.E, İ.T, K.K, M.M, M.D, N.A.K, N.N, O.B, U.Z, Ö.B, A.S.E, S.U, S.A, S.S, S.K, S.M, T.K, U.S.T adlı şahıslarla çeşitli şekillerde ilişki yaşadım. Bu ilişkiler sebebiyle cinsel hastalıklara yakalandım ve tedavi yapıldım. Bu hastalıklara diğer bazı kızlar da yakalanmıştı. Doktor bu hastalığın sebebini çok eşlilik olarak açıklamıştı. 
Grubun içinde 'Cariye' olarak bilinen kızların evine gidip gelmeye başladım. 'Abi' olarak nitelendirilen Adnan Hoca'nın yazdığı iddia edilen kitaplar sürekli okutulmakta ve beyin yıkanmaktaydı. 'Kardeşler' olarak nitelendirilen grubun evlerinde de sürekli cinsel ilişkiler yaşanmaktaydı.” 


"Adnan Hoca'dan '100 senede bir gelen kurtarıcı' olarak bahsediliyordu. Erkeklerle ilişkilerin Kardeşler'e ve Adnan Hoca'ya itaatin bir gereği olduğu, bunun bir 'hizmet' olduğu ve karşılığının da öbür dünyada görüleceği söyleniyordu. Onların arasından ayrılanın da cehenneme gideceği söylenerek sürekli baskı yapılıyordu. Grup üyelerine “ağırlığın cinselliğe değil, dini bilgilere verilmesi gerektiğini” söylediğimde; Abi'nin (Adnan Hoca) bu konuları daha iyi bildiği, sadece ona itaat etmemiz gerektiği söyleniyordu. Bizlere bir gün Ortadoğu'ya 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hâkim olunacağı, Antalya bölgesinden Tevrat'ın en eski halinin çıkacağı, bunun da bizim kutsal kitabımız (Kur'an-ı Kerim) ile aynı olacağı vurgulanıyordu. Kardeşler 'Abi'yi hayvanlarla konuşurken gördüklerini söyleyerek, onu gözlerimizde büyütmeye çalışıyordu.” 


AKP'li Selçuk Özdağ'a göre, “Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM'ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret ediyor, Adnan Oktar'ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapıyor ve kitaplarını dağıtıyorlardı” diyen Özdağ, Adnan Oktar ekibinin FETÖ ile AKP arasında arabuluculuk teklifinde bulunduklarını açıklamıştı. 


“17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sn. Recep T. Erdoğan'la, Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı işler başarabileceğini belirttiler, “Biz, bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz' dediler. Ben onlara, 17/25 Aralık operasyonuyla yapılmak istenen hıyanetleri anlattım ve “Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı' dedim. 
Fetullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim.” 


“Örneğin, bunların adamları beni, İsrail televizyonuna çıkarmak için girişimlerde bulundular. 
Böyle bir program için biletimi aldırıp İstanbul'a davet ettiler. Kabul etmedim. Bunlar, daha önce Masonluğa karşıyken, sonra Masonluğu öven açıklamalar yaptı. İsrail ile bu kadar yakınlaşmaları da soru işaretleri meydana getirmişti.” diyen Selçuk Özdağ'a göre Türkiye'yi bekleyen üç tehlike vardı: 


l- Devlet dairelerinde büyük yolsuzluklar vardı. 
2- Örgütsel faaliyetler dışındaki siyasal Kürtçülük akımları, 


3- Cemaatlerin ve tarikatların siyasallaşması. Kimse hukuk ve mali denetim dışında kalmamalı, kimse “Ben devlete sahip olacağım” havasına kapılmamalıydı. 


Çok önemli bir uyarı! 


En son ve en sağlam bilimsel gerçekler ve teknolojik gelişmeler ışığında; Yüce Allah'ın varlığını, sonsuz ve kusursuz sıfatlarını, hayret ve hayranlık uyandıran yaratılış harikalarını, İslam'ın bütün kurum kurallarıyla haklılığını ve hayırlılığını, Peygamber ahlakının huzur ve kurtuluş esaslarını çok güzel ve mükemmel şekilde anlatan “Harun Yahya” imzalı kitapçıklarını, hem Adnan Oktar yazmamıştır, hem de onun yamuklukları bahanesiyle bu eserlere kem gözle bakılmamalıdır. Çünkü bu kitaplar Dinsizliği ve Darwinist düşünceyi temelinden çürütüp tarihin çöplüğüne atmışlardır. 


Ve yine Yahudilerin azgın ve sapkın takımının, insanlık bünyesini bir kanser uru gibi kuşatan, Şeytan'ın ekonomik, siyasi ve ahlaki tahribat ve talanlarını anlatan Siyonizm'in perde arkasını, zulüm ve sömürü çarkını ve onların ön karakolları konumundaki Masonluğun gizli ve kirli icraatlarını en sağlam bilgi ve belgelerle açıklayan “Yahudilik ve Masonluk” adlı muhteşem kitaplar da, hem oldukça önemli ve ilmi kaynaklardır, hem de zaten bunların gerçek yazarı Adnan Oktar olmadığından, daha sonraları bu kitaplardaki bilgilerin tam aksini savunmaya başlamıştır. Sonraki sapkınlık ve şarlatanlıklarına bakıp “Harun Yahya” müstear isimli ve çok çok önemli kitaplarına ve “Yahudilik ve Masonluk” gibi çok ciddi ve öğretici 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kaynaklara asla kem gözle ve şüphe ile bakmamak, bunları mutlaka okumak, okutmak ve her fırsatta yararlanmak lazımdır. Zaten Adnan Oktar'ı yoldan çıkarıp yamuklaştıran, onu şaşırtıp şımartan odaklar, işte bu eserlere olan itimat ve itibarı zayıflatmayı amaçlamışlardır. 


Dipnotlar: 


(113 Temmuz 2018, Abdurrahman Dilipak, Adnan Oktar Deyip Geçmeyin! 
2! http://www.mynet.com/haber/guncel/eski-icisleri-bakani-ndan-carpici-iddia-ak-parti- adnan-oktar-operasyonundan-rahatsiz- 


KARNINDAN KONUŞANLAR 
01 Ekim 2004 | Yazar Milli Çözüm Dergisi 


Farklı sahalarda ve kıyasıya sürdürülen yeni bir Milli Mücadele ortamında; hamiyet ve haysiyet sahibi Atatürkçülerle, dürüst ve dengeli dindar kesimler arasında samimi ve seviyeli bir diyalog ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulduğu bir sırada, karşılıklı yanlış anlamalardan ve önyargılardan kurtulmamıza, kendi çapımızda yardımcı olmak niyet ve gayretiyle "Bizim Atatürk" kitabını yayınladık. Türkiye'nin her yerindeki öğretim üyelerinden, hukuk çevrelerinden, emekli generallerden, okuyan, yazan ve araştıran kimselerden, umduğumuzdan daha yoğun ve olumlu tepkiler aldık. Kitabın yeni baskısında dikkate alacağımız; daha açıklayıcı bilgi ve belgelere ulaşmamız konusunda yapılan; tenkit ve tekliflerden de oldukça yararlandık. 


Bu arada "Kendi nefsi heves ve hedefleri doğrultusunda hayal üretmek" cinsinden, Üstat Bediüzzaman'a sahip çıkıyor görüntüsüyle, aslında istismara ve bizi karalamaya yönelik bazı yazılarla da karşılaştık. 


Yerel Elaziz gazetesinde: "Bediüzzaman'ın Hz. İsa olduğunu, "Yeni Said" diye bilinen 40 
yaşından sonra yazdıklarında ve yaptıklarında hiçbir kusur bulunmadığını, artık "Bediüzzaman şu konuda yanılmıştır, hata yapmıştır diyenlerin hidayetinin kararacağını" savunan ve bu saplantılarını "Mutlak Hakikat" sanan zavallılara soralım: 


1- Bütün sağlam Hadis ve haberlerde, Hz. İsa'nın gelip Deccalizmi ve zulüm düzenini devireceği, yeni bir adalet ve saadet Medeniyetini yerleştirip öyle öleceği bildirilmektedir. 
Oysa Üstat Bediüzzaman'ın vefatından 45 sene geçmesine rağmen hala insanlık ve İslam dünyası siyonizmin esaret ve zilleti altında kıvranmaktadır!? 


2- Eğer Atatürk sizin ima ve iddia ettiğiniz gibi "İslam Deccalı ve Süfyan" yani din düşmanı ve vatan haini şeytani bir insan ise; Harun Yahya ismiyle yazdığına inandığınız Zatın; Atatürk'ü: "İmanlı bir komutan ve örnek bir Milli Kahraman" olarak tanıtmasına ne kılıf uydurulacaktır? Yoksa Harun Yahya'nın da mı hidayeti kararmıştır? 


3- "Bütün dünya Müslümanları, Allah'ın son Peygamberi Hz. Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmelidir. Tüm Müslümanlar Hz. 
Muhammedi örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmelidir. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler."1 | İfadelerini esas alan Harun Yahya "Hz. Muhammedi överek onu kendisine örnek alan 


Atatürk, Hz. Muhammed'in Peygamberliğine kesin olarak İman etmiştir." Demekte ve Şemsettin Günaltay'dan şunları nakletmektedir: Atatürk'e göre; "Büyük bir inkılâp yaratan Hz. 
Muhammed'e karşı beslenen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri ve esasları korumakla tecelli edebilir."(/2| 
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"Bu derece Milliyetçi duygular taşıyan ve son derece dindar, mukaddesata bu kadar yürekten bağlı olan, vatanı ve bayrağı uğruna tüm hayatını ortaya koyan, yaşamı boyunca milletinin mutluluğu için çalışan, aile kurumunun kutsiyetini savunan, böyle bir kişinin materyalist ve ateist olamayacağı ortadadır"/3| diyen Harun Yahya, sizin ifadenizle Süfyan gibi bir din düşmanını, Müslümanlara ne diye "dindar bir kahraman" olarak tanıtmakta ve toplumu aldatmaktadır!? 


4- Saadet Partisi kongresinden sonra Anıtkabire gidilip, özel deftere "Onun büyük ve bağımsız Türkiye hedefini gerçekleştireceklerini" yazarak ve siyonizme meydan okuyarak gösterilen tavrın anlamı ve amacı niye hesaba katılmamaktadır? Bu ne hazımsızlık, bu ne saygısızlıktır!... 


5- Bediüzzaman Hz. leri: 


a- Sultan Abdülhamid'i müstebid (zorba ve baskıcı) zannedip şiddetle muhalefet etmesi, hatta Abdülhamid'in kendisini akıl hastanesine göndermesi.|4| 

b- İttihat ve Terakki Fırkası gibi bir Yahudi şebekesine kapılıp taraftarlık 

göstermesi|5)| örneği, "eski Said" döneminde ve "Siyaset yoluyla dine hizmet gayesiyle" yaptığı bazı girişimlerdeki iltibas (karıştırma) ve kusurları, bir nevi İçtihat hatasıdır ve elbette Onun hüsnü niyeti ve dini hamiyeti yüzünden kendisine sevap kazandıracak şeylerdir. Ama birer hatadır. Yeni Said döneminde de ve özellikle ara sıra karıştığı siyasi teşvik ve tercihlerinde, isabetli ve itidalli davranamadığı ve o yüzden nurcuların da uzun yıllar aynı hatadan kurtulamadığı, ama elbette iyi niyet ve hizmet kastıyla yaptığı bazı girişimleri de vardır. 


Örneğin: 


Atatürk'ü tabulaştırmak, Türkiye'yi Amerika'nın hurda çöplüğü yapmak, orduyu her yönden zayıflatmak, Dini serbestlik diye ılımlı ve siyonizmle uyumlu bir İslam anlayışını yaygınlaştırmak için dış Siyonist güçler ve sebataist çevrelerce iktidara taşınan... 


28 Ağustos 1958 de İsrail Başbakanı David Ben Gurion, Dışişleri Bakanı Golda Meir, 
Dışişleri müsteşarı Şimon peres ve Ezer Veisman'ı Ankara'da Başbakanlık konağında, kendisi gibi sabataistlerin damadı Fatin Rüştü Zorlu, Dışişleri sekreteri Melih Esenbel ile birlikte gizlice ağırlayıp talimatlar alan...|6)| 

Ve İdamı öncesi yassı adaya getirilen imamın dini telkin duasını bile tekrarlamayan|7| Devrik Başbakan için "İslamiyet'in bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi 

dindarlar..."(8) Şeklindeki hüsnü zanlarında ve Demokratlara aşırı taraftarlık ve iltifatlarında da yanılmıştır. Bu yüzden nurcular da uzun yıllar Menderesin devamıdır diye masonik partilerin tuzağına kapılmıştır. Hatta İslamiyet'e ciddi taraftar Dâhiliye Vekili Namık Gedik'i görmek hatırına" [9] diye övgüler yağdırdığı bu adam, Hz. Üstadın ağır hasta olarak gittiği Urfa'dan derhal çıkarılmasını emredecek; Valinin: "Halk galeyana gelip ayaklanır" sözleri üzerine: "Öyle ise Belediyenin çöp arabasına koyup o şekilde şehirden çıkarın. Bundan kimse şüphelenmez" diye bağıracaktır. 


Ama kısa bir müddet sonra 27 Mayıs ihtilalinde kendisi Ankara Emniyet binasından atılıp intihar edecek ve naşı çöp arabasıyla taşınacaktır. 


Hatta Hz. Üstat Yeni Said döneminde ve Kastamonu'da bulunduğu süreçte yazdığı "İnna Eateyna" sırrında: "12-13 sene sonra İslamiyet'e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak" mealindeki İstihrac-ı cifri çok geniş bir dairede olduğu halde; nur müjdesi sırrının aksine olarak; dar bir dairede ve hususi bir hükümette tatbik etmek suretiyle, fikrim o geniş daireyi ihata edemeyerek, o hakikatin suretini 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değiştirmiş..." (Kastamonu Lahikası 27.Mektup Ehemmiyetli, fakat bir derece mahremdir) diyerek, bazı işaret ve beşaretleri karıştırdığını ve bu kusur ve karıştırmalarından dolayı manevi sıkıntılara uğradığını, kendileri de itiraf ve ifade buyurmaktadır. 


Menderes Hükümetinin, binlerce askerimizin bir hiç uğruna Kore'ye gönderilmesi ve telef edilmesi kararını desteklemesi de Ustadın yanılgıları arasındadır. 


Ama siz peşinen Bediüzzaman'ı Hz. İsa kabul edip Peygamber sayarsanız... Ve daha ileri gidip "O yanılmışsa Hz. Peygamber de yanılmıştır" gibi fasit bir kıyas yaparsanız; işte böylesine batıl kanaatlere varmanız kaçınılmazdır. Kaldı ki Bediüzzaman'ın Yeni Said dönemi, yalan yanlış yazdığınız gibi 40 değil, 51 yaşında başlamaktadır. Çünkü doğumu 1873... Yeni Said başlangıcı ise 1924 olmaktadır. 


Hz. Üstadın " Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkindeki hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek (düzeltmek) için ihtar edilen (kalbime hatırlatılan) bir muhaveredir (karşılıklı konuşma) diye başladığı bir mektubunda: 


Ahmet Ziyaedini Gümüşhanevi Hz. lerini çok yücelten kardeşi Molla Abdullah'a söylediği gibi: 


"Siz Bediüzzaman'ın hakikatini değil, ona giydirdiğiniz hayali seviyorsunuz!"(10)| Kaldı ki Risale-i Nur Külliyatı: 


1- İman, İbadet ve İslam ahlakıyla ilgili ilhamat nevinden olan kısım 


2- Birtakım kişilerle ve ara sıra karıştığı siyasetle ilgili kendi şahsi kanaat ve tahminlerini, hatta bazı talebelerinin ve sevenlerinin mektup, rüya ve şiirlerini ihtiva eden kısım olarak farklıdır. 


Hem gazetenizin 3. Sayfasında: Soner Yalçın'ın Efendi Kitabının güçlü ve güvenilir Milli Derin Devlet tarafından hazırlanıp halkın istifadesine sunulduğuna ve sağlam bir kaynak olduğuna imada bulunacaksınız... Hem de aynı kitapta sabataistlerin damadı ve Siyonistlerin adamı olduğu açıklanan Adnan Menderes'e "İslam kahramanı" diyen bir zatın asla yanılmayacağını savunacaksınız!... 


Hem Harun Yahya ismini Hz. Mehdi'nin kullandığına ve o kitapları bizzat yazdığına inanacaksınız... Hem de kalkıp Harun Yahya'nın hakkında on tane kitap çıkardığı ve " İmanlı bir komutan ve Milli kahraman" diye tanıttığı Atatürk için "Süfyan, İslam deccalı" gibi sıfatlar kullanacaksınız!... 


İşte bütün bunlar; tezattır, şaşkınlıktır. Kendi "vehim"lerinizi vahiy yerine koymak... Tahmin 

ve tahayyüllerinizi tahkiki ilim diye satmak... Okuyup araştırmadan, düşünüp tartışmadan, her konuda karnınızdan konuşup ortalığı kokuşturmak... Nefsi dürtü ve duygularınızı ve kulaktan dolma bilgi ve duyumlarınızı "Mutlak doğru"lar diye sunmak, sapıklıktır... 


"Onların çoğu zandan başkasına uyuyor değildir. Hâlbuki kesinlikle zan; asla Hak ve hakikate eriştirmeyecektir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını bilendir."(11) 

"Onlar, sadece zanna tabi olurlar ve o zan ile yalan uydururlar."(12) Ayetleri kendi zanlarını hakikatin mizanı sayanları uyarmaktadır. 


"Bize yakın duruyor, Bizden uzak düşüyor" gibi ifadelerle, kendinizi hikmet ve hakikatin yegâne kaynağı, hidayet ve inayetin tek sigortası" görme safsatasından kurtulmadıkça, doğru düşünmeniz ve isabetli karar vermeniz imkânsızdır. 
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Yurdumuzun barbar batılılarca işgali sırasında ve mütareke yıllarında; istila kuvvetlerine şiddetle ve cesaretle karşı çıkıp direnen ve Milli Mücadeleye ve Atatürk'ün Ankara Hükümetine taraftarlık gösteren| 13) 

Anadolu hareketine karşı İngilizlerin dayatmasıyla Damat Ferit Hükümetinin, Şeyhülislam Dürrizade imzasıyla yayınladığı "Bunlar İsyan etmiştir. Öldürülmeleri gerekir" fetvasını "Müslüman halkı Kuvay-ı Milliye aleyhine kışkırttığı" için kabul etmeyen, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçinin fetvasını destekleyen|14)| ve "Zıt kavramlar yer değiştirmiştir; Zulme adalet, Cihada isyan, esarete ise hürriyet adı verilmiştir" diyerek Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadeleyi cihat ve hürriyet hareketi kabul eden 

"Ankara'da mevcut 200 mebustan 163 mebusun imzası ile 150 bin lira, o zaman paranın kıymetli vaktinde aynı Üniversite (Üstadın Van'da kurmayı tasarladığı Medresetüz zehra) için vermeyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemalde içinde idi."[15] diyerek Atatürk'ün ve Ankara Hükümetinin, kendisinin hayırlı teşebbüslerine destek verdiğini dile getiren Bediüzzaman'la Atatürk arasında bazı konularda yanlış anlaşılmaların olabildiğini söylemek, acaba birtakım kimseleri niye böylesine huysuzlaştırmaktadır? 


Atatürk'e "Süfyan" diyerek, O'nu kendi dinsizliklerine ve Zulüm düzenlerine maske yapan masonik ve münafık çevrelerin... Türkiye'yi AB'ye sokarak sömürgeleştirmek ve Globalleşme bahanesiyle ABD güdümünde köleleştirmek isteyen "Küresel Çete"nin ekmeğine yağ sürmek yerine, 


Harun Yahya'nın haklı ve hayırlı bakış açısıyla yaklaşıp, aynı hikmet ve hedefleri paylaşmamız, niye bazılarının huzurunu kaçırmaktadır? 


Oysa Bediüzzaman Hazretleri, bizim bazı tespit ve tahlillerimizle haşa, küçülmeyecek, sizin peygamber göstermenizle de yücelmeyecek kadar muhterem ve müstesna bir şahsiyettir. 


Üstelik Bediüzzaman Atatürk'e ilişilmemesi gerektiğini söylemektedir: 


"Beni Ankara'ya istediler, gittim. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. 
"Bizimle beraber çalış" dediler. 


"Yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle beraber çalışamaz. Fakat size de ilişmez" cevabını verdim. 


Evet, ilişmedim, hatta ilişenlere de iştirak ve meyil değil, belki teessüf ettim. (Mustafa Kemal'in aleyhine çalışanları asla hoş görmedim) Çünkü İslam Milliyetçiliğinin gelenekleri lehinde yararlanılabilir. (Atatürk gibi) acip, (hayret verici) bir askeri dehayı (maalesef benim sert tepkilerim) bir derece bu ananelerin aleyhine dönmesine bir vesile oldu. 


Evet, ben, özellikle reisicumhurda muannit (inatçı ve kararlı) bir deha hissettim ve (kendi kendime söz verip) dedim: 


"Bu dehayı kuşkulandırıp İslami ananelerin aleyhine çevirmek caiz değildir." Onun için elimden geldiği kadar dünyalarından çekildim ve karışmadım."(16) 


Şimdi soruyoruz, Üstadın bu çok açık ve net tavsiyelerine rağmen, O'nun sırtından Atatürk düşmanlığını istismara kalkışanlar, kimlerin keyfini getirmiştir? 


Artık Kemalizm'in bittiğini ve terk edilmesi gerektiğini söyleyen ama Fetullah Gülene yardım edip Bediüzzaman sempozyumları düzenleyen, CIA Ortadoğu şefi ve Siyonist Yahudi stratejisti ve AKP destekçisi Graham Fuller gibi hannas (insi şeytan) lar, hangi amacı gütmektedir? 
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"Risale-i Nur'un sadeleştirilmesine bile izin verilmemiştir" iddianız da geçersizdir. Çünkü Harun Yahya eserlerinde ve Gülay Pınarbaşı Milli Gazetede, Risale-i Nurdan alıntılarını hep sadeleştirilmiş olarak vermektedir. 


Kaldı ki biz, hiç kimsenin Ahiretteki durumunu ve Allahın katındaki konumunu tartışıyor değiliz. Haddimizi biliriz... Allah kullarını cennete veya cehenneme koyarken, hâşâ bizim keyfimize ve kanaatimize göre hareket etmeyecektir. 


Elaziz Gazetesinin sadece "Zan ve Yalan"a dayanarak yorum yaptığına, kendi kuruntularını ve hayal kurgularını hakikat sandığına çok net diğer bir örnek de, aynı sayının 3. sayfasında yer alan "Osman Yumakoğulları"nın "Elazizi şikâyet" meselesidir. 


Oysa bu olayın müsebbibi de muhatabı da, Milli Çözüm Yazarı, İstanbul SP İl Yönetim kurulu üyesi ve eski Sultanbeyli ilçe Başkanı Selman Yücel Bey'dir. 


Milli Çözüm'ü şikâyete gidilmiş ve onun yazdıkları konu edilmiştir. Münafık ve müfterilerin hep yaptığı gibi Elaziz gazetesi de bizimmiş gibi gösterilmeye çalışılmış, ama kabul görmemiş ve gündeme bile getirilmemiştir. 


Verilen Mesaj da bizzat ve İsmen Milli Çözüm ekibinedir ve Selman Beyin şahsında bizlere iletilmiş ve baş-göz üstüne kabul edilmiştir. 


İşte yalan ve hayal üzerine, han hamam kuranların ve bu yalan yanlış duyumlara dayanarak nice yorumlar uyduranların acınacak halleri... 


Dipnotlar: 


[1 
[2 
[3 
[4 
[5 
[6 


Nedim Senbai / Atatürk. A.Ü. Dil, Tarih ve Coğrafya yayınları / Sh. 102 / Baskı:1979 Harun Yahya. / Gerçek Atatürkçülük / Sh. 49-50 / Baskı:2001 

Harun Yahya Gerçek Atatürkçülük Sh.52 Baskı 2001 

Bak. Risale-i Nur Külliyatı / Nesil Yayınları / 1. Cilt sh. 1021 13. Şua 

1. cilt Sh.1080 14. Şua 

Bak. Efendi / S.Yalçın / 8. Baskı Sh.492 

[7] Efendi Sh.554 

[8] Risale-i Nur / Nesil Yay. / Cilt 2 Sh.1882 27. Mektup 

[9] Külliyat C.2 Sh.1909 Emirdağ Lahikası 

[10] Bak. 27. Mektup 

[11] Yunus:36 

[12] Enam:116 

[13] Külliyat Nesil Yay. 1. Cilt Sh:1080- Başbakanlığa mektup 

[14] Bak. Bediüzzamanın hayatı. Yeğeni Abdurrahman Nursi Sh. 106-107 Piran yay. İst 
[15] Emirdağ Lahikası 27. Mektup 

[16] Said Nursi Tarihçe-i Hayat. Eskişehir Hayatı 


Eakad.. Janad) İİ banaal 


at n T e a a y ar 


ADNAN OKTAR, OLTAYA MI TAKILDI? 
06 Kasım 2006 | Yazar Milli Çözüm Dergisi 


Adnan OKTAR, 13 Eylül 2006 Milli Gazetede yayınlanan tam sayfa ilanında; "Bölücü Terör'ün Gerçek Adı, "Komünist" Terördür" iddiasıyla, bazı doğruları öne çıkarıp, çok daha önemli ve tehlikeli noktaları saklamaya ve gerçekleri saptırmaya mı çalışıyor? 


Çünkü PKK terörünün irdelendiği ve çözüm önerilerine yer verildiği koca bir sayfa içinde, bölücü anarşinin sadece Komünist felsefeden kaynaklandığı vurgulanıyordu... 
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Çocukların bile dikkatini çekecek şekilde: 


İsrail siyonizminden 
Haçlı emperyalizminden 
ABD'nin şeytani stratejisinden 


AB'nin sürekli desteğinden tek kelime olsun bahsedilmiyordu... 


Adnan Oktar, bu tavrıyla, Harun Yahya imzasıyla yayınlanan eserlerdeki doğru ve doyurucu tespit ve tahlillere de ters düşüyordu. 


Adnan Oktar artık tamamen diyalogcuların ağzıyla konuşuyordu. 
Önce söz konusu ilanı okuyalım: 


Onyıllardır ülkemizin Güneydoğu'sunda süre giden terör faaliyetinin adını doğru koymak, bu sorunun çözümü açısından hayati bir önem taşımaktadır: 


"Bölücü Terör"'ün Gerçek Adı "Komünist Terör"dür 


Güneydoğumuzdaki terörist hareketi ifade ederken kullanılan "bölücü terör" ibaresi, aslında oldukça eksik bir tanımlamadır. Çünkü, söz konusu "bölücü terör" gerçekte "komünist terör"ün ta kendisidir. Bölücü hareket olarak adlandırılan hareket "Marksist-Leninist-Komünist ayaklanma"dan başka bir şey değildir. Bu nedenle her şeyden önce, yıllardan beri olayın içyüzünü ifade etmekten uzak “bölücü terör' klişesiyle tanımlanan bu hareketin adını doğru koymak çok önemlidir. 


İdeolojisini Marksist-Komünist olarak tanımlayan, her türlü komünist söylem ve prensibi benimseyen, en bariz komünist gerilla yöntemleriyle sürdürülen bu hareketi müstakil bir bölücü faaliyet, sıradan bir etnik çatışma olarak görmek son derece hatalı bir değerlendirme olacaktır. 


Doğu insanımız dindardır ve devletine sadıktır. Halkımız, komünist-bölücü örgütün, Allah, Kitap, din ve ahlak düşmanı fikirleri benimsediğinden habersizdir. Bu konunun, terörün çözümü için kilit bir konumda olduğu fark edilmelidir. 


Sorununkaynağına inemeyen yüzeysel yaklaşımlarla teröre çare bulunamayacağı aşikârdır. 
Daha fazla geç kalınmadan, dikkatli bir analiz yapılarak tutarlı bir mücadele stratejisi oluşturulmalı ve terörün kökü kazınmalıdır. 


Ortada ‘bölücü terör' değil apaçık bir “komünist terör vardır! Komünist hareket, özünde mevcut düzeni yıkmaya, devleti ve milleti yok etmeye yönelik bir hareket olduğu için her zaman “bölücü' bir harekettir. Komünistlerin bölücü faaliyetini, bu korkunç ve karanlık kimliğinden soyutlayarak yalnızca "bölücü terör" ifadesiyle tanımlamak son derece yanlış bir tutumdur. 


Güneydoğu'daki Komünist Teröre Destek Dünya Komünistlerinden Geliyor 


Kore'yi ya da Almanya'yı ikiye bölen komünist hareket gibi, Güneydoğu'daki bölücü terörü yürütenler de yine aynı Marksist-Leninisi-Komünist mihraklardır. Bölgedeki etnik kesimden bir kısmının kandırılıp alet edildiği bu komünist faaliyetin destekçileri de dünya çapındaki komünist ve sosyalist örgütler, partiler ve iktidarlardır. 


Yoksa bu komünist çevrelerin bölgedeki etnik azınlığın sorun ya da çıkarlarıyla ilgili herhangi bir tasa ya da endişeleri olmadığı açıktır, Tek ilgilendikleri ve destekledikleri konu, burada yürütülen komünist hareketin nihai bölücü hedefine ulaşmasıdır. 
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Komünistlerin ülkesi, milleti, ırkı ya da dini yoktur. Her ülkeden, her milletten komünistler yine ancak kendileri gibi komünistleri, Marksistleri destekler. Nitekim dünyanın öbür ucundaki komünistlerin dahi Güneydoğu'daki komünist terörü desteklemesi bunun en açık örneğidir. 


Dünyadaki tüm komünist odaklar, Güneydoğu'daki Marksist-Leninisi-Komünist hareketi kendi sapkın ideolojilerinin meşru bir eylemi olarak algılamakta, Cumhuriyetimize ve devletimizin üniter yapısına karşı yürütülen komünist devrimci bir mücadele olarak görmektedir. 


Komünizm yıkılınca yeryüzünden yok olmamış, sadece oranı 9060'tan %40'a düşmüştür. Bu ise halen 100 milyon kişiden 40 milyonunun komünist terörü desteklediği anlamına gelmektedir. 


Ülkemizde de, Güneydoğu'daki komünist teröre destek veren çeşitli odakların bulunduğu ve bunların bir kısmının, medyanın, kamu kurum ve kuruluşlarının içine sızmış olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, öncelikli olarak devlet içinde yuvalanmış bu komünist oluşumlar acilen tesbit edilmeli, bunlar deşifre edilerek bunlara karşı gerekli önlemler alınmalı, gereken müdahaleler yapılmalıdır. 


Çin, Kuzey Kore, Venezüella, Küba gibi Marksist-Leninist ülkelerin tamamı, İsveç, Norveç, Danimarka gibi sosyalist kanadın iktidarda olduğu ülkeler ve Avrupa'daki tüm Marksist partiler, -aynı inancı paylaştıkları için- açık ya da dolaylı biçimde Güneydoğudaki komünist- bölücü teröre destek vermektedir. 


Komünist Teröre Karşı Fikri Mücadele 


Gayet iyi bilinmelidir ki, komünizmin bedenini öldürmekle netice alınmaz. Komünizmin ruhunu öldürmek önemlidir. Komünizmin ruhu öldüğünde bedeni de ölmüş olacaktır. 


Anti-Komünist bir fikri mücadele, komünizme karşı en etkin mücadele olacaktır. Ancak etkili ve insanları bilinçlendirici bir fikri mücadele ve propaganda sayesinde Marksist-Komünist terörün önü alınabilir, Yalnızca askeri ve polisiye tedbirlerle olaya köklü bir çözüm getirebilmek mümkün değildir. 


Diğer taraftan komünistler yıllardan beri sürdürdükleri gerilla savaşlarında tecrübe kazanmışlardır. Daha önce Vietnam, Kamboçya, Laos, Kuzey Kore gibi ülkelerde yaşananlar, bu konuda önemli birer tecrübedir. Bu gibi ülkelerde sadece askeri ve polisiye tedbirlerle yetinildiği için komünist teröre karşı herhangi bir çözüm getirilememiş, ciddi asker ve polis kayıpları verilmiştir. 


Bundan da anlaşılacağı gibi, çözüm yalnızca anti-Marksist fikri mücadeleden geçmektedir. 
Uydurma temellere, gerçek dışı felsefelere dayandırılan Marksist-Komünist ideoloji ilmi olarak çürütülmelidir. Marksist-Komünist ve Darwinist öğretilerle beyinleri yıkanarak milletimize karşı kışkırtılan insanlar, ancak bu çarpık ideolojilerin gerçek yüzleri ortaya konup, dayandıkları felsefelerin sefaleti gözler önüne serilirse bu kitlesel hipnozdan kurtarılabilirler. 


Marksist-Komünist ideolojiye karşı yapılacak bu fikri mücadele ve propaganda, ya resmi olarak devlet eliyle yürütülmeli ya da bu konuda sorumluluk üstlenecek ehil kimse ya da kuruluşlara devlet tarafından destek verilmelidir. 


Devletimiz bu desteği verirken bir yandan da söz konusu komünist terörü ideolojik olarak besleyen "Darwinizm" gibi zararlı akımlara ve bunların propagandalarına karşı da önlem almalıdır. 


Devlet eliyle Darwinizm propagandası yapılmasına izin verilmemelidir. Çünkü Darwinist eğitim vermek, Darwinist propagandaya göz yummak, komünizme destek vermekle aynı anlama gelecektir. Nitekim bütün komünist ülkeler ve komünizmi parlamenter yöntemle 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hakim kılmayı savunan sosyalist Kuzey Avrupa ülkeleri, eğitim sistemlerini Darwinizm üzerine kurmuşlardır. Bilindiği gibi komünizm, Darwinizm'i sözde bilimsel temel olarak kabul etmektedir Darwinizm'in öne sürdüğü yaşam mücadelesi, güçlülerin zayıfları yok etmesi, doğal ayıklanma gibi hayali kavramlar diyalektik materyalizmin ve dolayısıyla komünizmin biyolojik altyapısını oluşturmaktadır. 


Ülkemizdeki terör örgütleri, diyalektik felsefenin resmi olarak desteklenmesinin rahatlığını taşımaktadırlar. Kendi ideolojilerinin temeline resmi destek verilmesi terör odaklarının ekmeğine yağ sürmektedir. Bu nedenle diyalektik felsefeye resmi desteğin bir an önce son bulması gerekmektedir. 


Özetle, yukarıda bahsedilen gerçekleri gözler önüne seren ve halkımızı bölücü komünist teröre karşı bilinçlendiren kapsamlı bir eğitim politikasının bölgede acilen uygulamaya geçirilmesi şarttır. Bu konuda kitaplar, anti-Komünist, anti-Darwinist broşürler, el ilanları basılmalı ve bunlar halka dağıtılmalıdır. Bölgede yayın yapan televizyonlarda, radyolarda, yerel gazetelerde bu eğitime ciddi yer ayrılmalıdır. Gerekirse ulaşım sorunu olan bölgelerde, bu broşür ve ilanlar uçak ya da helikopterlerden atılmak suretiyle, söz konusu eğitimin en ücra köşelere kadar ulaştırılması sağlanmalıdır. 


DARWİNİZM, İnsanlık dışı vahşi ideolojilerin, faşizmin, vahşi kapitalizmin ve bunların tümünü İçine alan emperyalizmin sosyal silahıdır. 


DARWİNİZM, bu ideolojilerin bilimsel, felsefi hatta dini dayanağıdır. 
DARWİNİZM, dünya dinsizliğinin dinidir.(1 | 


Şimdi, bütün bunlar ne anlama gelmektedir ve hangi gerçekler ve tehlikeli gelişmeler, hangi modası geçmiş gerekçelerle gizlenmek istenmektedir? 


a) Önce bu PKK - Bölücü terörü 10 (on) yıllık değil, yaklaşık 40 (kırk) yıllık bir geçmişe sahiptir. Hatta Sevr'in devamı olan bir süreçtir. 

b) Adnan Oktar'ın yaklaşımı sanki; Fikren ve fiilen iflas etmiş bulunan Komünizmi yeniden diriltme ve öcü gibi gösterip başka sinsi gelişmeleri ört bas etme gayretidir. 

c) Böylece, Haçlı emperyalizminin ve İsrail siyonizminin, Sevr'i uygulama, Türkiye'yi parçalama ve Kürdistan'ı kurma niyetlerini gündemden düşürme ve gizleme girişimi gibidir. 
d) Siyonizm timsahının üst çenesi olan Komünizm ve Sovyet diktatörlüğü yıkıldı. Şimdi bu timsahın alt çenesi olan Kapitalizm ve Amerikan imparatorluğu çöküşe yaklaştı... 


Acaba bu tavır, ABD emperyalizmini masum gösterme sinsiliğimidir? 


e) Fetullahcılarla, Amerikancı İslamcılarla ve ılımlı münafıklarla aynı safta bulunmak ve aynı safsataları savunmak, yoksa Adnan Oktar'ın ciddi sitelerde iddia edildiği gibi, Meşhur Koç'un sabataist hanımı Sadberg hanımla olan akrabalık damarlarının deprenişi midir? 


f) Bugün PKK'yı örgütleyen ve destekleyen, daha doğrusu PKK görüntüsüyle Türkiye'ye resmen hücuma geçen İsrail, ABD ve AB ülkelerindeki yönetimlerin hiçbirisi Komünist olmadığına göre, ülke insanımız hayali bir hedefle oyalanmak ve gafil avlanmak mı istenmektedir? 


g)Siyonizme ve emperyalizme karşı İslam dünyasıyla ilişkiye ve işbirliğine hazır hale gelen Hugo Chavez ve Putin gibileri "Komünist kalıntısı ve tehlike uzantısı" gösterme niyetimidir? 
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h) PKK'nın Iraktaki militanlarını peşmergeleştirmek, Türkiye'deki taraflarını ise siyasileştirip Meclise yerleştirmek için görevlendirilen Yahudi asıllı ABD Generali Ralston'un ve ılımlı Amerikancı Edip Başer'in, PKK Koordinatörlüğüne atandığı günlerde bu bildirinin yayınlanması sadece bir tesadüf eseri midir? 


i)Ve aynı tarihlerde, diyalogcu Zaman Gazetesinin, Adnan Oktar'ın önerdiği Komünist ideolojiye eğitim çaresine benzer teklif ve temennileri dillendirmesi nerden aklına gelmiştir? 


j)Ve yine Fetullahcı Zaman'ın, başörtüsü sorunun AB Komisyonunda çözüleceği müjdesi ve meşhur ve mel'un PKK destekçisi Lagendijk'in bu konuyu özellikle dillendirip desteklemesi hangi nedenlerin neticesidir? 


Ralston'un görevi PKK'yı Meclis'e sokmak 


ABD'nin PKK Koordinatörü Ankara'ya "siyasi çözüm" paketiyle geldi. Ralston'un dayattığı paketin iki ayağı var: 1. Kukla Devlet'in tanınması 2. PKK'nın siyasi sisteme sokulması. 
Amerikan "çözümü"ne göre, Türkiye, önce Kukla Devlet yöneticileriyle masaya oturacak, ardından PKK ile. 


ABD'nin PKK Koordinatörü emekli General Joseph Ralston, 13 Eylül'de Ankara'daydı, Ralston, görüşmelerinde "PKK'ya siyasi çözüm" paketiyle masaya oturdu. Ralston'un ilk durağı Dışişleri Bakanlığıydı. Görüşmenin ardında Ralston, Türkiye'nin PKK Koordinatörü Edip Başer ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ali Tuygan ortak açıklama yaptı. Ralston, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve 2. Başkan Orgeneral Ergin Saygun'un yanı sıra, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner ile de görüştü. Ralston'un Emniyet'teki görüşmesine, İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve Terörle Mücadele Daire Başkanı Selim Akyıldız da katıldı. 


Türkiye'nin PKK Koordinatörü emekli Org. Edip Başer, Ralston'un Ankara'daki tüm temaslarına katıldı. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile Genelkurmay ve Başbakanlık'taki görüşmelerde yer aldı. Ancak asıl görüşmeleri yürüten Başer değil bu kurumların temsilcileri oldu. 


"Irak'a giremezsiniz" 


Ralston, Kuzey Irak'ın kuzeyine yönelik bir harekâtın Washington tarafından "riskli" görüldüğünü ve kabul edilmeyeceğini kapalı kapılar arkasında söyledi. PKK'nin Irak'taki ekonomik ve lojistik yollarını ABD'nin keseceğini, bu şekilde örgütün köşeye sıkıştırılacağını öne sürdü. 


Ralston, bütün bunların ardından siyasi bir çözümün zorunlu olduğunu, Türkiye'nin önce kendi sınırları içinde sorunu halletmesi gerektiğini savundu. 


Barzani'nin çıkışı, AKP'nin isteği ve eylemler 


Ralston'un Türkiye'ye gelmesinden hemen önce Mesut Barzani'nin Irak'ın kuzeyinde artık Irak bayrağı asmayacaklarını açıklaması ve ardından "gerekirse referandumla bağımsızlık ilan ederiz" çıkışı da aynı sürecin parçasıdır. 


Barzani'nin "Kukla Devlet'i ilan eriz" çıkışı, Avrupa Parlamentosu'ndaki rapor, Türk-Kürt karşıtlığı görüntüsü yaratılmak istenen eylemler, Türkiye'yi "PKK'ya siyasi çözüm" noktasına 


sürüklemek amacı taşınıyor. PKK'nın açıkladığı "ateşkes paketi" de aynı planın parçası. 
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Öte yandan ABD'nin PKK'ya ateşkes çağrısı da aynı günlere rastladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sean McCormack'in 16 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, "PKK'nın müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti karşısında terör faaliyetlerine başlamasının 22'nci yıldönümü nedeniyle, PKK'ya terör eylemlerinin sonlandırması ve silahları bırakması çağrısını yapıyoruz" ifadesi yer aldı. 


Bunun hemen ardından DPT'nin de PKK'ya "ateşkes çağrısı" yapması dikkat çekti. 


Bütün bu tabloyu tamamlayan dayatma Avrupa Parlamentosu (AP)'ndan geldi. AP Dış ilişkiler Komitesi'nin raporunda "Kürt sorununa şiddet dışı siyasi çözüm" ve "DTP'nin muhatap alınması" çağrısı yer aldı. 


Barzani'nin çıkışı ve Türk-Kürt karşıtlığı görüntüsüne sokulmak istenen provokasyon eylemlerinin artırılması da ABD'nin "siyasi çözüm"ü için uygun zemini oluşturma amacı taşıyor. 


PKK: "Erdoğan ateşkes için mesaj gönderdi" 


PKK'ya yakın kaynakların verdiği bilgiler, Hükümet'in de aynı sürecin içinde olduğunu gösteriyor. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı, Başbakan tayip Erdoğan'ın partisinin Kürt kökenli milletvekilleri aracılığı ile PKK'ya ateşkes çağrısı yapması için mesaj gönderdiğini duyurdu. 


"Ankara'da ateşkes beklentisi" başlıklı haberde DTP'den önce ABD'nin de PKK'ya ateşkes çağrısı yaptığına dikkat çekiliyor. 


Ajansın haberinde şu bilgiye yer veriliyor: 


"DTP'nin bu girişimi, Ankara kulislerinde AKP'li bazı Kürt milletvekillerinin Başbakan Erdoğan'dan mesaj götürmüş olabileceği biçiminde yorumlanıyor. Ankara kulislerinde, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere kadar AKP'nin, siyasi çekincelerinden dolayı Kürt sorununda radikal kararlar alamayacağı ancak, olası bir ateşkes sürecini de ileriye dönük olumlu olarak kullanabileceği yorumları yapılıyor. Kulislerde, olası bir ateşkesin TSK'daki şahin kanat ile milliyetçiliği tırmandırmak isteyen çevrelerin etkinliğini de kıracağı belirtiliyor." 


Ajansın haberinde dikkat çekici bir başka bölüm, "PKK'nın, Joseph Ralston'un yapacağı temasların ardından ateşkes kararını netleştireceği" bilgisi.|2| 


Cohen grup, Ralston ve Çevik Bir'in danışmanlığı 


Anahtar kelime Ralston.. ABD'nin PKK özel koordinatörü olarak atadığı isim. Bu konuda Zaman'dan Ali Arslan ilginç bazı bilgiler vermişti daha önce. 


Çeşitli ekler yaparak özetleyelim. 


Ralston 1997 yılında ABD Genel Kurmay Başkan adayı. Ancak bir CIA çalışanı ile aşk skandalı ortaya çıktığı için adaylıktan çekilmek zorunda kalıyor. Ralston'a Pentagon'un önemli isimlerinden dönemin Savunma Bakanı William Cohen sahip çıkıyor. ABD'nin etkin lobi ve danışmanlık kuruluşlarından "Cohen Group'a alıyor, Başkan Yardımcısı yapıyor. 


Cohen, (Kohen) İbranicede üst düzey "Haham" anlamına geliyor. (Kabala kaynaklı kullanımlarda Kahin olarak da tercüme ediliyor) Cohen Grubu'nun diğer başkan yardımcısı da yine Yahudi asıllı eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman. Tezimizi hatırlayalım; ABD 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Türkiye'ye gelenlerin (özellikle diplomatlar) hemen hemen tamamı Yahudi asıllıdır. Yine yanıltmıyorlar. 


Devam edelim. PKK özel Koordinatörü Ralston, Çevik Bir'in arkadaşı. 28 Şubat'tan sonra Çevik Bir, Amerika'da Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nden ödül alırken yanında Ralston var. Bu ödül töreninde ikilinin yanında bir isim daha var. Amos Yadlin. Yadlin'in şu anda İsrail Askeri İstihbarat Şefi.. Resmen doğrulanmasa da Çevik Bir'in AKP'nin gayri resmi danışmanlığı yaptığı uzun süredir dile getiriliyor. Daha önceki dergimizde yazmıştık; Ali Babacan'ın bir İsrail ziyaretinde beraberindeki heyette Çevik Bir'de vardı. Çevik Bir, Ralston'la, "Kariyerim boyunca dostluk geliştirdiğim ve aynı değerleri paylaştığım bir meslektaşım." diyecek kadar dost. 


Herhalde AKP hükümeti, herhalde Ralston'un PKK koordinatörü olarak atanmasında Çevik Bir'in danışmanlığına başvurmuştur. 


Ralston, bundan böyle PKK ile Türkiye arasında özel koordinatör olarak görev yapacak. İlk teması başladı. Sanırız ne kadar özel bir isim olduğunu bu bilgilerden sonra daha iyi anlayabiliyoruz. 


Ve ilginç bir zamanlama.. 


DTP'nin PKK'ya "Ateşkes Çağrısı!" yapmasından hemen sonra ve PKK özel Koordinatörü 
Joseph Ralston'un Türkiye'ye geldiği anda Diyarbakır'da bir bomba patlıyor. 7'si çocuk 11 
masum insan hayatını kaybediyor. 


Artık kim, kime, nasıl, neden ve hangi amaçla mesaj vermeye çalışıyorsa! 
Su o kadar bulanık, ilişkiler o kadar karmaşık ki..Çöz çözebilirsen|3| Diyarbakır patlamaları CIA-Mossad tarzı. 

Saldırı yabancı bir gizli servis tarafından yapıldı 


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski yetkililerinden Prof. Dr. Mahir Kaynak, Diyarbakır'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak, bu tür saldırıların amacının ülke huzurunun bozulması ve güvenin sarsılması olduğunu belirterek, "Diyarbakır'daki saldırının yabancı bir gizli servis tarafından yapılmış bir eylem" dedi. 


Kaynak, olayın sanıldığı gibi bir PKK eylemi olmadığını söyleyerek, "Türkiye'de son dönemlerde meydana gelen tüm olaylardan PKK sorumlu tutuluyor. Ancak olayı iyi incelersek son yapılan bu saldırı polise ya da kamu kuruluşlarına yapılan bir saldırı 

değil. Saldırının Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinin nedenini de değerlendiren kaynak, bölge halkına, “Sizi sahiplenen yok' mesajını vermek olarak yorumladı. Koordinatörün atanmasıyla ilgili olarak da Kaynak, "Bunun son derece gereksiz bir kuruluş olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. [4] 


İşte Zaman Gazetesinin Çözüm Önerisi: 
Bediüzzaman'ın teklifine vekillerden destek: Terörün reçetesi eğitimdir. 


AKP Diyarbakır Milletvekili ve Tayibin Danışmanı, Özgür-Der'in eski Başkanı İhsan Arslan Bediüzzaman Said Nursi'nin Doğu'ya üniversite kurulması için Demokrat Parti hükümetine gönderdiği mektup da çıkmıştı. 
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O dönemde bölge sorunlarının çözümü için eğitime vurgu yapan Nursi'nin talebi, Doğu ve Güneydoğu'daki eğitim sorununu bir kez daha gündeme getirdi. AK Parti ve CHP milletvekilleri, terörün bugünkü noktaya gelmesini, bölgeye eğitim yatırımı yapılmamasına bağlıyor. Son dönemde terör örgütünün saldırılarının arttığına dikkat çeken bölge milletvekilleri, sorunların çözümü için yeni bir eğitim kampanyası başlatılmasını istiyor[5] 


İşte Zaman'ın diğer müjdesi: Başörtüsünde sıra AB komisyonunda 


Joost Lagendijk bir ilke daha imza atarak Osmanlı hoşgörüsünün Türkiye devletine örnek olması gerektiğine dair değişiklik önergesini de taslak rapora sokmayı başardı. Böylece, Ermeni "soykırımını" Türkiye'nin AB üyeliği için şart haline getiren taslak Osmanlı hoşgörüsüne de ilk defa atıf yapmış oldu. 


Komisyon kaynakları ise AP raporunun resmen oylanarak kabul edileceği eylül ayı sonuna kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını ifade ediyor. Komisyon şimdiye kadar yayınladığı ilerleme raporlarında başörtülü öğrencilerin sorunlarına ısrarla yer vermedi. Sebep olarak AB'de başörtüsüne ilişkin ortak bir yaklaşımın oluşmadığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları gösterildi. Raportör Eurlings de raporunda azınlıklar için dini hürriyetler konusuna çok geniş yer verirken başörtüsü önergesine karşı çıktı. Özdemir ve Lagendijk'in bu tavrın tamamen "ikiyüzlülük" olarak algılanacağını, AP'nin dini azınlıklar için hak talep etme konusunda elinin zayıflayacağını aktarmaları üzerine Eurlings, önergeye yeşil ışık yaktı ve oylamada "evet" oyu kullandı. 


Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk, Türkiye'de en azından üniversitelerde başörtüsü yasağı olmaması gerektiği kanaatinde. ZAMAN'a konuşan Lagendijk, başörtüsü meselesinde Türkiye'nin soğukkanlı bir tartışmaya ve mutabakata ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Şimdi AB Komisyonu'nun 24 Ekim'de hazırlayacağı raporda en azından Türkiye'de böyle bir sorunun ve bu sorunun etrafında ciddi bir tartışmanın yaşandığını kabul etmesini ve raporuna yansıtmasını bekliyoruz." dedi.|6| 


Son Söz:En azından bazı insaflı Yahudi Yazarlar kadar ciddi ve gerçekçi olalım. İşte bir örnek: 


İsrail'in Lübnan'ı işgal hareketine Yahudi yazar bile isyan etti. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin 3 Temmuz tarihli nüshasında Gideon Levy adlı yazarın makalesi, İsrail'e yöneltilen ağır suçlamalarla doluydu. İsrail savunma güçlerinin meşruiyetini yitirdiğini belirten yazar, İsrail'in aynı zamanda devlet terörü uyguladığını, hatta kimi zaman terör örgütlerinden bile daha vahşice yöntemlere başvurduğunu yazdı. 


Yazıklar olsun bize 


Levy, "Bizim Gazze'de yaptığımız şeyin kaçırılan askerle zırnık kadar ilgisi yok. Orantısız ve ölçüsüz bir intikam alma girişiminden başka bir şey değildir bu. On binlerce insana hayatı zehir etmek, Gazze'nin altyapısını tarumar etmek, suyunu, elektriğini kesmek ve bir anda Gazze'yi cehenneme çevirmekle ne elde etmiş olacağız? Yazıklar olsun bize! İsrail savunma güçleri Gazze'ye operasyon yapmaya başladığı andan itibaren meşruiyetini yitirmiştir. 
Filistinlilerle bizim aramızdaki fark şudur: Biz sivilleri kaçırıyoruz, onlar bir askeri yakalıyor!" dedi. 


Aynısını Filistinliler yapsaydı? 


İsrail'in Filistinli bakanları gözaltına lamasına da değinen Levy, "Filistinlilerin, İsrail hükümetinin bakanlarının yarısını kaçırmaları halinde kopartılacak gürültüyü tahayyül 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edebiliyor musunuz? Şimdi şu halleriyle terörist diye yaftaladığımız Filistinlileri neyle yaftalayacaktık acaba? Bir halkı topyekün cezalandırmaya kalkışmak, gayr-ı meşru bir davranıştır ve böyle bir davranış en küçük bir zekâ parıltısı işareti taşımamaktadır. Peki, bir halka bu kadar gayr-i insani bir muamelede bulunmanın ne tür vahim sonuçlara yol açabileceğini hiç mi tahayyül edemiyoruz?" diyerek İsrail'in uyguladığı vahşete tepki gösterdi. 


Teröristlerden daha vahşi 


İsrail'in terör örgütlerinden bile daha vahşi yöntemlere başvurduğunu kaydeden Levy, şöyle yazdı: "Her zaman olduğu gibi, yalnızca oraya buraya kurşun yağdırıyoruz. Ancak bu kez, yalnız kurşun yağdırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda en kötü teröristler gibi hareket ederek her tarafi bombalıyoruz, topa tutuyoruz, yakıp yıkıyoruz, cehenneme çeviriyoruz, bir şehri dört bir tarafından kuşatıyor ve hayalet şehre çeviriyoruz. Kimse çıkıp da sormuyor: Bu cehennem neyin nesi? Ve hangi hakla Gazze'yi cehenneme çeviriyoruz?"/7| 


Dipnotlar: 


[1] Milli Gazete / 13.09.2006 

[2] Aydınlık, 17 Eylül 2006, Sh:.18-19 

[3] Kulis Ankara, 14 EYLÜL 2006, Milli Gazete 
[4] Milli Gazete, 14 Eylül 2006, Sh:11 

[5] Zaman, 11 Eylül 2006, Sh.5 

(6) Zaman, 11 Eylül 2006, Sh.15 

(71 Milli Gazete, 9 Temmuz 2006, Sh.11 


ADNAN OKTAR'IN BİLGİÇLİK BUDALALIĞI 
04 Aralık 2007 | Yazar Milli Çözüm Dergisi-millicozum 


4 Kasım 2007 tarihli Milli Gazetedeki "Osmanlı'yı Materyalizm ve Darwinizm Yıkmıştır" 
başlıklı yazısında Adnan Oktar: 


"Osmanlı'da evrime inanan düşünürlerin büyük çoğunluğu, dünya genelinde olduğu gibi materyalistlerdir. Ancak ne yazık ki, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi bazı din alimleri de bu yanlış akımın etkisi altında kalmışlardır. İbrahim Hakkı, Allah inancı ile evrim teorisinin ters düşmediğini savunmuş ve Yüce Allah'ın canlıları güya evrim mekanizması vesilesiyle yarattığını ileri sürmüştür" gibi saçma sapan bir iddia ortaya atmıştır. 


a) Her şeyden önce İbrahim Hakkı Hazretlerinin Darwin'den etkilenmesi imkansızdır. Çünkü İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-Hasankale-1780 Siirt-Tillo) arasında yaşamıştır. Darwin'in yaşamı ise 1809-1882 yıllarıdır. Yani Marifetname sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Darwin'den tam 106 sene önce dünyaya gelmiş ve onun doğumundan 29 sene önce vefat etmiştir. Bu nedenle Darwinizm'den etkilenmesi gülünç bir iddiadır. 


b) Harun Yahya eserlerinde sıkça referans olarak gösterilen Bediüzzaman Hazretleri İbrahim Hakkı Hazretlerinden stayişle bahsetmiş ve zaman zaman alıntılar yapmıştır. 


c) Osmanlı'yı yıkan; Darwinizm'den ziyade, melun ve Siyonist Yahudi dönmelerinin ve mason işbirlikçilerinin güdümündeki Tanzimat ve İttihat kafası ve kasıtlı hıyanet odaklarıdır... 


Ve tabi Osmanlı'nın ilimde içtihadı, siyasette cihadı terk edip koflaşmasıdır. 
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d) Umarız Adnan Oktar, kim tarafından hazırlandığı ve adreslerine yollandığı ehlince malum bulunan ve bir görüşmemizde, hem de 7-8 kişi önünde kendilerince de itiraf edilmiş olan bu çok değerli eserlerin, bizzat yazarı ve üstadı havasına kapılmamış ve bu şaşkınlıkla büyük İslam alimlerine sataşarak üstünlük taslamaya kalkışmamıştır. 


e) Üstelik Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin, hangi kitabının hangi bölümünde ve ne şekilde evrimi ve Darwinizm'i savunduğunun belirtilmeyip, yuvarlak cümlelerle O'nun ve bir çok Osmanlı aliminin töhmet altında bırakılması, her türlü izan ve insafın dışındadır. 


f) "Allah şaşkınlığa ve şımarıklığa kapılanları sevmez."53(1)J "O ettikleriyle (ortaya getirdikleriyle) şımarıp böbürlenen (ferahlanıp havalara giren) ve (aslında kendilerinin) yapmadıkları (ama öyle sanıldıkları) şeyler nedeniyle övünmekten sevinen (kimseleri kazançlı) sanma"54(2| gibi ayetlerin manevi tokadından korkmak, sakınmak ve kendimizi toparlamak lazımdır. 


g) Haddini bilen hakikate ve Rabbine ulaşır. Haddini aşan ve şımarıklığa kapılan, hidayet yolundan saptırılır, vesselam!. 


Dipnotlar: 
[1] Kasas: 76 
[2] Al-i İmran: 188 


SABAHATTİN ÖNKİBAR VE ADNAN OKTAR 
22 Kasım 2012 | Yazar Osman Eraydın-millicozum 


“Milletlerin oluşmasında ve onların devlet ve medeniyete ulaşmasında, en birleştirici, belirleyici ve bilinçlendirici etkenin DİN olduğu tarihi ve bilimsel bir gerçektir. Bu nedenle Kur'an'ı Kerim'de, din ile Millet kavramı, birçok ayette aynı manada zikredilmiştir. Din ve Millet kavramı aynı zamanda “tabi ve tercih olunan bir hukuk ve ahlak sistemi etrafında halkalaşan topluluk ve onların ortak inancı ve hayat tarzı” anlamını da içermektedir. 


“Sen onların milletine (Batıl dinlerine, ideolojilerine, Siyonist ve emperyalist hedeflerine) tabi (ve hizmetçi) olmadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar, kesinlikle senden razı olacak (ve hayırlı işlerinize destek sunacak) değildir” (Bakara: 120) ayeti bu gerçeği bildirmektedir. 


Meşhur Batılı düşünür Bergson (1859 — 1941): 


“Tarihte de, günümüzde de, gelecekte de; eğitimsiz ve bilimsiz, sanat ve sanayisiz, hikmet ve felsefesiz toplumlar olabilir, yaşayabilir. Ancak dinsiz bir toplumun bağımsız kimlik kazanması ve ayakta kalması mümkün değildir” diyerek bu gerçeği dile getirmektedir. 


Benjamin Kid&'in ise: 


“Din, insan topluluklarının düşüncelerini ve eylemlerini hem düzenleyen, hem de disiplinize eden en birinci etkendir” tespitleri oldukça önemlidir. 


Prof. Dr. Necati Önerin: 
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“Hak Din, her şeyi en iyi bilen, âlemleri yoktan var eden ve her şeye gücü yeten yüce Yaratıcıya ve Onun hatırına bütün mahlükata karşı, insanların kendilerini sorumlu hissetmeleridir” demektedir. 


Vahye dayanmayan din ve sistemler bile, beşeri ekiplerin kendi ideolojilerini ulvi güçlere büründürerek toplumu şekillendirme ve kontrol etme girişimleridir. 


Bediüzzaman Hz.leri 1947 yılında dönemin CHP İçişleri Bakanı Hilmi Uran'a yazdığı mektupta; doğudan zuhur edecek ve Kürt gençleri etkileyecek bölücü terörizmi önlemek üzere: 

“Doğru ve doyurucu şekilde, iman ve Kur’an hakikatlerini öğretmeye ve özendirmeye gayret etmezseniz, kesin bilgi ve belgelerle ispat ve ikaz ederim ki, (Kürtler) kahraman kardeşleri ve kumandanı (Devlet kurucusu, koruyucusu ve birlikte yönetici kadrosu) olan Türk Milletine karşı (Dış güçlerce) dehşetli bir nefret ve adavete sürüklenecektir. Küfrü mutlak (olan inkârcılık ve isyancılık) kaynaklı anarşiliğe mağlup (ve alet) olup, Âlemi İslamın son ve sağlam kalesi ve şanlı ordusu olan bu Türk Milletinin parçalanmasına sebebiyet verilecektir”|1)J şeklindeki tespitleri aynen zuhur etmiş ve milletimizin kaynaştırıcı mayası olan din bağı tahrip edildiğinden, ülkemiz bölünme aşamasına gelmiştir. Rahmetli Erbakan bu derin tahribatı tamir ve tedavi için imani, ahlaki, iktisadi ve siyasi tedbirler geliştirmiş, ama hem dış güçler, hem de işbirlikçi çevrelerce sürekli önü kesilmiştir. 


Bediüzzaman gibi din âlimlerine ve İslami eğitim veren İmam-Hatiplere düşmanlık, aslında Milli birlik ve dirliğimize yönelik en büyük hıyanettir. 


Üstat Said Nursi'nin: 


“Biz Müslümanlar indinde (katında-nazarında) DİN ve MİLLET bizzat müttehiddir (ayrılmaz bir bütün oluşturmuştur) Belki (aslında) din, milliyetin hayatı ve ruhudur... Hukuk-u Umumiye (halkın genel hukuku ve huzuru) içinde hamiyeti diniyenin (Dini hassasiyet ve prensiplerin) esas alınması; hamiyeti Milliyenin (müspet milliyeçilik gayretinin) ise ona hizmetçi, kuvvet ve destekçi olması (halinde Milli birlik ve dirlik kurulur ve korunur)” 


“Özellikle şarkta (Doğu ve Güneydoğu'da) vatanın ve milletin maslahat (ve menfaati) icabı, Ulum-i Diniye (dini ilimler ve manevi değerler) esas olmalı (İslam kardeşliği öne çıkarılmalı; dini ahlaki ve vicdani eğitim yapılmalıdır.) Aksi halde (aslen) Türk olmayan (Kürt- Arap, Laz, Çerkez gibi) Müslümanların, Türklere karşı hakiki kardeşlik (ve birliktelik) duyguları zayıflayacak ve manevi bağları kopacaktır”|2) tespitleri ise imani ve içtimai gerçeklerin ifadesidir. 


Bugünkü Avrupa ve Amerika (Batı) medeniyetini Hıristiyanlık Kültürünün şekillendirdiğini kimse inkâr etmemektedir. Herhangi bir Batılı, Hıristiyanlık esaslarına, Dini kurum ve kurallara inanmasa bile, Onun kimliği, düşünce sistemi ve davranış biçimleri, yine de 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Hıristiyanlığın etkisindedir. Hatta Voltaire (1778) ve Nietzsche (1844-1900) bile bu Haçlı Batı kültürünün birer semeresidir. 


Ruslar, Bizans üzerinden tanıştıkları Ortodoks Hıristiyanlık inancı sayesinde Millet olma ve devlet kurma şuuruna erişmişlerdir. Milyonlarca masum insanın katledilmesi ve Rotschild gibi Siyonist sermayenin desteklemesi sonucu gerçekleşen Komünist Devrim, Rusya'yı ruhsuz bir robota çevirmiş, ama bir insan ömrünü bile doldurmadan çürüyüp bitmiştir. 


İşte İsrail; asırlar boyu çok farklı ülkeler ve kültürlerde yaşamalarına rağmen, onların kimliğini koruyan ve sonunda Filistin'de, bin türlü hile ve zulümle bir terör devleti kurmalarını sağlayan yine muharref Yahudilik Dini ve değerleridir. 


Bunun en çarpıcı örneği ise bizim milletimizdir. Türkler fıtraten cesur ve Avrupa içlerine kadar kahramanca akınlar yapıp büyük imparatorluklar kurmalarına rağmen, kalıcı ve iz bırakıcı bir devlet sistemi ve medeniyet projesi geliştirememişlerdir. Türkler ancak İslamiyet sayesindedir ki, Hindistan ve İran'ı kapsayan devletler ve Anadolu?da Selçuklu, Osmanlı gibi cihan medeniyetleri kurabilmişlerdir. Şanlı Kurtuluş mücadelemizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin temel dinamiği de yine İslamiyet'tir. İslamiyet'ten nasipsiz Türklerin, Türklüklerini ve dillerini bile kaybettikleri tarihi bir gerçektir. Bu nedenle İslam düşmanlığı, hem dinimize, hem milletimize, hem devletimize, hem de ülkemize yönelik bir hıyanettir. 
Bazı Ulusalcıların ve Aydınlık yazarlarının çok sinsi ve kinci bir tavırla İslam'a ve onun şiarı (simgesi) olan Türbana, Kurbana ve Kur'ani kurallara saldırmaları ise, gizli niyetlerini ve kirli mahiyetlerini ele vermektedir. 


Eski hızlı ülkücülerden olup şimdi ulusalcılığa terfi eden Sabahattin Önkibar,26 Ekim 2012 
tarihli Aydınlık”ta “Ciddi,gerçekçi ve güvenilir bir İslam dini düşüncesi bulunmadığı ” izlenimi vermek için: 


“Üç İlahiyatçı Profesöre, Borsa, Cem evi, Cariye ve Banka Faizi konusunda sorduklarına ayrı ayrı yanıtlar aldığını... 


Türkiye Gazetesi sahibi ve Nakşi Hüseyin Hilmi Işık varisi Enver Ören'in bir zaman banka faizini haram görüp karşı çıkarken, sonraları helal görmeye başladığını... 


Fetullahcıların Kelime-i Şahadet'ten “Muhammedün-Resulüllah” kısmını çıkardıklarını... 


Seyyid Kutup ve Hasan El Benna'nın İslam'ı bir anayasa olarak tanıdıklarını... (Yoksa Belediye Encümen kararı mı sayacaklardı?..) 


Sünni İslamcılığın mandacılığa ve emperyalist Amerikancılığa kılıf yapıldığını... 
Sünnilerin bile kendi aralarında birkaç parçaya ayrıldığını...” 
söyleyerek kendi kafa karışıklığını ve iman kısırlığını, bilimsel bir gerçekmiş gibi sunmaya 


çalışmaktadır. Oysa: 
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l- Faize bulaşmaya zaruriyet ve mecburiyet şartları oluşturan kapitalist sistemlerde, Müslümanların dinen yasak kılınan banka faizine nasıl yaklaşmaları hususundaki ihtilaflar arızi ve geçicidir. Çünkü faizi haram bilmek 1.5 milyar Müslüman'ın ortak inancıdır. 

2- O şikâyet ettiğiniz ve örnek verdiğiniz; zulüm merkezleriyle uzlaşan ve din istismarıyla uğraşan bazı Süleymancı, Nurcu, tarikatçı ve Fetullahcı takımının maalesef tamamına yakını, hep sizin de arka çıktığınız ve yalakalığını yaptığınız sağcı ve Amerikancı partilere destek çıkmışlardı... 

3- Vedikkat! Bunların hiçbirisi, her ne hikmetse, aynen sizin gibi, Erbakan'a ve Milli Görüş davasına hiç katılmamışlardı! ?. 

4- Kur'an klasik anlamıyla, hak ve sorumlulukların, suç ve cezaların, devlet kurum ve kurallarının madde madde ve sıra halinde yazıldığı bir anayasa kitabı değildir. Ancak, Müslümanların her asırda, kendi inançları, ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda ve çağdaş standartlara uygun olarak hazırlayacakları anayasaların ve ortak hayat tarzının, elbette temel kaynaklarından biri de Kur'an'dır. Böyle inanmayan, zaten ya açık kâfirdir veya gizli münafiktır. Bu nedenle Seyyid Kutub'u ve Hasan El-Benna'yı “İslam'ı anayasa olarak benimsemekle” suçlamak, ahmaklık ve saçmalık değilse, mutlaka inkârcılıktır. 


Halbuki Allah'ın varlığı ve Ahed (bir ve ortaksız) olması, her şeyi bizzat yaratması ve kontrol altında tutması, mükemmel esma ve sıfatları, kudret ve sanatı; Hz. Peygamberin örnek ve yüksek ahlakı; namaz, oruç, zekat, hac gibi farz ibadetlerin zamanı, uygulanışı ve makbuliyet şartları; cinayet, zina, içki, kumar ve domuz eti gibi kötülüklerin haramlığı; temel insan haklarının korunma ve saygı duyulması, şeytani ve zalim güçlere karşı uyanık olunması ve her türlü savunma tedbirlerinin hazırlanması, Müslümanlarca adil devletler ve görkemli medeniyetler kurulması gibi konularda ve yine EZAN, KURBAN, TESETTÜR ve TÜRBAN benzeri şeairi İslamiye (İslam'ın şiarı-tanıtıcı ve hatırlatıcı simge ve alametlerinin) önemi ve anlamı hususunda, dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan ve 1.5 milyarı aşan Müslümanlar arasında hiçbir ayrılık, farklılık ve aykırılık bulunmamaktadır. Sadece; 

a- Bazı ibadetlerin uygulanış biçimindeki cüzi başkalıklar ve farklı iklim kuşaklarında ve ayrı koşullardaki müminlere sağlanan elastiki kolaylıklar 

b- Gayrı İslami dönem ve düzenlerde, bazı mazeret ve mecburiyetler gereği, devletin uyguladığı ve serbest bıraktığı banka faizi gibi olgulara nasıl yaklaşılması konusundaki tartışmalar 

c- Ve yine kimisi safiyet ve gayretle, kimisi de kötü niyet ve hıyanetle, bazı İslami hizmet ve hareketlerce Siyonist ve emperyalist odaklarla uzlaşmalar, asla umumi ve daimi durumlar 


olmayıp, hususi, cüzi ve geçici arızalardır. 


Sn. Sabahattin Önkibar'ın, bu hususi ve istisnai örnekleri genel ve temel gerçeklermiş gibi gösterip, okurlarına “Kalıcı ve kapsamlı değişmez kaideleri belli, tek ve örnek bir İslam yoktur; Müslümanlık kimin neye inanacağı ve nasıl davranacağı konusunda şaşkınlık ve karmaşa yaşanan bir din konumundadır” kanaatini yerleştirmeye çalışması, ya bir yazar ve yorumcu için çok ayıp sayılacak bir (cehalet) bilgi noksanlığındandır veya kasıtlı ve hesaplı bir din tahribatıdır. 
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Sn. Önkibar'a ve aynı kafadaki Ulusalcılara hatırlatalım: 


İslam'ın doğru anlaşılması ve hurafelerden arındırılması için, dönemin en yetkin âlimlerine Kur'an'ı Kerim'i ve Buhari'nin Hadis kitabını Türkçemize tefsir ve tercüme ettirecek kadar samimi bir Mü'min olan rahmetli Atatürk'ün şüpheli ve şaibeli ölümünden sonra uydurulan ve zorla uygulanan Dinsiz Kemalizm safsatasının devlet eliyle ve barbarlık derecesinde bir zulümle tatbik edilmesine ve İslam'ın kökünün kurutulmak istenmesine rağmen, hala aziz milletimizin çok kahır ekseriyetinin yüce Dinimize sadakatle bağlı kalması bile, İslamiyet'in sağlam ve şaşmaz inanç esaslarının, ortak ve mutlak kurallarının en kesin kanıtıdır. Bunun gibi, Sovyet Rusya'da 70 yıl, her türlü gaddarlık ve ahlaksızlıkla uygulanan Komünist rejimin bütün tahribatına rağmen, Türki Cumhuriyetlerde ve Kafkas ülkelerinde İslam ruhunun ve iman şuurunun bir türlü boğulamaması ve yeniden filizlenip boy atması, Yüce Dinimizin bir mucizesi sayılmalıdır. Siyonizm'in sol kolu olan Komünizme ve Varşova birliğine karşı danışıklı dövüş için kurulan ama Sovyetlerin dağılması ile resmen İslam'ı düşman sayan Şeytan Orduları NATO'nun ve diğer çağdaş Firavunların dışarıdan, bir takım münafık ve masonik figüranların ise içeriden hücumları bile İslam inancını ve Allah yapısı esaslarını sarsamayacaktır. Ve Kur'an mucize olarak 1440 yıldır “Münkirler, Müşrikler ve Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacak ve insanlık İslam'ın hayat düsturlarıyla huzura kavuşacaktır” buyurmaktadır. Nasipsiz beyinlerin üfürmeleri ve tükürmeleri, hakikat güneşini söndürmeye yeterli olmamıştır, olmayacaktır. 


Ve yine Aydınlık yazarlarından ve Ulusalcı azgınlardan Özdemir İnce, 3 Mart 1924 tarihli 
429 sayılı yasa ile, Genel Kurmay Başkanlığını ve Diyanet İşleri Başkanlığını aynı günde ve 
birlikte kuran Mustafa Kemal'in bu haklı ve hayırlı girişimini bir türlü içlerine sindiremediklerini: 

“Cumhuriyet, camiyi, kışlayı ve okulu, asker, siyaset ve din adamlarının saldırılarından korumak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu, İmam-Hatip okullarını açtı. Amaç, aydın din adamı yetiştirmek, din ve toplumu siyasete bulaşmış cahil din adamlarının şerrinden korumaktı. Ama başarılı olamadı. Demek ki aydın din adamı yetiştirmek mümkün değilmiş. 
Hayal kırıcı ve tehlikeli gerçek!”(3) sözleriyle kusmaktaydı. Bu marazlı İslam düşmanlarına 


1? 


göre, “aydın din adamı yetiştirmek imkansızmış..!” Bütün din adamları karanlık kafalıymış..! 
83 bin camisi, 97 bin din görevlisi, yaklaşık 5 milyarlık bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı, 
“İslami papalık” mış! Cami vaazları ve din adamları dolaylı ve dolaysız Cumhuriyet yıkıcılığı yapmaktaymış!.. yani adamların bütün hıncı ve kıcıklığı, İslam'a ve Kur'an'adır. Ama bazı ulusalcılar bunu açıkça ortaya koyamamakta, kancıkça saldırmaktadır. Bu nedenle bunlar, Müslüman halkımızdan asla yüz bulmamakta, marjinallikten kurtulamamaktadır. Acaba Atatürk; “İslam'ın gericiliğin kaynağı olduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhuriyetin temellerine dinamit koyacağını” fark etmeyecek kadar ferasetsiz ve bilgisiz biri oldukları veya Müslüman halkımızı avutup oyalamak üzere riyakârlık ve sahtekârlık yaptıkları için mi Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuşlardı, yoksa yozlaşmış tarikat ve cemaatler elinde din bir istismar ve suiistimal aracı olarak kullanılmasın diye ve samimiyetle inanmış bir mümin kimliği ile mi böyle davranmıştı? Böylece bunların Kemalizm diye, Darwinizmi ve dinsizliği 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savundukları ve Atatürk istismarıyla art niyetlerini saklayıp ateizmi bilim diye yutturmaya çalıştıkları da ortaya çıkmaktaydı. 


Karl Marx'ın “Hegel'in Hukuk Felsefesinin eleştirisine katkı” kitabında: 


“Din (Allah) insanı yaratmamıştır, aksine insanlar dini (ve Allah'ı) icad edip ortaya çıkarmıştır. Din, halkların afyonu (uyuşturma aracı)dır” 


Safsatasını savunan ve AKP'nin dini istismarını ve Milli tahribatını bahane ederek İslam'a saldıran Özdemir İnce, hızını alamayıp, Cüneyt Ülsever'in uydurduğu Mesut Yılmaz'ın da Meclis'te tekrarladığı “Necmettin Erbakan, İmam-Hatipler bizim arka bahçemizdir” iftirasını anımsatıp rahmetli Hoca'ya sataşmaktaydı. 


İslam'a ve Müslüman halkına böylesine kindar muhalifleri varken, toplum “dindar” görünümlü ve ABD güdümlü AKP'ye dört elle sarılmayacaktı da ne yapacaktı? 


Adnan Oktar'ın Tutarsızlıkları! 


Konuşma ve yazılarında sürekli “Kur'an ahlakı-İslam ahlakı” kavramını kullanan ve sanki “KUR'AN AHKÂMI ve İSLAM HUKUK NİZAMI” yokmuş veya lüzumsuzmuş imajı uyandıran ve bu yaklaşım tarzının nedenlerini bir türlü açıklamayan Adnan Oktar, Kurban Bayramı 2. ve 3. günleri akşamı A9 Tv. Programında, yine tutarsız ve yakışıksız tavırlar sergilemişti. İman ve yaratılış hakikatleri; insan, tabiat ve kâinatın hayret verici dengeleri, Yüce Rabbimizin harika sanatı ve hikmet eserleri, Mehdiyet Medeniyetinin önemi ve gerekliliği, İslam inanç ve ahlakının güzelliği ve cahiliye mantığının çirkinliği, siyonizmin gerçeği ve şeytani düzeni konularındaki kitaplar ve belgesel yapıtlar ne denli önemli, ilmi ve sevindirici ise, işte bu yersiz ve seviyesiz tavırları da o denli itici ve tedirgin ediciydi. 


“Dört beş sene öncesine kadar kimse Türk-İslam Birliğini ağzına almazdı, şimdi çok şükür AK parti iktidarının da dirayetli ve basiretli gayretleriyle bu hedef gerçekleşme yolundadır” diyerek, Kırk yıl öncesinden; Birleşik İslam Paktı, İslam Dinarı, İslam Ortak Pazarı, İslam Savunma Teşkilatı, İslam İlim ve Kültür Anlaşması gibi tarihi ve talihli projeleri ortaya koyan, bunların ilmi ve siyasi programlarını hazırlayan ve nihayet D-8 girişimiyle fiilen gerçekleştirmeye başlayan Erbakan Hoca'nın gayretlerini yok sayan yaklaşımlarını... 


“İsrail'deki zavallı Yahudiler, zorba ve saldırgan Filistinli Müslümanlar yüzünden öylesine ürkütülmüş ki, siz bir şey anlatmak için elinizi havaya kaldırdığınızda, onlar korkusundan 


silaha davranıyorlar... 


Bosna-Hersek'teki yobaz Müslümanlar da, Sırpları kâfir diye suçlayıp-dışlayıp hırçınlaştırdılar ve sonunda onların kahrına ve katliamına uğradılar...” gibi gerçekleri ters yüz eden tahrifatlarını... 
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Kendi televizyonu bile defalarca, Burma Müslümanlarının dramını ekrana taşıdığı halde, bu gelişmelerden ve Komünist Budist cuntanın vahşetinden tamamen ilgisiz ve bilgisiz bir eda ile: 


“Hayret, Arakan'daki bu cinayetleri ne zamandan beri ve ne cüretle yapıyorlar? Bana geniş bir rapor hazırlayın bakalım... Türkiye oraya bir tabur asker gönderse kaçacak delik ararlar... 
Burma cuntasına Çin destek veriyorsa hemen Büyükelçiliği ile görüşüp uyaralım. Bu zulümlere son vermemeleri halinde ticari ilişkilerimizi askıya alacağımızı hatırlatalım... Şu Bangladeşliler niye Arakanlılara kucak açmıyorlar, ihtiyaçları varsa, söylesinler hemen yardım yollayalım, kıllık yapıp durmasınlar!.. O Burmanın bunak ihtiyarını da uyarmak lazım. 
Bu konuda (AKP) hükümet yetkilileriyle de özel bir görüşme ayarlayalım” şeklinde; sanki T.C Devleti ve AKP hükümeti kendi emrindeymiş ve Çin yönetimi Adnan Oktar'ın bu tehditlerinden hemen tırsıp hizaya gelecekmiş gibi kendisini gülünç duruma düşüren Donkişotvari çıkışlarını... ve ardından; 


“Yahu hakikaten oraya aynen Kore'deki gibi, bir alay göndersek ve Müslümanlara zulmeden cuntaya haddini bildirsek iyi olmaz mı?” 


Tarzında, bütün dünyanın manevi ve yetkili görevlisi ve beklenen Mehdisi havasıyla ve sırıtan bir riyakârlıkla hayali ve hamasi talimatlar yağdırırken, birden bire bu en ciddi ve yürek ezici meselelerin hemen ardından sululaşıp, aşırı makyajlı, boyalı-cilalı, göğüslerine kadar açık ve kabarık, ten renginde ve bütün vücut hatlarını belli edecek şekilde ve ilk bakışta çıplakmış hissi veren taytlarıyla cazip kızların kazip tavırları eşliğinde şarkılar mırıldanmaları ve şehvet tahriki laflarına “şefkat” kılıfı takmalarını, 


“O narcılar (nurcuların bir kısmını kast ediyor) yok mu, o yalancı sahtekârlar, domuz gibi kokuyorlar, her türlü alçaklığı yapıyorlar...” şeklindeki, değil bir bilge insanın, değil bir din ve dava adamının, sıradan bir sokak kabadayısının bile ağzına almayacağı argo laflarını... 


“Bakınız, ne dediysem aynen çıkıyor... Ne tavsiye etsem hemen yapılıyor...” diyerek velayet taslamaları ve keramet satmalarını görüp dinleyince: 


Harun Yahya ve Cavit Yalçın imzalı, kâinatın yaratılış sırlarını ve İslami ahlak esaslarını en güzel ve mükemmel şekilde anlatan yapıtları... ABD ve AB'yi güdümüne alan; ekonomik, siyasi, kültürel, askeri ve teknolojik yönden şeytani plan ve kurallarıyla BM, NATO, IMF, Bilderberg, CFR gibi küresel kurumlarıyla Gizli Dünya Devletini kuran Yahudi Siyonizm'ini ve zulüm düzenini belgeleriyle ortaya koyan o ilmi ve gerçekçi kitapları Adnan Oktar'ın kendisinin yazmadığı ve yazamayacağı gibi hatta bunların büyük kısmını hiç okumamış ve anlamamış olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmaktaydı. 


Ama bu hizmetlerin Onun ismi ve çevresi eliyle yaptırılması bile bir insan için elbette büyük bir şeref ve sevap fırsatıydı... Pek iyide, bu sevap ve saygınlığını ille de boşa çıkarmak, mide bulandırmak ve hakkında suizan oluşturmak zorunda mıydı? Biraz daha ağır, oturaklı, itimat 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ve itibar kazandırıcı olamaz mıydı? Yoksa kendisini her türlü ikaz ve ihtardan müstağni ve masum mu saymaktaydı? 


Ve yine soralım; Sn. Adnan Oktar A9 kanalında “büyük İslam âlimi” olarak övdükleri Üstat Bediüzzaman Hz.leri ve Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi Beyefendi gibi zevatın “ŞERİAT, TESETTÜR VE ADAB-I MUAŞERET” konularındaki kanaat ve uyarılarını hiç okumazlar mıydı? Bu tavırlarını Muhterem Mehmet Şevket Eygi'ye sorsalar acaba nasıl bir yanıt alacaklardı? Evrim teorisinin sahtekârlığını, yaratılış atlası harikasını, İslamın sağlam inanç ve ahlak esaslarını özellikle okuyan ve araştıran kesimlere anlatırken, itimat ve itibar telkin edecek şekilde temiz ve güzel giyinmek elbette lazımdı, ama bu işi abartıp cılkını çıkarmak ve din düşmanlarının eline koz sunmak, hangi mantık ve maksatlaydı. 


Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bu hususta yeterli bilgisi ve belgesi var ki, özellikle AKP kurmaylarını, bürokratlarını ve iş adamlarını, “seviyeli ilişki mi dediniz”[4] başlıklı yazısıyla “gizli ve kirli seks ilişkileri” konusunda uyarmıştı. Dilipak; uyduruk ve geçici (Muta gibi) nikâhlar kıyılarak, hocası ve şahitleri hazır bulundurarak lüks otel odalarında veya özel kiralanmış irtibat bürolarında “sekreter(!) makamında, herkesin zevkine uygun esmer, sarışın, çarşaflı türbanlı kiralık kadınlarla ilişkilerin kasetlere çekilmesi ve gerektiğinde medyaya servis edilmesi tehlikesine karşı, dindar taraftarlarını dikkatli olmaya çağırmıştı! 


Zinaya meşruiyet kılıfı geçirmekten başka bir şey olmayan bu tür ahlaksızlığın, özellikle AKP'lileşen zengin ve etkin kesimlerde yaygınlaştığı ve her türlü etiksizliğe “dini etiket”ler yapıştırıldığı bir süreçte, imani ve ahlaki konulara ağırlık veren bir Tv'nin ve görevlilerinin kadın-erkek münasebetlerinde ve kılık-kıyafet seçiminde daha seviyeli ve dikkatli davranmalarını beklemek duyarlı her Müslüman'ın hakkıydı. 


“Kahramanlık taslarken hırsızlığı açığa vuran kıpti” misali, Abdurrahman Dilipak'ın “özellikle bizimkilere sesleniyorum” çağrıları, bunların hangi melanetlere bulaştığının ve 


sapkınlığın hangi merhaleye ulaştığının ispatıydı... 
Dipnotlar: 


(1 
2 
[3 
[4 


Bak: İsmail Çolak / 31 Ekim 2012 / Zaman 

Bak: Kürt Meselesinin Açılımı / Nesil Yay. 2009 
2 Kasım 2012, Aydınlık 

4 Kasım 2012, Akit 


A 


KADINLARLA İLGİLİ; YOBAZLAŞMA VE YOZLAŞMA SÜREÇLERİ 
07 Nisan 2021 | Yazar Abdullah Akgül-millicozum 


Kadın Hakları Konusunda Hz. Muhammed'in (SAV) Vefatından Sonra Yaşanan Bozulma: 


“İslam, kadınlara, o güne kadar hiçbir toplumda görülmemiş hak ve özgürlükleri vermiş; kadınlar, dilediğiyle evlenebilir, mirastan pay alabilir, istedikleri gibi mülk edinebilir, çalışabilir, mehirlerini aileleri değil kendileri alabilir duruma gelmişlerdir. Ancak İslam'ın 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kısa zamanda çok geniş bir alana yayılmasıyla, Kur'ani reformlar, dine yeni giren kültürlerin gelenekleriyle çarpışmış ve bu çarpışmalar ile yeni “melez” kültürler meydana gelmiştir. 
Oluşan yeni kültürel yapıların kadınların durumunu kötüleştiren uygulamalar barındırması, kadınların kazandıkları haklarını kaybetmelerinde önemli bir etken olmuş, kadın düşmanı uygulamalar, İslam kültürüne sızıp kural olarak kabul edilince doğal olarak zaman içinde İslam ile özdeşleştirilmişler ve İslam ile özdeşleşince de artık değişmez hükümler zannedilmişlerdir. Buna ek olarak hemen hemen hepsi erkek olan hadisçiler ve fıkıhçıların, cinsiyetlerini merkeze alan yorumlarıyla da yavaş yavaş eski düzen geri getirilmiş ve kadınlar kazandıkları haklarından mahrum bırakılıvermişlerdir.”|(1 | 


Saptamaları doğrularla yanlışların harmanlaştırılmasıdır. Evet Hz. Peygamberimizden sonra, güya takva perdesi altında, kadınlara yönelik kısıtlamalar yaşandığı ve bu konudaki temelsiz fetvaların Dini esaslar sanıldığı maalesef bir vakıadır. Ancak bu bahane ile bütün “Erkek hadisçilerin ve fıkıhçıların, cinsiyetçi bir yaklaşımla” kadınlarla ilgili dini gerçekleri ve özgürlükleri saptırmak ve yok saymakla suçlamak insafa aykırıdır. Çünkü kadınlarla ilgili yobazlaşma kadar, yozlaşma girişimlerinin de tehlikeli ve tahrip edici olduğu gözden kaçırılmıştır. Bugün ailevi ve ahlâki yapımızı temelinden sarsan ve tamamen istismar ve suistimal konusu yapılan İstanbul Sözleşmesi ve tek başına kadınların beyanının yeterli ve geçerli sayılıp nice erkeklerin mağdur edilmesi gibi yanlışlık ve haksızlıklar meşrulaştırılmaya mı çalışılmıştır? 


(Hz. Ömer'in oğlu olan ve Sahabenin büyüklerinden sayılan) Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen, Buhari'deki şu hadis, meseleyi güzel tarif etmektedir: 


“Peygamber devrinde hakkımızda ayet iner korkusuyla kadınlarımıza elimizi ve dilimizi uzatmaktan sakınırdık. Peygamber vefat edince, dilimizi ve ellerimizi onlara uzatmaya başladık.” 


“Bu bağlamda; dört halife döneminden hemen sonra başlayan Emevi dönemiyle (661-750) ciddi bozulmalar yaşanmış, cahiliye dönemindeki yapıya dönülmeye başlanmıştır. Kadınların toplum içindeki aktif yaşamları, fikirlerini açıkça söylemeleri, yeri geldiğinde savaş alanlarında bile bulunmaları Peygamberin ölümünden sonra değişmeye ve Muaviye'nin (602- 
680) yönetime gelmesiyle birlikte yok edilmeye çalışılmıştır. 


Abbasi dönemine (750-1258) gelindiğinde de kadınlar sosyal hayatın birçok alanından çekilmişlerdir. Bu dönemle birlikte başlayan Sasani kültürünün de etkisi ile haremlik-selamlık sisteminin uygulanmaya başlanması, kadınların evlere hapsedilmesi, hatta fitne sebebi olduklarına dair iddiaların toplumda yerleşmesi, yine Sasani ve Bizans imparatorluklarındaki kadınların peçe takması gibi uygulamaların Müslümanlarca da benimsenmesi, kültürlerin birbirlerini etkilemelerine örnektir. Netice olarak bir taraf İslam ve Arap kültürünün etkisinde kalırken, diğer taraf da yeni fethedilen bölgelerdeki kültürlerden etkilenmiş ve İslam dinine yeni giren toplumların kültür ve gelenekleri Müslüman toplumlara taşınmıştır. 


Peygamberimizin dönemine kıyasla kadınların haklarında gerileme olmasına rağmen, Müslüman kadınların o dönemin dünyasındaki birçok toplumdan daha çok hak sahibi olduklarını da belirtmek zorundayız. Örneğin; İslam dini ve tarihi alanındaki en önde gelen 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isimlerden Ebu Cafer Taberi (839-923), kadınların mahkemelerde hâkim olarak görev yapabilecekleri hükmünü vermiş, İmam Şafi (767-820) medresede kadınlardan eğitim aldığını söylemiştir. Halife Reşid (763-809) zamanında kadınların ata bindikleri, Muktedir (895-932) zamanında Divan-ı Mezalimi başkanlığına atanmış olan bir kadının her Cuma yakınma dilekçelerini kabul edip, davaları karara bağladığı kaynaklarda aktarılmaktadır. Fatma el Fihri (800-880) Fas'ın Fes şehrinde Karaviyyin Camii ve Medresesi'ni kurmuş ve dünyanın bilinen ilk üniversite kurucusu unvanını almıştır. Üniversiteye o günkü dünyanın her yerinden öğrencilerin gelip İslami konularda, astronomi ve bilim alanlarında eğitim aldıkları bilinmektedir. Kordobalı Hanım Lübna da (6. 984) Müslüman bilim insanlarına başka bir örnektir. Endülüs'te yaşamış olan Lübna, geometri ve cebir alanlarında uzman bir matematikçi olmanın yanında bilim ve edebiyat konularında da eğitimliydi. Bu birikimi ile Kordoba Halifesi'nin yardımcılığına kadar yükselmişti. Meryem el Usturlabi olarak bilinen Meryem el-İcliyye başka bir 10. yüzyıl bilim insanıdır. Usturlab'a eklediği yeni özelliklerle adını bilim dünyasına katkıda bulunan “ilk Müslüman kadın” mucitlerden biri olarak kaydettirmiştir. Yaptığı usturlab ile gök cisimlerinin yüksekliğini ölçmeyi başarmış, Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızların yerini ölçmüştür. Tarih ve hadis uzmanı olan İbn Asakir de (1105-1175) Orta Çağ'da erkekler gibi eğitilen kadınların olduğunu, hatta kendisinin bile seksen değişik kadın hocadan ders aldığını belirtmiştir. Aynı dönemde Zeynep bint al-Şari (6. 
1219) de birçok konuda icazet almış ve birçok insana diploma vermiştir. Buna benzer örneklere ve o dönemde dünyanın geri kalanında kadınlar için daha kötü şartların mevcudiyetine rağmen, Müslümanlar için bazı yönlerden “Altın Çağ” olarak bilinen Abbasi dönemi kadınlar için “Altın Çağ” olmamış, genelde kadınlarla ilgili kısıtlamaların arttığı bir dönem olmuştur.”(2| gibi çarpıcı ve ufuk açıcı saptamaları takdire şayandır. Ancak başta Mezhep imamlarını, müçtehit ulemayı ve Hadis kaynaklarını hepten töhmet altına alıcı ve saf zihinleri bulandırıcı yorum ve yaklaşımların, imani ve itikadi kuşkulara ve laçkalıklara yol açacağı da unutulmamalıdır. 


30 sene önce yazdığımız “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitabımızda, Kur'an'da Kadın- 
Erkek eşitliğini maddeler halinde ve belgeleriyle yazmıştık. 


Adil Düzen'de Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması 


Bazılarının zan ve iddia ettiği gibi; İslam, kadını asla ikinci sınıf bir varlık gibi düşünmemekte ve onu temel insan haklarından mahrum etmemektedir. Aslında her şeyi çift yaratan (Zariyat: 
49) ve bu çiftlerle birbirini tamamlayan ve bir bütün oluşturan Cenab-ı Hak, insanı da erkek ve dişiden ibaret, ikili bir bütün olarak var etmiştir. (Necm: 45) Yaratılış hikmetlerine uygun şekilde fizyolojik ve psikolojik (bedeni ve ruhi) yapılarında, tabii olarak bazı farklılıklar bulunmakla beraber, Kur'an nazarında kadın ve erkek eşittir. 


Evet, kadın ve erkek: 
1- “Kulluk”ta ve “Kıymet”te eşittir: 


“Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, itaatkâr erkekler ve itaatkâr kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabırlı erkekler ve sabırlı kadınlar, (Allah'tan) saygıyla korkan erkekler ve saygıyla korkan kadınlar, sadaka 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veren ve oruç tutan erkekler ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, (Allah'ı) çokça zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar. İşte bunlar için Allah, hem bir bağışlanma hem de büyük bir ecir hazırlamıştır.” (Ahzab: 35) ayetinde açıkça ifade edildiği gibi, erkek ve kadın Allah katında, hem kullukta hem de her türlü hayır ve hizmetlerinden dolayı alacakları mükdfatta eşittir. Hiçbir ayrıcalık ve haksızlık söz konusu değildir. 


2- Hatadan dönmede özür ve mazeretlerinin kabulünde de kadın ve erkek eşittir: 


“Allah, mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların tövbesini kabul edecektir.” (Ahzab: 73) ayeti bu gerçeği dile getirmektedir. 


3- Kadın ve erkek, ilim öğrenmede ve eğitim görmede eşittir: 


“İlim, kadın ve erkek her Müslüman üzerine farzdır.” (Hadis-i Şerif) Başörtülü kızlarımıza okuma hakkını çok gören çağdaş yobazlara, bu Hadis bir ibret dersidir. 


4- Her türlü hayır hizmetlerinde ve salih amellerde kadın ve erkek eşittir: 


“Erkek olsun kadın olsun, inanmış olarak kim salih bir amelde (hayırlı ve yararlı bir hizmette) bulunursa, onlar cennete girmiş olacak ve onlar, bir 'çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaklardır.” (Nisa: 124) ayeti buna işaret etmektedir. 


5- Erkek ve kadın, sosyal hayatta ve hürriyette eşittir: 


“Erkek ve kadın, salih amel işleyen mü'minleri, hiç şüphesiz (dünyada) güzel bir hayatla (huzur ve hürriyetle) yaşatırız ve (ahirette de yaptıkları salih amellerin, iyi hallerinin ve hizmetlerinin) karşılığını, en güzel biçimde veririz.” (Nahl: 97) ayeti bunu göstermektedir. 


6- Kadın ve erkek, temel insan haklarında ve insanlık onurunda eşittir: 


“Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işlemedikleri bir suç nedeniyle hakaret ve zahmet edenler (ve onların haklarına ve onurlarına tecavüze yeltenenler), gerçekten büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzab: 58) ayeti erkekler kadar, kadınların da temel haklarını ve onurlarını garanti etmektedir. 


7- Kadın ve erkek, ekonomik girişimlerde ve ticarette eşittir: 


“Erkeklere kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır.” (Nisa: 32) ayeti buna işaret etmektedir. 


8- Kendi malını hayır yolunda dilediği gibi harcamada kadın ve erkek eşittir: 


“Gerçek şu ki, sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar ve (böylece) Allah'a güzelce borç verenler için, şerefli bir karşılık vardır.” (Hadid: 18) 


9- Kadın ve erkek hem siyasette (seçme ve seçilmede), hem de toplumun ıslahı için ortak sorumlulukta eşittir: 
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“Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. (Birbirlerinin koruyucuları ve yöneticileridirler.) İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar.” (Tevbe: 71) ayeti bu durumu haber vermektedir. 


10- Kadın ve erkek hukuk ve adalette eşittir: 


“Kim bir kötülük (suç) işlerse, kendi mislinden başka ceza görmez. Erkek olsun, kadın olsun, kim de mü'min olarak salih bir amelde bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız rızıklandırılmak üzere cennete girerler.” (Mü'min: 40) 


11- Erkek ve kadın evlilikte eşittir: 


a- Nikâhta hürriyet: Erkeğin kadını seçme hakkı olduğu gibi, kadının da evleneceği erkeği seçme ve tercih etme hakkı vardır. Kadın istemediği ve beğenmediği insanla evlenmeye zorlanamaz. Evlilikte “denk”liğe, yani ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve yaş cihetinden yakınlığa ve uygunluğa önem verilecektir. (Nur: 26) 


b- İslam'da aslolan tek evliliktir. Kur'an'ın tavsiyesi de bu yöndedir. “Şayet adalet sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir eşle yetinin.” (Nisa: 3) ayeti bunu emretmektedir. İkinci evlilik ise, çok özel mazeret ve mecburiyetler halinde ve sadece ruhsat şeklinde geçerlidir. Bu duruma, çağdaş hukuk sistemlerinde de izin verilmektedir. 


c- Kadın; evlenirken kocasının üzerine kendi izni olmadan ikinci bir eş alamayacağını, eğer buna uymazsa boşanma hakkını kullanacağını şart koşabilir. 


d- Kadınlarla güzel geçinmeyi, kusurlarını hoş görmeyi ve onlara eziyet ve hakaret etmemeyi Kur'an istemektedir. (Nisa: 19) 


e- Kadının huysuzluğu halinde; erkeği önce öğüt verir ve tatlılıkla uyarır, olmazsa bir müddet küser ve yatağını ayırır, bu da olmazsa üzüntüsünü ve kızgınlığını göstermek üzere hafifçe sıkıştırır. Bütün bunlar sonuç vermezse veya tam tersine erkek kadınına hakaret ve eziyet ederse, o takdirde erkek ve kadının ailelerinden birer hakem seçilerek, aralarını bulmaya ve uyuşturmaya çalışılır. (Nisa: 34-35) Bütün bu girişimler de hayırlı bir sonuç vermezse ve bu birlikteliğin devamından ümit kesilirse, yine iyilik ve güzellikle boşanmaya gidilir. 


f- Nikâhta aleniyet ve resmiyet şarttır. İki şahit bile bulunsa, yakın çevrelerinden ve toplumdan saklanan "gizli nikâh" geçersizdir ve caiz değildir. 


12- Mirasta da kadın erkek arasında adalet gözetilmiş ve dolaylı bir eşitlik yerine getirilmiştir: a- Evlenirken, düğün masraflarını erkeğin karşılamak zorunda kalması, 

b- Hanımın ve çocuklarının bakımını ve eğitim giderlerini erkeğin üstlenecek olması, 

c- Evinin diğer bütün ihtiyaçlarını erkeğin hazırlamak mecburiyetinde bulunması, 

Bunlara karşılık, kızların, genellikle; 


d- Evlenirken masraf yapmak durumunda bulunmaması, 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e- Evinin giderlerini karşılamak zorunda olmaması, gibi nedenlerden dolayı mirasta erkek kardeşe iki, kız kardeşe bir hisse verilmesi bir denge kurmak, adaleti ve eşitliği sağlamak amacına yöneliktir. 


Ve hatta: “Ana-babanın ve (yakın) akrabaların geriye bıraktıkları mirastan erkekler için bir hisse vardır, kadınlar için de bir hisse vardır” (Nisa: 7) ayeti bu konuda adalet ve eşitliği açıkça öngörmektedir. 


13- Aynı suça aynı ceza konusunda da, erkek ve kadın arasında yine bir eşitlik söz konusudur: 


“Zina eden erkekle kadından her birine (öldürecek ve kırıp dökecek şekilden ve tehlikeli bölgelerinden sakınarak) yüz celde (ince çubuk) vurun” (Nur: 2) ayeti buna açık bir örnektir. 


Hasan Basri Hz'lerine göre zina işlediği, 4 (dört) adil şahitle ispatlanan kadınlar hakkında önce; “Sizden fuhşu irtikab edenlerin her ikisini de eziyete koşun, (el ve dil ile zahmete ve zillete tâbi tutun.)” (Nisa: 16) ayeti gelmiş ve uygulanmış, 


Daha sonra, “Ölüm kendilerini alıp götürünceye kadar, evlerde (özel yerlerde) hapsedilmeleri” (Nisa: 15) hükmüne göre davranılmıştır. (Bak. Meal Hasan Basri Çantay) Ve nihayet yukarıda mealini verdiğimiz “yüz celde” ile dövülmesiyle ilgili Ayet-i Kerime nazil olmuştur. 


Bazı âlimlere göre ise, “İslami hayatın ve Kur'an ahlâkının, ne denli yürürlükte olduğu ve mevcut şartların genel ahlâka ne oranda uygun bulunduğu göz önüne alınarak; bu hükümlerden mümkün ve münasip olanı tercih ve tatbik edilebilir. Ancak bu cezaların tatbiki, zina olayını bizzat gören dört adil şahidin itirafını gerektirdiği, bunun da pratikte pek mümkün görülmediği için Kur'an; karısını suçlayan kocanın iddialarının doğru olduğuna dair dört sefer Allah adına yemin ettikten ve; 'Eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun!" 
denildikten ve karşı taraf da aynı şekilde bu isnadı reddettikten sonra, hâkim tarafından boşanmalarını” (Nur: 6-9) öngörmektedir. 


Velhasıl erkek ve kadınlardan bir kısmı ötekilerine, nizam-ı âlemin yürümesi ve imtihanın gereği olarak güzellik, akıl, yetenek, sosyal ve ekonomik seviye bakımından farklı ve faziletli kılındığı gibi, 


a- Bin türlü zahmetle çalışıp kazanması, 

b- Eşinin ve çocuklarının bakımına mecbur tutulması, 

c- Ailesini her türlü saldırıya karşı korumakla yükümlü bulunması, 

d- Yurt savunmasına, barış ve huzur ortamının sağlanmasına fiilen katılması, 


e- Bütün bu yükleri kaldıracak biçimde, bedeni yapı olarak genellikle daha güçlü ve dirayetli yaratılması nedeniyle, erkekler hanımlar üzerine, hizmet eden makamında hâkimdir. 
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Ayette; “Erkekler kadınlar üzerine “kavvam”dır.” buyruluyor. (Nisa: 34) Kavvam ise; hanımlarının hizmeti ve çocuklarının huzuru için, devamlı ayakta ve atakta olan ve sorumluluğu nispetinde de selahiyeti bulunan kimse anlamındadır. (Elmalılı M. Hamdi Yazır) 


Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kadına gerçek değerini veren yalnız İslam'dır ve kadınlar ancak İslami bir ortam içinde, huzur ve hürriyetine kavuşacaktır. Kadını orta malı ve şehvet hamalı haline getiren bugünkü bozuk ve bâtıl düzenler ise, yine şuurlu ve onurlu mücahide hanımların gayretiyle yıkılacaktır. 


“Herkese ve her hususta mutlak eşitlik” ise, sadece bir safsatadır ve imkânsızdır! 


“Herkese ve her hususta eşitlik” sloganı, insanları aldatmak ve oyalamak için uydurulmuş bir sahtekârlık kılıfıdır. Çünkü eşitlik: a- Aynı suçu aynı şartlar içinde işleyenlere; aynı cezayı uygulamak gibi kanun ve adalet karşısında... b- Aynı işi yapanlara aynı ücreti vermek gibi; hakkaniyet konusunda... c- Eğitimde, meslek seçiminde ve hür teşebbüste, herkese aynı fırsatları sağlamak hususunda... d- Din, dil, ırk ve renk ayırımı gözetmeden herkesi, can, mal ve namus emniyeti, din ve düşünce hürriyeti gibi temel insan haklarından yararlandırmada, ancak uygulanabilir. 


Yoksa erkeklik ve kadınlık gibi durumlarda ve değişik cinsiyette... Akıl ve anlayış gibi hususlarda ve farklı kabiliyette... Bilgi ve beceri konularındaki değişik seviye ve yetenekte olan insanları aynı kalıba koymak ve eşit saymak, hem yanlıştır hem de böyle mutlak bir eşitliği sağlamak zaten imkânsızdır. Nizam-ı âlemin kurulması ve yürümesi için, Ezeli Kudret, insanları hem cinsiyet, hem milliyet, hem feraset, hem kabiliyet, hem servet, hem de rütbe ve etiket bakımından farklı yaratmıştır. 


“Mutlak Eşitlik” safsatasını savunanlar, yoksa “Rabbinin rahmetini (ve nimetlerini) kendileri mi bölüştürüyorlar? Hâlbuki onların dünya hayatındaki geçim şartlarını (maişet farklılıklarını) Biz tayin ve taksim ettik. Ve onlardan kimisini kimisine (çeşitli) derecelerle üstün kıldık ki, biri diğerine iş görebilsin...” (Zuhruf: 32) 


Bir ordu komutanıyla bir onbaşı, bir Devlet Başkanıyla bir odacı, ancak kanun karşısında ve temel insan haklarında ve görevlerindeki gayret ve samimiyet ölçüsünde İlahi adalet ve uhrevi mükâfat konusunda eşit olabilirler. Yoksa bunları yetki ve sorumluluk bakımından eşit saymak, elbette haksızlıktır ve imkânsızdır. Çünkü nimet külfet dengesi esastır. 


“Sizi yeryüzünün halifeleri (adil devlet düzeninin görevlileri) yapan, sizi verdiği şeylerde, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.” (En'am: 165) 


“Allah dilediğinin rızkını genişletir, (istediğini) kısar, fakirleştirir.” (Ra'd: 26) 


Bu durum hem imtihan içindir, hem de devlet ve cemiyet düzeni için gereklidir. İnsanlar aynı fabrikada üretilen robotlar olmadığına göre, aralarında mutlak eşitlik de söz konusu olamaz. 
Hele hele haksız ve ahlâksız girişimlerle, hayırlı ve yararlı hareketlere, aynı imkân ve fırsatları tanımak, hatta İslami ve insani hizmetlerin yolunu tıkayıp, insanları şerli ve şeytani işlerde yarıştırmak ve bunun adını da eşitlik koymak, çağdaş münafıklığın bir alâmetidir. 
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“De ki, pislikle temizlik eşit olamaz.” (Maide: 100) 


Bu eşitlik anlayışı daha doğrusu bu “eşitlik hastalığı” nedeniyle, pek büyük riskleri ve külfetleri göze alarak; çeşitli yatırım ve üretim tesisleri gerçekleştiren bir girişimciyle... 
Milyarlarını bankaya koyup, bedavadan faiz alan ve hak etmediği halde milyarlar kazanan adama eşit imkânlar tanımak, hem haksızlık hem de ahlâksızlık değil midir? Alimle cahili, zalimle adili, hizmet edenle hıyanet edeni, tesbih çekenle tetik çekeni eşit tutmak!.. Hatta huysuzları ve hırsızları daha üste çıkarmak şeytani bir düşüncedir. 


Hâlbuki “Körle gören eşit olamaz”, “Karanlıkla aydınlık bir tutulamaz”, “Gölge ile hararet de aynı değildir”, “Dirilerle ölüler de eşit olmaz.” (Fatır: 19-22) 


İstikamet ve doğruluk üzerinde bulunup, adalet ve hakkaniyetle iş yapan kimseler, hayırsız, beceriksiz kimselerle eşit sayılabilir mi? (Nahl: 76) 


Görülüyor ki, sürekli istismar edilen “Eşitlik” ve “Özgürlük” sloganları, sömürü ve zulüm düzenini yürütmek ve insanları uyutmak için birer sahte makyajdır ve zehirli birer çikolatanın dışındaki parlak ambalajdır. 


Ey, okullarda ve resmi kurumlarda herkese tanıdığınız özgürlüğü, başını örtenlere uzun yıllar tanımayan ikiyüzlüler!.. Vatan haini katil anarşistlerin “Hapishanede yerleri dar geliyor” diye haklarını savunup, bir dönemler namaz kıldığı için kurumundan, başörtüsü taktığı için okulundan atılanlara sahip çıkmayan yüzsüzler! Hani eşitlik? Hani insan hakları? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Ve hani, nerede kalmıştı kadın hakları? Artık herkesin inanması ve anlaması gerekir ki, kadına gerçek değerini veren ve ona mutluluk yollarını gösteren İslam'dır. İnsanı sadece maddi yönüyle ele alan ve bâtıl düşünceler üzerine kurulan materyalist Batı medeniyeti, kadını Orta Çağ cehaletinden daha beter bir esaretin kucağına atmıştır. 


Kadın bugün maalesef servetin kölesidir. Basit bir reklam aracı olarak şehvetin kölesidir. 
Hanımlık onurunu yitiren zavallı kadın, moda mostrası ve sosyete soytarısı durumuna getirilmiştir. Her gün bir başka erkeğin kollarında oynamayı, her gece bir başka erkeğin koynunda sabahlamayı hürriyet zanneden, açılıp saçılmayı medeniyet zanneden, bu ruhen ölmüş ve ahlâken çürümüş zavallıları yeniden hayata ve huzura kavuşturacak İslam düşüncesine ne kadar muhtacız!.. 


Kadınımızı kocasından ve sıcak aile yuvasından koparıp, sokaklara düşürmek, fuhuş bataklığında çürütmek ve herkesin ortak malı haline getirmek için; televizyonlar, sinemalar, gazeteler, modaevleri, sosyete salonları ve fuhuş simsarları yarışmaktadır. Üç-beş yıl sonra gençliği ve güzelliği kaybolacak, her yerden kovulacak ve dışlanacak olan bu kadınlar, ya bunalımlara düşüp akıl hastanelerine veya modem hapishane diyebileceğimiz huzurevlerine kapatılacak, mutsuz ve umutsuz bir zindan hayatına mahküm olacaklardır. Analık şefkatinden, hanımefendilik şerefinden, çocuk sevgisinden, akraba ve arkadaş ilgisinden ve samimi bir koca himayesinden ebediyen mahrum kalacaklardır. Bunların geride bıraktıkları çocuklar da haliyle, huysuz, huzursuz ve soysuz bir nesil oluşturacak ve böylece milletimiz; içinden 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yozlaşmış ve yıkılmış olacaktır. İşte sahte kadın hakları savunucularının varmak istedikleri netice bunlardır. 


İslam, kadın-erkek eşitliğinden de öte, her ikisini bir bütünün bölünmez parçaları kabul etmiştir. Hazreti Havva anamızın ayrı bir çamurdan değil de, Hazreti Âdem'in vücudundan bir parça olarak yaratılması bunun içindir. Hazreti Peygamberimiz, “Evlenen kişi dininin yarısını korumuş ve kurtarmış olur...” buyurmakla, kadınsız erkeğin her yönden yarım ve eksik olduğuna işaret etmiştir. “Gerçekten erkeği ve dişiyi (birbirine) eş yaratan O (Allah)dır.” (Necm: 45) ayeti de, erkek ve kadının bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğu gerçeğini ifade etmektedir. 


“Allah'ın ayetlerinden (vahdet ve rahmet alâmetlerinden) birisi de, kendileriyle huzura kavuşmanız (ve kaynaşmanız) için, size kendi içinizden eşler yaratması ve aranıza muhabbet ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için, ne büyük hikmet ve ibretler vardır.” (Rum: 21) 


Elbette kadınlar da, bütün temel insan hak ve hürriyetlerine sahiptir. Okumak, eğitim yapmak, fıtratına uygun iş ve meslek sahibi olmak, onların da hakkıdır ve bu haklar İslam'da asla kısıtlanmamış, hatta teşvik edilmiş ve garanti altına alınmıştır. 


“Bir kimse sakın hanımına kızmasın ve haksızlık yapmasın. Eğer onda hoşlanmadığı huyları varsa, buna karşılık mutlaka seveceği ve beğeneceği halleri de vardır.” (Riyazü's- Salihin: 1- 
318) 


“Şunu iyi biliniz ki, kadınlarınız üzerinde sizin haklarınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.” (Riyazü's- Salihin: 1-319) 


“Sizin en hayırlı olanlarınız, kadınlara karşı en iyi davrananlarınızdır.” (Riyazü's- Salihin: 1- 
320) 


“İlim Çin'de de olsa arayıp alınız. Çünkü ilim erkek-kadın her Müslümanın üzerine farzdır.” (Keşfu'l-Hafa: 1/138, no: 397) emirleri Avrupa'nın henüz “Kadınlar insan mıdır, şeytan mıdır?” münakaşasını yaptığı bir dönemde, İslam Peygamberinin Hadisleri ve hükümleridir. 


Sırf inancından dolayı başını örtüyor diye yıllarca okullardan atılan, eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılan ve yine başını örtüyor diye işyerlerinden, hatta hastane kapılarından kovulan kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü reva görenler; çağın değil, insanlığın bile dışındadırlar. 


Üstelik bütün bunları yaparken laiklik perdesi altına saklanan ve Atatürkçülük istismarı yapan sahtekârlara, Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatalım. “Eğer kadınlarımız İslam'ın tavsiye ve dinin emrettiği bir kıyafetle ve faziletin icab ettiği bir tavr-u hareketle içimizde bulunur, milletimizin ilim, sanat ve içtimaiyat faaliyetlerine iştirak ederlerse, bu hali, emin olunuz, milletin en mutaassıbı dahi takdir etmekten geri durmaz.”|3) 
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Ama artık yalvarmakla, ağlamakla gasp edilen hak ve hürriyetlerimizi geri alamayacağımızın farkına varmalıyız. Bir ülkede namuslu insanlar, en az namussuzlar kadar gayret ve cesaret sahibi değillerse, ezilmeyi ve üzülmeyi hak etmişler demektir. Moda ve medeniyet adına kadınlarımızı; neslimizin ve milletimizin devamı için çocuk yapmaktan ve çocuğuna bakmaktan nefret eder hale getiren soysuzlar, onları finolara hizmetçi yapmıştır... Bebeklerini kreşlere, yurtlara terk edenler, gecede birkaç kere kalkıp köpeklerini çişe götürmektedir. 
Resmi istatistiklere göre, sayıları yüz binleri bulan kadınımız, fahişe belgesiyle sokaklarda sürtmekte ve sürünmektedir. 


Bütün bunların tek suçlusu ve gerçek sorumlusu ise, elbette bu bâtıl düzendir ve bu düzeni devam ettirenlerdir. Adil bir Düzen kurulmadan ve Adil bir Düzen'in kurulması için çalışıp yorulmadan, bu dertler devam edecektir. Ve korkarım asıl günah da herkesin gaflet uykusunda bulunduğu bir sırada, uyanık bulunup bu yangını görüp de söndürmek için ciddi bir gayret göstermeyenlerin sırtına binecektir!... 


“İslam'ın içine, uydurulan hadislerle ve geleneğin dinselleştirilmesi suretiyle kadın karşıtı birçok unsur sokulduğu gibi hiç şüphesiz Yahudilik ve Hristiyanlıkta da benzeri süreçler yaşanmıştır. Örneğin Yahudilikte kadının erkeğe göre ontolojik olarak daha düşük yaratıldığı, erkeği baştan çıkarıp Cennet'ten kovulmasına sebep olduğu söylenmekte, kadın sosyal hayattan dışlanmakta, erkeklerde olan hak ve özgürlüklerin önemli bir kısmı kadınlara verilmemekte, kadın erkekler için tehlike olarak görülmekte ve kadının bu dünyadaki görevinin erkeğe yardım etmek olduğu ileri sürülmekteydi. Ortodoks Yahudi erkeklerin, her sabah kalktıklarında, Allah'a, onları kadın olarak yaratmadığı için şükretmeleri, kadına biçilen değeri gösteren çarpıcı bir uygulamadır. Yahudi toplumun çoğunluğu için önemli bir kaynak olan Talmud”'da, kadınlar aleyhine izahlara rastlamak mümkündür. Kimi hahamlar, kadınların tembel, kıskanç, kibirli, obur, dedikoducu, büyüye ve büyücülüğe yatkın olarak yaratılmış olduklarını ileri sürmüşlerdir. Yine dini kaynak olarak kabul edilen ve evli olmayan erkek ve kadının bir arada olma sınırlarını belirleyen Yikud yasalarına göre bir erkeğin üç yaşından büyük bir kız çocuğu ile veya bir kadının dokuz yaşından büyük bir erkek çocuk ile yalnız kalması yasaktır; bu durumdan karı-koca, anne-oğul, baba-kız, dede-kız torun, büyükanne- erkek torun istisnadır. Kız kardeş ve erkek kardeşin aynı evde yaşamamak kaydıyla, kısa süre için aynı ortamda olmasında sakınca yoktur. Bir adamın yabancı iki kadınla aynı ortamda kalması sakıncalıdır. Bir kadın evlatlık oğluyla dokuz yaşından sonra, bir erkek de evlatlık kızıyla üç yaşından sonra evde yalnız kalamaz. 


Hristiyanlık dininin ilk dönemlerinde kadınlarla erkekler arasında bir ayrım uygulanmazken, zaman içinde bu durum değişmiş ve kadınlar toplumun ikinci sınıf vatandaşları olarak yaşamaya zorlanmışlardır. Bunun en önemli sebebinin Hristiyanlığın yayıldığı bölgelerdeki yerleşik kültürlerin bu dinin içine sızması olduğu kanaatindeyiz. Hz. İsa'nın yaşadığı dönem incelendiğinde, kadınların da erkek inananlar gibi dini yaymada aktif rol aldıklarını görüyoruz. Yeni Ahit'ten Hz. İsa'nın 72 öğrencisi olduğunu ve bunlardan bazılarının kadın olduğunu anlıyoruz. Zira Yeni Ahit'te; Hz. İsa'nın annesi Meryem, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem, Yakup ve Yose'nin annesi Meryem, Mecdelli Meryem ve Salome, Hirodes'in kâhyası Kuza'nın karısı Yohanna, Suzanna, Mary, Marta gibi kadın isimleri anılır ve bunlar 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Hz. İsa'nın öğrencileri olarak tanımlanır. Bu kadınlar, Hz. İsa ile şehirden şehre gezer ve dini tebliğ ederlerdi. Bunlara ek olarak adı anılmayan birçok kadın olduğunu yine Kutsal Kitap'tan öğreniyoruz. 


Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda yayılma döneminde, ilk başlarda dinin tebliğinde 
aktif rol alan ve sosyal hayatın içinde erkeklerle beraber yaşayan kadınlar, Hristiyanlığın 391 
yılında resmi din ilan edilmesiyle birlikte bu haklarını kaybetmeye başlamışlardır. Zira Roma'nın imkânlarına kavuşan Hristiyanlar, kadınları evlere kapatmaya, kamusal alandan dışlamaya başlamışlardır. Böylece Kilise'de de erkek egemen bir yapı oluşmaya başlamıştır. 
Bu bağlamda, örneğin Tertullian, Ambrose ve Augustine gibi kilise babaları, kadınları aşağı varlıklar olarak görmüş, günahkârlığın ve ahlâksızlığın sebebi olan şeytansı varlıklar olarak tasvir etmişlerdir. 


Kadınlar için olumsuz bir tablonun hâkim olduğu bir dönemde ve bölgede vahyedilen Kur'an, kadınların hak ve özgürlüklerini, kişisel tercihten ve belli bir sınıfa ait olmaktan çıkararak, dini ve hukuki boyutta garanti altına almış, toplumun hangi sınıfından gelirse gelsinler tüm kadınları özgürleştirmiş ve erkeğin adeta kölesi oldukları bir konumdan çıkarmıştır. Bu, çok büyük bir devrimdir.” [4] 


Mason kuruluşu Rotary Kulübü yıkım oklarını kız çocuklarına doğrultmuşlardı. 
Rotary'nin hedefi kız çocuklarıydı! 


İcraatları ve uluslararası gizli bağlantılarıyla çokça konuşulan Mason kuruluşu Rotary Kulübünün 2021 Mart ortasında Dokuz Eylül Rotary ve Rotaract kulüplerinin düzenlediği online toplantıya katılan Uluslararası Rotary Gelecek Dönem Başkanı Shekhar Mehta, yeni dönem hedeflerini açıklamıştı. Son dönemin manipülasyona en açık konusu olan anne ve çocuk alanında faaliyet göstereceklerine işaret eden Mehta, bu dönemde özellikle kız çocuklarına odaklanacaklarını açıklamıştı. “Kız çocuklarının hayatlarına dokunacaklarını” ifade eden Mehta, yeni dönem üye hedeflerini ise 1 milyon 300 bin olarak duyurmuşlardı. Shekhar Mehta, kulüpteki her kişinin yanında bir kişiyi getirmesi gerektiğini söyleyerek, “Yeni dönemde 1 milyon 300 bin üye hedefliyoruz. Birleştiğimizde en büyük hayalleri gerçekleştirebilecek gücümüz var” ifadelerini kullanmıştı. 


“Rotary” Kulübü Nedir? 


23 Şubat 1905 günü ABD'de kurulan kulüp, 1922'de “ROTARY INTERNATIONAL” adını 
almıştır. Türkiye'de ise 1956'da kurulan kulüp, eğitim (üniversiteler ağırlıklı) ve siyasi hayatta aktif birçok kişiyi bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda ilk Rotary kulübünde kabul edilmiş, her iş ve meslekten bir faal üye bulundurma kararı gereği farklı meslek dallarından üyeleri bulunmaktadır. Üyeleri genellikle siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi ve sosyal alanlarındaki etkin kişilerden oluşmaktadır. Bir toplumu yönlendirmenin en kolay yolunun, kilit kişileri kontrol altına alarak kendi istekleri doğrultusunda kararlar aldırmak olduğunu bilen Roteryanlar bu yüzden etkili insanlarla çalışmalar yapmaktadır. Rotary Kulübü, daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine aykırı olmasına rağmen 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Türkiye'deki birçok okula İngilizce kökenli “Rotary” ismini koydurmuşlardı. Masonluğun ilkokulu sayılan Rotary'ler Siyonist bir yapılanmadır. 


AKP Kurmayları: “Aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz” diye hava atmaktaydı. İyi de ya bu İstanbul Sözleşmesi gibi bir ucubenin imzasını kim atmıştı? LGBTlilere dernek kurma gibi imtiyazları kim sağlamıştı? Kadın cinayetleri en çok bu iktidar döneminde artmamış mıydı? Aile mefhumunun temeline dinamit koyan televizyonlardaki kadın programlarının yapılmasına kimden izin çıkmıştı? Zinanın suç olmaktan çıkarılması ve buna bağlı olarak da boşanmaların bu iktidar döneminde artması kimin eseri olmaktaydı? Evlilik dışı gayrimeşru doğan çocuk sayısının dudak uçuklatıcı rakamlara ulaşması neyin sonuçlarıydı? 


Atatürk'ün yararlı adımları ve yarım bıraktıkları: 


Evet, sanki kader Atatürk'ü; "Cihat" (Milli Savunma ve Ahlâki Dayanışma) ruhunu ve "İçtihat" (İlmi Araştırma ve Yerli Kalkınma) şuurunu yitirmeye başladığı için çürümeye ve çözülmeye başlayan ve 1. Dünya Savaşı'yla yıkılan Anadolu arsasındaki Osmanlı enkazını kaldırmak ve kurulacak yeni bir dünya medeniyetine zemin hazırlamakla görevli kılmıştır. Ne var ki bu tarihi devrim ve değişim programını uygularken, bize göre yararlı kararları yanında, tartışma konusu olan ve eksik bırakılan tarafları da vardır. 


Örneğin; giderek yozlaşmış ve genellikle istismar ocağına çevrilmiş bulunan tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla bir adım atılmış, ama yeni ve yeterli manevi eğitim kurumlarının oluşturulamaması önemli bir boşluğa yol açmıştır. Çünkü bu boşluğu sonradan ya sahte şeyhler, ya da dinsiz şebekeler doldurmaya çalışmıştır. 


Önemini ve özelliğini tamamen yitiren ve artık çağın şartlarına intibak edemeyen medreselerin kaldırılması bir mecburiyet halini almış, ama gerekli ve gerçekçi dini eğitim kurumlarının açılması konusunda gevşek davranılmıştır. Öyle ki bir ara dini bilgiler yönünden ülkeyi koyu bir cehalet bulutu kaplamıştır. 


Harf devrimiyle Latin alfabesine geçilmesi yerinde ve yararlı bir girişim sayılmakla beraber, eski harflerin tamamen yasaklanması doğru olmamıştır. Çünkü bunun sonucu milletimiz tarihi mirasından tamamen koparılmış ve eski harflerle yazılmış önemli evrak ve eserleri okuyamaz, anlayamaz hale gelmiştir. Dedelerimizin yazdığı çok kıymetli kitap ve kaynakları çözmek için bir ara Batı'dan uzmanlar getirilmeye mecbur kalınmıştır. Halbuki bugün birkaç yazıyı birden kullanan pek çok ülke vardır. 


Kadınların toplum hayatındaki etkin konumuna kavuşması hususundaki gayretler faydalı olmuş, ama bu arada sonradan ahlâki yozlaşmaya neden olan birçok davranışların önünü tıkayacak tedbirler yeterince alınamamıştır. 


Türkiye'de yaşayan ve İslam potasında kaynaşıp mutlu ve Milli bir mozaik oluşturan Yörük, Kürt, Çerkez, Abaza, Laz, Zaza gibi... farklı kökenden insanlarımızın tamamını tanıtan bir üst etiket yerine Milli birlik ve dirlik temsili olarak "Türk kimliğinin" kullanılması yerinde 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ve yararlı olmuş; ama bu kavramın, dönmeler ve masonik kesimlerce ırkçılık ve kafatasçılık hesabına kullanılmasını önleyecek şekilde, milliyetçiliğin dozu, kavram ve kapsam olarak iyi ayarlanamamıştır. Gerçi “bu devleti kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” diyen Atatürk, hem söylemleriyle hem de eylemleriyle ırkçılığa karşı olduğunu sürekli vurgulamıştır. Hatta bir ara Atatürk'ün berberi olan Selanikli Rıdvan, diğer hizmetçilere: "Biz olmasaydık, siz kurtulamazdınız" diye şaka yapmış, onlar da: “Hadi oradan, Selanik'ten çıksa çıksa Yahudi çıkar” diye takılmışlar. Bu sözleri duyan Atatürk, bir yemek esnasında ve bunları konuşanların da bulunduğu bir sırada, Nuri Conker'e sormuşlar: 


"Nuri Bey, söyle bakalım Selanik'ten en çok ne çıkar?" Atatürk'e yakınlığı ile bilinen ve nazı çekilen Nuri Conker ise şu cevabı yapıştırmışlar: 


"Bol Yahudi çıkar Paşam!.." Bunun üzerine Atatürk alaylı bir gülümseme ile şunları hatırlatmışlar: 


"Benim için de bazı kimseler (Selanik'te doğduğumdan) Yahudi olduğumu söylemek istiyorlar. Ama şunu unutmamak lazımdır ki, Napolyon da Korsikalı bir İtalyan'dı. (Yani aslen Fransız değildi) Ama Fransa'ya hizmet etti ve Fransız olarak öldü ve tarihe Fransız olarak geçti. (Bu nedenle) İnsanların içinde bulundukları cemiyete çalışmaları lazımdır..." [5] 


Ve yine Atatürk bugün yanlış uygulanan ve zorbalığa kayan bir laiklik anlayışının sahibi ve savunucusu olmamakla beraber, din hizmetleriyle devlet işlerinin ayırımını esas alan ve halk iradesine dayanan Cumhuriyet konusundaki kararları yerinde ve yararlıdır. Ancak Türkiye'yi bütün dünya Müslümanlarının manevi merkezi ve mümessili konumunda tutacak "Hilâfet" kurumunun lağvedilmesi, bize göre tarihi bir fırsatın kaçırılmasıdır. Ve bunun hikmeti hâlâ bazılarınca anlaşılamamıştır. Atatürk, Anadolu'yu parçalanmaktan kurtarmak ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak hatırına, daha önce hararetle savunup sahip çıktığı “Hilafet” kurumunu, ilga'ya mecbur kalmış, ancak yine bir diplomasi dehasıyla, hilafeti Osmanlı hanedanından alıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesine bırakmıştır. Yeri gelmişken şu hususu da özellikle belirtelim ki "Laiklik" maddesini anayasaya, Atatürk'ün ölümcül hastalığının pençesine yakalandığı 1937 yıllarında İnönü koydurmuş ve Şeflik döneminde bu madde bir zulüm ve kıyım mekanizmasına çevrilmiştir. Yoksa hem Atatürk'ün 
3 Ciltlik Nutuk'unda hem Onunla ilgili hatıra kitaplarında tek bir kelime olsun "Lâiklik" 
kelimesinin kullanıldığını kimse gösteremeyecektir. Anlaşılıyor ki Atatürk Laiklik kurumunun ve kavramının istismar edileceği endişesi içindedir. 


Yeri gelmişken önemli bir tespiti de hatırlatalım: 


“Bu arada; Hilafetin nasıl ve daha doğrusu ne kadar kaldırıldığını da iyi biliyor değiliz. Atatürk'ün 'ilga' ile gerçekte tam olarak ne yaptığını kavrayabiliyor muyuz? 
Aslında Gazi, Hilafet'i doğrudan kaldırıp yok etmiş değildir... Dâhiyane bir çözümle; Hilafet'i TBMM'nin hükmi şahsiyetine mal etmiştir. Atatürk demek istiyor ki: 


«Hilafet, bir hanedan süsü değil, İslam dünyasının liderlik kurumudur. Lakin bu unvan, hâlâ Haçlı kuşatması altında ve zor durumda olan Türk milleti için, şimdilik bir yüktür. Onu üstümüzden atmıyoruz, demokrasi çağının gereklerine uygun şekilde güncelleştiriyor, halkın 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iradesinin tecelli ettiği makam olan Meclis'in, kurum misyonu çerçevesine dâhil ediyoruz. 
Dolayısıyla biz hâlâ İslam âleminin doğal lideriyiz. Başka bir Müslüman ülke Hilafet'i üstlenemez.” Şimdi mukayese edelim: Böylesine ilerici bir hamledeki devlet adamlığı çapı nerede, Hilafet'in kaldırılışının yıldönümünde geçmişi karalamak için yeni bir vesile arayanların toplantısını fırsat edinip dinimize küfretme talihsizliği nerede?.. 


Oysa Atatürk inançlı ve kararlı bir insandır. O İslam'a değil; din istismarına, akıl ve vicdan dışı safsatalara ve zamanla yozlaşıp koflaşmış kurum ve kurallara karşıdır. Tarihi devrimlerine de işte bu yüzden kalkışmış ve elbette doğru adımlar yanında, eksik bırakılan hatalar da yapılmıştır. Yukarıda da belirttik; Batı medeniyetinin hem İslam”dan, hem bilimsel çalışmalardan kaynaklanan bazı doğru verilerinden yararlanmak, böylece önce aramızdaki mesafeyi kapatıp sonra onları aşmak (Muasır medeniyetin fevkine çıkmak) için, harf inkılâbı lazımdı, yararlıydı; ancak eski yazıyı tamamen yasaklamak ve unutturmak yanlıştı ve zararlıydı. Çünkü yetişen yeni nesil, muhteşem bir medeniyet birikimi olan kitaplarımızı, tarihi belge ve kaynaklarımızı okuyup anlamaz hale sokulmuşlardı. Oysa Latin harflerine geçilmekle beraber, eski yazımızın da öğretilmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktaydı. 


Ve yine çoğu meskenet yuvasına çevrilmiş, asli özelliğini ve işlevini yitirmiş, hatta bir kısmı Sabataist (Gizli Yahudilerin) güdümüne girmiş tekke ve zaviyelerin kapatılması bir zaruret halini almıştı. Ancak toplumun manevi ve ahlâki eğitim ihtiyacını karşılayacak yeni ve yeterli kurumların hizmete sokulmaması, bu boşluğun din istismarcılarınca ve ehil olmayan insanlarca doldurulmasına yol açmıştı. Ve tabi önce Sultan Abdülhamid'e karşı haksız bir muhalefet bayrağı açanların ve mason ittihatçılarla ortak safta bulunan İslamcı aydınların, daha sonra Mustafa Kemal'e karşı da aynı olumsuz tavrı takınmalarının, psikolojik yanılgıları ve günümüze yönelik politik yansımaları üzerinde de, dikkatle durulmalıydı. 


Ve asla unutulmasın ki, Atatürk de nihayet bir insandı. Haliyle Onun da yanlışları ve yanılgıları olacaktı. Elbette Onun da “keşke yapmasaydım” dediği pişmanlıkları, isteyip de başaramadıkları, başlayıp da yarım bıraktıkları vardı. Ama her şeye rağmen, şanlı Kurtuluş Savaşı'mıza önderlik yapan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bize miras bırakan zattı. 
Kaldı ki Onun yaşadığı dönemdeki şartları, imkânları, zorlukları ve dengeleri gözetmek zorunda olduğu güç odaklarını hesaba katmak lazımdı. Bu nedenle Onu tabulaştırıp tanrılaştıranlar da, Ona düşmanlık yapanlar da haksızdı ve kötü maksatlıydı. 


İsimlere ve ideolojilere takılmamalı, sistemlere ve milli stratejilere bakmalıdır! 
Hangi dinden ve kavimden olursa olsun; 


eÜlkemiz ve halkımız için kötü şeyler düşünmeyen, eSiyonizm'in Dünya hâkimiyeti ve Büyük İsrail hayali peşine düşmeyen ve Türkiye'yi kendi vatanı gören, eYurt içinde ve dışında gizli ve kirli hıyanet odaklarıyla ilişkiye ve işbirliğine girişmeyen, əyi niyetli, kabiliyetli ve karakterli olanlarla; birlikte çalışma, sorumluluklarımıza ve sonuçlarına beraber katlanma, ülkemizin nimetlerini de, külfet ve zahmetlerini de ortak paylaşma siyaset ve stratejisini benimseyen... Erbakan Hocamız haklıdır. 


Bunun yanında; 
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e Vatanımızı, halkımızı ve ülke imkânlarımızı İsrail'in hesabına kullanmak, yıpratmak ve yıkmak isteyen, 


eİslami inancımızı ve Milli ahlâkımızı bozmak, laytlaştırmak ve yozlaştırmak isteyen... 
eMason locaları ve hıyanet odaklarıyla birlikte çalışıp, ekonomik, teknolojik, politik ve psikolojik alanda bizi kuşatmak ve geleceğimizi karartmak isteyen; niyeti ve tıyneti bozuk olanlara ise, mesafeli durma, gözaltında bulundurma, stratejik noktalardan uzak tutma ve sürekli dikkatli davranma... Siyaset, feraset ve dirayetini gösteren, M. Kemal'den sonraki tek lider Erbakan Hoca'dır. Evet, Erbakan Hoca, Yahudi'ye veya dönmelere değil, şeytani ve gayri insani amaçlar taşıyan Siyonizm'e ve ülkemize hıyanet düşünenlere karşıdır ve elbette haklıdır. Ülkemiz, Milletimiz, güvenliğimiz ve geleceğimiz üzerinde kötü niyet taşıyanların ve onlara taşeronluk yapanların: Çok ayrı inanç ve kafalarda... Farklı konum ve kulvarlarda bulunmalarına rağmen, Erbakan karşıtlığında ve Milli Görüş korkaklığında, hep ortak tavır almaları boşuna mıdır? 


Ama, korkunun ecele faydası olmayacaktır!... Kader, Atatürk'e; Siyonistlerin güdümündeki bütün emperyalist güçlerin “Hasta Osmanlı'yı öldürme ve Müslüman Türk'ü tarihe gömme” siyaset ve saldırılarına karşı “Anadolu'yu kurtarma ve Türk varlığını koruma” gibi çok şerefli, ama çetrefilli bir misyon yüklemişti. Erbakan ise; bütün insanlığın bünyesine, kanser urları gibi yerleşen Siyonist çıbanlarını deşmek... Her din ve düşünceden... Değişik köken ve kültürden bütün insanlığın barış ve bereket içinde yaşayacağı, Türkiye merkezli yeni ve adil bir medeniyeti kurma şuuruna, onuruna ve sorumluluğuna sahiptir... Unutmayın ki; Atatürk de, resmi apoletleri söküldükten, tüm siyasi yetkileri elinden gittikten sonra, tarihi devrimini gerçekleştirmiştir!.. 


Dipnotlar: 


W (İslam ve Kadın — Caner Taslaman — Feryal Taslaman. İstanbul yy. 6. Baskı Sh: 42) 


2! Age. Sh: 43-44 

BI Mustafa Kemal. Prof. Afet İnan, “Atatürk ve Kadın Haklarının Kazanılması Tarih Boyunca 
Türk Kadınlarının Hak ve Görevleri. 1968 

“l Age. Sh: 28-32 

>! Cemal Granda Sh: 205-206 


310 


